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DE VIOOL ZINGT WEER  

 
Er is zo‘n bekend verhaal, een parabel over de panfluit. Een soort 

spiegelverhaal dat wel eens vaker in de liturgie wordt gelezen. Het 

gaat over een tak, van de boom gesneden, de mooiste tak. Na drie 

dagen komt de man terug, gaat aan de voet van de boom zitten en 
speelt op de afgesneden tak die inmiddels een fluit is geworden. En 

als hij dat doet is het net alsof er woorden klinken: ‘Horen jullie mij? 

Ik leef! En meer dan ooit tevoren! lk leef! lk fluit! lk zing!’  
Het is een verhaal van Jan van Opbergen. Een verhaal dat natuurlijk alles met Pasen 

te maken heeft. Maar op een andere manier moest ik ook aan dat verhaal 

terugdenken. Mijn schoonvader is er niet meer. De viool waar hij altijd op speelde 

lag op zolder. Jammer eigenlijk, maar ja. Je kunt hem voor de sier aan de muur 
hangen maar daar is zo’n instrument niet voor bedoeld natuurlijk.  

Een tijdje geleden vroeg een vriend naar de viool. Hij had goede herinneringen aan 

mijn schoonvader, zag hem er nog op spelen. Hij wilde de viool wel nakijken een 
beetje opknappen. Vorige week kwam de viool weer thuis. Het instrument was 

natuurlijk geen Stradivarius. Maar hij had er nieuwe snaren opgezet, de kam en de 

stapel een beetje veranderd en het instrument ook wat opgepoetst. Hij zei: wat zit 
er een prachtige klank in deze viool en hij speelt heel licht. En wat sommige kleine 

beschadigingen betreft: die moet je mooi laten zitten, dat hoort bij jullie 

schoonvader.  

Inmiddels wordt de viool weer gebruikt. De viool zingt weer; ‘horen jullie mij, ik 
leef, ik fluit, ik zing’. En wat bij zulke instrumenten ook aardig is. Toen mijn 

schoonvader de viool kocht bleek dat hij al een keer was gerestaureerd in 1956. Dus 

hij is al ouder. Er hebben meer mensen op gespeeld en wie dat dan zijn? Daar kom 
je nooit achter. Maar wel een mooi idee. Al die mensen zingen als het ware mee in 

dit instrument.  

Zo is het volgens mij met meer dingen. Een heerlijk recept dat nog van beppe was 
en waar de familie nog elk jaar met kerstmis van geniet …. en waar beppe het ooit 

vandaan had? Een huis dat de verhalen ademt van de mensen die er wonen en 

woonden. Een kerk, waar elke steen wel haast een herinnering heeft te vertellen.  

De Emmausgangers liepen ooit van Jeruzalem naar Emmaus. En in de verhalen die 
ze onderweg vertellen komen de herinneringen aan Jezus voorbij. En al pratend is 

er dat vermoeden dat oprijst. Dat zijn verhaal nog steeds mee-resoneert en meetrilt 

ook in ons leven. En nee, niet als zekerheid waarmee je mensen voor het hoofd kunt 
stoten. Maar misschien wel als een lied, een klank, een toon: ‘horen jullie mij, ik 

leef, ik fluit, ik zing’.     

Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 
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BEZETTING VAN HET PCI BESTUUR.  

 

Op 25 maart hebben we afscheid genomen van onze 
bestuursleden Jetse Brandsma uit Reahûs en Adri Hegie uit 

Sneek. Nogmaals willen we hen bedanken voor hun jarenlange passie en inzet. 

Waarschijnlijk komen ze vast nog eens in actie voor de parochie.  
Op 28 januari mochten we Christel Andringa namens de parochie Roodhuis welkom 

heten en succes wensen. Ze nam gelijk de taak op zich als notulist. Hartstikke fijn. 

Hans Haarsma (Sneek) is nu voorzitter. Gert-Jan Roelofs (Heeg) is secretaris. 
Renate Dümmer (Sneek) is penningmeester en Tineke Rijpma (Blauwhuis)is voor 

alg zaken. Pastoor is onze geestelijk adviseur en Rein de Wolff onze financieel 

adviseur. Vanwege mijn verhuizing naar Joure zal ik ook afscheid nemen van de 

PCI en is dit mijn laatste schrijven. 
Hans is voorzitter van het Diaconaal Platform Sneek waarin alle 

kerken zijn vertegenwoordigd zodat ze gezamenlijk diaconale 

ondersteuning kunnen verzorgen. Een mooie actie was de 
kanskaart voor inwoners van Sneek.  

Als PCI ondersteunen we verschillende organisaties om de 

gemeenschapszin te bevorderen. Uiteraard worden er ook 

mensen ondersteunt die een steun in de rug kunnen gebruiken 
i.v.m. het bevorderen van hun zelfstandigheid. 

 

Namens de PCI een Hartelijke Groet, 
Susan ten Kate-Brattinga 

 

Bronnen van Bezieling:  
LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er van 

13.30 -14.30 u in de RK pastorie Sneek (Singel 64) 
leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide 

verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in 
gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend 

met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

De bijeenkomsten zijn 6 mei, 3 juni en 1 juli. 

 
U bent meer dan welkom!  

PAROCHIEBERICHTEN 
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THEATERVOORSTELLING ‘SCHREEUW IN DE RUIMTE’ 

 

Deze voorstelling heeft plaats gevonden op 13 maart in het zalencentrum te 
St. Nicolaasga en werd georganiseerd door de Commissie Diaconie Zuidwest 

Friesland en NOP. 

Mogelijk gemaakt door bijdragen van de PCI’s en het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Veel dank hiervoor. 

Aantal bezoekers: 85. Uitgevoerd door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. 

Deze voorstelling is gemaakt en 

wordt gespeeld door moeders in 
armoede. Sterke vrouwen die elke 

dag strijden om hun gezin overeind, 

gezond en bijeen te houden. Meestal 
zwijgen zij over de pijn en moeite 

die dit kost. Met deze voorstelling 

doorbreken zij hun stilte. ‘Schreeuw 
in de ruimte’ werd aangekondigd als 

een prachtige, intieme voorstelling 

die je laat kennismaken met hun 

leven en oproept tot solidariteit. 
Dat was dan ook precies wat er deze 

avond in St Nicolaasga gebeurde. 

Na de ontvangst met koffie en thee 
en een korte uitleg over de Joseph 

Wresinski Cultuur Stichting en de theatervoorstelling werden de bezoeker met 

zachte klanken van muziek en gezang binnengeleid in een huiskamer sfeer. Al snel 

bracht het intieme en intense spel de angst en verdriet van moeders en dochters over 
op het publiek. Vooral de kreet ‘Bang, bang, bang wij zijn altijd bang kwam binnen. 

Bang omdat onze kinderen uit huis geplaatst worden omdat we arm zijn, bang om 

vermorzeld te worden door het systeem en bang dat jouw kind net als jij uit huis 
geplaatst wordt.  

Ook maakten de moeders ons deelgenoot van hun dromen. Dromen van meer 

compassie en begrip. Dromen over minder dure taal, hulpverleners die echt luisteren 
en meer respect hebben voor de mens in moeilijke omstandigheden. Dromen over 

hulpverleners die echt willen leren wat armoede is en wat armoede betekent in het 

leven. 

 
Er werd nog lang nagepraat over deze voorstelling. De commissie Diaconie 

Zuidwest Friesland en NOP is er opnieuw in geslaagd om een prima werkavond te 

organiseren. Wij kijken nu al uit naar volgend jaar.  
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VIERINGEN 

Zaterdag 2 mei  
 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Marije Brandsma 

Acoliet Berber Witteveen 

Koster Jan Landman 
  Intenties: Willem van der Weij 

Marieke Brandsma-van der Weide 

Zondag 10 mei 
 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

Mmv St Ceciliakoor  

Lector Tonny Hobma 
Acoliet Jan Landman 

Koster Sicco Rypma 
  Intenties: 

Overleden familie Sikkes-Bekema 
Donderdag 14 mei             Hemelvaartsdag  
 10.00 Martinuskerk Sneek 

Hemelvaartviering o.l.v. pastoor vd Weide en pastor Foekema 
Zaterdag 16 mei  
 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    
Lector Tonny Hobma  

Acoliet Lisa Brandsma 

Koster John Weel 
  Intenties:  

Overleden familie Dirk en Pietje Hoektra-Zijlstra 

Overleden familie van der Meer en Hotske van der Meer 

Overleden ouders Ydema-Flapper 
Antoon Popma 

Zondag 24 mei                  Pinksteren  
 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor    
Lector Maria Zonderland 

Acoliet Berber Witteveen 

Koster Jan Landman 
Deurcollecte Pinksteractie 

Na de viering Koffiedrinken in de pastorie  

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden 
dierbaren herdenken tijdens een 

viering in onze kerk. We bidden dan 

voor hem / haar tijdens de voorbeden. 
Na de viering kunnen we u en uw 

familie koffie aanbieden in de 

pastorie.  
Voor vrijblijvende informatie: 

 

Locatieraad Sint Vitus 

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 
 

  

  Intenties:  

Trijntje Maria Flapper (stjerdei) 
Familie van der Weij 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Jan Kroon 
Minke Witteveen-Brandsma 

Meinte en Holkje Bonekamp-Leenstra 

Frâns en Yke de Boer-de Jong 
Zaterdag 30 mei  
 19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Maria Zonderland 
Acoliet Jan Landman 

Koster Sicco Rypma 
  Intenties: 

Overleden familie van der Meer, Hotske van der Meer 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Willem Kroon 
Zondag 7 juni  
 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. Jan Mulder 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Koster John Weel 
  Intenties: 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Palmpeaske sneon 28 maart 

Yn de Sint-Vitus.  

'Zwaaien naar elkaar'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opbringst Vastenactie foar 

Bolivia €.2.289,00 !!  
Alle bern fan de Blauhúster 

Gregoriusskoalle ha oeral 

oanbelle en minsken frege 

harren te sponsorjen. Twadde 
Peaskedei hat pastoor van der 

Weide, mei de gesinsfiering yn 

de St Vitus, de cheque yn 
ûntfangst nommen. Fan herte 

lokwinske en hertlik tank !  

 

Nei de fiering wie der aaisykjen yn e tún en gesellich kofjedrinken yn de pastorie. 

  

Jeugd 4x yn aksje 
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Jeugdmiddag  

Zaterdag 11 april was het zover, toen kwamen we erachter wie broeder Benedictus 
vermoord had.  

Een paar maanden geleden begon de voorpret. Met een groepje enthousiaste 

jongeren kwamen we bijeen om iets leuk te verzinnen voor de jeugd in Blauwhuis 
e.o. om ze wat meer bij de kerk te betrekken. Het moest niet te ‘dreech’ te zijn dus 

een spel in de kerk werd het idee. Cluedo! ‘Dat is krekt wat’. Na een paar 

vergaderingen over het hoe en wat, waren we er helemaal klaar voor.  
 

 

Twaalf nieuwsgierige detectives wilden het raadsel wel oplossen. In duo's gingen 

ze door de kerk waar ze op enkele plekken een spelletje moesten doen. Hadden ze 
het spelletje gehaald kregen ze een kaartje te zien met een verdachte, moordwapen 

of locatie. Deze of dat kon het dus niet zijn. Was het de schoonmaakster of de 

organist? Misschien toch de dirigent of de pastor? De klokkenluider deed ook heel 
verdacht... en de koster hoorden we ook met iemand ruzie maken.  Uiteindelijk bleef 

er 1 verdachte, 1 moordwapen en 1 locatie over. Alle detectives hadden het goed! 

Het was de dirigent met de orgelpijp en het was in de serre gebeurd. Na de 
ontknoping van het spel was het tijd voor patat met een snackje, dat ging er wel in!  

Het was een supergezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar!  

Groeten, de jeugdcommissie 
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Nijs fan de Sint Vituslokaasjeried.  

Ut ús fergadering fan 30 maart 

 
- Frijwilligers Marijke & Trees en Therèse wiene te gast. Sy fersoargje de 

redaksje fan ús parochyblêd en sintantonius.nl Dat dogge se al hiel lang 
mei plezier, we ha harren hertlik betanke. 

- De parochyjûn is wer goed slagge, mei jiersifers, jierferslach en entûsjaste 
presintaasje troch Barteld Post oer klokken en oerwurken. We ha gesellich 
neisitten.  

- De aksje Kerkbalans rint goed. Freonlik fersyk om fóar 1 july jo bydrage 
oer te meitsjen. Bank: NL67RABO 03087.20.458  

- De PCI hat in moaie finansjele bydrage tasein foar it organisearren fan 
ferskate aktiviteiten yn en by ús Sint Vitus. 

- Der is fan 4 july > 12 septimber sneontemiddeis wer Tsjerkepaad. 
Wolle jo ek ris in sneontemiddei helpe? Foar oanmelde of fragen, 
sjoch ûnder dit berjocht. 

- Oare kear: gratis berneboeken en ynsamling voedselbank produkten.  

 
Sint Vituslokaasjeried 

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl   T 06 38909704 
 

 

Programma 4 en 5 maaie Gastfrij Betinke en Fiere  

We sjogge werom op de simmer fan 1943. Doe kamen 44 Utrechtse 

bern, nei in lange reis, yn Blauhûs oan, en binne hjir doe leafdefol yn 

gastgesinnen opfongen. 

 

Moandei 4 maaie Deadebetinking 

19.20 oere Stille tocht fan Teatskehûs oer it Dykslân nei it Tsjerkeplein 

De Fanfare spilet koralen | Wolkom, foardrachten | It ferhaal fan Truus van Uum. 
Ien fan de 44 Utrechtse bern | Krâns- en blomlizzing, earegroet feteranen.  

19.58 oere Taptoe | 20.00 oere 2 minuten stil | Ta beslút de Folkslieten. 

 
Tiisdei 5 maaie Gastfrijheids-Miel  

17.15 oere ûntfangst yn de pastorietún | Frijheidsfjoer | Frijheidsmiel mei 

Frijheidssop, lekkere broadsjes, molke, sûpe en kofje.  

Ferhalen oer gastgesinnen dy’t yn 1943 bern gastfrij opfongen ha. 
 

Mear ynformaasje sjoch de Flyer yn jo brievebus  

4-5 maaie komitee Blauhûs T 06 38909704  
  



10 

 

SAC Blomkesaksje - moandei 11 maaie 

 

It wurdt wer moai waar en dat besjut; tiid foar de SAC 

Blomkesaksje!  

 

11 maaie fanôf 14:00 oere kinne jo jo blomkes útsykje 

op de v/d Looswei 15.  

Jûns komme we lâns de doarren te ferkeapjen,  

mar; OP = OP!        

1 tray foar € 3,50, 3 foar € 10,-! 

 

(kisto ús helpe te ferkeapjen jûns fanôf 19:00 oere, graach!  

Jou dy op fia mail, appke, of as reaksje op dit berjocht) 
 

Groetnis, it SAC 

 
 

Collectes Sint Vituskerk  

 

Collectes Sint Vituskerk maart 2026 €  202,55 

 

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad 

Uiterste INLEVERDATUM:vitusklokje@hotmail.com 

20-05-2026>> verschijnt op  02-06-2026 
01-07-2026 >> verschijnt op 14-07-2026 

12-08-2026>> verschijnt op  25-08-2026 

 
Of in de brievenbus van de pastorie 
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 
Twee speciale vieringen  in het kader van  

 

het 150 jarig bestaan van de St.Josephkerk: 

  

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 2 mei   m.m.v. Koor Om 'e Nocht uit Woudsend 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 9 mei 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Donderdag 14 mei  Hemelvaart 

 10.00 uur Gezamenlijke parochieviering in Sneek 

Zondag 17 mei   m.m.v. Braenne Meijer op viool 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 24 mei  Pinksteren 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 31 mei 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Dhr. J. Mulder 

Zondag 7 juni 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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In de viering op 2 mei zal het koor ‘Om’e nocht’ zijn muzikale medewerking 

verlenen.  
Het evangelie in deze viering gaat over Thomas en over de weg ten leven.  

Maar dat die weg niet zonder muziek en koorzang kan zullen vast en zeker  

gaan horen op deze avond. De voorganger is Pastor Lucas Foekema 
 

Het koor: Om é Nocht uit Woudsend 

Het Koor ‘Om ‘e Nocht’ is opgericht in 1974 en bestaat uit een groep enthousiaste 
mensen o.l.v dirigent Luuk de Vries (sinds september 2009).            Onder 

begeleiding van de muzikanten (dwarsfluitisten, gitarist en bassist)              

brengen zij een breed repertoire ten gehore.             

Zo zingen ze geestelijke liederen voor kerkdiensten 
in de Christoffel-parcohie,     

 maar ook een verzameling van populaire muziek.                              

Dit alles wordt meerstemmig gezongen.   
                                                        

Het koor repeteert iedere dinsdagavond                               

in de St. Michaëlkerk te Woudsend aan de Merkstrjitte.  
 

De viering begint om 19.00 uur 

 

           
 

 

Themaviering op zondag 17 mei om half 10. 
 

Thema: ‘Omzien naar elkaar, dat doe je samen.’ 

 

De muziek in deze bijzondere viering wordt verzorgd door Braenne Meijer op 
viool en Jelle Rollema orgel/piano en het Caeciliakoor. Onder andere het 

prachtige lied van Huub Oosterhuis: ‘De Tafel der armen’ zal ten gehore gebracht 

worden.  
 

De viering was al eerder dit jaar op 8 februari maar toen werd de violiste ziek. 

Maar prachtig dat het nu toch doorgang kan vinden.  
Het is een Woord- en Communieviering met pastor Lucas Foekema 

 

 

We zien uit naar hele mooie vieringen. Komt U ook? 
 

Locatieraad Heeg 
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In memoriam Anna Maria de Jong-Brouwer 

 

Op 13 maart namen we vanuit de St.Jozefkerk dankbaar afscheid van Anne de 
Jong-Brouwer. Zoveel jaren mocht ze bij ons zijn, haar naam zo vertrouwd in ons 

midden, wonend in dat mooie huis aan de Syl bij de brug. De laatste jaren woonde 

ze in Talmastate, want het leven werd wel steeds wat kwetsbaarer. Maar ze bleef 
tot het laatst die vrouw die ze was, met zorgzaamheid in het leven staand, maar 

ook een sterke vrouw; het woordje ‘trochsette’ was zeker haar parool.  

 
Anne is geboren in Westhem op 20 mei 1935 in het grote gezin Brouwer. Ze was 

nummer 6 in het gezin. Ze ging naar de huishoudschool, deed de coupeuse 
opleiding. Ze had misschien wel verder willen leren, maar zo ging dat in die jaren; 

als jong meisje al snel aan het werk in de huishouding bij gezinnen. Toen ze bij 

een boerengezin werkte in Oudega kwam ze ook bij de dansavonden in Heeg en 
daar ontmoette ze Nico de Jong. Al gauw slaat de vonk over. Twee namen zijn 

vanaf dan voor altijd met elkaar verbonden: Anne en Nico. Met elkaar maken ze 

een warm gezin voor Vera en Bouke, voor Marja, Tiny en Trees. En elk lid van 
het gezin heeft zo z’n eigen verhalen en herinneringen. Maar Anne en Nico 

probeerden met elkaar het goede door te geven. Geen ruzie, heb het goed met 

elkaar, het is zo belangrijk als wat. Prachtige herinneringen zijn er aan de dagen 

dat ze met het bootje de Heegermeer opgingen. Alles en iedereen kon mee en er 
was altijd genoeg eten en drinken voor onderweg. Het was trouwens nooit een 

probleem als neefjes of nichtjes, vrienden en vriendinnen onverwachts 

aanschoven, er kon altijd nog wel een stoel bij en de gehakballen in tweeën.  
Ze leerde op latere leeftijd zwemmen, maar is daarna zwemles gaan geven en dat 

is toch wel bijzonder. Net als de gymnastiek. Veel mensen in Heeg kenden haar 

als de zwemjuf en de juf van de gymnastiek. Maar ze was ook van het wandelen 
en dansen. Anne was tot heel lang echt een sportieve vrouw. Anne en Nico waren 

echt een twee-eenheid en als er beslissingen gedaan moesten worden deden ze dat 

samen. En de keuzes van de kinderen voor school en opleiding: ‘doe wat je graag 

wil doen, maar zorg dat je niet afhankelijk bent’. En dat is een belangrijk advies. 
Anne was ook van de kerk, veel heeft ze gedaan voor de gemeenschap en vele 

jaren heeft ze ook gezongen bij het koor.  

                              
Maar als we het jaar 2000 gepasseerd zijn trekken de wolken samen. Marja, hun 

dochter komt te overlijden. Een paar jaar later het verlies van schoonzoon Tseard 

en dan is Nico al ziek. Hij zal een paar maanden later overlijden. En dat is klap na 

klap. Een zware periode, maar Anne weet toch de weg naar boven weer te vinden. 
Het woordje ‘trochsette’ het werd al gezegd is heel erg op haar van toepassing.  
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Ze pakt de dingen weer op. Ze blijft het centrum in de familie en voor de 

kleinkinderen een lieve beppe. Ze genoot nog erg van de kleine dingen van het 
leven. Maar na een hartoperatie moet ze toch wel inleveren, het gezichtsvermogen 

wordt ook minder en de verhuizing naar Talmastate is verstandig.  

 
Anne overleed in alle rust op 8 maart. In de viering ten afscheid hebben we Anne 

dankbaar herdacht. We hebben voor haar het licht ontstoken en het evangelie was 

dat verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. En waar dat wonder dan 
in zit: misschien wel in dat wonder van liefde en verbondenheid. We wensen 

Anne toe dat de liefde die zij in het leven heeft gegeven, haar nu mag opvangen en 

mag geleiden naar dat thuis van licht en vrede. Dat ze weer samen mag zijn met 

Nico.  
 

En voor de familie en voor alle mensen met Anne de Jong-Brouwer verbonden 

heel veel kracht en sterkte.  
 

Pastor Lucas Foekema 

 
 

Rondleiding in de St Josephkerk 

 

Groep 7 en 8 van de basisschool Klaver Fjouwer uit Aldegea swf mochten op 
vrijdagavond  13 maart een kijkje nemen in de St Josephkerk van Heeg. 

 

We kregen een enthousiaste rondleiding van pastor Foekema. Hij vertelde o.a. 
over de 14 staties, de Maria kapel, de biechtstoel, de verschillende gekleurde 

‘jurken’ oftewel kazuivels van de pastoor en de ‘kluis’ op het altaar.  

 

De kinderen vonden het reuze interessant. Bedankt pastor Foekema!          
 

namens ‘Club’  van Aldegea swf. 

 
 

Gedicht aansluitend op de thema omzien naar Elkaar  

(pins Pinterest) 
 

We hebben elkaar nodig. Dat is toch zonneklaar.  

Waarom niet even praten? Waarom geen lieve lach?  

Iemand die naar je luistert. Iemand die met je praat.  
Dat is nou hetgene, waar ’t bij een mens omgaat. 
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VIERINGEN 

 

Zondag 3 mei 9.30 uur 5
e
 zondag van Pasen  

Woord-en communieviering met Pastor Foekema .   

Lector: Karel  
Intenties:  

Epke en Ciska Zonderland-Huitema 

Tjitte Bootsma 

Tom Slooter 
  

 Zondag 10 mei 9.30 uur 6
e
 zondag van Pasen  

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide  
Lector: Rein                       Misdienaar:  Brecht                  

Intenties:  

Joop en Corrie Altenburg-Damsma  

Leny van Balen – van der Werf 
Huite en Trijntje Bootsma-de Jong 

 

Donderdag 14 mei 10.00 uur te SNEEK 

HEMELSVAARTSDAGVIERING  

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide en pastor Foekema  

Op de andere locaties geen viering 
 

Zondag 17 mei   7
e
 zondag van Pasen 

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide   

Lector: Anneke.               Misdienaars: Tiemen en Tjerk 
Intenties:  
Bauke Poelsma  

Hendrik en Clasien Brandsma- Ketelaar 
IJsbrand en Jo Galema-de Groot  

Akke van der Werf- Flapper  

Bouke Vogelzang  
 

Zaterdag 23 mei 19.00 uur H.Maria, Moeder van de Kerk  

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide 

Lector: Jetze.                        Misdienaars: Femke  
Intenties:  
Tjerkje Huitema en familie   

LOCATIE REAHÛS 
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Akke van der Werf-Flapper 

Andries en Regina Siemensma-van der Weij,  

Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, 

Bertus ven den Hengel en overleden fam.  
 

Zondag 31 mei  9.30  H. Drie-eenheid  

Woord- en communieviering met Pastor Lucas Foekema  

Lector: Karel                         Misdienaars: Brecht  

Intenties:  
Familie Anne en Baukje Bootsma de Jong , 

Tom Slooter , 

 Jaap en Eise de Jong 

 
KERKBALANS  

Wij zijn u erg dankbaar voor uw bijdrage aan onze kerkbalans van dit jaar. U 
bent ons niet vergeten.  

 
GEBOUW 

Er zitten nog wel veel scheuren in het gebouw. U ziet ook dat bij de meeste 

grotere scheuren  een scheurmeter is aangebracht. Tweemaal per jaar 
bekijken we of er veranderingen zijn opgetreden. Pas als het gebouw stabiel 
is kunnen we alles laten herstellen. Daar lijkt het overigens nog niet op. Na 
zestien jaar, na de eerste grote restauratie in 2010,  zijn we dus nog niet klaar. 

Vooral de zuidgevel van het gebouw grenzend aan de tuin van de pastorie is 
nog zorgelijk en dat is ook zo met het overleg met de gemeente daarover. Er 
is keihard bewijs dat het oude riool in de Slypsterwei , waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is ,  de veroorzaker was van alle problemen maar helaas 

wil de gemeente zijn verantwoordelijkheid nog niet nemen.  

 
KERKHOF 

We hebben u gemeld dat het grote vieringskruis op het kerkhof kan worden 
opgeknapt. We knappen  dan ook de steen op van  onze enige priester die 

op onze begraafplaats begraven ligt: Pastoor A.M. Boer. Hij was van 1903 
tot 1930 pastoor in Roodhuis. Hij zorgde voor een grote uitbreiding en 
bouwactiviteiten in ons dorp, want er werden destijds diverse bouwkavels 
door de kerk verkocht. Roodhuis kon groeien. Ook werd grond afgestaan 

voor de bouw van de school en het schoolhuis. (1922)  
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VIERINGEN 
 

Zaterdag 2 mei   

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Yvonne van 

Schagen-Paddenburg 
Zondag 3 mei - 5

e
 Zondag van Pasen 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Mannen schola 

Anja Haaze en Eeke Slart (L); Youssif Shamel Farid (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor Cesar Almakdase en Rana Jajou die gaan 

trouwen, Leo Potma en onze dochter Karin, Tjerk en Fia      
de Blaauw-Konst en Julia de Blaauw, Pastoor Hein Hunink, 

Riek Klomp, Betty Edens-van den Berg, Louise Wierdsma-de 

Bruin, de overledenen van de familie Wierdsma 

Kinderwoorddienst 
Maandag 4 mei - Dodenherdenking 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld en 
discriminatie, Johan Borg, Annie Meijer-de Vries 

Dinsdag 5 mei - Bevrijdingsdag 

Kerk 
 

 

Kerk 

08.45 
 

 

16.00 

Eucharistieviering  
Intentie: Voor allen die strijden voor rechtvaardigheid en 

vrede en voor hen die voor onze vrijheid hebben gestreden 

Rozenkransgebed 

Woensdag 6 mei 
Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Fimme en Jantje Folmer-Witteveen 

Donderdag 7 mei 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Bij de verjaardag van Eric Barnhoorn,  

Paul den Boer 

Rozenkransgebed 
Vrijdag 8 mei 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra, de overledenen 
van de familie Hettinga 

 

LOCATIE SNEEK 
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Zaterdag 9 mei 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, Pater Henk Brouwer, Ingrid van 

der Krogt, Jan Brouwer en familie Brouwer-Pelsma, Wies 

Hooijschuur -van den Oever, Cile Hettinga 
Zondag 10 mei - 6

e
 Zondag van Pasen 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Melanie Matthews-Brzozowski en Susan Silvius (L);  
Eline Schickenberg en Melle de Wolff (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor Cesar Almakdase en Rana Jajou die gaan 

trouwen, Johan Bastiaans, Greetje Huitema-Grol, Suze 
Westhof, Hessel Hanzen, Diny Hergarden, Lenie 

Uijtedewilligen-Neervoort en dochter Leneke, Harrie 

Diekstra, Janny Dijkstra-Poiesz 
Kinderwoorddienst 

Maandag 11 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Alle bewoners, Andries en Jetske Brouwer-Melchers 

Dinsdag 12 mei 

Kerk 

 
 

Kerk 

08.45 

 
 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor een bijzondere intentie, om roepingen tot het 
priesterschap, pastoraat en het religieuze leven, 

Rozenkransgebed 

Woensdag 13 mei 
Bonh 

 

Kapel 

09.15 

 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma-van der Horts 

Eucharistie op het kerkhof vooraf aan Hemelvaartsdag. 

Intentie: Voor alle overledenen rustend op het kerkhof en in 
de kapel, voor alle overleden kinderen, voor mijn man, 

dochter en overleden zoon, Sietse, Thea en Siebrand Altena, 

Tinus en Janny van der Weide-Stornebrink en zoon Dick, 
Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, Folkert en Tine van der 

Pol-Zijlstra 

Donderdag 14 mei – Hoogfeest van ’s Heren Hemelvaart 

Kerk 

 

 

 
 

 

 

10.00 

 

 

 
 

 

 

Eucharistieviering m.m.v. Antoniuskoor 

Rosmari Alberda (L); overige assistenten: uit andere locaties 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor de vrede, bij het begin van de 
Pinksternovene, voor de zieken, voor de Nederlandse 

Missionarissen, Marian Fijlstra-van Ruiten,  
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Kerk 

 

 
 

16.00 

oud pastoor pater Leo van Ulden, zuster Gudule Jansen, pater 

Rieks Andela, oud pastoor Jan Alferink en broers Theo en 
Piet, Marietje Wortelboer, Peter Michiel Zeinstra, Edward 

Rene Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, Rudolf Matitawaer 

Géén Rozenkransgebed 
Vrijdag 15 mei 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor Cesar Almakdase en Rana Jajou die vandaag 
zijn getrouwd 

Zaterdag 16 mei 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Pier Ruiter, Jogemien Huiting, 
Julia Krekelaar 

Zondag 17 mei -7
e
 Zondag van Pasen - Wezenzondag 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v.  St. Caecilia 
Willem Nicolaij (L);  Franclin Kubaran en  

Fabiola Quiterio (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 
parochianen, Na Drabbe-Kruijs, bij de verjaardag van 

mejuffrouw Sabine Barnhoorn, Lammert de Jong, Gretha 

Houwer-van der Weide, Hiske Stornebrink-Plantinga, 

Wietske de Groes-Altenburg, Frans Brenninkmeijer 
Kinderwoorddienst 

Maandag 18 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Annie Huitema-Jongstra, Joop Modderman 

Dinsdag 19 mei 

Kerk 

 
Kerk 

08.45 

 
16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Familie Brenninkmeijer-Sandfort 
Rozenkransgebed 

Woensdag 20 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Johanna Poiesz-Brandsma, Tiny Miedema-Kingma 

Donderdag 21 mei 

Kerk 
 

 

Kerk 

08.45 
 

 

16.00 

Eucharistieviering  
Intentie: Cornelis Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en 

Ely Damwijk 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 22 mei -Bedevaart naar Kevelaer 
Kerk 06.00 Reisgebed bij het vertrek naar Kevelaer:  

Er is géén avondmis 
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Zaterdag 23 mei 

B.huis 19.00 Woord en Communieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, voor de Nederlandse 

Missionarissen, Ester Haarsma-Konst, overleden familie 

Aukes-Stockmann 
Deurcollecte: Nederlandse Missionarissen 

Zondag 24 mei – Hoogfeest van Pinksteren 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. alle koren 
Melanie Matthews-Brzozowski en Henk Elzinga (L); 

Mikail Daniël – Kees Buruma – Marije Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor de Nederlandse missionarissen, voor mijn 
man, dochter en zoon, Sietse, Thea en Siebrand Altena, Leo 

Potma en onze dochter Karin, Leo Boot, Eelke Bootsma, 

Catharina Bootsma-Landman, Sien en Gerrit Kazimier-
Bootsma, Ate Bootsma, Ruurd Silvius en Anna Silvius-

Zijlstra, Clasien Verbeek, Fea van der Meulen-von der 

Hijden, Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra, Cees en 
Rina Silvius-Griffioen, zuster Antoine Leechburg-Auwers, 

Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en zoon Dick, 

Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak 

Deurcollecte: Nederlandse Missionarissen 
Kinderwoorddienst 

Maandag 25 mei – 2e Pinksterdag – Heilige Maria, Moeder van de Kerk 

Bonh 09.30 Eucharistieviering  
Intentie: Voor alle bewoners, voor de Nederlandse 

Missionarissen, ter ere van Maria, Tiny en Jo Andringa 

Dinsdag 26 mei – H. Filippus Neri, priester 

Kerk 
 

Kerk 

08.45 
 

16.00 

Woord en Communieviering  
Intentie: Tinus Rotteveel, 

Rozenkransgebed 

Woensdag 27 mei 
Bonh 09.15 Woord en Communieviering  

Intentie: Ria Jansens, Mily Clerkx 

Donderdag 28 mei – Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Woord en Communieviering  

Intentie: Overleden ouders Miedema-van Wijk 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 29 mei 
Kerk 19.00 Woord en Communieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen, overleden ouders en 

familie 
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Zaterdag 30 mei 

Ielânen 10.00 Woord en Communieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, Truus Visser-Weitenberg 

Zondag 31 mei – Hoogfeest van de H. Drievuldigheid 

Kerk 11.00 Woord en Communiering m.m.v. Intermezzo 
Chris Seinen (L); Ariana Alberda, Fabiola Quiterio en 

Rosmari Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 
parochianen, Marquin Ringnalda, Marijke Mulder-Nota en 

haar zoon Erik-Jan, voor een jarige, Rein en Annie van der 

Vliet-Tigchelaar, pater Ambro Bakker, Karin Bogh, Mien 

Dierkes en pastoor Henk Dierkes, Docus en Margaretha van 
der Vliet-de Vries, zuster Johanny Mentink, zuster Manetta 

van Zuijlen 

Kinderwoorddienst 
Maandag 1 juni – H. Justinianus, martelaar 

Bonh 09.15 Woord en Communieviering  

Intentie: Voor allen die vervolgd worden vanwege hun 
geloof, Johan Borg, Mattie Janssen-Janssen 

Dinsdag 2 juni 

Kerk 08.45 Woord en Communieviering  

Intentie: Mieke van der Zee-Thibaudier, Jehannes Jozef en 
Anna Maria Bouwhuis-Huizinga, zuster Antoine Leechburg-

Auwers 

Woensdag 3 juni – Hh, Carolus Lwanga een gezellen, martelaren 
Bonh 09.15 Woord en Communieviering  

Intentie: Folkert en Tine van der Pol-Zijlstra 

Donderdag 4 juni 

Kerk 08.45 Woord en Communieviering  
Intentie: de zieken van de parochie, Johannes Martinus, Truus 

en Wico Luinstra 

Vrijdag 5 juni -1
e
 Vrijdag van de maand – H. Bonifatius, martelaar 

B.huis 

Kerk 

09.30 

18.30 

19.00 

Bonifatiusviering 

Géén aanbidding en Rozenkransgebed. Wel op vrijdag 12 juni 

Woord en Communieviering  
Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, voor de zieken 

van de parochie, Koos Kruis-Jaap de Backer 
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COLLECTE 

 

Zondag 15 maart € 305,26  Zondag 22 maart € 386,35 

Zondag 29 maart € 456,70  Zondag 5 april € 1200,92 (Pasen) 

Zondag 12 april € 284,65  Extra collectes € 1428,80 

 
  Dank voor al uw goede gaven via de mandjes, QR-Code en  

  betaalzuil. U ziet hier wat er via de mandjes is opgehaald voor  

  onze eigen kerk en geloofsgemeenschap. Dank daarvoor!  
 

 

 

 

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm… 

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. Daarom staat in het 
weekend van 8, 9 en 10 mei de bak weer in de hal van de kerk. 

Bedankt voor uw bijdragen van de vorige maand. Idee tip: 

broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of 

stroop. Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten zijn 

welkom. 

 

 

AGENDA 

Woensdag 6 mei 13.30: Leerhuis op de pastorie 

Woensdag 3 juni 13.30: Leerhuis op de pastorie 
 

 

LIEF EN LEED 

 

Op vrijdag 24 april hebben Khudhur Haddad en Victoria Jabbour elkaar onder 

Gods beste Zegen het ja-woord gegeven in onze Sint Martinuskerk. We wensen 

hen veel geluk en Zegen toe onderweg naar morgen in verbondenheid met al hun 
dierbaren en met ons allen.  

 

Op vrijdag 15 mei hopen Cesar Almakdase en Rana Jajou 
elkaar het ja-woord te geven in de H. Hartkerk te Vinkeveen. 

Wij wensen hen alvast een prachtige viering toe en een 

onvergetelijke dag. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bq3xhYlfeuJtlM&tbnid=P8L2fOK6JdAP1M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bestmag.nl/bruidsmeisje/&ei=ateZU6r8Meq20wXJgYH4Cg&psig=AFQjCNHQe9prGF0oWHE4agTNY2kARZTPag&ust=1402677482964996
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HEMELVAART IN SNEEK IN DE KAPEL EN IN DE KERK 

 
Op woensdag 13 mei is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de kapel op het 

kerkhof. Dit op de vooravond van Hemelvaartsdag. Aansluitend bent u welkom in 

de kerkhofwoning waar de koffie klaar staat. 
 

Op donderdag 15 mei is de parochieviering om 10.00 uur in de Sint Martinuskerk 

aan de Singel, de zang wordt verzorgd door het Antoniuskoor o.l.v. Gerard van 
Beijeren. Beide orgels worden bespeeld door Frits Haaze en Henk de Haan. We 

wensen u alvast een mooie Hemelvaartsdag toe. 

 

Pastoor Peter van der Weide en pastor Lucas Foekema 

 

U KUNT NOG MEE NAAR KEVELAER 

 

Op vrijdag 22 mei gaan we op bedevaart naar Kevelaer. U kunt nog mee, maar als 

de bus vol is, is tie vol. In het portaal liggen nog wel formulieren. Vóór 7 mei 

moeten die ingeleverd zijn in de brievenbus van de pastorie! 
 

Pastoor Peter van der Weide 

 

ROZENKRANSGBED IN DE MEIMAAND 

 

Op elke dinsdag- en donderdagmiddag is er om 16.00 uur Rozenkransgebed in de 

kerk, voorin bij het Maria altaar. We bidden het Rozenhoedje, de litanie van Maria 
en zingen een Marialied. U bent van harte welkom!  

 

Pastoor Peter van der Weide 
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MAANDELIJKSE EVENSONGS IN SNEEK 

 
De Stichting Martini Koorschool Sneek nodigt je uit voor de maandelijkse viering 

die afwisselend gehouden wordt in de PKN Martinikerk en de R.K. Sint 
Martinuskerk.  

 

De viering start op zondag 31 mei om 16.00 uur in de Grote of Martinikerk.  
Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren  

Liturg – Ds. Marije Mazereeuw 

Organist – Bob van der Linde 

- Datum zondag 31 mei  
- Plaats Grote- of Martinikerk  

- Tijd 16:00 uur 

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte.  
De volgende Evensong is op zondag 28 juni om 16.00 uur in de R.K. Sint 

Martinuskerk aan de Singel.  

 
Stichting Martini Koorschool Sneek 

 
KVG NIEUWS 

Op 7 Mei om 15.00 uur in het Martinushuis HIGH WINE.  

Geniet van een heerlijk wijntje of een glaasje fris. 
Opgeven voor 1 mei bij Netty, telefoon 0653735519. 

Dit is de laatste bijeenkomst in dit seizoen. 

 
Lenie ten Have, secr. KVG 

 

KBO-PCOB NIEUWS 

Dinsdag 12 mei om 15.00 uur is er bloemschikken in 

de Schuttersheuvel o.l.v. Joke Kuipers. 

Het thema is ‘met een knipoog naar Pinksteren’. De 

kosten zijn 15 euro. Opgave voor 7 mei bij Joke, telefoon 06-53762748. 
 

FIETSEN 

We gaan fietsen. We krijgen er zin in! De data zijn 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus 
en 3 september. De afstand is plm. 30 -40 km. We vertrekken om 13.30 uur vanaf 

de Veemarkthal. Opgeven is niet nodig. 

 
Lenie ten Have, Akt.com. KBO-PCOB  
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KRUISWEGWANDELING EN PODCAST 2026  

De jaarlijkse kruiswegwandeling in Sneek stond dit jaar in het teken van het 

thema Veerkracht. De wandeling werd op woensdag 4 maart jl. officieel geopend 
door de burgemeester van Noardeast-Fryslân, de heer Johannes Kramer. In het 

kader van het thema Veerkracht is tevens een driedelige podcast verschenen. Deze 

podcast staat in het teken van de impact en nasleep van de brand in Volendam, 

inmiddels 25 jaar geleden. 

In de serie komt onder anderen pastoor Peter van der Weide van de Sint 

Martinuskerk in Sneek aan het woord. Ook delen twee zwaar getroffenen, samen 

met hun vaders, hun persoonlijke en indringende verhalen over verlies, herstel en 

veerkracht. De podcast is te beluisteren via www.kruiswegsneek.nl door te 

klikken op: U kunt de podcast hier beluisteren  

De organisatie van de kruiswegwandeling in Sneek werkt nauw samen met de 

parochie in Volendam, waarmee kennis en inspiratie worden gedeeld om deze 

bijzondere traditie levend en eigentijds te houden. We willen iedereen bedanken 
die de Kruisweg heeft gewandeld en heeft geholpen om het tot een succes te 

maken. 

 

 
Podcast opgenomen in Volendam 
 
  

http://www.kruiswegsneek.nl/
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GOEDE VRIJDAG 2026 

 
Op Goede Vrijdag kwamen de jongeren in Sneek samen om naar The Passion te 

kijken. Het thema van deze 16e editie was ‘Kom dichterbij’, een oproep tot 

verbinding, aandacht en nabijheid in een tijd waarin polarisatie en maatschappelijke 
spanningen toenemen. Na afloop van The Passion bereidden we gezamenlijk de  

Goede Vrijdag viering voor. Iedereen kreeg daarin een eigen taak, waarna we samen 

gingen eten. Na de maaltijd volgde een indrukwekkende viering in de kerk.  
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Weet u nog? 

In een reeks van afleveringen aandacht voor het rijke Sneker katholieke 
verenigingsleven van 1935. Dit keer: deel 2. 
 

Sint-Elisabethvereeniging (1891) Weldadigheidsinstelling van 
voornamelijk welgestelde dames, ter ondersteuning van 

katholieke arme vrouwen, vooral 

kraamvrouwen                                                                                                                                                     

voorz. mw. Y. Lampe-Schoonhoff (1873-1949), secr. mw. T.M. 
Obbema-van der Werf (1869-1937) 
 
Sint-Bonifaciusgesticht (Leeuwarderstraatweg) (1881) Aanvankelijk aan de 

Oude Koemarkt en sinds 1925 aan de Leeuwarder(straat)weg. Inrichting voor de 

verpleging en verzorging van katholieke ouderen. Stond evenals de meisjesschool 
lang o.l.v. Zusters van de congregatie van Jezus, Maria en Jozef (‘Zusters JMJ’)                                                                                                   

overste zr. Thérèse Josephine JMJ (1877-1946); in de wereld mej. L.M. Mercx 
voorz. bestuur P.F. Obbema (1869-1935), secr. C.P. de Jong (1898-1988) 
 
Herwonnen Levenskracht (1919) Vereniging tot bevordering van de 

volksgezondheid en tot bestrijding van volksziekten                                                                                                                                        

voorz. B. Voulon (1886-1972), secr. P. Kingma  
(1889-1968) 
 
 

Roomsch-Katholieke Staatspartij, afd. Sneek: ‘Gelijk Recht’ (1871) 
Plaatselijke kiesvereniging – de oudste van Friesland, 

de op een na oudste van Nederland! –  die onder meer 

leden voor de gemeenteraad kandideerde 

voorz. N.J. de Vries jr. (1895-1972), secr. B.H. Lampe 
(1905-1984) 

Sint-Antoniusziekenhuis (1903) Vanaf het oprichtingsjaar werd het ziekenhuis – 

onder katholiek bestuur en met katholiek personeel, maar voor ieder toegankelijk 

– geleid door de Liefdezusters van de congregatie van de H. Carolus Borromeüs, 
beter bekend als Zusters onder de Bogen. 

overste zr. Dominique (1893-1973); in de wereld mej. M. Obbema voorz. bestuur 
pastoor-deken J. van Galkom (1878-1964), secr. A. van der Kallen (1877-1956) 
 
Wit-Gele Kruis (1933)  Katholieke kruisvereniging als tegenhanger van het 
(neutrale) Groene Kruis. De kleurenkeuze verwijst naar de pauselijke kleuren 

voorz. J.A. Maseland (1893-1951), secr. A.N. van der Zee (1898-1965) 
Wim Slagter  

mevr. Lampe 
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OPBRENGST COLLECTE VASTENACTIE 2026  

Thema: En Hij zei: ‘Geven jullie hen maar te eten’. 

Het Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando stond centraal tijdens deze 

Vastenactie. De inspirerende bisschop, mgr. Eugenio Coter en zijn team zetten 

zich dagelijks in voor de meest kwetsbare mensen. Dat doen ze door voor de 
zieken te zorgen en door gevangenen te bezoeken. Door de werken van 

barmhartigheid in de praktijk te brengen, die al 65 jaar een belangrijke 

inspiratiebron vormen voor de Vastenactie. 
  

Betreft:  

Sint Vituskerk Blauwhuis € 423,80. Locatie St. Josephkerk Heeg € 541,60 

Sint Gregoriusschool Blauwhuis € 2.289,00 
Sint Martinuskerk Reahûs € 622,20. Sint Martinuskerk Sneek € 1.187,80 

De Thomas van Aquinoschool Sneek € 246,70. Bonifatiusschool Sneek € 535,00 

Opbrengst totaal € 5.846,10 
Een bijzonder mooie opbrengst, waarvoor heel veel dank! 

Sint Gregoriusschool Blauwhuis 

De kinderen van deze school hebben met acties in het dorp, een super bedrag 
opgehaald van maar liefst € 2.289,00. 

Bonifatius school Sneek: 

Hoi allemaal, 

Wij zijn groep 7a van de Bonifatius school Sneek en wij deden mee aan ‘de 
Vastenactie’ voor Bolivia. Ook deed onze hele school mee, omdat we geld wilden 

ophalen voor de schoolkinderen van Bolivia. Wij als groep 7a, hebben € 77,80 

opgehaald. De hele school heeft € 535,- opgehaald! We deden allerlei soorten 
klusjes zoals: heitje voor een karweitje, flessen ophalen, heggen knippen en 

allemaal andere klusjes om geld op te halen voor de school en de kinderen zodat 

ze betere schoolspullen krijgen en voor een betere toekomst! 
Groetjes Wies en Renske, klas 7a Bonifatiusschool Sneek 

  
Vastenmaaltijd 

Gehouden: de sobere Vastenmaaltijd op Witte donderdag 2 maart in het Sint 

Martinushuis te Sneek. We kunnen terugzien op een geslaagd samenzijn. Aantal 

deelnemers: 50. Aansluitend was de viering van het feest van Witte Donderdag in 

de Sint Martinuskerk te Sneek. De collecte onder de deelnemers aan de sobere 
maaltijd heeft een bedrag opgeleverd van € 563,00. Een bijzonder mooie 

opbrengst, waarvoor heel veel dank aan alle aanwezigen. 

   
Aankondiging: Week van de Nederlandse Missionarissen 

Deze (Pinksteractie) zal plaatsvinden in de periode vanaf 23 mei t/m 31 mei.  

Namens de werkgroep MOV, Wiebe Hanzen  
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WEEK VAN HET GEZIN (9 tot en met 16 mei)  

Ongemakken en momenten van genade  
 

Er zijn van die woorden die men achteloos gebruikt, alsof zij vanzelf spreken. ‘Gezin’ 

is er zo één. Men zegt het, zoals men ‘stoel’ of ‘regenjas’ zegt, zonder zich te realiseren 

dat het hier om iets wonderlijks gaat: een kleine wereld waarin alles wat groot is, in het 

klein wordt geoefend. Het gezin is namelijk geen verzameling mensen die toevallig 

dezelfde voordeur gebruiken. Het is een oefenplaats. Men leert er wachten (op de 

ander), spreken (zonder te schreeuwen), en zwijgen (zonder boos te zijn). Men leert er 

dat een boterham smeren soms belangrijker is dan een mening hebben.  

Het thema van de gezinsdagen, ‘Voor elkaar’, klinkt op het eerste gehoor verdacht 

braaf. Men verwacht er haast een folder bij met glimlachende mensen die elkaar 

tomatensoep aanreiken. Maar wie iets langer kijkt, ziet dat het een ongemakkelijker, en 

dus eerlijker, opdracht is. Voor elkaar zijn betekent namelijk ook dat je nog een kop 

thee inschenkt, terwijl je eigenlijk had willen weglopen; dat je het kleine verkiest boven 

het grote gebaar, een luisterend oor boven een sluitende redenering.  

Het betekent ook verdragen, incasseren, niet altijd gelijk krijgen, en soms zelfs ongelijk 

toegeven zonder daar een monument voor te eisen. Dat laatste is in onze tijd een 

zeldzame kunst. Want wij leven in een wereld waarin ieder individu zichzelf beschouwt 

als een klein koninkrijk, compleet met grenzen, rechten en een gevoelig volkslied. Dat 

botst. Onvermijdelijk. Het gezin is dan de plek waar die botsingen niet worden 

vermeden, maar ook niet meteen tot oorlog worden verklaard. Men leert er dat 

samenleven geen wedstrijd is, maar een reeks wapenstilstanden, afgewisseld met kleine, 

onverwachte momenten van genade.  

Voor ouders is er de verleiding om hun kinderen te bekijken alsof zij projecten zijn, die 

naar behoren moeten slagen. Maar een kind is geen visitekaartje en ook geen project; 

het is een mens in wording, en die wording vraagt geen perfectie, maar aanwezigheid. 

Een kind groeit niet van prestaties, maar van aandacht, al zal het dat zelf pas later 

begrijpen. Kinderen zijn grillig, luidruchtig, soms onaangenaam eerlijk, en daarmee 

misschien wel de meest geslaagde kritiek op onze behoefte aan controle.  

Voor kinderen geldt intussen dat ouders geen vaste rotsen zijn, maar eerder gammele 

steigers: noodzakelijk, enigszins krakend, en zelden volgens de handleiding 

opgebouwd. Dat men daar toch op durft te staan, is een wonder dat zich dagelijks 

herhaalt. Ook dat is ‘voor elkaar’: dat men elkaar vergeeft wat men nog moet leren.  

‘Voor elkaar’ betekent dus niet dat alles goed gaat. Het betekent dat men blijft, ook 

wanneer het níét goed gaat. Dat men niet meteen de deur achter zich dichttrekt omdat 

het gesprek stroef verloopt of de stilte te lang duurt. Het betekent dat men bereid is de 

ander te verdragen in zijn onvoltooide staat – een staat waarin wij ons overigens 

allemaal bevinden. En misschien is dat wel de enige werkelijke beschaving: dat wij 

elkaar niet voortdurend afrekenen op wat nog ontbreekt.  

In de samenleving - dat grotere, luidruchtigere gezin zonder eettafel en afwaskeuken - 

ontbreekt het daar nog wel eens aan. Men spreekt er liever tegen elkaar dan met elkaar, 

BISDOMBERICHTEN 



30 

 

en wie niet direct wordt begrepen, wordt al snel vervangen. Wat een armoede, als men 

bedenkt dat juist het ongemak de plek is waar begrip kan ontstaan.  

Laat deze Week van het Gezin, en de dag waarop wij de moeders - die vaak meer doen 

dan zichtbaar is - in het bijzonder gedenken, geen viering zijn van hoe het zou moeten, 

maar een erkenning van hoe het is: rommelig, onvolmaakt; zo is het leven nu eenmaal. 

Moge deze Week u niet alleen herinneren aan wat er allemaal moet, maar vooral aan 

wat er al is: mensen die, hoe onhandig soms ook, toch er voor elkaar proberen te zijn. 

En dat, waarde gezinnen, is geen kleinigheid. Dat is de grond waarop alles rust.  

Een welgemeende felicitatie aan alle ouders en kinderen die hiervoor hun best blijven 

doen om dit ‘Voor Elkaar te krijgen’, een welgemeende groet en een welgemeende 

zegen voor u allen,  
 

+Rob Mutsaerts, landelijk referent voor Huwelijk en Gezin 

 

VREDE EN GERECHTIGHEID, houvast in veranderende tijden  
 

De politieke, sociale, economische en culturele wereldorde is aan het veranderen. 

Meerdere landen breiden hun invloed uit over hun grenzen heen. Daarbij laten hun 

regeringen zich steeds minder gelegen liggen aan internationale organisaties die de 

macht van individuele landen beperken. Door de nadruk op het eigenbelang neemt de 

internationale solidariteit af. De veranderingen van de wereldorde leiden tot onrust, 

instabiliteit en conflicten. Ook in Nederland merken we de gevolgen daarvan, voor onze 

vrijheid, welvaart en veiligheid.   

Te midden van alle veranderingen vinden we houvast, richting, hoop en troost in ons 

geloof dat oproept te bidden voor en te werken aan vrede en gerechtigheid, indachtig 

de eerste woorden van de Verrezen Heer: ‘Vrede zij u.’(Joh. 20)    

Vrede en gerechtigheid zijn met elkaar verbonden. De profeet Jesaja (32,17) zegt dat 

vrede een vrucht is van gerechtigheid. In de brief van Jacobus (3,18) staat dat 

gerechtigheid een vrucht is van vrede. Waar ongerechtigheid is, kan geen vrede zijn en 

waar onvrede is, krijgt gerechtigheid geen kans. Vrede komt niet voort uit geweld en 

afschrikking, maar uit gerechtigheid. Vrede is niet alleen het afzien van geweld, maar 

het zoeken en behouden van verbinding. Vrede is niet de tegenstander ontwapenen en 

verslaan, maar uiteindelijk weer in zijn waardigheid herstellen. Vrede betekent werken 

aan een gezamenlijke toekomst, waarin bronnen van conflict worden weggenomen en 

wegen gevonden worden om conflicten op te lossen. Vrede gaat om het zoeken van het 

gezamenlijk goede, het ‘bonum commune’, voor de strijdende partijen en daarmee ook 

voor de regio en uiteindelijk voor de hele wereld.   

Er kunnen zich situaties voordoen waarin gebruik van geweld ter verdediging, alleen in 

allerlaatste instantie, gelegitimeerd is zoals wanneer het eigen land wordt aangevallen 

of bij schendingen van mensenrechten. In alle gevallen dient het geweld proportioneel, 

doelmatig en beperkt te blijven. Coördinatie en legitimering door organisaties zoals de 

Verenigde Naties of de Europese Unie is daarbij nodig. De overheid dient de menselijke 

waardigheid te beschermen. Menselijke waardigheid is het leidend beginsel voor het 

democratisch proces, waarin mensen hun meningen uitdrukken en gezaghebbers bij 

verkiezingen getoetst worden. Menselijke waardigheid komt naar voren in een 
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rechtsstaat, waarin mensen objectief en onafhankelijk worden behandeld, en waarbij 

niet macht maar gezamenlijk opgestelde regelgeving het onderlinge samenleven 

bepaalt. Vanuit de overheid moet de maatschappelijke pluriformiteit die elke 

samenleving kenmerkt worden beschermd, waardoor minderheden zichzelf kunnen zijn 

en in vrede met elkaar kunnen leven. Ook dient er vrije pers en nieuwsgaring te zijn, 

zodat mensen zich vrij kunnen uiten en informeren.  

Paus Johannes XXIII schreef in zijn encycliek ‘Pacem in terris’ (1963) ‘dat er in plaats 

van het criterium voor vrede dat steunt op een evenwicht van bewapening, het principe 

komt dat er alleen maar in wederzijds vertrouwen aan een vrede gebouwd kan worden’ 

(61). Door diplomatie en geweldloze acties kan de waardigheid van zowel de 

slachtoffers als van de daders overeind blijven en zo kansen bieden aan herstel van 

vrede en gerechtigheid.   

Paus Leo XIV pleit bij conflicten voortdurend voor ontwapening, dialoog en bekering 

van harten. In zijn vredesgebed, vaak gericht aan Maria Koningin van de Vrede, roept 

hij op tot ‘ongewapende en ontwapenende vrede’: ‘Ons gebed voor vrede gaat 

onverminderd door, in het bijzonder door het gezamenlijk bidden van de heilige 

rozenkrans. En uit deze voorbede van het hart komen vele gebaren van evangelische 

naastenliefde, concrete nabijheid en solidariteit voort’ (Angelustoespraak 26 oktober 

2025). De paus benadrukt in zijn boodschap voor Wereldvrededag 2026 dat het 

noodzakelijk is ‘ieder geestelijk, cultureel en politiek initiatief dat de hoop op vrede 

levend houdt, te motiveren en te ondersteunen’. In zijn gebed voor de maand maart 

2026 gaat de paus daar op verder: ‘Ontwapen onze harten van haat, wrok en 

onverschilligheid, opdat wij instrumenten van verzoening mogen worden.’  

Wij zijn geroepen bij te dragen aan het welzijn van anderen, en daarmee aan hun 

veiligheid. Er is een breed gedragen Europees perspectief op veiligheid nodig dat 

gebaseerd is op vrede waarin menselijke waardigheid, territoriale integriteit, nationale 

soevereiniteit en internationale solidariteit de leidende waarden zijn. Binnen de 

organisaties van het maatschappelijk middenveld, waartoe ook onze Kerk behoort, 

moeten we het gesprek voeren over hoe we als gehele samenleving weerbaarder kunnen 

zijn.   

Paus Leo XIV benadrukt steeds dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle gevoed 

door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen volkeren. In 

navolging van zijn voorganger paus Franciscus ziet de paus gelovigen van verschillende 

tradities en alle mensen van goede wil als broeders en zusters die zich gezamenlijk 

inzetten voor vrede en gerechtigheid. Daardoor ontstaat er een wereldwijde, 

grensoverschrijdende en mensen verbindende smeekbede voor vrede en gerechtigheid.   

In zijn gebed voor de maand maart van 2026 bidt de paus: ‘Moge elk vriendelijk woord, 

elk gebaar van verzoening en elke keuze voor dialoog zaadjes zijn voor een nieuwe 

wereld.’   

Samen met u sluiten wij ons van harte aan bij het vredesgebed van de paus. Zijn oproep 

te bidden voor en te blijven werken aan vrede en gerechtigheid is een houvast in 

veranderende tijden. Nu wij onderweg zijn naar Pinksteren, moge de Heilige Geest ons 

die vrede schenken.   

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland                      rkkerk.nl
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 
PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk St Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma, 06 3890 9704  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 
Bank kerk NL67RABO 03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  
 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 
Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 
 Annemieke Duipmans, 06-25209211  

Parochieblad km.andringa@outlook.com, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO 0356100162  
Restauratie NL08RABO 0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 
 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 vogelvanger@home.nl, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com 
 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA 0482168706  

 
Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 20 mei vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 6 juni en 18 juli. 

ADRESSEN ADRESSEN 


