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JEZUS IS ONTSNAPT 

Een paar weken geleden deden we het ‘Goede Week Spel’ met de 
katechesekinderen. Dit is een soort ganzenbord vanaf Palmzondag 

tot en met Pasen. Onderweg volgen we Jezus op de ezel naar 

Jeruzalem. Vervolgens de voetwassing bij het laatste Avondmaal 

met het brood en de wijn, het verraad door Judas Iskariot, de 
gevangenname in de hof van Olijven, het afslaan van het oor van een soldaat door 

Petrus, zijn ontkennen dat hij Jezus kent met het kraaien van de haan, de 

doornenkroning, de kruisiging, de graflegging, de vrouwen bij het lege graf op de 
Paasmorgen die de leerlingen gaan waarschuwen. Tenslotte verschijnt Jezus aan 

Maria Magdalena op nummer 63 en dan is het Pasen. Een van de kinderen kwam 

op nummer 53 waar de vraag was: ‘Wat zien de vrouwen bij het graf?’ Na lang 

nadenken zegt het: ‘Jezus is ontsnapt!  Dit was niet het voorgeschreven antwoord, 
maar ze mocht gelijk nog een keertje gooien. ‘Jezus is ontsnapt!’ Ik heb maar niet 

gevraagd waaraan, maar ik dacht wel gelijk: ‘Aan de dood!’ Kinderen kunnen puur 

en raak zijn. Mooi zo laten. Geen theoloog had het kunnen verbeteren.  
We leven in een wereld waarin veel onrust is. Oorlog in het Midden-Oosten, in 

Oekraïne en op tal van andere plekken die vaak het nieuws niet halen. Wat speelt 

hier allemaal? Enkele machtigen der aarde die de hand aan de knop hebben? Die de 
wereld naar hun hand willen zetten! Met die ene druk op de knop kan er veel naar 

de knoppen gaan. Gaat het hier werkelijk om vrijheid, menselijkheid, 

rechtvaardigheid?  

Met Pasen vieren we dat Jezus opstaat uit de dood. Dat de Liefde zich niet laat 
opsluiten in een graf en dat wij, voortkomend vanuit diezelfde Liefde, ook door de 

dood heen met die Liefde verbonden blijven. Jezus liet zich nooit vangen door 

belangen van enkelen, door instituties die koste wat het kost boven de echte 
menselijkheid gesteld werden. Daar keek hij dwars doorheen en liet zien dat echte 

macht bestaat in dienstbaarheid, vriendschap en een diepe trouw. De Kerk is 

geboren vanuit het Paasgeloof. Jezus, ontsnapt aan de dood, gaat ons voor op de 
weg van het echte leven dat alles met samen-leven te maken heeft. Om nog even 

terug te komen op dat Goede Week Spel. Dat verwijst naar koningen die niet hoog 

te paard zitten, maar dicht bij de mensen zijn. Naar het elkaar de voeten en niet de 

oren wassen; het kunnen buigen voor de ander. Naar verdraagzaamheid en niet naar 
wapens grijpen, want geweld roept weer geweld op. Naar het echte breken en delen, 

desnoods je leven geven voor het zuivere en goede. Dat Goede Week Spel met de 

kinderen met alleen al dat ene rake antwoord plaatst voor mij Pasen in een bijzonder 
licht.  

Een Zalig Paasfeest voor u allen. De Heer is waarlijk verrezen. Hij is ontsnapt.  

O ja, waaraan ook alweer!   Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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SOBERE VASTENMAALTIJD OP WITTE DONDERDAG 

 

Van harte welkom bij de sobere vastenmaaltijd op Witte 

Donderdag 2 april. De werkgroepen van MOV van de vier 
locaties van onze Sint Antonius van Padua parochie organiseren de maaltijd 

voorafgaand aan de viering van Witte Donderdag. Deze maaltijd wordt gehouden 

in het Martinushuis van de Sint Antonius van Paduaparochie te Sneek en staat in 
het teken van het project Vastenactie 2026 

En Hij zei: 'Geven jullie hun maar te eten'. 

In 2026 vieren we 65 jaar Vastenactie. Het Boliviaanse regenwoud van het bisdom 

Pando staat centraal tijdens de jaarlijkse Vastenactie-campagne. We maken kennis 
met een inspirerende bisschop, mgr. Eugenio Coter én met zijn team. Zij zetten zich 

dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze onder meer 

door voor de zieken te zorgen en door gevangenen te bezoeken. Kortom: door de 
werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen, die al 65 jaar een belangrijke 

inspiratiebron vormen voor de Vastenactie.  

Hiervoor zal tijdens de maaltijd gecollecteerd worden. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

• Start vanaf 17.00 uur in het Martinushuis van de Sint Antonius parochie te Sneek. 

• Pastor Lucas Foekema zal bij de start van de maaltijd, uitleg geven over het 
vastenactie project. 

• Viering van Witte Donderdag in de kerk, aanvang 19.30 uur. 

 
Van u vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd welke in zijn geheel ten 

goede komt aan het project van het bisdom Pando in Bolivia (Zuid-Amerika). 

 

U kunt zich opgeven vóór 27 maart: 
Reahûs: Julia Brandsma, juliabrandsma@live.nl, 06 25370444 

Heeg: Suze Huitema, suzehuitema@outlook.com, 06 29967288 

Blauhûs: Hillie Terwisscha van Scheltinga, hilliehj@hotmail.com, 0620673137 
Sneek: Jeanette Hoekstra, jeanettesiemonsma@gmail.com, 06 31309730 

 

Graag zien wij u op Witte Donderdag 2 april 2026. 
 

Werkgroep MOV Sint Antonius van Padua parochie 

  

PAROCHIEBERICHTEN 
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CURSUS  ‘GELOVEN,  LEREN,  DOEN’ 

 

Samen zijn we sterk! U zult dat vast wel herkennen. Er zijn heel veel mensen op 
allerlei manieren actief in onze parochiegemeenschap. Samen bouwen we aan onze 

geloofsgemeenschap.  

Vraagt u zich ook weleens af of u goed bezig bent? Geeft het samen werken inhoud 
aan uw geloof? Of wilt u opnieuw geïnspireerd worden? Dat kan met de cursus 

‘Geloven, leren, doen’. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten voor iedereen, die 

actief is in onze parochiegemeenschap.  

Maar vooral voor de vrijwilligers, die zorgen dat in deze tijd de band van 
menselijkheid en medemenselijkheid versterkt wordt. Ik denk daarbij aan de 

mensen, die zieken bezoeken, bij de rouwverwerking, maar ook aan de 

contactpersonen in de wijken en de dorpen van onze gemeenschap. Of andere, de 
vrijwilligers van ‘De Ankerplaats’ of de inzet voor de derde wereld, zoals de inzet 

voor de Advents-en Vastenaktie. Kortom voor alle mensen, die op de één of andere 

manier diaconaal bezig zijn. Natuurlijk ook voor diegene, die dat wil worden.  
Het is een laagdrempelige cursus van vijf bijeenkomsten. Het is interactieve cursus, 

met genoeg voorbeelden en ideeën, die uit de praktijk ingebracht kunnen worden. 

De cursusleider zorgt samen met de deelnemers voor nieuwe inspiratie. 

Heeft u vragen, stel ze gerust. Nieuwsgierig geworden? Geef je op. Of geef je op 
samen met een andere parochiaan/parochianen. 

Want: Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden, deelname is gratis. Bij vijf 

deelnemers zal de cursus georganiseerd worden. De Parochiële Caritas Instelling 
betaalt de cursuskosten.  

Op deze wijze kunnen we samen doorbouwen aan onze parochiegemeenschap!   

Vragen en opgave kan bij pastoor Peter van der Weide, tel 0515-41 26 26. 

      
Namens de PCI een hartelijke groet. 

 

 
 

 

Collectanten College 
Sneek 

Foto genomen op  

1 maart n.a.v. het 

afscheid van dit College  
na 138 jaar  
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Bronnen van Bezieling:  
FILMAVOND:        CONCLAVE 

 
De film Conclave is een politieke thriller uit 2024, geregisseerd 

door Edward Berger en gebaseerd op de roman van Robert 

Harris. Het verhaal draait om kardinaal Thomas Lawrence 
(gespeeld door Ralph Fiennes), die een conclaaf organiseert om 

de volgende paus te kiezen na de dood van de huidige paus. 

Tijdens dit proces ontdekt Lawrence geheimen en schandalen 

over de belangrijkste kandidaten. 
De film volgt de vier kardinalen die als de meest waarschijnlijke opvolgers worden 

beschouwd: Aldo Bellini, een progressieve hervormer; Joshua Adeyemi, een 

sociaal conservatief; Joseph Tremblay, een gematigde kardinaal; en Goffredo 
Tedesco, een traditionele kardinaal. Terwijl de verkiezing vordert, komt Lawrence 

steeds meer geheimen en intriges tegen, wat leidt tot een spannende en onthullende 

climax. 
Een belangrijke wending in het verhaal komt wanneer kardinaal Vincent Benitez 

(Carlos Diehz), de aartsbisschop van de Afghaanse hoofdstad Kabul, opduikt. Hij 

is in het geheim door de overleden paus benoemd, naar verluidt om hem te 

beschermen tegen vervolging in Afghanistan. Zijn aanwezigheid, onderbouwd door 
officiële documenten, wekt verbazing en interesse bij zijn collega’s. Benitez wordt 

gaandeweg een onverwachte centrale figuur in de discussies over de toekomst van 

de Kerk, vooral door zijn unieke perspectief als iemand die vrede en conflict uit 
eerste hand heeft meegemaakt. 

Wanneer:  Maandag 13 april 20.00u 

Waar:   Martinushuis Sneek 

Inleider:  pastoor Peter v/d Weide 
 

Bronnen van Bezieling:  

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  
 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er van 

13.30 -14.30 u in de RK pastorie Sneek (Singel 64) 
leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der 

Weide verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in 

gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend 
met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

De eerstvolgende data zijn 1 april en 6 mei. 

 
U bent meer dan welkom!  



6 

 

KRUISWEGWANDELING SNEEK 2026 GEOPEND:  

‘Kerk en geloof bieden veerkracht’ 

 
‘Veerkracht is een helder woord. Het zegt precies wat ermee bedoeld wordt: de 

kracht om op te veren, met tegenslag om te gaan en toch verder te gaan. Iets veert 

terug omdat het ergens aan vastzit’. Aldus Johannes Kramer, burgemeester van 
Noardeast Fryslân, bij de start van de Kruiswegwandeling Sneek 2026. 

De opening van de zevende Kruiswegwandeling, dit jaar met als thema Veerkracht, 

vond plaats bij slijterij De Weduwe Joustra, de plek waar de eerste van de veertien 

Kruiswegstaties tentoongesteld is.  
Burgemeester Kramer refereerde in zijn openingsspeech aan een tegeltje bij zijn 

pake aan de muur, een aandenken aan de bezettingstijd. Op het tegeltje stond een 

Friese vlag die door een hakenkruis achterovergedrukt werd. Daarbij de tekst: ‘Wol 
bûgd mar net britsen (wel gebogen maar niet gebroken). Een kerk is volgens Kramer 

zo’n hechtingspunt waardoor er veerkracht mogelijk is want kerk en geloof 

geven houvast. Zeker in tijden van tegenslag en lijden, zowel in de wereld als op 
persoonlijk vlak. 

Met het aansteken van de Paaskaars 

werd de Kruiswegwandeling 2026 

officieel geopend. Vervolgens liepen 
de zestig belangstellenden met pastoor 

Van der Weide langs de andere staties 

in de stad om te eindigen bij de 
veertiende en de laatste statie in de Sint 

Martinuskerk aan de Singel. Met soep 

en broodjes in het Martinushuis werd 

de opening van de Kruiswegwandeling 
2026 afgesloten.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
De Kruiswegwandeling is t/m 4 april te lopen.  

Zie voor meer informatie op www.kruiswegsneek.nl  
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VIERINGEN 

We VIEREN weer in de KERK 

Zaterdag 28 maart             PALMPASEN 

 19.00 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema  

m.m.v.  Gelegenheidskoor 

Lector Tineke Rijpma. Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel 
  Intenties: Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Overleden familie van der Meer, Jaargetijde Jan van de Meer 

Minke Witteveen-Brandsma 
Alie de Vries-Foekema 

Anna Maria de Jong-Brouwer 

Donderdag 2 april             Witte Donderdag  

 19.00 Parochieviering in Martinuskerk Sneek 

o.l.v. Pastoor van der Weide en pastor Foekema 

Vrijdag 3 april                   Goede Vrijdag Kruisweg             

 19.00 Kruisweg o.l.v. pastor Lucas Foekema 
m.m.v. St. Ceciliakoor | Koster John Weel 

Zaterdag 4 april                  PAASWAKE  

 19.00 Paaswake viering o.l.v. pastor Foekema 
m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector Marije Brandsma.  

Acoliet Berber Witteveen en Jan Landman 
Koster John Weel en Sicco Rypma 

Deurcollecte Vastenactie   

  Intenties: Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra 

Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra, Hedwig Kuipers 
Overleden familie van der Meer 

Ruurd en Marijke Teerenstra-Huizinga 

Familie van der Weij,  
Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Douwe Hylkema, Antoon Popma 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

Ouders Romke en Jetske Teerenstra-Pietersma 
Gatske Hobma-Rijpma 

Frâns en Yke de Boer-de Jong 

Minne en Ciska Bruinsma-de Wolff,  Veroni Bruinsma 
Alie de Vries-Foekema 

Anna Maria de Jong-Brouwer 

LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS 
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Maandag 6 april           Tweede Paasdag gezinsviering 

 09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. Gelegenheidskoor   

Lector Lisa Brandsma 
Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel 

Na de viering  

Deurcollecte Vastenactie  

Koffiedrinken in de pastorie  

Eieren zoeken in de tuin 

Zaterdag 11 april  
 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Maria Zonderland 
Acoliet Berber Witteveen  

Koster Jan Landman 

  Intenties: Overleden familie Sikkes-Bekema 
Overleden ouders Ydema-Flapper 

Anna Maria de Jong-Brouwer  

Zondag 19 april  

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 
Mmv St Ceciliakoor  

Lector Berber Witteveen  

Acoliet Jan Landman 
Koster Sicco Rypma 

  Intentie: Anna Maria de Jong-Brouwer 

Zaterdag 25 april  

 19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 
m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector, acoliet Tonny Hobma 

Koster John Weel 
  Intenties: 

Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Minke Witteveen-Brandsma 
Mebius Bonekamp 

Zondag 2 mei  

 09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    
Lector Marije Brandsma. Acoliet Berber Witteveen 

Koster Jan Landman  
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 
onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 

viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 
 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

 

Hartelijk dank ! 

Bij het vorige parochieblad deden we een oproep voor een vrijwillige bijdrage voor 

dit parochieblad. Er is zeer positief op gereageerd, hartelijk dank!  
 

De redactie en Sint Vituslocatieraad  

NL67RABO 03087.20.458 
 

Nijs fan de Sint Vituslokaasjeried 

 
- De Karnavalfiering wie wer tige feestlik. Mei tank oan CV De Fyfkes, 

Swalkers, koar, solist, pastor Foekema en besikers.  
- Bisschop Mgr. Ronald G.W. Cornelissen komt 23 april op besite yn ús 

parochy. De biskop wol graach hearre wat der allegearre yn de lokaasjes 
spilet, de winsken, soargen en besieling. 

- Woansdei 10 juny is de jierfergadering fan ús parochie mei it parochie-
bestjoer en de fjouwer lokaasjerieden (Heech, Reahûs, Snits en Blauhûs). 
We gean earst fergaderjen yn ús pastorie, dan op ekskurzje en we slute ôf 
mei iten. 

- Parochianen ha de jierlikse Actie Kerkbalans enveloppe wer ûntfongen. 
Mei jo bydrage kinne we ús tsjerke en alle aktiviteiten yn stân hâlde. 

- Ek net-parochianen meie ús fansels stypje: NL67RABO 03087.20.458 
- Yn febrewaris binne yn de tsjerke houtwjirm en boktor bestriden.  
- Der is fan’t simmer wer Tsjerkepaad. Wolle jo ek ris in sneontemiddei 

frijwilliger wêze? Fragen of oanmelde sjoch ûnder dit berjocht. 
- Woansdei 18 maart wie de St Vitus Parochyjûn, ferslach folget. 
- Tuskentroch Nijs ûntfange? We stjoere sa no en dan aktueel nijs rûn fia 

mail. Oanmelde kin fia blauwhuis@sintantoniusparochie.nl  

 

Oant sjen yn de Sint-Vitus, 
De Lokaasjeried   

T 06 38909704 | blauwhuis@sintantoniusparochie.nl   

  

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl


10 

 

PEASKE tiid yn de Sint Vitus 

 

Zaterdag 28 maart 19.00 uur PALMPASEN  

Voorganger Pastor Lucas Foekema.  

 
Met intocht en mooie liederen zoals: ♫ Hé kom mee!; 

Iedereen is anders ♪ en Ga naar verder toe.  

En een verhaal ‘Doarsto it ek’. 
Neem je Palmpasen Stokken mee !  

Na de viering deurcollecte voor de Vastenactie 

 
 
Vrijdag 3 april 19.00 oere Kruisweg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 april 19.00 uur PAASWAKE Voorgange Pastor Lucas Foekema 

♫ Pasen is een nieuw begin; ’t Begin van nieuwe dromen; Het is nog klein, ’t is nog 
pril; maar wie het ziet, ziet het verschil; de zomer zal weer komen ♪.  

 

Maandag 6 april 09.30 uure Tweede Paasdag Gezinsmis  

Voorganger Pastoor van der Weide 
Een nieuwe lente en een nieuw begin. 

 

Voor de kinderen is er een kleine knutselactiviteit in de 
pastorie tijdens de viering. En na de viering: Chocolade 

eieren zoeken in de tuin van de pastorie. 

 
Na de viering deurcollecte voor de Vastenactie 

En koffiedrinken in de pastorie  
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 4 - 5 maaie komitee Blauhûs  

 
UTNUGING Deadebetinking en it fieren fan de befrijïng. 

 

Moandei 4 maaie betinking 19.30 oere  
Mei it ferhaal fan de 40 Utrechtse bern dy’t hjir ûnderdak krigen.  

 

Tiisdei 5 maaie befrijïngsdei 

16.30 oere is der wer in Frijheidsmiel yn de Pastorietún (foto 2025) 

 

 

 
 

 

De flyer mei útnûging en alle ynformaasje komt yn april yn jo brievebus. 

4-5 maaie komitee Blauhûs 

 
 

Regelmatig vertrekken de Friese Rijders - 

hulptransporten naar Oekraïne.  
 

Op veel plaatsen in de provincie zijn er 

inzamelpunten voor goederen;  

nu ook in onze regio bij:  
 

Feike Hoogterp, Wieldyk 18 in de Lytse Gaastmar 
Inbrengmoment op Wieldyk 18: elke vrijdag 10.00 - 18.00 uur  

Of even in overleg met Feike 06-18529852 

De prioriteit ligt bij voedsel en medische- en hygiënische producten.  

Op de website www.frieserijders.nl staat informatie wat er nú nodig is. 
 

Uw financiële bijdrage is ook altijd zeer welkom, 

bijvoorbeeld voor de transportkosten en aggregaten. 
 

 

< QR voor donatie   

http://www.frieserijders.nl/
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Utnûging Freed 27 maart 2026  
 

Ferhalen Fertelle &  

iepening Murk Kuipers Skilderij Utstalling 
 

PROGRAMMA  

15.30 - 16.30 oere besichtiging Utstalling yn It Teatskehûs en yn de Gerben 
Rypmakeamer fan kafee De Freonskip 

 

16.30 oere Wolkom yn kafee De Freonskip 

 
16.45 oere Ferhalen Fertelle  

• Sikke Witteveen, Memoires Jan Witteveen (1888) fan de Vitushoeve  
• Bert de Jong, Blauhúster ferhalend fotoboek  
• Jan Hoekstra, passy foar muzyk en 

• Grietje de Jong-Kuipers oer it libben en wurk fan har heit - de âld 
Blauhúster - keunstskilder Murk Kuipers 

 

17.30 oere  Offisjele iepening Murk Kuipers Utstalling  

troch Grietje de Jong-Kuipers 

 
En dan gesellich Romsitte mei hapke en drankje, en besichtiging útstalling 

Oanmelde is net nedich, tagong fergees. 

 

 
 

De Utstalling fan Murk Kuipers skilderijen en tekeningen is dizze hiele simmer 

te sjen yn It Teatskehûs en yn de Gerben Rypmakeamer fan kafee De Freonskip.  
 

www.gerbenrypma.nl gerbenrypma@gmail.com T 06 38909704   
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Beste mensen, 

 
Van de onderstaande graven is het grafrecht per 1 januari 2026 verlopen. Mocht u 

belangstelling hebben het grafrecht over te nemen, dan kunt u voor 1 april 2027 

contact opnemen met Bert de Jong (tel. 06-27574267). Mocht niemand zich melden 
voor 1 april 2027, dan zullen de grafmonumenten in het tweede kwartaal van 2027 

worden verwijderd en zullen de graven worden vrijgegeven.   

 
Graf 1A-02-31. Als laatste is in dit graf begraven: Jacobus Franciscus Galama. 

Graven 02-02-03 en 02-02-04. Als laatsten zijn in deze graven begraven: Tjebbe 

Witteveen en Hendrina Gertruida Poelsma. 

 
Bert de Jong 

Administrateur Begraafplaats Blauwhuis 

 
 

 

Collectes Sint Vituskerk  

 

Collectes Sint Vituskerk februari 2026  € 685,52 

 

 
 

Kopij voor het volgende parochieblad 

 
Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

 

15-04-2026 >> verschijnt op 28-04-2026 
20-05-2026 >> verschijnt op 02-06-2026 

01-07-2026 >> verschijnt op 14-07-20 

 

 

 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN 

 

LOCATIE HEEG 

Zondag 29 maart  Palm Pasen 

 11.00 uur Oecumenische viering in de St. Josephkerk 

Dominee Warnar en Pastor Foekema 

Donderdag 2 april   Witte Donderdag 

 19.00 uur Gezamenlijke viering in Sneek 

Pastoor V/d Weide en Pastor Foekema 

Vrijdag 3 april   Goede Vrijdag 

 19.00 uur Kruisweg, Werkgroep Heeg 

Zaterdag 4 april   Paaswake 

 20.00 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 12 april  Agape viering 

   9.30 uur Oecumenische viering in de Hagha kerk 

Pastor L. Foekema 

Zaterdag 18 april   Scheepsmaatjes met aansluitend viering in It Heechhûs 

 13.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 26 april 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Dhr. J. Mulder 

Zaterdag 2 mei 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 9 mei 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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Lief en Leed         

   

      in de vroege ochtend van donderdag 5 maart is Mara geboren 

Dochter van Reinou van der Tol en Meinte Ykema. 

Ouders, van harte gefeliciteerd  

 

       Zondag 8 maart is op 90 jarige leeftijd overleden 

Mevrouw Anne de Jong – Brouwer 

Wij condoleren haar kinderen en kleinkinderen en wensen hen alle sterkte toe 

    

 

Pasen 

 

Geniet je Pasen, voel je vrij. 

Vier het met elkaar of alleen, en met een ei 

Vier jezelf, elkaar en het Leven 
Geniet warm en verwarmend van elkaar, blijf om elkaar geven. 

 

Gedicht van Mary-Jozë Knuvelder. 
 

 

 

 

       

       De Locatie raad Heeg 

       wenst u allen  

       een zalig Pasen toe 
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VIERINGEN 
 

  Zaterdag 21 maart  19.00 uur  

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide  

Lector: Rein.                    Misdienaar: Tjerk en Idwer         
Intenties: Hendrik en Clazien Brandsma-Ketelaar  
Andries en Regina Siemensma-van der Weij 

Minne en Sybrich Poelsma-Aukes 

Familie van der Hoff-Bouwhuis 

 
Palmzondag 29 maart 9.30 uur GEZINSVIERING  

Woord- en communieviering met Pastor Lucas Foekema  

Lector: Anneke.                       Misdienaars: Idwer 
Intenties:  
Jaarstond Klaas Brandsma  
Tinus Hoekstra 

Tjitte Bootsma 
Sippie Hiemstra  

Fam. van der Hoff  
Jan en Attie Bootsma-Altenburg 

Andries en Regina Siemensma- van der Weij  
Minne en Sybrig Poelsma-Aukes  

Jaardienst zuster Conceptio Zonderland 

 

Witte Donderdag 2 april  19.00 uur  

Gezamenlijke Witte donderdagviering te Sneek met  

Pastoor van der Weide en Pastor Foekema  

 
Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur  

Viering van de kruisweg  

 

Paas Zaterdag 4 april  21.30 uur.   

Woord- en communieviering met Pastor Lucas Foekema  
Lectoren: Karel  en Anneke                   Misdienaars: Tjerk  

Intenties: Tom Slooter,  
Huite Trijntje Bootsma -de jong 

 

Zondag 12 april 9.30 uur  

LOCATIE REAHÛS 
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Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide  

Lector Rein                           Misdienaars: 
Intenties: Hendrik en Clasien Brandsma- Ketelaar  
Leo en Marijke Otte- Brandsma 

Elly Galama van Oosten  

Tjerkje Huitema en familie  

 

Zaterdag 18 april 19.00 uur  

Woord-en communieviering met Pastor Lucas Foekema  

Lector: Jetze                          
Intenties:  

Tjitte en Agatha Landman- Postma en overl fam.  

Leo en Marijke Otte- Brandsma  
Simme en Johanna Andringa-Wijngaard, 

Tom Slooter. 

 

Zondag 26 april 9.30 uur  

Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide  

Lector: Anneke                     Misdienaars: Brecht 

Intenties:  

Jaarstond Catharina van der Werf  
Leny van Balen v.d. Werf  
Joop en Corrie Altenburg-Damsma  
Andries en Regina Siemensma-van der Weij  

Minne en Sybrich Poelsma-Aukes,  

Fam.van der Hoff- Bouwhuis 

 

Pm:  Zondag 3 mei: Woord-en communieviering met Pastor Foekema  
 

 

 
PALMZONDAG  

Zondag 29 maart om half 10 in de St.Martinuskerk 

Kom je ook naar de kerk neem dan je Palmpasenstok mee.  

Op Palmzondag vertellen we hoe Jezus in Jeruzalem 

feestelijk werd binnengehaald. Op een ezel kwam hij de 

stad binnen terwijl de mensen de jassen over de weg 

spreidden en de kinderen hem toezongen met palmtakken 

in de hand. Iedereen was blij want met Jezus zou een 

nieuwe tijd aanbreken.  
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Zo’n palmpasenstok vertelt eigenlijk het hele verhaal van de goede week. Het 

groene takje staat voor de takken waarmee de kinderen van Jeruzalem Jezus 

toejuichten. Het broodhaantje wijst naar het laatste avondmaal. Het kruis vertelt 

over goede vrijdag. En de versieringen, de rozijnen en eieren vertellen al over het 

nieuwe leven en Pasen.  

In de viering gaan we de altijd groene takjes en de 

palmpasenstokken zegenen met water. De natuur kan 

niet zonder water. Water doet alles groeien en bloeien. 

En wij mensen we kunnen voor elkaar een zegen zijn. 

Dat de palmpasenstokken daar maar een teken van 

mogen zijn. Daarna trekken we met met de 

palmpasenstokken in onze hand door de kerk.  DOE JE 

MEE 

 

Graag tot zondag 29 maart.  

Pastor Lucas Foekema 

 
KERKBALANS 

Vlak na Pasen ontvangt u, per brief of per mail, onze vraag voor uw 

bijdrage aan de aktie kerkbalans Wij vragen u een jaarlijkse bijdrage voor 

het onderhoud van het kerkhof, het in stand houden van onze locatie 

restauratiefonds en voor parochieblad. Deze keer geen retourenveloppe, 

maar de vraag uw bijdrage per bank aan ons over te maken.  

Alvast van harte bedankt  
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 28 maart - Palmpasen  

    

Bonh. 19.00 Eucharistieviering m.m.v. Bonifatius 

Cantorij en gastzangers 

 

Intentie: Voor alle bewoners, voor het Vastenactieproject in 
Bolivia, Joop en Djoeke Roorda-Bruinsma en dochter Tineke, 

Cees en Rina Silvius-Griffioen 

Zondag 29 maart -Palmzondag - begin Goede Week – voorstellen  

                                1
e
 Communicantjes – zomertijd!! 

Kerk 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Kerk 

11.00 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

16.00 

Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Henk Elzinga (L); Mikail Daniël en Youssif Shamel Farid (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het welslagen van ons Vastenactieproject 

in Bolivia, Sippy Walta-Pelsma, Tiny Miedema-Kingma, 

pater Ambro Bakker, Nanny Riekhoff, Louise Wierdsma-     
de Bruin en de overledenen van de familie De Bruin, Nicolaas 

Bonifatius Boekema en echtgenote 

Kinderwoorddienst 
 

Evensong door de Martini Koorschool o.l.v. Gerard van 

Beijeren, Bob van der Linden, orgel 
Maandag 30 maart  

Bonh. 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Annie Huitema-Jongstra 

Dinsdag 31 maart 
Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Pater Wiebe van der Weide, zuster Johanny Mentink 

en zuster Manetta van Zuijlen 
Woensdag 1 april -Ziekenzalving 

Bonh 09.15 Eucharistieviering m.m.v. Bonifatius Cantorij en gastzangers 

Intentie: Voor allen die vandaag de Ziekenzalving ontvangen, 

Andries en Jetske Brouwer-Melchers, zuster Antoine 
Leechburg-Auwers 

Donderdag 2 april – Witte Donderdag 

Bonh 
 

 

09.30 
 

 

Eucharistieviering m.m.v. Bonifatius Cantorij en gastzangers 
Intentie: voor alle bewoners, Cile Hettinga, Annie Meijer-de 

Vries 

LOCATIE SNEEK 
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Kerk 19.30 Eucharistieviering m.m.v. Antoniuskoor 

Willem Nicolaij (L) Chris Seinen (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Vastenactieproject in Bolivia, Tinus en 

Janny van der Weide-Stornebrink en zoon Dick, Frans en 
Betsy Verbeek-Voorbraak 

Vrijdag 3 april - Goede Vrijdag – Vasten & Onthoudingsdag 

Kerk 
 

Kerk 

15.00 
 

19.30 

Kruisweg met samenzang, aansluitend biechtgelegenheid 
Anja Haaze (L) 

Viering rond het Kruis m.m.v. Caecilia 

Eeke Slart (L)  

Zaterdag 4 april -Paaszaterdag 
Ielânen 

 

 
Bonh 

 

 
 

 

Kerk 

10.00 

 

 
18.30 

 

 
 

 

22.15 

Viering tussen donker en licht 

Intentie: Voor alle bewoners, Jogemien Huiting, Pier Ruiter 

 
Paaswake m.m.v. Bonifatius Cantorij en gastzangers 

Intentie: Voor alle bewoners, voor het Vastenactieproject in 

Bolivia, Marjo Pool-Bruinsma, Jan Bruinsma, Rein van der 
Werf, Fimme en Jantje Folmer-Witteveen 

 

Paaswake m.m.v. Intermezzo 

Willem Nicolaij en Chris Seinen (L);  Kees Buruma, Ariana 
Alberda, Fabiola Quiterio en Rosmari Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk  en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor Khuddur Haddad en Victoria Jabbour die 
gaan trouwen, Eelke Bootsma & Catharina Bootsma-

Landman, Sien en Gerrit Kazimier-Bootsma, Ate Bootsma, 

Ruurd Silvius en Anna Silvius-Zijlstra, Leo Potma en onze 

dochter Karin, voor onze ouders Bennie en Gretha Vallinga-
Scheltinga, Annette Vossenberg-Veenker, Booyen Nicolay, 

Betty Edens-van den Berg, pater Rieks Andela, Fea van der 

Meulen-von der Heijden 
Zondag 5 april - Hoogfeest van Pasen - Terugkom Dopelingen 

Kerk 11.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. St. Caecilia 

Anja Haaze en Henk Elzinga (L); Melle de Wolff, Eeke Slart, 
Eline Schickenberg en Youssif Shamel Farid (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor Khuddur Haddad en Victoria Jabbour die 

gaan trouwen, voor de dopelingen sinds Pasen 2025, voor 
mijn man, dochter en zoon Sietse, Thea en Siebrand Altena, 

Leo Potma en onze dochter Karin, overleden ouders en 

familie Smit-Negenman, Theo Poiesz,                         
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overleden ouders Miedema-van Wijk, Leo Boot, overledenen 

van de families Ringnalda en Landskroon, Tiny Miedema-
Kingma, Nanny Riekhoff, Marian Fijlstra-van Ruiten, pater 

Ambro Bakker, Karin Bogh, Hessel Hanzen, Greetje 

Huitema-Grol, Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra, 
pater Henk Brouwer, Ingrid van der Krogt, oud pastoor pater 

Leo van Ulden, zuster Gudule Jansen, Tinus en Janny van der 

Weide-Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-
Voorbraak 

Kinderwoorddienst 

Maandag 6 april  

Bonh 09.15 Geen Eucharistieviering  
Dinsdag 7 april  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee-Thibaudier, Jehannes Jozef en 
Anna Maria Bouwhuis-Huizinga, Dominikus en Hotske 

Bootsma-Bekema, Theo Lotstra 

Woensdag 8 april  
Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mattie Janssen-Janssen, Pe en Tiny Miedema-

Kingma 

Donderdag 9 april  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mien Dierkes 

Vrijdag 10 april  
Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Jaap de Backer, Koos Kruis 

Zaterdag 11 april  

Bonh. 10.00 Woord & Communieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, jan Brouwer en overleden 

familie Brouwer-Palsma, Ester Haarsma-Konst 

Zondag 12 april – Beloken Pasen - 2
e
 Zondag van Pasen 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v.  Twalûd en de Wille 

Franclin Kubaran (L); Sinticha Leibbrand, Henk Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 
parochianen, voor Khuddur Haddad en Victoria Jabbour die 

gaan trouwen, Hein en Rie Tromp-Vonk, uit dankbaarheid bij 

een 90e verjaardag, ter nagedachtenis aan mijn man, opa, 

Theodorus Andreas Weda, Marie José Vos-Voss, Suze 
Westhof, Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en dochter Leneke,  

Miep Hamersma – van der Leeuw  

Kinderwoorddienst 
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Maandag 13 april  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Folkert en Tine van der Pol-Zijlstra 

Dinsdag 14 april  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Cornelis Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en 

Ely Damwijk 

Woensdag 15 april  
Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Joop Modderman, Johanna Poiesz-Brandsma 

Donderdag 16 april  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de zieken van de parochie, familie IJedema-

Tel, Edward Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, 

Rudolf Matitawaer 
Vrijdag 17 april  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze 
leven en het pastoraat, Nan Drabbe-Kruijs, pater Michiel 

Zeinstra 

Zaterdag 18 april  

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, Julia Krekelaar 

Zondag 19 april – 3
e
 Zondag van Pasen – 1

e
 heilige Communie 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 
Melanie Matthews-Brzozowski en Susan Silvius (L);  

Kees Buruma (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor de 1e Communicanten, voor Khuddur 
Haddad en Victoria Jabbour die gaan trouwen, overleden 

ouders en familie Smit-Negenman, Theo Poiesz, overleden 

ouders en familie Poiesz-Harsta, Paul en Diana Haaze-
Harteveld, Riet Middelweerd-van Gils, Lammert de Jong, 

Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra, Frans 

Brenninkmeijer  
Kinderwoorddienst 

 

 

Maandag 20 april  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Bij de verjaardag van Vincent Barnhoorn 
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Dinsdag 21 april  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Overleden ouders en familie 

Woensdag 22 april  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Tiny en Jo Andringa 

Donderdag 23 april 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Theo Trompetter, Marietje Wortelboer, bij de 

herdenking van een priesterwijding 

Vrijdag 24 april  

Kerk 
Kerk 

17.00 
19.00 

Huwelijksmis voor Khuddur Haddad en Victoria Jabbour 
Géén avondmis 

Zaterdag 25 april – Marcus, evangelist 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, Sjoerd en Riek Hamersma-van 

der Horst 

Zondag 26 april – 4
e
 Zondag van Pasen 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

Anneke Silvius  (L); Dennis Houtman en Mikail Daniël (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het bruidspaar Cesar Almakdase en Rana 
Jajou, Ingrid van der Krogt, pastoor Hein Hunink, Riek 

Klomp, Cees en Rina Silvius-Griffioen, Diny Hergarden, 

Harrie Diekstra, Janny Dijkstra-Poiesz, Wietske de Groes-
Altenburg, familie Aukes-Stockmann, Wim en Tecla van der 

Heijden-Hoekstra, Bini Ringnalda (zuster Mary) 

Kinderwoorddienst 

 
Maandag 27 april – H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor onze koning, Annie Meijer-de Vries, Siepie 
van der Hoek-Foekema 

Dinsdag 28 april  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Om troost en vertrouwen 

Woensdag 29 april – H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares en  

                                    patrones van Europa 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Voor een bijzondere intentie 
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COLLECTE 

 
Zondag 08 februari € 235,00 Zondag 01 maart € 485,19   

Zondag 15 februari € 807,00 Zondag 08 maart € 240,00 

Zondag 22 februari € 349,85 Extra collectes € 1054,58 
 

Dank voor al uw goede gaven via de mandjes, QR-Code en 

betaalzuil. U ziet hier wat er via de mandjes en QR-code is 
opgehaald voor onze eigen kerk en geloofsgemeenschap. Dank 

daarvoor!  

 

 
 

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm… 

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare 
producten voor de voedselbank. Daarom staat in het weekend van 10, 

11 en 12 april de bak weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw 

bijdragen van de vorige maand.  

Idee tip: broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, 

appelstroop of stroop. Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare 

producten zijn welkom. 

 

 

KOFFIEOCHTEND 

Dinsdag 7 maart (eerste dinsdag van de maand) is er koffiedrinken in 
het Martinushuis. Na de H. Mis staat er weer een kopje koffie of thee 

klaar. 

 

 

AGENDA 

Woensdag 1 april 13.30: Leerhuis in de pastorie  

Donderdag 30 april  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Overleden van de familie Van der Weide-

Stornebrink en Verbeek-Voorbraak 

Vrijdag 1 mei -1
e
 Vrijdag 

Kerk 

Kerk 

18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed in verschillende talen 

Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, ter ere van het H. Hart van Jezus, 
Meindert Boersma, Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra 
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LIEF EN LEED 

 

GAAN TROUWEN              

 

Op vrijdag 24 april hopen Khuddur Haddad en Victoria Jabbour 
elkaar onder Gods beste Zegen het ja-woord te geven in onze kerk. 

 

Op vrijdag 15 mei hopen Ceasar Almakdase en Rana Jajou elkaar onder Gods beste 
Zegen het ja-woord te geven in de H. Hartkerk te Vinkeveen. 

 

We wensen hen een goede voorbereiding op hun huwelijksdag toe. 

 
 

OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM CATHARINA CAROLINA MIEDEMA-KINGMA 

 

Tiny werd geboren op 21 maart 1936 in Wytgaard. Zij overleed op  
25 februari 2026 in het Bonifatiushuis te Sneek. Op donderdag          

5 maart hebben we de Heer gedankt voor haar leven tijdens een 

Eucharistieviering in de St. Martinuskerk. Aansluitend volgde de 

crematieplechtigheid te Sneek. Tiny wist goed waar ze vandaan 
kwam. Wie haar ouders waren, haar medegezinsleden, de familie, 

vriendinnen en vrienden. Al vroeg moest ze haar moeder missen en ook haar 

broertje waar ze naast zat op school. Door haar huwelijk met Pe leerde ze nog 
meer mensen kennen, door het dansen, het toneelspelen, door de kinderen met 

aanhang, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen.  

 

Tiny had een zorgzame inslag. Ze deed graag iets voor een ander. Zo was ze ook 
sociaal. Niet te langzaam graag, maar hurd, hurd... wie weet had ze zo weer tijd 

om andere dingen te doen. Dat zelf doen, is tot het laatste gebleven zoals de 

afwas. Wat dit betreft kon Tiny goed vliegen terwijl ze dat in het echt nooit heeft 
gedaan, maar wel heel graag gewild. Dit laatste had best gekund maar had weer te 

maken met het jezelf wegcijferen. Zo had ze maar wat graag eens naar Rome 

gegaan, maar ze is toch maar naar Lourdes geweest en met tante Gré naar Wenen. 
We kunnen dus rustig vaststellen dat Tiny praktisch was ingesteld. Ze had daarbij 

een positieve instelling waarbij haar motto was: Het komt wel weer goed. Ook dit 

bleef tot het laatste toe. Zo werd er ook nooit geklaagd over PHPD. Nee, als het 

even kon zei ze: ‘Zal ik even helpen. Ik moet toch wat doen!’                              
Dit verwijst ook de dingen die ze voor de kerk deed zoals het bloemschikken bij 

Flora pro Deo, het lopen van collectes en haar lidmaatschap van het KVG.   
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Haar geloof in Gods goedheid was voor haar een bron van kracht en troost. Ze 

was met de woorden van het evangelie Martha en Maria tegelijk en genoot van 
bezoek zoals voor een paar maanden terug ik met een stel kinderen van de 

katechesegroep bij haar op bezoek ging. 

 
Haar laatste twee jaren in het Bonifatiushuis voelden aan als een warm bad. 

Daarvoor was ze een poosje in het Wumkeshûs waar ze op zoek ging naar de 

kapel. Die daar dus niet was! In Bonne genoot ze ook van het uitzicht op het water 
wat herinnerde aan de mooie tijd van varen samen met Pe na zijn pensioen. Daar 

wees ze trouwens de katechesekinderen ook op toen die in haar kamer naar de 

schilderijen keken van Eernewoude en Grouw.  Zo kijken we terug op een leven 

met beslist diepgang. Dat diepere, dat werd niet zo ter sprake gebracht, maar was 
er beslist zoals het overlijden van Julia waar zij en Pe hun gedachten over hadden. 

Ze zal het vast in haar gebeden hebben meegenomen en bij de Heer hebben 

gebracht en van daaruit weer iets te doen. 
 

Zo vullen we een hart dat vol mag worden met mooie herinneringen die verwijzen 

naar de oorsprong van een mensenleven en naar de diepere zin en betekenis ervan. 
Voor Tiny had dit alles met er zijn en iets doen te maken, niet te moeilijk en niet 

te gecompliceerd. Liefde die verbindt. Zo heeft Tiny nog een prachtige toekomst 

voor de boeg en wij ook, in Godsnaam. Tiny, dank voor alles. We zullen je 

missen. A Dieu.  
 

Pastoor Peter van der Weide 

 

 

KVG NIEUWS  

BLOEMSCHIKKEN 

Donderdag 2 april om 14.30 uur in het Martinushuis kunnen de dames zich 
uitleven op het bloemschikken. We gaan een voorjaarsstukje maken onder leiding 

van Joke en Lenie. Opgave tot 28 maart bij Anna Mous tel. 0515 425806. De 

kosten zijn €12.50 inclusief schaaltje. 
 

MARGRIET BRANDSMA - de heks van Anjum. 

Margriet is een bekende Nederlandse journalist en auteur. Op 16 april komt ze 
vertellen over het boek dat ze heeft geschreven ‘de heks van Anjum’. 

We beginnen om 14.30 uur in het Martinushuis. 

 

High Wine*** 7 mei*** 

Een gezellige middag onder het genot van een heerlijk glaasje wijn of frisdrank 

met daarbij natuurlijk lekkere hapjes. 

We beginnen om 15.00 uur in het Martinushuis.  
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KBO NIEUWS 

Op 7 april komt Henk Dillerop. Ruim 40 jaar heeft hij gewerkt tussen criminelen. 
Later als gevangenisdirecteur. Tegenwoordig onderzoekt hij in zijn vrije tijd 

onopgeloste moordzaken. Ook is hij al 20 jaar dichter en organiseert hij 

kleinschalige kunst- en cultuurevenementen. Iedereen krijgt de kans om vragen te 
stellen over detentie. Aanvang 14.30 uur in de Schuttersheuvel. 

 

Lenie ten Have, secr. KVG Sneek 
 

 

PALMPASEN 28 MAART 2026    

 

Beste kinderen en ouders,  

Komen jullie op Palmzondag naar de kerk met jullie 

Palmpasenstok? Dan kunnen we als vanouds weer 
een mooie processie door de kerk houden. Er is dan 

ook een speciale KINDERWOORDDIENST. 

 
Wie weet kunnen jullie na de viering de stok aan 

iemand gaan brengen die je daar blij mee kunt 

maken. Denk er maar eens goed over na.  

 
Op Palmzondag begint de Palmpasenviering om 

11.00 uur! 

 

Groetjes van pastoor Peter van der Weide 

 

 

ZIEKENZALVING 

 

Op woensdag 1 april (geen grapje hoor) kunt u tijdens de Mis in de kapel van het 

Bonifatiushuis de Ziekenzalving ontvangen. Wanneer de jaren gaan tellen  en wie 
weet de krachten af nemen kan dit Sacrament ons kracht geven en vooral het besef 

dat wat er ook gebeurt we ons gedragen mogen weten door Gods Liefde.  

De viering begint om 9.15 uur. Neem gerust uw dierbaren mee als teken van 
verbondenheid, want vieren heeft hier alles mee van doen. 

 

De Werkgroep Diakonie en pastoor Peter van der Weide  
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1
e
 HEILIGE COMMUNIE 2026 

 
Op zondag 19 april hopen acht kinderen tijdens de Hoogmis van 11.00 uur hun  

1e heilige Communie te gaan doen. Op Palmzondag stellen ze zich aan u voor 

tijdens de Palmpasenviering. Hier volgen hun namen: 
Shekainah Andrews 

Liset Bakker 

Raphaël van het Bolscher 
Mette - Sophie Hiemstra 

William Hiemstra 

Petra Huitema 

Valerie Minnema 
Marik Schickenberg 

We wensen hen en hun ouders een mooie verdere voorbereidingstijd toe.   

Op woensdag 11 maart zijn ze gestart! 
 

Pastoor Peter van der Weide 

 

 

KERKSCHOONMAKERS GEVRAAGD 

Op woensdagochtend wordt er in onze kerk vanaf 8.30 tot 11.30 uur altijd 

gepoetst, gezogen, koper gepoetst, ramen gelapt en noem maar op. Dit gebeurt al 
vele jaren door trouwe vrijwilligers, maar daar mogen er best een paar bij, want 

hoe meer er zijn hoe minder u gevraagd wordt om bij te springen.  

Hoogtepunt is altijd het koffiedrinken en bijkletsen in de pastorie.  
Wanneer u denkt: ‘Och, daar kan ik best wat tijd in steken’, meldt u dan aan bij 

onze kosteres Gildete de Santos.  

U maakt haar en de andere vrijwilligers dan erg blij. U ziet de kosteres wel 

wanneer u naar een viering gaat, of bel haar anders op (06-83859014). 
 

Pastoor Peter van der Weide  

 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER 

Op vrijdag 22 mei gaan we weer op bedevaart vaar Kevelaer vanuit de Sint 
Martinus in Sneek. We starten dan ’s ochtends om 6.00 uur in de kerk en komen  

’s avonds rond 20.30 uur weer terug. Verschillende mensen vroegen al naar de 

formulieren. Die komen binnenkort in het portaal van de kerk te liggen.  

Wilt u méér weten neem dan contact op met Willem Nicolaij via 06-20472839. 
 

Pastoor Peter van der Weide  
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MAANDELIJKSE EVENSONGS IN SNEEK 

 
De Martini Koorschool Sneek nodigt je uit voor de maandelijkse viering.  

Gewoonlijk vindt die afwisselend plaats in de RK St. Martinuskerk en in de PKN 
Martinikerk. Wegens omstandigheden vervalt een dienst in de Martinikerk. 

Daarom vieren we de Evensong nu opnieuw in de St. Martinus a/d Singel.  

De viering start op zondag 29 maart om 16.00 uur.  
  

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

Liturg – Pastoor P. van der Weide 
Organist – Roelof van Luit 

Datum zondag 29 maart  

Plaats: St. Martinus a/d Singel 

Tijd 16:00 uur 
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte.  

De volgende Evensong is op zondag 26 april, ook om 16.00 uur in de St. Martinus 

a/d Singel.  
 

Martini Koorschool Sneek 

 

 

KONINGSDAG OP HET KERKPLEIN 
Op maandag 27 april a.s. vieren we samen de verjaardag van de Koning. De hele 

dag is er gezellige muziek en kunt u plaatsnemen op het terras voor een kopje koffie 

en andere lekkere versnaperingen.  

En natuurlijk ontbreken ook de beroemde gehaktballen van Kees Leeuwen niet! 
Komt u ook gezellig langs? 
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WIE BEN IK? 
Tijdens de jongerenavond van vrijdag 6 maart jl. 

stond het thema ‘Wie ben ik?’ centraal. Pastor 

Lucas Foekema ging met de jongeren in gesprek en 

liet hen nadenken over hun eigen identiteit. Hij 
stelde vragen die aanzetten tot reflectie: Wie ben ik 

eigenlijk? Ben je tevreden met je naam, of had je 

liever een andere naam gehad? 
 

Ook werd er nagedacht over voorbeelden in het 

dagelijks leven. Is er iemand in jouw omgeving die 

voor jou een beetje als ‘God’ is – iemand die altijd 
voor je klaarstaat, die je helpt of inspireert? Vanuit 

die gedachte gingen de jongeren verder in gesprek 

over een grotere vraag: Wie is God eigenlijk? Hoe 
stel je je God voor? Hoe zou Hij eruitzien? En als 

je het je zou moeten voorstellen: hoe zou God 

ruiken? 
 

Om elkaar beter te leren kennen kregen de 

jongeren een creatieve opdracht. Ze tekenden de 

persoon die naast hen zat. Daarna gingen ze met 
elkaar in gesprek en schreven ze bij de tekening een goede eigenschap van die 

persoon. Zo ontdekten ze niet alleen iets over zichzelf, maar ook over de ander. 

Aan het einde van de bijeenkomst werd het stil. Er werden kaarsjes aangestoken 
als moment van bezinning. De jongerenavond werd gezamenlijk afgesloten met 

het bidden van het Onze Vader. Het was een warme afsluiting van een avond vol 

vragen, gesprekken en nieuwe inzichten over wie we zijn.  
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AANKONDIGING MOEDERDAGMARKT 

Op zaterdag 9 mei a.s. van 11.00 tot 15.00 uur organiseren we een  

Moederdagmarkt in en om de kerk. Kom gezellig langs en snuffel tussen 

kleding, boeken, snuisterijen en nog veel meer. 

Op het terras kunt u genieten van koffie en thee met lekkere hapjes. 

Wilt u zelf graag standhouder zijn op de markt of wilt u ons die dag helpen? Dat 

kan! 

Neem dan contact op met Renate Dümmer voor meer informatie, Mail: 

communicatie@sintantoniusparochie.nl  

Iedereen is van harte welkom! 

Joke Kuipers, Belinda Vogelvanger en Renate Dümmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:communicatie@sintantoniusparochie.nl
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Weet u nog…?  

Nu het College van Collectanten (CC) onlangs, na 138 jaar, is opgeheven, denk je 
onwillekeurig nog wel eens aan de tijd van een bloeiend verenigingsleven, destijds 

‘natuurlijk’ vooral in de eigen ‘zuil’ georganiseerd. Bijna een eeuw geleden 

bijvoorbeeld waren er talloze instellingen die een exclusief-katholiek karakter 
droegen en ook een band met de plaatselijke parochie hadden. De oudere lezers 

zullen zich wellicht nog een aantal daarvan herinneren (en mogelijk ook de 

vermelde bestuursleden). Overigens: ook de andere ‘zuilen’ – protestants, joods, 
liberaal en socialistisch – kenden eigen sportclubs, kranten, scholen, vakbonden 

en verenigingen op cultureel en maatschappelijk gebied.  

Volgens het Adresboek 1935 der gemeente Sneek, telde onze stad toen 42 (!) 

katholieke verenigingen. In deze en volgende parochiebladen worden ze nog eens 
genoemd en kort beschreven. Daarbij worden de echte kerk-gebonden groepen 

(zoals het kerkbestuur en de kerkkoren) buiten beschouwing gelaten. De meeste 

organisaties, zoals de Vincentiusvereniging, waren plaatselijke afdelingen van 
landelijke instellingen. Indien bekend is achter de verenigingsnaam het 

oprichtingsjaar van de Sneker afdeling vermeld. Oh ja: de in dit kader dikwijls 

genoemde (en enigszins spottend gebruikte) r.-k. geitenfokvereniging bestond niét 
– althans niet in Sneek...! 

• jongensschool Sint-Thomas van Aquino (Hooiblokstraat)  (1886)                                                                              

hoofd J.H. Doodkorte (1894-1966) 

• meisjesschool Sint-Bonifacius (Leeuwarderstraatweg) (1883)                                                        

hoofd zr. Bernardio JMJ (1893-1975); in de wereld mej. H.G. Sander 

• R.K. school voor voorbereidend onderwijs (Boeierstraat) (1934)                                                      

hoofd zr. Josephti JMJ (1900-1991); in de wereld mej. A.A. van den 

Bosch 

• Stichting R.K. Middenstandsvereeniging Sint-Martinus (1930)                                                

voorz. H.F. Ringnalda (1877-1963), secr. J.H.A. Kortrijk (1887-1949)  

• Vereeniging Sint-Vincentius á Paolo (1859) 

Weldadigheidorganisatie van mannen met als doel: ‘Het lenigen van 
geestelijke en lichamelijke nood in arme huisgezinnen, het zorgen voor 
een Roomsch-Katholieke opvoeding van arme of verlaten kinderen en het 
beoefenen van andere liefdewerken, door al het welk de heiliging der 
leden wordt bevorderd’                                                               

president H.H. Brenninkmeijer (1869-1935), secr. D. van der Werf (1899-
1972)  

 

Wim Slagter, mede-eindredacteur van het gedenkboek Mensen in en rond een 

gewijd gebouw (2022)   
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KENNISMAKINGSDAGEN IN KLOOSTERS  

 

Onder de naam ‘Hoor je Mij?’ organiseren een aantal 

gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen al enkele jaren 
kennismakingsmiddagen in hun kloosters. Tijdens zo’n dag zijn 

jonge vrouwen welkom om kennis te maken met het leven als 

zuster. Sinds januari 2026 zetten ook een zestal mannenkloosters hun deuren open, 
zodat jonge mannen kennis kunnen maken met het kloosterleven. 

De middagen zijn bedoeld voor jonge mensen die willen 

onderzoeken of het leven als kloosterling iets voor hen kan zijn. 
Tijdens een Hoor je Mij?-middag vertellen een of twee zusters of 

broeders over hun leven en hun roeping. Ook krijgen de 

deelnemers e en rondleiding en is er veel tijd voor vragen en 

gesprek over de eigen levenskeuzes. De middagen worden 
afgesloten met een maaltijd en een viering. 

Het is een laagdrempelige manier om in gesprek te gaan en om iets 

te leren over het kloosterleven. Dankzij de Hoor je Mij?-middagen zijn er inmiddels 
enkele jonge vrouwen begonnen aan een traject van meeleven en oriëntatie bij een 

kloostergemeenschap. 

Informatie via  https://www.knr.nl/nieuws/hoor-je-mij-kennismakingsdagen-nu-

ook-voor-mannen/ 
 
VEERTIGDAGENTIJD: LUISTEREN, VASTEN EN SAMEN BELEVEN 

 

Op Aswoensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd, de periode van 
voorbereiding op Pasen. Onder de titel ‘Luisteren en vasten: de Veertigdagentijd 

als tijd van bekering’ publiceerde paus Leo XIV zijn boodschap voor de 

Veertigdagentijd 2026. Deze tijd is volgens de Heilige Vader een kans ‘om 

vernieuwing in ons geloof te vinden’. 
De paus legt in zijn boodschap drie accenten: luisteren, vasten en het samen beleven 

van de Veertigdagentijd. Bekering begint met luisteren en ruimte maken voor het 

Woord. ‘De bereidheid om te luisteren is de eerste manier waarop wij laten zien dat 
wij een relatie met iemand willen aangaan.’ De 

paus spreekt over ‘leren luisteren zoals God 

luistert’. Dat betekent ook erkennen dat de situatie 
van de armen een appèl op ons doet. 

Verder onderstreept de paus het belang van vasten. 

Het noemt het ‘een concrete manier om ons voor 

te bereiden op het ontvangen van het woord van 

BISDOMBERICHTEN 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2026/02/Hoor-je-mij-middagen-2026-scaled.jpg
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God. Bovendien helpt vasten om verlangens te ordenen en ‘onze honger en dorst 

naar gerechtigheid levend te houden en ons te bevrijden van zelfgenoegzaamheid.’ 
Taalgebruik ontwapenen 

Daarnaast doet de paus een oproep tot ‘een zeer praktische en vaak 

ondergewaardeerde vorm van onthouding’. Hij roept op om in de Veertigdagentijd 
af te zien ‘van woorden die onze naaste beledigen en kwetsen. Laten wij beginnen 

met ons taalgebruik te ontwapenen, harde woorden en overhaaste oordelen te 

vermijden, ons te onthouden van laster en geen kwaad te spreken over wie niet 
aanwezig is en zich niet kan verdedigen.’ 

Tot slot benadrukt hij het gemeenschappelijke karakter van de Veertigdagentijd. De 

Veertigdagentijd als een weg die gelovigen samen opgaan, in de hoop dat dit ons 

brengt tot grotere aandacht voor God en voor de minsten in de maatschappij. De 
paus ziet graag dat de christelijke gemeenschappen ontvankelijk zijn voor de roep 

van hen die lijden ‘en door luisteren wegen openen naar bevrijding, zodat wij bereid 

en verlangend zijn bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde.’ 
 
COMECE ROEPT EU OP TOT DIPLOMATIE  

 

In een korte verklaring die op woensdag 4 maart werd 

uitgebracht, uit de voorzitter van de Commissie van de 
Bisschoppenconferenties van de Europese Unie 

(COMECE), mgr. Mariano Crociata, zijn diepe 

bezorgdheid over de recente escalatie van het geweld in 
Iran en het Midden-Oosten. Hij roept de EU en haar 

lidstaten op om de-escalatie te bevorderen en 

diplomatieke inspanningen te herstarten. 

In de context van de nieuwe golf van geweld in het Midden-Oosten waarschuwt de 
voorzitter van de EU-bisschoppen dat de aanhoudende crisis ‘een verzwakking van 

de op regels gebaseerde internationale orde en een voortdurende minachting voor 

het internationaal recht weerspiegeld.’ Geweld krijgt dan opnieuw de overhand 
boven diplomatieke oplossingen. Hij waarschuwt dat met een logica van vergelding 

het risico ontstaat om in een gevaarlijke spiraal terecht te komen waarbij zowel de 

regionale als de wereldwijde stabiliteit wordt bedreigd. 
Mgr. Mariano Crociata roept de Europese Unie op verenigd te blijven en haar 

roeping als vredesproject te vernieuwen door de-escalatie te bevorderen, 

diplomatieke inspanningen te hervatten en het internationaal recht te handhaven, 

‘ook op het gebied van nucleaire non-proliferatie’. 
De voorzitter van COMECE dringt er ook bij de EU op aan om de veiligheid en het 

welzijn van haar burgers te waarborgen en ook dat van de burgers in het Midden-

Oosten terwijl ze mogelijke consequenties van de huidige escalatie aanpakt, zoals 
verstoringen van de energievoorziening.  
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MENSENHANDEL, EEN MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID  

 

Bij gelegenheid van de Werelddag van Gebed en Bewustwording tegen 
Mensenhandel op 8 februari heeft paus Leo XIV ervoor gewaarschuwd dat 

mensenhandel geen op zichzelf staand probleem is. ‘Deze vormen van geweld zijn 

geen losse incidenten, maar symptomen van een cultuur die vergeten is lief te 
hebben zoals Christus liefheeft’, aldus de paus.  

In zijn boodschap voor de Werelddag van 

Gebed en Bewustwording tegen Mensenhandel 

spreekt paus Leo zijn bijzondere bezorgdheid 
uit over de opkomst van zogenoemde 

cyberslavernij. Deze noemt hij ‘bijzonder 

verontrustend’. Mensen worden daarbij verleid 
tot frauduleuze praktijken en criminele 

activiteiten, zoals online fraude en 

drugssmokkel. ‘In zulke gevallen wordt het 
slachtoffer gedwongen zelf dader te worden, wat de geestelijke wonden nog 

verdiept.’  

De paus doet een dringende oproep om mensenhandel als ‘ernstige misdaad tegen 

de menselijkheid’ onder ogen te zien en te beëindigen. Ware vrede, zo schrijft hij, 
begint bij de erkenning en bescherming van de door God geschonken waardigheid 

van iedere mens. Tegelijk constateert hij dat in een tijd van toenemend geweld velen 

geneigd zijn vrede te zoeken ‘met wapens als voorwaarde om de eigen heerschappij 
te doen gelden’.  

Geopolitieke instabiliteit en gewapende conflicten vormen volgens de paus een 

vruchtbare bodem voor mensenhandelaars om de meest kwetsbaren uit te buiten, 

vooral ontheemden, migranten en vluchtelingen. Ook de groeiende kloof tussen arm 
en rijk brengt velen in kwetsbare omstandigheden, waardoor zij vatbaar worden 

voor misleiding en uitbuiting.  

Tegenover deze realiteit plaatst hij gebed en bewustwording. ‘Gebed geeft ons de 
kracht om ons te verzetten tegen onverschilligheid tegenover onrechtvaardigheid. 

Bewustwording stelt ons in staat de verborgen mechanismen van uitbuiting te 

herkennen, in onze buurten en in de digitale wereld.’  
Uiteindelijk kan het geweld van mensenhandel alleen worden overwonnen door een 

vernieuwde visie die iedere mens ziet als een geliefd kind van God, aldus de paus. 

Hij spreekt zijn dank uit aan allen die slachtoffers nabij zijn en aan overlevenden 

van mensenhandel die zich inzetten voor anderen.  
‘Laten wij samen op weg gaan naar een wereld waarin vrede niet slechts de 

afwezigheid van oorlog is’, zo besluit hij, ‘maar ongewapend en ontwapenend, 

geworteld in volledig respect voor de waardigheid van ieder mens.’  
Een Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Leo XIV vindt u op 

katholiekleven.nl   
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 
PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 
Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  
 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 
Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 
 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad km.andringa@outlook.com, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  
Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 
 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 vogelvanger@home.nl, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com 
 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 
Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 15 april vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 2 mei en 6 juni. 

ADRESSEN ADRESSEN 


