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HET GETAL VAN DE DAG  

We tellen wat af in het leven. Als kind telde ik altijd de 

sinaasappels aan het hek van de ‘sinaasappeltsiekerk’, de gereformeerde kerk dicht 

bij ons huis. Ik telde de stoeptegels op weg naar school. Ja, waarom eigenlijk. 
Sommige mensen tellen trouwens nog steeds: calorieën om niet te veel aan te 

komen, schaapjes om maar in slaap te komen, optelsommetjes om maar weer rond 

te komen deze maand of de Nederlandse medailles bij de olympische spelen. Hoe 
ver kun je doortellen vroeg een kind, oneindig? Maar daar kun je toch ook weer 1 

bij optellen?: oneindig-plus-een, oneindig-plus-twee, etc. Tellen houdt nooit op. 

De wereld hangt trouwens van getallen aan elkaar. Inmiddels zijn er 1440 
oorlogsdagen tussen Rusland en Oekraïne. En 100.000 woningen moeten er elk jaar 

worden bijgebouwd. Trump vertelt gemiddeld 15 leugens per dag. Het aantal 

voetstappen naar Santiago is (gemiddeld vanuit Nederland) 3.332.500. En de 

vastentijd duurt 40 dagen. 
Afgelopen weekend was de vogeltelling. Op dit moment scharrelen er best wel veel 

leuke vogeltjes in onze tuin. Wel 10 koolmeesjes, 1 roodborstje, 2 vinken, 1 specht 

en 1 tortelduif. Als ik met zulke lijstjes bezig ben dan heb ik altijd zoiets van…ach 
die overvliegende meeuw die kan er ook wel bij. Of die putters die we vorige week 

hebben gezien mogen die ook niet meegerekend? Ze waren wel in onze tuin. In 

ieder geval blijkt uit de telling dat de tuinvogels het best goed doen dit jaar, de 

koolmees een beetje beter dan de huismus. En ja, als je de mensen telt die elk 
weekend in de kerk zitten. Ach, ik voor mij heb dan ook altijd zo’n idee…het koor 

hoort er ook bij en de organist en alle mensen die zich inzetten voor de gemeenschap 

en natuurlijk de mensen aan wie we speciaal denken bij zo’n viering. Ik wil iedereen 
wel meetellen, inclusief de overvliegende meeuw en de putter van vorige week. Al 

kun je de vraag stellen of tellen altijd wel zo vruchtbaar is. Je kunt er ook door 

gefixeerd raken op het negatieve.  
Als Jezus al ergens een getal noemt dan is het: waar 2 of 3 bij elkaar zijn daar ben 

ik graag aanwezig. Meer is kennelijk niet nodig en dat voelt heel anders. 

Ondertussen verbond hij zoveel mensen aan elkaar vissers en tollenaars, jongeren 

en ouderen, zieken en gezonden. Hij spande als het ware allemaal lijntjes tussen 
mensen en die Vader in de hemel. En als je dan een getal wil noemen misschien wel 

‘oneindig-plus-een’.  

Bij de vogeltelling kun je natuurlijk denken aan het aantal getelde vogels maar er 
waren dit jaar maar liefst 136.000 vogeltellers. Dat is toch enorm. Er zijn zoveel 

mensen van goede wil, mensen die geven voor de vastenactie, mensen die brieven 

schrijven voor Amnesty, mensen die doneren voor Artsen zonder grenzen, mensen 

met het hart op de goede plaats; Dat is echt ‘oneindig-plus-een’.  
       Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 
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VASTENACTIE: 'GEVEN JULLIE HEN MAAR TE ETEN' 

18 februari t/m 4 april 

 
In 2026 vieren we 65 jaar Vastenactie. Het bisdom Pando, in het 

Boliviaanse regenwoud, staat centraal tijdens de jaarlijkse Vastenactie-campagne. 

We maken kennis met een inspirerende bisschop, Mgr. Eugenio Coter én met zijn 
team. Zij zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat 

doen ze onder meer door voor de zieken te zorgen en door gevangenen te bezoeken. 

Kortom: door de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen, die al 65 jaar 
een belangrijke inspiratiebron vormen voor de Vastenactie.  

Vijf broden en twee vissen 

Het campagnethema 2026 komt uit de parabel van de vijf broden en twee vissen. 

Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, 
maar er zijn slechts vijf broden en twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat 

te doen. En Jezus zegt dan: ‘Geven jullie hen maar te eten.’ Met deze ene zin legt 

Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen en bij ons.  

Gevangenen bezoeken.  
In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en voeten in het 

werk van bisschop Eugenio en zijn team: in het werk van Marie Cruz bijvoorbeeld, 

die gevangenen bezoekt, uit eigen zak eten voor ze betaalt en voor ze zorgt als een 
moeder. Marie Cruz uit Riberalta, Bolivia, is al 22 jaar betrokken bij het pastorale 

werk van het bisdom in de gevangenissen van het district Pando. 

Slechte voorzieningen in gevangenissen 
Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. Mensen leven er dicht op 

elkaar, moeten in hun eigen onderhoud voorzien en hebben niets om handen. De 

voorzieningen zijn minimaal: een paar toiletten voor honderden mensen, nauwelijks 

verlichting, nauwelijks stromend water, geen ventilatie en veel meer mensen in de 
cellen dan waarvoor ze bedoeld zijn. De honger, verveling en uitzichtloosheid 

PAROCHIEBERICHTEN 
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maken het leven hier extra hard. Bovendien hebben veel mensen die hier 

terechtkomen nauwelijks toegang tot juridische bijstand, waardoor ze vaak onnodig 
lang in de gevangenissen verblijven.  

Omstandigheden verbeteren 

Dit jaar wil Vastenactie het werk van het bisdom Pando in de gevangenissen 
steunen. In overleg met Marie Cruz en de gedetineerden willen we onder meer 

zorgen voor voedsel door moestuinen aan te leggen en de mogelijkheid bieden om 

eenden en kippen te houden binnen de muren van de gevangenis. Daarnaast wil het 
bisdom gratis juridische en medische hulp bieden. Ook wil het project voorzien in 

een zinvolle dagbesteding die mensen in staat stelt praktische 

vaardigheden te leren. Kortom hoop brengen op donkere plekken. 

 
Werkgroep MOV (missie, ontwikkeling, vrede)  

 
SOBERE VASTENMAALTIJD OP WITTE DONDERDAG 

 
Van harte welkom bij de sobere vastenmaaltijd op Witte Donderdag 2 

april. De werkgroepen van MOV van de vier locaties van onze Sint 

Antonius van Padua parochie organiseren de maaltijd voorafgaand 

aan de viering van Witte Donderdag. Deze maaltijd wordt gehouden 
in het Martinushuis van de Sint Antonius van Paduaparochie te Sneek 

en staat in het teken van het project Vastenactie 2026 

En Hij zei: 'Geven jullie hen maar te eten'. 
Tijdens de maaltijd zal gecollecteerd worden voor het werk van het 

Boliviaanse bisdom Pando in de gevangenissen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 
• Start vanaf 17.00 uur in het Martinushuis van de Sint Antonius parochie te Sneek. 

• Pastor Lucas Foekema zal bij de start van de maaltijd, uitleg geven over het 

vastenactie project. 
• Viering van Witte Donderdag in de kerk, aanvang 19.30 uur. 

Van u vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd welke in zijn geheel ten 

goede komt aan het project van het bisdom Pando in Bolivia (Zuid-Amerika). 
U kunt zich opgeven vóór 27 maart: 

Reahûs: Julia Brandsma, juliabrandsma@live.nl, 06 25370444 

Heeg: Suze Huitema, suzehuitema@outlook.com, 06 29967288 

Blauhûs: Hillie Terwisscha van Scheltinga, hilliehj@hotmail.com, 0620673137 
Sneek: Jeanette Hoekstra, jeanettesiemonsma@gmail.com, 06 31309730 

 

Graag zien wij u op Witte Donderdag 2 april 2026. 
Werkgroep MOV Sint Antonius van Padua parochie  
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Bronnen van Bezieling:  
ERIK BORGMAN: EEN VERHAAL VAN HOOP  

 
Op maandagavond 23 februari komt Erik Borgman 

naar het Martinushuis in Sneek. Let op, het begint 

om half 8 !!!!!! 
Erik Borgman (1957) is emeritus-hoogleraar 

Theologie (Tilburg University). Door het dagblad 

Trouw ooit verkozen tot een van de drie meest 

inspirerende theologen. In 1912 was hij theoloog 
van het jaar. Erik Borgman is ook leken 

dominicaan. In zijn denken is hij sterk beïnvloed 

door de katholieke bevrijdingstheologie. Enkele boeken van zijn hand zijn onder 
meer: Leven van wat komt (2017). Alle dingen nieuw, een theologische visie voor 

de 21e eeuw (2020). En van Erik Borgman en Erik Galle samen: God als onrust 

(2025) 
‘Borgman zoekt naar een theologie die zich niet opsluit in de kerk, zich ook niet 

acceptabel probeert te maken voor een sceptische wereld, maar naar een theologie 

die in deze wereld om zich heen kijkt om te zien of daar iets van God oplicht’.  

Er is veel zorg over de wereldsituatie. En in ons eigen land is er zoveel dat mensen 
uit elkaar drijft, de polarisatie. Er is onzekerheid en reden tot zorg. Hoe staan we 

daar als kerk in? Kan er ook een verhaal van hoop verteld worden? En….waaruit 

putten we dan? Hoe kan dat verhaal ons helpen om in deze wereld iets te betekenen, 
iets van vertrouwen te hervinden en uit te stralen. 

U bent van harte welkom.  

 

Bronnen van Bezieling:  
LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er 

van 13.30 -14.30 u in de RK pastorie Sneek 

(Singel 64) leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter 

van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in 

gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend 

met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

De eerstvolgende data zijn 4 maart en 1 april. 

 

U bent meer dan welkom!  
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Bronnen van Bezieling:  

LEZING: TIEN GEBODEN VOOR HET MILIEU 

 

Op dinsdag 24 maart, aanvang 20.00u komt Marjolein 

Tiemens-Hulscher (1964) vanuit Driebergen naar ons toe. 
Zij geeft lezingen workshops over geloof en duurzaamheid, 

verwondering, dankbaarheid en verbondenheid. Haar 

website heet dan ook heel toepasselijk: groengeloven. 
Marjolei heeft na haar studie plantenveredeling in 

Wageningen jarenlang onderzoek gedaan in de plantenbiotechnologie. Hierdoor 

raakte zij zo gefascineerd door het wonder dat uit één enkele plantencel een 

volledige nieuwe plant kan groeien, dat zij geïnspireerd raakte om ons te vertellen 
over Gods schepping en de noodzaak om daar liefdevoller mee om te gaan.  

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit bedreigen het leven op Aarde 

èn de schepping. De mens wordt in de bijbel opgeroepen om de schepping te 
behoeden en te bewaren. Als we daar gehoor aan willen geven dan is er een radicale 

verandering van levensstijl op grote schaal nodig. Christenen zouden hierin een 

lichtend voorbeeld kunnen zijn, of misschien wel moeten 
zijn. ‘Groen zijn is een morele noodzaak’ heeft paus 

Benedictus XVI gezegd. Om daar inhoud aan te geven 

zijn de tien geboden voor het milieu verschenen. De tien 

geboden wijzen ons, 
net als de tien geboden uit de bijbel, de weg van het goede 

leven; een leven waarin we rekening houden met onze naaste 

in de breedste zin van het woord. Ze geven ons zin voor/van 
een duurzame levensstijl. Dat is hun kracht, mensen 

hunkeren in deze tijd immers naar zingeving. Zonder 

zingeving of spiritualiteit is een duurzame levensstijl in onze 

maatschappij, die zo op consumptie gericht is, moeilijk vol 
te houden. 

In de lezing zal Marjolein op alle geboden dieper ingaan. 

Daarbij maakt zij dankbaar gebruik van de encycliek 
Laudato Si’. Verschillende onderwerpen komen langs, zoals: 

ons wereldbeeld, de rol/plaats van de mens in de schepping, 

ecologie, techniek, economie, ethiek, solidariteit en 
gerechtigheid. 

We worden uitgedaagd om eens naar onszelf en ons 

wereldbeeld te kijken. Hoe gaan wij met de onderwerpen 

om? Wellicht zet dit u aan het denken om andere keuzes te 
maken in het dagelijks leven. Daarbij kunnen we ook elkaar 

inspireren. 

Inleider: Braenne Meijer  
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NIEUWS OVER DE PELGRIMGROEP 

 

In witte winterse omstandigheden is op maandagavond 26 
januari ’26 vanuit Bronnen van Bezieling de parochiale 

Pelgrimgroep tot stand gekomen. Deze groep heeft als doel 

het wandelen van Caminopaden in de regio voor verbinding 
met jezelf en elkaar op spirituele basis. Meer dan 25 

pelgrims hebben zich aangemeld en het wandelschema is bekend. Iedereen die een 

dag wandelen kan, is welkom om aan te sluiten. 

Samen gaan we in de grasgroene lente starten met de wandelen van het St. 
Odulphuspad. Elke 3 weken wandelt de Pelgrimgroep op zaterdag één etappe per 

keer (een halve kan ook). In de kerken onderweg hebben we een moment van 

bezinning met het aansteken van een kaarsje en het zingen van een pelgrimslied. 
Deze allereerste etappe (totaal 21 km) gaan we in twee gedeelten lopen, om er een 

beetje in te komen. Op zaterdag 11 april is de eerste etappe van Bolsward naar de 

St. Vituskerk in Blauwhuis (7 km). Om 11 uur verzamelen we in de St. 
Franciscusbasiliek in Bolsward (Grote Dijlakker 8). Daar zal Pastoor Peter van der 

Weide de pelgrims komen zegenen. U bent van harte uitgenodigd om de pelgrims 

uit te zwaaien. 

Heb je zin om (een keer) mee te gaan? Sluit je dan aan bij de Pelgrimgroep. Geef je 
op en stuur een Whatsappbericht aan 

Braenne op 06-22089489. Even opbellen 

kan natuurlijk ook. Voor meer informatie 
kun je ook terecht bij Pastor Lucas 

Foekema.  

Kom er ook bij! Kijken wat voor positiefs 

we teweeg kunnen brengen met 
simpelweg het ene been voor het andere 

te zetten. 

 
Samen op weg in verbinding. 

 
BURGEMEESTER OPENT KRUISWEGWANDELING IN SNEEK 

 

Op 4 maart opent de burgemeester van Noardeast-Fryslân, dhr. Johannes Kramer, 
opent Kruiswegwandeling in Sneek.  

‘Veerkracht’ is het thema van de Kruiswegwandeling 2026. Op diverse locaties in 

Sneek zijn veertien kruiswegstaties geplaatst. Het zijn kopieën van de staties die in 
de Sint Martinuskerk aan de Singel hangen. Staties zijn afbeeldingen van de 

lijdensweg die Jezus op Goede Vrijdag aflegde vanaf het paleis van Pilatus naar de 

heuvel Golgotha waar hij werd gekruisigd. Dit alles ging vooraf aan Jezus' 
opstanding uit de dood op Paasmorgen.   
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We hebben er weer een 

bijzondere wandeling van 
gemaakt die tot uitdrukking 

komt in de wandelgids die u 

langs de veertien staties 
begeleidt. In het kerkportaal van 

de St. Martinus aan de Singel 62 

en op elke statielocatie zijn die 
wandelgidsen verkrijgbaar.  

 

In de gids schrijft pastoor Peter 

van der Weide bij alle 
afbeeldingen een overweging. 

Bij vijf staties zijn extra bijdragen geschreven door de burgemeester van Noardeast-

Fryslân dhr. Johannes Kramer, emeritus classis-predikant Wim Beekman, Henk van 
der Veer stadsdichter van Sneek, pastoor Paul Verbeek uit Bergen op Zoom en Cees 

de Wit initiator kruiswegwandeling in Volendam. Bij elke afbeelding is een QR-

code zichtbaar die toegang geeft tot al deze teksten. 
 

De Kruiswegwandeling 2026 wordt gehouden van 4 maart t/m 4 april. De opening 

is 4 maart en begint om 09.30 uur met een Eucharistieviering in het Bonifatiushuis 

aan de Jachthavenstraat 28. Na afloop wandelen we naar slijterij de Wed. Joustra 
aan het Kleinzand 32 waar de opening plaatsvindt door de burgemeester van 

Noardeast-Fryslân, dhr. Johannes Kramer. De deelnemers worden hier getrakteerd 

op koffie of thee. Hierna wordt de Kruiswegwandeling door Sneek vervolgd en 
afgesloten in de St. Martinus a/d Singel waarna koffie, thee, soep en een broodje 

wordt geserveerd in het Martinushuis tijdens het neipetear, het nagesprek. 

 

Wij hopen op een grote deelname aan de Kruiswegwandeling 2026 en dat velen op 
deze bijzondere wijze inspiratie opdoen die ten goede komt aan het eigen welzijn 

en die van anderen. 

 
Comité Kruiswegwandeling 2026  

www.kruiswegsneek.nl  

Foto, 2025: Groep deelnemers staat stil bij statie in Evangelische Boekhandel het 
Kompas 

P.S. Binnenkort wordt er in Volendam een podcast over het thema ‘Veerkracht’ 

opgenomen waaraan o.a. pastoor Van der Weide aan deel zal nemen. U kunt deze 

podcast via www.kruiswegsneek.nl terugluisteren.   
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THEATERVOORSTELLING ‘SCHREEUW IN DE RUIMTE’  

 

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting brengt een nieuwe theatervoorstelling: 
Schreeuw in de ruimte, en komt naar Sint Nicolaasga. Schreeuw in de ruimte wordt 

gerealiseerd i.s.m. het Bisdom Groningen- Leeuwarden, Solidair Friesland, H. 

Christoffel Parochie, Sint Antonius van Padua-parochie, PCI  van de Titus 
Brandsma Parochie en de Emmaüs Parochie.  

Deze voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door moeders in armoede. Sterke 

vrouwen die elke dag strijden om hun gezin overeind, gezond en bijeen te houden. 

Meestal zwijgen zij over de pijn en moeite die dit kost. Maar met de voorstelling 
doorbreken zij hun stilte. ‘Schreeuw in de ruimte’ is een prachtige, intieme 

voorstelling die je kennis laat maken met hun leven. En oproept tot solidariteit.  

Omdat wij theater maken om mensen samen te brengen, zijn we in gesprek gegaan 
met werkers uit de jeugdzorg. Een van hen zei: ‘Ik word me ervan bewust dat we 

heel veel aandacht hebben voor de kinderen, maar veel te weinig voor de moeders 

die getraumatiseerd achterblijven.’ 
Door de samenwerking van moeders en hulpverleners gaat Schreeuw in de ruimte 

over het erkennen van elkaars belang en kracht. Kijken naar wat er echt aan de hand 

is en wat de situatie vraagt om alle partijen er beter uit te laten komen. De 

hulpvrager omdat ze zich gezien en gehoord voelt, de hulpgever omdat ze een 
bijdrage levert aan het algemeen goed. Zodat moederschap kan bloeien en kinderen 

groot worden zonder uit elkaar getrokken te worden. 

Enkele reacties van toeschouwers: 
‘Jullie weten een zwaar thema fijngevoelig weer te geven. Klasse!’ 

‘Je ervaart de pijn van moeders en de vooroordelen die er zijn in de samenleving.’ 

‘Ik raad iedereen aan die iets wil begrijpen van de pijn die geleden wordt aan de 

kant van diegene die hulp krijgt om de voorstelling te bezoeken. De voorstelling 
schopt niet en kiest ook geen partij.  Het hartverscheurende wordt zonder 

partijdigheid onverdund duidelijk.’ 

 
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting, een multicultureel theatercollectief van 

mensen die leven in kansarme en kwetsbare situaties en theatermakers. Samen 

nemen zij u mee op een poëtische reis door de Nederlandse samenleving, zoals die 
gezien en beleefd wordt door mensen aan de voet van de maatschappelijke ladder. 

Zo brengen we een authentieke manier een wereld over het voetlicht, die gewoonlijk 

ongezien en ongehoord blijft. 

 
De voorstelling is vrijdag 13 maart, aanvang 20.00u, in het Zalencentrum Sint Nyk,  

Baron van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga.  

De toegang is gratis, vrije gift na afloop.  
Graag aanmelden via wresinskicultuur.nl/aanmelden 
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VIERINGEN 

 

Zondag 22 februari 2026       In de pastorie 

 09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema  

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Tonny Hobma 
Acoliet Berber Witteveen 

Koster Jan Landman 

  Intenties: Berber Bosma-Rijpma 
Zaterdag 28 februari              In de pastorie 

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

Mmv St Ceciliakoor  
Lector Lisa Brandsma 

Acoliet Jan Landman 

Koster Sicco Rypma 

  Intenties: Trijntje Maria Flapper 
Marieke Brandsma-van der Weiden 

Berber Bosma-Rijpma, Willem Kroon 

Zondag 8 maart                       In de pastorie 
 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Tineke Rijpma 
Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Epke en Bep Leenstra-de Boer 
Overleden familie Sikkes-Bekema 

Ouders van der Meulen-Melchers 

Berber Bosma-Rijpma 
Zaterdag 14 maart                  In de pastorie  

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Maria Zonderland 
Acoliet Berber  

Koster Jan Landman  

  Intenties: Elizabeth van der Weij-Rijpma 
Bernard Kroon,  

Berber Bosma-Rijpma 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 
viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 

 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 
 

 

In famke  

 

We krigen in fleurich bertekaartsje fan  

                        Marin Dora Attema  
berne op 24 desimber 2025 

 

Dochter fan Auke & Ymkje Attema-van der Zee, 

suske fan Jurgen. 
 

Fan herte lokwinske en wolkom yn ús mienskip. 

Antonius van Padua parochie, Sint Vitus Blauhûs 

Martha Baukje Landman-Wijbenga 

Zondag 22 maart                In de pastorie 

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Tineke Rijpma 
Acoliet Jan Landman  

Koster Sicco Rypma 

  Intenties: 
Familie van der Weij 

Familie Ypma-Ketelaar 

Zaterdag 28 maart      PALMZONDAG       In de St Vituskerk 

 19.00 Woord- en Communieviering o.l.v.  Pastor Foekema 
m.m.v. St Cecilea- en gelegenheidskoor  

Lector Tonny Hobma 

Acoliet Jan Landman  
Koster John Weel 

  Intenties: 

Overleden familie van der Meer  
Jaargetijde Jan van der Meer  

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Nijs fan de Sint-Vitus Lokaasjeried 

 
- Begjin maart ûntfange jo de jierlikse Actie Kerkbalans yn de brievebus. 

Mei jo bydrage kinne we ús tsjerke en alle aktiviteiten yn stân hâlde. 
- Woansdei 18 maart Parochyjûn, sjoch programma yn dit parochyblêd.  
- Der is al posityf reageard op ús oprop om in finansjele bijdrage te jaan foar 

dit parochyblêd. Banknûmer sjoch efterside Parochyblêd. 
- De oekumenyske fiering fan snein 1 febrewaris is drok besocht. Nei 

de fiering ha we mei-inoar kofjedronken yn de pastorie, it passe 
krekt. 

- Tiisdei 3 febr wie der roosterfergadering mei de fjouwer lokaasje 
en de foargongers. Altyd in hiele puzzle, mar it is wer slagge.  

- It tema fan Tsjerkepaad 2026 is ‘Der sit muzyk yn de tjerke’.  
- Tuskentroch Nijs ûntfange? We stjoere sa no en dan aktueel nijs 

rûn fia mail. Oanmelde kin fia blauwhuis@sintantoniusparochie.nl  
 
Oant sjen yn de Sint Vitus, 
De Lokaasjeried  

 

UITNODIGING Parochie-avond Sint Vitus Blauwhuis  

 

Woensdag 18 maart 2026 in de pastorie 

 
19.45 uur  Ontvangst met koffie, thee 

20.00 uur  Opening  

  Financieel verslag  

  Jaarverslag  
  Rondvraag 

20.45 uur Pauze met verloting Paaskaars 

 
21.00 uur  Gastspreker: Barteld Post (22) 

Barteld vertelt over zijn werk bij  

Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Torenuurwerken.  
Ons torenuurwerk is in 1919 door dit bedrijf geleverd en loopt nog 

altijd ‘als een klokje’. Wij hebben vier klokken, drie in de grote 

toren en één in het vieringentorentje. 

 
21.30 uur Gezellige nazit met borrel 

 

Iedereen is van harte welkom,  

Sint Vituslocatieraad  

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Eerste Communie – Doe je mee?!  
 

We zouden het mooi vinden als er dit jaar in de Vituskerk 
weer een groepje was om zich voor te bereiden op de  
1e heilige communie. 
  
De eerste communie betekent dat je voor de eerste keer, net 
als de grote mensen in de kerk, mee mag delen en eten van 
het brood van Jezus. Dat is heel bijzonder. Dan hoor je ook 
bij die vriendenkring rond Jezus. Er zijn een aantal gezellige 
voorbereidings- bijeenkomsten met een verhaal over Jezus 
en een spel en natuurlijk iets creatiefs. De viering van 1e 
Communie is altijd heel feestelijk. De viering is meestal op 
een zondag in Mei of in Juni.   

 
 
Als uw kind mee wil doen en 
hij of zij is 7 jaar of ouder, bel 
of mail ons dan.  
 
Ook voor meer informatie en 
opgave: 
 
Pastor Lucas Foekema 
06 44290869 

lucas.foekema@gmail.com  
 
Angelique Frankena 
06 36557979 

a.vantetering2@hetnet.nl 
  

Stap maar in             

 

mailto:lucas.foekema@gmail.com
mailto:a.vantetering2@hetnet.nl
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In memoriam Berber Bosma-Rijpma 

 
Op sneon 31 jannewaris ha wy yn’e Vitustsjerke ôfskie nommen fan Berber Bosma-

Rijpma. Berber is berne yn’e Sânfurderryp, achter Greonterp op 31 July 1933. Se 

wie it njoggende bern yn it gesin fan pake Teake en beppe Geeske. It wie in moaie 
tiid op’e buorkerij mei in soad sjongerij en foardrachten troch beppe Geeske. As 

bern giene se mei-inoar rinnend nei de legere skoalle yn Blauhûs. Fan alle kanten 

kamen der bern by en as se by’t skoalle oankamen wie it mear as in klasse fol. Nei 
de legere skoalle gie Berber nei de húshâldskoalle en it naai-atelier. Se holp thús ek 

wol mei op de buorkerij en koe goed melke. Op’e roukaart stie de foto mei de  

ko-melker. Dêr hie se de lêste tiid in soad aardigheid oan. Letter kaam se te wurkjen 

yn’e húshâlding fan grienteboer Wiebren Bosma yn Blauhûs. Dirk Bosma wurke 
dêr as grienteventer en sa kamen se mei elkoar yn’e kunde. Yn 1958 trouden se en 

giene nei Boalsert yn it Hof nr 2 te wenjen. Marijke, Menno en Elbrich binne dêr 

geboren. Letter binne se ferhúse nei de Kerkstraat 29 wêr’t Teake en Rixt der noch 
by kwamen, it gesin wie kompleet. Dirk Bosma gie te venten en Berber wie thús. 

In goed en feilich plak, se wie der altyd foar har bern. Tuskentroch folge se noch in 

kursus Ingelsk sadat se har fersteanber meitsje koe op de fakânsjes nei famylje yn 
Canada en Australie. Yn 2001 reizge se mei har dochters Marijke, Rixt en Elbrich 

noch nei famylje yn Australie. Trije wike by tante Wiepy, Coby en Han. It wie in 

grut avontoer mei dierbere herinneringen, wêr’t se in soad sjoen hawwe en 

ferskrikkelik lake en wille hiene. Op de Kerkstraat stie de kofje altyd klear. Berber 
hâlde fan gesellichheid, it wie in fertrout plak. De hiele famylje fan’e kant fan 

Bosma en de kant fan Rypma kamen graach del op in jierdei of sokke dagen as 

bolletongersdei.  
Letter doe’t de beppesizzers kamen, wie se altyd ree om op te pasjen as der 

boadskippen dien wurde moasten. En dat se ferwent waarden mei in soad leafde en 

oandacht troch pake en beppe is fansels gjin nijs. Foarhinne gie Berber Bosma ek 

altyd ien kear yn’t jier mei har susters in pear dagen op fakânsje mei de fyts nei 
ûnder oare Gasterlân of Appelskea. In soad wille en laitsje mei-elkoar. Doe’t pake 

Teake noch libbe giene se dêr tegearre alle woansdeis hinne te kofje drinken. Dêrnei 

kwamen se noch efkes by Sikke en Elbrich oan en wat wiene se grutsk op alle pake 
en beppesizzers. It libben gie fierder se hiene it goed op de Kerkstraat mar doe’t 

alles wat minder gie binne se yn 2017 nei de Trochreed gien. Alles wie moai ûnder 

en te oersjen. Nei it stjerren fan Dirk hat Berber der noch selsstannich en dapper 3 
jier allinne wenne. Doe’t dat ek net mear gie is se jannewaris 2024 nei it Teatskehûs 

gien. Se passe har dêr goed oan en knapte súver op en o wat wie se tefreden. ‘Se 

pasje hjir goed op my’, sei se altyd. Kleie hat se nooit dien. Dêr hat se noch rom 

twa jier wenje kinnen, it wie in bonus. Op snein 25 jannewaris is se ferstoarn. Berber 
Bosma-Rijpma sil tige mist wurde, en dat docht sear. Yn’e ôfskiedstsjinst ha we mei 

tankberens werom sjoen op har libben en hawwe wy foar har de kearsen oanstutsen. 

Se hat safolle betsjutten foar har neisten, foar de bern, beppesizzers en 
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oerbeppesizzers en foar alle minsken mei Berber verbûn. It koar hat sjongt: ‘Leafde 

jout ljocht’. Dat it ljocht en de leafde no mar har takomst wêze mei en wer ferienige 
mei har man Dirk. Se hat it fertsjinne. Wy winske de famylje in hiel soad krêft en 

sterkte ta. 

 
                                                         

BEDANKT 

 

Ljochtpuntsjes in donkeretiiden…. 

 

Hertlik tank foar alle stipe en bliken fan dielnimming die’t wy nei it ferstjerren fan  

                                     Hugo Franciscus Wijbenga 
ûnfongen hawwe 

Fam Wijbenga -  Bekema 

Blauhús 
 

 

Frouegroep EVA Blauhús 

Nijs. 

 

Tiisdei 24 febrewaris 2026 

 
Ald Blauhúster Johannes 

Hobma fan Nijsyl 

Fertelt: 
It ferhaal fan de 

Korneliske Ykes 11 

De replica palingaak dy’t 

wer opnij iel fan Heeg nei 
Londen bringt 

 

 
 

 

Belangstelling; 
 foar it skip- de bemanning- de prachtige ferhalen fan Johannes, 

Wolkom op tiisdei 24-02 yn café ‘de Freonskip.’ de seal is iepen om 19.45. Start 

fan de jûn om 20.00 oere 

            Net leden, mannen/ froulju betelje €4- oan entree, dit is excl.konsumpsjes. 
It EVA bestjoer; Hennie-Brenda-Holkje 
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ITE OP’E PASTORIE 

 

Op vrijdag 6 februari was er weer lekker eten op de pastorie,  

altijd heel gezellig. Het eten is heerlijk, de sfeer en het gesprek 

en…..er is altijd een prachtig gedicht van Sietske Huitema-Rijpma.  
Op deze 6e februari maakte ze op dichterlijke wijze bekend 

dat ze daar misschien nu toch maar mee wil stoppen.  

Maar geweldig bedankt voor al die mooie momenten. 
Ze verwoordde het zo: 

 

GEDICHT De lêste kear 

 
Ien kear yn’e moanne, kin we hjir lekker ite 

en ik sil‘t je fertelle, dat we dêr fan genite. 

 
Dêrom in bedankje oan Wopke en Hinke 

dy’t alle kearen wer wat nijs betinke 

 
En ek de frijwilligers, dy’t altyd mar wer,  

in hân útstekke, hjir en dêr. 

 

Fansels komt oan de hear Foekema 
wol in eksra bedankje ta,  

 

Ik mei dan in gedichtsje foar lêze – 
mar dit sil no de lêste wêze. 

 

Gjin fut, gjin sin en al sa sa mear,  

dus, punt ‘ er achter, it is klear.  
 

Der bin’ grif wol guon dy’t it oernimme kinne,  

je moat’ er gewoan in kear mei begjinne.  
 

 

Dat gaan we horen bij de volgende maaltijd.  
Die is trouwens op vrijdag 13 maart.  

Vrijdag de 13e dus. Nou ja.  

Daar trekken we ons natuurlijk  

niks van aan.  
 

Lucas Foekema  
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EVA NIJS 

TIISDEI 24 MAART 2026 

IN BLAUHUSTER JUN. 

Deze jûn wol je net misse 
            3 kear 30 minuten tiid krije 4 Blauhústers 

          om de seal te fertellen 

         wêr’t hja mei dwaande binne. 

 

• Mariska Altena en Marjan v.d. Zee fertelle oer harren stage/reis nei Bali. 

• Acronius Ettema is ambasadeur Frysk lanskipsbehear en jout útlis oer it 

ûntstean fan de eardere Sinsermar en Atsemar. 

• Karen de Kruif fertelt oer har wurk yn in Verpleegkundig Specialistisch 

Thuiszorgteam. 

• Op deze jûn ek de jierlikse ferlotting foar in goed doel. 

 

Wolkom, leden/ net leden/ manlju/froulju. 
De seal FAN DE fREONSKIP is iepen om 19.45. 

Start fan de jûn om 20.00 oere. 

Net leden betelje €4, entrée ex. Konsumpsjes. 

It EVA bestjoer; Hennie-Brenda-Holkje. 
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Oprop Nijsbrief Maitiid 

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Maitiid hat, dit graach  
Foar 2 maart 2026 stjoere nei:  

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com 

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom. 
As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan 

Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta 

wêryn jimme jinsels foarstelle oan de 
Blauhústers. 

Alteast tige tank foar jimme bydragen 

foar de Nijsbrief. 

Redaksje Nijsbrief 
 

Oproep Nijsbrief Maaitiid 

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief 
Maitiid, graag  

Voor 2 maart 2026 sturen naar: 

nijsbriefblauhus@hotmail.com of 

nijsbriefblauhus@gmail.com 

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, 

ze zijn van harte welkom.Een extra 
oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe 

waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.                                 Alvast 

hartelijk dank voor jullie bijdragen.                                                    Redactie 

Nijsbrief 

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad 

Uiterste INLEVERDATUM: 

vitusklokje@hotmail.com 

11-03-2026>> verschijnt op  24-03-2026 

15-04-2026>> verschijnt op  28-04-2026 

20-05-2026 >> verschijnt op 02-06-2026 
 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 
Collecte Sint Vituskerk 

Collectes Sint Vituskerk januari 2026 €  460,6 

  

mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
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VIERINGEN 
 

 

 

 
 

Koor Meiinoar uit Sint Nicolaasga komt in Heeg zingen. 

 

In het kader van het 150 jaar bestaan van onze St. Josephkerk in 2026, is er een 
speciaal koren programma samengesteld, waarbij iedere maand verschillende 

koren in onze kerk te gast zijn om de viering met hun muzikale zang te 

ondersteunen. 
 

Op zondag 1 maart om 09.30 uur tijdens de Eucharistieviering zal het koor 

Meiinoar uit Sint Nyk te gast zijn. Dit koor bestaat al meer dan 25 jaar en is min 
of meer een opvolger van het destijds zeer bekende ‘Amazoneskoor’ die 

verschillende lp.’s heeft gemaakt en de opbrengsten van hun zang- en 

muziekuitvoeringen ten goede deed komen aan een Sint Nykster missionaris in 

Brazilië, midden in het Amazonesgebied.  
 

LOCATIE HEEG 

Zondag 22 februari  As Zondag 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 1 maart 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 7 maart 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 15 maart 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 21 maart 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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Het koor ‘Meiinoar’ is begonnen als jongerenkoor en is later omgevormd tot 

themakoor. 
Zij zingen een zeer verschillend repertoire van modern en traditionele kerkmuziek 

en zijn aanwezig bij Eucharistievieringen, Woord- en Communievieringen, 

huwelijksmissen en uitvaarten.  
Het is een lust om ze te zien en te horen en  

er zijn zo’n veertig zangers en zangeressen bij betrokken. 

 
 

Na de viering is er koffiedrinken in de kerk.  

 

U bent van harte uitgenodigd. 
 

 

150 jaar St. Joseph kerk 
 

Verstopt tussen de bomen, met haar toren die boven de huizen uitrijst, staat het 

oude kerkgebouw al 150 jaar in het hart van het dorp. De stenen gevel ademt 
historie. Stel je voor: als deze muren konden praten, wat zouden zij ons allemaal 

kunnen vertellen? 

 

Ruim een eeuw en een halve eeuw geleden, in 1876, werd de eerste steen gelegd 
door de lokale notabelen. Met veel ceremonie en onder het toeziend oog van 

nieuwsgierige dorpsbewoners begon de bouw van wat het kloppend hart van de 

katholieke geloofsge-meenschap zou worden. De stenen, elk met de hand 
gevormd uit lokale klei, werden op elkaar gestapeld door sterke handen en onder 

begeleiding van gezang en gebed. Geld werd ingezameld om de kosten van de 

bouw te kunnen betalen. Maar met name door de geldlening van pastoor van 

Lunter en later zijn schenking aan de kerk kon een lang gekoesterde droom in 
vervulling gaan. 

 

Gedurende 150 jaar zijn generaties hier samengekomen: voor doop, huwelijk, en 
afscheid. De muren hebben kinderlijk gelach gehoord, het fluisteren van geheime 

verliefdheden op de achterste bank, en het gesnik bij een laatste groet. Elk verhaal 

liet een onzichtbare afdruk achter in het gesteente. De kerk was niet alleen een 
plek van religie, maar ook van saamhorigheid. Tijdens de donkere oorlogsjaren 

boden deze stenen beschutting. Bij dorpsfeesten weerklonk er muziek en galmde 

het gelach tot hoog in de toren. 

 
Het kerkgebouw is gebouwd in neogotische stijl, met hoge ramen waar het 

zonlicht door de brand geschilderde ramen kleurrijk naar binnen valt.   
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Door de jaren heen is er veel veranderd: het dak werd rond 2000 vervangen, de 

brand geschilderde ramen werden gerestaureerd, de vloer werd vervangen, de 
elektriciteitsvoorziening en de verlichting werd gemoderniseerd. Door legaten van 

parochianen kon dit alles worden gerealiseerd.  

 
Tijdens de corona tijd in 2021 en 2021 konden er geen vieringen met parochianen 

plaatsvinden. De kerk werd bij de mensen thuis gebracht door een 

streamingsinstallatie te installeren. Kenmerkend was dat dit ook door parochianen 
werd geschonken. Toch bleven de authentieke details bewaard; de slijtplekken op 

de stenen vloeren getuigen van talloze bezoekers die hun weg zochten naar troost 

of vreugde. 

 
Wie goed luistert, hoort de echo's van het verleden. Elk steentje, elk hoekje, elk 

litteken in de muur vertelt een stukje van het verhaal. Van de allereerste mis tot de 

nieuwe generatie kinderen die spelen in het gras rond het gebouw. De kerk is niet 
alleen een huis van God, maar een tastbare herinnering aan alle mensen die hier 

hun stempel op hebben gedrukt. 

 
In november 1876 werd de kerk in gebruik genomen maar werd niet ingewijd 

door de toen-malige bisschop van Utrecht. Ook na de vorming van het bisdom 

Groningen-Leeuwarden was Heeg blijkbaar moeilijk te bereiken voor de 

bisschoppen om onze kerk te wijden. Pas nadat Mgr. Dr. Gerard de Korte onze 
bisschop werd, werd de kerk door hem gewijd. Een gebeurte-nis voor de bisschop 

die niet vaak voorkomt. Na de wijding waren we een apostolische kerk geworden, 

herkenbaar aan de 12 kruizen op de pilaren in onze kerk. 
 

Nu, 150 jaar later, kijkt het kerkgebouw uit op een veranderend dorp. Misschien 

wordt het minder vaak gebruikt voor erediensten, maar het blijft een baken van 

historie en gemeen-schap. 
 

De stenen blijven zwijgzaam, maar als je goed kijkt,  

voel je hun warmte –  
en hun verhalen zijn voelbaar voor wie ze wil horen.  

Het is aan ons om dat erfgoed te bewaren en door te 

geven aan de komende generaties.  
 

Dus als je ooit langs deze kerk loopt, sta dan even stil.  

Leg je hand op de muur, luister maar even.  

Misschien hoor je de verhalen die de stenen je willen 
vertellen. 

 

Peter Wezenberg  
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De retraite start op Aswoensdag - 18 februari - en eindigt op Paaszondag. 
 

Het betreft een uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en Pasen intenser 

te beleven. We raken soms zo vol drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder 
ons is. Deze retraite helpt je om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid. Laat je 

raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde. 

 
De retraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. U kunt zich aanmelden via 

www.40dagenretraite.org 

 

Dan ontvangt u vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende gebedsmail. 
Via het online gastenboek kunt u uw ervaringen delen met andere deelnemers.                

 

Mag deze retraite een bron van inspiratie zijn om Gods aanwezigheid in uw leven 
te ervaren, te delen en te vieren. 

 

Voor belangstellenden, Maurits Flapper 
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VIERINGEN 
 

Woensdag 18 februari (Aswoensdag )19.00 te Reahûs 

Oecumenische aswoensdag-viering samen met de PKN gemeente van  

Scharnegoutum. 
Voorgangers:  ds. Dingena Hasper en pastor Lucas Foekema.   

 

 Zaterdag 21 februari 19.00 uur  

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide  

Lector: Rein.                      

Intenties: Simme en Johanna Andringa-Wijngaarden, Hendrik en Clazien 

Brandsma-Ketelaar, Elisabeth de Groot- Kingma, Klaas en Agatha Bootsma- 
Zonderland, Fam. Anne en Baukje Bootsma-de Jong, Huite en Marieke 

Zonderland. 

 

Zondag 1 maart 9.30 uur  

Woord- en communieviering met Pastor Lucas Foekema  

Lector: Anneke.                                           Misdienaars: Tjerk 

Intenties: Harm van der Werf, Tom Slooter, Tjerkje Huitema en familie, Anno 

Galema, Hendrik en Clazien Brandsma. 

 

Zaterdag 7 maart 19.00 uur  

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide 

Lector: Jetze.                                                Misdienaars: Eise en Femke 

Intenties: Jaardienst Sybrich Poelsma-Aukes, Jaardienst Ciska Zonderland 
Huitema, Leny van Balen v.d. Werf, Corrie Altenburg-Damsma Jan Seakle 

Altenburg. 

 

Zondag 15 maart 9.30  

Woord- en communieviering met Pastor Lucas Foekema  

Lector: Karel                                                Misdienaars: Brecht 

Intenties: Elly Galama van Oosten, Jaardienst Piet de Groot, IJsbrand en Jo 
Galema-de Groot, Harm van der Werf, 

 

  

LOCATIE REAHÛS 
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Zaterdag 21 maart 19.00 uur  

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide  

Lector: Rein                                         Misdienaars: Tjerk en Idwer 

Intenties: Hendrik en Clazien Brandsma- Ketelaar, Andries en Regina 

Siemensma-van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, Familie van der 
Hoff-Bouwhuis. 

 

Pm Zondag 29 maart Woord-en communieviering 

 

ASWOENSDAG 

Al sinds 2006 vieren wij met de PKN gemeente van Scharnegoutum de 

aswoensdag viering .Van Mevr. Margje Wester-Bos kregen we daarvan een mooi 
overzicht. De eerste viering was op 1 maart 2006. De voorgangers waren toen 

Dominee A.v.d.Maas en pastor Ciel Huitema. Er werd wel eens  een jaartje 

overgeslagen  maar toch al een mooie traditie van 20 jaar.  
 

ONDERHOUD 

Wie over het kerkhof loopt en helemaal vooraan bij het kruis staat zal zien dat het 
hout daarvan behoorlijk door het weer is aangetast en eigenlijk vervangen moet 

worden. Dat lijkt een makkelijke klus, maar een goede toeschouwer zit ook dat de 

stenen corpus van Jezus vol scheuren en barsten zit en op sommige plaatsen zelfs 

gebroken is. We gaan op zoek naar iemand die dit alles kan restaureren. Het 
kerkhof ligt er prachtig bij en verdient dat we het kruis gaan opknappen. 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 

We zouden het mooi vinden als er dit jaar in de 

Martinuskerk in Reahûs weer een groepje zou zijn om 

zich voor te bereiden op de 1e  heilige communie. Het 
is altijd een mooi feest. Er zijn een aantal gezellige 

voorbereidingsbijeenkomsten met een verhaal over 

Jezus, we vertellen wat de Communie betekent en 
natuurlijk gaan we creatief bezig. De bijeenkomsten 

zijn na schooltijd op een geschikte dag in de week. De 

viering van de 1e communie zelf is in Mei of in Juni. Als uw kind mee wil doen en 
hij of zij is ± 7 jaar of ouder, bel of mail even. 

Ook voor meer informatie en opgave:  

Pastor Lucas Foekema, 06 44290869 

lucas.foekema@gmail.com 
 

DOE JE MEE?  
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Dit lied stond centraal bij de viering in de Open Hof in 

Kampen. De kerk waar de familie Babayants uit 
Oezbekistan verblijf vind. Op zondagmiddag 8 februari 

was deze vieringen en hebben we vanuit Scharnegoutum 

en Roodhuis onze bijdrage geleverd aan de doorgaande 

viering in de kerk om zo deze familie te ondersteunen. We 
hopen van harte dat er uitzicht komt op een oplossing en een thuis voor hen. De 

tekst van het lied van Buwalda is prachtig en ook wel een mooie overdenking voor 

de vastentijd: ‘Zo wil ik leven….alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is en vriendelijk 
zijn z’n doel niet mist. Zo wil ik leven.’. 

Pastor Lucas Foekema   
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 21 februari  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Pier Ruiter,                       
Yvonne van Schagen-Paddenburg 

Zondag 22 februari – 1
e
 Zondag 40 dagentijd 

Kerk 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Kerk 

11.00 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
16.00 

Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 
Susan (L); Mikail en Melle (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Vastenactieproject, Mimi Damman, 
Leo Boot, Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra, Betty 

Edens-van den Berg, Hessel hanzen, Diny Hergarden, Frans 

Brenninkmeijer, Lenie Uijtedewilligen-Neervoort en dochter 

Leneke, Karin Bogh, Tinus en Janny van der Weide-
Stornebrink en zoon Dick, Anno Bootsma, Piet Bootsma, 

familie Potma-Silvius, familie Bootsma-de Jong 

 
Evensong met de MatiniKoorschool o.l.v. Gerard van 

Beijeren, Bob van der Linden, organist 

Maandag 23 februari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Rients Huitema, Jan Theo Boekema 

Dinsdag 24 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Om roepingen tot het priesterschap, het pastoraat en 

het religieuze leven,  pater Henk Brouwer en Ingrid van der 

Krogt 
Woensdag 25 februari 

Bonh 

 

Parkf 
DKerk 

09.15 

 

15.00 
19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Zuster Manetta van Zuijlen, Annie Meijer-de Vries 

Eucharistie in de Parkflat 
Gebedsviering in de Doopsgezinde kerk 

Donderdag 26 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Pater Arie Ros ofm, oud pastoor Leo van Ulden ofm. 

 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 27 februari 
Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie, overledenen van de 

familie Hettinga 
Zaterdag 28 februari 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor het Vastenactieproject, 
Cees Kroon, Cile Hettinga 

Zondag 1 maart -2e Zondag 40 dagentijd – 138 jaar collectantencollege 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

Franclin (L); Chris en Sinticha (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Vastenactieproject, ter intentie van alle 

overleden leden van het collectantencollege en hun partners, 
uit dankbaarheid voor 138 jaar collectencollege en de trouwe 

inzet, Maria Gerritdina Cornelia Mensink-Mestebeld, Leo 

Potma en onze dochter Karin, Meindert Boersma, Docus en 
Margaretha van der Vliet-de Vries, Mien Dierkes en pastoor 

Henk Dierkes, Wietske de Groes-Altenbrug, Rein en Annie 

van der Vliet-Tigchelaar 

Kinderwoorddienst 
Maandag 2 maart  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Johanna Catharina Mensink-te Wierik, Sjoerd en 
Riek Hamersma-van der Horst 

Dinsdag 3 maart  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee-Thibaudier, Jehannes Jozef en 
Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 4 maart  

Bonh 09.15 
 

 

19.00 

Eucharistieviering  
Intentie: Pe Miedema, Rein van der Werf, Johanna Poiesz-

Brandsma  

Gebedsviering in het Witte Kerkje  
Donderdag 5 maart  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Boetj Zeth Matitawaer, Paula Charlotte Matitawaer, 

Frans Bernardo 
Vrijdag 6 maart  

Kerk 

Kerk 

18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed in verschillende talen 

Eucharistieviering  
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Intentie:  Bij de verjaardag van juffrouw Jessica Branhoorn, 

voor mijn man, dochter en zoon Sietse, Thea en Siebrand 
Altena 

Zaterdag 7 maart  

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, Paul den Boer, Jogemien 

Huiting 

Zondag 8 maart – 3
e
 Zondag 40 dagentijd 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Vrouwenschola 

Melanie (L); Eline en Eeke (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestlijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Vastenactieproject, voor de 
overledenen van de families Ringnalda en Landskroon, 

Carlos Onwezen, Janny Dijkstra-Poiesz, Greetje Huitema-

Grol, Fea van der Meulen von der Heiden 
Kinderwoorddienst 

Maandag 9 maart  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Johannes Henricus Mensink, pater Henk Brouwer, 

Tiny en Jo Andringa 

Dinsdag 10 maart  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor een bijzondere intentie, Henk en Sabine 

Andela-Brouwer 

Woensdag 11 maart  
Bonh 09.15 

 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Siepie van der Hoek-Foekema 

Gebedsviering in de Bron 

Donderdag 12 maart  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen 

Vrijdag 13 maart  
Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Bij de verjaardag van Nico van Luik, Jan en Regina 

v.d. Berg-Hoekstra 
Zaterdag 14 maart  

B.Huis 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor het Vastenactieproject, 

Marian Fijlstra-van Ruiten, Fimme en Jantje Folmer-
Witteveen, Folkert en Tine van der Pol-Zijlstra, Jan Brouwer 

en overleden familie Brouwer-Palsma, Kees en Rina Silvius-

Griffioen 
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Zondag 15 maart – 4
e
 Zondag 40 dagentijd – Laetare – half Vasten 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 
Ariana (L); Henk en Marije (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Vastenactieproject, Ruud Haaze, 
Lammert de Jong, Suze Westhof, Louise Wierdsma-de Bruin, 

de overledenen van de familie Wierdsma, Marian Fijlstra-van 

Ruiten, Pater Rieks Andela ofm, pastoor Hein Hunink en 
Riek Klomp, Miep Hamersma-van der Leeuw 

Kinderwoorddienst 

Maandag 16 maart  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Gretha Houwer-van der Weide, Hiske Stornebrink-

Plantinga, Annie Huitema-Jongstra 

Dinsdag 17 maart  
Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Nan Drabbe-Kruijs 

Woensdag 18 maart  
Bonh 09.15 

 

 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Joop Modderman, Adries en Jetske Brouwer-

Melchers 

Gebedsviering in Baptistenkerk, Selfhelpweg 
Donderdag 19 maart – Sint Jozef - Hoogfeest 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Sint Jozef, voor alle werkers, zuster 
Gudule Jansen 

Vrijdag 20 maart  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Koos Kruis, Jaap de Backker 
Zaterdag 21 maart  

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Truus Visser-Weitenberg, Julia 
Krekelaar 

Zondag 22 maart – 5
e
 Zondag 40 dagentijd – TV Uitzending 

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. Martini Koorschool 
Melanie en Franclin (L); Anja, Dennis en Rosmari (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Vastenactieproject, overleden ouders 

Miedema-van Wijk, Mieke van der Zee- Thibaudier, 
Marianne Johanna Josephia Mensink-Janssen, Maria Johanna 

Wilhelmina Theresia Mensink, Coby Kok-Jansen, Mimi 

Damman, Marquin Ringnalda, Jan Bits Jongsma, Frans en 
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COLLECTE 

Zondag 11 januari € 213,00 Zondag 01 februari € 475,25   

Zondag 18 januari € 347,60 Extra collectes € 898,92 

Zondag 25 januari € 260,60 
 

Dank voor uw goede gaven voor onze Sint Martinuskerk.  

Wat u hier ziet zijn de gaven die via de mandjes zijn 

binnengekomen. Daarbij komen nog uw giften via de betaalzuil 
en QR-Code! Nogmaals dank! 

 

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm… 
Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. Daarom staat in het 

weekend van 13, 14 en 15 maart de bak weer in de hal van de kerk. 
Bedankt voor uw bijdragen van de vorige maand. Idee tip: 

broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop. 

Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten zijn welkom. 

 

AGENDA 

 

Woensdag 4 maart 13.30 uur: Leerhuis op de pastorie  

Betsy Verbeek-Voorbraak, Tinus en Janny van der Weide-

Stornebrink en zoon Dick, Clasien Verbeek, Karin Bogh 
Kinderwoorddienst 

Maandag 23 maart  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Mattie Janssen-Janssen, Mily Clerkx 

Dinsdag 24 maart  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor mijn man, dochter en zoon, Sietse, Thea en 

Siebrand Altena 

Woensdag 25 maart -Maria Boodschap -- Hoogfeest 

Bonh 09.15 
 

 

19.00 

Eucharistieviering  
Intentie: Voor alle bewoners, ter ere van Maria, Annie 

Meijer-de Vries, Wies Hooijschuur-van den Oever, 

Gebedsviering bij Philadelphia - Kleinzand 
Donderdag 26 maart  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden Familie Aukes-Stockmann 
Vrijdag 27 maart  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ria Jansen, Koos Kruis, Jaap de Backker 
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KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 3 maart (eerste dinsdag van de maand) is er koffiedrinken in 

het Martinushuis. Na de H. Mis staat er weer een kopje koffie of thee 

klaar.  
 

 

KBO-PCOB|ANBO NIEUWS 

Ledenvergadering op dinsdag 3 maart, aanvang 14.30 uur in de Schuttersheuvel 

We hopen op een grote opkomst. Na de pauze is er een bingo samengesteld door 

onze voorzitter Siena Cnossen. 

PALLIATIEVE ZORG dinsdag 17 maart van 14.00 -16.30 uur in de 
Schuttersheuvel. 

Onderwerpen: wat is palliatieve zorg, welke fasen zijn er, wat is het verschil 

tussen palliatieve zorg en terminale zorg, welke hulpverleners zijn erbij betrokken 
en wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Er kunnen vragen 

gesteld worden tijdens en na de presentatie. Ook niet-leden zijn welkom. 

 
Lenie ten Have, akt. Commissie 

 

 

KVG  NIEUWS 

 

Dinsdag 17 maart vertelt Paulien Medema over het Mobiel 

Medisch Team UMC GRONINGEN, alias de traumahelikopter. 
Mevrouw Medema is tot 2025 werkzaam geweest als 

verpleegkundige en is nu met vervroegd pensioen. Het MMT is 

operationeel sinds 2000. 

Wilt u deze lezing meemaken en u bent geen lid? Dan betaalt u  
€ 3,-. We beginnen om 19.30 uur in het Martinushuis. 

 

BLOEMSCHIKKEN 

Donderdag 2 april maken we een mooi Voorjaarstukje. We beginnen om  

14.30 uur in het Martinushuis. Opgave tot 27 maart bij Anna Mous, telefoon  

0515-425806. Kosten inclusief schaaltje zijn € 12.50. 
 

Lenie ten Have, secr. KVG 
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DE KUNST VAN HET LOSLATEN – SAMEN BIDDEN OP DE 

WOENSDAGAVOD 

 

Iedere woensdagavond in de 40 dagentijd is er in één van de Sneeker Kerken om 

19.00 uur een (korte) gebedsviering met als thema: DE KUNST VAN HET 
LOSLATEN. In het vieringenschema vindt u waar het is.  

 

We zingen een lied, worden begroet, een gebed wordt uitgesproken, een lezing 
gedaan, overweging, voorbede waarbij u een lichtje kunt onsteken voor uw 

intentie, afgesloten met het bidden van het Onze Vader, het vragen om Zegen en 

een slotlied.  

 
Zo hopen we samen op te trekken naar het Paasfeest. Lees hierbij vooral ook het 

artikel hieronder over het sparen van de doppen in alle Sneeker Kerken. 

 
Pastoor Peter van der Weide 

 

Heel Sneek verzamelt doppen! 

 

Alle kerken in Sneek gaan doppen verzamelen. Deze 

kunnen in iedere kerk in Sneek ingeleverd worden. 

Van belang daarbij is dat de doppen schoon zijn!  
De opbrengst van de actie gaat naar: Stichting 

doppenactie Friesland. Zij financieren hiermee de 

opleiding van blindengeleidehonden (www.doppenactiekngf.nl) 
 

 

EERSTE HELIGE COMMUNIE  

 

Op dinsdag 3 maart 19.30 uur is de 1e Ouderavond in het 

Martinushuis voor die ouders van wie een kind in aanmerking 

komt voor de 1e Heilige Communie op zondag 19 april. 
Op woensdagmiddag 11 maart starten de kinderen om 14.30 uur in het 

Martinushuis met de eerste bijeenkomst. Mocht u niets van ons vernomen hebben, 

noteer deze data en kom in ieder geval naar de Ouderavond. Dan wordt u op de 
hoogte gebracht.  

We wensen elkaar alvast een mooie voorbereidingstijd toe. 

 

Alle goeds en groeten van pastoor Peter van derWeide 
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ZONDAG 1 MAART a.s. AFSCHEID COLLEGE van 

COLLECTANTEN  

   

Zoals in het parochieblad van 24 januari jl. al gemeld, gaat het College van  

Collectanten niet meer het collecteren in onze prachtige Sint Martinuskerk 

verzorgen. Na 138 jaar komt er een einde aan dit traditionele college. De 

speciale viering van zondag 1 maart a.s. zal in het teken staan van het 

afscheid van het College van Collectanten te midden van alle collectanten 

met hun partners en de weduwen van de overleden collectanten. De 

misintentie gaat natuurlijk naar de overleden collectanten en hun familie. 

De aanvang van de viering is 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom!  

   

Na afloop van de viering gaat het college naar het Martinushuis om onder 

het genot van koffie en thee herinneringen op te halen en daarna te gaan 

genieten van een heerlijke brunch.  

   

DIT BETEKENT DAT ER OP ZONDAG 1 MAART a.s. NA DE MIS 

GEEN KOFFIE/THEEDRINKEN IS VOOR ALLE ANDERE 

KERKGANGERS.  

 

Hartelijke groet, 

het College van Collectanten 
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De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse viering, die 

afwisselend gehouden wordt in de PKN Martinikerk en in de  
RK St. Martinuskerk. 

Op zondag 22 februari om 16.00 uur vieren we de Evensong in de  

Sint Martinus a/d Singel.  
Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren. 

Liturg: Pastoor P. van der Weide 

Organist: Bob van der Linde 
Datum: zondag 22 februari 

Plaats: Sint. Martinus a/d Singel 

Tijd:16:00 uur 

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte. De volgende viering is op 
zondag 29 maart, ook om 16.00 uur in de RK St Martinus a/d Singel.  

 

 
SNEEK KOMT WEER IN BEELD OP ZONDAG 22 MAART 

Op zondag 22 maart is er een TV-uitzending van de Hoogmis in de Sint Martinus 

aan de Singel. De liturgische zang wordt verzorgd door de Martini Koorschool 
o.l.v. Gerard van Beijeren en Frits Haaze bespeelt de beide orgels.  

We hopen dat u mee komt vieren, want dit wordt door de mensen thuis voor het 

beeldscherm zéér gewaardeerd. 
We danken alvast allen die meewerken, u die komt en wensen elkaar een mooie 

en inspirerende viering toe. U weet toch dat we om 10.00 uur beginnen  

en dat de viering binnen een uur is afgelopen! 

 
Pastoor Peter van der Weide 

 

OPROEP VAN ZIEKENCOMITE VOOR BIJDRAGE PAASATTENTIES 

Nu ik dit stukje schrijf zitten we nog midden in de winter. Na een start van dit jaar 

met sneeuw hebben we alle winterse weersomstandigheden wel gehad. Het is 

bijna niet voor te stellen dat het voorjaar er al weer zit aan te komen. Maar na het 
feest van carnaval en de aansluitende vasten periode blikken we toch al vooruit 

naar het feest van Pasen. 

Met Pasen vieren we dat Christus uit de dood is opgestaan en daarmee de dood 

heeft overwonnen. Hiermee laat Christus zien dat hij sterker is dan de dood. Dat er 
hoop is voor de wereld. Vooral nu is het zo nodig dat we allen die hoop op een 

betere wereld voelen. Dat we omzien naar elkaar en zijn liefde delen. We willen 

daarom bij het vieren van het paasfeest ook even denken aan de zieken en ouderen 
in onze parochie. Het Ziekencomité zal daarom ook dit jaar weer onze zieken en 

ouderen verblijden met een Paasattentie. Om dit nu ook weer mogelijk te maken 

gaan vele vrijwilligers onze zieken en ouderen bezoeken voor een praatje en 
bezorgen een Paasattenties. Dit is echter niet mogelijk zonder uw steun.             
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Uw steun kunt u leveren middels een gift aan het Ziekencomité. Met uw financiële 

steun kunnen wij ons werk voortzetten. We zouden het enorm waarderen als u uw 
financiële bijdrage zou willen overmaken naar bankrekening NL57 RABO 0359 

5223 51 t.n.v. R.K. Parochie H. Antonius van Padua, onder vermelding van ‘gift 

Paasattentie’. De opbrengst van de giften t.b.v. de kerstattentie hebben zo’n          
€ 2.150,- opgebracht. We danken u alvast hartelijk voor uw steun en wensen 

iedereen in onze parochie, mede namens alle zieken en ouderen, een zalig Pasen. 

Namens het ziekecomité, 

Marco Ringnalda 
 

 

Van harte welkom bij de sobere vastenmaaltijd op  

Witte Donderdag 2 april te Sneek 
De werkgroepen van MOV van de vier locaties van onze Sint Antonius van Padua 
parochie organiseren een sobere maaltijd, voorafgaand aan de viering van Witte 

Donderdag. Deze maaltijd wordt gehouden in het Martinushuis van de Sint 

Antonius van Paduaparochie te Sneek. 

 

Dit alles staat in het teken van het project Vastenactie 2026  
 

Verdere informatie kunt u vinden voorin dit parochieblad, bij het algemene 

gedeelte. Daar is ook te lezen bij wie u zich kunt opgeven per locatie om deel te 

nemen aan deze sobere vastenmaaltijd. 
 

Werkgroep MOV Sint Antonius van Padua parochie 

 
 

OPROEP VRIJWILLIGERS KOFIESCHENKERS MARTINUSHUIS 

Na de zondagsmis wordt er in het Martinushuis in Sneek koffie geschonken. Voor 

onze parochiële en aanverwante activiteiten zoeken wij 

extra koffieschenkers. Na  jarenlange trouwe inzet zijn 
Bote en Mieke Altenburg hiermee gestopt. Nogmaals 

hartelijke dank! We hebben één keer per twee maanden 

roosteroverleg. Meekijken of meelopen met onze 

gezellige groep kan natuurlijk altijd. Wij kunnen hulp 
goed gebruiken en verwelkomen je graag! Voor meer 

informatie: Walter en Belinda, e-mail: 

Vogelvanger@home.nl  
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 
PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 
Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  
 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 
Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 
 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad km.andringa@outlook.com, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  
Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 
 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com 
 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 
Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 11 maart vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 28 maart en 2 mei. 

ADRESSEN ADRESSEN 


