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OP WEG NAAR . . . 

 
Deze week zat ik alweer Misintenties in te schrijven voor de 

Kerstviering van dit jaar terwijl bij mij in de kamer de kerststal 

nog staat en buiten Koning Winter probeert te regeren van onder 

een dikke witte laag sneeuw. Die stal in mijn huiskamer blijft in 
ieder geval staan tot het feest van de Doop van de Heer, want dan is de Kersttijd 

afgelopen. Er is weer veel gebeurd in de afgelopen tijd. Alle goed verlopen 

Kerstvieringen in alle locaties, Kerstconcerten, de Kribjesroute door Sneek en nu 
gaan we verder op weg naar... 

In Blauwhuis wordt nagedacht over 375 jaar parochie en in Heeg zijn al festiviteiten 

aan de gang rond het 150-jarig kerkgebouw en in Roodhuis was op 18 januari een 

heel bijzonder Nieuwjaarsconcert.  
Vanaf 18 januari start weer de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. 

Er zijn veel verschillende soorten christenen. In Sneek komen vier keer per jaar 

voorgangers van de verschillende kerken in Sneek op de pastorie bij elkaar. Dan 
wisselen we uit wat er zoal gebeurt op ieders kerkelijk terrein en kijken we of we 

samen iets kunnen ondernemen. Zo sluiten we de Week van Gebed af met een 

gezamenlijke viering op zondag 25 januari in de Baptistenkerk op de Selfhelpweg 
22, verzorgd door de Arabische kerk in Sneek. Aansluitend kunnen we samen eten. 

In de Vastentijd is er in Sneek elke woensdagavond een korte gebedsviering in een 

van de kerken met als start in de St. Martinuskerk op Aswoensdag. Het thema van 

al deze vieringen is: ‘De kunst van het loslaten’. Zo wordt er ook nagedacht over 
de Kruiswegwandeling door de stad. Die wordt in ieder geval geopend op woensdag 

4 maart door burgmeester Johannes Kramer van Dokkum. Het thema dit jaar is: 

‘Veerkracht’. Dit refereert aan wat er 25 jaar geleden in Volendam gebeurde bij de 
brand in de Hemel.  

Het is mooi dat we bezig zijn en dat er dingen worden georganiseerd. Dit is alleen 

mogelijk wanneer de gewone dagelijkse gang van zaken er is zoals het (mee-) 
vieren, het omzien naar elkaar, het besturen, kortom uw betrokkenheid! Zo hopen 

we dat in ieder geval vóór de grote vakantie het H. Vormsel wordt toegediend aan 

onze jongeren. Het kerkgebouw in Sneek heeft last van verzakking onder de 

voorgevel. Hier zal iets aan moeten gedaan. Zolang wij op weg blijven naar dat 
Koninkrijk van God zullen we dit ook meenemen en onze schouders er onder zetten. 

Het heeft alles met ‘Veerkracht’ te maken en die heeft u vast nog wel ergens liggen 

of elke dag voorradig. Sin en wille kinne folle tille. Ik wens u, als ik dat nog niet 
heb gedaan, veel geluk en Zegen toe met dank voor alles in het afgelopen jaar en 

nu maar weer op weg naar . . . 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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Bronnen van Bezieling:  

MARTINIKRING SEIZOEN 2025-2026 

 

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar 

Doopsgezinden, Rooms-katholieken en Protestanten elkaar 

ontmoeten.  
Voor dit seizoen van de Martinikring verdiepen we ons in de werken van 

barmhartigheid (Matteüs 25: 35-36). ‘De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, 

de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken 
verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven’.  

De laatste bijeenkomst zal een wat andere vorm krijgen maar 

dat bespreken we met elkaar. 

De volgende bijeenkomsten zijn donderdag 29 januari, 10.00 
– 12.00u in de Vermaning in Wytmarsum en donderdag 19 

februari, afsluitingsbijeenkomst. 

Contactpersonen: Lucas Foekema, 06-44290869, Flora 
Visser, 06-46112678, Nicolette Vlaming, 06-14454766 

 

U bent van harte welkom.  
 

Bronnen van Bezieling:  
FILMAVOND: HEAVEN IS FOR REAL  

 

Heaven is foar real is een Amerikaanse film 
uit 2014, gebaseerd op een waargebeurd 

verhaal en het gelijknamige boek van Todd 

Burpo.  
Het verhaal gaat over een jongen, Colton 

Burpo, de jonge zoon van een dominee in Nebraska. Nadat Colton een bijna-

doodervaring heeft tijdens een spoedoperatie, begint hij zijn ouders te vertellen dat 

hij in de hemel is geweest. Hij beschrijft dingen die hij onmogelijk kon weten: 
ontmoetingen met overleden familieleden die hij nooit gekend heeft, en details over 

het geloof en Jezus.Zijn vader, Todd, worstelt enerzijds met ongeloof en anderzijds 

met zijn rol als predikant: moet hij de ervaringen van zijn zoon met zijn gemeente 
delen, of wordt hij dan niet serieus genomen? De film verkent thema’s zoals geloof, 

twijfel, hoop, en de vraag of er leven na de dood is. 

Datum:  Maandag 2 februari, aanvang 20.00u 

Plaats:   Bonifatiusschool Reahûs 
Inleider:  Pastor Lucas Foekema  

PAROCHIEBERICHTEN 
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Bronnen van Bezieling:  

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  
 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er van 

13.30 -14.30 u in de RK pastorie Sneek (Singel 64) 
leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide 

verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in 
gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend 

met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

De eerstvolgende data zijn 4 februari en 4 maart 

U bent meer dan welkom 
 

Bronnen van Bezieling:  
ERIK BORGMAN: EEN VERHAAL VAN HOOP  

 
Op maandagavond 23 februari komt Erik Borgman naar 

het Martinushuis in Sneek. Let op, het begint om half 

8 !!!!!! 

Erik Borgman (1957) is emeritus-hoogleraar Theologie 
(Tilburg University). Door het dagblad Trouw ooit verkozen tot een van de drie 

meest inspirerende theologen. In 1912 was hij theoloog van het jaar. Erik Borgman 

is ook leken dominicaan. In zijn denken is hij sterk beïnvloed door de katholieke 
bevrijdingstheologie. Enkele boeken van zijn hand zijn onder meer: Leven van wat 

komt (2017). Alle dingen nieuw, een theologische visie voor de 21e eeuw (2020). 

En van Erik Borgman en Erik Galle samen: God als onrust (2025) 

‘Borgman zoekt naar een theologie die zich niet opsluit in de kerk, zich ook niet 
acceptabel probeert te maken voor een sceptische wereld, maar naar een theologie 

die in deze wereld om zich heen kijkt om te zien of daar iets van God oplicht’.  

Er is veel zorg over de wereldsituatie. En in ons eigen land is er zoveel dat mensen 
uit elkaar drijft, de polarisatie. Er is onzekerheid en reden tot zorg. Hoe staan we 

daar als kerk in? Kan er ook een verhaal van hoop verteld worden? En….waaruit 

putten we dan? Hoe kan dat verhaal ons helpen om in deze wereld iets te betekenen, 
iets van vertrouwen te hervinden en uit te stralen. 

U bent van harte welkom.  

 
THEATERVOORSTELLING ‘SCHREEUW IN DE RUIMTE’  

 
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting brengt een nieuwe theatervoorstelling: 

Schreeuw in de ruimte, en komt vrijdag 13 maart naar Sint Nicolaasga. Deze 

voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door moeders in armoede.  
In het volgende parochieblad meer hierover.  
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KEVELAER PELGRIMAGE 2026! GAAT U MEE?  

 

Op vrijdag 22 mei organiseren de Sint Antonius van Paduaparochie en de Heilige 
Titus Brandsmaparochie een 1-daagse bedevaart naar Kevelaer. De stad Kevelaer 

ligt in Duitsland op slechts 6 kilometer van de Nederlandse grens. Een stad waar in 

1642 aan marskramer Hendrick Busman door de Heilige Maagd de opdracht werd 
gegeven tot het bouwen van een kapel. De kapel is in de loop der tijd uitgebouwd 

tot een heiligdom. Jaarlijks bezoeken duizenden pelgrims Kevelaer. 

Wij hopen deze dag met minimaal 60 mensen naar Kevelaer te gaan. Pastoor P. van 

der Weide en Zr. D. Brylak gaan in ieder geval mee.  
Dit is het programma voor deze dag. Nb. Alle tijden zijn onder voorbehoud.  

05.55u Pelgrims Sneek uiterlijk aanwezig in de St. Martinuskerk, Sneek.  

06.00u Reisgebed (ong. 20 min) in St. Martinus, Sneek  
06.30u Vertrek vanuit Sneek naar Kevelaer 

Onderweg naar Kevelaer genieten we in Didam van koffie/thee/frisdrank met gebak 

10.20u Aankomst in Kevelaer 
10.40u  Gebed bij Genadekapel, en ontsteken bedevaartskaars. 

11.00u  Eucharistieviering in de Biechtkapel 

12.15u  Warme maaltijd in het priesterhuis  

13.30u  Grote Kruisweg (Processiepark) of kleine Kruisweg (Forum Pax Christie) 
17.00u  Marialof in de Kaarsenkapel (met zegenen devotionalia) 

18.00u Vertrek uit Kevelaer 

Rond 20.50u (Sneek) en 21.15u (Bolsward) zijn we weer terug bij de opstapplaats.  
De kosten voor deze 1-daagse bedevaart zijn € 72,50. Hierin is inbegrepen: 

• Reis met luxe touringcar 

• Heenreis: 2 kopjes koffie/thee met gebak 

• Warme maaltijd in het priesterhuis 

• Liturgieboekje en bijdrage bedevaartskaars 

• Administratiekosten 

Ook misdienaars en acolieten worden van harte uitgenodigd om mee te gaan.  

Uiteraard moet u in het bezit zijn van een geldig ID-bewijs (Paspoort of 
Identiteitskaart). Een rijbewijs mag niet. Een reisverzekering wordt aanbevolen.  

Zodra wij het aanmeldformulier van u hebben ontvangen, krijgt u van ons een mail 

waarin staat hoe u de € 72,50 kunt overmaken. De aanmeldformulieren liggen in de 

verschillende kerken van onze parochie en zijn bij Willem Nicolaij te verkrijgen.  
Annuleert u voor 8 mei dan krijgt u de reissom minus € 5,00 aan administratiekosten 

van ons terug. Annuleert u op 8 mei of daarna, dan bent u de volledige reissom 

verschuldigd en wordt er niets aan u terugbetaald. Voor aanmelding en/of 
informatie kunt u contact opnemen met: Willem Nicolaij 

(willem_nicolaij@hotmail.com of 06-20472839).  

Werkgroep Kevelaer: Pastoor van der Weide, Zr. D. Brylak, W. Nicolaij, B.C. 

Janssen-Terbraak  
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VIERINGEN 

Zaterdag 24 januari 2026          in de Sint Vituskerk  

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Tineke Rijpma 

Acoliet Jan Landman 
Koster John Weel 

  Intenties: Jaargetijde Ferdina Ettema (zuster Myriam) 

Sietske Altena-Rijpma 
Zondag 1 februari           Gezamenlijk viering met PKN in de Sint Vitus 

 09.30 Viering o.l.v. pastor Foekema en dominee Zwerver 

Mmv St Ceciliakoor  
Lector Tineke 

Koster Jan Landman 

Na de viering koffiedrinken in de pastorie  

  Intentie: Sietske Altena-Rijpma 
Marieke Brandsma- van der Weiden 

Zaterdag 7 februari                   Pastorie  

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 
m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Berber Witteveen 

Acoliet Jan Landman 
Koster John Weel 

  Intenties: Overleden familie Sikke-Bekema 

Familie van der Weij 

Sietske Altena-Rijpma 
Hedwig Brandsma-Ydema 

Zaterdag 14 februari                Carnavalsviering in de Sint-Vitus 

 19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 
m.m.v.  Gelegenheidskoor en blaaskapel De Swalkers 

Lector: CV de Fyfkes 

Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel, Sicco Rypma 
  Intenties: 

Jan en Martha Hoekstra-Bouma 

Folkert Kuipers en Stientje Kuiper-Zijlstra 
Hedwig Kuipers 

Sietske Altena-Rijpma 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 
viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

UITNODIGING Carnavalsviering Zaterdag 14 februari 19.00 uur  

Voorganger pastor Lucas Foekema. M.m.v. De Fyfkes, koor en Swalkers. Alaaf!  
 

Onze actieve Blauhúster Carnaval Vereniging De Fyfkes werkt ieder jaar mee aan 
de Carnavalsviering in onze Sint Vituskerk. Vooraf is er voor de Fyfkes een buffet 

in de pastorie en na de viering is het ‘op naar Feestburcht De Freonskip’.  

 
 

UITNODIGING Sint Vitus JAARVERGADERING 

Voor parochianen en alle andere belangstellenden 
 

Woensdag 18 maart 2025  

19.45 uur in de pastorie  

Agenda, zie volgend parochieblad 
 

Sint Vitus Locatieraad  

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl Tel. 06 38909704  

Jan Kroon 

Zondag 22 februari                    Pastorie 

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Tonny Hobma 
Acoliet Berber Witteveen 

Koster Jan Landman 

   

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Nijs fan de Sint Vitus Lokaasjeried 

- Snein 4 jannewaris binne de Drie Koningen yn de Kryststâl oankommen. 
- Nei de viering hiene we yn de pastorie mei in grutte groep Nijjiersresepsje. 

We ha it ôfrûne jier oereide en op it nije jier - mei al syn plannen en 
útdagingen - toasten. Tank oan alle minsken dy’t meifiere en meihelpe.  

- Dit parochyblêd wurdt doar-oan-doar besoarge. Om de drukkosten te 
dekken, sit der in bylage mei fersyk foar in gift by dit parochyblêd. Of sjoch 
bankgegevens op de efterside fan dit parochyblêd. 

- Underhâld. De klokken liede wer en it oerwurk is, wer yn gong setten. 
- Biskop Cornelissen komt yn april op besite yn ús parochy.  
- Ein febrewaris - maart is der wer Actie Kerkbalans. 
- Us folgjende fergadering is tongersdei 26 febrewaris. 

 

Oant sjen yn de Sint-Vitus, 

De Lokaasjeried 
 

UTNUGING  

Fertoaning histoaryske foto’s, plaatsjes en nea earder fertoande filmbylden.  

Fan Blauhûs, Greonterp, Westhim, Wolsum eo 

Tongersdei 29 jannewaris  15.15 oere Atrium Teatskehûs 

 
Tagong en tee fergees 

Wurkgroep Histoarysk Blauhûs  

Bert, Nel, Sicco  

 
De Sint Vitus as fotomodel. Tank foar alle fraaie winterfoto’s. 
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4-5 maaie 2026 

 
• Moandei 4 maaie 19.30 oere Deadebetinking, Lokaasje folget 
• Tiisdei 5 maaie 17.00 oere Frijheidsmiel Pastorietún  
  

4-5 maaie komitee Blauhûs 

06 3890 9704 

 
 

 

OECUMENISCHE VIERING  

 

SAMEN MET PROTESTANTSE GEMEENTE VAN OUDEG 

 
Zondag 1 februari St.Vituskerk 

  

Op deze zondag is er een heel speciale kerkdienst bij ons in de kerk. 

Deze zondag is dichtbij Maria Lichtmis (2 februari). Op Maria 
Lichtmis vertellen we het 

verhaal  over Jozef en Maria en 

de opdracht van het kind in de tempel en  
waar de oude Simeon het kind in z’n handen 

neemt en mooie woorden uitspreekt. Het 

feest heeft alles met licht te maken. Nog een 
beetje Kerstmis halverwege de winter. 

Traditioneel werden in deze viering de 

kaarsen gewijd. Het licht zal dus ook zeker 

centraal staan in deze kerkdienst. Dat 
hebben we ook wel een beetje nodig in deze 

tijd. De viering is om half 10 in de kerk en is 

samen met ds. Edna Zwerver en pastor 
Lucas Foekema. Het Ceciliakoor zal zingen.  

 

U bent van harte welkom. 

 
Collecte Sint Vituskerk 

 

Collectes Sint Vituskerk december 2025 €  488,15 
 

Collectes Adventsactie €  452,50 
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 IN MEMORIAM –  SIETSKE ALTENA-RIJPMA 

 
Wat wienen we wiis mei har en wat sille we har misse!! 

 

Op freedtemoarn 2 jannewaris wie yn’e Vitustsjerke de betinktsjinst fan Sietske 
Altena-Rijpma en moasten we ôfskied nimme fan in leave frou en ûnferjitlike 

(skoan)mem en beppe. Tige hastich en ûnferwachts is se tidens it Krystiten, mei al 

har bern en beppesizzers om har hinne, weirekke.   
Op 7 septimber 1938 waard Sietske Rijpma berne op’e pleats yn Hieslum  

as 7e fan 10 bern. Famke fan Lieuwe Rijpma en Trijntje van der Meulen.  

Har leafde foar bisten is hjir al ûnstien, se mocht graach helpe, foaral it melken fûn 

se prachtich. Se hie it dêr de lêste jierren ek faak oer.  
Se gie nei skoalle yn Blauhús en siet in klasse leger as Wiebe Altena. Se koenen 

inoar dus al in hiel skoft. Op in dûnsjûn yn it kafee fan Wybenga is de fonk tusken 

harren oerslein en se krigen ferkearing. Se binne troud op 5 septimber 1963. Sietske 
en Wiebe, twa minsken yn alles mei elkoar ferbûn. 62 jier bij elkoar dat seit wol 

wat. Tegearre meitsje se in lyts paradyske fan dat hûs op Westhim. Se krigen 5 bern. 

Nei de berte fan Sietse en Tiny krigen se in famke, wat spitich genôch net libje 
mocht. In grut fertriet. Dernei kamen gelokkich Leo en Marcel der noch by. Sietske 

wie in leave en soarchsumme mem dy’t har bern alle kânsen jûn hat. 

Fan 1995 ôf kamen der 7 beppesizzers by en se wie o sa wiis mei allegear, in nije 

faze yn har libben. Prachtige  oantinkens binne der oan in soad moaie dingen en 
pake en beppe woenen altyd graach oppasje of in dei nei it fûgeltsjepark, knutselje 

of tinten bouwe, it koe allegear. Sa stie it hûs altyd iepen foar elkenien. Sietske wie 

in aktive en warbere frou. Se hat in soad frijwilligerswurk dien yn it teatskehûs, it 
Alphawurk help yn’e húshâlding fan âldere minsken, it skjinmeitsen fan it kafee 

op’e Kat. Hja hâldde ek fan volleybaljen, de jeu de boule kompetysje en graach 

spultjes dwaan en dan fansels sa fúl as wat. It léste breiwurk op’e pinnen krige sy 

mei yn’e ôfskiedstjinst.  De lêste jierren op Westhim wienen soms dreech, se 
moasten hieltyd mear ynleverje. Yn augustus 2025 binne se ferhuze nei it 

Teatskehûs. Dit moast wol wenne, mar wat ha se noch in moaie tiid hân tegearre. 

Sietske Altena-Rijpma in leave, soarchsumme en warbere frou. Se wie altyd bliid 
en posityf. Har bern en beppesizzers wiennen alles foar har. Sietske sil tige mist 

wurde. Yn’e tsjerke hawwe de beppesizzers de kearsen oanstutsen foar beppe en 

hawwe in lied foar har songen mei har eigen oantinkens oan beppe. De bern 
fertelden it libbensferhaal en we lústerden nei it gedicht; in reade roas:’sa wurdt dyn 

namme in reade roas oan ús hert, in roas dy’t dêr foar altyd bloeie sil’. En dat wat 

Sietske foar har minsken betjsut hat, in stikje thús yn dizze wrâld; dat sy sels no 

ûntfongen wurde mei yn dat thús fan frede en ljocht foarby de horizon, se hat it 
ferstjinne. Wy winskje Wiebe, de bern en beppesizzers en alle minsken mei Sietske 

ferbûn in soad krêft en sterkte ta.  

Pastor Lucas Foekema 
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BEDANKT 

 
It hat ús tige goed dien dat safolle minsken mei ús meilibbe ha nei it ferstjerren fan 

myn frou, ús (skoan)mem en beppe Sietske Altena-Rijpma.  

Besite, blommen, kaarten en leave wurden, it wie geweldich! 
 

Wiebe Altena, bern en beppesizzers 

 
 
 
VERHUISBERICHT  
 
 

Op 12 januari jl. was op het notariskantoor van Detmar & Troost de overdracht van 

mijn huis in de Gerben Rijpmastrjitte aan de familie Mulder (beter bekend als Theo 
en Boudien en kinderen). 

Hoewel ik al een tijdje in Bolsward woonde, heb ik Blauwhuis op die dag officieel 

verlaten en ben ik officieel inwoner geworden van Bolsward. Terug naar mijn roots, 
een wens van Jan sr. die hij uitsprak tijdens zijn ziekte, toen hij wist dat ik zonder 

hem verder moest in het leven.  

Ik heb in Blauwhuis prachtige jaren gehad (hierover meer in de komende Nijsbrief 

van Blauhús),  
Misschien een beetje aan de late kant, maar ik wens iedereen in Blauwhuis nog alle 

goeds toe voor het jaar 2026. En natuurlijk altijd welkom op mijn nieuwe adres: It 

Klif 2, 8701 LR  Bolsward. 
 

Oant sjen, tot kiekes, tot ziens, 

Nel Bekema-Hoekstra 

 

 

 

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad  

 

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

04-02-2026 >> verschijnt op 17-02-2026 
11-03-2026>> verschijnt op  24-03-2026 

15-04-2026>> verschijnt op  28-04-2026 

 

Of in de brievenbus van de pastorie 
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Eten op de Pastorie van Blauwhuis, vrijdag 6 februari:  

Een wintermaaltijd 
 

Op 6 februari 1935 kwam het Monopoly-spel voor het 

eerst op de markt. Op 6 februari 1941 won Auke Adema 
de 7e elfstedentocht. Op 6 februari 1952 werd Elisabeth 

II koningin van Groot-Brittannië, Noord-Ierland en de 

landen van het Britse Gemenebest. En op 6 februari 2026 
zitten er vast en zeker weer een gezellige groep mensen heerlijk te eten in de 

Pastorie. Het is midden in de winter maar in de pastorie is het lekker warm. Een 

heerlijke maaltijd, misschien iets meer dan ‘koek en zopie’. U bent van harte 

welkom op 6 februari om lekker samen te eten en voor een goed gesprek aan tafel 

Waar: Vrijdag 6 februari op de Pastorie  
Hoe laat: De koffie staat klaar om 17.00 uur,  we gaan eten om half 6. 

Zijn er mensen die willen helpen bij de voorbereidingen, het klaarmaken van de 

tafel. 
*Halen en brengen is mogelijk, maar bel dan even met 06 44 29 

08 69 

*De maaltijd kost niets behalve een vrijwillige bijdrage.  
*U kunt u opgeven tot en met 2 februari: 

  

Hinke en Wopke Bekema, tel 
0515 85 68 19 

Pastor Lucas Foekema, tel: 06 44 

29 08 69 

Heel graag tot 6 Februari   
Pastor Lucas Foekema,  

Hinke en Wopke Bekema-Nijdam 
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FILMJÛN KABARET BEDRIUWEFERIENING 

BLAUHÚS WESTHEM WOLSUM GREONTERP 

 

Útnoeging. 

 

22 novimber ha we in geweldich moaie daverende jûn belibbe mei sa’n lytse 300 

besikers.  Der is in hiele soad lake troch jong en âld.  

 
No hearden we dat der minsken binne dy’t net west ha (siik, earne oars op it stuit, 

ferjitten esfh). En we hearden fan minsken dy’t it sa moai fûnen dat se it noch wol 

ris sjen wolle. 

De hiele foarstelling is filme en dat is in hiele moaie film wurden. 
 

We ha in filmjûn ôfpraten yn de Freonskip op: 

Freed 30 jannewaris , stipt 8 oere . 
Elkenien is hjirbij útnoege. 

Entree: fergees.  

  
 

 

Frouegroep EVA Blauhús 

Nijs. 
 

Tiisdei 24 febrewaris 2026 

Ald Blauhúster Johannes Hobma fan 

Nijsyl 
Fertelt: 

It ferhaal fan de Korneliske Ykes 11 

De replica palingaak dy’t wer opnij iel 
fan Heeg nei Londen bringt 

 

Belangstelling; 
 foar it skip- de bemanning- de prachtige ferhalen fan Johannes, 

Wolkom op tiisdei 24-02 yn café ‘de Freonskip.’ de seal is iepen om 19.45. Start 

fan de jûn om 20.00 oere 

            Net leden, mannen/ froulju betelje €4- oan entree, dit is excl.konsumpsjes. 
It EVA bestjoer; Hennie-Brenda-Holkje  
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VIERINGEN 
 

 

 

 
 

25 januari Oecumenische viering 

 

De Week van gebed voor eenheid is  
een jaarlijks initiatief  

waarin christenen uit verschillende tradities  

samen bidden voor  
eenheid, vrede en gerechtigheid. 

 

U wordt van harte uitgenodigd om samen  
te bidden, zingen en vieren   

rond het thema van 2026 ‘Eén van Geest’. 

 

 
 

LOCATIE HEEG 

Zondag 25 januari  Oecumenische viering in de St Josephkerk 

   9.30 uur Dominee Warner en Dhr. J. Mulder 

Zaterdag 31 januari 

 19.00 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 8 februari 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 14 februari 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Zondag 22 februari   Aswoensdagvieirng 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 
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Kerkgebouw St. Joseph bestaat in 2026 150 jaar. 
 

Op 22 november 2026 is het 150 jaar geleden dat onze kerk in gebruik werd 

genomen. Dit willen wij vieren door onder andere een plechtige eucharistieviering 

op zondag 22 november 2026 (St. Ceciliafeest).  
Vanaf december 2025 t/m november 2026 gaan we in vieringen stilstaan bij dit 

jubileum. Dit doen we doordat we verschillende koren gaan uitnodigen die in het 

verleden in onze vieringen gezongen hebben, we gaan themavieringen 
samenstellen samen met ons eigen koor waarbij muzikanten worden uitgenodigd. 

Ook zullen we stil staan bij het 275 jaar bestaan van onze geloofsgemeenschap dat 

in 2022 plaatsvond. Door de fusie is onze parochie op 1 januari 2014 ophouden te 

bestaan en zijn wij een geloofsgemeenschap 
 

Geschiedenis van ons kerkgebouw. 

In 1874 lukt het de katholieke gemeenschap in Heeg om grond te verwerven voor 
het bouwen van een nieuwe kerk ter vervanging van het stalkerkje. Zoals het na 

1853 in heel Nederland gewoonte werd, is ook hier onmiddellijk gedacht aan een 

neogotische kerk. De beide toonaangevende architecten Cuijpers en Tepe, kregen 
beide het verzoek om een ontwerp te maken. Tepe diende alleen een schets in van 

het exterieur, terwijl Cuijpers een volledig ontwerp kwam. Bouwpastoor Lunter 

had zijn eigen ideeën en hij maakte van het werk van beide architecten met eigen 

toevoegingen een definitief ontwerp. 
 

Bij gelegenheid van een Vormreis in Friesland, in september 1877, heeft pastoor 

Lunter de Aartsbisschop van Utrecht Mgr. dr. A.I. Schaepman verzocht de nieuwe 
kerk te consacreren. Op dit verzoek is het volgende antwoord gekomen: 

 

‘Weleerwaarde Heer,        
   

In aanmerking nemende, dat uwe kerk toch al gebeneficieerd is en bovendien 

reeds zovele vermoeienissen aan onze lange vormreis in Friesland en Groningen 

verbonden zijn en ook de ongesteldheid op onze vormreis in Overijssel en Drenthe 
ons waarschuwt om een weinig de voorzichtigheid in acht te nemen, zo meenden 

wij aan uw verzoek, om de kerk van Heeg te consacreren, niet te kunnen voldoen’. 
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De kerk met als schutspatroon St. Joseph, werd op het St. Ceciliafeest van 22 

november 1876 in gebruik genomen. Merkwaardige wijze is de kerk ingewijd 
door pastoor Lunter zelf die daartoe door de toenmalige bisschop gemachtigd was. 

 

Het duurde tot 13 september 2009 alvorens onze kerk door Mgr. dr. G. de Korte, 
bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden werd geconsacreerd. 

 

Geschiedenis van onze geloofsgemeenschap 
In oude kroniekboeken staat het volgende geschreven: 

 

‘Omstreeks het jaar 1746 werd de adellijke heer van Harinxma wonende te Heeg, 

de standplaats van het geslacht der baronnen van Harinxma, met het lot van de 
Katholieken begaan, wijl deze, met levensgevaar en geldelijke opoffering te 

Woudsend ter kerke gingen’. 

 
Daarom heeft hij door bemiddeling van een familielid, die zich destijds als militair 

te Breda bevond, weten te bewerken dat het dorp Heeg een op zich zelf staande 

Katholieke parochie werd opgericht in 1747. Hij werd in de wandelgangen 
‘Jonker Pa’ genoemd en verkocht zijn koestal voor ƒ800 aan de Katholieken, die 

werd ingericht als kerk en pastorie. De eerste pastoor was Wijbrand Christiaan van 

der Werf en er waren ca. 100 gelovigen. 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 24 januari 19.00 uur  

Woord-en communieviering met pastor Lucas Foekema  

Lector: Jetze                      Misdienaars: Femke en Tymen 

Intenties: Hendrik en Clasien Brandsma, Marijke Otte-Brandsma  

 

Zondag 1 februari  9.30 uur  

Eucharistieviering met pastoor van der Weide 

Lector: Anneke                                   misdienaars: brecht en Femke  

Intenties:  Hendrik en Clasien Brandsma, Leny van Balen v.d. Werf, Corrie 

Altenburg-Damsma Tom Slooter. 

 

 
Zaterdag 7 februari 19.00 uur  

Woord en communieviering met Pastor Foekema  

Lector: Karel                                Misdienaars: Eise en Femke  
Intenties: Hendrik en Clasien Brandsma, Tjerkje Huitema en familie  

 

Zondag 15 februari  9.30 uur  

Woord- en communieviering met liturgiegroep Heeg   
Intenties: Hendrik en Clasien Brandsma, Andries en Regina Siemensma-van der 

Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, 

 

 

Woensdag 18 februari (Aswoensdag )19.00 te Reahûs 

Oecumenische aswoensdag-viering samen met de PKN gemeente van  

Scharnegoutum. 

Voorgangers:  ds. Dingena Hasper en pastor Lucas Foekema.   

 
 

Pm: Zaterdag 21 februari 19.00 uur  

  

LOCATIE REAHÛS 
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Kerkasiel Kampen  

Viering op zondagmiddag  

8 februari 
Op zondag 8 februari zal pastor  

Lucas Foekema samen met de Nieuw 

Vierencommissie van Scharnegoutum, van 
14.00 uur tot 16.00 uur ’s middags, 

voorgaan in de ‘doorgaande kerkdienst’ in 

het kerkcentrum ‘De Open Hof’’in Kampen. Dit is een heel bijzondere locatie 

want hier wordt al meer dan een jaar kerkasiel verleend aan de Oezbeekse familie 

Babayants. 

De overheid wil het gezin Babayants uitzetten naar Oezbekistan. Een land dat de 4 

kinderen nauwelijks kennen. Het gezin woont al 12 jaar in Nederland, de twee 
jongste kinderen zijn ook in Nederland geboren. Om de uitzetting te voorkomen is 

er dag en nacht een onafgebroken kerkdienst’. Deze doorgaande kerkdienst wil 

ook de aandacht vestigen op andere kinderen die de dupe dreigen te worden van 
het huidige asielbeleid.  

De kerkgemeente noemt haar inzet voor het asielgezin een uiting van compassie 

en geloof – een manier om het gezin een veilige plek te geven zolang politieke en 
juridische oplossingen uitblijven. Voor de kinderen wordt in de kerk zelfs 

aandacht besteed aan onderwijs en dagbesteding. De familie ontvangt steun en 

medeleven uit heel het land.  

De Raad van Kerken noemt de dreigende uitzetting ‘inhumaan’. Ook vanuit 
katholieke hoek is er veel steun voor deze actie.  

Op zondag 5 oktober 2025 hadden we de oecumenische viering in de Martenskerk 

(de PKN gemeenschap van Scharnegoutum samen met de RK. Locatie van 
Reahûs) en deze viering willen we graag nogmaals doen maar nu in Kampen in de 

‘Open Hof’ als onze bijdrage aan deze ‘doorgaande kerkdienst’. Wij vinden het 

belangrijk om ook vanuit onze gemeenschappen solidariteit te betonen en onze 

stem te laten horen. 

Iedereen, die op 8 februari met ons mee wil gaan, is welkom. Het zou fijn zijn als 

we met een mooie delegatie vanuit Scharnegoutum en Reahûs dit kerkasiel 
kunnen ondersteunen. Wil je ook samen met ons mee naar Kampen? Je kunt je 

aanmelden bij Betty Wesselius bwesselius56@gmail.comVeel meer informatie 

over het kerkasiel vind je op: www.kerkasielkampen.nl    Namens pastor Lucas 

Foekema en de Nieuw Vierencommissie  

mailto:bwesselius56@gmail.com
http://www.kerkasielkampen.nl/
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Oecumenische aswoensdagviering in de kerk van Reahûs op 18 

februari om 19.00 uur. 
Ook dit jaar is er een aswoensdag-viering in de kerk van Reahûs. De viering is 

samen met de protestantse gemeente Scharnegoutum-Loënga. Dit jaar zal ook 
meedoen ds. Dingena Hasper die sinds een half jaar de nieuwe dominee is van de 

de PKN gemeenschap. Aswoensdag is echt een scharniermoment. We gaan de 

veertigdagentijd in, de voorbereidingstijd op Pasen. We willen nadenken na over 
wat echt belangrijk is in ons leven. Het askruisje is daarvan een teken. Bij dat 

kruisje werden van oudsher woorden gezegd als: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij 

wederkeren’. Maar stof zou je ook anders kunnen zeggen: ‘Je bent van de aarde’. 
Met die woorden komt de verbondenheid 

meer tot uiting. In het scheppingsverhaal 

horen we dat de eerste mens Adam werd 

geschapen uit aarde. Als we ons in deze 
aswoensdag-viering daarmee tekenen dan 

doen we dat ook met de wens dat onze ogen 

maar weer mogen opengaan voor de 
schepping, voor de naaste en voor wat zorg 

nodig heeft en kwetsbaar is in onze wereld. Zo willen we deze veertigdagentijd 

graag beginnen met een viering van verbondenheid, ook met die God die graag 
mét ons op weg wil gaan. Het Caeciliakoor verleent haar medewerking onder 

leiding van Hanny Zonderland en op het orgel Jan Zonderland. De viering begint 

om 19.00 uur. U bent van harte welkom.                                Pastor Lucas 

Foekema 

FILMAVOND  

Bronnen van bezieling: In Reahûs draaien we op 2 febr. de film ‘ Heaven is for 

Real’We beginnen om  20.00 uur in de school. De film is gebaseerd op een 

waargebeurd verhaal uit het boek van Todd Burpo. Hoofdpersonen zijn een vader 

en zoon. Zoon Colton beweert dat hij tijdens een bijna dood- ervaring in de hemel 

is geweest. Colton vertelt alle details van zijn bijzondere reis en praat over dingen 

van voor zijn geboorte, dingen die hij onmogelijk kan weten.  

U bent van harte welkom.  

 

MARTINIKRING 

Donderdag 29 januari is de bijeenkomst  in de doopsgezinde kerk van Witmarsum: 

de Vermaning. Aanvang 10.00 uur.   
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KERKBALANS  

In februari/maart ontvangt u, zoals gewoonlijk, de envelop voor de actie 

kerkbalans samen met uw bijdrage voor onze locatie kunt u dan ook uw 

vrijwillige bijdrage voor het ontvangen van ons parochieblad overmaken.  (15,-) 

Dat is destijds wel eens gemeld, maar we willen u er nog eens aan herinneren 

 

JUBILEA 

Yn it foarige parochyblêd ha jo lêze kinnen oer it 60-jierrich jubileum fan Jan 
Zonderland as organist fan ús St. Ceciliakoar ein novimber ferline jier. 

Doe wiene der ek noch twa oare jubilarissen, die’t wy hjir dochs noch wol even 

neame wolle: Sippy Bootsma, sy is mar leafst 55 jier lid fan ús koar en Hotske 

Altenburg sjongt ek al 35 jier by it St. Ceciliakoar. 
Ek fan dit plak ôf wolle wy dizze beide froulju betankje foar har jierenlange ynset 

foar ús koar. Us lokwinsken mei dit jubileum! 

 

 

IN MEMORIAM HENDRIK JOHANNES BRANDSMA 

Hij werd geboren op 8 februari 1933 te Reahûs en overleed op 30 

december 2025 te Sneek. Op dinsdag 6 januari 2026 hebben we de Heer 
gedankt voor zijn leven tijdens een Eucharistieviering in de Sint 
Martinuskerk en aansluitend volgde de teraardebestelling op ons 
parochiekerkhof. 

Hendrik was niet zomaar iemand. Hij was iemand met een sterke ‘eigen 
wijsheid’. Wanneer hij zijn verhaal wilde afsteken, dan stak hij het ook af, 
zoals die een lamp die beter gelijk door een nieuwe vervangen zou 

kunnen worden. Hij was altijd wel met iets bezig en ook na de dood van 
Clazien in 2024 was het natuurlijk wel eens moeilijk en eenzaam maar 
toch wist hij zich te vermaken. Hij bezat een soort van natuurlijke 
nieuwsgierigheid. ‘Hoe is het met het boerenbedrijf?’ maar vooral ook 

een oprechte belangstelling naar jouw als mens. Hij kon ook heel 
dankbaar zijn en met het klimmen der jaren sterker. Dankbaar voor de 
gewone dagelijkse dingen maar vooral ook door het feit dat je kwam, iets 
meebracht, liefde puur voor je komst! 

Hendrik komt uit een tijd waarin het klaarstaan voor een ander als iets 
heel vanzelfsprekends werd geacht. Je leeft niet voor jezelf, maar jouw 
leven wordt pas rijk en mooi wanneer je in dienst stelt van de ander en 

daardoor voor Ander met een hoofdletter. Dit heeft Hendrik van huis uit 
meegekregen, maar het komt ook voort uit onze geloofsbeleving. Zo was 
hij actief op tal van terreinen in de Kerk en de maatschappij en vooral 
natuurlijk in de wereld van het boerenleven. Bij de ABTB 

(Aartsdiocesane Boeren & Tuinderbond), 25 jaar actief betrokken bij de 
RABO bank, de grasdrogerij, het kerkbestuur. Regelmatig is hij in deze 
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kerk voorgegaan als parochievoorganger. Zijn eerste lessen hiervoor 
ontving hij van pater Joop Kallenberg ofm uit Bolsward. 

Hendrik leefde sterk verbonden met buitenleven en bezat een grote liefde 
voor Moeder natuur. Zijn verbondenheid had ook alles te maken met zijn 
bijzondere band met Clazien. Zij vormden samen een goed en hecht team. 

Samen wisten ze ook wel wat genieten van het leven betekende zoals het 
kaartspelen en het feestvieren zoals Carnaval waarvoor Clazien heel 
kostuums heeft gemaakt en waar prijzen mee werden gewonnen, zoals 
Hendrik verkleed als schoppenvrouw. Verder ging die verbondenheid in 

en door de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, de familie, 
vriendinnen en vrienden, de buren en medeparochianen. Velen werden op 
de voet gevolgd en menige verjaardag werd eer aan gedaan. Toen het met 

Clazien wat minder ging heeft Hendrik onnoemelijk veel voorhaar 
gedaan; een mantelzorger bij uitstek die ook het eten klaarmaakte door de 
lessen van Clazien! 

Op Kerstavond was hij in de Nachtmis. Alle liederen meezingend en als 
een echte boer genietend in de stal kijkend, niet wetend dat hij zo snel uit 
ons gezichtsveld verdwenen zou zijn.  
Alhoewel, verdwenen… Wie de taal van hart spreekt kan de doden tot 

leven wekken en enorme afstanden overbruggen! In die geest leeft 
Hendrik verder te midden van al zijn dierbaren en bij de goede God die 
zijn jeugd verblijde en die hem tot steun en kracht was tot het laatst toe. 
Hendrik Johannes, a Dieu! 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 24 januari   

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Piere Ruiter, Theo en Marga 

Lotstra-Eg, oud pastoor pater Leo van Ulden ofm, Jan en 
Corry Bouma-van Gool 

Zondag 25 januari  - 3
e
 Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Mannenschola 
Eeke (L); Anja en Dennis (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestlijk welzijn van alle 

parochianen, overleden vader Adolf Kruijs, Hessel Hanzen, 
Suze Westhof, Diny Hergarden, Lenie Uijtdewilligen-

Neervoort en haar dochter Leneke, Janny Dijkstra-Poiesz, 

Frans Brenninkmeijer, oud pastoor pater Leo van Ulden ofm, 

zuster Gudule Jansen, familie Aukes-Stockmann, familie 
Brenninkmeijer-Sandfort, zuster Imilda Nijholt 

Kinderwoorddienst 

Maandag 26 januari  - HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ans Broerse, Cile Hettinga 

Dinsdag 27 januari   
Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Pastoor Jan van der Wal, voor mijn man, dochter en 

zoon, Sietse, Thea en Siebrand Altena, Henk en Sabine 

Andela-Brouwer 
Woensdag 28 januari – H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de leerlingen en leerkrachten van de Thomas 
van Aquinoschool, Mieke Jansen-Hilhorst, Mattie Janssen-

Janssen 

Donderdag 29 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Boethe Zeth Matitawaer, Paula Charlotte 

Matitawaer, Farns Bernardo 

 
 

 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 30 januari  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Om roepingen tot het priesterschap, het pastoraat en 

het religieuze leven 

Zaterdag 31 januari – H. Johannes (Don) Bosco , priester 
Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor alle leden van de orde der 

Salesianen, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-
Palsma, Rein van der Werf  

Zondag 1 februari  -4
e
 Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caecilia 

Anneke (L); Melle en Dennis (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestlijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid bij het 60-jarig jarig 

huwelijksjubileum van Kees en Annie Leeuwen-Veldhoven, 
voor overleden ouders Jacobus en Lena Veldhoven-Hart, 

Heleen Leeuwen, het gebed wordt gevraagd voor Leo Potma 

en onze dochter Karin, Leo Boot, Harrie Diekstra, zuster 
Manetta van Zuijlen, zuster Johanny Mentink, Louise 

Wierdsma-de Bruin, de overledenen van de familie 

Wierdsma, zuster Imilda Nijholt 

Kinderwoorddienst 
Maandag 2 februari - Maria Lichtmis 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, Sjoerd en Riek Hamersma-van 
der Horst 

Dinsdag 3 februari - H. Blasius, bisschop en martelaar 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mien Mensink, Mieke van der Zee-Thibaudier, 
Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 4 februari  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Jo van den Akker, Betsy Verbeek-Voorbraak, Annie 

Meijer-de Vries, overleden familie Miedema-van Wijk 

Donderdag 5 februari  - H. Agatha, maagd en martelares 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de overledenen van de familie Van der Weide-

Stornebrink 

Vrijdag 6 februari – HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 
Kerk 18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed in verschillende talen 

Eucharistieviering  

Intentie: Jaap de Backer, Koos Kruis 
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Zaterdag 7 februari   

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, Piet Smit, Cocky Voshaart-van 

Wijk, Jogemien Huiting 

Zondag 8 februari  - 5
e
 Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Canto Divertimento 

Ariana (L); Rosmari en Fabiola (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestlijk welzijn van alle 
parochianen, Roosje Kempers-Manders en Dieke Schorr-

Manders, Cees en Rina Silvius-Griffioen, Tinus en Janny van 

der Weide-Stornebrink en hun zoon Dick, Frans en Betsy 

Verbeek-Voorbraak, Wim en Tecla van der Heijden-
Hoekstra, Pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Johannes 

Martinus, Truus en Wico Luinstra, zuster Imilda Nijholt 

Kinderwoorddienst 
Maandag 9 februari  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers 
Dinsdag 10 februari   

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Pastoor Wim Bosch, voor mijn man, dochter en 

zoon, Sietse, Thea en Siebrand Altena 
Woensdag 11 februari   

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een jarige, Johannan Poiesz-Brandsma, Annie 
Huitema-Jongstra 

Donderdag 12 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een bijzondere intentie, de zieken van de 
parochie 

Vrijdag 13 februari   

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Marietje Terbraak-Foekema, Jan en Regina v.d. 

Berg-Hoekstra, de overledenen van de familie Hettinga 

Zaterdag 14 februari  - HH. Cyrillus en Methodius, bisschoppen, patronen  

                                         van Europa 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Wies Hooijschuur-van den 

Oever, Folkert en Tine van der Pol-Zijlstra, Ester Haarsma-
Konst 
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Zondag 15 februari  - 6
e
 Zondag door het jaar - Carnavalszondag 

Kerk 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kerk 

10.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

12.11 

Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 
Willem (L); Kees en Henk (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het welslagen van de Carnavalsviering, 
Pater Rieks Andela, Marian Fijlstra- van Ruiten,                   

Fea van der Meulen- von der Heijden, Betty Edens-van den 

Berg, Greetje Huitema-Grol, Pater Henk Brouwer en Ingrid 
van der Krogt  

Kinderwoorddienst 

Carnavalsviering 

Maandag 16 februari  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Pe Miedema, Joop Modderman, kloosterzuster 

Caecilia Drabbe 
Dinsdag 17 februari  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Nan Drabbe-Kruijs, Mieke van der Zee-Thibaudier, 
Theo Poiesz 

Woensdag 18 februari  - Aswoensdag – Vasten & Onthoudingsdag 

Bonh 

 
 

Kerk 

09.15 

 
 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor het Vastenactieproject, 
Mily Clerkx, Tiny en Jo Andringa 

Eucharistieviering m.m.v. Sint Caecilia 

Anja (L); Dennis (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Vastenactieproject, Heleen Wiegerinck, 

Karin Bogh, Mien Dierkes, pastoor Henk Dierkes, Frans en 

Betsy Verbeek-Voorbraak, Tinus en Janny van der Weide-
Stornebrink en zoon Dick  

Donderdag 19 februari   

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote 

Vrijdag 20 februari  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Overleden Mevouw Ferdinanda Drabbe-Kruijs, 

overleden ouders en familie 
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COLLECTE 

 
Zondag14 december € 246,75  Zondag 28 december  € 226,30 

Zondag 21 december € 609,60  Zondag 4 januari  € 259,00 

Kerstmis  € 3399,85   Extra collectes € 1766,21 
 

Heel hartelijk dank voor al uw goede gaven voor onze  

Sint Martinuskerk en geloofsgemeenschap. De gaven die hier  
vermeld staan komen via de mandjes. Daarbij komen nog uw  

gaven via de QR-Code en de betaalzuil!  

 

 
VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm… 

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare 

producten voor de voedselbank. Daarom staat in het weekend van 13, 
14 en 15 februari de bak weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw 

bijdragen van de vorige maand. Idee tip: broodbeleg zoals jam, 

pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop. Houdbare melk, pakjes 

soep maar alle houdbare producten zijn welkom. 

 

 

AGENDA 

 

Woensdag 4 februari 13.30: Leerhuis in de pastorie 

 
 

KOFFIEOCHTEND 

Dinsdag 3 februari (eerste dinsdag van de maand) is er koffiedrinken in het Sint 

Martinushuis. Na de H. Mis staat er weer een kopje koffie of thee klaar.  
 

 

LIEF EN LEED  

 

60 JAAR GETROUWD 

 

Op zondag 1 februari gedenken Kees en Annie Leeuwen-

Veldhoven dat zij 60 jaar geleden aan elkaar het ja-woord gaven 

onder Gods beste Zegen. We wensen hen veel geluk, gezondheid 

en Zegen toe in verbondenheid met al hun dierbaren.  
  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bq3xhYlfeuJtlM&tbnid=P8L2fOK6JdAP1M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bestmag.nl/bruidsmeisje/&ei=ateZU6r8Meq20wXJgYH4Cg&psig=AFQjCNHQe9prGF0oWHE4agTNY2kARZTPag&ust=1402677482964996
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OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM THEO POIESZ 

 

Theo werd geboren op 17 februari 1927 en overleed na voorzien te zijn 
van het Sacrament der Zieken op 7 december in Sneek. Op maandag 

15 december hebben we de Heer gedankt voor zijn leven tijdens een 

Eucharistieviering in de St. Martinus aan de Singel. Aansluitend vond 
de teraardebestelling plaats op de R.K. Begraafplaats.  

 

Theo heeft in zijn leven veel geluk ondervonden, maar ook gegeven. Hij mocht veel 

liefde geven, vanuit de kracht van de verbondenheid als groot liefhebber van 
gezelligheid, gekruid met de nodige humor en was zo een voorbeeld voor velen. 

Boudien Smit kende hij al vanaf de kleuterschool. Daar zijn ze samen al eens 

gekiekt niet wetend dat het later bij dansschool Vergonet raak zou zijn op  
17-jarige leeftijd. Vijf jaar verkering en toen trouwen. Uit hun beider liefde kwamen 

er 5 kinderen, 11 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en de aanhang niet te 

vergeten. Hij kwam al gauw in de zaak terecht en werd geen timmerman zoals het 
eerst leek. Theo was dol op zijn kinderen, kleinkinderen, partners, vriendinnen en 

vrienden. Vele mooi reizen zijn er gemaakt. Wanneer je 1 jaar verkering had dan 

mocht je 2e helft ook mee! Theo was een verbindende factor en het woord ruzie 

kende hij niet. Als er geroddeld werd zei hij: ‘Het ware te wensen dat alle mensen 
met hun gebreken zich eerst eens bekeken. Dan zouden ze het praten over anderen 

wel laten’. Theo hield ook van spreuken zoals: ‘Een pessimist ziet in iedere 

mogelijkheid een moeilijkheid. Een optimist ziet in iedere moeilijkheid een 
mogelijkheid’. Sneek zat in zijn gestel, in de genen zeggen we tegenwoordig.      Hij 

had dan ook een hele verzameling waterpoorten. Theo heeft de enorme groei van 

de zaak mogen zien en meemaken, inmiddels uitgegoeid tot 85 zaken, waar hij zeer 

trots op was en terecht. Theo’s vader en broers Gerard en Willem waren de 
oprichters. Nadat Gerard en Willem waren overleden heeft Theo zich teruggtrokken 

en heeft de jongere generatie het overgenomen die het volgens Theo hartstikke goed 

doet. Ondanks de harde concurrentie blijft Poiesz-sfeer fier overeind; die sfeer kan 
niet stuk. 

 

Een paar maanden geleden leek er nog niks aan de hand te zijn. Behalve de 
suikerziekte, het moeilijker lopen, smaakte alle eten nog even lekker. Wel vaker 

moe, maar niet zeuren! Op donderdag 4 december naar het ziekenhuis, 

longontsteking, vocht bij het hart , benauwd en wat warrig. Op zaterdagmiddag 

kwam ondergetende voor de Ziekenzalving waarop Theo zei:  
‘Ik gaan nog niet doad hoor!’ terwijl de dokters niks meer konden doen. Theo 

maakte nog een grapje en zei:  ‘Een ding is zeker, dikke Pieter is een Sneeker!’  
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Zijn jongste en nog enigst levende zusje Greetje kwam nog en hij at nog met smaak 

yoghurt en een mandarijn waarop hij zei: ‘Heerlijk, dit krijg ik voorlopig niet meer!’ 
Hij wist dat het einde eraan zat te komen. En aan het einde van die dag zei hij nadat 

enkelen van het gezin naar huis waren gegaan: ‘Ik heb een prachtdag gehad, 

iedereen is langs geweest!’ 
 

Op zondag 7 december, terwijl we hier in de kerk de hoogmis vierden, is Theo heel 

rustig en kalm ingeslapen om wakker te worden in het nieuwe en eeuwige leven bij 
God. Heel rustig en vredig. Het kon niet mooier. 

Echte liefde gaat altijd door, zelfs dwars door de dood. Dat is de kern van ons 

geloof. Moge het voor Boudien en alle dierbaren een realiteit zijn en blijven die hen 

na het afscheid bij elkaar houdt en verder helpt. Zo blijft Theo erbij, alleen op 
andere, even unieke wijze! ‘Nou, we komen we elkaar vast nog wel eens tegen want 

gegeven liefde werkt altijd door!’ Theo, dank voor alles en A Dieu.  

 
Pastoor Peter van der Weide 

 

 

AFSLUITING WEEK VAN GEBED  

VOOR DE EENHEID VAN DE KERKEN  

 

Al jaren vieren we als kerken in Sneek de ‘Week van Gebed voor eenheid’. Elk jaar 
komen we in één van de kerken bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te zingen en te 

bidden. Dit jaar zijn we op 25 januari a.s. te gast bij de Baptisten gemeente, 

Selfhelpweg 22. 
 

De dienst, die om 16.00 uur begint, wordt verzorgd door leden van de Arabische 

kerk. Na afloop is er de mogelijkheid om gezellig bij elkaar te zijn en samen te eten. 

Er wordt soep geserveerd en speciale Arabische gerechten. 
Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden, waarbij we u graag 

willen ontmoeten. In verband met het klaarmaken van eten willen we u vragen via 

de mail door te geven of u blijft voor de maaltijd. 
 

jmverboomschotanus@gmail.com 

dscnijkamp@gmail.com 
 

Graag tot 25 januari a.s.! 

 

Joke Verboom,  Cor Nijkamp, pastoor Peter van der Weide 

  

mailto:jmverboomschotanus@gmail.com
mailto:dscnijkamp@gmail.com
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KVG NIEUWS 

Donderdagmiddag 19 februari om 14.30 uur in het Martinushuis 
is er een lezing door Lutz Jacobi. Zij was lid van de PVDA en lid 

van het parlement. In de Tweede Kamer diende ze plannen in 

voor de visserij en de Waddenzee. Ook is ze voorzitter van het 
Jopie Huismanmuseum. Wilt u deze lezing meemaken? U bent 

van harte welkom. Niet-leden betalen 3 euro voor deze middag. 

Lenie ten Have, secr. 
KBO NIEUWS 

Dinsdag 3 februari is er een lezing door JOKE NAUTA (Bureau voor Zielkunde) 

met als thema: Inzicht in het onzichtbare. Wat  als er meer is tussen hemel en aarde 

dan wij altijd gedacht hebben? Reïncarnatie gaat ervan uit dat we meerdere levens 
leven en dat we hiervoor al hebben geleefd. 

Meer weten: Joke heeft hier alle antwoorden op. 

De bijeenkomst is in de Schutttersheuvel. Aanvang 14.30 uur. 
 

Lenie ten Have, akt. Commissie 

 

OP WEG NAAR PASEN - DE KUNST VAN HET LOSLATEN 

 

Onderweg naar Pasen, in de Vastentijd,  zal er iedere week op de woensdagavond 

in een van de Sneeker kerken een (korte) Gebedviering plaats vinden met als thema: 
De ‘Kunst van het loslaten’.  

 

We starten op Aswoensdag, 18 februari om 19.00 uur, in onze Sint Martinuskerk, 
met de Aswoensdagviering. Daarna op iedere woensdag om 19.00 uur in een andere 

kerk. U leest er meer over in het volgende parochieblad.  

We hebben als Sneeker Kerken afgesproken dat we in de 40 Dagentijd doppen gaan 

sparen van pakken met zuivelproducten. U weet wel die plasticdoppen die er 
tegenwoordig zo lekker vast aan zitten. Die moeten eraf en kunnen schoongemaakt 

ingeleverd worden in het portaal van de kerk in een speciale bak. De doppen worden 

tot meerwaarde gebracht door de Stichting Doppenactie Friesland die daarmee 
blindengeleidehonden financiert en de opleiding ervan betaalt. Deze actie werd ons 

aangereikt door de Martinikerk en wordt door alle andere kerken ondersteund. Kost 

niks en levert wat op. Tja, wat de kunst van het loslaten al niet te weeg kan brengen.  
 

Namens de Sneeker Kerken wensen we elkaar alvast een zinnige 40 Dagentijd toe 

en een mooie start op Aswoensdag om 19.00 uur in onze Sint Martinus aan de 

Singel. 
 

Pastoor Peter van der Weide  
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2026 

 

Op zondag 19 april zal in de Sint Martinuskerk om 11.00 uur de 

1e Heilige Communieviering plaatsvinden. Wanneer uw kind in 

groep vier zit, of überhaupt in aanmerking komt voor dit grote gebeuren, noteer dan 
alvast deze datum.  

 

Op dinsdag 3 maart om 19.30 uur is de 1e Ouderavond in het Martinushuis. Daar 
hoort u meer over de voorbereiding etc. De kinderen starten op woensdagmiddag 

11 maart van 14.30 uur -15.30 uur in de pastorie. Wij hopen van tevoren u 

schriftelijk bericht hierover te doen.  

 
Mochten wij u zo niet bereiken kom dan in ieder geval naar de 1e Ouderavond op 3 

maart. We wensen de kinderen, ouders en andere betrokkenen alvast een mooie 

voorbereiding toe!  
 

Pastoor Peter van der Weide 

 

 

Opbrengst collecte Adventsactie 2025 
  
Thema: Koester een kind, bouw mee aan morgen. 

  

Projecten: 

a. Aanleg waterput en moestuinen bij basisscholen Nigaragua 
b. Onderwijs en begeleiding in Kameroen 

c. Scholing voor nomadenkinderen in India 

  
Betreft: 

Sint Vituskerk Blauwhuis          €    452,50 

Locatie St. Josephkerk Heeg   €    300,-- 
Sint Martinuskerk Reahûs        €    493,75 

Sint Martinuskerk Sneek          € 1.216,55 

Opbrengst totaal                    € 2.462,80 

Een mooie opbrengst waarmee vele families en kinderen worden geholpen. 
  

Met vriendelijke groet, 

 
Wiebe Hanzen 

Werkgroep MOV 
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College van Collectanten  

Het College van Collectanten van Sneek zal na 1 maart 2026 niet meer de 

collecte verzorgen in onze kerk. Na 138 jaar komt een formeel einde aan het 

bestaan van dit traditionele college. Op 1 maart a.s. wordt er in de St 

Martinus Kerk tijdens de dienst volop bij dit afscheid stilgestaan en zullen 

alle collectanten met genodigden aanwezig zijn. De collectanten zullen in 

deze dienst natuurlijk nog collecteren en zelfs twee keer nl. tijdens de dienst 

en bij de deur. U bent van harte welkom. 

Het collecteren zal in het vervolg plaatsvinden door andere vrijwilligers, het 

proces om dit te kunnen realiseren is onlangs opgestart.   

 

Hartelijke groet, 

het College van Collectanten 

 

 

Afsluiting Kribjesroute 

We kijken met veel plezier terug op de vele 

enthousiaste wandelaars die langs maar liefst 32 

locaties zijn gelopen en overal een letter hebben 

verzameld. Met twee extra letters vormde zich 

uiteindelijk een mooie kerstboodschap. Tweede 

Kerstdag jl. tijdens de trekking in de Sint 

Martinuskerk, hebben we drie goede inzenders mogen verrassen. Zij zijn 

beloond met een kerststalletje en een lekkernij. Nogmaals van harte 

gefeliciteerd aan de winnaars! 

We willen iedereen hartelijk danken die de oplossing heeft ingestuurd en 

natuurlijk ook alle deelnemers die de route hebben gelopen. Samen hebben 

jullie deze kribjesroute tot een sfeervol en 

verbindend evenement gemaakt. 

De juiste oplossing luidde: 

‘Vrede straalt in ieder vriendelijk woord’ En 

goed nieuws: dit jaar komt er weer een 

Kribjesroute! Mocht u een bijzondere 

kerststal in uw bezit hebben en u vindt het 

geen probleem om deze voor 3 weken uit te 

lenen aan de kribjesroute, neem dan contact 

op met Renate Dümmer per mail: 
communicatie@sintantoniusparochie.nl 

  

mailto:communicatie@sintantoniusparochie.nl
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 
PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 
Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  
 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 
Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 
 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad km.andringa@outlook.com, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  
Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 
 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com 
 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 
Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 4 februari vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 21 februari en 28 maart. 

ADRESSEN ADRESSEN 


