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AL WANDELEND HET NIEUWE JAAR IN.  

Hardlopen. Een van onze tweeling is daarvan. Ik heb altijd zoiets 
van ‘hardlopers zijn doodlopers’. Mijn conditie is ook prut 

natuurlijk. De avondvierdaagse was wel ongeveer mijn laatste op 

dit gebied.   

Hij wil nu voor z’n verjaardag speciale thermo-shirts voor dat 
hardlopen. Je hebt ook sporthorloges met hartslagmeting. Kijk, dat soort dingen wil 

ik helemaal niet weten. Maar als ik naar de kerk rij in Blauwhuis of Roodhuis dan 

kom ik wel menig hardloper tegen. Soms meer dan er in de kerk zitten.  Hardlopen 
is misschien ook wel een soort religie. Met muziek op de oren met zoveel BPM 

(beats per minuut). Er is ook een soort liturgie met warming-up en cooling-down. 

Hardlopen geef een gelukgevoel en maakt dopamine los. Ach, hij heeft nog een 

ideaal om ooit nog ‘n keer de marathon te lopen. Het zal het vast lukken. 
Ik zou misschien wel eens wat meer (nee, niet hardlopen) maar wel kunnen gaan 

wandelen. Dat klinkt wat bedaagder, maar toch. Er is zo’n mooi stukje muziek: 

‘Walking the dog’ van George Gershwin. Prachtige muziek. Behalve dan dat we 
geen hond hebben en onze katten Klaas en Lucie echt niet mee willen, die doe je 

niet aan een lijntje. Er is trouwens genoeg muziek als het wandelen betreft: 

‘Walking on sunshine’, ‘Walking in Memphis’, ‘You’ll never walk alone’, of zelfs: 
‘Ik wandel in het licht met Jezus’. 

Ik las ergens dat bij het wandelen je gedachten wat meer bewegingsvrijheid krijgen. 

Gedachten zitten immers ook nooit stil. Echt goed nadenken doe je niet achter het 

bureau of op de bank voor de t.v. Al wandelend kunnen gedachten zomaar bij je 
naar binnen fladderen. Ideeën ontsproten aan de beweging van het lichaam, aan de 

gang door het landschap.  

Het evangelie begon toch ook al wandelend, met die tocht van Jozef en Maria van 
Nazareth naar Bethlehem en later verder naar Egypte. Nou waren dat geen 

pleziertochten dat geef ik toe. Heel het evangelie is eigenlijk het verhaal over een 

wandeling door Galilea. En het ‘onderweg zijn’ is altijd wel een beeld gebleven 
voor de kerk: Gods volk onderweg. 

Een goed voornemen dus voor het nieuwe jaar, wat meer wandelen. Al zie ik er ook 

wat tegenop. Maar er is ook een ander woord: ‘flaneren’. Dat is een plezierig en 

rustig rondslenteren. Zeg maar genietend wandelen. ‘Flaneren om gezien te 
worden’, zo staat het ook wel omschreven. Zo mogen we het nieuwe jaar tegemoet 

wandelen en weten dat er Een is die ons ziet en graag met ons meewandelt. En wat 

onze tweeling ook maar beweegt, zoveel kilometer per dag en 160 stappen per 
minuut en de marathon in Rotterdam als einddoel. Ik hou dat mooie beeldje maar 

voor ogen, dat beeldje in Den Haag: ‘de Flaneur’ met daarop de tekst: ‘Ik zie rond 

… en glimlach’. Zalig Nieuwjaar.  Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 
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Bronnen van Bezieling:  
LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er van 13.30 -14.30 

u in de RK pastorie Sneek (Singel 64) leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van 
der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in 

gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu 
precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo 

Geloofscommunicatie 

De eerstvolgende data zijn 7 januari en 4 februari 

 
U bent meer dan welkom! 

 

Bronnen van Bezieling:  
EEN FILMAVOND:  SING SING 

 

In de beruchte Sing Sing-gevangenis 

in de staat New York vormt een 

groepje gedetineerden een toneelclub. 
De toneelclub is deel van het 

‘Rehabilitation through arts’ 

programma. Dankzij het toneelspelen 
kunnen gevangenen voor een moment iemand anders zijn of juist zichzelf. Een van 

de leden van de groep is de ten onrechte veroordeelde John ‘Divine G’ Whtitfield. 

Hij is de schrijver en acteur van de groep en helpt ook mee nieuwe deelnemers te 
rekruteren uit de gevangenen. Zo wordt ook Divine Eye lid van de groep. Divene 

Eye is een agressieve man die neerkijkt op toneelspelen. In het vervolg komen de 

twee herhaaldelijk in botsing. Maar door alles heen ontstaat er een diepe 

vriendschap. Het bijzondere van de film is dat de regisseur contact zocht met oud-
gevangenen en deelnemers van deze theatergroep en dat zij ook meespelen in de 

film. Hierdoor valt in sommige scènes – waarin de mannen bijvoorbeeld hun 

verleden bespreken – de grens tussen drama en documentaire prachtig weg. Het 
RTA programma in gevangenissen met theater en drama blijkt ook echt effectief te 

zijn. Sing Sing heeft 3 Oscarnominaties gekregen. Een hoopvolle film over een 

waargebeurd verhaal. 

De avond is maandag 12 januari om 20.00u in het zaaltje bij de St. Jozefkerk in 
Heeg. Inleider is pastor Lucas Foekema.  

PAROCHIEBERICHTEN 
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TAIZÉ-VIERING 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijzondere Taizé-viering op 
zondag 18 januari in onze St. Josephkerk te Heeg, aanvang 16.00u. 

Er zal een bijzondere aankleding plaatsvinden zodat u zich 

gemakkelijker verbonden voelt met het plaatsje Taizé in Frankrijk. 
Tijdens deze viering o.l.v. pastor Lucas Foekema staan eenvoud, stilte, meditatieve 

zang en gezamenlijk gebed centraal. Het is een moment om samen stil te staan, tot 

rust te komen en inspiratie te vinden in de traditie van Taizé. 

U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee; samen zingen en stil zijn 
verbindt! Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie 

of thee. 

Heeft u vragen? Neem dan even contact op met 
Marjo Wezenberg 06 22 50 60 72 of pastor Lucas 

Foekema.  

We hopen u te mogen begroeten bij deze Taizé-
viering. 

 
VERVOLG PELGRIMAVOND 

 

Op 13 oktober 2025 hebben we in het Martinushuis een mooie 
inspirerende avond gehad over pelgrimage. Vijf parochianen 

hebben ons meegenomen op hun Camino onder meer naar 

Santiago de Compostella. Zij deelden krachtige en prachtige 
verhalen. Mijn voorstel om vanuit onze Sint Antonius van 

Paduaparochie een pelgrimgroep te beginnen is met enthousiasme ontvangen. Na 

de ‘oproep pelgrimgroep’ in het parochieblad hebben zich al meer dan 20 pelgrims 

aangemeld! 
Graag nodigt de werkgroep Bronnen van Bezieling u daarom uit voor de 

vervolgavond op: 

Datum: maandag 26 januari  
Plaats:  Martinushuis Harinxmakade 12 Sneek 

Aanvang:  20:00 uur 

Inleider:  Braenne Meijer 

Spreker:  Pastor Lucas Foekema 
De inspiratie, die we hebben opgedaan op de Pelgrimsavond gaan we omzetten naar 

het ècht samen doen. Als de schaatsen van het voorjaar weer in het vet gaan, trekken 

we de wandelschoenen aan. Het maakt niet uit of u een ervaren pelgrim bent of juist 
nog absolute beginneling. Want deze groep gaat samen optrekken in het (leren) 

pelgrimeren. Voor bezieling, gezondheid, verbondenheid, ontmoeting met jezelf, 

elkaar en met God.  
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Te beginnen met het nabijgelegen pad Camino Sint Odulphus in Súdwest Fryslân! 

Deze Camino start in Bolsward en komt ook door Reahûs, 
Blauwhuis en Sneek. Het wandelboekje met meer informatie is 

te bestellen via de site: www.odulpus.nl  

In maart gaan we om de twee weken op zaterdag steeds één 
etappe van ongeveer 15 km per keer wandelen. Tot we de gehele 

route van 260 km hebben gelopen en alle stempels in ons boekje 

hebben verzameld. U mag u ook per etappe inschrijven. Samen 
carpoolen we naar het begin en eindpunt en om 9:00 uur in de 

ochtend starten we. We lopen in ieders eigen tempo als echte 

pelgrims solo of juist in verbondenheid op. Om te genieten van het mooie 

landschap, de weidsheid en de historie om ons heen. We gaan de kerken op de route 
bezoeken en kunnen daar een kaarsje aansteken of de pelgrimshymne zingen.  

Op deze vervolgavond gaan Pastor Lucas Foekema en ik u meer vertellen over de 

gezondheidseffecten van pelgrimeren en de bezieling binnen het religieuze kader. 
U krijgt meer informatie over de pelgrimgroep, zoals de planning. Alle 

belangstellenden zijn van harte welkom! Dus zeg het voort en neem uw 

wandelmaatje(s) mee. 
U kunt zich aanmelden voor deelname bij Braenne Meijer, 06-22089489 (bij 

voorkeur via Whatsapp). Stel gerust uw vragen.  

 

Namens de werkgroep Bronnen van Bezieling,  
Braenne Meijer. 

 

Bronnen van Bezieling: MARTINIKRING  

 

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar 

Doopsgezinden, Rooms-katholieken en Protestanten elkaar 

ontmoeten. Ieder jaar kiezen we een passend onderwerp dat we 
samen kunnen delen.  

In dit seizoen willen we ons graag verdiepen in de werken van 

barmhartigheid (Matteüs 25: 35-36). ‘De hongerigen spijzen, de 
dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken 

verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven’. 

De drie voorgangers zullen iedere ochtend één thema eruit lichten, kort inleiden en 
daarna met een leuke werkvorm aan de slag te gaan. 

De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 29 januari, 

10.00–12.00 uur in de Vermaning in Wytmarsum. 

Contactpersonen: Lucas Foekema, 06-44290869, Flora 
Visser, 06-46112678, Nicolette Vlaming, 06-14454766 

 

U bent van harte welkom.   
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VIERINGEN 

Woensdag 24 december            Kerstnacht in de St Vituskerk 

 22.00  Kerstnachtviering o.l.v. pastor Foekema 
m.m.v. St. Ceciliakoor  

Lector Tonny Hobma 

Acoliet Berber Witteveen en Jan Landman 

Koster John Weel en Sicco Rypma 
Deurcollecte Adventsactie 

  Intenties: Ouders Sietse en Trude Altena-Flapper 

Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra, Hedwig Kuipers,  
Overleden fam. Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra 

Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Overleden familie van de Meer 
Overleden ouders Postma-Hochstenbach 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Ruurd en Marijke Teerenstra-Huizinga, Familie van der Weij,  

Harmien Eiling, Jan Heijnen 
Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Douwe Hylkema, Willem Kroon 

Alden Frâns de Boer en Yke de Boer-de Jong 
Thewis en Gotske Hobma-Rijpma 

Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma,  

Antoon Popma (jaargetijde) 
Minne en Ciska Bruinsma-de Wolff, Veroni Bruinsma 

Rudolf Zijlstra, Marieke Brandsma-van der Weiden 

Bokke de Vries, Tjeerd en Nellie Haarsma, 

Piet en Annie de Jong-Zijlstra 
Martien Mulder, overleden familie Mulder-Bos 

Overleden ouders Faber-van Bergen 

Donderdag 25 december 11.00 uur  

 

Verhalen en Liedjes bij  

de grote Kerststal 

 

Voor alle kinderen, ouders, 

pakes en beppes en alle andere 

belangstellenden. 
 

 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Vrijdag 26 december        Gezinsviering in de St Vituskerk 

 09.30 Tweede Kerstdag 
Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. Gelegenheidskoor  

Acoliet Jan Landman 
Koster Sicco Rypma 

Deurcollecte Adventsactie 

  Intenties: Trijntje Maria Flapper 
Sikke Brandsma 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

Zondag 4 januari         Drie Koningen in de St Vituskerk en receptie 

 09.30 
 

 

 
 

 

 
 

 

10.30 

Woord- en communieviering olv pastor Foekema 
m.m.v. St. Ceciliakoor  

Acoliet Berber Witteveen 

Lector Lisa Brandsma 
Koster John Weel 

Intenties 

Overleden familie Sikkes-Bekema 
Overleden ouders Ydema-Flapper 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

 

Nieuwjaarsreceptie in de Pastorie 

Zaterdag 10 januari                          Pastorie 

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 
Lector Maria Zonderland 

Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel 
  Intenties: 

Familie van der Weij 

Marieke Brandsma-van de Weiden 

Zondag 18 januari                              Pastorie 

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

Mmv St Ceciliakoor  

Lector Marije Brandsma, Acoliet Jan Landman 
Koster Sicco Rypma 

  Intenties: 

Juliana van der Weij 
Marieke Brandsma-van der Weiden 

Zaterdag 24 januari                          Pastorie 

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor vd Weide 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 
onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 

viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 
 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

 

UITNODIGING  

Zondag 4 januari 2025  

10.30 uur Gezellige Nieuwjaarsreceptie in de 
pastorie. We wensen elkaar een gelukkig en gezond 

2025 toe, onder het genot van een kopje koffie, thee en 

uiteraard een hapje en een drankje.  
 

Van harte welkom! 

‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’. 
 

Nijs fan de Sint-Vitus lokaasjeried 

- Sneon 15 novimber wie it EMM konsert yn ús prachtich ferljochte Sint 
Vitustsjerke. De 50 koppige Aldegeaster Fanfare Eendracht Maakt Macht 
soarge, tegearre mei solisten Jeanette Valkema en Johannes Rijpma, foar in 
yndrukwekkend muzikale jûn. Mei oan it ein in, wol fertsjinne, steande 

ovaasje.  
- Snein 30 novimber fierden we mei en nei de fiering it 45 jierrich 

koarjubileum fan Jetske Kroon. Har eigen Sint Cecileakoar song in 
spesjaal ynstudearre persoanlik liet. Foarsitter Sikke Witteveen tanke 
Jetske foar har trouwe ynset. Der wiene blommen fan it koar en kofje mei 
gebak fan de lokaasjeried yn in grôtfolle pastorie.    

- Auke, Elbrich en Hendrik namen ôfskied as misdinaar en krigen fan pastor 
Foekema in presintsje en tank foar harren jierren lange ynset. 

- Snein 7 desimber song ús St Cecileakoar yn Grins by in fiering ûnder 
lieding fan Pastoar Jellema. 

- De Kryststâl stiet wer efteryn de Tsjerke, mei tank oan alle helpers.   
- By de folgjende edysje fine jo in oprop foar in finansjele bydrage foar ús 

parochyblêd. 
- Folgjende Lokaasjeried fergadering is moandei 26 jannewaris. 

 

Sint Vitus lokaasjeried 

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 38909704  
 

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Noflike Krystdagen en in  

Lokkich en sûn Nijjier tawinske 

 
Sint Vitus Lokaasjerie, 
Pastoar Peter van der Weide, pastor 

Lucas Foekema, Angelique Frankena, Cor 

Bruinsma, Thea de Boer, Tonny Hobma 

en Sicco Rypma 

 

Oant  sjen yn de Sint Vitus 
 
 

 
OPROP Sint Vitus Skjinmak-team  

    

Wa komt ús skjinmak-team fersterken m/v 
We ha flextiden, nocht & wille mei-inoar en lekkere kofje. 

 

Foar frijbliuwende fragen en oanmelding: 

 
Ut namme fan de Sint Vitus Lokaasjeried 

Thea 06 1215 5344 

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl  
 

 
UTNUGING Wurkgroep Histoarysk Blauhûs 
Organisearret tongersdei 29 jannewaris ‘26 middeis 15.00 oere yn Atrium 

Teatskehûs wer: 
 

Ferhalen by Foto’s   

Untfangst mei kofje, tee 
Presintaasje foto’s én filmkes út Histoarysk Blauhûs argyf. 

Ditkear ek nea earder fertoande filmbylden !   

  

Tagong is fergees, 
Eltsenien is wolkom. 

Wurkgroep Histoarysk Blauhûs @facebook historischblauhus 

T 06 3890 9704 

  

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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                                  Frouegroep KVG/EVA nijs 

75 jier aktieve froulju yn en om Blauhús. 

In minskelibben lang ha froulju elkoar moete, yn bliidskip en fertriet elkoar fûn. 

Op 16 desimber ha we dit lustrum meielkoar fiert en gean no 

mei fleur en faasje wer fierder. 

75 jier jong en noch altyd aktyf 

It E.V.A. bestjoer; Hennie-Brenda-Holkje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes Sint Vituskerk  

November 2025  € 532,10 

 
Inleveren kopij voor het volgende parochieblad  

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

 

07-01-2025 >> verschijnt op 22-01-2025 
 

Of in de brievenbus van de pastorie  
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VIERINGEN 
 

 

Bedankt 

 
Mevr. Annie Teerenstra bedankt  

voor alles wat u heeft verzet in en voor de Sint Josephkerk.  

Het was van onschatbare waarde. 

 
Het schoonmaakwerk wordt overgenomen door Nagam Haddad 
Nagam fijn dat je deze taak over wil nemen.    

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 27 december 

 19.00 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v/d Weide 

Zaterdag 3 januari 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 11 januari 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 17 januari 

 19.00 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v/d Weide 

Zondag 18 januari 

 16.00 uur Taizé-viering, Pastor L. Foekema 

Zondag 25 januari 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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Jubilarissen op het St. Ceciliakoor 

Een halve eeuw zang, verbondenheid en toewijding  

3 leden van het St. Ceciliakoor                                

Margriet Hettinga en Ria Teppema   beide 50 jaar         

en Fré Huizinga  25 jaar        

        
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

zijn tijdens de jaarvergadering van het koor onderscheiden met de eremedaille van 

St. Gregorius. Deze eremedailles werden door pastoor Van der Weide uitgereikt. 
 

Vijftig jaar lid zijn van een koor: het is een prestatie die diepe bewondering 

verdient. Zo’n jubileum is niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar ook een 

verrijking voor het koor en de gemeenschap. Het vraagt om een speciaal moment 
van waardering, een ode aan jarenlange inzet, muzikaliteit en kameraadschap. 

In een halve eeuw hebben zij talloze liederen gezongen, repetities bijgewoond, 

uitvoeringen gegeven en met veel generaties koorleden samengewerkt. Door weer 
en wind, door goede en minder goede tijden, bleven ze trouw aan het koor. Hun 

stem (allen alt) is onderdeel geworden van het klankbeeld, hun aanwezigheid is  

een vaste waarde. Zelden ging er een repetitie voorbij zonder hun inbreng en 
enthousiasme. 

Denk aan al die bijzondere  vieringen en de soms hilarische repetities. Samen 

lachen, samen leren, samen groeien. Jullie hebben meegezongen tijdens jubilea, 

kerstvieringen en herdenkingen. Iedere gelegenheid kreeg extra glans door jullie 
betrokkenheid.  

 

Namens de parochie willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie jarenlange 
trouw, inzet en passie. Jullie laten zien dat zingen verbindt en dat muziek mensen 

samenbrengt. We hopen dat jullie nog lang met ons zullen meezingen en dat jullie 

enthousiasme blijft inspireren. 

 

Marjo Wezenberg  
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Byzantijnse Viering (Orthodoxe Eucharistieviering) in Heeg                

                                                                                                                                
De Goddelijke Liturgie vormt het hart van de eredienst binnen de Oosters-

Orthodoxe Kerk en de Byzantijnse ritus. Het is de viering van de eucharistie, 

waarin gelovigen samenkomen om het mysterie van het lichaam en bloed van 
Christus te vieren. Deze liturgie kent een rijke traditie, doordrenkt van symboliek, 

gezang en rituelen die al eeuwenlang in stand worden gehouden.   

                   
Op zondag 7 december was het Byzantijnskoor uit Hoorn met pater Peter Pelen 

als priester, aanwezig in onze kerk. Het koor o.l.v. Grigori Sarolea zong volledig 

meerstemming a capella in de Slavische taal. Een streling voor het oor.  

 
De oorsprong van de Byzantijnse Goddelijke Liturgie gaat terug tot de vroege 

christelijke kerk. De meest gangbare vorm is de Liturgie van Johannes 

Chrysostomos, die zijn huidige gestalte kreeg in de vierde eeuw in Constantinopel 
(het huidige Istanboel). Daarnaast wordt op bijzondere dagen ook de Liturgie van 

Basilius de Grote gevierd. 

De Goddelijke Liturgie in de Byzantijnse traditie is meer dan een religieuze plicht; 
het is een ontmoeting met het heilige, een moment waarop hemel en aarde elkaar 

raken. Door de eeuwenoude rituelen, de gezangen en de diepe symboliek, wordt 

de liturgie een bron van inspiratie en kracht voor orthodoxe gelovigen wereldwijd. 

Naast de bezoekers in de kerk waren er ruim 1.000 bezoekers die de dienst via 

onze streamingsdienst hebben gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Wezenberg 
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Kerkgebouw St. Joseph bestaat in 2026   150 jaar. 

 

Op 22 november 2026 is het 150 jaar geleden dat onze kerk in gebruik werd 

genomen. Dit willen wij vieren door onder andere een plechtige eucharistieviering 
op zondag 22 november 2026 (St. Ceciliafeest).  

Vanaf december 2025 t/m november 2026 gaan we in vieringen stilstaan bij dit 

jubileum. Dit doen we doordat we verschillende koren gaan uitnodigen die in het 
verleden in onze vieringen gezongen hebben, we gaan 

themavieringen samenstellen samen met ons eigen koor 

waarbij muzikanten worden uitgenodigd. Ook zullen we stil 

staan bij het 275 jaar bestaan van onze geloofsgemeenschap 
dat in 2022 plaatsvond. Door de fusie is onze parochie op 1 

januari 2014 ophouden te bestaan en zijn wij een 

geloofsgemeenschap. 
 

In het volgende parochieblad volgt een stukje historie  

 

Uitnodiging voor Taizé-viering 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijzondere Taizé-viering 

op zondag 18 januari 2026 in onze St. Josephkerk te 

Heeg. Aanvang 16.00 uur. Er zal een bijzondere aankleding 

plaatsvinden zodat u zich gemakkelijker verbonden voelt met 

het plaatsje Taizé in Frankrijk. 
Tijdens deze viering o.l.v. pastor Lucas Foekema staan 

eenvoud, stilte, meditatieve zang en gezamenlijk gebed 

centraal. Het is een moment om samen stil te staan, tot rust te 

komen en inspiratie te vinden in de traditie van Taizé. 
 

U bent van harte welkom.  

Neem gerust iemand mee; samen zingen en stil zijn verbindt! Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. 

 

Heeft u vragen?  
 

Neem dan contact op met  

Marjo Wezenberg 06 22 50 60 72  

of pastor Lucas Foekema.  
We hopen u te mogen begroeten 

 bij deze Taizé-viering. 
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VIERINGEN 

 

Woensdag 24 december 20.30 uur  

Kerstnachtviering met pastoor van der Weide 

Lector: Rein                                           misdienaars: Allen 

Intenties  Harm van der Werf,Tjitte Bootsma, Leny van Balen-van der Werf, 

Corrie Altenburg- Damsma Peter van den Ende, Leo en Marijke Otte- Brandsma, 

Pietsje Rijpma-Jellesma, 

 

Zondag 4 januari 9.30 uur 

Viering van de eucharistie met Pastoor van der Weide  
Lector: Anneke                 Misdienaars: Tjerk en Brecht  

Intenties: Tom Slooter, Simme en Johanna Andringa-Wijgaard, Jelle Altenburg, 

Joop Altenburg, Tjitte Bootsma, Fam Klaas Brandsma van der Werf, 

 

Zaterdag 10 januari 19.00 uur  

Woord- en communieviering met pastor Foekema  

Lector: Karel                       Misdienaars: Idwerd en Eise 
Intenties: Tjerkje Huitema en familie, Andries en Regina Siemensma-van der 

Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, 

 
Zondag 18 januari 9.30 uur  

Viering van de eucharistie met Pastoor van der Weide  

Lector: Rein                                   Misdienaar: Brecht  

Intenties: Leny van Balen v.d. Werf, Corrie Altenburg-Damsma, Bertus van den 
Hengel.  

 

Zaterdag 24 januari 19.00 uur  

Woord- en communieviering met pastor Foekema  

Lector: Jetze               misdienaars: Femke en Tymen 

Intenties: Clasien Brandsma- Ketelaar, Leo en Marijke Otte- Brandsma 

 
 

 

 
  

LOCATIE REAHÛS 
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JUBILEUM 

Het verhaal van het 60 jarig jubileum van onze organist Jan Zonderland herhalen 

we nog even. Het heeft namelijk alleen maar als bijlage in het parochieblad van 
Reahûs gestaan. We vierden Jans jubileum op zaterdag 29 november. Jan schreef 

ons daarna ook zijn dankwoord. 

 

Zestig jaar is Jan Zonderland nu al organist van ons 

Ceciliakoor. Zestig jaar elk weekend present in dienst van 

de gemeenschap en van de liturgie, bij wel en wee en op 

bijzondere feestdagen. Jan moest er altijd zijn. Soms zo 

achter de koeien vandaan gekropen de kerk in. Ja, je bent 

dan nog jong en gaat ook wel eens met je kameraden op 

stap. Achttien jaar was Jan toen hij als organist het stokje 

overnam van Jan Popkes Altenburg, die er toen als 

organist al een carriere van 44 jaar op had zitten. Het is 

eigenlijk niet te geloven dat er in 104 jaar tijd maar twee 

vaste organisten actief zijn geweest. Het was 

vrijwilligerswerk. 

Er is inmiddels veel veranderd. De grootste verandering 
was het gebruik van de Nederlandse taal i.p.v. 

het Latijns. Toch spreken  organisten eigenlijk 

maar één taal: invulling geven aan het 

orgelspel. Daarin zijn ze heel verschillend. Bij 
Jan zal het orgel altijd in dienst staan van de 

zang en nooit de boventoon voeren. Tijdens en 

na de communie speelt hij prachtige stukken 
solo. Hij speelt dan o.a. moderne vertolkingen 

van: As it is in heaven, Sound of Silence, House 

of the rising sun of koraalwerk van The Armed 

man. 
 

Dankwoord 

29 November werd voor mij een heel 
bijzondere dag. 

De speciale Jubileumviering ter ere van mijn 60- jarig jubileum 

als organist was voor mij een complete verrassing. Het was geweldig! 
Daarom heel veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. 

Ondanks dat ik het orgelspelen altijd als een erebaantje heb ervaren, 

is het heel fijn te zien dat het zo wordt gewaardeerd. 

Nogmaals heel veel dank.                        
Jan Zonderland  
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KINDJE WIEGEN  

Donderdag 25 december 14.00 uur : Kindje wiegen met pastor Foekema  

KINDJE WIEGEN 

Kom gezellig naar de stal in Reahûs want de 

kerk is open op: 

1e Kerstdag 25 december om 14.00 uur 
We vertellen bij de stal spelenderwijs het 

kerstverhaal en zingen bekende kerstliedjes. We 

steken kaarsjes aan en er is natuurlijk wat 

lekkers. Iedereen is welkom om op deze 
Kerstmiddag nog even in de kerk te zijn en de prachtige kerstgroep te 

bewonderen: groot en klein, heiten en memmen, pakes en beppes, broertjes en 

zusjes, ooms en tantes. Kom nog even naar de stal. Graag tot dan,       Pastor 
Lucas Foekema 

 

VRIJWILLIGERS  

Zonder onze vrijwilligers kunnen we natuurlijk niets. We zijn dankbaar voor al het 

werk dat ze voor onze locatie doen. We hebben een presentje gebracht maar wij 

willen ze ook hier van harte dank zeggen en hopen ook in het komende jaar op 

hen te mogen rekenen.   

 

NIEUWJAARSCONCERT 

Op zondag 18 januari 16.00 uur verzorgt  de fanfare van Easterein en het popkoor 

uit IJlst een nieuwjaarsconcert in onze kerk. U bent daarbij van harte welkom. 

 

KERK 

Onze kerk is in de zomer alle dagen geopend.Dat is een mooie gelegenheid voor 

fietsers en wandelaars even naar binnen te lopen . Meestal schrijven ze dan een 

kleine wens of stukje in ons dagboek. Een kleine greep daaruit:  

‘Wat mooi dat ik hier even kon zijn. Ik heb hele mooie herinneringen aan 

Reahûs’ 

‘Beatyfull church’ schrijft een echtpaar uit Hampshire Engeland. 

‘ Prachtig, hoop op restauratie’  

‘Dat onze man,vader en opa mag rusten in uw Paradijs’  

Op een warme dag schreef iemand: ‘ Bedankt voor de gastvrijheid een fijn plekje 

in de schaduw’ 

‘Fijn dat ik even een kaarsje kon branden voor mijn vader die gisteren is 

overleden, Rust zacht papa’ schrijft zijn dochter.  

‘C’est une trés belle église’ noteert een echtpaar uit Brussel  
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 27 december   

    

Ielânen 

 

 
 

 

Kerk 

11.00 

 

 
 

 

14.30 

Oecumenische Oudejaarsviering  

Intentie: Voor alle bewoners, heil en Zegen in het nieuwe jaar 

des heren 2026, voor de zieken, de vrede, Pier Ruiter, Yvonne 
van Schagen-Paddenburg, Marga Lotstra-Eg, Marinus 

Franciscus Janssen, Julia Krekelaar 

Rond de Kribbe m.m.v. beide koren 
Zondag 28 december -  Feest van de Heilige Familie 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 

Anja Haaze (L); Franclin Kubaran en Kees Buruma (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle families en gezinnen, Theo Poiesz, 

Diny Hergarden, Louise Wierdsma-de bruin, de overledenen 

van de familie De Bruin, Marian Fijlstra-van Ruiten, Fea van 
der Meulen- von der Heiden, Tinus en Janny van der Weide-

Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak 
Maandag 29 december  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers 
Dinsdag 30 december  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Antonius Bernardus Mensink, 

Woensdag 31 december 2025 – Sint Sylvester - Oudjaar 
Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, om heil en Zegen in het nieuwe 

jaar des Heren 2026, voor een beter en verdraagzamer jaar in 
de wereld, om roepingen tot het priesterschap, pastoraat en 

religieuze leven 

Donderdag 1 januari 2026 – Heilige Maria, Moeder van God - Nieuwjaar 

Kerk 08.45 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 
Susan Silvius (L); Chris Seinen en Yousif Shamel (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Theo Poiesz, Marian Fijlstra-van Ruiten         
oud-pastoor pater Leo van Ulden, zuster Gudule Jansen, pater 

Rieks Andela 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 2 januari – 1
e
 Vrijdag van de maand – H. Basilius en Gregorius  

                              van Nazianza, bisschoppen en kerkleraren 
Kerk 

Kerk 

18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed in verschillende talen 

Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het Heilig Hart van Jezus, voor de zieken 
in de parochie, Koos Kruis 

Zaterdag 3 januari  

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, voor alle zieken, voor de vrede, 

Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-Palsma, Ester 

Haarsma-Konst, Annie Huitema-Jongstra 

Zondag 4 januari - Openbaring des Heren - Driekoningen 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. beide koren 

Willem Nicolaij (L); Anton Bod en Melle de Wolff (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestlijk welzijn van alle 
parochianen, Janke Bouwhuis-Feenstra, Cees en Rina Silvius 

Griffioen, pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Ingrid van 

der Krogt en pater Henk Brouwer, Docus en Margaretha van 
der Vliet-de Vries, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, Tinus 

en Janny van der Weide-Stornebrink en zoon Dick, Mien 

Dierkes en pastoor Henk Dierkes, Rein en Annie van der 

Vliet-Tigchelaar, Wietske de Groes-Altenburg 
Kinderwoorddienst 

Maandag 5 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Cile Hettinga 

Dinsdag 6 januari  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en 
Anna Maria Bouwhuis -Huizinga 

Woensdag 7 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Eef Nauta-Meulenkamp, Annie Meijer-de Vries 

Donderdag 8 januari  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Pater Wiebe van der Weide 

Vrijdag 9 januari  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra 
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Zaterdag 10 januari  

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 
Intentie: Voor alle bewoners, Jogemien Huiting, Albert en 

Agnes Huitema-Altena 

Zondag 11 januari - Doop van de Heer 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
Anneke Silvius (L); Mikail Daniel en Yousif Shamel (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle gedoopten, Jan en Ellen van Galen, 
Lenie Uijtedewilligen-Neervoort en dochter Leneke, Janny 

Dijkstra-Poiesz, Harrie Diekstra, Greetje Huitema-Grol, pater 

Rieks Andela, Leo Boot 
Kinderwoorddienst  

Maandag 12 januari  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Anie Kruiper-Postma, Tiny en Jo Andringa 
Dinsdag 13 januari  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap, pastoraat en het 
religieuze leven 

Woensdag 14 januari  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Folkert en Tine van der Pol-Zijlstra, Pe Miedema 
Donderdag 15 januari  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een bijzondere intentie, Boeth Zeth 
Matitawaer, Paula Charlotte Matitawaer, Frans Bernardo 

Vrijdag 16 januari  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Koos Kruis, Jaap de Backer 

Zaterdag 17 januari -H. Antonius Abt, 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle kloosterlingen in het Westen en het 
Oosten, Rein van der Werf, Nan Drabbe-Kruijs, Fimme en 

Jantje Folmer-Witteveen 

Zondag 18 januari -  2
e
 Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Ariana Alberda (L); Henk en Marije Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 
parochianen, voor de eenheid van de christenen, Hessel 

Hanzen, Suze Westhof, Betty Edens-van den Berg,          

Miep Hamersma-van der Leeuw, Zuster Johanny Mentink en    
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COLLECTE 

Zondag 16 november € 266,07  Zondag 07 december € 383,10 

Zondag 23 november € 307,25  Bijzondere collectes  € 919,90 

Zondag 30 november € 206,00 
 

Dank voor uw goede gaven via de mandjes, QR-Code en 

betaalzuil voor het onderhoud van onze kerk en voor de 
parochie. 

 

 

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm… 

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare 

producten voor de voedselbank. Daarom staat in het weekend van 9, 10 en 11 

januari de bak weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de 
vorige maand. Idee tip: broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, 

appelstroop of stroop. Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare 

producten zijn welkom.  

zuster Manetta van Zuijlen, Wim en Tecla van der Heijden-

Hoekstra, overleden familie Brenninkmeijer-Sandfort 
Kinderwoorddienst 

Maandag 19 januari  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de eenheid van de christenen, zuster Gudule 

Jansen, zuster Antoine Leechbrug-Auwers 

Dinsdag 20 januari  
Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de eenheid van de christenen, voor overleden 

ouders en familie Poiesz-Harsta 

Woensdag 21 januari – H. Agnes, maagd en martelares 
Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de eenheid van de christenen, Frans Verbeek, 

Sjoerd en Riek Hamersma-van der Horst, overleden familie 
Miedema-van Wijk 

Donderdag 22 januari  

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de eenheid van de christenen, Nicolaas 

Bonifatius Boekema- en echtgenote 

Vrijdag 23 januari  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de eenheid van de christenen, Henk en Sabine 

Andela-Brouwer 
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AGENDA 

Woensdag 7 januari, 13.30 uur: Leerhuis in de pastorie 
 

LIEF EN LEED 

 

GEDOOPT 

Op zondag 21 december ontvingen William en Esther Hiemstra, Nynke de Vries 

en Kristyna Rabinakowa het H. Doopsel. Veel Zegen en geluk gewenst en 
welkom in onze geloofsgemeenschap. 

 

OVERLEDEN 

Op 7 december jl. overleed de heer Theo Poiesz in de leeftijd van 89 jaar. In het 
volgende parochieblad leest u het In Memoriam. Wij wensen zijn vrouw Boudien, 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie, vriendinnen en vrienden veel 

sterkte toe. 
 

DE ANKERPLAATS  

Een gezellige morgen beleef je in De Ankerplaats, 
Harixmakade 12 in Sneek, elke maandag en donderdag van 

10.00 tot 12.00 uur. Koffie staat klaar. Tot ziens. 

 

De vrijwilligers van de Ankerplaats 
KBO/PCOB-ANBO nieuws 

Dinsdag 13 januari 's middags om 14.30 uur is de Nieuwjaarsbijeenkomst in de 

Stolp, Smidsstraat 6 in Sneek. De heer Age Veldboom, oprichter van het Skûtsje 
museum in Earnewâld, vertelt historische en humoristische schippersverhalen. Hij 

neemt ook oude materialen en zwart wit foto's mee en brengt diverse 

schippersliederen ten gehore. Kosten voor deze middag zijn 10 euro p.p. Graag in 

een envelop, met naam erop, meenemen. U moet zich wel opgeven bij Heleen  
tel. 0622213104 of bij Lies tel. 0614452977.  

 

KVG nieuws 

Dinsdag 20 januari is onze openingsavond. We beginnen met een H. Mis om 

19.00 uur. Hierna hebben we de jaarvergadering. Na de pauze doen we nog een 

paar rondjes bingo en sluiten af met een drankje en een hapje. 
 

Lenie ten Have, secr. KVG Sneek 

 

Bedankt voor de kaarten met de beste wensen voor de Kerstdagen en Nieuwjaar!  
 

Pastoor P. van der Weide  
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PAROCHIEAVOND VRIJDAG 23 JANUARI 2026 

 

PROGRAMMA 
19.00 uur Eucharistieviering met MartiniKoorschool Sneek  

 

20.00 uur Financieel door Rein de Wolff 

  Stand van zaken voorgevel kerk door Jan Landman 

  Budgetmaatje aan het woord 

  Jaaroverzicht locatie Sneek 

  

Na de pauze een smakelijke verrassing 

 

22.30 uur Afsluiting 

 
 

KERKBALANS 2026 

VOOR ELKAAR - DOOR ELKAAR 
 

Beste parochiaan van de Sint Martinuskerk Sneek, 
 

Op zaterdag 17 januari a.s. start in onze parochie de Actie Kerkbalans 2026. In de 

week daarvoor ontvangt u van ons een e-mailbericht. Daarin staat een link 
waarmee u op de Kerkbalanspagina van onze website terecht komt. U kunt daar 

op een eenvoudige manier uw Kerkbalansbijdrage toezeggen en betalen. 

Dat kan via iDeal of via telebankieren. U krijgt meteen via de mail een 

bevestiging. Deze wijze van Kerkbalans is voor u eenvoudiger en voor ons is het 
veel minder werk. 

 

In december jl. hebben we u al via de mail geïnformeerd over deze digitale versie 
van de Actie Kerkbalans. Ook hebt u toen in de mail eventueel kunnen aangeven 

dat u op de oude wijze, dus met een formulier in uw brievenbus, kon deelnemen.  

Hebt u geen mail ontvangen en wilt u toch digitaal deelnemen dan kunt heel 

eenvoudig terecht op www.sintantoniusparochie.nl/actie-kerkbalans. 
 

Vast heel veel dank voor uw medewerking! 

 
De werkgroep Kerkbalans 2026 locatie Sneek  
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OECUMENISCHE DIENST IN 

OPPENHUIZEN 

Zondag 25 januari is er in het kader van de Week 

van Gebed voor de eenheid, een oecumenische 

dienst in Oppenhuizen. Dit jaar is de liturgie 

samengesteld door de christenen uit Armenië. Het 

thema is: één van geest.  

De Week van gebed voor eenheid van christenen is 

een jaarlijks terugkerende week. Waarin miljoenen 

christenen over de hele wereld samen bidden. We 

doen dit om te laten zien dat we verbonden zijn met God en met elkaar. De 

voorgangers zijn pastor Lucas Foekema en dominee  Nicolle Pronk. Muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door het koor X-jong uit Bakhuizen. De dienst begint 

om 10.00 uur en na afloop is er koffie en thee in het Lokaal. 

U bent van harte welkom. 

Namen de oecumenische werkgroep, Ans Hiemstra 

MAANDELIJKSE EVENSONGS IN SNEEK 

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de 

maandelijkse viering, die om de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en 
in de RK Sint Martinuskerk. 

  

De eerste Evensong van 2026 is op zondag 25 januari en begint om 16.00 uur in 

de Grote- of Martinikerk.  
  

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

Liturg:   Ds. Marije Mazereeuw 
Organist: Roelof van Luit 

Datum:  zondag 25 januari 2026 

Plaats:  Grote- of Martinikerk   

Aanvang: 16:00 uur 
 

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.  

 
De hier opvolgende viering is op zondag 22 februari, ook om 16.00 uur in de     

RK Sint Martinus a/d Singel.  

 
Martini Koorschool Sneek  
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EEN BIJZONDER GEVOEL 

Wat een fantastische dag was het zaterdag 6 december. Een geweldige 

kerstmarkt in onze mooie St. Martinuskerk met drommen mensen die voor 

de handel kwamen. Aansluitend een prachtig programma met zang, 

muziek, samenzang en natuurlijk de humor- en betekenisvolle verhalen van 

pastoor en maat Henk van der Veer. Op verzoek van pastoor nam onze 

burgemeester Jannewietske de Vries het woord en na een introductie klom 

Henk het altaar op en luisterde naar de mooiste verhalen over hem en hij 

werd gedecoreerd met een welverdiende koninklijke onderscheiding. Ik zie 

mijzelf nog dat ik 2 duimen opstak naar hem want zo trots was ik op hem. 

Maar……toen begon de burgemeester nog 

een keer en begon ik te begrijpen dat deze 

grote eer ook voor mij was. Staande naast 

de burgemeester hoorde ik al die verhalen 

aan en dat waren nogal wat en ik 

herinnerde ze mij ook. In alles wat ik heb 

gedaan, was het altijd mooi, was het altijd 

geweldig op dit te doen met al die andere vrienden, vrijwilligers , kennissen 

bij evenementen, activiteiten etc. etc. Altijd met elkaar en voor elkaar. 

Tijdens de verhalen had ik het zweet op het voorhoofd en ik kan jullie 

melden dat ik helemaal van niets wist en dus nergens op was voorbereid. 

Ook mijn vrouw Rinske en de kinderen wisten van niets. Het is echt eervol 

en jullie mogen best weten dat ik erg trots ben dat ik ridder ben geworden. 

Maar diegenen die dit allemaal hebben bewerkstelligd, verdienen een hele 

grote pluim en ik ben hen heel erg dankbaar dat zij dit voor mij hebben 

gedaan. Ik weet nog steeds niet precies wie maar wees ervan overtuigd dat 

ik daar binnenkort wel achter kom. 

En hoe nu verder? Ik heet Kees, ik blijf Kees en blijf doen wat ik altijd heb 

gedaan nl. ‘met beide poaten op de gron blieve staan’. 

 

Groeten van Kees Poiesz 
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Kribjesroute Sneek   
 

Op zondag 7 december is de Kribjesroute 2025 officieel 

van start gegaan. Ruim zestig mensen hadden zich 

verzameld bij restaurant Onder de Linden aan de 

Marktstraat in Sneek waar ze werden getrakteerd op 

glühwein of warme chocolademelk, terwijl de Christmas 

Voices kerstliederen ten gehore brachten. 
 

Tegen drie uur sprak wethouder Petra van den Akker de 

verzamelde menigte toe. Ze benadrukte dat in deze donkere dagen voor 

Kerstmis de mensen meer dan anders behoefte hebben aan licht en troost. 

De Kribjesroute biedt mensen inspiratie en zorgt voor verbinding in de 

stad. Zo draagt de Kribjesroute bij aan het welzijn van de burgers, met 

name voor degenen die in deze dagen wel wat bemoediging kunnen 

gebruiken. 
 

Daarna werd er afgeteld van 5 tot 0 en werd de kerstster ontstoken aan de 

gevel van Onder de Linden, die zal branden zo lang de Kribjesroute duurt. 

Onder leiding van pastoor Peter van der Weide wandelden de aanwezigen 

vervolgens langs een deel van de Kribjesroute. 
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EEN SPEELTUIN MET EEN HEK…’  

We leven in een tijd waarin het bijna vanzelfsprekend klinkt om te zeggen: ‘Het leven heeft 

geen hoger doel. Jij moet er zelf iets van maken.’ Klinkt stoer, toch? Maar eerlijk gezegd, 

dat is een beetje alsof je zegt: ‘Er is geen melodie, maar zing maar lekker mee.’  

Ik ben bewust katholiek geworden omdat ik de verwondering niet langer kon negeren. Er is 

iets vreemds en moois aan het simpele feit dat we er zijn. Niemand van ons heeft zichzelf 

bedacht. We zijn niet onze eigen cadeaukaart. En als het leven als een geschenk voelt, dan 

is de logische volgende vraag: van wie is dat geschenk afkomstig? Je levensdoel is niet iets 

dat je zelf moet bedenken, alsof je een start-up opricht. Het is eerder iets dat je ontdekt. 

Zoals je ontdekt hoe een ingewikkeld apparaat werkt door de handleiding van de maker van 

het apparaat erop na te slaan, zo kunnen wij ook ontdekken wat de bedoeling is van ons 
bestaan.  

Die handleiding bestaat overigens: lees de bijbel, vooral de gedeelten die het leven van Jezus 

beschrijven. Hoe? Door stil te staan, door je te verdiepen dankbaar te worden, te bidden en 

te luisteren. En dan komt de vraag die veel mensen hebben: Maar als ik ga geloven, raak ik 

dan mezelf niet kwijt? Nee. Juist niet! De ironie van onze tijd is dat iedereen ‘zichzelf wil 

zijn’ en daardoor eindigen we allemaal op dezelfde manier: druk, gestrest, bang om iets te 

missen. Geloof zegt: laat jezelf niet los, maar laat jezelf vinden. Niet om je kleiner te maken, 

maar om je eindelijk ruimer te maken. Kijk naar de grote heiligen – Franciscus, Theresia, 

Augustinus. Dat waren geen klonen. Dat waren unieke, excentrieke, sprankelende 

persoonlijkheden. Heiligheid is niet uniformiteit. Het is vrijheid in waarheid. Geloof slokt 

je niet op, het laat je bloeien.  

En dan de voor de hand liggende vraag: Wat heeft dat geloof vandaag nog te maken met de 
echte wereld? Nou… alles. We denken vaak dat geloof iets is voor de zondagmorgen. Maar 

als je niet in iets hogers gelooft, geloof je uiteindelijk in iets kleiners: carrière, status, likes, 

succes – en die dingen eisen veel meer van je dan God ooit zou doen. Geloof geeft je een 

kompas. Het is niet een extra laagje moraal op je leven, het is de structuur waardoor alles 

zin krijgt. Het vertelt je niet alleen wát je moet doen, maar waarom het ertoe doet. En ja, 

katholiek zijn in een seculiere wereld, dat kan soms voelen alsof je een spookrijder bent, of 

op zwemles bent in een storm. Maar eerlijk: de wereld is altijd al een storm geweest. Rijken 

zijn gevallen, ideologieën kwamen en gingen – en de Kerk staat er nog steeds. Niet als een 

bunker. Maar als een huis met ramen. Stevig, maar open. Ramen die zicht bieden.  

We denken dat vrijheid betekent: geen hek, geen heg, geen muur; ik wil zelf mijn grenzen 

bepalen. Maar toch, die omheiningen bieden ook bescherming. Het hek weghalen maakt je 
niet vrijer – het maakt je doodsbang. Stel je een speeltuin voor die aan de rand van een steile 

afgrond ligt. Zonder hek durven de kinderen niet dicht bij de afgrond te spelen. Ze blijven 

daar ver uit de buurt. Met een stevig hek kunnen de kinderen vrijuit en met plezier overal 

spelen, want ze weten dat ze beschermd zijn. Echte vrijheid ontstaat wanneer er duidelijke, 

veilige grenzen zijn die bescherming bieden en richting geven. Zonder zulke grenzen heerst 

chaos of angst, en dat beperkt juist de vrijheid. Morele wetten of waarden zijn dan ook geen 

beperkingen van vrijheid, maar structuren die vrijheid mogelijk maken. Net zoals 

verkeersregels je niet beperken in je rijvrijheid, maar juist maken dat iedereen veilig en vrij 

kan rijden.    +Rob Mutsaerts  

BISDOMBERICHTEN 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 
PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 
Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  
 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 
Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 
 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  
Restauratie NL08RABO0356155005 o 

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 
 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com 
 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 
Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 7 januari vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende blad komen uit op 24 januari en 21 februari. 

ADRESSEN ADRESSEN 


