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ZALIG  KERSTFEEST   
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ERGENS NAAR TOELEVEN 

Was het Kerstfeest vroeger anders als nu? In mijn beleving als kind 

wel, want je leefde er veel meer naar toe. In de Sinterklaastijd was 

er nog geen boom of stal te zien, laat staan allerlei andere 

Kerstversiering. Die kwam pas na 6 december in de etalages. Moet 

je nu zien. Na de grote vakantie vliegen de pepernoten en 

Kerstballen je al om de oren waarbij de ballen het winnen van de pepernoten!  

Ik was laatst in een tuincentrum waarbij ik mijn ogen dichtkneep bij het zien van al 

die Kerstspullen waarvan ze zeker bang zijn dat ze die niet zullen verkopen. Daarom 

maar zo vroeg mogelijk in de schappen opdat men tijdig toe zal happen!  

Vroeger kwam de stal één of twee dagen van tevoren van zolder en werd de boom 

binnen gehaald. Die kwam naast de stal te staan zodat één van de lichtjes door het 

rieten dak naar binnen kon om de heilige Familie bij te lichten. Het Kindje stond 

nog in de kast naast de koektrommel. Dat mocht er niet eerder in als na de Nachtmis 

en alleen door degene die dat jaar aan de beurt was. De Nachtmis was  

‘s Ochtends in alle vroegte, in het donker. Ik ben er nog voor uit bed gehaald. De 

kerk was overvol. De mensen zaten zelfs op de trappen van het altaar. De mooiste 

kazuifels werden gedragen door de drie heren aan het altaar en vele kaarsen 

brandden. Het was net of de hemel openging. Nu heb je vooraf aan de Kerst allerlei 

Kerstconcerten, Kerstmiddagen, Kerstmarkten, drukte in de stad, zelfs in de St.  

Martinus aan de Singel is een heuse Kerstmarkt en een Kerstsamenzang terwijl de 

Goed Heiligman nog niet eens zijn spullen heeft gepakt om uit te rusten in Spanje!  

Ik moet me misschien niet zo druk maken want ik las onlangs in een reisgids over 

de Filipijnen dat men daar begin november al begint met Kerstliederen te zingen. 

Ze kunnen er maar niet genoeg van krijgen en dat in het meest katholieke land van 

Azië! Op 16 december begint de Kersttijd en kan men elke nacht en ’s ochtends 

vroeg de Mis bijwonen. Dan worden ook de beroemde lampionnen (parols) 

gebouwd waarvan sommige een doorsnede van een paar meter hebben, die verlicht 

worden door honderden gloeilampen. Op 24 december wordt dan het Lantern 

Festival gehouden in San Fernando. Hoe wij Kerst vieren en beleven heeft alles te 

maken met hoe wij er zelf instaan. Natuurlijk kan dat niet zonder zaken die 

uitdrukken dat voor ons christenen het Kerstfeest alles te maken heeft met de 

geboorte van dat bijzondere Kind, dat eenmaal volwassen geworden is uitgegroeid 

tot Hem die mensen terugbracht bij de kern van het leven. Wanneer u zich hier al 

ruim van tevoren op gaat voorbereiden, wie weet door de Kribjesroute te lopen, zal 

het Kerstfeest vast slagen. Dan smaakt het Kerstbrood ook op 25 december nog 

goed en klinken de liederen nog beter wanneer ze van tevoren net zo goed zijn 

geoefend als op de Filipijnen. 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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WERKGROEP MOV  

   

Overzicht opbrengst collectes Wereld Missie Maand  

Oktober 2025 (Missio)  

Sint Vituskerk Blauwhuis:       € 204,60  

Sint Martinuskerk Reahûs:     € 150,--  

Sint Josephkerk Heeg:           € 150, --  

Sint Martinuskerk Sneek:       € 125,--  

   

Opbrengst totaal                    € 629,60  

 

MOV (Missie, ontwikkeling, vrede), Wiebe Hanzen  

 

KOSTERES GILDETE SANTOS DA SILVA:  

BRAZILIANEN ZIJN WAT EXPRESSIEVER 

 

Gildete Santos da Silva is in 1973 geboren in de 

Braziliaanse miljoenenstad Fortaleza en nu de nieuwe 

kosteres van de Sint Martinuskerk in Sneek. Hoe dat 

gekomen is vertelde ze tegen Sipke Draisma. ‘Ik ben 

door mijn man in Nederland terechtgekomen. We 

hebben elkaar in Brazilië ontmoet en werden verliefd. 

Omdat mijn man in Nederland woonde en werkte, 

hebben wij ervoor gekozen dat ik naar Nederland toe 

zou komen. Eenmaal in Nederland besloten we te trouwen. Gezien mijn rooms-

katholieke geloof, wilde ik graag trouwen voor de kerk. We kwamen terecht bij Sint 

Martinuskerk in Sneek, waar wij hartelijk verwelkomd werden door pastoor van der 
Weide. Hij is op 11 november 2016 dan ook de voorganger geweest bij ons huwelijk 

in de Sint Martinuskerk.’ 

‘Ik heb snel Nederlands geleerd, maar als mensen Fries spreken vind ik dat nog wel 

lastig. Maar wie weet. Mijn man zegt dat ik een talenknobbel heb. Naast het 

Nederlands, spreek ik Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Catalaans en natuurlijk 

Portugees, want dat is de taal van Brazilië. Het kosterschap bevalt me erg goed. Het 

is erg afwisselend en ik leer nog elke dag bij. Als koster ben je nooit uitgeleerd. Het 

is bijvoorbeeld elke dag goed opletten: wat voor boeken leg je klaar, welke kaarsen 

moeten aan? Soms zeggen mensen dat het lijkt of ik het al mijn leven lang heb 

gedaan en daardoor voel ik mij natuurlijk welkom en raak ik gemotiveerd om mijn 

werk zo goed mogelijk te doen. Dit is misschien omdat ik in Brazilië al eerder 

PAROCHIEBERICHTEN 
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pastoraal werk heb gedaan bij mijn toenmalige parochie, maar ook dankzij Walter 

en Belinda, omdat zij met alle liefde en geduld mij hebben begeleid  

‘Ik denk wel dat er verschil zit tussen hoe Nederlanders en Brazilianen het geloof 

beleven, al kan ik natuurlijk alleen voor de Brazilianen spreken. Bij ons beleven we 

het geloof heel intens, met veel emotie. Met meer gebaren ook zoals buigen en 

knielen. Het is allemaal wat expressiever. Ik ben hier vaak al 's ochtends vroeg en 

dan heb ik de kerk even voor mij alleen. Dat is wel erg fijn, dan voel ik me dicht bij 

God. Dat heb ik ook als ik de ciborie met het Lichaam van Christus uit het 

tabernakel haal voor de mis. Dat is echt een heilig moment voor mij. Het altaar 

klaarmaken voor de eucharistie, brood en wijn klaarzetten. Het doet me allemaal 

erg veel. Ik voel me ook erg gelukkig en bevoorrecht dat ik dat mag doen.’  

‘Als koster ben je de gastvrouw van de kerk en word je overal op aangesproken. 

Dat mensen kritiek hebben vind ik niet erg, zolang het maar met respect gebeurt. 

Het hoort ook bij het vak dat je door mensen over allerlei zaken wordt 

aangesproken. Daar leer je ook weer van. Ik snap ook best dat mensen aan me 

moeten wennen. Eerst was er Marjan, toen Walter en nu ben ik er. Elke koster doet 

het ook weer op zijn of haar eigen wijze. De samenwerking met pastoor gaat prima. 

In Brazilië zijn we gewend tegen geestelijken op te kijken en dat zit nog steeds in 

me, Nederlanders doen dat minder. De pastoor is tevreden over mij, hoor ik van 

anderen. Dat is fijn om te horen (lachend) want hij is immers toch degene met wie 

je het meest te maken hebt.’ 

 

DIRIGENT GERARD VAN BEIJEREN: 

OOK DE KLEINE DINGEN DOEN ERTOE BIJ HET ZINGEN 

 

Gerard van Beijeren Bergen en Henegouwen, kortweg 

Gerard van Beijeren (Zwolle, 1981) is de nieuwe 

dirigent van het Caeciliakoor in Sneek en straks ook 

van de Schola. Hij studeerde muziekwetenschap en 

muziek aan de universiteiten van Utrecht en 

Groningen en rondt momenteel zijn masterstudie 

koordirectie af aan de Hogeschool voor de Kunsten in 

Utrecht. Gerard is dirigent van de Martinikoorschool 

Sneek en Capella Sneek. Hij is getrouwd met 

zangpedagoge en dirigent Sippie Broersma. Sipke Draisma vroeg hem naar zijn 

eerste ervaringen als dirigent van het Caeciliakoor en naar zijn favoriete componist. 

Op de vraag naar zijn favoriete muziekinstrument kwam een verrassend antwoord.  

‘Het bevalt me best goed als dirigent van het Caeciliakoor, we gaan hard vooruit. 

Ik probeer natuurlijk eerst zoveel mogelijk aan input te geven,  straks wordt het 

herhalen en zo gaan we stapje voor stapje vooruit. Ik probeer de focus ook op de 

tekst te leggen en de phrasering. Daarmee bedoel ik het zingen van zinnen. Dus dat 

je niet per woord zingt of lettergreep zelfs, maar het grotere geheel ziet.’  
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‘Een tweede ding waar ik aandacht aan geef is de Latijnse uitspraak. We zijn 

gewend het allemaal op zijn Nederlands uit te spreken maar als het het op 

Italiaanse/Latijnse wijze doet dan klinkt het soepeler, minder hard. Neem 

bijvoorbeeld 'Laudate'. In het Nederlands maakt je er vaak een auw van maar in het 

Italiaans spreek je de a en u apart uit laa-oe-da-te. En de e aan het eind klinkt niet 

als ee maar als de i van 'dit'. Als je dit goed doet dan maak je een hele mooie klank 

want iedereen zingt dezelfde klinker, het mengt onderling beter. Dat horen de 

zangers op een gegeven moment en daardoor wordt het er zuiverder van. 

Uiteindelijk, want het vergt wel oefening. En het vergt concentratie, want als je 

sinds jaar en dag op een bepaalde manier de mis gezongen hebt dan vereist dit wel 

een nieuwe focus. Ik probeer de koorleden echt uit te dagen niet zomaar te zingen 

wat ze altijd al zingen, ook als is het nog zo bekend en hebben ze het al honderden 

keren gezongen. Zing met aandacht, ook alle kleine dingetjes doen er bij het zingen 

toe.’ 

‘Ik speelde altijd mijn hele jeugd al piano maar het was niet mijn ambitie om 

musicus te worden. Op mijn 14e kwam ik op een koortje en ben ik in het bestuur 

gekomen omdat ik organiseren leuk vond. Vandaaruit ben ik vanaf de middelbare 

school eigenlijk verdergegaan in de muziek als organisator. Ik ben 

muziekwetenschap gaan studeren met als doel muziekmanagement te doen. Dus 

mijn ambitie was gewoon om concertgebouwdirecteur te worden.’  

‘Toen ik als tenor ik in het Nederlands Studentenkamerkoor terechtkwam kwam ik 

in contact met koren die tenoren zochten. Zo ging ik van koor naar koor tot in de 

professionele wereld. Ik kwam als zanger ook op dirigentenopleidingen terecht, als 

koorlid dus als oefenmateriaal. Nou, als je dan niet nieuwsgierig wordt naar het 

dirigeren dan zit je te slapen. Daar is het zaadje wel geplant. Op een gegeven 

moment stond mijn naam ergens in een of ander blad dat ik beschikbaar was als 

dirigent. Zo werd ik dirigent in Leek bij een interkerkelijk koor. Dat heb ik 10 jaar 

gedaan. Op een gegeven moment wilde ik in Sneek een kamerkoor beginnen en dat 

heb ik samen met Sippie hier opgericht. Zo kwam ik hier terecht.’  

‘Mijn favoriete componist is Johann Sebastian Bach, zonder twijfel. En mijn 

favoriete muziekinstrument? Ik speel piano maar orgel vind ik ook fantastisch. Wat 

een moeilijke vraag! Kijk, in feite is het koor mijn instrument, dus laat ik gewoon 

zeggen: het koor.  

Of we mijn vrouw ook nog aan het werk zullen zien in de parochie? Ze is dirigent 

en muziekpedagoog dus dat is zeker niet uit te sluiten, het is ook wel een wens van 

ons. En mochten er parochianen zijn, of zangers van buiten, die zich bij het koor 

willen aansluiten dan zijn ze van harte welkom bij een koorrepetitie op de 

vrijdagavond in het Martinushuis!’ 
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Hallo medeparochianen, 

Als u arme mensen ziet in uw buurt of op tv, denkt u dan weleens WAT 

ONEERLIJK! Had GOD beter voor ze kunnen zorgen? GELOVEN, 

LEREN GELOVEN, LEREN DOEN. Nee, ik denk dat we meer met 

elkaar kunnen delen!  

Buiten beschouwing gelaten of iemand GELUKKIG of 

ONGELUKKIG is. Waarom is de één RIJK door geld en is de ander ARM? Komt 

dat door je afkomst?  

Vanuit mijn jeugdbescherming werkervaring durf ik te zeggen, dat je afkomst zeker 

meespeelt. Ben je als kind in een ruim financieel warm nest geboren, dan heb je 

meer kansen gekregen in de maatschappij. Immers je ouders kunnen je meer kansen 

geven. Ouders die weinig financiële middelen hebben, kunnen hun kinderen weinig 

kansen aanbieden.  

Gelukkig zijn de medewerkers van de gemeente SWF. zich dat steeds meer bewust 

en willen ze mensen kansen geven. Hebt u bijvoorbeeld zorgen over uw inkomen, 

uw zorg i.v.m. gezondheid of over de opvoeding? U kunt bij SWF Tichtby terecht! 

In de gehele gemeente zijn er locaties waar de medewerkers zitting hebben. Zoals 

in Sneek Súdwesthûs, Marktstr 8 of Johannes Post school, Jankco Douwmastr 35 

Voor inlooptijden kijk op www.sudwestfryslan.nl/tichtby of telefoon 0515.140515 

 

Vrede en alle goeds voor u. 

Namens de PCI een Hartelijke groet, Susan ten Kate-Brattinga, 0515569411 

 

Bronnen van Bezieling: LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er van 13.30 -

14.30 u in de RK pastorie Sneek (Singel 64) leerhuis rond de 

Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze 

bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we 

met elkaar in gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En 

al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

De eerstvolgende data zijn 03 december en 07 januari. U bent meer dan welkom! 

 

Bronnen van Bezieling: FILMAVOND: THÉRÈSE 

 

Thérèse, de kleine weg van de jonge religieuze uit Lisieux. Een 

film van leonardo Defilipis met Linsey Younce en muziek van Zr. 

Marie Thérèse Sokol ocd. Thérèse was in de eerste helft 20e eeuw 

een van de meest populaire heiligen. Als 14 jarige kreeg ze van de 

paus toestemming in het Karmelklooster te gaan waar twee zussen 

van haar al eerder waren ingetreden. Daar komt ze tot de 

ontdekking dat heiligheid bereikt kan worden door kleine daden van naastenliefde 
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en medelijden. Ze heeft haar levensverhaal aan het papier toevertrouwd onder de 

titel: ‘De kleine weg!’ In september 1897 overleed Thérèse aan Tuberculose, 24 

jaar oud. Haar geschriften werden kort na haar dood in meer dan 40 talen vertaald.  

Over Theresia van Lisieux zei pater Titus Brandsma (1881-1942): ‘Veelal verwacht 

men van een heilige iets bijzonders, iets dat van het gewone afwijkt, iets dat men 

de poëzie van een heiligenleven zou kunnen noemen. En nu ziet men het zo 

prozaïsch gewoon, dat men er uiterlijk de heilige niet in ziet. Maar dat is juist de 

ware heiligheid’. In 1997 werd Theresia, als derde vrouw in de geschiedenis 

door paus Johannes Paulus II tot kerkleraar uitgeroepen. 

De avond is maandag 8 december, aanvang 20.00u, in het Martinushuis in Sneek, 

Inleider: Pastoor Peter van der Weide 

 

Adventsactie 2025: KOESTER EEN KIND, BOUW MEE AAN MORGEN 

 

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze recht op 

hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders zijn. Omdat 

hun familie in de marge leeft en omdat iedere dag een strijd is om te overleven. De 

60e Adventsactie-campagne staat stil bij deze kinderen. 

Ieder kind doet ertoe en heeft het recht om mee te doen, om te leren, te groeien en 

bij te dragen. De jaarlijkse Kerstactie van de Nederlandse katholieke gemeenschap 

zet zich in voor kinderen die worden buitengesloten. Met lokale partners zorgt 

Adventsactie ervoor dat deze kinderen wél naar school kunnen, dat zij wél medische 

zorg krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun gemeenschap. 

Wat doet Adventsactie?  

Water en groente in Nicaragua (Centraal-Amerika). 

Gebrek aan water is één van de belangrijkste oorzaken van honger en ziekte op het 

platteland van Chinandega, Nicaragua.  Daarom  aanleg waterput en moestuinen bij 

basisscholen voor een betere gezondheid van kinderen en hun families. 

Onderwijs en begeleiding in Kameroen (Centraal-Afrika) 

In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwelijks voorzieningen voor 

kinderen met een beperking. Worden vaak actief buitengesloten en blijven 

noodgedwongen thuis. Zorg blijft nodig voor meer toegang tot onderwijs, 
medicatie, behandelingen en operaties en waar nodig voor protheses of rolstoel. 

Scholing voor nomadenkinderen in India (Zuid-Azië) 

In India leven 15 miljoen nomaden. Velen zijn analfabeet en hebben geen vast werk. 

Hun kinderen gaan nauwelijks naar school. Daarom overbruggings-onderwijs in 

speciale scholingscentra; het bereidt de kinderen voor op regulier onderwijs. 

Samen kunnen we ervoor zorgen, dat Adventsactie de 60e verjaardag met zoveel 

mogelijk kinderen kan vieren! Doe mee via de collecte in de Sint Martinuskerk in 

Sneek.  

  

Werkgroep MOV (Missie, ontwikkeling, vrede) Sneek  



8 

 

VIERINGEN 

Zondag 30 nov.       Viering in de Pastorie, na afloop koffiedrinken 

 09.30 Woord -en Communieviering olv pastor Foekema 

 

Jubileum Jetske Kroon 45 jaar lid van het koor 

Afscheid misdienaars Auke, Elbrich en Hendrik. 

 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma.  

Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel 

  Intenties:Hugo Franciscus Wijbenga 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

Bokke de Vries 

Zaterdag 6 december                 Pastorie  

 19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

Lector Maria Zonderland 

Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Familie Sikkes-Bekema 

Familie Brandsma-Ydema 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

Hugo Franciscus Wijbenga 

Bokke de Vries 

Zondag 14 december                  Pastorie  

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Marije Brandsma 

Acoliet Berber Witteveen 

Koster Jan Landman 

  Intenties: 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

Bokke de Vries 

VRIJDAG middag 19 december       Viering bij het Jozef altaar  

 17.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v.  St. Ceciliakoor   

Lector Tonny Hobma. Acoliet Jan Landman  

Koster Sicco Rypma  

LOCATIE BLAUHÚS 
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  Intenties: 

Harmen Witteveen  

Marieke Brandsma-van der Weiden  

Bokke de Vries 

Woensdag 24 december                  Kerstnacht in de St Vituskerk 

 22.00  Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor  

Lector Tonny Hobma 

Acoliet Berber Witteveen en Jan Landman 

Koster John Weel en Sicco Rypma 

  Intenties: 

Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra, Hedwig Kuipers,  

Ouders Sietse en Trude Altena-Flapper,  

Overleden fam. Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra 

Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Overleden familie van de Meer 

Overleden ouders Postma-Hochstenbach 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Ruurd en Marijke Teerenstra-Huizinga 

Familie van der Weij, Harmien Eiling, Jan Heijnen 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Douwe Hylkema, Willem Kroon 

Alden Frâns de Boer en Yke de Boer-de Jong 

Thewis en Gotske Hobma-Rijpma 

Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma 

Antoon Popma (jaargetijde) 

Minne en Ciska Bruinsma-de Wolff, Veroni Bruinsma 

Rudolf Zijlstra, Marieke Brandsma-van der Weiden 

Bokke de Vries 

Vrijdag 26 december        Gezinsviering in de St Vituskerk 

 09.30 Tweede Kerstdag 

Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. Gelegenheidskoor  

Acoliet Jan Landman 

Koster Sicco Rypma 

  Intenties:Trijntje Maria Flapper 

Sikke Brandsma 

Marieke Brandsma-van der Weiden 

Zondag 4 januari         Drie Koningen in de St Vituskerk en receptie 

 09.30 Woord- en communieviering olv pastor Foekema 

Na afloop Nieuwjaarsreceptie in de Pastorie  
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Doop 

Zondag 26 oktober is Fenne Lisa gedoopt door pastoor Peter van der Weide. Fenne 

Lisa is een dochter van Sjoerd en Jacobien Brandsma en zusje van Adrie. Van harte 

gefeliciteerd en veel geluk en Zegen voor een lang en gelukkig leven in 

verbondenheid met alle dierbaren en met onze geloofsgemeenschap. 

 

Pastoor en de Sint-Vitus Locatieraad  

 

OPROEP: Acoliet worden? m/v 

Er zijn heel veel vrijwilligers actief voor onze Sint Vituskerk, maar er zijn ook 

vacatures. Momenteel zijn we o.a. op zoek naar acolieten Een Acoliet is eigenlijk 

een volwassen misdienaar. Je assisteert de voorganger tijdens een viering.  

Pastor Foekema kan er alles over vertellen. Of bel ons vrijblijvend 06 38909704  

 

Sint-Vitus lokaasjeried  

 

Plechtige Allerzielenfiering sneon 1 novimber 2025  

 

We betochten Riemke Anna de Boer, Bauke Douwe Foekema, Klaas Gerritsma, 

Ytsje Cecilea Maria Galema-Jorna, Catharina Ida van der Werf, Agnes Cecilia 

Brouwer-Wijbenga, Douwe van der Werf, Trijntje Wietsche Hoekstra-Wijbenga, 

Minke Margartha Witteveen-Brandsma, Marieke Brandsma-van der Weiden en 

Hugo Franciscus Wijbenga. 
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IN MEMORIAM HUGO FRANCISCUS WIJBENGA  

 

Yn it sikehûs: ‘Wijbenga, jo geane nei it Teatskehûs yn Blauhús’ 

Heit: ‘Dat is de goeie kant op!’ (Rouwkaart) 

 

Op donderdag 30 oktober 2025 namen we vanuit de St.Vituskerk afscheid van Hugo 

Wijbenga. Hugo is geboren op 10 februari 1940 in het grote en warme gezin 

Wijbenga, zijn ouders Hugo en Lucie Wijbenga, de broers en zusters, de drukte en 

de gezelligheid van het cafe. Vanaf z’n 14e is hij al aan het werk. Want ja, zo ging 

dat in die dagen. Hugo was kok maar dat leerde je toen echt in de praktijk. Als jonge 

jongen werd je aan het werk gezet in de keuken: gewoon de basis: groente snijden 

en aardappellenschillen en dan steeds een stapje verder en ondertussen goed kijken 

en luisteren en proeven. Maar dat hij gevoel had voor koken had misschien ook wel 

te maken met zijn moeder want die had dat ook en met die heerlijke recepten van 

vroeger: de rode kool, de bruinebonensoep en de huzarensalade. Hugo heeft op vele 

plaatsen gewerkt. Maar vanwege thuis en het gezin haalt hij ook de papieren voor 

‘instellingskok’ en zo heeft hij ook nog vele jaren in het Teatskehûs als kok gewerkt. 

De dansavonden in Blauwhuis brengen Hugo en Trees bij elkaar. Dat was een fijne 

club mensen die later verder ging in de  carnavalsclub. De vonk sprong over en in 

de Vituskerk gaven ze elkaar het ja-woord. Aan de Sinsmar maken ze een fijn thuis, 

eerst aan de overkant en later het huis aan de andere kant dat ze laten bouwen. Een 

warm thuis ook voor Jan Hugo en Jan Willem die er worden geboren. Hugo en 

Trees, twee mensen die elkaar in alles aanvullen. Hugo was echt van het doen, 

praktisch ingesteld, hij hield ook van klussen en z’n recepten zaten bij wijze van 

spreken in z’n hoofd. En zij was van de boeken en het leren; Juf Trees van de school. 

Hugo hield ook van lopen, schaatsen en fietsen natuurlijk. Hij heeft heel wat tochten 

gemaakt: fietsen langs de Donau, of van de Rijn naar de Loreley en zelfs nog 

helemaal naar Santiago de Compostella. Prachtig zijn de herinneringen aan de 

vakantiedagen, de zandkastelen op Schiermonnikoog, of de zeilkar en de bolderkar 

die gemaakt zijn. Dan werd hij zelf ook helemaal enthousiast. Heel wijs was hij ook 

met Riekje en met de kleinkinderen Hylke en Rixt. Prachtige herinneringen zijn er 

aan de heerlijk kerstdiners, want ondanks de drukte in het Teatskehus werd er dan 

ook thuis stevig uitgepakt. Na zijn pensioen heeft hij in het Cafe op Westhem ook 

nog heerlijke buffetten gemaakt bij feesten en jubilea. Hugo was een man met een 

positieve inslag, en graag even een rondje maken, een praatje en even biljarten in 

het café. Maar de gezondheid ging met de jaren opspelen. De rondjes werden steeds 

wat kleiner. Het bracht hem uiteindelijk naar het ziekenhuis in Sneek, maar gelukkig 

kon hij de laatste weken toch weer thuis zijn, in Blauwhuis, in het Teatskehûs.  

Op 23 oktober 2025 is Hugo overleden.  

 

In de afscheidsviering lazen we dat evangelieverhaal over de bruiloft van Kana en 

het water dat in wijn veranderde. Ach, dat heeft Hugo ook wel laten zien. Hij bracht 
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het leven op smaak met wat liefde en vriendschap en ja; dan verander je water in 

wijn. We staken voor hem de kaarsen aan en zongen: It Aldershûs. Dat hij nu mag 

wonen in het licht bij onze God.  

We wensen Trees, het gezin en allen met hem verbonden heel veel kracht en sterkte 

toe.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

 

Collectes Sint Vituskerk  

 

oktober 2025 €  670,61 

 

Collecte Wereldmissiedag €  204,60 

Uitnodiging! 

 

Vrijdag 5 december komt Sinterklaas om 8:30 uur bij ons 

op school aan.  

Hierbij bent u van harte welkom!  

Na een welkomstwoordje van Sinterklaas gaat hij eerst een 

bezoekje brengen aan de peuteropvang.  

 

Rond 10 uur komt Sinterklaas met zijn Pieten op de 

Gregoriusschool en gaat hier zijn feestje vieren.  

Team St. Gregorius 
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YNSTJOERD 

 

Toanielploech Hieslum spilet: Charles Dickens ‘Oliver Twist’. 

In musical fan Stefan Kochspinnler.  

Freed 12 desimber 20.00 oere | Snein 14 desimber 14.00 oere | 

Sneon 20 desimber 20.00 oere. Idserdaweg, 4, Hieslum.  

Kaartsjes fia de QR  

 

 

 

 

 

   FROUEGROEP EVA/KVG BLAUHÚS 16 DESIMBER 

 

      

Tiisdei 16 desimber 2025 

 

In spetterjende feestjûn yn ‘de Freonskip’ 

Mei in unyk programma: 

 

‘Ik hâld fan Blauhús’ 

 

Makke en presenteare troch rasartiest Arnold Boumeester 

 

 

Wolkom oan; ús leden, âldleden en bestjoersleden én alle ynwenners fan Blauhús 

e.o. 

 

De tagong is fergees. Konsumpsjes binne foar eigen rekken. 

Ynrin om 19.45. Start programma 20.00 oere. 

             

  It EenVrouwActief bestjoer; Henny-Brenda-Holkje 
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Oprop Nijsbrief Winter 

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Winter hat, dit graach  

Foar 4 desimber 2025 stjoere nei:  

nijsbriefblauhus@hotmail.com of 

nijsbriefblauhus@gmail.com 

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige 

wolkom. 

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer 

ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle 

oan de Blauhústers. Alteast tige tank foar jimme 

bydragen foar de Nijsbrief. 

Redaksje Nijsbrief 

 

 

Oproep Nijsbrief Winter 

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Winter, graag  

Voor 4 december 2025 sturen naar: 

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com 

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom. 

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met 

foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis. Alvast hartelijk 

dank voor jullie bijdragen. 

Redactie Nijsbrief 

 

 

Kopij voor het volgende parochieblad 

 
Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

 

10-12-2025 >> verschijnt op 23-12-2025 

07-01-2026 >> verschijnt op 20-01-2026 

 

  

mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
mailto:vitusklokje@hotmail.com
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KERSTMAALTIJD OP DE PASTORIE VAN BLAUWHUIS VRIJDAG 19 

DECEMBER 

 

Ook in de maand december willen we graag bij 

elkaar komen in de Pastorie. Met elkaar eten in 

kerstsfeer en bij het stemmig licht van kaarsen 

en natuurlijk een mooi kerstgedicht. En of de 

sneeuw nu valt of het vriest dat het kraakt, 

binnen zitten we warm, het eten is lekker en is 

er tijd voor een goed gesprek. De maaltijd is na afloop van de 

viering in de kerk.  

 

En die viering is om 17.00 uur (bij het St.Jozefaltaar). U bent van harte welkom! 

 

Menu: een heerlijke Kerstmaaltijd. We laten ons graag verrassen door de kok. 

Waar: Vrijdag 19 december op de Pastorie 

  

Hoe laat: aansluitend aan de viering  om 17.00 uur in de 

kerk. 

 

 

  

Voor wie: VOOR IEDEREEN. Als je maar van lekker eten houdt. 

*Zijn er mensen die willen helpen bij de voorbereidingen, het klaarmaken van de 

tafel. 

*Halen en brengen is mogelijk, maar bel dan even met 06 44 29 08 69 

*De maaltijd kost niets behalve een vrijwillige 

bijdrage. U kunt u opgeven tot en met 15 december.   

  

Heel graag tot 19 december. 

 

Hinke en Wopke Bekema, tel 0515 85 68 19 

Pastor Lucas Foekema, tel: 06 44 29 08 69 
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NIEUWS VAN FANFARE BLAUWHUIS 
 

Inmiddels zitten we midden in de activiteiten van het najaar. Wij 

willen graag een update geven over waar wij mee bezig zijn! 

 

Bondsconcours 

Op 8 november jongstleden hebben wij meegedaan aan het 

bondsconcours in Hoogeveen. Voor dit concours hebben wij flink geoefend op 3 

muzikale werken. Na het optreden maakten de gevoelens van gezonde spanning 

plaats voor nieuwsgierigheid. Wat zou de jury van onze uitvoering vinden? Wij 

hoefden niet te twijfelen, want wij hebben een fantastisch resultaat neergezet. Naast 

87,67 punten op ons gehele programma en een eerste prijs, mogen wij promotie 

maken naar de vierde divisie voor Fanfares! Een resultaat waar wij enorm trots op 

zijn!  

 

Snertactie 

Op het moment van schrijven, bereiden wij ons voor op de jaarlijkse snertactie op 

15 november!  

 

Heel Sneek Zingt 

Zaterdagavond 6 december doen wij mee aan ‘Heel Sneek 

Zingt’. Dit ‘meezingfeest’ vindt plaats in de Sint Martinus Kerk aan de Singel in 

Sneek. Het belooft een warm feest te worden met muziek, liederen en 

voordracht in kerstsferen. Verschillende muzikale samenstellingen zullen er te 

horen zijn: koren, muzikanten, sprekers, enzovoorts. U bent natuurlijk ook van 

harte welkom! De toegang is gratis en de deuren zijn open vanaf 19:30. Om 20:00 

begint dit meezingfeest!  

 

Kerstconcert 

Op 21 december om 14:30 vindt ons jaarlijkse kerstconcert plaats in de Sint 

Vituskerk in Blauwhuis! Een datum om in de agenda te 

noteren! Het belooft een sfeervol kerstconcert te worden. Dit kerstconcert hebben 

we ook weer muzikale gasten! Onder andere jeugdorkest Nij Kabaal laat van zich 

horen, maar ook hebben we bekende, Blauwhuister muzikale gasten: Johan Gerard 

en Amarins Popma!  

De toegang is gratis. Tot dan! 

  

Hopelijk tot ziens bij een van onze uitvoeringen!   

  

Een muzikale groet,  

Fanfare Blauwhuis   
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OALJEKOEKE-AKSJE 
Woansdei 31 desimber is it wer tiid foar de jierlikse 

oaljekoekeaksje! Jou jo bestelling fan te foaren oan ús troch. 

Op woansdei 31 desimber wurde de oaljekoeken fan 9 oere 

moarns ôf by jo thús brocht! Jo kinne kieze út naturel 

oaljekoeken (6 per pûdsje) of mei in smaakje (krinten, appel of ananas, 5 per 

pûdsje). Kosten: €4,- it pûdsje, 4 pûdsjes foar €15,-. Jo bestelling trochjaan kin op 

ûndersteande wizen: Lever ûndersteand strookje yn op de Sylroede 33 of Gerben 

Rypmastrjitte 17. Mail nei sacblauwhuis@hotmail.com. Whatsapp nei Thea (06-

15463639), Baukje (06-15174228) of Marrit (06-19661067). BESTEL UTERLIK 

SNEON 13 DESIMBER!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

BEGJIN 2026 SPORTYF: SAC SPORTDEI! 

Yn jannewaris sil op’e nij de SAC Sportdei yn’e Singel wêze! Dizze stiet plant op 

sneon 10 jannewaris. De basisskoallebern binne fan 14:00 oere ôf wolkom foar in 

sportive middei. Heiten en memmen, pakes en beppes, kom te sjen! Foar elkenien 

dy’t de basisskoalle ferlitten hat ha we jûns wer in aktyf en gesellich programma 

opsetten. Dit start fan 19:00 oere ôf yn de foarm fan in mearkamp. Jou jim op per 

team fan 4 persoanen. De jûn wurd ôfsluten mei in priisútrikking, lotterij en fansels 

in neisit. Binne jo net sa’n sporter; kom dan te sjen! Opjaan kin fia ûndersteand 

strookje, fia sacblauwhuis@hotmail.com of in Whatsappke. 

JOU JIM ÚTERLIK SNEON 3 JANNEWARIS OP! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En net ferjitte: it wykein fan 2, 3 en 4 jannewaris is wer de âld izer aksje! Dit wykein 

stiet de kontener op it parkearterrein fan it fuotbalfjild. Lever jo âld izer yn en steun 

it SAC! 
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VIERINGEN 

 

 

 
Verhuisd 

        

Mevr. E. Altena – Rijpma is verhuisd  

van de Nijedyk 3 naar Tollewei 57, 8621CX Heeg 

 

 

 

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 29 november 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 7 december  m.m.v. het Hoorns Byzantijns Mannenkoor 

  

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d Weide 

Zaterdag 13 december 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 21 december 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Woensdag 24 december  Kerstnacht 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 27 december 

 19.00 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d Weide 

Zaterdag 3 januari 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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Byzantijns Mannenkoor en Byzantijnse mis     

                                                                

Zondag 7 december 2025 , aanvang 09.30 uur     

                                     

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM) is eind 1985 opgericht en telt op dit 

moment zo’n 25 leden. Het staat vanaf 1990 onder de bezielende leiding van           

Grigori Sarolea.                 

                                                        

Doel van het koor is de Slavisch-Byzantijnse gezangen zo authentiek mogelijk te 

vertolken. Hoewel het koor niet kerkelijk gebonden is, ligt de nadruk vooral op 

het liturgische repertoire van de Oosters-orthodoxe kerk.   

                                                                         

Het koor werkt regelmatig mee in kerkdiensten van diverse signatuur: rooms-

katholiek, oud-katholiek, protestants, waarbij het koor de ‘kerk-slavische’ variant 

van de liederen uit de liturgie ten gehore brengt. Enkele malen per jaar organiseert 

het koor een kerkdienst waarin de liturgie van Johannes Chrisostomos                   

centraal staat.         

                                           

Deze Byzantijnse viering is een voortdurend gezongen dialoog tussen alle 

aanwezigen:  priesters, diakens, lezers, het koor en iedereen die bij de viering            

aanwezig is. 
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Pastor Lucas Foekema  30 jaar Pastoraal werker   

                                     

Pastor Lucas Foekema is dit jaar ook 30 jaar pastoraal werker.   

                                                           

Dit konden we als locatieraad Heeg niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

 
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en bedankt voor de toegewijde inzet. 

 

 

 

Bedankt                    

                    

Dankjewel aan iedereen  voor de inzet, grpoot of klein                        

de kerk laten draaien   wij zijn erg dankbaar dat jullie er zijn 

En voor 2026   veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar               

aandacht voor de naaste 

 alle goeds voor het 

nieuwe jaar 

 

Locatieraad Heeg 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 29 november 19.00 uur  

Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide 

Lector: Rein                   misdienaars: Eise en Idwer  

Intenties: Andries en Regina Siemensma-van der Weij, 

Minne en Sybrich Poelsma-Aukes 

 

Zondag 7 december 9.30 uur  

Woord-en communieviering met Pastor Lucas Foekema en Diny van Veen  

Lector: Anneke                      misdienaar: Tjerk en Tymen  

Intenties: Klaas en Agatha Bootsma- Zonderland Fam. Anne en Baukje 

Bootsma-de Jong, Leny van Balen-van der Werf, Corrie Altenburg-

Damsma , Tom Slooter, Bauke Poelsma 

 

Zaterdag 13 december  19.00 uur 

Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide. 

Lector: Rein                              misdienaar: Brecht 

Intenties:  

 

Zaterdag 20 december 19.00 uur  

Woord- en communieviering met. Pastor Lucas Foekema 

Lector: Jetse                           misdienaars: femke en Tymen 

Intenties: Clasien Brandsma- Ketelaar , Leo en Marijke Otte- Brandsma, 

fam.Klaas Brandsma-van der Werf, Jaardienst Epke Zonderland. 

 

Woensdag 24 december 20.30  uur  

Kerstnachtviering met pastoor van der Weide  

Lector: Rein         misdienaars: allen  

Intenties: Harm van der Werf, Tjitte Bootsma,Leny van Balen -van der Werf, 

Corrie Altenburg- Damsma, Peter van den Ende, Leo en Marijke Otte-

Brandsma, Jaring en Pietsje Rijpma Jellesma 

 

Donderdagmiddag  25 december 14.00   uur  

Kindje wiegen  

Pastor Lucas Foekema  

 

 
 

 

LOCATIE REAHÛS 
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– 1e Advent zaterdagavond 29 november 19.00 uur. 

Speciale Jubileumviering: Jan Zonderland 60 jaar organist. 

 

Zestig jaar is Jan Zonderland nu al organist van ons 

Ceciliakoor. Zestig jaar elk weekend present in dienst van 

de gemeenschap en van de liturgie, bij wel en wee en op 

bijzondere feestdagen. Jan moest er altijd zijn. Soms zo 

achter de koeien vandaan gekropen de kerk in. Ja, je bent 

dan nog jong en gaat ook wel eens met je kameraden op 

stap. Achttien jaar was Jan toen hij als organist het stokje 

overnam van Jan Popkes Altenburg, die er toen als 

organist al een carriere van 44 jaar op had zitten. Het is 

eigenlijk niet te geloven dat er in 104 jaar tijd maar twee 

organisten actief zijn geweest. Het was vrijwilligerswerk. 

Er is inmiddels veel veranderd. De grootste verandering 

was het gebruik van de Nederlandse taal i.p.v. het Latijns. 

Toch spreken  organisten eigenlijk maar één 

taal: invulling geven aan het orgelspel. Daarin 

zijn ze heel verschillend. Bij Jan zal het orgel 

altijd in dienst staan van de zang en nooit de 

boventoon voeren. Tijdens en na de communie 

speelt hij prachtige stukken solo. Hij speelt dan 

o.a. moderne vertolkingen van: As it is in 

heaven, Sound of Silence, House of the rising 

sun of koraalwerk van The Armed man.  

U bent van harte welkom zaterdagavond 29 

november 

 

Jan van harte gefeliciteerd met dit jubileum.   
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– 2e Advent zondagmorgen 7 december om half 10 

Themaviering: “Op weg naar het hart”  

Samen met Diny van der Veen 

 

HARTMEDITATIE 

Advent is de voorbereidingstijd van Kerstmis. 

En bij dat voorbereiden ook dit jaar een meditatie door Diny 

van der Veen. Een meditatie waarin je bewust bezig bent met gevoelens van 

vriendelijkheid, compassie en warmte – eerst naar jezelf en daarna naar anderen. 

Er is in deze tijd zoveel aan de hand, in de wereld, in onze maatschappij, ver weg 

maar ook dichterbij. Dingen waarbij je het ‘hart’ wel eens wat uit het oog verliest. 

Maar met Kerstmis vieren we de geboorte van een kind, vieren we de liefde en de 

vrede. Wat is er mooier dan ons voor te bereiden met een ‘hart-meditatie’.  

 

Diny is juf op de Bonfaciusschool. Ze is al enige jaren geleden met mindfulness 

en meditatie begonnen en merkte direct verschil. Ze zegt: 'Na drie weken werd 

mijn stress minder en werd ik rustiger. Ik stond ervan te 

kijken hoe ik in zo'n korte tijd zoveel minder stress kon 

voelen.' Diny van der Veen geeft in Bolsward actieve 

meditatie avonden (Flow), mindfulnesstrainingen en is 

ademcoach. Op school krijgen de kinderen 2 keer per jaar 

een achtweekse mindfulnesstraining van haar. Immers, ook 

kinderen krijgen een steeds drukker leven en zijn veel bezig 

met wat komt. Ze merkt en hoort dat kinderen al goed 

weten hoe ze hun adem in kunnen zetten op momenten dat 

ze dat nodig hebben.  

 

Over mediteren zegt Diny: 'Dan word je toeschouwer van 

alles wat je ervaart, zoals je gedachten, emoties, je gevoelens. Het gaat om:  
aandacht voor het moment. De ademhaling is heel belangrijk. Dat is een soort 

anker naar het nu.' 
Zondag 7 December. Het Ceciliakoor zal zingen.  

U bent van welkom !  

 

– 3e Advent Zaterdag 13 december 19.00 uur 

Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide 

 

– 4e Advent Zaterdag 20 december 19.00 uur 

Woord- en communieviering met pastor Lucas Foekema 
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KERSTMIS 2025   

 

– KERSTNACHT: Woensdagavond 24 

december om 20.30 uur 

 

De plechtige kerstnachtviering met pastoor 

van der Weide en het St. Caeciliakoor. 

Kerstmis in de prachtig versierde kerk waar ook onze mooie kerststal weer staat 

opgesteld. We zingen de vertrouwde en mooie kerstliederen. We luisteren naar het 

prachtige kerstverhaal en de boodschap van Kerstmis. U bent van harte welkom 

op deze speciale avond. 

 

– 1e KERSTDAG: Donderdagmiddag KINDJE 

WIEGEN om 14.00 uur 

 

Kom op deze middag nog even gezellig naar de 

kerk in Reahûs om de mooie kerstgroep te 

bewonderen. We vertellen 

spelenderwijs over Maria en Jozef en het kindje. 

We gaan zingen en steken kaarsjes aan bij de stal. 

Er is vast en zeker ook wat lekkers. 

 

Iedereen, van klein tot 

groot  

is van harte   welkom bij 

de stal van de  

Sint Martinus. 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 29 november  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor de vrede, voor de zieken, 

Pier Ruiter, Yvonne van Schagen-Paddenburg 

Zondag 30 november -1e zondag van de Advent 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Melanie Matthews – Brzozowski en Eline Schickenberg  (L);  
Anton Bod en Anja Haaze (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Adventsproject, ter ere van St Caecilia, 

de levende en overleden leden van het Sint Caeciliakoor, 

Willy Ringnalda-Landskroon, Lammert de Jong, Alicia Maria 

Tromp, ouders Teerenstra-Huizinga, Bertrand Kooymans, 

Mien Dierkes, Cees en Rina Silvius-Griffioen, Pater Rieks 

Andela, Diny Hergarden, Harrie Diekstra, Janny Dijkstra-

Poiesz, zuster Antoine Leechburg-Auwers 

Kinderwoorddienst 

Maandag 1 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden kloosterzuster Ceacilia Drabbe, Andries 

en Jetse Brouwer-Melchers 

Dinsdag 2 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee-Thibaudier, Jehannes Jozef en 

Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 3 december – H. Franciscus Xaverius, priester 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Hein en Rie Tromp-Vonk, Annie Meijer-de Vries 

Donderdag 4 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een jarige, Marian Fijlstra-van Ruiten 

Vrijdag 5 december 

Kerk 18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed in verschillende talen 

Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Koos Kruis, Jaap 

de Backer, Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra 

LOCATIE SNEEK 
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Zaterdag 6 december – H. Nicolaas, bisschop 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor het Adventsproject, Jan 

Brouwer en overleden familie Brouwer-Palsma, Johanna 

Poiesz-Brandsma 

Zondag 7 december -2e Zondag van de Advent 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Willem Nicolaij  (L);  Eline Schickenberg en Eeke Slart (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Adventsproject, Sietse, Thea en 

Siebrand Altena, Docus en Margaretha van der Vliet-            

de Vries, Tjerk en Fia de Blaauw-Konst en Julia de Blaauw, 

Bertus Uit Oude Groeneveld en zoon Eric, Bertrand 

Kooymans, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Hessel 

Hanzen, Suze Westhof 

Kinderwoorddienst 

Maandag 8 december – Onbevlekte Ontvangenis van Maria- Hoogfeest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, Sjoerd en Riek Hamersma-van 

der Horst 

Dinsdag 9 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Leo en Hélène Stornebrink  

Woensdag 10 december  

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Huitema-Jongstra, Folkert en Tine van der 

Pol-Zijlstra 

Donderdag 11 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een jarige, om troost en vertrouwen 

Vrijdag 12 december 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie:Bij de herdenking van een diakenwijding, overleden 

familie Miedema-van Wijk 

Zaterdag 13 december – H. Lucia, maagd en martelares 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor allen die licht verspreiden, 

Frans Verbeek 
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Zondag 14 december -3e Zondag van de Advent 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Melanie Matthews – Brzozowski  (L);  Henk en Marije 

Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Adventsproject, overleden ouders 

Schoof-Middelweerd, overleden familie Brenninkmeijer-

Bürger, overleden ouders Bennie en Gretha Vallinga-

Scheltinga, Bertrand Kooymans, Lenie Uijtdewilligen-

Neervoort en haar dochter Leneke 

Kinderwoorddienst 

Maandag 15 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Wijsheid voor kerkelijke en wereldlijke leiders, Cile 

Hettinga, Fimme en Jantje Folmer-Witteveen 

Dinsdag 16 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Henk en Sabina Andela-Brouwer  

Woensdag 17 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Nan Drabbe-Kruijs, Dick van der Weide, Betsy 

Verbeek-Voorbraak 

Donderdag 18 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Tinus Rotteveel, bij de herdenking van een 

diakenwijding 

Vrijdag 19 december 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Janny van der Weide-Stornebrink, Klaske Folmer 

Zaterdag 20 december 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners,voor het Adventsproject, zuster 

Johanny Menting, Wies Hooijschuur-van den Oever 

Zondag 21 december – 4e Zondag van de Advent 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Vrouwenschola 

Ariana Alberda (L); Rosmari Alberda en Braenne Meijer (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het Adventsproject, voor William en Esther 

Hiemstra, Nynke de Vries en Kristina Rabinakowa die 

worden gedoopt, Hein en Rie Tromp-Vonk, overleden ouders 

Haaze-Heering, Coby Schoof-Vierhout,  
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families Ringnalda en Landskroon, Hillie Dooper-Vogelsang, 

Ronald Dooper, Selena Jans, Louise Wierdsma-de Bruin, de 

overledenen van de familie Wierdsma,  Frans Brenninkmeijer 

Maandag 22 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Anna van der Weide-Brattinga, Rein van der Werf, 

Pe Miedema 

Dinsdag 23 december 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Cornelis Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en 

Elly Damwijk  

Woensdag 24 december - Kerstavond 

Bonh 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

 

 

 

 

 

18.30 

 

 

 

 

 

 

 

22.30 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, familie Mulder-van der Horst en Johan Mulder, 

familie Poiesz-Bergsma, Antoon Poiesz, Marjo Pool-

Bruinsma, Jan Bruinsma, Gerard Hijlkema en dochter 

Marijke Hijlkema, Pe Miedema, Cile Hettinga, Rein van der 

Werf 

 

Plechtige Nachtmis: Intermezzo 

Willem Nicolaij en Eeke Slart (L); Ariana, Rosmari en 

Fabiola Alberda, Kees Buruma (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, overleden ouders Bennie en Gretha Vallinga-

Scheltinga, Tinus Rotteveel, Eelke Bootsma en Catharina 

Bootsma-Landman, Sien Kazimier-Bootsma, Ruurd Silvius 

en Anna Silvius-Zijlstra, Lenie Dooper-van der Pol, Boeth 

Zeth Matitawaer, Paula Charlotte Matitawaer, Frans 

Bernardo, Marjet Catharina Flapper, Tinus en Janny van der 

Weide-Stornebrink en hun zoon Dick, Frans en Betsy 

Verbeek-Voorbraak, oud pastoor pater Leo van Ulden en 

zuster Gudule Jansen, Ingrid van der Krogt en pater Henk 

Brouwer, Betty Edens-van den Berg, Joop de Vreeze 

 

Donderdag 25 december – Hoogfeest van Kerstmis 

Kerk 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

Plechtige Hoogmis m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze en Franclin Kubaran (L); Chris Seinen, Fabiola 

Alberda, Melle de Wolff, Henk en Marije Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen,  
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COLLECTE 

Zondag 19 oktober € 305,00                             Zondag 26 oktober € 430,25                                                                           

Zondag 02 november € 876,26 (Allerzielen)    Zondag 09 november € 234,00                                                                             

Extra Collectes € 1308,75                                                                              

                                                                                

Dank maar weer voor al uw goede gaven ontvangen      

via de mandjes, betaalzuil en QR-Code voor het         

onderhoud van onze kerk en het levend houden van     

de geloofsgemeenschap 

 

 

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm… 

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare 

producten voor de voedselbank. Daarom staat in het weekend van 12, 13 en 14 

december de bak weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de 

vorige maand. Idee tip: broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, 

appelstroop of stroop. Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten 

zijn welkom 

 
AGENDA 

Dinsdag 2 december Na de H. Mis koffiedrinken 

Woensdag 3 december 13.30 uur:  Leerhuis in de pastorie 

Zaterdag 6 december 11-16 uur; 20 uur: Kerstmarkt en Heel Sneek zingt 

Zaterdag 7 december 15.00 uur:  Opening Kribjesroute Sneek 

Dinsdag 16 december 14.30 uur: Adventsviering KBO-ANBO/PCOB  

Donderdag 18 december 16.00 uur KVG Kerstviering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

voor de ouders en overleden familie Smit-Negenman, voor 

overleden ouders en familie Poiesz-Harsta, Sietse, Thea en 

Siebrand Altena, wij vragen het gebed voor Leo Potma en 

onze dochter Karin, Leo Boot, familie Bosma-de Ree, 

Bernardus Dudink en Marie Dudink-Rood, Jan Bits Jongsma, 

familie Mulder- van der Horst en Johan Mulder, Antoon 

Poiesz, Jan en Ellen van Galen, Piet Bootsma, Anno 

Bootsma, familie Potma-Silvius, familie Bootsma-de Jong, 

Bertus Uit Oude Groeneveld en Eric, Wietske de Groes-

Altenburg 

Kerstvesper met de Martini Koorschool o.l.v. Gerard van 

Beijeren 

Vrijdag 26 december – 2e Kerstdag – St Stefanus - Kerstspel 

Kerk 11.00 Kerstspel – Einde van de Kribjesroute door Sneek 
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KBO – PCOB NIEUWS 

De KBO nodigt alle leden uit voor een koffietafel op vrijdag 12 december. 

Onder het genot van een heerlijke maaltijd kunt u genieten van de zang door 

Pastoor van der Weide en Jan Kuipers. We beginnen om 16.00 uur in het 

Martinushuis. Er zijn geen kosten aan verbonden maar er is een collecte na afloop. 

U kunt zich opgeven t/m 8 december bij Joke Kuipers tel. 06-53762748 of  

Lenie ten Have tel. 06-36181342. 

Voor eventuele taxi voor terugreis kunt u 18.30 aanhouden. 

 

ADVENTSVIERING KBO-ANBO/PCOB afdeling Sneek e.o. 

Thema: VREDE, WAAR KAN IK JE ZIEN? 

Dinsdag 16 december om 14.30 uur in de Sint Martinuskerk aan de Singel, m.m.v. 

Martenscantorij uit Scharnegoutum o.l.v. Ludwin Hiemstra, leiding Siena Cnossen 

 

KERSTVIERING KVG 

Donderdag 18 december is er voor de dames van het KVG een Kerstviering. 

We beginnen om 16.00 uur. Onder het genot van een koffietafel kunt u genieten 

van Ridzert en Tecla Postma (lid KVG) die voor ons kerstliederen spelen op hun 

trekzak. De kosten zijn 5 euro. 

U kunt zich opgeven tot 14 december bij Esther Walta, telefoon 0515 423940. 

 

KVG NIEUWS 

16 oktober jl. kwam Neri Tekstra uit Heeg ons vertellen over zijn voetreis naar 

Santiago de Compostella. Wat een prachtig verhaal met foto's. Vaak heel 

persoonlijk. Prachtige middag. 

 

Lenie ten Have, secr. KVG Sneek 

 

LIEF EN LEED 

 

GEDOOPT 

Op zondag 21 december ontvangen William en Esther    

Hiemstra, Nynke de Vries en Kristyna Rabinakowa het  

H. Doopsel. Veel Zegen en geluk gewenst en welkom  

in onze geloofsgemeenschap. 

 

60 JAAR GETROUWD 

 

Op zondag 9 november jl. herdachten Jan en Riet Jurna hun 60-jarig 

huwelijksjubileum. Wij ontstaken voor hen de jubileumkaars en 

wensen hen veel licht, warmte en liefde toe in verbondenheid met al 

hun dierbaren.  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bq3xhYlfeuJtlM&tbnid=P8L2fOK6JdAP1M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bestmag.nl/bruidsmeisje/&ei=ateZU6r8Meq20wXJgYH4Cg&psig=AFQjCNHQe9prGF0oWHE4agTNY2kARZTPag&ust=1402677482964996
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OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM HENDRINA HUITEMA-RIJPMA 

 

Hendrina werd geboren op  20 april 1951 te Oudega (Wymbritseradeel). 

Zij overleed op 15 oktober 2025 te Sneek in het Wûmkeshûs. Op dinsdag 

21 oktober kwam zij ruim in beeld tijdens een afscheidsviering in Talitha 

Koem. Aansluitend was de begrafenis op onze RK Begraafplaats. 

 

Hendrina was een vrouw die beslist het hart op de goede plek had zitten. Wanneer 

het hart het centrum is van onze gevoelens en emotie dan is er bij Hendrina ook 

heel wat door het dat hart heengegaan. Ze kwam uit een gezin van vijf kinderen, 

als een na oudste. Haar ouders heetten Jarich Rijpma en Janke Veenstra. Haar 

vader was iemand die haar complimentjes gaf en haar moeder gaf inspiratie. Het 

leven op de boerderij spak haar aan en ze hield veel van dieren. Zo had ze haar 

eigen koe ‘Bleske’. Al vroeg kwam tot uiting dat het zorgen voor anderen voor 

Hendrina een soort van tweede natuur was. In 1984 trouwde ze met Dirk Huitema. 

Uit hun beider liefde werden vier kinderen geboren. Hendrina heeft Dirk altijd 

gesteund, in voor- en tegenspoed. Uiteindelijk mondde dit uit in het grote bedrijf 

in Joure, dat in 2015 van de hand moest worden gedaan. Hendrina was de vaste 

baak in huis. Zij stond altijd klaar en paraat. Ze had een open blik en een positieve 

instelling. Ze was steundend in de dingen die je deed, liet je vrij, maar zei het ook 

wel als ze vond dat er iets van gezegd kon worden. Zij hield veel van het leven en 

kon er echt van genieten. Gezelligheid, daar hield ze van en ze zocht het ook wel 

op zoals op de koffie gaan of struinen in de stad. Door haar afnemende 

gezondheid is ze uiteindelijk in het Wûmkeshûs terecht gekomen. Toch bleef ze 

genieten van bezoek en andere gewone dingen die zo buitengewoon worden 

wanneer er liefde doorheen gaat. Op woensdag 15 oktober is ze overleden. De 

dokter sprak toen nog over haar wilskracht en haar karakter. De laatste keer dat ze 

goed in beeld kwam was op zondag 28 september tijdens de TV Mis. Samen met 

haar zoon Peter, mooi voorin en een paar keer prachtig in beeld.  

 

Hendrina, zal gemist worden, maar leeft voort in datgene wat zij uit liefde heeft 

gedaan.  

Wat dat betreft was zij met de woorden van het evangelie Maria en Martha 

tegelijk; anderen van dienst zijn en van tijd tot tijd aan de voeten van de Heer de 

accu opladen. Moge dit alles doorgaan in haar kinderen, kleinkinderen, in de 

familie en allen die haar dierbaar waren en zullen blijven. Dat ze hun hart laten 

spreken. ‘Waar uw schat is, daar is ook uw hart!’ Hendrina, dank voor alles en   

A Dieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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IN MEMORIAM ALICIA MARIA TROMP 

 

Zij werd geboren op 15 augustus 2025 in Aruba en overleed op 27 

oktober 2025 te Leeuwarden. Op dinsdag 4 november hebben we de Heer 

gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering in de St. 

Martinuskerk en aansluitend volgde de teraardebestelling op onze RK 

Begraafplaats.  

 

Alicia was een groot liefhebster van het Bingospel, maar zij heeft vast ook op 

andere momenten in haar leven ‘Bingo’ geroepen. Wie weet vanwege het feit dat 

zij moeder was van 7 kinderen, 16 kleinkinderen en heel veel achterkleinkinderen. 

Wie weet vanwege haar sterke karakter en doorzettingsvermogen. Wie weet 

omdat zij graag met alles en iedereen meeleefde. Dat zij de lijn in huis was en dat 

vooral ook in de tijd dat zij bij haar dochter Fidelia aan de Korte Vreugde, in huis 

woonde. Beslist geen korte vreugde, maar een langdurige vreugde! Wie weet 

vanwege haar liefde voor het dansen. Dat zij ondanks haar aangeboren doofheid 

door de trillingen, het ritme kon voelen. En ook haar liefde voorzingen zoals het 

Ave Maria , het Wees gegroet. Niet vreemd voor iemand die zelf naar Maria 

genoemd is... Wie weet vanwege haar geloof in Gods goedheid; in de kracht van 

de liefde. Wie weet vanwege haar sterke familiegevoel; Antilliaanse mensen 

eigen. Ondanks verschillen elkaar niet afvallen, maar bij elkaar zijn en bij elkaar 

blijven en genieten van elkaar met warmte en gezelligheid.  

Alicia heeft het spel van het gespeeld vanuit een goede en oprechte Geest. Tijdens 

haar uitvaartmis riepen we elkaar op om dit ook te doen. Wie weet roepen haar 

dierbaren dan ook van tijd tot tijd ‘Bingo’ en dat betekent dat zij iets hebben 

gewonnen, zoals vriendschap, medeleven, troost, hoop, geloof en liefde. Alicia 

Maria Tromp heeft op deze wijze in haar leven iets van de goede God laten zien. 

Moge dat verdergaan in al haar dierbaren en bij God. Zou ze in het hiernamaals al 

Bingo hebben geroepen? Dat zou niet gek zijn of vreemd zijn. Dat betekent dat ze 

voor altijd in de goddelijke prijzen is gevallen; in de eeuwige liefde terecht is 

gekomen. Falling in Love. Goddelijk gewoon! Alicia Maria, rust zacht, dank voor 

alles en A Dieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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IN MEMORIAM BERTRAND KOOYMANS 

 
Van het levensbegin tot het levenseinde van Bertrand Kooymans kunnen 

we niet zeggen dat er niks is gebeurd. Het is een leven met hoogte- en 

dieptepunten, met licht en duisternis, maar altijd vol van levenskracht, 

humor, handigheid, kattenkwaad vanaf het begin tot aan het einde, een 

levenslange jeugdige geest! 

Bertrand werd geboren op dinsdag 27 februari 1940 in Djakarta. Hij heeft geen 

gemakkelijke jeugd gehad. In die tijd werd Indonesië door de Jappen bezet en 

kwamen de beruchte Jappenkampen. Zijn vader Emile Kooymans is overleden in 

krijgsgevangenenkamp in 1944. Zo heeft hij zijn vader nauwelijks gekend. Zijn 

moeder Elisabeth Krommenhoek was overleden in 1956. Vóór de Bersiap, de 

bezetting, heeft Bertrand een fijne jeugd in Djakarta gehad. Daar vertelde hij ook 

heel graag over. Bertrand heeft ook heel veel nare dingen gezien en meegemaakt 

maar daar werd niet over gesproken. Ook op latere leeftijd was hij niet iemand die 

diepere gevoelens ter sprake bracht. Dat wilde niet zeggen dat hij geen diep 

gevoel had anders kun je geen strenge doch rechtvaardige vader zijn, een groot 

gevoel voor humor hebben, prachtig gitaar kunnen spelen en een gangmaker zijn 

op feesten en partijen. 

In 1956 kwam de repatriëring naar Nederland. In 1961 leerde hij Wilmy 

Nettekoven kennen, zij woonde in het Hooghuys te Sneek. In 1962 werd dochter 

Norma geboren. In 1963 op 27 februari volgde het huwelijk met Wilmy 

Nettekoven. In 1963 was de geboorte van Fernand. In 1966 van Mildred. In 1968 

van Nancy. Bertrand volgde cursussen gevolgd om TIG specialist te worden. Zijn  

passies waren muziek (Bertrand speelde gitaar en had in zijn jonge jaren een band 

genaamd De Treffers) en knutselen; van bestaande materialen iets nieuws maken, 

Bertrand gooide niet gauw iets weg. Hij zag overal mogelijkheden in. Hij was een 

echte Handy-man!  Op 23 september 2018 is zijn geliefde Wilmy Kooymans-

Nettekoven overleden. Hij was van de wereld af want zij deed alles voor hem 

zoals de kleren klaarleggen, het eten klaarmaken en noem maar op. Hierna volgde 

een moeilijke tijd voor Bertrand want hij was zijn grote liefde verloren. De liefde 
die in het verre en ook zo dichtbije Indië gestalte kreeg. Dit bijzondere 

mensenkind gaat nu door in zijn geliefden en bij de God op wie die hij ondanks 

alles bouwde en vertrouwde. Of er in de hemel muzikaal kattenkwaad wordt 

uitgehaald? Ik hoop het. Het zou wie weet het begin zijn van een mooie orkestje 

met als naam De Hemelse Treffers. Op 9 november 2025 is Bertrand overleden. 

Op  vrijdag 14 november vierden we uit dankbaarheid voor zijn leven de 

Eucharistie en hebben we aansluitend zijn lichaam te rusten gelegd op ons 

parochiekerkhof. Bertrand, dank voor alles en A Dieu. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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Kerstmarkt en Heel Sneek zingt 

Zaterdag 6 december a.s. vindt er van 11.00 – 16.00 uur een gezellige 

kerstmarkt plaats in de Sint Martinuskerk aan de Singel te Sneek. Een 

uniek gebeuren waar u in onze kerk bij 40 stands allerlei leuke 

(kerst)artikelen kunt kopen. De toegang is gratis. 

Foto: enkele dames 

van de werkgroep 

Flora pro Deo met hun 

prachtige kerststukken 

 

 

Om 20.00 uur vindt er in dezelfde St. Martinuskerk een samenzang 

plaats onder de titel ‘Heel Sneek e.o. zingt …kerstliederen’. De toegang 

is GRATIS (kaars met zangboekje 

kost €1,50) en iedereen kan 

genieten van een prachtig 

kerstverhaal van pastoor Peter van 

der Weide, een kerstverhaal van de 

Sneker stadsdichter Henk van der 

Veer, Fanfare Blauwhuis o.l.v. 

Roelof Bakker, Projectkoor 

Join2Sing o.l.v. Wilco Kloosterman, 

The Christmas Voices o.l.v. Jan 

Blanksma,  MartiniKoorschool 

Sneek o.l.v. Sippe van Beijeren Bergen en Henegouwen, Zanggroep Avanti 

o.l.v. Johan Velthuis, duet van Pastoor Peter van der Weide en Sippie van 

Beijeren Bergen en Henegouwen en natuurlijk de eigen gezongen 

samenzang van alle aanwezigen met organist Henk de Haan, trompettist 

Egbert Scheffer en harpiste Marije Vijselaar. 

Na afloop van de samenzang kunt u onder het genot van een (gratis) glaasje 

glühwein en een oliebol nog even napraten.  
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Kribjesroute Sneek van 7 – 26 dec 
In de aanloop naar kerst organiseren 

wij dit jaar een bijzondere activiteit 

voor kinderen, hun families en 

belangstellenden: de Kribjesroute door 

Sneek. Langs een speelse wandelroute 

door het centrum kunnen kinderen op 

zoek gaan naar 32 kerststalletjes 

(kribjes), elk geplaatst bij een winkel, 

horecazaak of publieke plek. Bij elk 

kribje staat een letter. Alle letters 

samen vormen een zin die leidt naar 

een bijzondere kerstboodschap. Bij elk 

kribje ontdekken de deelnemers ook 

het verhaal achter het kribje.  

 

De route is geschikt voor jong en oud 

en biedt een moment van bezinning 

tijdens de feestdagen. 

 

De feestelijke opening vindt plaats op zondag 7 december om 15.00 uur 

bij restaurant Onder de Linden aan de Marktstraat. De opening wordt 

verricht door wethouder Petra van den Akker. De afsluiting is op Tweede 

Kerstdag, vrijdag 26 december om 11.00 uur in de Sint Martinuskerk 

aan de Singel, waar de volledige kerstboodschap wordt onthuld. 

 

Boekje incl. routekaart is gratis verkrijgbaar bij de opening, bij het Fries 

Scheepvaart Museum en bij diverse deelnemende locaties in de 

binnenstad.  

Alle deelnemende locaties staan vermeld in het boekje en zijn duidelijk 

herkenbaar aan het officiële Kribjesroute 2025-bordje bij de kerststal. 
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Engeltjesactie – Breng licht en troost in de donkere dagen! 

 

De adventstijd komt eraan – een tijd van verwachting, warmte en 

verbondenheid. Toch zijn er in onze gemeenschap ook mensen die zich 

juist in deze periode extra eenzaam voelen. 

Daarom organiseren we dit jaar dan ook weer de ‘Engeltjesactie’. 

 Het idee is eenvoudig: we nodigen iedereen uit om 

een engeltje te maken – groot of klein, van papier, 

stof, klei, hout of iets heel anders. 

Laat je creativiteit spreken! 

Deze engeltjes willen we rond Kerst (derde 

adventzondag; zondag 14 december) uitdelen in de 

kerk. Deze mogen de mensen zelf houden, maar ze kunnen ook het engeltje 

doorgeven aan mensen die wel een beetje aandacht, troost of hoop kunnen 

gebruiken. Iedereen kan meedoen! Maak één of meer engeltjes. 

Lever ze in vóór 12 december bij ondergetekende. Ook zal ik dinsdag  

2 december aanwezig zijn bij het koffiedrinken na de ochtenddienst. 

Samen kunnen we zo een beetje licht brengen bij wie het nodig heeft – met 

iets kleins dat uit het hart komt. 

 

Namens de diaconie, 

Wilma van Groenestein 

Adres: Offingawiersterleane 1 te Sneek 

Telefoonnummer: 06-13520082 

 
 

De Ankerplaats 

 

Een gezellige morgen beleef je in De Ankerplaats, 

Harixmakade 12 in Sneek, elke maandag en  

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Koffie staat 

dan klaar. Tot ziens. 

 

De vrijwilligers van de Ankerplaats 
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MAANDELIJKSE EVENSONGS IN SNEEK 

 

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse viering, die om 

de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en in de RK St. Martinuskerk. 

  

Op Eerste Kerstdag (25 december) is er om 16.00 uur een Kerstvesper in de  

Sint Martinuskerk a/d Singel. 

  

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

Liturg - Pastoor Peter van der Weide. 

Organist – Klaske Deinum 

- Datum: zondag 25 december  

- Plaats: St. Martinuskerk (a/d Singel)  

- Tijd 16:00 uur. 

 

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.  

 

De hier opvolgende viering is op zondag 25 januari 2026 om 16.00 uur in de 

Martinikerk (a/h Oud Kerkhof).  

 

Martini Koorschool Sneek 

 
 

BESTE KINDEREN, WELKOM OP DE TWEEDE KERSTDAG 

 

Beste kinderen, ouders, en.... 

 

Op de Tweede Kerstdag 26 december is er weer een 

Kerstspel in de kerk. Hopelijk met een Kerstkind in de 

kribbe. We zingen samen Kerstliederen en maken de 

slagzin bekend van de KRIBSJESROUTE door onze 

stad. Jullie zijn allemaal meer dan welkom en neem 

maar mee wie je wilt. We beginnen op  

26 december om 11.00 uur In de Sint Martinus aan de 

Singel. 

 

Groeten van pastoor Peter van der Weide 

  



38 

 

VERZOEK VAN HET ZIEKENCOMITE OM BIJDRAGE VOOR 

OUDEREN, ZIEKEN EN MENSEN DIE EEN STEUNTJE IN DE RUG 

NODIG HEBBEN 

 

De donkere dagen voor de kerst. Daar zitten we nu midden in. Met de aanvang 

van de advent bereiden we ons voor op de komst van het kerstfeest. Het feest van 

licht en hoop. Wekelijks steken we een extra kaars aan en brengen we alles in 

gereedheid om de geboorte van Christus uitgebreid te vieren. Vieren doe je met 

elkaar. Met name binnen het gezin, met familie en de gemeenschap om ons heen. 

We willen daarom bij het vieren van het kerstfeest ook even denken aan de zieken 

en ouderen in onze parochie. Het Ziekencomité zal daarom ook dit jaar weer onze 

zieken en ouderen verblijden met een bijzondere attentie. 

Om dit nu ook weer mogelijk te maken gaan vele vrijwilligers onze zieken en 

ouderen bezoeken voor een praatje en bezorgen deze kerstattenties. Dit is echter 

niet mogelijk zonder uw steun. Uw steun kunt u leveren middels een gift aan het 

Ziekencomité. Met uw financiële steun kunnen wij ons werk voortzetten. 

We zouden het enorm waarderen als u uw financiële bijdrage zou willen 

overmaken naar: 

bankrekening NL57 RABO 0359 5223 51 t.n.v. R.K. Parochie H. Antonius van 

Padua, onder vermelding van ‘gift kerstattentie 2025’. 

We danken u alvast hartelijk voor uw steun en wensen iedereen in onze parochie, 

mede namens alle zieken en ouderen, een zalig Kerstfeest. 

 

Namens het Ziekencomité, 

De penningmeester, Marco Ringnalda 

 
 

Ingezonden: 

KREKT AS IN KRYSFERHAAL.  

It is ûngefear fiif jier ferlyn, ek yn november, da ‘t ik op in moandeitejûn 

yn Snits rûn. It wie kâld waar, wiet en tsjuster en ik belle oan op Singel 64. 

Bekinden witte, dat dit de pastorie fan de Rooms Katholieke tsjerke is,  de 

wenning fan pastoor Van der Weide.  

Der waar hiel rap iepen dien en meneer pastoor frege; ‘Wat kin ik voor u 

doen?’ Ik sei, dat ik út namme fan it Martini Jongenskoor kaam. ‘Ik ben de 

voorzitter van het Martini Jongenskoor Sneek. Ons koor heeft in de 

Martinikerk vijfentwintig jaar altijd een fantastisch onderdak gekregen, 

maar de kerk wordt binnenkort verbouwd en dan moet alles en iedereen er 

uit. Heeft de Rooms-katholieke kerk misschien een tijdelijke plek voor het 

Martinikoor? ‘Sûnder ien fraag te stellen …  
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It wie krekt of ’t de pastoor it oankomen sjoen hie en achter de doar op my 

siet te wachtsjen, sei er: ‘Fetze kom binnen, we gaan kijken!’  

Wy rûnnen de tsjustere tsjerke troch, op nei it parochiehus. De pastoor like 

derby te stroffeljen en ik dêrtroch hast ék. Yn myn ûnnoazzelens hie net yn 

de gaten dat pastoor rinnend nei it altaar, altiid efkes troch de knibbels giet. 

Ik kryg it letter pas yn de gaten wat dat betsjutte. Wy rûnnen fjirder de 

treppen fan it parochiehus op en de pastoor sei: ‘Is dit wat voor jullie? En 

op syn frysk: ‘Sykje mar in plakje!’ It wie krekt of ’t er sei: ‘Kom in de 

herberg en zoek maar een plekje.’  

Dat wie sa ’n bysûndere erfaring foar my, wer ik nog faak oan werom tink! 

‘Kom binnen en zoek maar een plekje!’ Sûnder him ôf te freegjen: ‘Wat 

foar minsken binne dit? Sy komme fan in oare tsjerke ôf en miskien 

misskien bidde sy wol oars as wy? Miskien ite sy ek wol hiel oars?’ Nee, 

de pastoor sei: ‘Zoek maar een plekje, wanneer zijn jullie van plan te 

komen?’ Ik sei dêrop: ‘Volgende week zaterdag misschien? Alles 

koorspullen staat al klaar in dozen’. Pastoor sei: ‘Ja best, ik ga nog even 

m’n agenda kijken, maar kom dan maar. Ik ga het hier binnenshuis verder 

wel regelen!’  

‘Zo gezegd’, waar in wike letter de ferhúzing yn gong setten. Mei help fan 

de oare koorleden wiene wy nei in peare oeren sjouwen hielendal oer. 

Derby tocht ik hyltiid, ‘Wêr tref jo soks nog, sa fertrouwd of ’t de pastoor 

op myn fraag reagearre wie? Dit sit grif yn syn pastoor DNA. Nee, it 

bestiet nog gewoan! Fertrouwen yn in oar skinke en mekoar ûnderdak 

biede, dêr út kinne hiele goeie relaasje en gearwurkingen ûntstean.  

Wy sjonge en repetaarje no al fiif jier yn it Sint Martinus parochiehûs, 

dogge muzikale meiwurking en sjonge eltse moanne yn evensongs yn beide 

tsjerken, sjonge by de Parochiemis op freedtejun, drage by oan 

eucharistievieringen, oan de Krystfesper en oan Heel Sneek Zingt. Hoe kin 

it sa betearje? Troch fertrouwen te jaan! Hjoettedei net minder. 

 

Fetze Tigchelaar 

Voormalig voorzitter van het Martinikoor Sneek 
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            ROND DE KRIBBE  
         
Omdat tussen Kerstmis en Nieuwjaar onze Sint Martinuskerk aan de Singel 

‘feestelijk versierd’ mooi staat te wezen, organiseren wij ook dit jaar weer een 

speciale samenkomst op 3e Kerstdag, 

 

VRIJDAG  27 DECEMBER om 14.30 uur 

 

In deze dienst gaat pastoor voor in woord en gebed en gezamenlijk met de 

verschillende koren worden er kerstliedjes gezongen. Iedereen is van harte 

welkom om deze viering bij te wonen, in een extra verwarmde kerk. Na de viering 

is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers nog 

wat na te praten. 

 

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar deze viering kunnen komen 

wordt, na inlevering van onderstaande strook, vervoer geregeld. 

Hebt u vragen? Dan kunt u ons telefonisch bereiken onder het volgende nummer: 

0515 – 420016 ( Jan en Ida Boekema) 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ziekencomité 

Sint Martinusparochie Sneek. 

 

  ------------------------------------------ 

 
Vervoer ‘Rond de Kribbe’ 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

(Dit strookje inleveren bij de Pastorie aan de Singel) 
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DIGITALE KERKBALANS 2026 SNEEK: 

EENVOUDIG EN VEILIG  

 

Het moet nog Kerstmis worden maar op het 

parochiesecretariaat zijn de voorbereidingen 

voor de actie Kerkbalans 2026 al in volle 

gang. We zullen dit keer iedereen van de 

locatie Sneek, waarvan het e-mailadres ons 

bekend is, aanschrijven via de e-mail. In dat e-

mailbericht staat een link waarmee u op de Kerkbalanspagina van onze 

parochiewebsite komt. U kunt vervolgens heel eenvoudig uw bedrag toezeggen en 

meteen ook betalen via iDeal of door het invullen van uw bankrekeningnummer. 

U krijgt na betaling meteen via de e-mail een bericht dat uw betaling goed 

ontvangen is.  

 

Deze methode is eenvoudig en veilig. Bij een proef vorig jaar deed meer dan 95% 

van de aangeschrevenen succesvol mee. Bij enkele parochianen kwam de e-mail 

in de spambox terecht dus we zullen u in het januarinummer van het parochieblad 

eraan herinneren nog even in uw spambox te kijken als u niets van de parochie 

gehoord hebt . 

 

In het geval u de kerkbalansbrief via de lopers/bezorgers, dus op de 

ouderwetse manier, wilt ontvangen dan kunt dat aangeven door een               

e-mailbericht te sturen naar kerkbalanssneek@sintantoniusparochie.nl 

 

In de volgende editie van het parochieblad leest u meer informatie over de digitale 

versie van Kerkbalans 2026. 

 

De werkgroep Kerkbalans St. Antoniusparochie- locatie Sneek 
Jan Kuipers, Renate Dümmer, Kees Poiesz en Sipke Draisma 

 

 

Alvast voor in uw agenda 

Parochieavond Vrijdag 23 januari 2026 

In het volgende parochieblad leest u hier meer over 
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Een geslaagde en gezellige ‘Wijkhoofdenavond’ voor onze vrijwilligers. 

 

Op woensdag 30 oktober vond in het Martinushuis een bijzonder gezellige 

‘Wijkhoofdenavond’ plaats. Deze 

bijeenkomst stond in het teken van 

dankbaarheid voor ieders inzet het afgelopen 

jaar. De avond werd geopend door Willem. 

Daarna met een inspirerende presentatie van 

Piet Smit, algemeen directeur van Poiesz 

Supermarkten B.V. Hij vertelde enthousiast 

over het familiebedrijf, de maatschappelijke 

betrokkenheid en de manier waarop Poiesz 

zich inzet voor de gemeenschap en 

duurzaamheid. Zijn woorden over verantwoord ondernemerschap maakten 

duidelijk hoe  belangrijk lokale betrokkenheid is – een boodschap die goed 

aansloot bij het vrijwilligerswerk binnen onze parochie. 

Na het informatieve gedeelte was het tijd voor ontspanning en gezelligheid. Onder 

leiding van Alie Smit werden er oud 

Hollandse spelletjes gespeeld, van 

gatenkaas, ‘rol’sjoelen en andere leuke 

behendigheidsspelletjes. Er werd veel 

gelachen, fanatiek meegedaan en hier 

en daar een prijsje gewonnen! 

Alie maakt deze spellen helemaal zelf. 

Voor het verhuren van deze spellen 

vraagt ze een ‘vrijwillige’ bijdrage 

voor Stichting ‘Stamppotje’. Deze 

stichting zorgt ervoor dat ongeveer 180 straatarme meervoudig gehandicapte 

schoolkinderen in Sri Lanka, dagelijks een warme maaltijd krijgen.  

Walter Vogelvanger zorgde tussendoor voor sfeervolle muziek op de piano, wat 

een avond een extra warme sfeer gaf. Ook in de pauze was er volop gelegenheid 

om met elkaar bij te praten onder het 

genot van een hapje en drankje.  
 
Kortom: het was een zeer geslaagde, 

gezellige en dankbare avond, waarin 

saamhorigheid, plezier en waardering voor 

elkaar centraal stonden. Dankjewel voor 

iedereen die aanwezig was deze avond. 

Namens de werkgroep Diaconie  



43 

 

Jong en oud spelen samen Bingo! 

Vrijdagavond 7 november jl.  klonk in het Martinushuis regelmatig: 

‘Bingo!’ — soms terecht, soms iets te enthousiast, want bij een valse bingo 

moest er natuurlijk gezongen worden! Gelukkig werden er ook echte 

bingo’s behaald, waarvoor leuke prijzen werden uitgereikt, geschonken 

door lokale winkeliers. 

De bingo was onderdeel van de jongerenavond, waarbij 

dit keer ook de ouderen van harte waren uitgenodigd. 

Tussen de rondes door kregen de jongeren een 

bijzondere opdracht: interview de oudere naast of 

tegenover je. Dat vonden ze best spannend, maar het 

leverde prachtige gesprekken en bijzondere 

ontmoetingen op.De avond werd op energieke wijze 

gepresenteerd door twee jongeren, die dat fantastisch 

deden. Voorafgaand aan de bingo was er een Heilige 

Mis, waarin de jongeren eveneens een actieve rol 

speelden. De opkomst was bijzonder hoog — iets wat 

ook goed te zien is op de foto! 

De volgende jongerenavond vindt plaats op vrijdag 9 januari 2026. Dan 

gaan de jongeren met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s tijdens 

‘Over de Streep.’ 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 10 december vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 27 december en 24 januari. 

ADRESSEN ADRESSEN 


	ERGENS NAAR TOELEVEN
	Werkgroep MOV
	Adventsactie 2025: koester een kind, bouw mee aan morgen

