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LEVEN VAN BINNEN UIT 

 

Onlangs moest ik aan een meisje van acht uitleggen wat een 

zuster was. Ik omschreef een zuster als iemand die haar hele 

leven in verbondenheid met God en de medemens wil stellen en 

dan maakt het niet uit waar dat kan, in Nederland of wie weet ergens anders in de 

wereld en dan natuurlijk binnen een club waar zij zich thuis voelt. Wanneer je dit 

bespreekt met een gelovig iemand dan is deze keuze wel begrijpelijk, maar ook 

onder medechristenen zijn er die dan opperen dat zo’n persoon wel een heleboel 

moet missen zoals het niet kunnen trouwen etc.  

Onlangs bezocht ik in Maastricht het Moederhuis van de Zusters Onder de Bogen. 

Daar wonen de laatste Nederlandse zusters, nu een twintigtal. Dit kan omdat daar 

ook 12 zusters wonen uit Indonesië. Sinds 1970 is niemand vanuit Nederland nog 

ingetreden terwijl dit in andere Werelddelen wel het geval is zoals in Indonesië en 

Afrika. Het is natuurlijk jammer om te zien dat wat eens een bloeiende wijngaard 

was met vele werksters zoals bij ons in Sneek in het Sint Antoniusziekenhuis met 

60 zusters en in Amsterdam in het O.L. Vrouwe Gasthuis met meer dan 200, nu 

voor de meesten een herinnering is geworden. Het mooie van deze idealistische 

manier van leven is dat ze ieder moment weer kan worden opgepakt en doorgezet. 

Bij mijn bezoek bezocht ik ook een zuster die extra verzorging nodig had en 

daardoor niet meer bij de eigen zusters kon blijven maar verbleef op de 

verpleegafdeling bij de broeders van Maastricht. Na enig vragen en zoeken vond ik 

haar op 4 hoog op een kamertje. Ze was druk aan het Rozenkrans bidden. Ik ging 

voor haar staan en ze herkende me meteen. Deze zuster was altijd een op en top 

gastvrouw en een geliefde werkster in gezinnen. Nu was het enige wat ze nog kon 

doen, bidden. Voor iemand die de wereld van God niet kent lijkt het zielig zo 

iemand op 4 hoog in een kamertje. Och, ja, de zuster zal ook wel haar eenzame 

momenten kennen, maar niet de totale eenzaamheid. Ook nu haar niet veel meer 

rest dan het gebed, leeft ze wie weet wel meer dan ooit van binnenuit.  

Een kenmerk van het christendom is leven van binnenuit. En dan niet in je eentje, 

maar samen in verbondenheid. Het leven in verbondenheid staat in de huidige tijd 

zwaar onder druk. Dat het wél kan bewijzen vrouwen en mannen die hun hele leven 

in dienst stellen van de medemens. Ik voelde dat weer helemaal tijdens mijn bezoek 

aan Maastricht maar ook hier thuis waar mensen blijven bidden, vieren en werken 

omdat het gewoon een goddelijke bezigheid is. Heerlijk, goddelijk, als dingen van 

binnenuit gebeuren!  

 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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OPBRENGST MIVA COLLECTE 2025  

   

De opbrengst van de MIVA collecte ten bate van zonnepanelen 

voor stabiele stroom in het St. Francis Ziekenhuis in Oeganda 

was:  

Sint Vituskerk Blauwhuis          € 268,--  

Locatie St. Josephkerk Heeg   € 200,--  

Sint Martinuskerk Reahûs        € 150,--  

Sint Martinuskerk Sneek          € 229,--  

Opbrengst totaal                     € 847,--  

Dit betekent:  

a. Altijd goed licht tijdens operaties en bevallingen  

b. Stabiele energie voor levensreddende ingrepen, zoals bloedtransfusies  

Een mooie opbrengst waarmee de mensen in Oeganda bijzonder worden 

geholpen.  

  

Met vriendelijke groet,  

Wiebe Hanzen,  

 
ARCHIEF RK FRIESLAND HOUDT OPEN DAG 

 

Het Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland houdt op zaterdag 11 

oktober aanstaande weer een Open Dag voor de eigen donateurs, maar tevens zijn 

ook andere belangstellenden van harte welkom.  

Er is in het centrum op Grote Dijlakker 12 te Bolsward dan van 13.00 - 16.00 uur 

gelegenheid om de diverse 

vitrines met devotionalia te 

komen bezichtigen of om 

bijvoorbeeld advies te 

vragen bij het zelf opzetten 

van een familieonderzoek. 

Daarnaast is het de moeite 

waard om te komen kijken 

naar onder andere de 

bibliotheek met zo’n 

zesduizend boeken, de grote 

bidprentjesverzameling, het 

religieuzenarchief, het 

PAROCHIEBERICHTEN 
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Familiearchief Titus Brandsma, de interessante fotocollectie en 

de honderden religieuze voorwerpen in het depot. Voor de 

liefhebbers is er keus uit enkele honderden overtollige boeken 

om deze voor een zacht prijsje over te nemen.  

Wie alvast meer wil weten over het dit archief kan vooraf de 

uitgebreide website www.archiefrkfriesland.nl raadplegen of 

kijken bij de Facebookgroep ‘Archief RK Friesland’. 

 

 
KLEDINGBUS 

 

Hebt u genoten van Prinsjesdag? De rijtuigen met de 

Koninklijke familie en de kostuums van de Regering en 

Kamerleden? Je kan wel zeggen ‘De kleren maken de man en of 

vrouw?’ Aan de kleren kon je zien welke functie de mensen 

hebben. Het had er toch heel anders uit gezien als wij, de burgers 

niet allemaal hieraan mee betalen. Tenminste als je mee kan 

betalen. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Het verschil 

lijkt steeds groter te worden. Mensen die maar uit kunnen pakken en mensen die 

krap bij kas zitten en afhankelijk van hulp zijn. 

Gelukkig is de PCI in staat mensen bij te staan. Ook doen we dat in een andere 

vorm. Door de kledingbus mee te financieren samen met andere organisaties. 

Misschien hebt u het op Omrop Fryslân gezien, gehoord of hebt u het in de krant 

gelezen. Er rijdt een nieuwe kledingbus in de gemeente Súdwest- Fryslân. U kunt 

op de website kledingbusswf.nl vinden waar de Kledingbus doordeweeks staat. In 

Sneek op 3 plekken. Ook in Bolsward, Makkum, Pingjum en Wommels. 

Vrijwilligers rijden met de bus naar de plekken. Zij hebben de koffie/thee voor u 

klaar staan mocht u 

kleding nodig hebben of 

kleding wil brengen.  Ook 

voor een praatje mag u de 

bus bezoeken. U bent van 

Harte Welkom. 

 

Hartelijke groet, namens 

de PCI, 

Susan ten Kate-Brattinga. 

Heeft u vragen? Stel ze 

gerust. 

0515.569411  
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Bronnen van Bezieling:  

AVONDEN ROND GELOOF EN LEVEN: PELGRIM AVOND 

 

Steeds meer mensen trekken de wandelschoenen aan op zoek naar zingeving. Een 

hele bekende is de Camino naar Santiago de Compostella. Vanuit Friesland sluit 

bijvoorbeeld het Jabikspaad op de Camino aan. Als het pelgrimeren zo ongekend 

populair is, dan zijn er toch zeker mensen dichtbij, die hier ervaring in hebben? 

Op deze avond komen wij bij elkaar om te luisteren naar de verhalen van enkele 

pelgrims uit onze eigen parochie: Jetse, Nerie, Mirjam, Agnes, Wies en Chris 

nemen ons mee in hun beleving van het pelgrimeren.  

Waar gingen ze naar toe? Waarom of 

wat maakte dat ze gingen pelgrimeren? 

Wat inspireerde hen? Welke 

ontmoetingen vonden plaats? Hebben 

onze pelgrims zichzelf, anderen of 

wellicht een Heilige of zelfs God 

ontmoet? Wat doet wandelen met je 

lichaam en geest? Wat waren hun goede 

en slechte momenten? Welke 

lichtpuntjes willen zij ons meegeven? 

Allemaal vragen die leiden tot het delen 

van hun pelgrimservaringen met ons.  

Natuurlijk gaan we ook aandacht geven 

aan de meer praktische zaken van het 

wandelen. Wat zijn de do’s and don’ts 

tijdens het pelgrimeren? Wist u bijvoorbeeld dat het een regel van respect is om 

elkaar met rust te laten als een pelgrim aangeeft alleen verder te willen lopen? Hoe 

pak je het aan als absolute beginner? Wat neem je mee? Wat neem je mee terug? 

Ontvang de beste tips van hen, die ons voorgingen.Kortom het wordt een kleine reis 

met veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en 

gesprek. En wie weet, trekt u na deze spirituele 

ontmoetingsavond zelf de wandelschoenen (weer) aan.  

Nieuwsgierig geworden naar alle verhalen? Zet dan de 

(eerste) stap om elkaar op deze avond te ontmoeten! 

Neem gerust uw wandelmaatje mee. 

 

Datum:  Maandag 13 oktober, aanvang 20:00 uur 

Plaats:  Martinushuis Sneek 

Inleider:  Braenne Meijer 
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Bronnen van Bezieling:  
FILMAVOND: THE GREAT ESCAPER. 

 

Het is een brits-frans biografische film uit 2023 

met in de hoofdrollen Michael Caine en Glenda 

Jackson. De film is gebaseerd op een waar gebeurd 

verhaal van een 90-jaar oude oorlogsveteraan die 

naar de 70 jarige herdenking van D-Day wil in juni 

2014. Er is voor veteraan Bernard Jordan geen 

plaats gereserveerd in de groepsreis. Bernard en 

zijn vrouw Rene wonen in een verzorgingshuis en 

de gezondheid is ook reden tot zorg. Maar als zijn 

vrouw hem overhaalt toch te gaan, ontsnapt hij op 

een vroege morgen en gaat op weg. Wat volgt is een prachtig en ontroerend 

reisverhaal. Bernard heeft het gevoel met deze reis een belofte te moeten inlossen 

jegens een kameraad uit de oorlog die bij de landing het leven liet. Hij voelt zich 

schuldig. Op de boot naar Frankrijk ontmoet hij Arthur een RAF-veteraan en samen 

gaan ze naar de herdenking. Ondertussen is er heibel in het verzorgingshuis in 

Engeland. Want grote paniek vanwege de verdwenen Bernhard. In de kranten wordt 

hij al ‘the great escaper’ genoemd. Een prachtige en hartverwarmende film met 

voortreffelijk acteren van Caine en Jackson. Een film over schuld, over ouder 

worden, maar ook over de kracht van de liefde en met de nodige humor.  

Datum:  Maandag 27 oktober 2025 

Plaats:   De pastorie in Blauwhuis 

Tijd:   20.00 uur 

Inleider: Pastor Lucas Foekema 

 

Bronnen van Bezieling:  

MARTINIKRING SEIZOEN 2025-2026 

 

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar 

Doopsgezinden, Rooms-katholieken en Protestanten elkaar 

ontmoeten. Ieder jaar kiezen we een passend onderwerp dat we 

samen kunnen delen.  

Voor het nieuwe seizoen van de Martinikring willen we ons 

graag verdiepen in de werken van 

barmhartigheid (Matteüs 25: 35-36). 

‘De hongerigen spijzen, de dorstigen 

laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de 

zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden 

begraven’. 
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De drie voorgangers zullen iedere ochtend één thema eruit lichten, kort inleiden en 

daarna met een leuke werkvorm aan de slag te gaan. De laatste bijeenkomst zal een 

wat andere vorm krijgen maar dat bespreken we met elkaar. 

Data om te noteren: 

Donderdag 30 oktober  10.00 - 12.00 uur St. Martinuskerk Reahus 

Donderdag 20 november 10.00 – 12.00 uur Martinikerk Easterein 

Donderdag 29 januari  10.00 – 12.00 uur Vermaning in Wytmarsum 

Donderdag 19 februari  Afsluitingsbijeenkomst. 

Contactpersonen: Lucas Foekema, 06-44290869, Flora Visser, 06-46112678, 

Nicolette Vlaming, 06-14454766 

 

U bent van harte welkom.  

 

Bronnen van Bezieling: LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er van 

13.30 -14.30 u in de RK pastorie Sneek (Singel 64) 

leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide 

verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag 

gaan we met elkaar in gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu 

precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

De eerstvolgende data zijn 05 november en 03 december 

U bent meer dan welkom! 

 

Bronnen van Bezieling: OP ZOEK NAAR HET PARADIJS 

 

Maandag 10 november is vanaf 20.00u in de Bonifatiusschool in Reahûs een 

bijeenkomst met als thema ‘Kunstenaars en hun paradijselijke voorstellingen’. 

Lucas Foekema is de spreker.  

Paradijs is een Perzisch woord en het betekent 

omheinde tuin. En natuurlijk denken we aan die plek 

waar Adam en Eva leefden en waar ze uiteindelijk uit 

verbannen werden: de hof van Eden. Het is de plek 

waar harmonie is tussen mens en natuur, sjaloom 

tussen God en mens. Met de tijd ontwikkelde zich de 

gedachte van het paradijs als leven na de dood. Zegt 

Jezus niet tegen de misdadiger aan het kruis: ‘Heden zul jij met mij zijn in het 

paradijs’.  

Maar in de geschiedenis er ook nog het verlangen naar een aards paradijs. 

Kunstenaars maakten in alle eeuwen die zoektocht naar het paradijs zichtbaar. En 

nog steeds laten kunstenaars zich inspireren.  
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VIERINGEN 

Zaterdag 4 oktober  

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Berber Witteveen 

Misdienaar Elbrich en Hendrik. Acoliet Jan 

Koster André Brandsma 

  Intenties: Overleden familie Sikkes-Bekema 

Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma 

Zaterdag 11 oktober  

 19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St Ceciliakoor  

Lector Lisa Brandsma 

Acoliet Jan Landman 

Koster André Brandsma 

  Intenties: Familie van der Weij 

Minke Margaretha Witteveen-Brandsma 

Zondag 19 oktober                    MISSIE ZONDAG       Gezinsviering  

 09.30 Gezinsviering o.l.v.  pastor Foekema 

m.m.v. Gelegenheidskoor 

Misdienaar Auke, Elbrich en Hendrik  

Koster Jan Landman 

Deurcollecte Missiezondag 

  Intenties: Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Trijntje Maria Flapper 

Minke Margaretha Witteveen-Brandsma 

Zaterdag 25 oktober 

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor  

Lector Maria Zonderland 

Acoliet Jan Landman 

Koster Sicco Rypma 

  Intenties: Jan Kroon 

Harmen Witteveen 

Riemke de Boer 

Hannie Ypma 

Gretha Hoekstra 

Minke Margaretha Witteveen-Brandsma 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 

viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

Biljarters gezocht  

Voor de biljartclub in het Teatskehûs.  

Wij spelen op donderdag ’s middags  

van half twee tot vijf uur. 

 

Heb je belangstelling?  

Bel dan 06 4696 8696  

Willem Altena  

Zaterdag 1 november               ALLERZIELEN ALLERHEILIGEN 

 19.00 Woord- en Communieviering o.l.v.  Pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Geeske van der Meulen 

Misdienaar Auke, Elbrich en Hendrik 

Acoliet Berber Wittveen en Jan Landman 

Koster John Weel en Sicco Rypma 

  Intenties: 

Overledenen van afgelopen jaar 

en 

Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra 

Hedwig Kuipers 

Overleden familie Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra 

Overleden familie van der Meer 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Familie van der Weij 

Douwe Hylkema 

Frans de Boer en Yke de Boer-de Jong en overleden familie 

Thewis en Gotske Hobma-Rijpma 

Familie Brandsma-Ydema  

Familie Ypma-Ketelaar  

Antoon Popma 

Minne en Ciska Bruinsma-de Wolff, Veroni Bruinsma 

Jacob en Martha Landman-Wijbenga 

Minke Margaretha Witteveen-Brandsma 

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Nijs fan de Sint Vitus Lokaasjeried 

 

Ut de fergadering fan 25 augustus  

- De Túnfeestkommisje die ferslach oer 2025 en seach alwer foarút nei 

2026. We ha de kommisje tanke foar harren ynset en de wolkomme 

jierlikse bijdrage. 

- Tsjerkepaad wie wer in súkses, der kamen totaal 421 besikers, soms uit 

de regio mar faak fan fier en hein. Mei tank oan alle frijwilligers. 

- Der is in fieringenrooster makke fan novimber 2025 oant en mei Peaske 

2026. Altyd in hiele puzzle mar de taken binne wer ferdield. 

- Wol ha we ferlet fan nije misdinaars ! Pastor Foekema kin de alles oer 

fertelle. 

- Beide oargels binne wer stimd. It lytse oargel wie útfallen en is fak-

kundich makke. Der wie in toutsje brutsen tusken blaasbalg en luchtklep.  

- Alle beammen rûnom tsjerke en tsjerkhôf binne ynventarisearre en 

komme yn it offisjele gemeentelik beammenregister. Hjirfan ha no 15 de 

status ‘beschermd’.  

- Takom jier augustus bestiet ús lokale parochy mar leafst 375 jier, dat 

gean we fansels fieren.  

- Aktueel nijs ferstjoere wy fia mail. Wolle jo ek op de hichte bliuwe, meld 

jo dan oan fia blauwhuis@sintantoniusparochie.nl  

- Freed 17 oktober is der wer Ite yn de Pastorie. 

 

Oant sjen yn de Sint Vitus, 

De Lokaasjeried  

 

 

Snein 7 septimber wie 

de fiering yn it 

tsjerkje fan  

It Heidenskip.  

 

Mei Pastor Foekema 

en ús Sint Vituskoar.  

 

It tema wie  

Fan Lân, Loft en Mar.  
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Sneon 13 septimber Uitfestival en Monumintedei 

 

Feestlik Blauhúster UITfestival ‘Muzyk oan de Vitusdyk’ mei Fanfare, Digojim, 

Grut Súdwesthoeke Jeugdorkest, Steyn Land en in tsjerke fol fleurich publyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mear foto’s (en filmkes) steane op @facebook sintvitusblauhus 

Middeis wie der Open Monumentendag, de dei is jûns ôfsluten mei in fiering û.l.f. 

pastoar van der Weide, mei koar en fanfare.  

 

Tank oan alle sjongers, muzikanten en meiwurkers ! 

De UITfestival kommisje en Sint Vitus Lokaasjeried 
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IN MEMORIAM MINKE MARGARETHA WITTEVEEN-BRANDSMA 

 

Op vrijdag 12 september namen we vanuit de Vituskerk dankbaar afscheid van 

Minke Witteveen. Ze was een paar weken eerder zelfs nog bij de Blauhúster 

hynstedei geweest, waar ze genoot en zelfs nog een ijsje heeft gegeten. Maar de 

laatste week was niet makkelijk en het leven toch al te kwetsbaar. Zondagmorgen 

de 7e kwam ze te overlijden, en dat was toen het koor, het koor waar ze zelf zo lang 

lid van is geweest, was te zingen in de kerk van it Heidenskip, dichtbij haar 

geboortegrond. Minke Witteveen woonde de laatste jaren in het Teatskehûs en kon 

vanuit haar kamer mooi het huis aan de Vitusdyk zien waar ze 32 jaar samen met 

Harm met veel plezier had gewoond. Het jaar 1933 was haar geboortejaar en de 

wereld en Friesland zag er toen echt wel wat anders uit. Het waren de crisisjaren en 

de oorlog. Later kwam de familie te wonen op de Westerskatting inmiddels is ook 

zus Sjoeke geboren, tot het eind hadden ze een heel goede band. Minke werd 

coupeuse. Ze was goed in het maken van kleren, en haar kinderen altijd netjes en 

kreas yn’e klean. Maar ‘it gie har soms ek net hurd genôch’ en dus werd er een 

breimachine aangeschaft, dan ‘kin it wat mear avesearje’: In 1956 trouwde ze met 

Harm Witteveen. Ze hadden het goed samen en met elkaar maakten ze een warm 

thuis voor de kinderen. De taakverdeling was duidelijk. Mem was druk met de 

drukke huishouding en de kinderen. Heit was achter; it bedriuw, de kei en it lân. 

Minke had alles goed op orde en ja dat was soms een hele put: met 8 kinderen gong 

it wolris mâl. Ze hield ook van eten koken en aan haar tafel was altijd iedereen 

wolkom. Niemand kwam ooit wat tekort. En in alle drukte was er toch tijd om bij 

haar ouders op de Skatting op bezoek te gaan, tijd voor de familie. Ze was trouw in 

de vriendschap. Zo was er ook tijd voor dagjes ‘op en uit’ en toen dat met de auto 

kon nog veel mooier: Een dagje naar familie in Arnhem of het Openluchtmuseum, 

het Kröller Müllermuseum en wat niet al. Zo zijn er ook nog mooie reizen gemaakt 

naar familie in Canada of Spanje, mooie busreizen naar Rome. De reisangst hield 

haar dan niet tegen. Het is al gezegd: Minke was ook lange jaren lid van het koor.  
 
Ze was erbij toen het dameskoor werd opgericht en zo vaak ging ze de trap op naar 
de koorzolder om te zingen bij huwelijksvieringen, uitvaarten en zondagsvieringen. 

Thuis was het meer neuriën, bij het stofzuigen en andere de dagelijkse bezigheden. 
Daar sprak dat stukje tevredenheid uit, de dankbaarheid. Ze was graag bezig in de 
groentetuin, de boontjes, maar ook de planten in de vensterband stonden er altijd 
mooi bij. Eigenlijk was Minke altijd bezig, warber: naaien en breiden, puzzelen en 
spelletjes doen. Ze woonden zo’n 30 jaar op de Vitushoeve te Westhim en daarna 
vele jaren op de Vitusdyk.  

Als de kinderen uitvliegen blijft ze graag op de hoogte en is verschrikkelijk wijs 
met de beppesizzers en oerbeppesizzers, ‘se hie se graach om har hinne’. Het 
overlijden van Harm is een groot verlies. Hoe kan het ook anders als je zo, in alles, 
met elkaar bent vergroeid. Minke was van de dienstbaarheid, een oprechte vrouw 
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met belangstelling voor haar naasten. En wat een mens heeft gegeven aan liefde en 

vriendschap, dat keert als het ware ook weer naar je terug. Minke was een gelovige 

vrouw en gelukkig mocht ze ook het sacrament van de zieken ontvangen. Dat Minke 
nu geborgen mag zijn in het licht bij God en weer verenigd met Harm. In de viering 
ten afscheid ontstaken we de 8 kaarsen voor haar gezin en we zongen het 
Immaculata dat ze zelf zo vaak heeft meegezongen op het koor. We wensen de 
familie heel veel kracht en sterkte toe. 

 

Pastor Lucas Foekema 

 

 

Beste bewoners van Blauwhuis en omstreken,     

  

 Het bestuur van EHBO - verenging Blauwhuis organiseert een nieuwe cursus 

a.e.d..  

  

 JA: dat wil ik nog steeds doen   

  

U kunt zich opgegeven tot 01 november 2025 u krijgt 

dan in week 45 of de cursus nog dit jaar of in 2026 (bij 

voldoende deelname) wordt gehouden en ook de 

kosten zijn dan bekend per persoon.   

  

Opgeven bij:  

Sijke Rijpkema –  sjrijpkema@live.nl  

Jan H. Landman – j.h.landman@live.nl  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Jan H. Landman  

Namens EHBO-bestuur  

  

 

 

Collecten Sint Vituskerk 
 
 

Collectes augustus 2025 € 1.423,97 

 

Deurcollecte MIVA €    268,55 
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 Frouegroep EVA Blauhús nijs. 
 

 

Tiisdei 21 oktober 2025 komt dhr. Haije Dijksta fan 

feilinghús ‘Ald Fryslân’ út Wommels nei Blauhús 

om yn wurd en bield te fertellen hoe it om en ta giet 

yn in feilinghús. 

 

Boppedat kin je je eigen ‘weardefolle erfguod’ besjen en/ of takseare litte.Is it 

Kunst of is it Kitsch? 

In djoer skilderij, as it servies fan pake en beppe? Nim it mei. 

It ferhaal derom hinne is ek al mooi. 

 

Wolkom oan leden en nét leden. Sawol manlju as froulju. 

 

Hja betelje  €4  exklusyf de konsumpsjes. 

It EVA bestjoer; Hennie- Marieke- Brenda- Holkjell 

 

 

 

 

 

Kopij voor het volgende parochieblad 

 
Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

15-10-2025 >> verschijnt op 28-10-2025 

12-11-2025 >> verschijnt op 25-11-2025 

10-12-2025 >> verschijnt op 23-12-2025 

Of in de brievenbus van de pastorie 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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Eten op de Pastorie van Blauwhuis  

vrijdag 17 Oktober 

 

Ook dit jaar zijn er weer 

gezellige maaltijden op 

de Pastorie. De eerste 

maaltijd dit seizoen zal 

zijn op 17 oktober en die 

is natuurlijk in 

herfstsfeer. Oktober, daar zit het latijnse woordje octo in wat 8 

betekent. Maar het is niet de 8e maand, het is de 10e maand. Hoe dat nou zit? 

Oktober schijnt ook wel de ‘aarzelmaand’ te heten. Waarschijnlijk omdat het weer 

alle kanten uit kan: zomer, herfst of zelfs winterweer. Nou ja, wat voor weer het 

ook is, binnen zitten we warm, het eten is lekker en is er tijd voor goed gesprek. U 

bent van harte welkom. 

 

Er is een welkom met een drankje-koffie of thee. 

Hoofdgerecht en nagerecht laten we gerust over aan de 

fantasie van de kok maar zal vast heel lekker zijn. 

Waar:  

Vrijdag 17 oktober op de Pastorie  

Hoe laat: De koffie staat klaar om 17.00 uur, we gaan 

eten om half 6  

Voor wie? 

Nog maar een keer: ECHT…..IEDEREEN is welkom Als 

je maar van lekker eten houdt. 
 

*Zijn er mensen die willen helpen bij de voorbereidingen, het 

klaarmaken van de tafel. 

*Halen en brengen is mogelijk, maar bel dan even met 06 44 

29 08 69 

*De maaltijd kost niets behalve een vrijwillige bijdrage.  

*U kunt u opgeven tot en met 13 Oktober 

  

Heel graag tot 17 oktober 

Hinke en Wopke Bekema, tel 0515 85 68 19 

Pastor Lucas Foekema, tel: 06 44 29 08 69  



16 

 

 

 

 

 

VIERINGEN 

 

 

 

Boerderijviering 

 

We kunnen terugkijken op een mooie, geslaagde viering op de boerderij van   

Haye en Akke op de Alde Skatting 2A                     

Het uitgebreide verslag volgt in het volgende parochieblad. 

 

  

LOCATIE HEEG 

Zondag 5 oktober 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 12 oktober 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 18 oktober 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 26 oktober 

   9.30 uur Echaristieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 2 november   Allerzielen / Allerheiligen 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

  



17 

 

 

Het is bijna zover:  
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VIERINGEN 

 

Zondag 5 oktober 9.30 uur Oecumenische viering te 

Scharnegoutum 

Intenties: Simme en Johanna Andringa-Wijngaarden, Tom 

Slooter, Hiske Galema-Kramer 

 

 

Zondag 12 oktober 9.30 uur 

Woord-en communieviering met Pastor Lucas Foekema 

Lector: Anneke                       misdienaar: Femke en Tymen 

Intenties: Clasien Brandsma- Ketelaar , Leo en Marijke 

Otte- Brandsma, Leny van Balen-van der Werf, Corrie 

Altenburg-Damsma, Familie Anne en Baukje Bootsma de 

Jong 

 

Zaterdag 18 oktober 19.00 uur 

Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide. 

Lector: Rein                              misdienaar: Brecht 

Intenties: Harm van der Werf, Tjerkje Huitema en familie 

 

Zondag 26 oktober 

Woord- en communieviering met. Pastor Lucas Foekema 

Lector Jetse                              misdienaars: Tjerk en Eise 

Intenties: Andries en Regina Siemensma-van der Weij, 

Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, Elly Galama van 

Oosten, Fam van der Hoff-Bouwhuis. 

 

Pm Volgende viering zaterdag 1 november Viering van Allerzielen met bezoek aan 

het kerkhof 

 

 

MARTINIKRING 

Op donderdag 30 oktober om 10 uur start seizoen ’25-’26  van de Martinikring: de 

oecumenische gespreksgroep van de kerken rond Easterein. U bent van harte 

welkom.  

  

LOCATIE REAHÛS 
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5 OKTOBER OM HALF 10 

OECUMENISCHE VIERING  

 

Op 5 oktober zal de viering zijn in de Martenskerk in 

Scharnegoutum. 

Het is een oecumenische viering rond het thema: Zo wil ik 

leven/Hoe wil ik leven? Er is een prachtig lied van Matthijn 

Buwalda dat de leidraad zal dienen in deze viering. Hij 

zingt: ‘Het lijkt soms of de wereld met plakband aan mekaar 

hangt’. Ach ja, als je tegenwoordig om je heen kijkt dan 

beschrijft dat wel zo’n beetje je gevoel erbij. Plakband, en dat het zomaar kan 

begeven. Het refrein van het lied is mooi: ‘Ik weet niet hoe het beter moet, maar 

misschien kunnen we eens doen alsof de liefde al gewonnen heeft.’ We willen 

daar, in deze viering, graag met elkaar over nadenken met als evangelie het 

verhaal over het ‘mosterdzaadje’.  Dat zaadje, zo klein als 

wat, maar als het uitgroeit dan gaan zelfs de vogels van de 

hemel er in nestelen. De viering zal zijn in samenwerking 

met de werkgroep ‘nieuw vieren’ van Scharnegoutum. U 

bent van harte welkom.  

De viering begint om half 10.  
Pastor Lucas Foekema 

 

BOUWEN MET BOUMA’S 

Talentvol, Vol talent, (thema viering B.m.B. ) 

 

De familie Bouwma zit inderdaad vol talent. Vol talent om te 

bouwen en zij zetten zich al twintig jaar in om het werk van broer 

Pater Johannes Bouwma in Kaoma te ondersteunen. 

Dat is heel bijzonder en dat mag herdacht en gevierd 

worden. Op 14 september hebben ze dat in Reahûs 

gedaan tijdens een feestelijke viering waarbij ook 

Pater Johannes zelf aanwezig kon zijn. In een volle 

kerk met muziek en zang ( Basile Maneka) bracht de 

collecte 1825 euro op Dit geld is voor nieuwe 

initiatieven en met zo’n steuntje in de rug ga je er 

weer voor.  
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 4 oktober – H. Franciscus van Assisië  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Julia 

Krekelaar, Pier Ruiter 

Zondag 5 oktober – St Franciscus – Dierendag -27e Zondag d.h. jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v.  Intermezzo 

Susan Silvius (L);  Ariana, Rosmari en Fabiola Alberda  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, op voorspraak van Franciscus voor al zijn 

volgelingen ook in onze gemeenschap, oud pastoor pater Leo 

van Ulden ofm, zuster Gudule Jansen, Pater Rieks Andela, 

zuster Mirjam Romkes, Paul en Diana Haaze-Harteveld, 

overleden ouders Schoof-Middelweerd, Jan en Riet van 

Campenhout-Middelweerd, Tjerk en Fia de Blaauw-Konst en 

Julia de Blaauw, voor een overledene, Jan Nota, pastoor Hein 

Hunink en Riek Klomp 

Kinderwoorddienst 

Maandag 6 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma-van der Horst, Andries en 

Jetske Brouwer-Melchers, Marga Lotstra-Eg 

Dinsdag 7 oktober – H, Maagd Maria van de Rozenkrans 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en 

Anna Maria Bouwhuis-Huizinga, Pater Jos van Veghel 

Rozenkransgebed 

Woensdag 8 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Meijer-de Vries 

Donderdag 9 oktober 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Marian Fijlstra- van Ruiten                               

Rozenkransgebed 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 10 oktober 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor zuster Marijke Brouwer, Claris, die vandaag 

haar plechtige geloften aflegt in Megen, voor een jarige 

Zaterdag 11 oktober 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor een jarige, Folkert en Tine 

van der Pol- Zijlstra, Jan Brouwer en overleden familie 

Brouwer-Palsma, Ester Haarsma-Konst 

Zondag 12 oktober – 28e Zondag door het jaar - Lourdeszondag 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Melanie Matthews – Brzozowski  (L);  Mikail Daniel, Henk 

en Marije Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes, Sietse, 

Thea en Siebrand Altena, overleden ouders Haaze-Heering, 

uit dankbaarheid, Jan Nota, oud pastoor Jan Alferink en 

broers Piet en Theo, Marietje Wortelboer, Leo Boot, Cees en 

Rina Silvius-Griffioen, Marian Fijlstra-van Ruiten, Janke 

Bouwhuis-Feenstra, Greetje Huitema-Grol, Betty Edens-van 

den Berg, Janny Dijkstra-Poiesz, Harrie Diekstra 

Kinderwoorddienst 

Maandag 13 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en hun 

zoon Dick, overleden mevrouw Taselaar-Reinders 

Dinsdag 14 oktober- Kerkwijdingsdag van onze kerk (1872) 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor onze St. Martinuskerk en geloofsgemeenschap, 

Joop, Djoeke en Tineke Roorda 

Rozenkransgebed 

Woensdag 15 oktober – H. Theresia van Jezus, maagd en kerklerares 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden kloosterzuster Caecilia Drabbe, Tiny en 

Jo Andringa 

Donderdag 16 oktober 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Janny van der Weide-Stornebrink 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 17 oktober 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Nan Drabbe-Kruijs 
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Zaterdag 18 oktober – H. Lucas, evangelist, feest 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners en allen die het evangelie 

verkondigen en handen en voeten geven, Marinus Franciscus 

Janssen, Dirk van Eijk, Jogemien Huiting 

Zondag 19 oktober – 29e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Lukas Huitema  (L);Franclin Kubaran en Melle de Wolff  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid b.g.v. onze huwelijksdag, voor 

een jarige, Leo Stornebrink, Hessel Hanzen, Suze Westra, 

Louise Wierdsma- de Bruin, de overledenen van de familie 

Wierdsma, Lenie Uijterwilligen-Neervoort en haar dochter 

Leneke, pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt 

Maandag 20 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Antoon Poiesz, Annie Huitema-Jongstra 

Dinsdag 21 oktober 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Overleden familie en vrienden, zuster Manetta van 

Zuijlen en zuster Johanny Mentink 

Rozenkransgebed 

Woensdag 22 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Joop Modderman, Pe Miedema 

Donderdag 23 oktober 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Overleden ouders Mulder-Hiemstra, Boeth Zeth 

Matitawaer, Paula Charlotte Matitawaer, Frans Bernardo 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 24 oktober 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Jaap de Backker, de overledenen van de familie 

Hettinga, Koos Kruis 

Zaterdag 25 oktober 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Cile Hettinga, Rein van der 

Werf, Johanna Poiesz-Brandsma, pastoor Wim van Wijk en 

Ellen Tersteeg 
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COLLECTE 

 

Zondag 24 augustus € 272,20   Zondag 31 augustus € 287,70 

Zondag 07 september € 388,82   Zondag 14 september € 230,60 

Extra collectes € 1218,63 

 

Dank voor al uw goede gaven via de mandjes, QR-Code  

en betaalzuil voor onze kerk en geloofsgemeenschap hier ter 

plaatse. 

  

Zondag 26 oktober -30e Zondag door het jaar 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze en Eeke Slart (L);  Kees Buruma  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, we vragen het gebed voor Leo Potma en onze 

dochter Karin, Peter Op de Kamp, Diny Hergarden, Miep 

Hamersma- van der Leeuw, Wietske de Groes-Altenburg, 

Fea van der Meulen- von der Heijde 

Kinderwoorddienst 

Evensong met de Martini Koorschool 

Maandag 27 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden mevrouw Hoogendoorn-Nolthenius, 

Johan Borg, Fimme en Jantje Folmer-Witteveen 

Dinsdag 28 oktober – HH. Simon en Judas apostelen, feest 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie, om roepingen tot 

het priesterschap, het pastoraat en het religieuze leven 

Rozenkransgebed 

Woensdag 29 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Johanna Poiesz-Brandsma 

Donderdag 30 oktober 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Gerardus Antonius Wilhelmus Johannes Mensink  

Rozenkransgebed 

Vrijdag 31 oktober - Hervormingsdag 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Tinus van der Weide, voor onze reformatorische 

medezusters- en broeders, Cor Petit, Jan en Regina v.d. Berg-

Hoekstra 
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IN MEMORIAM JOHANNES GREGORIUS NOTA 

 

Jan werd geboren op 23 oktober 1943 te Tuitjenhorn . Het H. 

Doopsel ontving hij aldaar in Jacobus de Meerderekerk. Hij overleed 

op 8 september 2025 in Tuitjenhorn. De uitvaartmis was vrijdag 12 

september in de Sint Martinuskerk te Sneek en de begrafenis vond 

plaats in Bolsward.  

 

Jan was een man die van verbinding hield, geboren en getogen in het Noord 

Hollandse Tuitjenhorn lagen er via zijn ouders diepe roots hier in het Friese land. 

Die zaten al in de kleding en hadden connectie met de familie Lunter in Bolsward. 

Toen Jan 17 was overleed zijn pa maar door de goede hulp uit Bolsward ging alles 

door en met succes!  Zo vervulden zijn dierbaren een grote wens van Jan om 

zowel de Uitvaartmis als de teraardebestelling hier in Friesland te laten 

plaatsvinden.  

Jan was wat je noemt een soort van ‘verbindende factor’. Toen hij de kledingzaak 

nog had, vóór 2008, zaten er vaak mensen in de keuken. Vertegenwoordigers, die 

méér dan alleen de af te handelen zaken ter sprake brachten; gesprekken met een 

lach en met een traan. Jan kon goed luisteren maar ook dingen terug geven als 

goede raad, als advies. Volgens zijn vriend Willem Mantel stond Jan open voor 

mensen en wilde hij graag zijn liefde voor het luisterend oor overdragen aan 

anderen. Het jaar 2008 is een kantelpunt in Jan’s leven geweest. Voor hetzelfde 

was hij toen al gaan hemelen, maar hij kreeg naar eigen zeggen nog zeventien 

bonusjaren. De wereld die hij fysiek kon bereiken werd kleiner maar niet de 

wereld van zijn hart en verstand. Hij kon dus nog rustig naar het buitenland gaan, 

al was dat de Fryske Groun en een buitenlandse taal blijven spreken volgens 

kleinzoon Jesse, de Memmetael! Mede door de zorgen van zijn Thea kon hij 

genieten van het lezen, alle boeken van Jozef Rudolf, het genieten van de mooie 

landschapsbeelden op TV bij de Tour de France en de Giro. Het vieren van het 

gouden huwelijksfeest als een soort van complete verassing met als dragende 

grond zijn geloof in Gods aanwezigheid zoals hij in 2008 al het gevoel had gehad 

‘boven te zijn geweest!’ Vooral dit laatste gaf hem rust en een diepe vrede. En die 

vrede verwijst weer naar zijn grote tevredenheid; het was goed geweest. Och ja, 

dankbaarheid is nog altijd het geheugen van het hart! 

Jan Nota, je was je bewust waar je vandaan kwam, maar ook benutte je de 

mogelijkheden om aan je leven zin en betekenis te geven; de eeuwigheidswaarde 

ervan naar boven te halen door je houding, je inzet en betrokkenheid bij mensen. 

Het is toch iedere keer weer een wonder dat een mens waarvan je wel eens hebt 

gehoord door enkele woorden en gebaren ineens een soort van familie van je kan 

worden. We hebben er in dit geval letterlijk figuurlijk ‘Nota’ van genomen 

waarvoor veel dank. Jan rust zacht. Jan, Adieu.  

Pastoor Peter van der Weide  
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GEDOOPT 

 

Op zondag 21 september ontving Sam Hendrix van der Wal het 

H. Doopsel. Wij feliciteren zijn ouders, peters en meters en 

familie en heten hem welkom in de geloofsgemeenschap. Veel 

Zegen en geluk op je levenweg! 

 

AGENDA 

 

Dinsdag 7 oktober  Na de H. Mis    Koffiedrinken 

Donderdag 9 oktober:    14.30 uur   KBO Bloemschikken 

Donderdag 16 oktober:  14.30 uur   KBO  Neri Tekstra 

Dinsdag 11 November:  11.00 uur   Ontmoetingsdag KBO in Joure 

 

SINT FRANCISCUS DIERENDAG 

Lieve kinderen en alle andere broeders en zusters 

 

Op Zondag 5 oktober staan we in de Hoogmis stil bij Sint 

Franciscus. Op zijn feestdag 4 oktober, vieren we 

wereldwijd Dierendag.  

Franciscus leefde in de vrije natuur, verbonden met alles 

wat leeft. De dieren kwamen als vanzelf naar hem toe. Een 

vogel op zijn hand, zelfs de wolf leefde in zijn nabijheid 

zonder de mensen schrik aan te jagen. Hij noemde alle 

schepselen Gods zuster of broeder. Wie weet kunnen wij 

dat ook, en niet alleen op één dag in het natuur.  

 

Lieve kinderen, wanneer jullie een huisdier meenemen naar de kerk dan kan dat 

gezegend worden. De viering begint om 11.00 uur en er is een speciale 

KINDERWOORDDIENST in de geest van Sint Franciscus- Dierendag!  

Welkom en groeten 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

VOEDSELBANK :  Van delen wordt niemand arm… 

 

Iedere  tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare 

producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van 10, 11 en 12 oktober de bak weer in de hal van 

de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand. 

Idee tip:  Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop.  

Houdbare melk,  pakjes soep maar alle houdbare producten  zijn welkom.  
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VEEL DANK AAN ANS HIEMSTRA- HOUTSMA 

 

Sinds 2003 is Ans Hiemstra-Houtsma actief geweest bij het opmaken van ons 

parochieblad voor onze locatie in Sneek. Dat was nog de tijd van knippen en 

plakken en alle handgeschreven artikelen van pastoor van Ulden over typen! 

Onlangs gaf Ans aan het stokje over te willen dragen en dat is gelukt.  

Mw. Karin Havenstein is bereid gevonden om het werk van Ans over te nemen en 

daar is zij en daar zijn wij natuurlijk heel blij om.  

Ans, veel dank voor je inzet om het nieuws uit onze geloofsgemeenschap zo goed 

mogelijk bij de mensen thuis te krijgen via het parochieblad. Je was wat dit betreft 

‘een verbindende factor’. Het ga je goed en ook al je dierbaren. We wensen je 

opvolgster veel voldoening en inspiratie toe! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

KBO – PCOB NIEUWS 

Koop Lammertsma 

Van zijn vele reizen heeft Koop mooie films gemaakt. Van 2 van zijn reizen laat 

hij deze middag films zien. Voor de pauze een film over Alaska en na de pauze 

een film over Sri Lanka en een verhaal/film over Siem Jellema.  

Titel: Skarreljend troch it libben. De film is ondertiteld. De bijeenkomst is in de 

Schutterheuvel op 7 oktober om 14.30 uur. 

 

BOOTTOCHT 

Op 26 augustus vertrokken we met de 

bomvolle boot ‘de TOERIST’ naar het 

mooie stadje Sloten. 

Het weer was prachtig. Onder het genot van 

koffie met oranjekoek en een heerlijke lunch 

kwamen we aan in Sloten. Daar konden we 

een uurtje van boord om te passagiers. 

Tijdens de terug vaart was er nog 

thee/koffie met wat lekkers. Om 17.00 uur 

kon iedereen na een gezellige dag weer van 

boord. 

 

Lenie ten Have, Akt.comm. KBO/PCOB  
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KVG NIEUWS 

 

Op donderdag 9 oktober gaan we onder leiding van Gea en 

Lenie een herfststuk maken. U kunt zich hiervoor opgeven tot 2 

oktober bij Annie Kuipers.  

Tel.  0515 427430. De kosten zijn € 10,-  
We beginnen om 14.30 uur in het Martinushuis. 

 

CAMINO DE SANTIAGO. 

 

NERI TEKSTRA op donderdag 16 oktober. 

Neri neemt ons mee op zijn voetreis naar Santiago de Compostella. Zijn reis liep 

van Heeg tot aan de kerk in Santiago de Compostella. Maar zoals de meeste 

pelgrims is hij zijn reis geëindigd in Finisterre. Hij laat beelden zien en vertelt 

hierbij verhalen die vaak ook heel persoonlijk zijn. Vooral de manier waarop je 

‘pelgrim’ wordt en daarna weer ‘gewoon’ mens is heel treffend. 

De middag begint om 14.30 uur in het Martinushuis. 

Bent je geen lid en wil je deze middag meemaken, dat kan de kosten zijn € 3,- 

 

Lenie ten Have, KVG Sneek, Secr. 

 

LOURDESZONDAG  Zondag 12 Oktober 

Zondag 12 oktober is het 

Lourdeszondag. Het Sint 

Caeciliakoor zingt dan de 

welbekende Bernadette mis.   

 

Maria wordt ter gelegenheid 

daarvan in de bloemen 

gezet. 

Zaterdag 11 oktober tussen 

14.00 en 16.00 uur kunt u 

uw bloemen bij Maria 

komen brengen aan de 

Singel in Sneek. 

 

U bent van harte 

uitgenodigd in de Sint 

Martinuskerk in Sneek. 

 

Het bestuur van het Sint 

Caeciliakoor 
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MARTINI JONGERENKOOR SNEEK IN DE ST. MARTINUSKERK 

 

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse viering die -om 

de beurt- gehouden wordt in de PKN Martinikerk en in de RK St. Martinuskerk. 

De komende Evensong is op zondag 26 oktober om 16.00 uur 

in de RK Sint Martinus a/d Singel 

 Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

Liturg – drs. Sipke Draisma 

Organist- Bob van der Linde. 

- Datum zondag 30 maart.  

- Plaats: Martinus a/d Singel   

- Tijd 16:00 uur. 

 

De toegang is gratis en na afloop wordt er een collecte gehouden.  

 

ALLERZIELENVIERING zondag 2 november 2025 

 

Elk jaar worden met Allerzielen alle overledenen herdacht en in het bijzonder 

diegenen die tussen 2 november 2024 en 2 november 2025 zijn overleden. 

In de viering worden hun namen genoemd en we ontsteken een lichtje bij de 

gedachteniskruisjes op het altaar.  
 

Wij nodigen hierbij de nabestaanden uit om met elkaar hun dierbare overledene te 

herdenken. 

 

 De viering is op zondag 2 november en begint om 11.00 

uur.  
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot napraten in het 

Martinushuis onder het genot van koffie of thee. 

 

Naast deze uitnodiging hebben we de familie van de overledenen door middel van 

een brief in kennis gesteld van de herdenkingsviering en hen uitgenodigd. 

 

Pastoor v.d.Weide  

Werkgroep Verliesverwerking ‘Omzien naar elkaar’ 



29 

 

  

 

Terugblik Open Monumentendag 
 

Wat een geweldige dag tijdens Open Monumentendag in de kerk!  

Er was zóveel te zien en te doen: 
• Een boeiende tentoonstelling over het kerkarchief 

• Rondleidingen door het kerkgebouw, Martinushuis en pastorietuin 
• Een gezellige markt 
• Optredens van de Evergreens & The Lucky Clarinets   
• En in het parochiehuis genoten we van een prachtige expositie van Jet de 

Knegt en Dieuwke Kroon. 

Dank aan iedereen die erbij was en deze dag zo bijzonder maakte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor in uw agenda: 

 

Donderdag 27 – zat. 30 nov: kunstwerk op het kerkplein in het licht-LUNA 

Zaterdag 6 dec:  Kerstmarkt en Heel Sneek zingt 

Zondag 7 dec – vrij. 26 dec: Kribjesroute door Sneek 

 

In het volgend parochieblad leest u hier meer over 
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WAARDIGHEID EN VREDE VOOR ALLE MENSEN  

Woord van de Nederlandse Rooms-Katholieke bisschoppen  

 

Sinds zijn verkiezing op 8 mei 2025 roept paus Leo XIV krachtig 

op tot vrede. Hij pleit voor een toekomst die gebaseerd is op 

vertrouwen, hoop en de waardigheid van alle mensen. Gerechtigheid leidt tot vrede. 

Waar vrede is, heerst menswaardigheid, veiligheid en gastvrijheid.  

 

Wij sluiten ons aan bij de oproep van de paus. Hij benadrukt dat oorlogen 

problemen niet verminderen maar ze verergeren. Hij vraagt leiders conflicten op te 

lossen door diplomatie, wederzijds begrip, medeleven en oprechte dialoog. Zo 

wordt de weg ingeslagen naar 'ongewapende en ontwapenende' vrede.  

 

Het is belangrijk dat in het hart van de meeste mensen het verlangen groeit naar 

‘een toekomst van waardigheid en vrede voor alle mensen’. Zo’n toekomst is een 

wezenlijk onderdeel van Gods plan, schrijft de paus in zijn boodschap bij de 

‘Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2025’. Hij noemt migranten en 

vluchtelingen ‘missionarissen van hoop’ in een door oorlog en onrecht verduisterde 

wereld en prijst hun moed en hoop als een ‘heldhaftig getuigenis van geloof’. De 

paus schrijft in zijn boodschap bij de ‘Wereldgebedsdag voor de zorg voor de 

schepping 2025’ dat onrecht en geweld ook de schepping aantasten. Hij wijst naar 

de profeet Jesaja die zegt dat Gods Geest de verschroeide woestijn kan veranderen 

in een boomgaard: ‘Dan woont het recht in de woestijn, de gerechtigheid in de 

boomgaard. En de gerechtigheid brengt vrede voort, rust en veiligheid zijn haar 

vruchten’(Jes. 32, 17).  

 

Het thema van de Vredesweek 2025 ‘niets doen is geen 

optie’ roept ons allemaal op actief te blijven werken aan 

vrede en veiligheid. Vrede begint bij ieder van ons, in de 

manier waarop we naar medemensen kijken, naar elkaar 

luisteren en over anderen praten. Inzet voor vrede en 

veiligheid gaat gepaard met gebed. Samen met u bidden 

we voor duurzame vrede en steun voor allen die lijden 

onder onrecht en geweld.  

 

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland 

  

BISDOMBERICHTEN 
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MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN: MISSIONARISSEN VAN HOOP’ 

 

Delen uit de boodschap van paus Leo XIV voor de 111e Werelddag van de Migrant 

en de Vluchteling. Voor de complete tekst, zie https://www.rkkerk.nl/paus-leo-xiv-

noemt-migranten-en-vluchtelingen-missionarissen-van-de-hoop/ 

 

In zijn boodschap voor de Werelddag van de Migrant en de 

Vluchteling noemt paus Leo XIV hen ‘missionarissen van 

de hoop’. Met nieuwe impulsen voor gemeenschappen die 

hen gastvrij ontvangen. De Werelddag van de Migrant en 

Vluchteling valt in het weekend van 4 en 5 oktober in het 

Heilig Jaar 2025 met het thema ‘Pelgrims van hoop’. 

De Heilige Vader wijst in zijn boodschap op de groeiende actualiteit van alleen aan 

eigen belangen denkende afgebakende gemeenschappen, tegenover waarden als het 

delen van verantwoordelijkheid, multilaterale samenwerking en streven naar 

welzijn en solidariteit ten voordele van ‘de hele menselijke familie’. Een tendens 

die plaatsvindt in de internationale context van hernieuwde wapenwedloop en 

wapenontwikkeling (incl. kernwapens), rampzalige gevolgen van voortgaande 

klimaatcrisis en wereldwijde economische ongelijkheid.  

Paus Leo: ‘Tegenover deze huiveringwekkende scenario’s van totale verwoesting is 

belangrijk dat in het hart van mensen verlangen groeit naar een toekomst van 

waarheid en vrede voor iedereen.’ Miljoenen mensen zijn gedwongen hun land van 

oorsprong achter te laten en elders toevlucht te zoeken. Zoals het volk Israël ooit 

gedwongen was tot een weg door de woestijn, zich richtend op geloof in een land 

met betere toekomst zoals door God beloofd. Migranten en vluchtelingen 

herinneren de Kerk aan haar ‘pelgrimerende’ dimensie: niet zwichten voor de 

verleiding van ‘sedentarisatie’ (inactiviteit) en ophouden ’civitas peregrina’ te zijn 

(volk van God dat pelgrimeert naar het hemels vaderland).  

Op weg naar veiliger oorden kunnen hedendaagse migranten en vluchtelingen 

inspirerende boodschappers van hoop zijn, stelt de paus: ‘In een door oorlogen en 

ongerechtigheden verduisterde wereld, richten migranten en vluchtelingen - daar 

waar alles verloren schijnt - zich op tot boodschappers van hoop. Hun moed en 

vasthoudendheid zijn een heldhaftig getuigenis van geloof dat verder kijkt dan onze 

ogen zien, wat hun kracht schenkt de dood uit te dagen op de verschillende huidige 

routes van de migratie.’ 

Katholieke migranten en vluchtelingen kunnen ‘missionarissen van hoop’ zijn die 

met geestelijk enthousiasme en vitaliteit verstarde gemeenschappen nieuwe 

impulsen geven. Paus Leo: ‘Hun aanwezigheid dient dus erkend en gewaardeerd te 

worden als een echte goddelijke zegening, een gelegenheid om zich open te stellen 

voor de genade van God, die nieuwe energie en hoop schenkt aan zijn Kerk: Vergeet 

de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen 

onthaald.’ (Heb. 13, 2)’  
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 15 oktober vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 1 november en 29 november. 

ADRESSEN ADRESSEN 


