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TRACK & TRACE  

  

We bestelden laatst speciaal voer voor de katten, 

hypoallergeen. Tsja, voor je katten doe je alles. Je tikt het in 

en dan krijg je een berichtje terug: ‘Bedankt voor uw 

bestelling, het pakket is onderweg’. Track & trace….dan kun je het pakket volgen 

terwijl het onderweg is. Een volgend moment krijg je een berichtje dat het op 

donderdag   gebracht zal worden tussen 16.30 uur en 18.30 uur. En ja, dan wacht je 

daarop. Maar helaas, het kwam niet. Wel een berichtje dat het niet donderdag maar 

vrijdag zou komen, tussen 8.30 s ’morgens en 22.30 s ’avonds. Tsja, track & trace, 

het geeft je de indruk dat je je postpakket kunt volgen, maar we wachten nog steeds.  

Laatst in Bloemkamp was daar zo’n meneer bij de uitgang. Hij wilde naar buiten. 

‘Kan dat wel, meneer?’ Margriet kende hem van de afdeling. ‘As ik nei bûten wol, 

dan gean ik nei bûten’, zei hij. En toen was de zuster van de afdeling er al. Ach, zei 

ze, hebt U niet zin in een kopje thee? Nou, dat had meneer wel en liep mooi mee 

naar binnen. Track & trace, dat ze altijd kunnen zien waar of iemand is. Ja, dan is 

zo’n systeem wel mooi.  

Je hoort trouwens tegenwoordig dat het ook steeds meer over kinderen gaat. Dat 

ouders hun kinderen graag willen volgen, Track & trace, een gps-tracker vanwege 

de veiligheid. Is dat nou goed, of is het schijnveiligheid? Ik kan me een verhaaltje 

herinneren van ons neefje. Hij was op Ameland vanwege een schoolreisje. Hij had 

eigenlijk geen mobiele telefoon bij zich moeten hebben, maar had er wel een. Hij 

belde naar huis: ‘mem, ik sta in het bos en ik ben de groep kwijt’. Mem was in alle 

staten. Uit de verhalen achteraf bleek dat de groep en mijn neef alweer bij elkaar 

waren toen mem nog in paniek met de school aan het bellen was.  

Iemand vertelde laatst dat ze vroeger iets heel bijzonders had meegemaakt over het 

licht en de hemel. Maar nu ze ouder was, was het zo stil daarboven en ze had het zo 

nodig. Ze had er vaak genoeg om gebeden.  

Track & trace. Je zou soms zo graag willen dat er een berichtje binnenkwam: Het 

pakketje is naar u onderweg. Het geluk of de Geest daalt neer tussen half 9 en 10. 

Jezus belooft ons in het evangelie toch ook de Geest, de trooster. Ach, misschien 

laat die Geest zich wel niet sturen of bestellen, ze waait immers waarheen ze wil. 

Maar nog mooier: misschien is ze ook al lang en breed in ons aanwezig als de adem 

van het leven, de adem in en uit. Is ze nooit weggeweest en zal ze ons ook nooit 

verlaten of kwijtraken of we nou naar binnen gaan of naar buiten, op Ameland zijn 

of thuis. En ja, dan kun je lang wachten. Misschien moesten we er maar gewoon uit 

leven.  

  

Pastor Lucas Foekema   

PASTORAAL WOORD 
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UITNODIGING  

30 Jarig priesterjubileum pastoor Peter van der Weide  

 

Wij nodigen u hierbij van harte uit om dit met pastoor en ons op 

zondag 15 juni a.s. te vieren.  

Jubileum Programma | Sint Martinuskerk, Singel 64, Sneek  

10.30u Plechtige Eucharistieviering, o.l.v. pastoor Peter van der Weide, pastor 

Lucas Foekema, Jan Mulder en medecelebranten.  

Met medewerking van koren, organist, dirigent, lectoren, kosters, misdienaars, 

acolieten en fanfare uit de Parochie. 

12.00u Receptie in de pastorietuin met ontmoeting, koffie, gebak, soep, broodjes 

14.00u  Feestelijk programma in de Sint Martinuskerk o.a. met muziek, zang, dans 

en gedicht.    

15.15u Borrel en hapjes in de pastorietuin   

16.30u Afsluiting  

  

Vriendelijke groet,  

Bestuur Sint Antonius van Paduaparochie en   

locatieraden Blauwhuis, Heech, Reahûs e n Sneek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

VERJAARDAG Pastoor Peter van der Weide 

  

Zaterdag 12 juli a.s. hoopt onze pastoor 67 jaar te worden.  

U bent vanaf 11.30 uur van harte welkom in de pastorie van Sneek 

om de pastoor te komen feliciteren. 

’s Avonds om 19.00 uur gaat pastoor voor in de Eucharistieviering 

in Blauwhuis. Na afloop van de viering is er in de pastorie van 

Blauwhuis ook gelegenheid om de pastoor te feliciteren.   

  

Het parochiebestuur 
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WIJ ZOEKEN EEN KOSTER   
SINT MARTINUSKERK A/D SINGEL SNEEK 20 UUR PER WEEK 

  

Als koster bent u verantwoordelijk voor de dienstverlening rondom en tijdens 

vieringen en activiteiten in de kerk. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het 

(laten) uitvoeren van (klein) onderhoud, regelt u zaken met betrekking tot de 

veiligheid van het kerkgebouw en stuurt u diverse groepen vrijwilligers aan.   

Ons aanbod  

Als koster krijgt u een afwisselende baan op een prachtige locatie in Sneek. 

Salariëring geschiedt op basis van de regelgeving van het bisdom Groningen-

Leeuwarden.  

Uw profiel  

• Zelfstandig werk- en denkniveau (MBO-niveau);  

• Organisatievermogen met een dienstverlenende instelling;  

• Sociaal vaardig, doortastend, proactief en stressbestendig;  

• Goede communicatieve vaardigheden en een representatieve uitstraling;   

• Bereidheid tot werken op flexibele tijden;  

• Diploma’s zoals BHV en EHBO zijn een pré of u bent bereid deze te halen;  

• Kerkelijk meelevend   

Enthousiast geworden? We nodigen u graag uit om te solliciteren! U kunt uw 

motivatie met CV tot uiterlijk 1 juli a.s. mailen naar 

secr@sintantoniusparochie.nl  

  

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met pastoor Van der 

Weide, telefoon 0515-412626 of zie op 

www.sintantoniusparochie.nl/nieuws/vacature  

 
OPBRENGST COLLECTE VASTENACTIE APRIL 2025 

  

Sint Vituskerk Blauwhuis:  Collecte      € 241,80 

Locatie St. Josephkerk Heeg en meer:      € 384,30 

Vastendoosjes leerlingen basisschool ‘De Opstekker’   € 116,95 

Vastenzakjes                                                                   € 190,00 

Uitgangscollecte Paaswake                                             €  77,35 

Sint Martinuskerk Reahûs:       € 2.192,70 

Vastenactie voor Schoner koken, beter leven    € 427,--  

IKC Bonifacius Reahûs, sponsorloop voor waterput in Tanzania € 1765,70 

Sint Martinuskerk Sneek:  Collecte vastenactie     €1.227,30 

Opbrengst Vastenactie totaal:      € 4.046.10 

 

Met vriendelijke groet, Werkgroep MOV, Wiebe Hanzen  
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THEATERVOORSTELLING ‘SCHREEUW IN DE RUIMTE’ 

  

De PCI ondersteunt De Joseph Wresinski Cultuur Stichting.  

In het vorige parochieblad heb ik u verteld wat zij doen.  

Theatervoorstelling  ‘Schreeuw in de ruimte’ komt in Sneek.  

Wanneer:   27 juni, 20.00u, vanaf 19.30u ontvangst.  

Waar:    Veemarkthal, Stationstr 16b, Sneek  

‘Schreeuw in de ruimte’ is een prachtige, intieme voorstelling die je kennis laat 

maken met hun leven. Oproept tot solidariteit. Laten we gaan luisteren naar hen.  

De theatermakers en spelers kijken er naar uit om u te ontmoeten en na afloop in 

gesprek te gaan  

Deze voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door moeders in armoede. Sterke 

vrouwen die elke dag strijden om hun gezin overeind, gezond en bijeen te houden. 

Meestal zwijgen zij over de pijn en moeite die dit kost. Met de voorstelling 

doorbreken zij hun stilte.   

GRATIS. Vriendelijk verzoek om u aan te melden via wresinskicultuur.nl/agenda  

Tot ziens op 27 juni?  

 

Het mag u goed gaan namens de leden van de PCI.  

Susan ten Kate-Brattinga. Tel 569411  

 
TERUGBLIK SNEEK80JAARVRIJ SINT MARTINUSKERK  

 
Maandag 21 april  

Op 2e Paasdag, de dag dat Paus Franciscus overleed, vond er in 

de RK Sint Martinuskerk van Sneek een lezing plaats van de 

schrijfster Rosita Steenbeek. Haar lezing ging over het door haar 

geschreven boek ‘Rose-Een familie in oorlogstijd’, dat tien jaar 

geleden verscheen.   

Vanwege het overlijden van de Paus werden 

om 20.00u alle klokken geluid.  

 

Zondag 4 mei Requiem van Fauré door Capella Sneek  

De dag van 4 mei werd 

afgesloten in de Sint 

Martinuskerk aan de Singel 

met een uitvoering van het 

Requiem van Gabriël 

Fauré. De meer dan 400 

aanwezigen lieten zich meenemen vanaf de 

woorden Requiem aeternam ( Heer, geef hen 

de eeuwige rust) tot aan het hemelse In 
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Paradisum deducant te Angeli (Mogen de engelen u begeleiden naar het 

Paradijs).   

  

Het bestuur van Stichting Sneek80 jaar vrij wil iedereen bedanken voor zijn of 

haar medewerking! We hebben er samen iets moois van gemaakt. Nogmaals heel 

veel dank!!! Age Bootsma, Renate Dümmer, Bert Koopmans, Dick Overeem, Kees 

Poiesz  

 
EVELINE ROELOFS UIT HEEG:  

Mijn maatschappelijke stage bij de St. Antonius van Paduaparochie   

 

’Ik heb mijn maatschappelijke stage gedaan bij de kerk. 

Daar kon ik helpen met misdienen dat vond ik erg leuk. Ook 

heb ik mee geholpen bij Koningsdag daar deed ik helpen bij 

het Kinderplein. Dat was ook heel leuk. Bij 80 jaar vrij heb 

ik ook geholpen dat was heel interessant en super gezellig. 

De begeleiding was heel aardig en hielpen je met alles. 

Iedereen was super aardig en ik vond het super leuk om 

hiermee mee te mogen helpen. Zondag 15 juni is mijn 

laatste stage dag dan help ik mee bij 30 jaar priesterfeest van 

de pastoor.’  

  

We wensen Eveline veel succes toe met haar verdere studie.  

Jetty Sipma en Renate Dümmer  

 

Naschrift Oranjevereniging: ‘Wat een topper die Eveline! 

Wat mij betreft dik geslaagd voor haar stukje maatschappelijke stage bij ons. Heel 

lief, positief en helpend.         ’  

Naschrift Sneek80jaarvrij: ‘Eveline is iemand op wie je kunt rekenen. Niets is 

haar te veel. Altijd een helpende hand. Een topper!!!’  

 

Bronnen van Bezieling: 

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Woensdag 2 juli, 13.30 -14.30 u is er in de RK 

pastorie, Singel 64, leerhuis rond de Schrift. Pastoor 

Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in 

gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend 

met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie  

U bent meer dan welkom!  
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VIERINGEN 

 

 Zondag 15 juni  30 Jarig priesterjubileum  
                            Pastoor Peter van der Weide   
                            Sint Martinuskerk Sneek   
  10.30  Plechtige Eucharistieviering   

o.l.v. pastoor Peter van der Weide, pastor Lucas Foekema, Jan 

Mulder en medecelebranten.  
    m.m.v. koren, organist, dirigent, lectoren, kosters, acolieten, 

misdienaars en fanfare uit de Parochie.  
  12.00  Receptie in de pastorietuin.  

  14.00  Feestelijk programma met muziek, zang, dans en gedicht  

  15.15  Borrel en hapjes in de pastorietuin  

Zondag 22 juni   

  09.30  Woord- en communieviering o.l.v. pastor Foekema  
Mmv St Ceciliakoor   
Acoliet Jan Landman  
Koster Sicco Rypma  

    Intenties:  
Jaargetijde Giny van der Weij, Harmen Witteveen  
Hedwig Brandsma-Ydema, Sibbel Witteveen-Asma  
Antoon Popma  

Zaterdag 28 juni    Boerderijviering bij familie Draijer De Kat 14 Westhem  

  19.00  Viering o.l.v. pastoor van der Weide  
m.m.v. St. Ceciliakoor  
Lector Marieke Brandsma  
Acoliet Berber Witteveen  
Koster John Weel   

    Intenties:Jan Witteveen, Trijntje Maria Flapper, Sikke Brandsma  

Zondag 6 juli   

  09.30  Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  
Lector Lisa Brandsma  
Acoliet Jan Landman  
Koste Sicco Rypma  

    Intenties:   
Overleden familie Sikkes-Bekema  
Willem Kroon   
Boukje Galema-Rijpma  

LOCATIE BLAUHÚS 
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Zaterdag 12 juli  

  19.00  Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide  
m.m.v. St. Ceciliakoor     
Lector Maria Zonderland  
Misdienaar Elbrich, Hendrik  
Koster André Brandsma  
Na de viering koffie met gebak in de pastorie   

    Intenties:  
Familie van der Weij  
Thewis Hobma  
Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma  

Zaterdag 19 juli  

  19.00  Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  
m.m.v. St. Ceciliakoor  
Lector Marije Brandsma  
Misdienaar Auke. Acoliet Jan   
Koster Jan Landman  

  
Zondag 27 juli  

  09.30  Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  

 
Uw dierbaren herdenken   

U kunt met misintenties overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in onze 

kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de viering 

kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. Voor 

vrijblijvende informatie:  

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704  

Actie Kerkbalans 2025 – Hartelijk dank  

  

Heel veel mensen hebben hun kerkbalans-bijdrage betaald of 

toegezegd. Er doen ook veel jongeren mee !   

De actie Kerkbalans is ook altijd een mooi contactmoment; 

hier een vraag daar een praatje, dat wordt zeer gewaardeerd.  

Hartelijk dank aan iedereen die meedoet en de vrijwilligers die ons geholpen 

hebben. Zo houden we samen onze kerk en geloofsgemeenschap in stand.  

  

Hartelijk dank,  

Sint Vitus locatieraad Blauwhuis   

NL67RABO 0308720458  

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 38909704   

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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‘Dat alles goed is’.   

 

Het was een feestelijke Eerste Communieviering zondag 25 mei in onze Sint 

Vituskerk. Met eerstecommunicanten Jacob Kuipers, Marin Wijbenga en Lisanne 

Roelofs; voorgangers pastor Lucas Foekema en pastoor Peter van der Weide. Met 

koor, djembés, trompet, strijkers en orgel muziek.    

De kerk was heel mooi versierd en er was veel familie meegekomen. Bij de 

Vredeswens zei een van de communicanten spontaan: ‘dat alles goed is’. Prachtig, 

duidelijker kan het niet !   

In de midden op Djembé Lisanne, Jacob en Marin. .  

  

Dank aan iedereen die meegewerkt en meegevierd heeft.   

De Sint Vitus Locatieraad.  

  

  

Bedankt.  

Foar alle lokwinsken, dy’t ik op myn 90-ste jierdei krigen ha, wol ik jimme myn 

dank útbringe. Dat meilibjen docht in minske goed.   

  

Tige bedankt,  

Sietske Huitema-Rypma  
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Boerderijviering Zaterdag 28 juni 19.00u  

  

Vorig jaar zaten we onder de fruitbomen bij 

Cor en Brenda op de Kie. Dit jaar in de tuin bij 

Jacob en Holkje aan de Hemdijk (de Kat 14).   

  

‘Boeren, burgers en buitenlui’,  

van harte welkom allemaal !  

  

Nijs fan de Sint Vitus lokaasjeried  

• Sneon en snein 21 en 22 juny is it wer feest yn ús pastorijtún. Op sneon 

earst  Jeugdorkestenfestival  en sneon en snein grut Túnfeest. Op in unyk plak, 

dêr kin gjin teäter tsjinop !   

• It parochybestjoer hat it gebouwenplan nei it bisdom stjoerd.   

• We ha in moaie grutte houten túnbank krigen foar op it tsjerkhôf.   

• Sneon 12 july nei de fiering kofje mei gebak en borrel yn de pastorij !   

• Doarpsbelang skinkt in Doarpsflagge, foar oan de mêst yn de pastorijtún.   

• Fan 5 july oant en mei 13 septimber is der elke sneontemiddei wer 

Tsjerkepaad. Dat lûkt altyd in protte belangstellenden nei ús Sint Vitus.   

• Sneon 13 septimber is der moarns Uitfestival en middeis Nasjonale 

Monumintedei.    

• Der wurdt wurke oan in tentoanstelling oer oerstreamingen rûnom Blauhûs en 

Greonterp.   

  
Oant sjen yn (en by) de Sint Vitus,  

Sint Vituslokaasjeried  

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 0638909704  

  

Programma Uitfestival op sneon 13 septimber is bekend:  

  

• Pastorijtún Untfangst mei kofje   

• 10.00 oere Folksmuzyk fan Di Gojim mei Fanfare Blauwhuis   

• 10.30 oere Eigen programma Fanfare  

  
• Op it poadium yn‘e tsjerke:  

• 11.00 oere Jeugdorkesten en Steyn Land   

• 11.55 oere Spektakulêr slot mei alle muzikanten en publyk  

  

Wurkgroep Uitfestival,   

Lucas Foekema, Jeanette Valkema, Sicco Rypma   

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Betinke en Fiere op 4 en 5 maaie 2025 yn Blauhûs  

  

We kinne werom sjen op in bysûndere deadebetinking en feestlike fiering fan 80 

jier frijheid. By de drokbesochte betinking op snein 4 maaie is it keunstwurk 

‘sprong nei frijheid’ - in ûntwerp fan Bauke Hobma - ûnthuld. It opskrift  ‘Hoedzje 

it ljocht’ is skreaun troch Eppie Dam. De folsleine tekst fine jo yn it 

meidielingkastke op it tsjerkhôf.  

Der wiene taspraken, krâns- en 

blomlizzing, de  Fanfare spile 

koralen. Nei’t de klok 8 oere 

sloech wie it 2 minuten stil. Us 

plan is om de kommende 

jierren mei nije ferhalen op 

wikseljende lokaasjes de 

betinking te organisearjen. 

Elkenien tank foar it 

meiwurkjen en dielnimmen.    

  

Moandei 5 maaie ha we 80 jier Frijheid fierd mei mar leafst 100 iters by it hearlike 

Frijheidsmiel yn de pastorijtún.   

 

De bern brochten de frijheidsflam. 

Der wiene blije oantinkens, 

spoken words en fleurige muzyk. 

Klaas stie op it plein mei de 

yscokarre. Yn de keuken swaaiden 

Wopke en Hinke de skepter.    
 

  

Mar leafst 75 ! frijwilligers ha 4 - 5 maaie spontaan meiwurke, we ha se betanke 

mei in fotoboekje fan beide dagen. Belangstelling? Der binne noch boekjes oer. Ek 

oare reaksjes binne wolkom.   

  

De betinking en it frijheidsmiel binne finansjeel mooglik makke troch: Stichting 

van der Weijfonds, Parochiële Caritas Instelling,  doarpsbelang Blauhûs, stichting 

Jongereinhús Sie-Sa, gemeente Súdwest-Fryslân, Vfonds en Nationaal comité 4 en 

5 mei.   

  

4 en 5 maaie komitee Blauhûs,  

Willem, Aggie en Sicco T 06 38909704 facebook @deadebetinkingblauhus   
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50 jier follybal Punt út!  

  

It is hast safier, jubileum 50 jier Punt út op 4 en 5 july!  

Freeds foar de jeugd en sneons foar de leden en âld leden. Foar de jeugd ha we in 

aktyf programma mei dernei sliepe op it fuotbalfjild.   

Sneons begjinne we mei in Jowo toernoai. JoWo stiet foar Joop Wortman 

toernoai. Joop Wortman wie de earste trainer fan Punt út en hie mei it earste 

bestjoer der foar soarge dat it follybal begûn te libjen. Derom wie der in jierliks 

toernoai dat de namme krige JOWO toernoai. We begjinne derom ek mei in 

JOWO toernoai om 16.00 oere. Nêst noch in jûnsprogramma, bliuwt der noch 

genoch tiid oer om gesellich mei elkoar te kletsen.   

Minsken dy't harren opjûn ha wurde op de hichte brocht fia de mail.   

Opjaan is wol belangryk, dan witte wy efkes wer we oan ta binne en komme we 

net foar ferrassings te stean. Noch net dien? Doch dat dan noch sa gau as mooglik 

fia: puntutjubileum@gmail.com  

  

Binne der noch minsken dy't moaie ferhalen as moaie foto's ha? Stjoer se dizze 

dagen dan nei boppesteand mailadres.  

Wy ha der sin oan en hope op moai waar want it is allegear op it fuotbalfjild fan 

Blauhús.  

Publiek is ek wolkom fansels.  

  

De jubileumkommisje  

Piety, Geertje, Nynke A, Fardau, Thea en Tineke.  

  
Collectes Sint Vituskerk   

april 2025 €  796,99  

Collectes vastensactie €  241,80  

 
 

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad   

  

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com  

28-05-2025 >> verschijnt op 10-06-2025  

09-07-2025 >> verschijnt op 22-07-2025  

20-08-2025 >> verschijnt op 02-09-2025  

  

Of in de brievenbus van de pastorie   

mailto:puntutjubileum@gmail.com
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Nieuws van Fanfare Blauwhuis  

De leden van Fanfare Blauwhuis hebben de afgelopen 

tijd niet stilgezeten! Op 29 maart hebben wij meegedaan 

aan het Femuza Festival in Nijland. Aan dit festival 

deden 12 verschillende orkesten uit Súdwest-Fryslân 

mee. Fanfare Blauwhuis heeft vier verschillende 

nummers gespeeld en er werd gejureerd door Tijmen 

Botma en Jacob de Haan. We hebben een mooi 

juryrapport gekregen met ook een aantal tips. Hiermee 

zijn wij aan de slag gegaan, want één van de gespeelde 

stukken speelden wij ook op het Festival op 

Schiermonnikoog! Daarover later meer.  

   
Op 4 mei hebben we onze muzikale medewerking verleend op de 

dodenherdenking bij de Sint Vituskerk in Blauwhuis. Het was een mooie avond.   

  

Fanfare Blauwhuis heeft op 24 mei meegedaan aan het 

Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog. OMF 

(organisatie van muziekverenigingen in Fryslân) organiseert 

dit festival jaarlijks. Dit jaar waren we al vroeg aan de beurt, 

want we mochten met de eerste boot van 06:30 vertrekken 

vanaf Lauwersoog. Vol goede moed stapten we op de boot. 

Het was in de ochtend nog mooi weer! Hier hadden we 

geluk mee. Om 09:15 was ons optreden in het kerkje. Hier 

hebben we het stuk ‘Bliss’ gespeeld voor de jury. Over het 

algemeen hadden we een goed gevoel over ons optreden! 

Na het optreden in de kerk hebben we in het koepeltje ‘Het 

Beukennootje’ nog een aantal vrolijke nummers gespeeld.   
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Hierna was het tijd voor terras, wandelen, luisteren naar andere orkesten of koren 

of naar de boot en terug naar huis. Tijdens de prijsuitreiking kregen we fantastisch 

nieuws! Het goede gevoel na ons optreden was niet voor niets, want we mochten 

de eerste prijs in ontvangst nemen met 88 punten! In het juryrapport stonden 

lovende woorden. Een optreden waar we blij mee en trots op mogen zijn!   

  

De komende tijd staan er nog wat andere optredens op de planning. Op zondag 15 

juni mogen wij de viering van Pastoor van der Weide zijn 30 jarig 

priesterjubileum begeleiden in Sneek.   

  

Zaterdagochtend 21 juni organiseert Fanfare Blauwhuis het jeugdkorpsenfestival! 

Dit is in de tuin van de Sint Vituskerk, op het podium van het Tuinfeest. Die 

mogen wij dan gebruiken: voor de jeugd natuurlijk heel speciaal!   

Donderdagavond 26 juni doen wij mee aan het Simmerfestival in Gaastmeer. Dit 

is een gezellige muzikale avond met korpsen uit de buurt.   

  

Daarna is het alweer tijd voor 

de zomerstop…. Maar niet 

getreurd!   

Na de zomer staan er ook al 

een aantal data in de agenda. 

Op 13 september doen wij 

mee met het Uitfestival in 

Blauwhuis. Gezamenlijk met 

Klezmerband Di Gojim 

hebben wij dan een optreden! 

Op 8 november doen wij mee 

aan het Bondsconcours van 

OMF in Hoogeveen. Zaterdag 

15 november komen wij weer 

bij de deuren langs voor de jaarlijkse snertactie en ook ons jaarlijkse kerstconcert 

staat alweer gepland op zondag 21 december.   

  

Genoeg muzikale activiteiten de komende tijd!   

Hopelijk tot ziens bij een van onze uitvoeringen.  

  

Een muzikale groet, Fanfare Blauwhuis   
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Blauhúster Túnfeest – editie 2025  

Zaterdag 21 Juni en Zondag 22 Juni is het weer zover: het jaarlijkse Blauhúster 

Túnfeest! Zoals altijd vieren we dit feest in het weekend rond de langste dag van 

het jaar. Midden in het hart van Blauwhuis beloven we ook dit jaar weer twee 

dagen vol muziek, sfeer en onvergetelijke momenten. Jong en oud, dorpsgenoot of 

bezoeker: iedereen is welkom!  

 

Zaterdag 21 Juni – Aanvang 20:00 uur  

We trappen het weekend af met een muzikale reis vol herkenning en nostalgie.  

 

The Clarks – Golden Earring Tribute                          

Deze topmuzikanten brengen een ode aan een van de grootste rockbands van 

Nederland. Verwacht klassiekers als Radar Love, Twilight Zone en When the 

Lady Smiles – live gebracht zoals je ze kent, maar met nét dat beetje extra vuur.  

 

Nederpop All Stars                                                  

 Een feest van herkenning met de grootste Nederpop-hits uit de jaren ’80 en ’90. 

Met oud-leden van o.a. Toontje Lager, Het Goede Doel en Frank Boeijen Groep 

weten zij precies hoe je het publiek aan het zingen krijgt.  

 

Zondag 22 Juni – Spelletjes op het plantsoen – Aanvang 13.00 uur  

We beginnen de zondag traditiegetrouw met een gezellig spel op het plantsoen 

voor jong en oud. Of je nu komt om fanatiek mee te doen of gewoon voor de 

gezelligheid – er is voor iedereen wat te beleven. En natuurlijk staat er weer een 

mooie bokaal klaar voor de winnaar!  

 

Na de spelletjes verplaatst het feest zich naar de tuin, die om 15.30 uur opent. 

Voor de lekkere trek is er op het eetplein in de tuin volop keuze uit allerlei lekkere 

versnaperingen!  

 

Zondag 22 Juni – Aanvang 15.30 uur  

Op zondag zetten we alles in het teken van meezingen, dansen en feest!  

 

Jackfire                                       

Een knallende start van de zondag: deze feestband weet precies hoe je het publiek 

in beweging krijgt met hun mix van rock, pop en feestklassiekers.  

 

Piraten Power Hour                                   

Voor de liefhebbers van het betere meezingwerk: een uur lang knallen met 

Hollandse hits en guilty pleasures – hier is geen schaamte, alleen maar feest!   
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The Rousers                                                     

Een dampende mix van rock-‘n-roll en energieke covers. Met hun opzwepende 

optreden slepen ze je mee vanaf de eerste noot. Van rockklassiekers tot dansbare 

meezingers – deze band weet hoe je een zondagavond in stijl afsluit.  

 

Tickets en info                                                         

Voorverkoop via: www.tunfeestblauhus.nl/tickets  

Ook verkrijgbaar aan de entree.  

Volg ons voor het laatste nieuws op:  

www.tunfeestblauhus.nl  

www.facebook.com/tunfeestblauhus  

https://www.instagram.com/tunfeestblauhus/  

  
  

  
  
  
  

  

http://www.tunfeestblauhus.nl/tickets
http://www.tunfeestblauhus.nl/
http://www.facebook.com/tunfeestblauhus
https://www.instagram.com/tunfeestblauhus/
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Oprop Nijsbrief Simmer  

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Simmer hat, dit graach   

Foar 13 juny 2025 stjoere nei:   

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com  

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.  

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) 

ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.  

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.Redaksje Nijsbrief  

  

  

Oproep Nijsbrief Simmer  

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief 

Simmer, graag   

Voor 13 juni 2025 sturen naar:  

nijsbriefblauhus@hotmail.com of 

nijsbriefblauhus@gmail.com  

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn 

van harte welkom.  

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van 

Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe 

waarin u zich voorstelt aan de bewoners van 

Blauwhuis.  

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.  

Redactie Nijsbrief  

  

  

mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
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VIERINGEN 

 

 

Proficiat         

                   

Van harte feliciteren wij Lisanne Roelofs !     

                                                  

Zondag 25 mei heeft zij samen met Jacob en Marin uit Blauwhuis,                 

haar 1e H. Communie gedaan.  

LOCATIE HEEG 

Zondag 15 juni    Priesterjubileum Pastoor Peter v.d. Weide 

 10.30 uur Gezamenlijke viering in Sneek 

Zaterdag 21 juni 

 19.00 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 29 juni 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 6 juli 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 12 juli 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 20 juli 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Zaterdag 26 juli 

 19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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VIERINGEN 

 

Zondag 15 juni:  

Viering te Sneek ter gelegenheid van het 30 jarig priesterjubileum  

van pastoor van der Weide U bent daarvoor van harte uitgenodigd.  

Deze feestelijke gezamenlijke viering begint om 10.30 uur. 

Intenties: Clasien Brandsma- Ketelaar, Leo en Marijke 

Otte- Brandsma, Tjerkje Huitema en familie 

 

Zondag 22 juni 

9.30 uur Eucharistieviering met Pastoor van der Weide 

Lector: Rein 

Intenties: Leny van Balen-van der Werf, Joop en Corrie 

Altenburg- Damsma. Andries en Regina Siemensma-van der 

Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, 

 

Zaterdag 28 juni 

19.00 uur Woord- en communieviering met Pastor Foekema 

Lector: Karel Misdienaars: Idwar en Eise 

Intenties: Tjerkje Huitema en familie, Tom Slooter 

 

Zaterdag 5 juli 

19.00 uur viering van de Eucharistie met Pastoor van der 

Weide 

Lector: Rein Misdienaar:Brecht 

Intenties:Tom Slooter 

 

Zondag 13 juli 

9.30 uur woord-en communieviering met Pastor Foekema 

Lector: Anneke 

Intenties: Clasien Brandsma- Ketelaar , Leo en Marijke Otte- Brandsma 

 

Zaterdag 20 juli 

19.00 uur Woord- en communieviering met Jan Mulder 

Lector: Jetse. Misdienaars: Femke en Tymen 

Intenties: Leny van Balen v.d. Werf, Corrie Altenburg- 

Damsma, Andries en Regina Siemensma-van der Weij, 

Minne en Sybrich Poelsma-Aukes,  

LOCATIE REAHÛS 
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De werkgroep ‘Schildera’ toonde op 24 mei de schilderijen van Pater Pieter 

Bootsma, die in Cadier en Keer na zijn missionaire leven zijn hobby, het schilderen, 

weer op oppakte, maar dan toch dement wordt. De tentoonstelling laat zien dat 

langzaamaan alle kennis en kunde van de mens verloren gaat. Zeer indrukwekkend. 

De getoonde afbeeldingen geven heel goed weer hoe dat proces verloopt. De 

schilderijen worden steeds abstracter. De geschreven teksten zijn van zijn 

begeleidster, zij schreef op wat pater Pieter hardop dacht en vertelde. De 

tentoonstelling in de kerk, tijdens de kunstroute, werd druk bezocht. Dank aan het 

team van Joop en Marieke Bootsma. 

 

 

 
IN MEMORIAM AKKE VAN DER WERF FLAPPER 

 

Akke van der Werf-Flapper werd geboren op 14 december 1928 in een kinderrijk 

gezin aan de poel bij Lytshuzen onder Heeg. Ze kreeg als kind al de liefde voor de 

natuur mee, de liefde voor de beesten en de hynders. Ze hielp graag mee op de 

boerderij. En ook in het gezin was haar hulp onmisbaar en was ze een ‘twadde mem’ 

voor de jongsten. Door de oorlogsjaren was er niet zoveel mogelijkheid om je te 

ontplooien. Haar hulp op de boerderij was trouwens ook nodig.  

Maar dan op zeker moment, het is nog de tijd van de echte winters, ontmoet ze haar 

man, bij het schaatsen op het krúswetter yn Boalsert: Jitte van der Werf. Van het 

een kwam het ander. Ze trouwden in 1954. Twee mensen die elkaar mooi 

aanvulden. Akke wat noffliker, Jitte mischien wat rechtlijniger, maar met elkaar 

maken ze een fijn en warm thuis voor de 10 jongens; ‘Akke’s tiental’ stond het zo 

mooi op de rouwkaart. Ze woonden de eerste jaren in het arbeidershuisje naast de 

boerderij. Het was er niet altijd zo ruim. En die beginjaren zullen vast niet zo 

makkelijk geweest zijn, maar met spaarzaamheid kom je ver. Ze was er altijd voor 

het gezin en onvermoeibaar bij de vele taken in de familie. En ondanks de drukte 

waren de contacten met het thuis in Lytshuzen belangrijk. Eigenlijk was sowieso 

het contact met anderen en het meeleven met anderen voor haar een 

levensvoorwaarde.  
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Na vijf jaren komen ze te wonen op de boerderij. En Akke en Jitte weten de 

boerderij tot een mooi bedrijf op te bouwen. Akke bleef haar hele leven zorgzaam 

omgaan met de dingen, nooit veeleisend voor zichzelf. Maar naar gelang er meer 

kinderen de deur uitgingen, kreeg ze meer ruimte voor zichzelf. Samen met Jitte 

genoot ze in haar pensioen van meer sociale activiteiten, het kaartspelen, jeu-de-

boule, de jaarlijkse busreizen met vrienden. Ze genoot ook intens van de omgang 

met haar kleinkinderen. Die kwamen regelmatig langs en genoten van beppe’s 

gebonden vermicellisoep waar de lepel rechtop in bleef staan. Ze verwelkomde 

iedereen die langskwam doorgaans met: ‘Mooi dast der bist. En hoe giet it thùs?’ 

Akke van der Werf was altijd gastvrij en opgeruimd van gemoed.  

Het afscheid van Jitte zal vast en zeker moeilijk geweest zijn. Je bent je wederhelft 

kwijt. Maar ze blijft de vrouw die ze is en het huis in Tirns blijft het centrum van 

de wereld. Maar wel moet ze merken dat het in het hoofd wat verandert, dat de 

dingen wat ingewikkelder worden al geeft ze natuurlijk geen verlies. Gelukkig kon 

ze een mooi plekje vinden bij de dagbesteding bij Idzegea (ook weer dicht bij dat 

thuis van vroeger). En ja, uiteindelijk volgt de verhuizing naar Bloemkamp. Dat 

was een grote stap maar eigenlijk krijgt een mens dan terug wat je in het leven 

gegeven hebt aan vriendschap en liefde. De grote verbondenheid en betrokkenheid 

bij elkaar. En terwijl ze natuurlijk minder werd bleef ze toch ook de vrouw die ze 

was; opgeruimd en met humor, dankbaar en in het volste vertrouwen in de 

voorzienigheid. En zoals zo mooi werd verteld aan het einde van een bezoek toch 

vooral de hartelijke groeten over te brengen: ‘ek thùs myn groeten oerbringe en net 

ferjitte hjer’.  

Akke is overleden op 8 april in Bolsward. In de viering ten afscheid in de 

Martinuskerk van Reahûs zongen we voor haar het Ave Maria en it Aldershûs. Dat 

ze nu thuis mag zijn gekomen in die wereld van licht en vrede en weer verenigd met 

Jitte en met allen die haar zijn voorgegaan. Wij wensen de familie heel veel sterkte 

toe.  

 

Pastor Lucas Foekema 
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 14 juni – H. Lidwina van Schiedam  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, voor een 

jarige, Appie Kroon 

Zondag 15 juni – H. Drievuldigheid – Hoogfeest- Pastoor 30 jaar priester 

Kerk 10.30 Eucharistieviering m.m.v. het Antoniuskoor 

Willem Nicolaij (L) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid voor 30 jaar priesterschap, 

overleden ouders Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink 

en hun zoon Dick, overleden ouders Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, alle overleden van de familie van der Weide-

Stornebrink, Sietse, Thea en Siebrand Altena, bij de 

verjaardagen van Annet Barnhoorn –Drabbe en Eli 

Barnhoorn-van der Vegte, overleden papa Roger Willemans, 

uit dankbaarheid b.g.v. een 66 jarige huwelijksdag, ter 

nagedachtenis van de overledenen van de familie Bon, ter 

nagedachtenis van de overledenen van de familie van Mijle, 

oud pastoor pater Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen, 

oud pastoor Jan Alferink en broer Theo en Piet, Marietje 

Wortelboer, pastoor Arie Ros, Henk en Sabine Andela-

Brouwer 

Kinderwoorddienst 

Maandag 16 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Johan Kodde, Folkert en Tine van der Pol-Zijlstra 

Dinsdag 17 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Nan Drabbe-Kruijs 

Woensdag 18 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Annie Meijer-de Vries 

Donderdag 19 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor en bijzondere intentie 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 20 juni 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter intentie van het bruidspaar Anton Oolthuis en 

Jeminka van Riek die vandaag in Doetinchem trouwen, Koos 

Kruis 

Zaterdag 21 juni – H. Aloysius Gonzaga, religieus 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en overleden  

familie Brouwer-Palsma, Wies Hooijschuur-van den Oever 

Zondag 22 juni – Hoogfeest van Sacramentsdag 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Vrouwenschola 

Melanie Matthews – Bzrokowski en Ariana Alberda (L) 

Fabiola en Rosmari Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Mimi Steinebach, Pater Rients Andela, Louise 

Wierdsma-de Bruin, overledenen van de familie Wierdsma, 

Suze Westhof, Fea van de Meulen-von der Heijde, Marian 

Fijlstra-van Ruiten, Hessel Hanzen 

Kinderwoorddienst 

Maandag 23 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Pe Miedema, Johanna Poiesz-Brandsma, overleden 

ouders en familie 

Dinsdag 24 juni – Geboorte van de H. Johannes de Doper- Hoogfeest 

Kerk 

 

 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

 

 

13.30 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor Emma Roos Morssink die vandaag wordt 

gedoopt, Cornelis Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en 

Eli Damwijk 

 

Doop van Emma Roos Morssink 

Woensdag 25 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Julia Boersma-Kamsma, Cile Hettinga 

Donderdag 26 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen 

Vrijdag 27 juni – H. Hart van Jezus- Hoogfeest 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus 
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Zaterdag 28 juni - 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Sopfia Teters-Vunderinck, Pier 

Ruiter, 

Zondag 29 juni  - Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Woord en Communieviering m.m.v. Intermezzo 

Franclin Kubaran (L); Henk Elzinga en Kees Buruma (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, we vragen het gebed voor Leo Potma en onze 

dochter Karin, overleden ouders Schoof-Middelweerd, 

overleden familie Brenninkmeijer-Bürger, Betty Edens-Van 

den Berg 

Kinderwoorddienst 

 

Evensong met de MartiniKoorschool o.l.v Gerard van 

Beijeren 

Maandag 30 juni                                                                                             

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Joop Modderman, Annie Huitema-Jongstra 

Dinsdag 1 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en 

Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 2 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma-van der Horst 

Donderdag 3 juli – H. Tomas, apostel, feest 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden mw. Martina Kruijs- van der Linden, 

Boeth Zeth Matitawaer, Paula Charlotte Matitawaer, Frans 

Bernardo 

Vrijdag 4 juli -1e Vrijdag van de maand 

Kerk 

Kerk 

18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed in verschillende talen 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de  parochie, om roepingen tot 

het priesterschap en het religieuze leven, Jaap de Backker, 

Joke Kloos, Mien Roelen- van Rooden, Jan en Regina v.d. 

Berg-Hoekstra, overledenen van de familie Hoekstra 

Zaterdag 5 juli 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Koos Rijpstra, Tinus van der 

Weide, Rein van der Werff 
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Zondag 6 juli – 14e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Mannenschola 

Eeke Slart (L);   Mikail Daniel en Melle de Wolff (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Tinus en Janny van der Weide – Stornebrink en 

hun zoon Dick, pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt, 

Piet Bootsma, Anno Bootsma, Rein en Annie van der Vliet-

Tigchelaar, Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, 

Familie Potma-Silvius, Familie Bootsma- de Jong, bij de 

verjaardag van de Heer Robin Barnhoorn, Hein en Rie 

Tromp-Vonk, Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra, 

Cees en Rina Silvius-Griffioen, zuster Manetta van Zuijlen, 

zuster Johanny Mentink, Diny Hergarden 

Kinderwoorddienst 

Maandag 7 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mattie Janssen-janssen, Fimme en Jantje Folmer-

Witteveen 

Dinsdag 8 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Familie Brenninkmeijers-Sandfort, Frans 

Brenninkmeijer 

Woensdag 9 juli – HH. Martelaren van Gorcum, Feest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor allen die vervolgd worden vanwege hun 

geloofsovertuiging,  Johanna Poiesz-Brandsma 

Donderdag 10 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie:  

Vrijdag 11 juli –H. Benedictus, abt en patroon van Europa 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor het Benedictijnse leven in de Nederlanden, 

zuster Jacobi Lemmes, Koos Kruis 

Zaterdag 12 juli 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, uit dankbaarheid voor een 

verjaardag, Jan en Cor van Aerdt- van Tillo, Marjo Pool-

Bruinsma en Jan Bruinsma, Miep Hamersma-van der Leeuw, 

Wietske de Groes-Altenburg 
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Zondag 13 juli – 15e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anneke Silvius (L);   Anja Haaze en Anton Bod  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, pater Ad Blijlevens, Leo Boot, Pater Henk 

Brouwer en Ingrid van der Krogt, Mien Dierkes, Lenie 

Uijtdewilligen-Neervoort en haar dochter Leneke, Janny 

Dijkstra-Poiesz, Harrie Diekstra, zuster Antoine Leechburg-

Auwers 

Maandag 14 juli 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Tine van der Pol-Zijlstra 

Dinsdag 15 juli – H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 

Kerk 08.45 Woord en Communieviering  

Intentie: Pater Jacob Postma 

Woensdag 16 juli – O.L. Vrouw van de Berg Karmel 

Bonh 09.15 Woord en Communieviering  

Intentie: Uit dankbaarheid, voor een jarige, Jan Sirre, Trees 

Adema, familie Mulder-van der Horst en Johan Mulder 

Donderdag 17 juli 

Kerk 08.45 Woord en Communieviering  

Intentie: Nan Drabbe-Kruijs 

Vrijdag 18 juli 

Kerk 19.00 Woord en Communieviering  

Intentie: Pastoor Peter Bosma 

Zaterdag 19 juli 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Ester Haarma-Konst, Mily 

Clerkx, Tiny en Jo Andringa 

Zondag 20 juli – 16e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Woord en Communievering m.m.v. Intermezzo 

Lukas Huitema (L); Eline Schickenberg en Henk Elzinga  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Sietse, Thea en Siebrand Altena, overleden 

familie Miedema- van Wijk,, Jan Bits Jongsma, Johannes 

Martinus, Truus en Wico Luinstra, Frans Brenninkmeijer 

Maandag 21 juli 

Bonh 09.15 Woord en Communieviering  

Intentie: Dick van der Weide 

Dinsdag 22 juli – H. Maria Magdalena, feest 

Kerk 08.45 Woord en Communieviering  

Intentie: Pastoor Hein Hunink en Riek Klomp 
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COLLECTE 

 

Zondag 27 april € 415,81  Zondag 04 mei € 300,70 

Zondag 11 mei € 280,00 Zondag 18 mei € 226,90 

Zondag 25 mei €236,60  Extra collectes € 1071,82 

 

Dank voor al uw gaven via de mandjes, QR-Code en de 

betaalzuil voor onze geloofsgemeenschap en het onderhoud 

van onze mooie kerk!. 

 

GEDOOPT 

 

Op de 1e Pinksterdag, 8 juni, ontving Mette Sophie Hiemstra het Doopsel en werd 

haar vader ,Jarich Hiemstra, door het Doopsel en Vormsel in de RK Kerk 

opgenomen. Van harte gefeliciteerd en welkom in onze geloofsgemeenschap. 

 

BEDANKJE VAN BRAENNE 

 

‘Tijdens Paaswake op 19 april 2025 mocht ik de 

Sacramenten van het Heilig Doopsel en Vormsel 

ontvangen. Ik wil langs deze weg graag Pastoor Peter van 

der Weide bedanken voor de mooie en warme 

plechtigheid. Mijn peetouders Anja en Frits Haaze voor 

hun liefdevolle aanwezigheid en het koor Sint Caecilia, 

waar ik zo graag in zing. Alle mensen op en rond het altaar 

en natuurlijk de parochianen. Het voelt fijn om opgenomen 

te zijn in de Sint Martinuskerk in Sneek. Hier ben ik thuis. 

Dank jullie wel. Hartelijke groet, Braenne.’  

Woensdag 23 juli - - H. Brigitta, religieuze, patrones van Europa 

Bonh 09.15 Woorden Communieviering  

Intentie: Voor het Birgittijnse leven, Pe Miedema, Annie 

Huitema-Jongstra 

Donderdag 24 juli 

Kerk 08.45 Woord en Communieviering  

Intentie: Marianne Johanna Josephia Mensink-Janssen, 

Cornelis Fredrikus en Lenny Damwijk-Motto en Eli Damwijk 

Vrijdag 25 juli – H. Jacobus, apostel, feest 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor allen die de bedevaart naar Santiago de 

Compostella  maken, of hebben gemaakt, zuster  Gudule 

Jansen 
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OVERLEDEN 
 

IN MEMORIAM JOHN BÜCKING 

Op 12 mei namen we vanuit de kerk dankbaar afscheid van John 

Bücking. Een lieve vader, Schoonvader en opa. John Bücking was een 

beminnelijke man, niet op de voorgrond, altijd belangstellend en open 

voor de verhalen van mensen. John was een man van gezelligheid en 

vriendschap. Hij is geboren in Ter Apel in 1942, zijn vader Willem 

Bücking, zijn moeder Leentje Bücking-Kemphuis. Z’n moeder komt 

al jong te overlijden. Maar zal voor John Bücking een kostbare herinnering 

blijven. Zijn vader vind een nieuwe partner in Corry van Spaandonk. En met 

elkaar hebben ze het goed, een warm gezin dat met de tijd naar Groningen zal 

verhuizen. Daar gaat John naar de school in de butjesstraat, de kerk, de MTS. Hij 

is verbindingsofficier tijdens z’n militaire dienst bij de luchtmacht. Hij zal daarna 

een baan vinden bij het electriciteitsbedrijf Groningen-Drenthe. Een baan voor het 

leven. In zijn tijd bij de verkenners leert hij zijn vrouw kennen: Ineke Matthijsen. 

Hij is hopman en zij Akela. Twee mensen door het leven voor elkaar bestemd. Ze 

vullen elkaar in alles aan. Getrouwd door broer Henk en dat is natuurlijk ook heel 

bijzonder. Ze krijgen twee kinderen: Jean Paul en Marjolein. En John is een lieve 

vader; geen nee te koop, heel belangstellend en altijd alle steun. Ze wonen in 

Roden. Daar is het koor voor hem belangrijk en dan graag het gregoriaans. Hij 

heeft tal van hobbies van postzegels en munten verzamelen tot het 

stambookonderzoek van de familie Bücking. Waar John geinterresseerd in is dat 

maakte hij zich graag eigen. Zo gaan de jaren dan verder, de kinderen vinden hun 

weg in het leven. Door fusies bij het bedrijf zal voor John het werk wat 

veranderen en als hij met pensioen kan begint er als het ware een tweede leven. 

Want door buren groeit de belangstelling voor Indonesië en een reis naar Bali 

maakt dat de liefde echt overslaat. John is verliefd op het eiland, op de cultuur, de 

taal, de gemeenschap. Hij maakt zelfs z’n eigen woordenboek en als mensen 

aldaar een beroep op hem doen om hulp is hij altijd bereid. Hij is heel vrijgevig. 

Vakanties worden steeds wat langer. Uiteindelijk zal de corona ervoor zorgen dat 

ze niet meer terug kunnen naar het eiland. Ze vinden een nieuwe plek om te 

wonen ergens tussen Jean Paul en Marjolein in, Sexbierum en later de 

Frittemastate in Sneek. Daar komt Ineke vrij plotseling te overlijden. Een grote 

klap als je zo diep met elkaar verbonden bent. Maar de liefde die je gegeven hebt 

komt dan ook naar je terug. Als hij gevraagd wordt voor iets gezelligs, uit eten of 

naar een verjaardag, het voetbal, of mee op vakantie naar Spanje. Hij vond het 

prachtig en ging graag mee. Zo blijven de onvergetelijke momenten en John die er 

van harte en intens van genoot. Het leven werd natuurlijk steeds kwetsbaarder, 

maar op 1e Paasdag zelfs nog op een terrasje en is er nog een mooi moment van 

samen. Maar dan komt een afscheid toch snel. John overleed op 1 mei. En dat is 

verdrietig. Wij mensen we kunnen elkaar immers niet missen. In de viering ten 
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afscheid werden voor hem de kaarsen ontstoken en zongen we voor hem die 

vertrouwde gregoriaanse gezangen. Op de rouwkaart stond een prachtige foto van 

een zeilboot op het oneindige water, op een gouden zee. Het deed wel een beetje 

denken aan die wereld bij Bali. Een boot die verder gaat….ik zou zeggen naar die 

plek waar hemel en aarde elkaar raken. Naar dat nieuwe thuis voorgoed in het 

licht bij onze God. Wij wensen het John van harte toe en weer samen met Ineke. 

En voor allen met John verbonden, voor familie en alle kennissen, heel veel kracht 

en sterkte.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

IN MEMORIAM CATRIEN RINIA-HUITMA 

Catrien was van de bloemen en de tuin. Bij Flora Pro Deo, de 

bloemengroep van de kerk, was ze tot vorig jaar nog actief. Ze kreeg 

een roos als broche bij het afscheid en daar stond een mooie foto van 

in het parochieblad. Een roos is ook haar geboortebloem want 

geboren in Juni in 1941. En ja een roos staat voor de vriendschap en 

de liefde, voor de toewijding en de aandacht. En dat past helemaal bij 

Catrien. 

Ze is geboren in het grote gezin Huitema. Haar vader Tsjerk Huitema, haar 

moeder Trees Huitema-Foekema. En daar zal ze het vast en zeker al hebben 

meegekregen: het ‘er zijn voor elkaar’, de zorgzaamheid, maar ook vooral geen 

poespas en geen drukte. Die zorgzaamheid zal z’n weg vinden in het werk dat ze 

gaat doen. Ze volgt een opleiding in het St. Antoniusziekenhuis in Sneek. Met 

Johan Rinia breekt een nieuw tijd aan, de verkeringstijd. In 1965 zullen ze 

trouwen en werd in de Martinuskerk het jawoord tegen elkaar gezegd. De receptie 

was bij Piso. En ja, de foto van Catrien, die bij de crematieplechtigheid werd 

getoond, was uit de verkeringstijd en riep prachtige herinneringen op aan die tijd. 

Een huwelijksreis naar Terschelling volgde, met een tussenstop en overnachting in 

Harlingen. Ze gingen wonen in Franeker op de zilverstraat. Ze hadden het goed 

samen al was het in die eerste tijd nog niet echt een vetpot en zuinigheid troef. In 

dit tijd was het nog zo dat met het huwelijk vrouwen moesten stoppen met 

werken. Maar als pastoor dan een beroep op haar doet om werk te doen in het 

ziekenhuis in Harlingen gaat ze daar natuurlijk op in. Na enige tijd komen ze te 

wonen in Sneek; de Jongemastraat, later de Corneliusstraat en nog weer later de 

Johan de Wittstraat. De kinderen die komen: Marianne, Rinus en Ivo. Het is een 

gelukkige tijd en het wordt allemaal ook wat ruimer. En Catrien is een lieve 

moeder. De gezelligheid staat hoog in het vaandel, de harmonie en nooit ruzie, 

beschermend en een en al zorgzaamheid. Ze kan ook haar werk weer oppakken 

want de tijden zijn inmiddels wat veranderd. Ze werd nachthoofd bij de Ielânen. 

Niet makkelijk maar zij kon dat, ze had daar gevoel voor, kon met mensen 

overweg. En zo gaat het leven dan verder. En groeit een gezin op. De kinderen die 
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hun schreden zetten in de wereld. En zij meelevend en altijd belangstellend. Maar 

ook wel eens met van die vragen als: weet je dat wel zeker, en: zou je dat nou wel 

doen? Want Catrien kon ook wel sturen. Herinneringen zijn er aan de mooie 

vakanties met de caravan. Aan het sporten; tennissen, volleyballen en fietsen. En 

natuurlijk al het vrijwilligerswerk dat ze deed. Goede herinneringen zijn er aan 

alle gezelligheid en ook voor de kleinkinderen was ze een en al aandacht. Zij 

wilde dat niemand iets tekort kwam. En voor een verjaardagsvisite liever dubbel 

besteld dan te weinig in huis. Toen haar gezondheid minder werd bleef ze de 

vrouw die ze was: Een vraag over hoe het met haar ging, draaide om en werd: En 

hoe gaat het nu met jou? En nog maar zo kort geleden nog met elkaar naar 

Harlingen, samen uit eten met uitzicht op het hotel waar ooit, 60 jaar geleden, de 

huwelijksreis begon. Tsja, dat maakte de cirkel rond. Catrien Rinia, een 

bijzondere vrouw. We hadden het haar zo graag nog wat anders toegewenst maar 

op de rouwkaart stonden de mooie woorden: ‘Voor altijd in ons hart’. Catrien 

overleed op 8 mei. Tijdens de crematieplechtigheid hebben we haar in 

dankbaarheid herdacht en de kaarsen aangestoken. We luisterden naar ‘Circle of 

life’. Dat Catrien nu thuis mag zijn gekomen in het licht bij God. We wensen 

Johan en de familie Rinia en alle mensen met Catrien verbonden heel veel kracht 

en sterkte toe.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

IN MEMORIAM VOLKERT DEEN 

Op vrijdag 16 mei namen we vanuit de St. Martinuskerk in Sneek 

afscheid van Volkert Deen. Volkert is geboren op 17 juni 1945. Hij 

kwam uit een schippersfamilie in Lemmer. Het zal vast en zeker 

gemaakt hebben dat hij altijd zorgvuldig met de dingen omging, een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel, zo’n rustige kracht die gewoon 

deed wat er gebeuren moest. Het betekende ook dat hij als kind al 

vroeg naar het jongens-internaat ging helemaal in Oud Gastel en dat je maar 3 

keer in het jaar thuiskwam. Volkert komt dan als 14 jarige aan het werk op het 

schip van zijn vader. Hij zal uiteindelijk opklimmen tot kapitein op zo’n groot 

binnenvaartschip als de Apollo en de Adara. Toen hij 20 jaar oud was en z’n zus 

ophaalde van het internaat in Steenwijkerwold ontmoette hij daar zijn toekomstige 

vrouw: Dieuwke Mous. Dieuwke en Volkert twee mensen door het leven voor 

elkaar bestemd. Zij misschien wat meer extravert en hij wat introvert, maar ze 

vulden elkaar in alles aan. Ze zullen trouwen in de kerk van Bakhuizen en uit hun 

liefde worden Jeroen en Bas en Ingrid geboren. Een warm gezin en Volkert een 

lieve vader. Ze wonen eerst in Lemmer, later in Bakhuizen waar Volkert zich ook 

thuis voelde. Die Gaasterlandse wereld vond hij heerlijk. Maar een leven op de 

grote vaart is ook erg onregelmatig, en ben je vaak van huis. Dus ja, 

vakanties…..nou liever niet varen dus. Hij was liever thuis en anders naar de 
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bossen of een tent in de bergen. Op zeker moment wil Volkert het anders, wat 

meer met de kinderen zijn. De rollen worden omgedraaid. Volkert voor het 

huishouden en Dieuwke ging weer werken in de zorg, in het ziekenhuis in Sneek. 

Eigenlijk heel bijzonder. En wat mensen er ook over dachten. Hij deed dat wel. En 

ja, het was ook een leerproces, maar hij werd tenslotte zelfs een behoorlijk goede 

kok. Ze gaan wonen in IJlst want dat is wat dichter bij de school van de kinderen 

en bij het werk van zijn vrouw. En dan na een aantal jaren is er de mogelijkheid 

om sluiswachter te worden. De maritieme wereld blijft toch trekken. De prinses 

Margrietsluis bij Lemmer. Het lijkt me een verantwoordelijke baan want het is 

ook zo’n plek waar van alles gebeurd en samenkomt en waar je je hoofd wel koel 

moet houden. 

Geleidelijk aan komt er wat meer tijd voor het genieten van de dingen. Het 

genieten van de kleinkinderen. Het genieten van de dingen die je kunt maken. 

Want ja, wat z’n ogen zagen konden z’n handen maken. Hij kon bij wijze van 

spreken het hout lezen. En zijn schilderwerk altijd strak in de lak. Genieten ook 

van tennis en bridge en fietsen.  

Maar het leven heeft ook z’n andere kanten. Het verlies van z’n kleinkind, het liet 

hem niet onberoerd. En dan blijkt ook z’n gezondheid niet goed, Volkert wordt 

ernstig ziek. Wonder boven wonder komt hij er weer bovenop. Maar een periode 

van wisselende gezondheid breekt aan. Maar dan toch houdt hij de positiviteit vast 

en dat is knap en sterk. Er willen zijn voor de mensen met wie je zo verbonden 

bent. Zo was er gelukkig nog tijd voor veel mooie dingen van samen en genoot 

Volkert van zijn ‘bonustijd’. Hij overleed op 10 mei. Bij de viering ten afscheid 

zong ‘it Brechtakkoord’ het mooie lied:  it nije lân. ‘Holle omheech, silend op 

hoop, oan’t op in dei dyn anker boaiem fynt en alle eangst ferdwynt, it nije lân 

ferskynt’. Dat Volkert nu mag wonen in dat nieuwe land en in het licht en de vrede 

bij God. Wij wensen Dieuwke, de familie en alle mensen met Volkert verbonden 

heel veel kracht en sterkte toe. 

 

Pastor Lucas Foekema 

 

VOEDSELBANK :  Van delen wordt niemand arm… 

Iedere  tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van  13, 14 en 15 juni en 11, 12 en 13 juli de bak 

weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand. 

Idee tip:  Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop.  

Houdbare melk,pakjes soep maar alle houdbare producten  zijn welkom. 

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?  

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten.  
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BONIFATIUSKAPEL 

Zaterdagavond 21 Juni gaat Dominicus Kamsma voor 

in de Bonifatiuskapel  

 

Dominicus Kamsma woont in Bolsward 

maar komt oorspronkelijk van Sint 

Nicolaasga. Hij is lekenvoorganger in de 

Heilige Titusbrandsmaparochie van 

Bolsward en sinds 2017 ook 

lekendominicaan. De viering staat 

natuurlijk in het teken van Sacramentsdag 

en het evangelie is het mooie verhaal over 

de wonderbare broodvermenigvuldiging. Dominicus Kamsma zegt in Spreek (ons 

bisdomblad): ‘Durf te kijken door de ogen van kwetsbare mensen naar wat nodig 

is in de samenleving en doe dan wat nodig is en heb respect voor de menselijke 

waardigheid.’ De viering begint om 7 uur. 

U bent van harte welkom!  

 

 
 

MAANDELIJKSE EVENSONGS IN SNEEK 

 

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse viering die om 

de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en in de RK St. Martinuskerk. 

  

De viering op 29 juni a.s. is om 16.00 uur in de St. Martinuskerk a/d Singel 

  

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

Liturg – Sipke Draisma 

Organist - Roelof van Luit. 

- Datum zondag 29 juni.  

- Plaats: St. Martinuskerk (a/d Singel)  

- Tijd 16:00 uur. 

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.  

 

De hier opvolgende viering is op zondag 28 september 2025 om 16.00 uur in de 

Martinikerk (a/h Oud Kerkhof).  

 

Martini Koorschool Sneek.  
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KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 1 juli is er weer een Koffieochtend. 

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u 

klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u 

van harte welkom. 

 

 

 

 

Doel:  

Financiële steun verlenen door activiteiten te financieren t.b.v. de 

bewoners van het Bonifatiushuis waarvoor het huis zelf geen budget 

heeft. 

 Wat wordt er met het geld gedaan 

In de afgelopen jaren heeft de Stichting onder meer een zitterras in de 

tuin gerealiseerd, een bank in het atrium, een braintrainer en een duofiets 

geschonken. Ook is in de hal van het huis een prachtige fotowand geplaatst om zo 

voor de bewoners een rustige plek te creëren.  

 

Onlangs is er een bank geplaatst in de hal van het huis. Deze bank is door 

leerlingen van de FIRDA gemaakt en door de Vrienden gefinancierd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ook Vriend worden van het Bonifatiushuis 

Voor minimaal 12,50 euro per jaar kunt u al vriend zijn. Info bij de 

penningmeester van de Vrienden van het Bonifatiushuis dhr. Quino Ringnalda, 

mail: quinowilly@ziggo.nl 

Mocht u Vriend willen worden dan ontvangt u van ons het boek: Het ‘Bonneschip’ 

op de stroom van de tijd: Bonifatiushuis Sneek 1881-2001  

VRIENDEN VAN HET BONIFATIUSHUIS  

 
 

mailto:quinowilly@ziggo.nl
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TERUGBLIK OP KONINGSDAG 

 

Zaterdag 26 april, Sneek biedt op Koningsdag rustplek om begrafenis paus te 

volgen en de gehaktballen van Kees Leeuwen. 

 

Op Koningsdag moment voor Paus  

Op Koningsdag in Sneek 

konden belangstellenden in 

de Sint Martinuskerk de 

begrafenis van de Paus 

volgen op het 

televisiescherm. Ondanks 

de festiviteiten neemt een 

bezoeker, met de 

Nederlandse vlag losjes 

om zijn schouder, even tijd 

om samen met anderen in 

stilte het historische moment te volgen. 

 

Op Koningsdag vinden de ovale gehaktballen van Kees Leeuwen gretig aftrek.  

De gehaktballen van 

Kees maken 

onlosmakelijk deel uit 

van het koningsfeestje 

dat in Sneek altijd 

gevierd wordt op het 

kerkplein bij de Sint 

Martinuskerk. Tientallen 

braadt hij van tevoren in 

zijn appartement.  

 

 

 

Het was een mooi feest! Iedereen die heeft 

meegeholpen aan deze dag, heel veel 

dank!!!  
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 BIDDEN VOOR DUURZAME VREDE   

Oproep van de Nederlandse bisschoppen om te bidden voor 

Gaza en Israël en in alle andere oorlogsgebieden   

 

Broeders en zusters,   

‘Ik ben diepbedroefd door wat er in de Gazastrook gebeurt: moge er onmiddellijk 

een staakt-het-vuren komen! Laat humanitaire hulp worden geboden aan de 

getroffen burgerbevolking en laat alle gegijzelden worden bevrijd’, zei paus Leo 

XIV in zijn eerste zondagsgebed op 11 mei.   

  

Wij sluiten ons aan bij de oproep van paus Leo XIV. Medische hulp en 

voedselvoorziening moeten terstond op gang komen. De gegijzelden moeten 

vrijgelaten worden. Daarna kan de wederopbouw van Gaza beginnen en gezocht 

worden naar een rechtvaardige en blijvende vredesovereenkomst die de veiligheid 

en het welzijn van Palestijnen en Israëliërs waarborgt.   

  

Paus Leo XIV sprak in zijn zondagsgebed op 11 mei ook over het oorlogsgeweld 

in Oekraïne en oplaaiend geweld tussen India en Pakistan. Hij riep wereldleiders 

op zich in te zetten om al die oorlogen te beëindigen: ‘Ga met elkaar praten en 

zorg voor een duurzame oplossing van deze conflicten.’   

Aan het einde van de inauguratie mis op zondag 18 mei herhaalde de paus zijn 

oproep tot vrede in door oorlog verscheurde delen van de wereld. ‘In de vreugde 

van geloof en verbondenheid mogen we onze broeders en zusters die lijden onder 

de oorlog niet vergeten’, benadrukte hij. We denken ook aan de burgers in Sudan 

en Zuid-Sudan.   

  

Samen met u bidden we voor de mensen in Gaza en Israël en voor allen overal ter 

wereld die door oorlogsgeweld getroffen zijn. We bidden ook voor hen die macht 

en verantwoordelijkheid dragen bij hun inzet voor vrede. We blijven geloven in 

een rechtvaardige toekomst voor iedereen. Met u blijven we hopen op vrede.   

  

Met paus Leo XIV vragen wij u in deze meimaand de rozenkrans voor vrede te 

bidden.   

Wij nodigen u uit voorafgaande aan het Pinksterfeest een noveen voor duurzame 

vrede te bidden.   

  

Baarn, 23 mei 2025    

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland   

BISDOMBERICHTEN 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 9 juli vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 26 juli en 6 september. 

ADRESSEN ADRESSEN 


