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HEEFT U NOG EEN KERSTKIND NODIG?    

 

Niet vaak heb ik de vraag ontvangen van mensen die me 

vroegen of ik nog een Kerstkind nodig had, meestal ging ik er 

zelf achteraan. Maar ook dit jaar zal in Sneek tijdens het 

Kerstspel op de 2e Kerstdag een echt kindje in de kribbe liggen. 

Dat gebeurde al bij mijn voorganger pastoor Leo van Ulden, zodat er nu mensen 

van in de veertig rondlopen die hun levens carrière zijn begonnen als pasgeboren 

Kind van Bethlehem in de Sint Martinus aan de Singel. Je kunt je net als de 

ouders van het Kerstkind Maria en Jozef afvragen: ‘Wat zal er van dit Kind 

worden!’ Ja, ja, kleine kinderen worden groot, maar niet iets dat meer vertederd 

als kleine kinderen. Alles is er nieuw aan en als we ze zien, voelen wij ons ook 

gelijk nieuw. Ze stoten soms vreemde klanken uit en je zult ze de kost geven die 

dat dan ook doen: ‘Poelie, Poelie, toedie, toedie’, allemaal woorden die de Dikke 

van Dalen nooit zullen halen en die nooit zullen worden uitgeroepen tot woord 

van het jaar. Met dat laatste loopt het zoals u weet niet zo lekker. Bij het minste 

geringste worden woorden verkeerd uitgelegd en verdraaid en ontstaat er agressie 

via de media. Daarom is door De Dikke van Dalen besloten om maar zelf het 

woord van het jaar te kiezen en wel het woord ‘polarisatie’!’ 

Tekenend voor het Kind in de kribbe is dat Hij het woord polarisatie nooit in de 

mond heeft genomen. Toen dit Kind leerde spreken sprak het niet alleen woorden 

die hout sneden; die woorden werden ook nog eens gedaan! Ik denk aan een 

woord als verbinden, maar ook aan genezen, respect tonen, insluiten en niet 

buitensluiten. Eenmaal groot geworden groeide dit Kind uit tot degene die alle 

mensen samen wilde brengen in het Koninkrijk van God. Dat klinkt een beetje 

vroom en heilig vindt u niet, maar het is niets anders als een wereldwijde familie 

waar binnen het gaat om het echte en pure menselijke, gezien worden en ook 

anderen zien, opdat er samen geleefd kan worden. 

Op zaterdag 7 december jl. werd onder groot vertoon, in aanwezigheid van 50 

regeringsleiders, 150 bisschoppen en onder zware politiebewaking de Notre Dame 

in Parijs weer heropend. Paus Franciscus was hier niet bij aanwezig. Hij verkoos 

een bezoek aan het eiland Corsica; een wat vergeten uithoek van Frankrijk? Hoe 

zat dat ook al weer met de pasgeboren Kind van Bethlehem? Waar werd het 

geborenen, wie kwamen als eerste op bezoek? Och, ga in gedachten eens even in 

de kribbe liggen en laat uw gedachten eens gaan. Wie weet bent u wel een 

Christuskind in een notendop! Als u het niet weet kom dan naar een van 

Kerstvieringen, of gewoon op zondag! Zalig Kerstfeest en veel Zegen en geluk in 

2025, ook namens pastor Lucas Foekema. 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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Bronnen van Bezieling:  
LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in de RK 

pastorie Singel 64, Sneek, leerhuis rond de Schrift. Pastoor 

Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in 

gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er 

nu precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo 

Geloofscommunicatie  

De eerstvolgende data zijn 08 januari en 05 februari 

13.30 -14.30 u. U bent meer dan welkom!  

 

Bronnen van Bezieling:  

EEN AVOND OVER HET SYNODAAL PROCES  

 

Samen leren om samen kerk te zijn. Hoe? Daar gaat deze 

avond over. ‘De Kerk van God is in synode 

bijeengeroepen’. Met deze woorden opende Paus 

Franciscus de synode over ‘samen kerk zijn’ in 2021. 

Gedurende drie jaar bevindt de Kerk zich in een synodaal 

proces van onderscheiding. In oktober 2024 is er een grote 

bisschopsvergadering (synode) in Rome. Maar voordat 

Paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil 

hij graag horen wat er leeft onder gelovigen. Dat betekent 

dat alle katholieken mee mogen denken over hoe het verder moet met de kerk. 

Misschien voelt dat wel een beetje vreemd. Ergens in het achterhoofd zit het idee 

dat katholieken moeten luisteren naar de bisschoppen (ook al doen we dat niet 

altijd). Nu is het omgekeerd: de bisschoppen moeten luisteren naar alle gedoopte 

gelovigen – oftewel, de hele kerkgemeenschap moet luisteren naar elkaar. Dat is 

een andere manier van kerk zijn. De avond over deze bijzonder synode wordt 

verzorgd door Lekendominicaan Dominicus Kamsma. Hij heeft op verzoek van 

bisschop van den Hout het synodale proces in ons bisdom begeleid. Tijdens deze 

avond zal hij een inleiding geven aan de hand van de volgende vragen: Wat is een 

synode? Waar gaat de synode over? Wat is er nieuw aan deze synode? Wie nemen 

eraan deel? Welke inzichten heeft de synode de kerk opgeleverd? Wat zijn de 

opbrengsten van de synode in oktober 2024?  

U bent van harte welkom op maandagavond 13 januari om 20.00u in de pastorie 

van Blauwhuis.  

PAROCHIEBERICHTEN 
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Bronnen van Bezieling:  

MARTINIKRING SEIZOEN 2024-2025  

 

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar 

Doopsgezinden, Rooms-katholieken en Protestanten elkaar 

ontmoeten. Dit jaar voor de 10e keer, een lustrum!  

Voor het nieuwe seizoen van de Martinikring maken we 

gebruik van het boek ‘Catechismus van de compassie’ van C. 

Berkvens A. Alblas (ISBN 9789490708153 8). In dit boek 

staan twaalf kernwaarden uit het christendom centraal. Compassie, Gelijkheid, 

Verbondenheid, Verzoening, Rechtvaardigheid, Vrede, Waarheid, Vrijheid, 

Roeping, Geloof, God en Liefde.  

In onze Europese cultuur is de schoonheid en invloed van deze twaalf waarden te 

zien. Ieder thema is op eenzelfde wijze uitgewerkt. De drie voorgangers zullen 

iedere ochtend één thema eruit lichten, kort inleiden en daarna met een leuke 

werkvorm aan de slag te gaan.  

De laatste bijeenkomst willen we gezamenlijk met elkaar een korte viering houden 

om aansluitend met elkaar te eten.  

De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 30 januari 10.00 – 12.00 uur in de St. 

Martinuskerk Reahus  

Contactpersonen:  

Lucas Foekema, 06-44290869 Flora Visser, 06-46112678 Nicolette Vlaming 

 
GEWELD TEGEN ISRAËLISCHE SUPPORTERS 

   

De Nederlandse R.-K. Bisschoppenconferentie veroordeelt het 

geweld dat in de avond van 7 november jongstleden in 

Amsterdam gepleegd is tegen Israëlische supporters van hun 

voetbalclub uit Tel Aviv. ‘Wij zijn hierover geschokt. Iedere 

vorm van antisemitisme en haat tegen ‘de ander’ is een ernstige 

zonde tegen ons aller Schepper en doet groot onrecht aan de 

naaste. 

De angst onder onze Joodse medeburgers, waaronder kinderen en jongeren, is 

groot, getuige ook de zware beveiliging bij hun gebedshuizen, scholen en andere 

instellingen. De Nederlandse bisschoppen spreken uit dat ons land voor ieder 

mens een veilig thuis moet zijn, dat verschillen in mening of achtergrond nooit 

mogen leiden tot achterstelling, onderdrukking en al helemaal niet 

tot geweld, verbaal of fysiek. Geweld is niet de oplossing. De 

oplossing ligt in respect voor de rechten en onvervreemdbare 

waardigheid van iedere menselijke persoon.’ 

 

Bisschoppenconferentie  
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VIERINGEN 

 

VRIJDAG 20 december       Bij het St Jozef altaar in de kerk 

 17.00 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

acoliet Jan Landman 

Koster André Brandsma 

  Intenties: Harmen Witteveen 

Bouke Foekema 

KERST vieringen 

Dinsdag 24 december Kerstnacht  

 19.30 Kerst Nachtviering o.l.v. pastor Lucas Foekema 

M.m.v. Gelegenheidskoor 

Lector Berber Witteveen 

Misdienaar Elbrich en Siepie. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

Deurcollecte Adventsactie 

  Intenties:  

Ouders Sietse en Trude Altena-Flapper | overleden familie 

Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra | Epke en Bep Leenstra-de 

Boer | Overleden familie van der Meer | overleden ouders 

Postma-Hochstenbach | Ruurd en Marijke Teerenstra-

Huizinga | Familie van der Weij | Johan en Mieke Popma-

Bootsma | Douwe Hylkema | Willem Kroon | Antoon Popma, 

jaargetijde | ouders van der Meulen-Melchers | ouders 

Hobma-Rijpma | ouders Frans en Yke de Boer-de Jong | 

Sikke Brandsma en familie | overledenen familie Wybenga-

Bulle | Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma | Rudolf Zijlstra | 

Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra | Hedwig Kuipers | Minne 

en Ciska Bruinsma-de Wolff | Veroni Bruinsma | Harmien 

Eiling | Jan Heijnen | Lodewijk Flapper en Harmke Flapper-

Sikkes | Piet de Jong en Annie de Jong-Zijlstra| | Sikke en 

Marie Rijpma-Smeding en overleden familie | Tjeerd en 

Nellie Haarsma | Haye en Akke Galama | Jacob en Martha 

Landman-Wijbenga | Bouke Foekema 

Woensdag 25 december          Kindje Wiegen bij de Kerststal 

 11.00 Kindjewiegen bij de grote Kerststal in de kerk  

o.l.v. Kind en Kerk | Koster: John Weel 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Kinderen, ouders, pakes en beppes, iedereen is welkom 

Donderdag 26 december       Gezinsviering in de kerk 

 09.30 Gezinsviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Misdienaar Auke. Acoliet Jan 

Koster Sicco Rypma 

Deurcollecte Adventsactie 

  Misintentie: Bouke Foekema 

Zaterdag 28 december in de pastorie 

 19.30 Woord- en Communieviering o.l.v. Liturgiegroep Blauwhuis 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Koster Jan Landman 

  Intenties: Bouke Foekema 

Zondag 5 januari 2025         Nieuwjaarsviering in de kerk  

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma 

Misdienaars Oane, Auke, Hendrik, Siepie en Elbrich.  

Acoliet Berber en Jan  

Koster André Brandsma 

 

Na de viering Nieuwjaarsreceptie in de Pastorie 

  Intenties:  

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Overleden ouders Ydema-Flapper 

DE AVONDVIERINGEN BEGINNEN PER 1 JANUARI OM 19.00 UUR 

Zaterdag 11 januari        in de pastorie           

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide  

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Misdienaar Hendrik. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties:  

Familie van der Weij 

Jaargetijde Juliana van der Weij 

Zondag 19 januari      in de pastorie 

 09.30  Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Acoliet Berber Witteveen 

Koster Jan Landman 

Zaterdag 25 januari      in de pastorie 

 19.00 Eucharistieviering olv pastoor van der Weide 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 

viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

 

De Reüny 

Op 31 augustus hawwe wy de 

prachtige reüny hân mei it feest 

fan 75 jier Blauhús en 100 jier 

Sint Gregoriusskoalle.  

 

Alle foto's, fideo's en bestannen fan dizze hiele dei, binne te finen op 

www.blauhus.nl en op de site fan skoalle: www.gregoriusschool.nl  

 

Hjir kinne jo alle foto’s en fideo’s fan dizze dei werom fine. Mar ek de lietteksten 

fan it kabaret: Tiidgisel lêze, it kabaret nochris sjen en wer efkes strune yn 

Blauhús: it rûntsje lâns it Blauhúster Blau. It is de muoite wurdich om it (nochris) 

te besjen en om hearlik nei te genietsjen fan dizze prachtige dei. 
 

De reünykommisje 

 

Nijs fan de Sint Vitus Lokaasjeried  

- Snein 5 Jannewaris nei de Driekoningen fiering: Nijjiersresepsje yn de pastorie. 

- Us Sint Vitus parochyjûn is op tiisdei 25 maart 2025 .  

- We ha mei ús fergadering fan 20 novimber werom sjoen op de plechtige 

Allerzielen viering en it 60 jierrich koar jubileum fan Teatske Hobma-de Boer. 

- At jo dit lêze is it Krystkonsert mei 100 jierich jubileum fan it grutte oargel alwer 

foarby. It kin hast net oars dan dat it wer in feestelike middei wie mei in protte 

muzikaal talint. 

- De grutte Kryststâl stiet wer efter yn e tsjerke 

- Misdinaars, acolieten en pastor Foekema ha mei-inoar bowld en patat iten. 

- Moandei 25 novimber siet de pastorie, op útnûging fan it parochiebestjoer, fol om 

te praten oer de Takomst fan de Tjerkegebouwen. Sjoch ferslach.  

 

Oant sjen yn de Sint Vitus,  

De Lokaasjeried blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 38909704 

  

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
http://www.blauhus.nl/
http://www.gregoriusschool.nl/
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Inspirerende bijeenkomst over ‘De Toekomst van onze Kerkgebouwen’. 

 

Maandag 25 november kwamen er 

’s avonds maar liefst ruim 50 

betrokken parochianen naar de 

Blauhúster pastorie om te luisteren 

naar de stand van zaken van onze 

parochie en te reageren op de 

vragen: 

Wat betekent ons kerkgebouw voor 

jou, wat verlang je van de kerk en 

wat zou je zelf voor de kerk kunnen doen? 

 

Voorzitter pastoor Peter van der Weide opende de bijeenkomst, 

penningmeester Rein de Wolff gaf toelichting op de financiën. Secretaris 

Sipke Draisma leidde de avond in met een duidelijke uitleg waarom er een 

gebouwenbeleidsplan gemaakt wordt en wat de uitdagingen zijn. 

 

Ontmoeten  

Er kwamen veel reacties op de vragen. Dat onze Sint Vituskerk een onmisbare 

functie voor onze parochie- en dorpsgemeenschappen heeft, daar was iedereen 

het snel over eens. Met stip op één: ontmoeten; zoals bij weekendvieringen, 

lief en leed, bijzondere vieringen als Allerzielen en Maria Hemelvaart, met de 

vele jubilea, de hoogfeesten, koffiedrinken na de viering en de feestelijke 

carnavals- reünievieringen.  

 

Maar er is meer, veel meer  

De sociale functie van de kerk werd vaak genoemd. Er is een grote groep 

vrijwilligers die zich met liefde inzet voor en verbonden voelt met bij de kerk, 

het succes van Eten op de pastorie, de vele bezoeken aan het goed verzorgde 

kerkhof, kaars aansteken bij Maria, het luiden van de klok als er iemand 

overleden is, een misintentie voor een dierbare. Maar ook de gastvrijheid voor 

het Kerstconcert, Uitfestival, het traditionele Tuinfeest, Tsjerkepaad, 

Monumentendag en opname voor een muziekclip.   

 

Conclusie. Onze monumentale Vituskerk met pastorie, kerkhof, tuin en alles 

wat er in en rondom georganiseerd wordt, is van onschatbare waarde voor 

onze parochie- en dorpsgemeenschap. 

 

Met dank aan het parochiebestuur voor de organisatie,  

Sint Vituslokaasjeried blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 38909704  

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Uitnodiging voor álle kinderen én ouders, pakes en beppes, iedereen is welkom 

Woensdag 25 december 11.00 uur  

Kerstverhaal en Kerstliedjes bij de grote Kerststal in de kerk.  

 

 

UITNODIGING Sint Vitus Nieuwjaarsreceptie  

 

Zondag 5 januari 10.30 uur is iedereen welkom 

bij de traditionele Nieuwjaars-receptie in de 

Blauwhuister pastorie. 

 

We wensen elkaar ‘lok en seine’ voor het  

nieuwe jaar toe onder het genot van een kop 

koffie en uiteraard een hapje en drankje. 

 

De Driekoningenviering met alle misdienaars 

en acolieten is om 09.30 uur in de St Vitus. 

 

Van harte welkom.  

‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’.  

 

Sint Vitus Locatieraad  
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Vieringen rond Kerstmis 

 

De kerstnacht viering 24 december 19.30 uur 

 

Het thema is: ‘It ljocht’ 

 

Het gelegenheidskoor zingt zowel traditionele als hedendaagse 

kerstliederen tijdens deze viering. 

 

Speciale aandacht voor Amarins en Johan Gerard Popma. 

Zij zingen 2 prachtige nummers tijdens deze kerstnachtviering. 

 

1e kerstdag. 11.00 uur ‘Kindje wiegen’; voor de jongste kinderen en andere 

belangstellenden; een verhaal en een liedje rond de kerststal. 

 

2e Kerstdag; 9.30 uur. Gezinsviering. Voor jong en oud. 

Het thema is; ‘gewoan bysûnder, bysûnder gewoan’ 

Het Ceciliakoor verzorgt de zang. 

 

Een groepje kinderen van de basisschool speelt het kerstspel van de herdersjongen 

Bram die zijn liefste bezit aan het kindje in de stal wil geven. Maar of dit hem ook 

gaat lukken? Kom kijken en luisteren. 

 

Welkom bij alle vieringen. 

De werkgroep rond Kerstmis. 
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Afscheid en voorstellen! 

 

In het verleden werden in de verschillende parochies de collectes en acties 

gedurende het jaar door ieder voor zich georganiseerd.  

In 2014 was de eerste vergadering van de vier MOV-afdelingen Heeg, Roodhuis, 

Sneek en Blauwhuis tezamen, om te horen van elkaar hoe de verschillende acties 

per parochie tot nu toe geregeld waren en te kijken of er een samenwerking kan 

ontstaan. 

Vanuit Blauwhuis zijn sinds 2014 de vertegenwoordigers Jetske Kroon, Elbrich 

Witteveen (voorheen allebeide actief in het caritas bestuur) en Agatha Rypma  

(Voorheen actief in het parochiebestuur). 

Sinds de gezamenlijke vergadering in 2014 vergaderen we twee keer per jaar op 

dinsdag ochtend in één van de vier parochiehuizen. We plannen de acties van dat 

jaar en regelen bijvoorbeeld de sobere maaltijd op witte donderdag. 

Regelmatig hebben we een eigen actie in de vastenperiode in plaats van de 

landelijke actie. Bijvoorbeeld voor de stichting Scoor in Zuid-Afrika, Tabir in 

Pakistan en Bouwen met Bouma’s in Zambia. 

 

We nemen na 10 jaar inzet afscheid van ons teamlid Jetske Kroon.  

Vanzelfsprekend willen we haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet en haar 

bereidwilligheid om te collecteren. 

Gelukkig hebben we een nieuw lid gevonden in de persoon van Hilly Terwischa 

van Scheltinga. Hilly van harte welkom bij de MOV-groep. 

 

Lijkt het jou ook leuk om de MOV te ondersteunen neem dan even contact op met 

Elbrich of Agatha. 

 

 

 

 

COLLECTES SINT VITUSKERK  

 

NOVEMBER 2024 € 545,25 
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Frouegroep EVA Blauhús nijs 

 

Yn 2025 sette we útein mei de kofjemoarn op woansdei 15 jannewaris. 

Op ‘Zorg en Leerbedrijf ‘de Timpe’ yn Hieslum wurkje minsken mei in 

beheining. Wij meie sjen en hearre wat deze ‘minsken mei mooglikheden,’ dogge 

op de deibesteding.  

10.00 oere; start mei kofje.  Nim de beurs mei want hja meitsje en ferkeapje de 

prachtigste saken.  

Deze kofjemoarn is allinnich foar leden fan EVA Blauhús. 

 

Opjaan bij ien fan de EVA bestjoersleden. 

 

Desimber 2024 

Alwer in jier foarbij 

De tiid hâld gjin skoft 

Wat bringt it nije jier foar dij? 

Sit der feroaring yn ‘e loft? 

Bliidskip en ûngemak gean faaks hân yn hân 

In kaart, in tillefoantsje, in aai oer it hier 

It kin helpe en ferstevigt de mienskips bân. 

Yn elts gefal 

 

Foar alle lêzers; 

Mooie krystdagen en in goed nij jier. 

It EVA bestjoer; Hennie, Marieke, Brenda, Holkje. 
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Postzegels en kaarten 

Al jaren sparen wij kaarten en postzegels voor de stichting Fibrose. Of wel 

taaislijmziekte. 

Als deze kinderen op vakantie willen kost dat erg veel omdat ze meestal ook 

tijdens de vakantie behandeld moeten worden, 

Om dit mogelijk te maken sparen wij het hele jaar door kaarten en postzegels voor 

deze kinderen, Alleen kunnen we dit niet, Velen sparen al met ons mee, daarom 

vragen wij ook U. 

Gooi niet weg die postzegel en kaart, ze zijn voor Fibrose kinderen geld 

waard. Doe ze in de brievenbus op de Atsemar 4 , in Blauwhuis, 

 

Namens de patiëntjes alvast hartelijk dank. 

Nellie Popma 

 

Beste mensen, 

 

Anderhalf jaar terug kregen wij de vraag of het mogelijk zou zijn om de as van 

een overledene uit te strooien op het kerkhof in Blauwhuis. De commissie van de 

locatie Blauwhuis heeft zich toen op het standpunt gesteld dat dat deze 

mogelijkheid moest worden geboden en dat heeft geresulteerd in de aanleg van 

een strooiveldje vlak bij de kinderbegraafplaats. Mocht de wens aanwezig zijn om 

de as na de crematie (anoniem) uit te strooien op het strooiveldje, dan kan contact 

worden opgenomen met ondergetekende. 

 

Bert de Jong 

Administrateur Begraafplaats Blauwhuis 

 

       

Kopij voor het volgende parochieblad 

 
Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

 

08-01-2025 >> verschijnt op 21-01-2025 

Of in de brievenbus van de pastorie 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN  

 

Zondag 22 december 

  9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Dinsdag 24 december   Kerstnacht 

20.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Donderdag 26 december Kindje Wiegen 

10.30 uur o.l.v. Pastor L. Foekema 

Zondag 29 december 

  9.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Zaterdag 4 januari 

19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 12 januari 

  9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

  Zaterdag 18 januari 

  Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

  Zondag 26 januari 

  Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

 

  

LOCATIE HEEG 
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KINDJE WIEGEN  

 

Op 26 december, tweede Kerstdag  om 10.30 uur.  

 

Op de morgen van tweede kerstdag is de St. Jozef-

kerk open. Om nog even bij de prachtige stal te zijn 

en te kijken. Het begint om half 11.  

Graag vertellen we aan de hand van de beelden in de 

stal het verhaal over Jozef en Maria en het kindje.  

We gaan met elkaar de bekende kerstliederen 

zingen. Er is wat lekkers.  

En tot slot ook nog een mooi Kerstverhaal.  

 

Iedereen is welkom: groot en klein, heit en mem, pake en beppe, broertjes en 

zusjes, oom en tante. Ik zou zeggen: Kom nog even naar de St. Jozef en naar het 

licht van de stal.  

 

Graag tot tweede kerstdag.  

 

Pastor Lucas Foekema   

 

 

 

2024          
                       

Of het nu mooi of minder was                   

 rustig of  zeer bewogen                                             

Deze maand besef je pas       

 het jaar is weer omgevlogen 

we bedanken alle vrijwilligers voor de inzet en hulp    

 wat in het afgelopen jaar is gedaan                                                           

ervoor te zorgen dat anderen er niet alleen voor hoeven komen te staan  

                                        

we wensen iedereen een jaar vol met gezondheid en geluk                    

Een jaar vol met liefde, ontspanning en minder druk    

                                      

Locatieraad Heeg  
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VIERINGEN 

 

De vieringen op zaterdag beginnen vanaf 1 januari om 19.00u. 

De viering van 21 december komt te vervallen.  

 

 

 

 

 

Dinsdag 24 december Kerstnachtviering in de kerk  

 22.00 Woord- en communieviering  met Pastor Foekema  

Lector: Karel en Anneke                     collecte: Ida  

  Intenties:  Leny van Balen-van der Werf, Corrie Altenburg-

Damsma, Harm van der Werf, Tjitte Bootsma, Seakle en 

Lydia Altenburg -Brandsma en overleden fam. Jaring en 

Pietsje Rijpma-Jellesma, Siebren en Lucie Hettinga-Hylkema, 

Klaas en Agatha Bootsma- Zonderland, Huite en Marieke 

Zonderland, Tinus Hoekstra, Piet Bootsma, Bonnie Bootsma, 

Anne en Boukje Bootsma de Jong, Peter Johannes van den 

Ende, Anne Bootsma  Leo en Marijke Otte- Brandsma Tom 

Slooter. 

Zondag 29 december viering in de kerk 

 9.30 Eucharistieviering met pastoor van der Weide  

Lector: Rein                                          collecte: Ida 

  Intenties: Durk en Yt Bouma-Huitema, Clasien Brandsma- 

Ketelaar , Leo en Marijke Otte- Brandsma. 

Zondag 5 januari viering in de kerk 

 9.30 Woord- en communieviering met Jan Mulder  

Lector: Frida                                          collecte: Karel  

  Intenties:  Simme en Johanna Andringa-Wijngaarden 

Zaterdag 11 januari viering in de kerk                                   

 19.00 Woord- en communieviering met Pastor Foekema  

Lector: Karel                                             collecte: Ida  

   Intenties: Tjerkje Huitema en familie 

Zondag 19 januari viering in de kerk 

 9.30 Eucharistieviering met Pastoor van der Weide  

Lector: Rein                                       collecte: Karel 

  Intenties: Tjerkje Huitema en familie  

LOCATIE REAHÛS 
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Zaterdag 21 dec. Evenals vorig jaar zal het KERSTCONCERT van Eupfonia 

uit Wommels in onze kerk gehouden worden. Het kerstconcert begint om 19.30  

uur.  

 

Zondagavond 22 december 19.30 - 21.00 uur KERSTCONCERT van 

popkoor DRYLST en de CHRISTMAS VOICES uit Sneek.  
 

 

Misintenties. Als u voor het komend jaar misintenties wilt opgeven dan kunt u dit 

mailen aan Sippy Bootsma : s.bootsma@home.nl  

 

 

 
JUBILEA  

 

By it feest fan St. Cecilia, wat ús koar op 28 novimber j.l. fierd hat, hiene we 2 

jubilarissen yn ús midden. Jan Zonderland is mar leafst 60 jier lid fan ús St. 

Ceciliakoar. As blyk fan wurdearring krige Jan in stander mei in G-

sleutel der op. 

Ek Hanny Zonderland hie wat te fieren. Sy is al 35 

jier ús diriginte. 

Tegearre soargje Jan en Hanny der foar dat wy as 

koar mei in soad nocht sjonge om dêrmei de 

tsjerkefieringen te ûnderstypjen. 

Beiden krigen in prachtich boeket blommen en ús lokwinsken. 

 

Wij willen ons, als locatiebestuur, daarbij van harte aansluiten. Het is geweldig 

om te luisteren naar het koor onder leiding van Hanny en de ingetogen manier 

waarop Jan hen altijd begeleid, een perfect duo. 

 

 
  

Zaterdag 25  januari  viering in de kerk  

 19.00 Woord en communieviering met Pastor Foekema  

Lector: Jetze                                      collecte: Ida 

  Intenties:  

Clasien Brandsma- Ketelaar, Leo en Marijke Otte- Brandsma 

mailto:s.bootsma@home.nl
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Parochievergadering 

Onder leiding van Sipke Draisma is ook in onze locatie gesproken over de 

toekomst van kerk en onze gemeenschap. Sneek ging ons voor in de rondgang van 

het bestuur aan de locaties, Blauwhuis en Heeg volgen. Het was erg positief dat er 

veel jongeren aanwezig waren. Kerk en kerkgebouw zijn belangrijk voor onze 

gemeenschap.  

 

 
KERSTNACHTVIERING OM 22 UUR.   

 
We willen graag een mooi feest van deze viering maken. 

Geschaard rond de kerststal die weer speciaal staat opgesteld vooraan onder het 

altaar. Het Caeciliakoor heeft prachtige kerstliederen 

ingestudeerd. Het thema van de viering is: Een geschenk 

in de nacht. En dat heeft te maken met het kerstverhaal dat 

deze avond wordt verteld. U bent van harte welkom op 

deze 

speciale 

avond. 

 

 

KINDJE WIEGEN 

 
Kom gezellig 
naar de stal in 
Reahûs want de 
kerk is open op: 
1e Kerstdag 25 
december om 
14.00 uur 

 
We vertellen bij de stal spelenderwijs het kerstverhaal, 

we zingen bekende kerstliedjes, we steken kaarsjes aan en er is natuurlijk wat 

lekkers. Iedereen is welkom om op deze Kerstmiddag nog even in de kerk te zijn 

en de prachtige kerstgroep te bewonderen: groot en klein, heit en mem, pake en 

beppe, broertjes en zusjes, oom en tante. Kom nog even naar de stal. 

 

Pastor Lucas Foekema  
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GEDICHT  

 

De weg van ons leven gaat vaak door de nacht 

woestijn en donk’re dagen;  

Wij mensen verliezen dikwijls de kracht 

en durven die reis niet te wagen.  

 

Zo wijd als de wereld zo oud is de droom 

dat God aan’t licht zou komen;  

zo ver als de tijd zo lang leeft de hoop, 

profeten vertelden hun dromen.  

 

Zij werden gezonden een stem in woestijn  

om dwars door alle tijden 

de mensen te vragen anders te zijn 

en zo Hem de weg te bereiden. 

 

Als wij ons bekeren, die oproep verstaan 

het donker nu verdrijven 

wordt Hij weer geboren, vindt het 

bestaan 

Hij zal onder ons hier verblijven. 

 

Zo is hij een spoor een vuur als een licht  

dat ons de weg kan wijzen; 

wij vinden een God met naam en gezicht  

die ons door het duister wil leiden.  

 

(Cees Remmers, op de melodie van: Maria die zoude naar Bethlehem gaan) 

 

We wensen iedereen gezegende feestdagen en een voorspoedig 2025 

 

 

 
 

IN MEMORIAM RIEMKE ANNA DE BOER 

 

Op woensdag 30 oktober namen we vanuit de St. Vitus in Blauhús afscheid 

van Riemke de Boer. Ze zal door velen heel erg gemist worden. Het stond zo 

mooi boven de rouwkaart: ‘Foar altyd yn ús hert’. 

Riemke is geboren in Blauwhuis in 1951, dochter van Frans de Boer en Yke 

de Boer-de Jong. Ze groeide op in een gezin van 11 kinderen, 6 famkes en 5 
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jongens. Heit werkte in de smederij en werkte hard, hij heeft zich op latere 

leeftijd nog omgeschoold tot autorijschoolhouder. De herinneringen aan thuis 

en vroeger zijn warm en liefdevol. Ze hadden het misschien niet ruim, maar 

met liefde kon er veel. Riemke gaat naar de huishoudschool. En als ze dan 

thuis kwam van school was het eerste ding: moeder helpen met allerlei 

huishoudelijke taken. Maar ja dan leer je ook verven, behangen en 

timmeren. Ze zegt het zelf: Ik ben er niet minder door geworden. Het zijn dan 

de waarden die je meekrijgt van thuis: eerlijkheid, niet liegen, geen ruzie 

maken en ‘om elkoar tinke’. Het overlijden van de zusjes Gretha en Hannie 

was een grote slag, een groot gemis. Riemke begon op haar 15e jaar al te 

werken in het Teatskehûs. Eigenlijk kwam de ziekenzorg als vanzelf op haar 

pad. Later zal ze ook een opleiding volgen tot pedicure. 

Goede herinneringen zijn er aan het thuis dat ze maakte voor haar kinderen 

Ingrid, Lian en Seakle en later natuurlijk voor de kleinkinderen. Ze vind het 

belangrijk dat de kinderen de vrijheid hebben om te spelen en om te 

ontdekken. Mooie herinneringen zijn er aan de vakanties en de 

verjaardagsfeestjes want die werden altijd op een heel bijzondere wijze 

gevierd. Als ze vanwege de scheiding alleen verder moet breekt een moeilijke 

periode aan, maar met veel veerkracht kwam ze er toch doorheen. Ze vond 

een nieuw doel in het leven. De mantelzorg en het werk als pedicure brengt 

haar bij zoveel mensen. Riemke vindt ook een nieuwe woning in het oude 

Rabo gebouw in Reahús, naast haar zoon. Het is een prachtig plekje. Riemke 

was een heel actieve vrouw, ze kon moeilijk stilzitten, zelfs in de 

vakantieperiode melde ze zich nog aan als vrijwilliger bij de zonnebloem. Ze 

was ook lid van het koor. Ze hield van sporten, van bridge, was heel creatief 

en een echt familiemens. Ze had de instelling van: als het de ander goed 

gaat, dan ging het haar ook goed. Ze was trots op haar kinderen en 

kleinkinderen. Maar in 2006 krijgt ze de diagnose borstkanker. Heel moedig is 

ze met de ziekte omgegaan. Regelmatig kreeg ze slechte berichten van de 

artsen. Maar Riemke hield altijd hoop. Ze zocht ook haar eigen weg in de 

behandelingen en doet er alles aan om haar lichaam zolang mogelijk gezond 

te houden. Ook in de laatste periode blijft ze de vrouw die ze is: met grote 

veerkracht en levenslust. Ze hield van de mensen haar gegeven. Ze kwam te 

overlijden op 24 oktober, een paar dagen na haar verjaardag. In de viering 

ten afscheid zongen de gezamenlijke koren van Reahûs en Blauhús voor 

haar het ‘Us Heit dy’t yn’e himel is’. De kaarsen werden aangestoken bij het 

lied: The circle of life. En bloemen werden neergelegd, want daar hield ze 

enorm van. Dat ze nu thuis mag zijn gekomen in het licht en de vrede. Wij wensen 

het Riemke van harte toe. En de kinderen, de kleinkinderen, de 

familie en allen met Riemke verbonden heel veel kracht en sterkte. 

  



21 

 

VIERINGEN 

 

Zaterdag 21 december 
 

    

Bonh. 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Adventsproject, Jan 

Brouwer en overleden familie Brouwer-Palsma, Wies 

Hooijschuur-van den Oever, Cile Hettinga, zuster Antoniëtto 

Sijm 

Zondag 22 december -4e Zondag van Advent 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Riam Bashir (L); Chris Seinen en Kees Buruma(A) 

Intentie: Voor het tijdlelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor de dopeling Revy Mercer Boot, voor ons 

Adventsproject, Hein en Rie Tromp-Vonk, Families 

Ringnalda en Landskroon, overleden ouders Haaze-Heering, 

Coby Schoof-Vierhout, Hillie Dooper-Vogelsang, Ronald 

Dooper, Selena Jans, zuster Antoniëtto Sijm, Sietze van der 

Bos 

Doop van Revy Mercer Boot 

Maandag 23 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Folkert en Tine van der Pol-Zijlstra, Annie Meijer-

de Vries 

Dinsdag 24 december 

Kerk 

 

Bonh 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

08.45 

 

18.30 

 

 

 

 

 

 

 

22.30 

Eucharistieviering  

 

Eucharistie/ Kerstviering m.m.v. de Bonfatius Cantorij en de 

Sint Martinuszangers 

Intentie : Voor alle bewoners, voor ons Adventsproject, 

Marjo Pool-Bruinsma, Fimme Folmer, Jan Bruinsma, Sikke 

Romkes, zuster Antoniëtto Sijm, Sjoerd en Riek Hamersma- 

van der Horst, Pe Miedema, Tiny en Jo Andringa, Gerard 

Hijlkema, Marijke Hijlkema, Rients Huitema 

 

Plechtige Nachtmis m.m.v. het Sint Caeciliakoor  

Anja Haaze en Riam Bashir (L); Chris Seinen, Henk Elzinga, 

Anton Bod, Fabiola Alberda (A) 

LOCATIE SNEEK 
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Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor ons Adventsproject, overleden ouders en 

familie Poiesz-Harsta, overleden ouders en familie Smit-

Negenman, voor onze overleden familieleden Ouwerkerk-

Arend, Otto en Julia de Ree-Zijlstra, Tinus Rotteveel, 

Constance Robben, Monique Merkies, Marjet Catharina 

Flapper, Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en zoon 

Dick, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, oud pastoor pater 

Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen, voor de Zusters 

Onder de Bogen en JMJ en hun familieleden, Marian Fijlstra- 

van Ruiten, Fea van der Meulen- von der Heide, Mien 

Dierkes, Janny Dijkstra-Poiesz, Harrie Diekstra, pater Henk 

Brouwer en Ingrid van der Krogt, overleden ouders Homma-

Beekema, overleden ouders Draisma-Houben 

Woensdag 25 december – Hoogfeest van Kerstmis 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Plechtige Hoogmis m.m.v. Intermezzo 

Willem Nicolaij en Chris Seinen (L); Melle de Wolff, Anton 

Bod, Kees Buruma, Mikail Daniel (A) 

Intentie: Voor het tijdlelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid voor jaar 40 jaar organist zijn 

in de Sint Martinuskerk, familie Mulder-van der Horst en 

Johan Mulder, Anton Poiesz, onze overleden ouders Bennie 

en Gretha Vallinga-Scheltinga, Sietse, Siebrand en Thea 

Altena, Leo Potma en onze dochter Karin, Piet Bootsma, Leo 

Boot, Anno Bootsma, Familie Potma-Silvius, Familie 

Bootsma-de Jong, Eelke Bootsma, Catharina Bootsma-

Landman, Sien Kazimier Bootsma, Ate Bootsma, Ruurd 

Silvius en Anna Silvius - Zijlstra, Bertus ten Have, Bertus Uit 

Oude Groeneveld, Bert ten Berge, Hessel Hanzen, Suze 

Westhof, overledenen van de familie Wierdsma, Louise 

Wierdsma- de Bruin ,Jan de Bruin, familie Bosma-de Ree, 

Bernardus Dudink en Marie Dudink-Rood, Jan en Ellen van 

Galen 

 

Kerstvespers met de Martini Koorschool 

Donderdag 26 december – 2e kerstdag – Sint Stephanus 

Kerk 11.00 Gezinsviering  met Kerstspel 

M.m.v. zangertjes van de Bonifatiusschool 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle kinderen die slachtoffer zijn van 

oorlog en geweld 
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Vrijdag 27 december – H. Johannes, Apostel en evangelist 

Kerk 

Kerk 

14.30 

19.00 

Rond de Kribbe 

Eucharistieviering  

Intentie: Marinus Franciscus Janssen 

Zaterdag 28 december – Hh. Onnozele Kinderen, martelaren 

Ielânen 11.00 Oecumenische Oudejaarsviering 

Intentie: Voor alle bewoners, voor alle kinderen van de 

rekening, Marga Lotstra-Eg, Jogemien Huiting 

Zondag 29 december – Feest v.d. H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Susan Silvius (L);  

Albert, Fabiola, Ariana en Rosmari Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle gezinnen en families, Wietske de 

Groes- Altenburg, Greetje Huitema-Grol, pastoor Hein 

Hunink, Riek Klomp, Pater Rieks Andela 

Maandag 30 december 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Antonius Bernardus Mensink, Andries en Jetske 

Brouwer-Melchers 

Dinsdag 31 december – Oudjaarsdag – Sint Sylvster 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie:  Voor een beter en verdraagzaam jaar in de wereld 

Woensdag 1 januari - Nieuwjaarsdag 

Kerk 11.00 1e Eucharistieviering  van het jaar 2025 m.m.v. het Sint 

Caeciliakoor 

Ria Rijpkema (L);Anja Haaze en Chris Seinen (A)  

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, om heil en Zegen in het nieuwe jaar des Heren 

2025, Leo Boot, Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, 

Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en zoon Dick, 

Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Frans en Betsy 

Verbeek-Voorbraak, Kees en Rina Silvius-Griffioen, Janke 

Bouwhuis-Feenstra, Miep Hamersma- van der Leeuw, Leo 

Potma en onze dochter Karin 

Donderdag 2 januari – HH Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze,   

                                      bisschoppen en kerkleraren 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieny Wevers-Mensink 
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Vrijdag 3 januari -1e Vrijdag van de maand 

Kerk 

Kerk 

18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed 

Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Jaap de Backker 

Zaterdag 4 januari 

Bonh. 19.00 Woord & Commmunieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en overleden 

familie Brouwer-Palsma, EstherHaarsma-Konst 

Zondag 5 januari – Driekoningen feest 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Vrouwenschola 

Melanie Matthews (L); Melle de Wolff en Mikail Daniel (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en dochter 

Leneke, zuster Johanny Mentink en zuster Manetta van 

Zuijlen, Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra 

Maandag 6 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Joop Modderman, Rein van der Werf, Lize 

Hooghiemstra 

Dinsdag 7 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga, 

Eef Nauta-Meulenkamp, Mieke van der Zee- Thibaudier 

Woensdag 8 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Nellie de Jong- Schrichte, pater Wiebe van der 

Weide 

Donderdag 9 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Edward Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, 

Willy Benninger 

Vrijdag 10 januari 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor en bijzondere intentie 

Zaterdag 11 januari 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Gerrit Maurits Melchers, 

Julia Krekelaar, Pier Ruiter 
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Zondag 12 januari – Doop van de Heer - Feest 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Franclin Kubaran (L);Henk Elzinga en Narges Sharifi (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle gedoopten en voor hen die zich op het 

Doopsel voorbereiden, Annie Kruiper-Postma, Hessel 

Hanzen, SuzeWesthof, Tinus en Janny van der Weide- 

Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, zuster Antoniëtto Sijm 

Maandag 13 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Pe Miedema, Rein van der Werf, Fien Landman-

Slippens, zuster Antoniëtto Sijm, Mily Clerkx 

Dinsdag 14 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen 

Woensdag 15 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Sjoerd en Rieke Hamersma- van der Horst, Mattie 

Janssen-Janssen, Siepie van der Hoek- Foekema 

Donderdag 16 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie 

Vrijdag 17 januari – H. Antonius Abt 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het pastoraat en het religieuze 

leven 

Zaterdag 18 januari 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Folkert en Tine van der Pol-

Zijlstra 

Zondag 19 januari -2e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze (L);Kees Buruma en Anton Bod (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Leo Boot, zuster Antoine Leechburg-Auwers, 

zuster Gudule Jansen, Wim en Tecla van der Heijden-

Hoekstra, overleden ouders en familie Poiesz-Harsta, 

overleden familie Brenninkmeijer -Sandfort 

Maandag 20 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Tiny en Jo Andringa, Nel Rentmeester 
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COLLECTE 

 

Zondag 10 november € 264,76    Zondag 17 november € 228,00 

Zondag 24 november € 216,25  Zondag    1 december € 259,90 

Extra Collectes € 1151,36 

 

Heel veel dank voor al uw giften en gaven via de mandjes, de betaalzuil en QR-

Code voor onze eigen kerk en parochie. 

 

Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden om uw collecte bijdrage te verzilveren 

nl. 
• Via de fysieke collecte in de kerk 
• Via de betaalzuil in de kerk 

 

Daar voegen we nu aan toe de mogelijkheid om 

middels bijgaand QR code uw collecte bijdrage 

over te maken. 

Uw bijdrage blijft anoniem maar op uw eigen 

bankrekening wordt uw bijdrage expliciet 

vermeld.  

 

De QR code collecte wordt voortaan standaard 

opgenomen in het parochieblad.  

 

De locatieraad  

Dinsdag 21 januari – H. Agnes, maagd en martelares 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Marian Fijlstra- van Ruiten, overleden ouders en 

familie 

Woensdag 22 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Siepie van der Hoek- Foekema, overleden ouders 

Miedema- van Wijk 

Donderdag 23 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Nicolaas Bonifatius Boekema en overleden 

echtgenote 

Vrijdag 24 januari – H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Jan en Regina v. d. Berg-Hoekstra, oud pastoor pater 

Leo van Ulden 
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AGENDA 

Dinsdag     7 januari 08.45 uur: Koffiedrinken 

Woensdag 8 januari 14.30 uur: Leerhuis 

 

KOFFIEOCHTEND 

 
Dinsdag 7 januari is er weer een Koffieochtend.  

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor 

u klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent 

u van harte welkom.  

 

LIEF EN LEED                                                                      

 

GEDOOPT 

 

Op zondag 22 december ontvangt Revy Mercer Boot het H. Doopsel. 

Wij wensen hem, zijn ouders en alle dierbaren Gods beste Zegen toe 

voor de toekomst. Welkom in onze geloofsgemeenschap! 

 

OVERLEDEN 

     

IN MEMORIAM LINEKE TEN DAM- BÜCKING 

 

Lineke werd geboren op 16 september 1944 in ter Apel. Waarschijnlijk 

toen snel naar de Wiilibrorduskerk gebracht  waar ze gedoopt werd met de 

naam Engelina. Op 5 november is ze overleden en op het feest van Sint 

Martinus hebben we voor haar licht ontstoken tijdens de 

Eucharistieviering bij haar afscheid. Aansluitend hebben we haar lichaam 

aan Moeder Aarde toevertrouwd op ons RK kerkhof.  

Lineke was in haar jeugd creatief, ondernemend en had een eigen mening. Toen ze 

vernam dat ze niet geslaagd was voor de MULO liet de school en de zusters even 

goed weten wat er allemaal aan die school niet deugde en dat ze niet terug kwam 

maar ging werken. Uiteindelijk werd door ingrijpen van haar vader en een nieuwe 

fiets de school afgemaakt. Lineke is hier in Sneek bekend geworden als de vrouw 

van Theo ten Dam en de bakkerswinkel in Sperkhem. Meer dan 30 jaar heeft ze 

samen met Theo de bakkerswinkel gerund. Een echte bakker waar je alles kon 

krijgen van koek tot gebak. In 1970 was de winkel overgenomen van pa en ma ten 

Dam en oom Johan werd ook mede eigenaar. Lineke was niet de standaard moeder 

van toen; een moeder die altijd thuis was. Nee, ze was thuis en op het werk en 

daarom kreeg niet iedereen dat bekende kopje thee met koekje bij thuiskomst. Olga 

geloof ik wel, maar dat is dan ook de jongste!  
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Bijna 40 jaar waren ze getrouwd, Theo en Lineke en uit hun beider liefde werden 

vier dochters geboren. Tineke hield veel van haar kinderen en kleinkinderen en 

hield ook veel van het samenzijn waarbij ze heerlijk eten kon klaarmaken! Ze heeft 

haar Theo erg gemist toen hij in 2007 kwam te overlijden! Een groot gemis was ook 

het overlijden van dochter Esther in 2014 . Omdat Esther alleen was deden die twee 

heel veel samen. Maar het leven ging verder en gelukkig kon Lineke haar liefde 

kwijt in haar hobby’s, de volleybal, het schilderen, het zelf kleding maken en het 

bridgen. Verder genoot ze van het erop uit trekken zoals de prachtige reis naar 

Noorwegen. Zo stond ze ook afgebeeld op de rouwkaart en het misboekje; aan de 

oever van een Noorse Fjord; prachtige ongerepte natuur; een stukje hemel op aarde 

en daarin een stralende Lineke! Toen haar gezondheid begon af te nemen en mede 

door de eenzame periode in de Coronatijd, is ze naar het Bonifatiushuis gegaan waar 

ze nog een heel mooie tijd tussen de mensen heeft gehad. Ze bloeide er weer op! 

Voor Lineke was de liefde die verbindt iets vanzelfsprekends. Van huis 

meegekregen. Doorgegeven en gedeeld aan en met  haar dierbaren. Liefde die bleef 

tot het laatst. De laatste paar dagen kon ze niks meer zeggen, maar haar ogen zeiden 

genoeg!  Dat haar ogen haar dierbaren als het ware aan blijven kijken. Lineke dank 

voor al jouw liefde, voor wie je was en zult blijven. Moge de eeuwige Liefde je nu 

omringen en je voor altijd gelukkig doen zijn. Dank voor alles en Adieu.  

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM  SIETZE VAN DER BOS 

 

Hij werd geboren op 5 augustus 1936 in Blauwhuis. Op 22 november is 

hij overleden en op 29 november hebben we de Heer gedankt voor zijn 

leven tijdens een afscheidsviering in het Crematorium in Sneek 

Het leven van Sietze van de Bos is gekleurd door creativiteit. Een ieder 

die het filmpje onlangs uitgezonden bij HEA bij Omrop Fryslân gezien 

heeft, weet daar van. Geboren in een arm gezin als jongste van acht voelde hij als 

kind de vrijheid al. Dat had zijn pa ook. Zo genoot Sietze enorm van het fietsen naar 

zijn zus in Wassenaar. Dan zag hij onderweg van alles en voelde hij zich 

opgenomen in wat hij zag en voelde. Voor hij zijn Boukje heeft ontmoet, heeft hij 

nog een poosje gevaren op een kotter, maar toen koos hij voor een andere weg, 

samen met haar. En zo kwamen zij samen vanuit Blauwhuis, de Midden Beemster, 

de Baasdorpermeer tenslotte in Spanbroek terecht, eerst  werkend op een 

melkfabriek (in Friesland geronseld vanwege meer loon, 2 gulden, en een huis) en 

later vanwege zijn rug in de timmerfabriek, kozijnen maken en later ook trappen . 

Meestal ging er onder weg naar huis wel een stukje hout, of meer, onder de 

snelbinder mee om daar thuis dingen van te maken zoals bedden, kasten en houten 

speelgoed. Toen hij eens thuiszat , rechtop met de rug in het gips ging hij 

houtsnijden. Zo was Sietze niet alleen van het ‘houtje’; hij bleef de man van het 
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hout! Daarnaast was hij klusjesman, vrijwilliger bij de voetbal als jeugdtrainer en 

elke vrijdagavond een soort van diskjockey, country muziek draaien in het café in 

Spanbroek, waar veel belangstelling voor was. In 2000 was de verhuizing naar 

Sneek waar ook een mooie tijd aanbrak, maar na het overlijden van Boukje, die hij 

erg heeft gemist, kwam de creativiteit in volle sterkte terug; het volop schilderen, 

het fietsen en een plek zoeken waar hij kon praten zoals in Balk. Zo kon hij zijn 

levensverhaal kwijt en hervond hij de vrijheid.  

Sietze was beslist een gelovig mens. Hij bad vijf keer per dag,  maar niet zo’n 

kerkbezoeker. Hij vond de goede God in de dingen die hij zag, meemaakte en kon 

maken zoals de vele schilderijen. Terwijl op zondagochtend het H. Misoffer in de 

Sint Martinus werd opgedragen door de pastoor schalde bij Sietze de  Blue Crash- 

Gospelmuziek door het huis en door de buurt, die dan kon meegenieten.  

En nu is deze vrije vogel gevlogen. Waarheen… Naar de bron van alle leven en 

creativiteit, naar God zelf zeggen we, vanuit ons geloof in de kracht van de Liefde. 

Het gezellige en gastvrije huis aan de Scholeksterlaan zal er straks niet meer zijn, 

maar wel de geest van deze zo warbere en creatieve mens op zoek naar vrijheid en 

ook naar verbondenheid. Moge zijn gave om dingen te maken waardoor het leven 

kan spreken, verdergaan in al zijn dierbaren en laten we bidden  en hopen dat ieder 

mens de gave van de vrijheid mag benutten om de blijheid en vreugde van het leven 

te ontdekken en dit aan anderen door te geven. Vrijheid- Blijheid – Sa fry as in 

fûgel. Sietze bedankt voor wie je was en zult blijven. Nu in de totale vrijheid, bij 

God. Sietze, Adieu. 

 
Pastoor Peter van der Weide 

 

IN MEMORIAM ZUSTER ANTONIËTTO SIJM 

 

Op 8 februari 1922 werd Margaretha Sijm geboren in Andijk. Op 17 

januari 1942 trad ze toe tot de congregatie van de zusters JMJ in Den 

Bosch in de Mariënburg. Zij overleed in Heeswijk-Dinther op 19 

november2024. Aldaar werd afscheid genomen op dinsdag 26 november 

j.l. Met haar vele talenten en gaven heeft zuster Antoniëtto te midden van 

mensen mogen werken. Haar gouden jaren beleefde ze hier in Sneek in het 

Bonifatiushuis waar zij o.a. een goede gastvrouw was en ook dirigente van het 

kapelkoor. Volgens oud pastoor van Ulden dirigeerde zij met één hand maar had ze 

het koor goed onder de duim. Tot op zeer hoge leeftijd onderhield ze vele contacten 

ook met parochianen hier in Sneek. We zijn dankbaar voor haar grote inzet en 

betrokkenheid vanuit haar rotsvaste geloof in de Heer. Met haar heengaan is de 

laatste zuster JMJ gestorven die in het Bonifatiushuis werkzaam was.  We zullen 

hun liefde en grote inzet voor de ouderenzorg en het onderwijs niet vergeten! Dat 

zij rusten in vrede en Deo Gratias! 

Pastoor Peter van der Weide  
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KERSTVESPER                   SINT MARTINUSKERK SNEEK 

 

25 DECEMBER 16:00 UUR 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse viering die per 

toerbeurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en in de RK St. Martinuskerk 

Deze Vesper is op 25 december om 16.00 uur in de sfeervolle St. Martinuskerk a/d 

Singel  

Liturg – Pastoor Peter van der Weide. 

Organist- Roelof van Luit. 

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.  

  

De volgende viering op zondag 26 januari 2025 om 16.00 uur in de Martinikerk (a/h 

Oud Kerkhof)  
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KERSTSPEL TWEEDE KERSTDAG 

 

Lieve kinderen,beste ouders 

 

Tijdens de Mis van 11.00 uur op de 2e Kerstsdag zullen 

de kinderen van de Kinderkatechesegroep een Kerstspel 

uitvoeren met als titel EEN KERSTSTAL VAN ÉÉN 

EURO.  

Tijdens deze viering zal een echt Kerstkind in de kribbe liggen zoals we dat al jaren 

gewend zijn.  

 

De kinderen die komen mogen zich verkleden als 

engel, herder, Maria, Jozef, schaap, koning, of 

koningin en als je durft ook als os of  ezel. Wees heel 

creatief komt maar gerust als kameel! Dan krijgen 

jullie ook een rol in het geheel. Kinderen van 

Bonifatiusschool gaan zingen o.l.v. Gerard van 

Beijeren en 

Frits Haaze 

speelt op het 

orgel. 

Allemaal meer dan welkom en breng je 

vader,  moeder, broers zusjes, oma opa mee.  

Hopelijk tot twee kerstdag in de aan de 

Singel. De viering begint om 11.00 uur.. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

 

ELKE 1E VRIJDAG VOORAF AAN DE MIS… 

 

Elke 1e vrijdag van de maand bidden we vanaf 18.30 uur vooraf aan de 

Mis van 19.00 uur de Rozenkrans in verschillende talen bij het 

uitgestelde Allerheiligste. 

U bidt zo mee hoor al gaat het in het Italiaans, Spaans, Engels, Arabisch 

en Portugees. God verstaat natuurlijk alles en vooral de taal van de 

Liefde. Van harte welkom. Wie weet kunt u ook in eigen taal voorbidden. Meldt u 

maar aan. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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VOEDSELBANK : Van delen wordt niemand arm… 

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare 

producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van 10,11 en 12 januari de bak weer in de 

hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand. 

Idee tip: Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop. 

Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten zijn welkom. 

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ? 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten. 

 

KBO/PCOB NIEUWS                                             

 

Dinsdag 7 januari is de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Stolp 

Mevr. Tiny Faber, schrijver van gedichten, liedjes en sketches komt deze middag 

opluisteren. Haar gedachtenspinsels,  gedichten zijn gebaseerd op zowel 

persoonlijke gebeurtenissen alsook alledaagse dingen heeft ze vastgelegd in een 

boek met de titel ‘Vriend van mijn gedachten’. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Snikkende Snitsers. De kosten voor 

deze middag zijn € 10,- per persoon. Graag inleveren op deze middag in een envelop 

met uw naam erop. 

Uw komst kunt u doorgeven voor 4 januari .aan Lies Evertse tel. 06 14452977 of 

bij Lenie ten Have tel. 06 36181342. Lenie ten Have, activiteiten commissie                                       

 

KVG NIEUWS 

 

Op 21 januari 2025 gaan we vanuit het Martinushuis naar de kerk, 

waar pastoor v.d. Weide het nieuwe seizoen van de KVG opent. 

Tijdens de viering is er collecte voor de dak en thuislozen van 

Sneek. 

Hierna is er jaarvergadering, we doen een paar rondjes bingo en de 

avond wordt afgesloten met een toost op het nieuwe jaar. 

Denkt u bij deze KVG te willen aansluiten??? U bent van harte welkom... 

 

Lenie ten Have, secr. 
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                    UITNODIGING PAROCHIEAVOND  

LOCATIE SNEEK  

VRIJDAG 17 JANUARI 2025 

PROGRAMMA 

19:00 uur Kerk: Eucharistieviering met MartiniKoorSchool 

Sneek o.l.v. Gerard van Beijeren. Orgel wordt 

bespeeld door Bob vd Linde  

20:00 uur Martinushuis: koffie en thee  

20:15 uur Locatieraad aan het woord 

Pauze 

21:00 uur Twee gastsprekers: 

Lezing door Hester Postma, directeur van het Fries 

Scheepvaart Museum  

Sietse Wierda over ‘Door het donker’ n.a.v. Sneek 

80JaarVrij 

  
In het FriesScheepvaartmuseum zie je alles over de Sneekweek, de Waterpoort en 

een zaal vol zilverwerk uit Sneek. De Elfstedentocht en het schaatsen staan 

centraal in de IJszaal, want als ’s winters de waterwegen bevroren deed men alles 

op de schaats. Dit en meer zal Hester Postma u vertellen. 

 

‘Door het donker’ is een toneelstuk over de verzetsgroep Lever. De familie Lever, 

die de kern van de verzetsgroep vormde, woonde in de Tweede Wereldoorlog in 

één van de panden waar nu het Fries Scheepvaart Museum is gevestigd. 

 

22:00 uur Nazit met borrel 

 

U bent van harte welkom! 

De locatieraad 
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TAALLES VRIJWILLIGERS IN HET AZC GEVRAAGD 

 

In het AZC Sneek worden bij de Voorinburgering lessen verzorgd  voor 

Nederlandse taal en Inburgering. Zo leren onze bewoners de Nederlandse taal en 

samenleving kennen. Het leren gebeurt op verschillende niveaus.  

De lestijden zijn overdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om Nederlandse taalles te 

geven. Eén dagdeel, of meerdere dagdelen, alle hulp is welkom. Je werkt met 

individuele cursisten of kleine groepjes aan een leestekst, een spreekopdracht, een 

grammaticaoefening of een opdracht uit het boek en de computer. Het is 

vrijwilligerswerk. Het is leuk en ook boeiend werk. En je helpt er mensen mee die 

in Nederland een veilige plek zoeken. Belangrijk in deze functie zijn empathie, 

gevoel voor humor, geduld en kunnen samenwerken.  Er is veel waardering voor je 

inzet. Je ontvangt inhoudelijke scholing. Ook je reiskosten worden vergoed.  

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Help onze bewoners bij de opbouw van een 

nieuw bestaan in Nederland. Zij kunnen de ondersteuning en extra aandacht goed 

gebruiken. 

Wil je meer informatie zou je dat aan ons kunnen vragen -  of je direct aanmelden? 

Stuur dan een e-mail naar sneek@coa.nl . 

PS als u een oude bril hebt, die u toch niet meer opzet, geef die aan het AZC, er zijn 

veel asielzoekers die door een bril veel meer gaan zien van Nederland.   

 

 

   Eén ster maakt de lucht minder dreigend.             

Eén kaars maakt de nacht minder zwart. 

                                   Eén hand maakt de weg minder eenzaam                       .  

Eén stem maakt de dag minder stil.  

                                   Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn. 

Eén noot het begin van een lied                                          

                     Eén kind het begin van een toekomst. 

Eén wens het begin van het jaar. 

Jaqueline Roelofs- van der Linden                                           

mailto:sneek@coa.nl
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KERSTMARKT en KERST-SAMENZANG  SINT MARTINUSKERK    

SNEEK 

 

VRIJWILLIGERS BEDANKT! 

Beste vrijwilligers van de kerstmarkt 

en HSZ, 

Zaterdag 7 december 2024 ligt 

alweer 

achter ons. Maar…..wat kunnen we 

terugzien op een fantastische dag- en 

avond. Drommen mensen bleven 

maar komen in onze sfeervolle 

Sint Martinuskerk om langs de vele standhouders te wandelen en spullen te 

kopen. We hebben begrepen dat de standhouders tevreden waren over hun 

omzet maar vooral tevreden waren over de aandacht, de gratis kopjes 

koffie/thee en de aandacht van een ieder. 

Heel Sneek zingt……..kerstliederen was een groot succes met een 

barstensvolle kerk waar 800 bezoekers genoten van muziek en humorvolle 

verhalen. 

Jullie waren een onmisbare schakel over deze hele dag. Alles werd gedaan 

met een glimlach en voor niemand was het een probleem als er ineens iets 

anders moest worden gedaan. Het opruimen na de kerstmarkt ging 

helemaal fantastisch mede door de geweldige hulp van de jongste broer en 

ook de zwager van Pyt. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Verder noemen we geen namen want iedereen weet voor zich wel wat 

hij/zij voor deze dag/avond heeft betekend. 

De datum van de 8 e kerstmarkt/HSZ zingt in 2025 gaan we binnenkort 

bekend maken. 

We willen jullie nogmaals heel hartelijk bedanken voor jullie inzet!! 

 

Hartelijk groeten van Pastoor, Renate en Kees 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 8 januari vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 25 januari en 1 maart. 

ADRESSEN ADRESSEN 


