Parochieblad

Sint Antonius

van Paduaparochie
26 oktober 2024

=D




PASTORAAL WOORD

OOIT EEN HEILIGE ONTMOET?

Ze komen er weer aan de dagen van 1 en 2 november, Allerheiligen
en Allerzielen. Vroeger dagen van dat de kachel van zolder werd
gehaald, de koeien op stal gingen en de mensen tegen elkaar zeiden:
‘Het is weer Allerzielenweer’.

In Leeuwarden leerde ik tijdens mijn stagetijd in 1990 een tweeling kennen van in
de 90. Ze waren geboren op Allerzielen en hadden het grapje dat ze een
‘allerzieligst” geval waren. Dit laatste was helemaal niet zo hoor. De twee dames
in kwestie leken op Martha en Maria, de zusters van Lazarus, waar Jezus graag in
huis was. De ene was altijd bezig met een witte schort voor en andere was een
beetje ijdel. Zij hengelde bij tijden naar een complimentje omdat ze zelf vond dat
ze er nog heel goed uitzag voor haar leeftijd! ‘Dat vindt u toch ook pastoor!” Ik
denk er nog met een glimlach aan terug. Toen mijn vader ouder werd zei hij wel
eens: ‘Als je ouder wordt heb je hier niet zoveel toekomst meer. Je gaat steeds
vaker over vroeger praten!’ Ik ga nu zelf ook merken dat er heel veel mensen zijn
die ik gekend heb maar die niet meer in levende lijven rondlopen. Ik moest hierbij
denken aan een verjaardagskalender van onze docent kerkgeschiedenis in Heerlen,
professor Lei Meulenberg. Die kalender hing bij hem op het toilet. Het viel me op
dat achter veel namen die er op stonden, meest van eerwaarde zusters, een kruisje
stond! Die namen werden dus niet geschrapt, maar bleven er mooi opstaan. Ik kan
u zeggen dat ik dit ook precies zo doe! Is zo’n kalender dan een soort van
kerkhof? Het lijkt erop, maar dat kerkhof zit wel vol leven, want als je al die
dierbaren voor de geest haalt dan begint er iets te leven.

Dat is ook hetgeen we op Allerheiligen en Allerzielen vieren. We halen al die
mensen voor de geest die we hebben gekend en we denken ook aan hen die onder
ons op een unieke wijze hebben laten zien hoe ‘gaaf” het leven kan zijn. Dat zijn
zij die helend, genezend, goddelijk met anderen zijn omgegaan! VVan mezelf weet
ik dat er een paar heiligen zijn die me bijzonder aanspreken. Dat zijn Franciscus
van Assisié en pater Titus Brandsma. Allebei waren ze altijd in de weer om iets
voor mensen te doen. Franciscus vooral voor de arme en gekwetste mens en pater
Titus voor de katholieke gemeenschap van zijn tijd. VVoor hun beiden was God
geen instantie ergens verderop, of hoog in de hemel. Neen, God was er altijd en te
herkennen in de dingen die je met bezieling en liefde doet! Dingen waardoor
mensen voelen hoe het leven is bedoeld! Wie weet u kent ook mensen zoals zij.
Wie weet uw vader of moeder, uw levensgezel, of gezellin, een goede vriend of
vriendin. Gave mensen stralen verbondenheid uit en daarvan leven wij mensen.
Dat gaat dwars door de dood heen! Allerheiligen en Allerzielen; wat een gaaf
geheel! Pastoor Peter van der Weide




PAROCHIEBERICHTEN

DE TOEKOMST VAN ONZE KERKGEBOUWEN

Het bisdom Groningen-Leeuwarden wil van de parochies weten

wat hun plannen zijn met betrekking tot de kerkgebouwen en pastorieén. Het
parochiebestuur heeft zich erover gebogen en het zal u niet verrassen dat we ons
zorgen maken over de toekomst van onze kerkgebouwen in Blauwhuis, Heeg,
Reahds en Sneek.

Veel parochianen dragen financieel bij via Kerkbalans, maar de opkomst bij
vieringen en activiteiten is laag. Vooral de groep tussen 20 en 60 jaar lijkt
grotendeels afwezig. Dit roept de vraag op of onze kerkgebouwen nog
bestaansrecht hebben bij zo weinig deelname. Daarnaast heeft het bisdom
aangegeven dat er na de pensionering van onze pastoraal werker geen nieuwe
pastor komt, vanwege een tekort aan pastores.

Het is daarom onzeker hoe lang we in al onze kerken elk weekend een viering
kunnen houden. Hoewel kerksluiting nog niet aan de orde is, vraagt het bisdom
ons wel om een gebouwenbeleid voor de komende jaren. Zonder dit beleid mogen
we geen grote uitgaven doen voor onderhoud of renovaties van kerken en
pastorieén.

Het parochiebestuur organiseert vier avonden om uw mening te horen over de
toekomst van onze kerken. Met als centrale vraag: Wat betekent het kerkgebouw
voor u en wat verwacht u van de kerk in uw woonplaats?

De avonden zijn van 20.00-22.00 uur. U bent van harte welkom, ook op een
andere locatie als de datum u niet schikt.

Maandag 4 november, Sneek (Martinushuis)
Maandag 25 november, Blauwhuis (Pastorie)
Dinsdag 26 november, Reah(s (Café De Ree)
Dinsdag 3 december, Heeg (St. Josephkerk)

Het parochiebestuur rekent op de komst van veel parochianen.

Peter van der Weide, pastoor



Bronnen van Bezieling:
TE GAST BI1J JAN BRANDSMA IN DE SCHUILPLAATS

Op woensdagavond 30 oktober zijn we vanaf 20.00 uur — tot 21.00 uur te gast bij
Jan Brandsma in de Schuilplaats aan de Singel 82a.
Elke maandag en donderdag rond 18.00 uur gaan de
deuren van De Schuilplaats open. Gemiddeld worden er
tussen de 40-50 gasten per avond welkom geheten. VVoor
Stichting de een is dit de enige voedzame warme maaltijd van de
de Schuilplaats dag / week en voor de ander een van de weinige
momenten in gezelschap van andere mensen.
Als begin 2003 binnen een maand 7 mensen ‘van de
straat’ sterven aan zelfmoord, drank, overdosis of
vrieskou, is dat het moment voor Jan Brandsma om de
noodklok te luiden. Hij roept de kerken en politieke partijen bij elkaar en stelt
voor een stichting op te richten om de thuis- en daklozen te voorzien van eten,
kleding en aandacht. Er ontstond een groep vrijwilligers, die de maaltijden thuis
klaarmaakten, waarna de gasten uitgenodigd werden om in de Loodsboot te
komen eten. In het begin kwamen er ongeveer 8 mensen. Later werd de begane
grond van het pand aan de Singel 82a voor dit doel gehuurd. Deze plek is voor
veel mensen een echte ‘schuilplaats’ geworden. Vanaf die tijd is de groep
medewerkers gegroeid en inmiddels is er een team van circa 40 vrijwilligers. Zij
zetten zich belangeloos in voor de mensen in nood. Jan Brandsma wil ons er graag
over vertellen en hem kennende zal hij dat met passie doen!

D
N

Plaats: De Schuilplaats, Singel 84a, Sneek
Aanvang: 20.00 uur
Inleider: Jan Brandsma

Bronnen van Bezieling:
LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in de RK pastorie leerhuis rond
de Schrift.

Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in
gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies?

En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie

U bent meer dan welkom!

De eerstvolgende data zijn 06 november en 04 december

Plaats: RK Pastorie, Singel 64
Tijd: 13.30 -14.30 u.
Inleider: Pastoor P. van der Weide
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Bronnen van Bezieling: NOVITIATE
FILMAVOND: NOVITIATE

1964, Tennessee. Terwijl het Vaticaan hervormingen voor de
katholieke kerk uitwerkt, sluit de 17-jarige Kathleen zich aan bij
een klooster om non te worden. De ingrijpende hervormingen
vormen in Novitiate lang een voelbare, maar mysterieuze
dreiging voor het klooster. Ondertussen is de jonge Kathleen
vastberaden haar leven aan God te wijden, terwijl haar veranderende lichamelijke
behoeftes dit op de proef stellen. Dit regiedebuut van Maggie Bets, met onder
meer actrice Melissa Leo in de rol van Moeder-overste, biedt een indrukwekkende
kijk in het persoonlijke leven van een non die ondanks alle veranderingen in de
wereld en in de Kerk toch besluit om in te treden en te blijven!

Datum: Maandag 18 november 20.00u, plaats: Pastorie Blauwhuis

Inleider: Pastoor Peter v/d Weide

Bronnen van Bezieling:
MARTINIKRING SEIZOEN 2024-2025

De Martinikring is een oecumenische
gespreksgroep waar Doopsgezinden, Rooms-
katholieken en Protestanten elkaar ontmoeten.
Voor het nieuwe seizoen van de Martinikring
willen we gebruik maken van het boek
‘Catechismus van de compassie’. In dit boek staan twaalf kernwaarden uit het
christendom centraal. Compassie, Gelijkheid, Verbondenheid, VVerzoening,
Rechtvaardigheid, Vrede, Waarheid, Vrijheid, Roeping, Geloof, God en Liefde.
In onze Europese cultuur is de schoonheid en invloed van deze twaalf waarden te
zien. leder thema is op eenzelfde wijze uitgewerkt. De drie voorgangers zullen
iedere ochtend één thema eruit lichten, kort inleiden en daarna met een leuke
werkvorm aan de slag te gaan.

De gegevens van het boek: Catechismus van de Compassie uit de kunst, Auteur:
C. Berkvens A. Alblas Co-auteur: Ad Alblas, ISBN 9789490708153

De volgende bijeenkomst is donderdag 28 november van 10.00 — 12.00 uur in de
St. Martinuskerk Reahus

VANAF 1 JANUARI: AVONDVIERINGEN OM 19.00 UUR

Vanaf 1 januari 2025 beginnen de avondvieringen om 19.00 uur.
Zowel in Blauwhuis, Heeg, Reah(s als Sneek.

Namens de roostercommissie



BUDGETMAATJES
Beste parochianen van Sint Antonius van Paduaparochie.

Wat een mensen en spullen op de Jozefmarkt afgelopen
zaterdag in Heeg. VVoor een beetje geld kon je te kust en te
keur!

Bij onze aankomst op de fiets zagen we mensen naar hun auto
lopen met handenvol spullen. Allemaal gekocht voor het
goede doel: De kerk en de school! Het zal een mooie opbrengst zijn geworden
dankzij de kopers en vooral door de inzet van de vele vrijwilligers die het spul
haalden en netjes rangschikten en verkochten. Een gezellig tafereel!

Ik scoorde de tegel: As it net kin sa it moat dan moat it mar sa as it kin. Misschien
gelijk aan de NL spreuk: je moet roeien met de riemen die je hebt?

Ik lees er creativiteit uit. Ik kan het ook lezen zodat er volgens mij niets verandert
in je situatie.

Als er dan in je situatie, hoe creatief je ook bent, niets verandert, dan kan je soms
bekneld raken in je omgeving, de maatschappij. Gelukkig zijn er mensen en
organisaties die je kunnen helpen om niet bekneld te raken zodat je mee kan
draaien in de huidige maatschappij. Op de Jozefmarkt werd er niets geéist van je.
Je kon voor een koopje klaar maar zo gemakkelijk is het niet in onze
leefomstandigheid. Stel, je bent aangewezen op de VOEDSELBANK. Prachtig
dat je even in je nood wordt geholpen. Je moet toch aangeven dat je ervoor in
aanmerking mag komen. Als je in je nood geholpen wil worden, dan kan dat ook.
De diaconiegroep vraagt en ontvangt maandelijks in de locatie Martinuskerk eten
voor de voedselbank. Alle gevers willen we hierbij bedanken. Toch denk ik dat
het rijke Nederland mensen tekort doet als ze afhankelijk zijn voor hun eten van
de VOEDSELDbank, van de KLEDINGbank of zelfs van de Speelgoedbank. De
PCI kan mensen helpen zoals de gemeente Stdwest-Fryslan dat kan doen. De PCI
en andere organisaties/diaconieén zoeken elkaar steeds meer op, om goed voor de
inwoners van onze gemeente te zorgen. Mensen kunnen terecht bij het
Budgetmaatjes project, gefinancierd door de gemeente en PCI’s, om met een
maatje je zelfstandigheid te vergroten.

Hebt u vragen voor de PCI leden? Stel ze gerust.
Wij wensen u vrede en alle goeds

Namens de PCI, Susan ten Kate-Brattinga
Tel 0515-569411



GEVRAAGD VOOR DE KERSTMARKT

IN DE SINT MARTINUSKERK VAN SNEEK

HEILIGENBEELDEN
KERSTSTALLEN
OUDE KERSTBALLEN
ACCESSOIRES

Zaterdag 7 december vindt er van 11.00-16.00 uur een gezellige kerstmarkt
plaats in de St. Martinuskerk aan de Singel te Sneek.

Een uniek gebeuren waar u in onze kerk bij 40 stands allerlei leuke (kerst)artikelen
kunt kopen.

Voor deze markt vragen wij of u nog heiligenbeelden, kerststallen, oude kerstballen
en accessoires zoals sieraden, tassen, sjaals etc. hebt liggen?

U kunt dit op alle vrijdagochtenden tussen 09:00 en 11:00 uur naar de pastorie
brengen. We danken u alvast hartelijk.




LOCATIE BLAUHUS

VIERINGEN

Zaterdag 26 oktober 2024

19.30

Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor

Lector Akkelien Brandsma

Misdienaars Hendrik en Auke. Acoliet Jan
Koster André Brandsma

Intenties:

Jan Kroon, Harmen Witteveen

Joop Altena

Zaterdag 2 november Allerzielen

19.30

Allerzielenviering o0.l.v. pastor Foekema

M.m.v. St Ceciliakoor

Lector Maria Zonderland

Misdienaars Siepie, Oane. Acoliet Jan

Koster John Weel, Sicco Rypma

Intenties: Overleden familie Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra,
Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie,
overleden familie van der Meer, overleden familie Sikkes-
Bekema, Familie van der Weij, ouders Hobma-Rijpma,
ouders Frans en Yke de Boer-de Jong, familie Brandsma-
Ydema, familie Ypma-Ketelaar, overledenen familie
Wybenga-Bulle, Rudolf Zijlstra, Gerard Ketelaar, Jacob en
Martha Landman-Wijbenga, overleden familie Hylkema-van
der Werf, Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra, Hedwig
Kuipers, Haye en Akke Galama, Tjeerd en Nellie Haarsma en
Joop Altena.

Zondag 10 november

09.30

Woord- en Communieviering o.l.v. Pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor

Lector Tonny Hobma

Misdienaar Auke. Acoliet Berber

Koster Jan Landman

Intentie:

Joop Altena

Maandag 11 november Sint Maartenviering
17.00 Sint Maartenviering olv Pastor Foekema

Alle kinderen zijn welkom, neem je lampion mee !
Koster John Weel



Zaterdag 16 november
19.30  Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Berber Witteveen
Misdienaar: Elbrich. Acoliet: Jan
Koster Sicco Rypma
Intenties:
Sikke Mebius Brandsma
Joop Altena
Zondag 24 november
09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Lisa Brandsma
Misdienaar: Hendrik. Acoliet: Jan
Koster André Brandsma
Intenties:
Harmen Witteveen
Jaargetijde Jaring Rijpma
Zaterdag 30 november
19.30  Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema

Uw dierbaren herdenken

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in
onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de
viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie.
Voor vrijblijvende informatie: blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704

Tsjerkepaad 2024

Onze monumentale BlauhUster Sint Vituskerk was
afgelopen zomer op acht zaterdagmiddagen open
voor Tsjerkepaad. Er waren in totaal 342 bezoekers,
dat is gemiddeld 43 per middag; een prachtig
resultaat. Met dank aan de vrijwilligers en de
Tsjerkepaad organisatie.

Voorzitter Gerrit Groenveld van ‘Tsjerkepaad’ vertelt in de terugblik dat er dit jaar
in Fryslan maar liefst 253 kerken deelnamen. Hij sluit zijn dankwoord af met: Us
tiid siket om stilte, Us tiid siket om rést, hjir kin men it noch fine, is Fryslan op syn
bést. Bron:www.tsjerkepaad.nl/nieuws/terugblikseizoen2024

Oant sjen yn de Sint Vitus,
De Lokaasjeried


mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl

Nijs fan de Sint Vitus lokaasjeried

It fieringenroaster van november 2024 - april 2025 is klear. En opnij tank
oan koar, organist, lektoaren, misdinaars, acolieten, kosters, kollektanten

en pastores foar jimme ynset de kommende perioade.

Mei yngong fan 1 jannewaris 2025 binne de jansfieringen om 19.00 oere.
We brike no faker de QR koade yn fieringenboekjes by de kollekte en by
de ferkeaptafel. Der wurdt goed gebrik fan makke.

Underhald. Der binne nije batendoarlampen pleatst by de haadyngong en
syddoar. De deade beam by it tsjerkeplein is kapt.

It plan is om - b.v. ien kear yn ‘e moanne - nei de sneinsfiering mei-inoar
kofje te drinken.

Oant sjen yn de Sint Vitus,
Sint Vituslokaasjeried blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 38909704

Utslach Kleurwedstriid Uitfestival —- Monumintedei 2024

Der is sneon 14 septimber
flink kleure oan de grutte
tafel yn de pastorytdn.

Steven en Janneke Bakker
hawwe de priis win.

Lokaasjeriedslid Thea hat
harren thds traktearre op
wat lekkers en in moai
boek.

@ ‘Hoera in priis’ seine de
& winners yn koar.

COLLECTES SINT VITUSKERK

September 2024 € 239,35
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ALLERZIELENVIERING

Zaterdagavond 2 november is in de St. Vituskerk in
Blauwhuis de viering van Allerzielen. In deze
viering ontsteken we de kaarsen voor onze
overledenen en we denken aan al diegenen die we
moeten missen en die ons dierbaar waren. Samen stil
staan bij het overlijden van een dierbare kan troost en kracht bieden. Verdriet delen
we samen, mensen worden niet vergeten en blijven een plek houden in ons hart.
Aan het einde van de viering gaan we in een lichtprocessie naar de begraafplaats.
En verzameld bij het kruis wordt ook hier een gebed en een gedicht uitgesproken.
De viering wordt geleid door Pastor Lucas Foekema en Geeske van der Meulen-
Huitema en de liederen en de muziek worden verzorgd door het Sint Caeciliakoor.
De viering begint om half 8. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze
Allerzielenviering.

Gedicht

Waar zal je zijn?
In het geheim van de sterren,

waar we samen naar kijken? 2 'P—
Of misschien in het lied van de wind?
En als het herfst wordt

in die kwetsbare tint
van vallende bladeren?

Waar zal je zijn,
als we zwijgzaam van verdriet

opnieuw je voetsporen horen? Bleef nimmer zo leeg
En hoe je zachtjes de deur sluit Maar geef een teken
Zoals gewoonlijk? Knipoog of leg een hand
En toch, vinden wij je niet. een schouder

Misschien heb je ergens

Iets achtergelaten? wanneer je een ogenblik
We zullen je, net als voorheen, met ons meeloopt.

Bij je naam noemen.

Alleen wat zachter, Zo ver kan je nooit
hoewel de stilte zelden zo hard valt. van ons weggaan.

De dingen staan roerloos, dat er geen glimp van jou
en jouw plaats aan tafel meer zou zijn.
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Kopij voor het volgende parochieblad

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com
06-11-2024  >> verschijnt op 19-11-2024
04-12-2024  >> verschijnt op 17-12-2024
08-01-2025 >> verschijnt op 21-01-2025

Of in de brievenbus van de pastorie

TIGE TANK

Tige tank foar alle betterskip berjochtjen die ik op kaart, app en mail krygen ha en
fansels ek de bezoekjes oan 't siikenhds en this mei blommen en fruitskalen.

Dit wie echt dik foarelkoar.

It besef dat 't samar oars Kin, set je ta tinken. Mar gelokkich giet 't

allegear de goeie kant wer wat Ut, en klauterje sa stadich oan wer wat mear bij de
wal op.

Mei groetnis,
Hartman

FROUEGROEP E.V.A. NIJS

‘Al mijn moeders’
Op tiisdei 12 novimber in lézing troch al LA TERES I8 o
boekskriuwster Anita Terpstra Gt Hallum. AL MIJN

Hja hat in ferskaat oan boeken skriuwn 0.0 oer de MOEDERS
tiid dat m’n yn de ‘Fryske Walden’ noch yn grutte Een familiegeschiedenis
earmoede libbe. Sa ek it boek ‘al mijn moeders.’

In EVA jOn fol mooie ferhalen fertelt troch Anita
Terpstra Ut de tiid fan har Pake en Beppe yn en om
de Harkema.

Wolkom oan leden en oare belangstellenden.

De seal fan de ‘Freonskip’ is iepen om 19.45. De
jan begjint om 20.00 oere

Net leden betelje €4, oan entree. Dit is exc.
konsumpsjes.

tiisdei 12 novimber 2024

It EenVrouwActief bestjoer; Hennie- Marieke- Brenda- Holkje
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UITNODIGING
ETEN OP DE PASTORIE VAN BLAUWHUIS

VRIJDAG 22 NOVEMBER 2024

Er is weer een gezellige lekkere maaltijd op onze Pastorie in Blauwhuis. Het is
voor iedereen die het leuk vind om samen te eten en een goed gesprek te hebben
aan tafel. Er is plaats en tijd genoeg voor elkaar, voor een gezellig kopje koffie of
thee én tijd voor een voedzame maaltijd. U bent van harte welkom.

We beginnen met een drankje, koffie of thee. Hoofdgerecht en nagerecht laten we
gerust over aan de fantasie van de kok maar zal vast heel lekker zijn.

Waar: Vrijdag 22 november op de Pastorie in Blauwhuis.
Hoe laat: De koffie staat klaar om 17.00 uur, we eten om half 6.
Voor wie? ledereen is welkom. Als je maar van lekker eten
houdt.

* Zijn er mensen die willen helpen bij de voorbereidingen, het klaarmaken van de
tafel.

* Halen en brengen is mogelijk, maar bel dan even met 06 44 29 08 69

* De maaltijd kost niets behalve een vrijwillige bijdrage.

* U kunt u opgeven tot en met woensdag 20 november.

Heel graag tot vrijdag
22 november.

Hinke en Wopke Bekema,
tel 0515 85 68 19

Pastor Lucas Foekema,
tel: 06 44 29 08 69
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LOCATIE HEEG

VIERINGEN

Zondag 27 oktober

9.30 uur  Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide
Zondag 3 november Allerzielen/Allerheiligen
9.30 uur  Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema
Zondag 10 november
9.30 uur  Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide
Maandag 11 november
17.00 uur  Oecumenisch St. Maartenviering
Zaterdag 16 november
19.30 uur  Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema
Zondag 24 november

9.30 uur  Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Allerzielen / Allerheiligen

Zondagmorgen 3 november is in de St. Josephkerk in Heeg
de viering van Allerzielen en Allerheiligen.

In deze viering ontsteken we de kaarsen voor onze overledenen en
we denken aan al diegenen die we moesten missen en
die ons zo dierbaar waren.
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Speciale aandacht willen we schenken aan:

Frederica IJmelda van der Pol — Homma — Riekje
geboren 20 februari 1933 overleden 16 februari 2024

Abel Jan Potma
geboren 4 december 1952 overleden 14 maaart 2024

Trijntje Maria Flapper
geboren 25 augustus 1927 overleden 22 mei 2024

Daarnaast is er gelegenheid voor eenieder een kaars te laten branden
voor hun dierbaar overledene(n).

Gedicht

Waar zal je zijn?

In het geheim van de sterren, waar we samen naar kijken?

Of misschien in het lied van de wind?

En als het herfst wordt, in die kwetsbare tint van vallende bladeren?

Waar zal je zijn, als we zwijgzaam van verdriet opnieuw je voetsporen horen?
En hoe je zachtjes de deur sluit. Zoals gewoonlijk? En toch, vinden wij je niet.
Misschien heb je ergens iets achter gelaten?

We zullen je, net als voorheen, Bij je naam noemen.

Alleen wat zachter, hoewel de stilte zelden zo hard valt.

De dingen staan roerloos, en jouw plaats aan tafel, bleef nimmer zo leeg.
Maar geef een teken, knipoog of leg een hand op een schouder,

wanneer je een ogenblik met ons meeloopt.

Zo ver kan je nooit van ons weggaan, dat er geen glimp van jou meer zou zijn.

Locatieraad Heeg
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LOCATIE REAHUS

VIERINGEN

Zondag
9.30

27 oktober
Woord -en communieviering met Pastor Foekema
Lector: Anneke collecte: Karel
Intenties:

Fam. Eduard en Griet Witteveen, Fam. van der Hoff-
Bouwhuis, Bauke Poelsma, Tjerkje Huitema, fam.Popke en
Alie Altenburg-Agricola, overleden fam. Andries en Regina
Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma- Aukes
Jaardienst Minne Poelsma

Zaterdag 2 november: viering van Allerzielen met bezoek aan het

kerkhof
19.30

Zaterdag
19.30

Zondag
9.30

Zaterdag

Eucharistieviering met Pastoor van der Weide

Lector: Rein collecte :Karel

Intenties: Bauke VVogelzang, Durk Bouma, Douwe
Kloosterman, Ate Zijlstra, Clazien Brandsma- Ketelaar,
Anneke van de Kapeijne. Leny van Balen-van der Werf,
Corrie Altenburg-Damsma, Leo en Marijke Otte- Brandsma

9 november

Woord-en communieviering met Pastor Foekema
Lector: Karel collecte: Ida
Intenties: Jaardienst Seakle Altenburg, Tjerkje Huitema en
fam. Jan Seakle Altenburg

17 november

Viering van de Eucharistie met pastoor van der Weide
Lector: Anneke collecte: Karel
Intenties:

Clazien Brandsma-Ketelaar, 1Jsbrand Galema en overl.fam.
Levende en oveleden leden van het St. Ceciliakoor

23 november

19.30 Woord-en communieviering met pastor Foekema

Lector: Jetze collecte: Ida
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Intenties:

Harm van der Werf, Clazien Brandsma-Ketelaar, Tjerkje
Huitema en overleden fam. Leo en Marijke Otte-
Brandsma.Huite en Trijntje Bootsma-de Jong, Fam. Bleeker
van Lierop en kinderen, Hyltje en Annie Brandsma-
Altenburg

GEBOUW
Men vraagt wel eens hoe staat het gebouw ervoor en wordt er nog gemeten?

Tweemaal per jaar komt BDM uit Bolsward langs om de beweging van de
kerk in kaart te brengen. Als we, na de metingen, de resultaten binnenkrijgen zijn
we niet ontevreden. De toren is stabiel. Maar ja, wat wil je ook met zo’n zware
fundering die er nu is aangebracht.

Over de zuidkant van het gebouw hebben we onze twijfels. Er zit een flinke
scheur aan de buitenkant en die lijkt groter te worden. De metingen laten dat ook
zien. Anderhalve mm. in een half jaar lijkt niets, maar over een langere periode
wordt dat wel een probleem, een nieuw probleem dus. Lijkt het een gebed zonder
end? Ach, dat past wel bij een kerk.

Oecumenische viering op zondag 6 oktober

Een mooie viering in een
volle kerk; De werkgroep
‘anders vieren’ had samen
met Pater Lucas Foekema
een bijzondere
oecumenische viering
bedacht. Prachtig
pianospel, korte stukjes
film en mooie verhalen met
ruimte voor de kinderen.
Een warm geheel. We
maken ons wel bezorgd
over de vrede, de wereld op
zijn kop.
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LOCATIE SNEEK

VIERINGEN

Zaterdag 26 oktober

Bonh. 19.00 Woord en Communieviering 7%@%
Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en overleden
familie Brouwer-Palsma, Wies Hooijschuur-van den Oever,
Ester Haarsma-Konst

Zondag 27 oktober -30° Zondag door het jaar

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor en Intermezzo
Riam Bashir en Anneke Silvius (L); Chris Seinen,

Eline Schickenberg, Fabiola Alberda, Anton Bod (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor het gouden bruidspaar Frits en Anja Haaze-
Schoof, voor de overledenen van de familie Haaze-Heering,
voor de overledenen van de familie Schoof-Middelweerd,
overleden Mw. Hoogendoorn-Noltenius, Siepie van der
Hoek-Foekema, Sjoerd Nicolaas Galama, overleden familie
Galama-Altenburg, Maria Bleeker, Leo Boot, Wietske de
Groes-Altenburg, Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en dochter
Leneke, Miep Hamersma-van der Leeuw, pater Rieks Andela,
zuster Antoine Leechburg-Auwers, Henk en Sabine Andela-
Brouwer, Herman Lambooij, zuster Blanda Laces
Kinderwoorddienst

Maandag 28 oktober — HH Simon en Judas, apostelen

Bonh  09.15 Eucharistieviering
Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers

Dinsdag 29 oktober

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: De zieken van de parochie, Johannes Martinus,
Truus en Wico Luinstra fﬁ“\ﬁ

Kerk  16.00 Rozenkransgebed %*

Woensdag 30 oktober

Bonh  09.15 Eucharistieviering
Intentie: Gerardus Antonius Wilhelmus Mensink, Tine van
der Pol-Zijlstra

18



Donderdag 31 oktober - Hervormingsdag
Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: VVoor alle zusters en broeders uit de
Reformatie, Tinus van der Weide, Cor Petit f@;ﬁ
Kerk  16.00 Rozenkransgebed ?*
Vrijdag 1 november — Allerheiligen — Hoogfeest -1° Vrijdag van de maand
Kerk 19.00 Eucharistieviering m.m.v. Vrijwilligerskoor
Anja Haaze (L)Eeke Slart en Chris Seinen
Intentie: Oud pastoor Leo van Ulden, zuster Gudule Jansen,
Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en zoon Dick,
Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, Henk Stornebrink
Zaterdag 2 november — Allerzielendag - Kerkhofkapel
Kerkh. 09.30 Eucharistieviering in de Kerkhofkapel
Intentie: VVoor alle dierbare overleden die op ons kerkhof
rusten en ook degen die bijgezet zijn in de kapel. Voor alle
overleden kinderen, de priesters, zusters JMJ en Onder de
Bogen en hun familieleden, Tine en Folkert van der Pol-
Zijlstra en kinderen, Sietse, Siebrand en Thea Altena, Marjo
Pool-Bruinsma, Jan Bruinsma, Albertus Nicolaas Kroon,
Hillie Dooper-Vogelsang, Ronald Dooper, Selena Jans, Maria
Bleeker, Jan Theo Boekema
Zondag 3 november — Allerzielenviering in de kerk
Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het vrijwilligerskoor
Ria Rijpkema en Anneke Silvius (L); Mikail Daniel
Kees Buruma (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor alle overleden van het afgelopen jaar
Jan Burgering , Greetje Huitema-Grol, Martijn Ubbo de
Jager, Bertus Uit Oude Groeneveld, Cees Silvius, Tiny
Andringa, Greetje Poiesz, Anneke Faber-Dijkstra,
Rients Huitema, Carla Tan, Theo van den Berg, Berty
Roodenburg-Robroeks, Pe Miedema, Marian Fijlstra- van
Ruiten, Truus Hartog-Kruis, Joke Baljet-Groosman, Dirk
Huitema, Titie Nauta-Adema, Joop VVogelvanger, Maria
Bleeker, Marie Benning, Rein van der Werf, Henk
Stornebrink, Joop en Dieuwke Roorda-Bruinsma en dochter
Tineke Roorda, Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink
en zoon Dick, Pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt,
oud pastoor pater Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen,
Docus en Margaretha van de Vliet-de Vries, Leo Boot, Rein
en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Rina Silvius-Griffioen,
Herman Lambooij, zuster Blanda Laces
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Maandag 4 november — H. Carolus Borromeus, bisschop

Bonh  09.15 Eucharistieviering
Intentie: Voor de zusters Onder de Bogen en hun familie,
Fien Landman-Slippens

Dinsdag 5 november

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en
Anna Maria Bouwhuis-Huizinga

Woensdag 6 november — Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken

Bonh  09.15 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle pastores en hen die het evangelie handen
en voeten geven, Mieke van der Zee-Thibaudier, Mattie
Janssen-Janssen

Donderdag 7 november — H. Willibrord, patroon van ons land

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Edward Renee Matiatwaer, Joan Grace Matitawaer,
Willy Benninger

Vrijdag 8 november — H. Willehad, bisschop

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Pater Bert Wulfelé, Jaap de Backker

Zaterdag 9 november — Kerkwijding van de St. Jan van Lateranen

Bonh.  19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor onze paus Franciscus, Joop
Modderman, Rein van der Werf

Zondag 10 november — 32¢ Zondag door het jaar — Sint Martinus

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor en kinderkoor
Riam Bashir (L); Melle de Wolff, Henk Elzinga en
Eline Schickenberg (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, Leo Potma en onze dochter Karin, Tjalling
Dijkstra, Bertus Uit Oude Groeneveld en zoon Eric, Leo
Boot, Harrie Diekstra, Janny Dijkstra-Poiesz, Diny
Hergarden, Janke Bouwhuis-Feenstra, Wim en Tecla van der
Heijden-Hoekstra, familie Brenninkmeijer-Sandfort, Herman
Lambooij, zuster Blanda Laces
Kinderwoorddienst

Maandag 11 november — St. Martinus patroon van onze stad en kerk

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: VVoor allen die licht verspreiden, voor alle
mantelzorgers, Annie Meijer-de Vries, Pe Miedema
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Dinsdag 12 november — H. Josafat, bisschop en martelaar

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Om roepingen tot het pastoraat en religieuze leven,

Woensdag 13 november

Bonh  09.15 Eucharistieviering
Intentie: Cile Hettinga, Nelly de Jong-Schrichte

Donderdag 14 november

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Tinus en Janny van der Weide-Stornebrink en zoon
Dick, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak

Vrijdag 15 november

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Jaap de Backker

Zaterdag 16 november

lelanen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Julia Krekelaar, Jogemien
Huiting, Pier Ruiter, Marga Lotstra-Eg

Zondag 17 november -33¢ Zondag door het jaar

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo
Susan Silvius (L); Albert, Fabiola, Ariana en Rosmari
Alberda (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, overleden mevrouw J. Hofkamp, Nan Drabbe-
Kruijs, Ruud Haaze, Fea van der Meulen-von der Heijde, de
overledenen van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma-de
Bruin, Jan de Bruin, Hessel Hanzen, Suze Westhof, Marian
Fijlstra-van Ruiten, zuster Johanny Mentink en zuster
Manetta van Zuijlen, Mien Dierkes, pastoor Henk Dierkes,
Paul den Boer, familie Aukes-Stockmann
Kinderwoorddienst

Maandag 18 november

Bonh  09.15 Eucharistieviering
Intentie: Familie Poiesz-Bergsma, Sjoerd en Riek Hamersma-
van der Horst, Nel Rentmeester

Dinsdag 19 november

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Om troost en vertrouwen, Marian Fijlstra-van Ruiten

Woensdag 20 november

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: uit dankbaarheid b.g.v.e. 25 jarig professiefeest in de
Karmel, Frans Lommen, Mily Clerkx, Tiny en Jo Andringa,
Regina van der Meer-Gaarman
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Donderdag 21 november — Opdracht van de H. Maagd Maria

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Cornelis Fredrikus en Lenny Damwijk-Motta en Ely
Damwijk

Vrijdag 22 november — H. Caecilia, maagd en martelares

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor allen die de kerkmuziek verzorgen in onze
parochie, Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra, de overledenen
van de familie Hettinga

COLLECTE

Zondag 15 september € 278,00 Zondag 22 september € 276,20
Zondag 29 september € 258,23 Zondag 06 oktober € 316,20
Extra collectes € 1061,71

= n Veel dank voor al uw gaven via de mandjes,
. o betaalzuil en QR-Code, voor onze eigen kerk en

, geloofsgemeenschap.
)

N -

-~
»

»
-

Nogmaals Herinnering betaling Parochieblad 2024

In juli jl. heeft u van ons een factuur van € 15,- ontvangen (per mail of bezorgd)
voor het parochieblad van onze St. Martinuskerk. Uit onze administratie blijkt dat
nog niet iedereen betaald heeft. Misschien is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.
Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag van 15 euro alsnog over te maken op
rekeningnummer NLO2ABNAO0482168706 ten name van St. Antonius van
Paduaparochie locatie Sneek, onder vermelding van ‘uw naam en parochieblad
2024,

Alvast veel dank!

Locatie Sneek
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AGENDA

Dinsdag 29 oktober 14.00 uur KVG Herfststukjes maken
Dinsdag 5 november 09.45 uur  Koffiedrinken

Woensdag 6 november 13.30 uur  Leerhuis op de pastorie
Dinsdag 19 november 19.30 uur Lezing Odensehuis

KOFFIEOCHTEND

Dinsdag 5 november is er weer een Koffieochtend.
Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u
klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u van
harte welkom.

Lenie

LIEF EN LEED

GOUDEN HUWELIJK 4\\
Op zondag 27 oktober herdenken Frits en Anja Haaze- Schoof in  { \;
de Hoogmis dat zij 50 jaar geleden hun ja-woord onder Gods =

beste Zegen aan elkaar gaven in de Christus Koningkerk te Den

Haag. We wensen hun een mooie dag toe en veel levensmuziek voor de toekomst
in verbondenheid met al hun dierbaren!

OVERLEDEN
IN MEMORIAM JOOP VOGELVANGER

Joop werd geboren op 16 juni 1933 te Sneek. Hij overleed, gesterkt door
het Sacrament der Zieken op 19 september 2024 te Sneek. Op woensdag
25 september hebben we de Heer gedankt voor zijn leven tijdens een
Eucharistieviering in de St. Martinuskerk. Aansluitend was de crematie
te Sneek.

Als je mensen vroeg wie Joop was dan zeiden ze meestal dat zo’n lieve man was
en dat was hij ook. Geboren werd hij in een gezin van tien kinderen. ‘Tussen de
mokkels’ zoals Joop dat kon zeggen. Op de lagere school had Joop steeds goede
cijfers voor ijver, netheid en vlijt. Hij was iemand die op de achtergrond op zijn
eigen unieke wijze goddelijk bezig. kon zijn. Gewoon, zonder opsmuk, maar wel
toegewijd en vertrouwend op de dingen die hij goed kon zoals creatief zijn maar
ook zorgzaam en attent en humorvol. Ook al liet zijn verstand hem de laatste jaren
in de steek hij was beslist niet gek want tegen een verpleegster in de lelanen met
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een tattoo op de arm in de vorm van een klok met veel veren erom heen zei hij:
‘Zeg, jouw klok staat stil!’

Joop was vanaf 1962 de echtgenoot van Truus Rijpkema. Ze vulden elkaar goed
aan. Toen zij haar drie jaar eerder leerden kennen werkte Joop bij Tonnema maar
daarna 33 jaar bij de Ruiter in het ijzer als machineplaatwerker, voor de
luchtmacht!

‘Uit vuur en ijzer zuur en zout’ Ik weet niet of Joop tijdens het werken dit lied
gezongen heeft, maar wat hij wel wist was dat rust roestte en daarom was hij in
zijn vrije tijd ook ijverig bezig. Voor de kinderen maakte hij de mooiste
bouwwerken. Prachtige poppenhuizen kon hij maken, ook garages, waarbij de
details niet werden overgeslagen. Mooie kerststallen en dat alles van restjes hout.
En dit allemaal vanuit de achtergrond, rustig aan, trouw en toegewijd en zeer
betrouwbaar. Verder genoot hij van sport zoals badminton en jeu de boules en
fietsen, duizenden kilometers, op de gewone fiets samen met Truus en dat ging
mooi vanaf zijn 58° toen hij de VUT kon!

In de lelanen maakten we Joop mee als regelmatige kerkganger, nou ja, als hij
niet aan de wandel was. Vele kilometers heeft daar afgelegd in de lange gangen,
maar dan kwamen Truus Potma en ik met Ons Heer bij ons hem onderweg wel
tegen en als we hem zagen zeiden wij tegen elkaar: ‘De vogel is gevangen’.
‘Mijnheer Vogelvanger gaat u hier maar even op dit bankje zitten want dit een
Communie bank!” En zo geschiede. Het brood uit de hemel is tenslotte voedsel
voor de mens onderweg. Voor twee weken terug was hij voor het laatste in de
kapel en afgelopen dinsdag hebben we hem bediend waarbij hij gelijk tegen mij
zei: ‘Hé pastoor!” Tegen ons zegt ie niks en tegen u begint hij gelijk te praten’,
was het commentaar van de aanwezigen! Joop wordt daar nu node gemist op de
Steden, want hij had een heel eigen inbreng. Moge de God van alle leven die de
mens de levensadem inblies en die ook Joop wist te bezielen door deze
levensgeest ons blijven inspireren tot menselijkheid die verbondenheid schept en
ons allen het besef geeft: ‘Doe maar gewoon, dan pas word je buitengewoon!’
Joop, het is soms moeilijk bescheiden te blijven, maar jou is dat gelukt en velen
waren daar gelukkig mee. Rust nu maar uit bij de goede God en blijf vanuit de
hemel al je dierbaren bezielen met liefde, trouw en vooral ook met creativiteit in
alle bescheidenheid. Joop, Adieu.

Pastoor Peter van der Weide
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IN MEMORIAM MARIA BLEEKER

Maria werd geboren op 18 maart 1947 in Parrega en overleed na
voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken op 26 september 2024 te
Leeuwarden. Op 3 oktober j.I. vond de afscheidsviering plaats in Talita
Koem te Sneek. Aansluitend volgde de crematieplechtigheid.

Maria was een zeer liefdevolle maar ook kwetsbare mens. Heel haar leven stond
in het teken van een zoektocht naar liefde. Ze was een mens die moeilijk alleen
kon zijn dus was ze vaak op zoek naar de juiste die bij haar paste. Hier is ze niet
altijd even gelukkig in geweest. Van nature was Maria een zorgzame mens. Voor
haar twee kinderen zorgen en later voor de kleinkinderen vond ze geweldig, maar
dat die later hun eigen weg gingen en dat ze naar haar gevoel dus weggingen
vond ze moeilijk. Zo hield ze ervan dat het thuis knus en gezellig was. Binnen de
kaarsjes aan terwijl buiten de wind giert en de regen giet en binnen de boel als het
ware een beetje heen en weer gaat. Ja, ja ze woonde dan ook op 12 hoog, gaf haar
een gevoel van veiligheid en bescherming. Op de foto’s die ik van haar zag als
moeder straalde ze blijheid uit waarbij ze als vrouw er altijd tip top uit zag. De
bezorgdheid voor een ander uitte zich ook in zorg voor zichzelf. Tot het laatste toe
bleef dit zodat ze aan haar dochter Wendy in het ziekenhuis vroeg: ‘Er zitten toch
geen heksenharen op mijn kin?” Op latere leeftijd is Maria katholiek geworden.
Dat wilde ze als kind al en zo heeft ze zich laten vormen. Door haar kwetshare
gezondheid kon ze niet vaak naar de kerk komen, maar ze was er wel intens mee
verbonden. Dat ze op zondag 15 september in het ziekenhuis in Leeuwarden de
Ziekenzalving kon ontvangen deed haar dan ook heel goed. Nou, kon ze pas goed
op reis gaan naar God. Och, wie zong ook al weer: ‘I just met a girl named
Maria!” Moge Maria nu voor altijd rust hebben gevonden en mogen haar liefde en
zorg doorleven in en door al haar dierbaren en bij God op wie ze bouwde en
vertrouwde! Maria, Adieu.

Pastoor Peter van der Weide
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ALLERZIELENVIERING zondag 3 november 2024

Elk jaar worden met Allerzielen alle overledenen herdacht en in het
bijzonder diegenen die tussen 2 november 2023 en 2 november 2024
* zijn overleden.

In de viering worden hun namen genoemd en we ontsteken een lichtje bij de
gedachteniskruisjes op het altaar.

Bij deze nodigen wij de nabestaanden uit om met elkaar hun dierbare overledene
te herdenken. De viering is op zondag 3 november en begint om 11.00 uur.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot napraten in het Martinushuis onder
het genot van koffie of thee.

Naast deze uitnodiging hebben we de familie van de overledenen door middel van
een brief in kennis gesteld van de herdenkingsviering en hen uitgenodigd.

Pastoor v.d.Weide
Werkgroep Verliesverwerking
‘Omzien naar elkaar’

FRIESE ZANGMIDDAG - O PRIIZGJE DE HEAR

Op zondag 3 november is er een Friese zangmiddag in de Sint Martinuskerk.
Er wordt samen gezongen uit het FRYSKE LIETEBOEK.

Medewerkenden zijn pastoor Tjitze Tjepkema, presentatie en solist, pastoor Peter

van der Weide, organist en solist, Canto Divertimento o.l.v. Bob Pruiksma, Geert

van der Heide, organist .De algehele leiding en presentatie is in handen van Anna-
Marike Dijkstra-van der Woude.

De zangmiddag wordt georganiseerd door Interkerkelijke Commissie van de
Friese Eredienst.

De toegang is gratis en als u heerlijk samen wilt zingen is het motto: ‘Net stinne
mar der hinne!” Aanvang 15.30 uur!
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KINDEREN, NEEM JE LAMPION MEE!

Beste kinderen

Op zondag 10 november zal Sint Martinus bij ons zijn in de kerk. Wie weet dat
we hem moeten zoeken net zoals toen de mensen van Tours hem indertijd
bisschop wilden maken. Ze staken hun lampen aan en gingen naar hem op zoek.
Hij was snel gevonden omdat hij zich in een ganzenhok had verstopt.

Hij werd een heel goede bisschop die dicht bij de mensen stond. Dat hebben ze
nooit vergeten en er zijn heel veel kerken naar hem genoemd waaronder in onze
stad Sneek! Kom dus op zondag 10 november naar de kerk en neem je lampion
mee. Kinderen van de Bonifatiusschool gaan zingen samen met ons Sint
Caeciliakoor. Als er mooi gezongen wordt krijg je er vast iets voor terug. Wie
weet gebeurt dat dan ook! Kom niet alleen maar neem gerust ook anderen mee.
De viering begint om 11.00 uur in de Sint Martinus aan de Singel!

der Weide

Groetjes van pastoor Peter van
g :

KVG NIEUWS

Dinsdag 29 oktober gaan we onder leiding van Gea en Lenie een
mooi herfststukje maken. U kunt zich hiervoor opgeven tot 22
oktober opgeven bij Annie tel.0515-427430. De kosten zijn 10
euro en we beginnen om 14.00 uur in het Martinushuis. Vergeet
geen schaaltje, schaartje en mesje mee te nemen.

ODENSEHUIS

Dinsdag 19 november: Lezing over het Odensehuis Sneek.

Inloophuis voor mensen met dementie hun mantelzorgers en familie.

Het is een gezellige plek aan de Waterhoenstraat waar respect is en waar

je vooral jezelf kunt zijn. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder
de mensen te blijven en een sociaal leven actief te houden met activiteiten die er
toe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

We beginnen om 19.30 uur in het Martinushuis.

Lenie ten Have
Secr.

27



Lo kbo-pcob

ANBO-PCOB/KBO

Dinsdag 5 november 14.30 uur.

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad hebben we in 2018 een veld
aangelegd met de 50 verschillende gewassen die ooit op Het Bildt verbouwd zijn.
Dit project moest een haam hebben en omdat elk gewas zijn eigen groene kleur
heeft is 50 tinten groen bedacht.

Piet Hoekstra vertelt aan de hand van een diapresentatie het hoe en waarom van
deze gewassen.

De bijeenkomst is in de Schuttersheuvel.

Dinsdag 19 november 14.00 uur

KNUTSELMIDDAG Onder leiding van Marieke maken wij een leuke
kerstdecoratie.

De kosten hiervoor zijn 5 euro en u kunt zich opgeven tot 12 november bij
Lies Evertse 06-14452977

Lenie ten Have 06- 36181342

Activiteitencommissie ANBO-PCOB/KBO

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm...

ledere tweede weekend van de maand is er een inzameling van
houdbare producten voor de voedselbank.

Daarom staat in het weekend van 8, 9 en 10 november de bak weer
in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig
maand.

Idee tip: Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop.
Houdbare melk, pakjes soep, maar alle houdbare producten zijn welkom.

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?

Diaconie St. Antonius van Padua
Opdat wij elkaar niet vergeten.
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MJKS

Martini Jongenskoor Sneek

Zondag 27 oktober 16:00 uur Sint Martinuskerk a/d Singel
Martini Koorschool Sneek brengt Choral Evensong

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse Choral
Evensong, die om de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en de
RK St. Martinus.

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.
Liturg — pastoor Peter van der Weide.
Organist- Jelle Rollema.

De Evensong liederen bestaat uit:

01 INTROIT J. Tavener — Mother of God here | stand

02 OPENING HYMN Phos Hilaron — O Gladsome Light
03 PRECES Radcliffe — The Preces in e

04 PSALMODY Thiele — Psalm 25

05 FIRST LESSON

06 CANTICLE Hylton Stewart — Magnificat in C

07 SECOND LESSON

08 CANTICLE Hylton Stewart — Nunc Dimittis in C

09 RESPONSES Radcliffe — The Responses in e

10 ANTHEM Greene — Lord let me know mine end

11 CLOSING HYMN Trad — God is Love, let heaven adore him
12 FINAL RESPONSES Naylor — Final Responses

13 ORGAN VOLUNTARY

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.

En de volgende Choral Evensong is in de Martinikerk op zondag 1
december.

Martini Koorschool Sneek.
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https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/06/Tavener-Mother-Of-God-Here-I-Stand.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2022/01/03-OFFICE-HYMN-1-O-Gladsome-Light.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/02/Radcliffe-Preces-Responses.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/06/Psalm25CW_Thiele.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/04/Hylton-Stewart-Magnificat.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/04/Hylton-Stewart-Nunc-Dimittis.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/02/Radcliffe-Preces-Responses.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/04/Greene_Lord_let_me_know.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2024/06/GodIsLoveLetHeavenAdoreHim_TH_379.pdf
https://mjks.nl/wp-content/uploads/2023/05/Final-Responses.pdf

UITJE VOOR DE LECTOREN, ACOLIETEN EN MISDIENAARS

Op zondag 6 oktober gingen we ‘s middags met zijn allen naar de bowlingbar in
De Stolp.

De bowlingschoenen aan en de groepjes verdelen.

ledereen kreeg 2 muntjes en om toen ging het los op de 5 gereserveerde banen.

Er werd fanatiek met de ballen gegooid om de kegels te raken. De strijd om de eer
was begonnen.

Af en toe een juichkreet op een baan. YESSSS een STRIKE. Dat betekent een
keer extra gooien met natuurlijk meer punten voor een plek bovenaan.

Maar...... er is ook een goot naast de baan en tja als de bal daarin terecht komt,
scoor je geen punten. Ook de misdienaartjes waren helemaal in de ban van het
gooien. Dankzij de bumper aan de zijkant, kon de bal niet in de goot raken wat de
feestvreugde natuurlijk verhoogde, want dan komt de bal altijd goed terecht.
ledereen was enthousiast aan de gang en ter verhoging van de pret kwamen er
schalen met bitterballen op de tafels. Deze ballen kwamen niet in de goot.

De winnaar van de middag was acoliet Eline. Natuurlijk was er ook een
poedelprijs die was voor pastoor. ( misschien een volgende keer ook een bumper
plaatsen!)

Frits en Anja hadden voor leuke prijsjes gezorgd.

Ter afsluiting werd er buiten nog een groepsfoto gemaakt.

Het was een gezellige middag met veel plezier.




WIE DOET ER MEE AAN DE ENGELSTJES- ACTIE?

Afgelopen jaren is er een enthousiaste groep vrouwen
geweest en kinderen die mooie engeltjes van
stof/wol/papier/klei hebben gemaakt.

De engeltjes zijn op derde adventszondag uitgedeeld
aan de mensen die in de kerk zaten. Ze mochten het
engeltje zelf houden, maar ook aan iemand geven die
een steuntje in de rug kon gebruiken. Omdat deze
‘actie’ goed is ontvangen, willen we ook dit jaar
engeltjes gaan maken.

De eerste dinsdag van de maand is er na de kerkdienst,
koffieochtend. Deze ochtend zullen we ideeén meebrengen om een idee te geven
wat er allemaal gemaakt kan worden. Ook zijn er op internet o.i.d. veel
verschillende voorbeelden te vinden.

Ook gaan we vragen of de Katholieke basisscholen mee willen werken aan dit
leuke initiatief.

Maar je kan zelf ook natuurlijk aan de slag...

We zouden het leuk vinden om veel engeltjes te mogen ontvangen. Vooral in deze
tijd is het leuk om iets waardevols te krijgen. Het gevoel krijgen dat je niet
‘vergeten’ wordt.

De engeltjes mogen ingeleverd worden na de ochtendmis, tijdens de koffieochtend
(5 november of 3 december), maar kunnen ook afgeleverd worden bij: Pastorie,
Singel 64 of bij Wilma van Groenestein, Offingawiersterleane 1.

We hopen op vele mooie engeltjes die mogen uitvliegen dit jaar!

Namens de diaconie
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BISDOMBERICHTEN

PELGRIMS VAN HOOP
Online Teams bijeenkomsten: Samen op weg naar het jubeljaar

Op dinsdag 24 december opent paus Franciscus het Jubeljaar in
Rome. Daarna volgen bisdommen wereldwijd met een
openingsviering in hun kathedraal op zondag 29 december. Paus Franciscus
nodigt iedereen uit om het Jubeljaar mee te vieren. Voorafgaand aan de opening
worden daarom acht online Teams bijeenkomsten georganiseerd in oktober,
november en december.

De online Teams bijeenkomsten willen pastorale teams, vrijwilligers en
geinteresseerden ondersteunen in de opmaat naar het Jubeljaar. Elke bijeenkomst
bestaat uit een korte inleiding door een expert, er is gelegenheid om vragen te
stellen en om eigen ideeén voor het Jubeljaar te noteren op een ‘inspiratiekaart’.
Elke bijeenkomst duurt een uur. De onderwerpen zijn genomen uit de bul van
paus Franciscus voor het Jubeljaar: Spes non confundit (De hoop stelt niet teleur).
Het is mogelijk om de hele reeks te volgen, maar ook één of meer losse
bijeenkomsten. De links naar de Teams bijeenkomsten worden vermeld in het
onderstaande overzicht met sprekers en onderwerpen. Aanmelden is niet nodig.
Wie niet kan deelnemen, is uitgenodigd om de website van katholiekleven.nl te
volgen. Daar wordt na afloop van elke bijeenkomst een podcast gepubliceerd.

De online Teams bijeenkomsten voor het Jubeljaar zijn een initiatief van de
landelijke werkgroep voor het Jubeljaar. Deze werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers uit

=0 Jubeljaar 2025 bisdommen, religieuzen en

Pelgrims van Hoop RRSICUUNCIE

Bij elke bijeenkomst vindt u een Teams link. Vijf minuten voor aanvang van de
bijeenkomst (19.25 uur) wordt u toegelaten door de moderator. U hoeft u niet
vooraf aan te melden. De indeling van de bijeenkomsten is als volgt:

Welkom, Inleiding, Gelegenheid voor vragen via de chat, Inspiratiekaart: noteer
de ideeén die u deze avond kreeg, 20.30 uur Afronding.

Data en onderwerpen:

Dinsdag 29 oktober (19.30-20.30 uur)

Het Heilig Jaar en het Tweede Vaticaanse Concilie

Mgr. Dr. Jan Hendriks (bisschop van Haarlem-Amsterdam)

Woensdag 6 november (19.30-20.30 uur)

Wat zijn de prioriteiten in het Jubeljaar?

Diaken Rob Polet MA (diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam, codrdinator
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https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-26_Jubeljaar2025_campbanner_v5.png

Geestelijke Oefeningen voor het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit)
Dinsdag 12 november (19.30-20.30 uur)

Wat is de christelijke hoop in de bul van Paus Franciscus over het Jubeljaar?
Plebaan Michel Hagen (kathedraal bisdom Rotterdam)

Maandag 18 november (19.30-20.30 uur)

Wat zegt de bijbel over hoop?

Diaken dr. Vincent de Haas (diaken van het bisdom Breda, codrdinator Katholieke
Bijbelstichting)

Woensdag 27 november (19.30-20.30 uur)

Wat zijn de Joodse wortels van het Jubeljaar?

Mevrouw dr. Tineke de Lange (beleidsmedewerker voor de
bisschoppenconferentie voor contacten met het Jodendom en docent Oude
Testament en Judaica)

Dinsdag 3 december (19.30-20.30 uur)

Wat is de christelijke geschiedenis van de jubeljaren en de betekenis van de aflaat
daarin?

Dr. Anton ten Klooster pr. (universitair docent aan de Tilburg School of Catholic
Theology TST)

Maandag 9 december (19.30-20.30 uur)

Waarom wordt Maria ‘Moeder van de hoop ’ genoemd?

Drs. Zr. Hildegard Koetsveld (benedictines van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te
Oosterhout)

Maandag 16 december (19.30-20.30 uur)

Het Heilig Jaar en de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Lic. Harry Quaedvlieg pr. (vicaris-generaal bisdom Roermond en docent
dogmatiek aan de theologische opleidingen in het bisdom)

STARTDAG VASTENACTIE NOORD NEDERLAND

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op
zaterdag 23 november 2024

Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u
geinspireerd wordt om in 2025 met hart en ziel campagne te voeren voor de
Vastenactie. De campagne van 2025 heeft dit keer het centrale thema:

‘Schoner koken, beter leven’

Waarom is ‘schoner koken’ een belangrijk onderwerp?

Hoe draagt het bij aan een betere sociaaleconomische situatie van families, aan het
verminderen van ontbossing en van de uitstoot van fijnstof en CO2. Of aan het
verminderen van zwerfafval op straat?

Tijdens deze dag hoort u de antwoorden hierop. En meer!
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De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten,
vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen
we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.
Waar: De Zuiderkerk, De Drift 46, 9203 GH Drachten, Tel. 0512 — 539946. Er is
parkeergelegenheid op het eigen terrein van de kerk. De dag, inclusief lunch,
wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
Programma van de dag:
9.30 uur : Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Welkom en opening
10.15 uur: Waarom Vastenactie?
10.30 uur: Presentatie van het campagneproject en de materialen:
Schoner koken rondom de stad Kasese in Oeganda. Vastenactie heeft dit project
bezocht.
11.00 uur: Pauze met koffie en thee
11.30 uur: Vervolg bespreking campagneproject
11.45 uur: Parabel van de Werkers in de wijngaard, met woorden, dans en muziek.
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Er zullen twee workshops aangeboden worden:
1. ‘woorden doen er toe’: een workshop over hoe de keuze van
woorden en beelden invloed heeft op datgene wat er verteld wordt en
ook op de ontvanger van die woorden en beelden.
2. Arnold Vergeer vertelt over zijn veehouderij gebaseerd op ecologie
en kringlopen.
14.00 uur: korte theepauze en afronding.
14.15 uur: Slotviering
14.45 uur: Vertrek
Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden. U
kunt voor het middagprogramma een keuze maken tussen workshop 1 of 2.
Graag bij aanmelding uw keuze vermelden. U kunt zich aanmelden bij :
l.winter@bisdomgl.nl
Namens Vastenactie: Margot de Zeeuw en Marc Bollerman Namens het bisdom:
Henriét Lases, Harmen Altena en Agaath Erich

STUDIE- EN CONTACTDAG VOOR AMATEURORGANISTEN - SGGL 7

Op 7 december 2024 organiseert de SGGL van 13.30 tot 16.30 uur in de Sint
Jozefkathedraal (Radesingel 2) te Groningen de tweede studie- en contactdag voor
amateurorganisten van dit jaar.

Zo vlak voor de kerst zijn de meeste organisten druk bezig om de kerstvieringen
voor te bereiden.

Eén van de onderwerpen die op de studie- en contactdag behandeld zal worden is
dan ook het smaakvol begeleiden van de Kerstsamenzang en — koorzang. Ook zal
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docent Mark Heerink orgelliteratuur aanreiken die geschikt is voor de Advents- en
Kerstperiode. Daarnaast wordt elke actieve deelnemer uitgenodigd om
orgelliteratuur voor te dragen op het Maarschalkerweerd-orgel van de Sint
Jozefkathedraal en de ochtend voorafgaande aan de studiedagmiddag is er
gelegenheid om samen met de docent registraties uit te zoeken.

U bent van harte welkom om, al dan niet actief, aan deze studiedag deel te nemen!
Aanmelden: U kunt zich tot en met 22 november 2024 opgeven bij Ulbe Tjallingii
via e-mail: ulbe_ds@outlook.com. Het minimaal aantal actieve deelnemers is 5 en
het maximum aantal is 10. Vol is vol!

Nb: Geeft u zich eerder op dan kunt u ook eerder met docent Mark Heerink
(m.heerink@planet.nl ) overleggen over uw actieve aandeel aan deze studiedag.
Van harte aanbevolen

GROTE BELANGSTELLING VOOR BEDEVAART NAAR ROME

Er is grote belangstelling voor de Nationale Bedevaart naar Rome, die in het
voorjaar van 2025 wordt gehouden. Ongeveer twee derde van de beschikbare
plekken is gereserveerd. Sommige reismogelijkheden zijn zelfs al helemaal
volgeboekt. Dit betekent dat belangstellenden die meewillen, snel moeten

reageren.

De bedevaart van de gezamenlijke Nederlandse
bisdommen naar Rome is onderdeel van de activiteiten
in het Heilig Jaar, dat volgend jaar in de katholieke
Kerk wordt gehouden. De bedevaart vindt plaats in de
meivakantie van 2025. Van de beschikbare 800 plaatsen
zijn er inmiddels al ruim 550 verkocht. ‘De
belangstelling om volgend jaar naar Rome te gaan, is
erg groot,” zegt directeur Jeroen Bollen van het Huis
voor de Pelgrim in Maastricht, dat de bedevaart voor de
gezamenlijke bisdommen organiseert. ‘Wie verzekerd
wil zijn van een plek moet niet te lang wachten met

L boeken.’

De Nationale Bedevaart naar Rome vindt plaats van 27 april tot en met 2 mei. De
deelnemers kunnen dan onder meer door de Heilige Deuren in de grote basilieken
gaan, die alleen tijdens een Heilig Jaar door de paus worden geopend. Voor de
bedevaart zijn er reismogelijkheden per bus en vliegtuig. “Voor de bussen hebben
we al mensen op een wachtlijst moeten plaatsen,’ zegt Bollen. “Vliegtuigplekken
zijn wel nog beschikbaar.” Daarnaast is er een speciale jongerenreis per trein,
waarvoor ook veel belangstelling bestaat. Ook deze is al voor meer dan de helft
volgeboekt. Dit geldt ook voor het familie-arrangement.

Kijk voor de mogelijkheden om mee te gaan op huisvoordepelgrim.nl
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ADRESSEN

Pastoor
Pastor
Parochieblad

Facebook
PCI:

Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek
pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626
Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward
Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869
stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen)
@sintantoniusparochie.nl
PCl-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37

Locatie Blauhus

St Vituskerk

Parochieblad
Bank kerk
Locatie Heeg
St Josephkerk

Parochieblad
Bank kerk
Onderhoud

Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhus
blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
Sicco Rypma : 0515-579476
vitusklokje@hotmail.com
NL67RAB0O03087.20.458

Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg

Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850
audi-gt@outlook.com

NL90 RABO 0326 1034 14

NL58 RABO 0359 5338 76

Locatie Reah(s

St Martinuskerk

Parochieblad
Bank kerk
Restauratie
Locatie Sneek
St Martinuskerk

St Martinushuis

Parochieblad

Bank kerk

Slypsterwei 3 8737 JD Reahds
Locatieraadreahus@gmail.com
Annemieke Duipmans 06-25209211
Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580
NL64RAB00356100162
NLOSRABO0356155005

Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626
Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl
Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,

martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227
Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585
Bezorging  a.eekma@home.nl, 0515- 418889
NL96INGB0000852571, NLO2ABNA0482168706

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl

Kopij inleveren

t/m woensdag 6 november vaor 18.00 uur bij de lokale redactie.

De volgende bladen komen uit op 23 november en 21 december.
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