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MYN MOAISTE 

 

Op 14 september was er vanwege het uitfestival in de 

pastorietuin van Blauhús: ‘Myn Moaiste Festival’. En daar 

was van alles te zien en te beleven en om 11 uur was in de kerk rond de catwalk een 

gezamenlijk gebeuren met het jeugdorkest Nij Kabaal. Er waren filmpjes van 

dorpsgenoten die vertelden over wat voor hen ‘het mooiste’ was. We zagen meisjes 

kunstig manoeuvreren op eenwielers, iemand vertelde over het Hindelooper 

kostuum, en nog veel meer, het was prachtig allemaal.  

En ja dan denk je even verder; wat is eigenlijk mijn mooiste? In de tuinviering 

s’avonds op diezelfde dag vroeg ik er nog even naar: de geboorte van de kinderen, 

van de kleinkinderen, ja natuurlijk. Ik kon het niet laten toch even over mijn 

schoonvader te spreken. Hij is er niet meer. Maar hij heeft de mooiste dingen 

gemaakt. Prachtige lemster aken en friese jachten. In latere jaren ook kleine 

modellen. En het mooiste is een ‘pilotgig’, een engelse boot. Ongelooflijk 

gedetailleerd. De spantsjes, de kleine koperen spijkertjes. Hij had de boot 

nagemaakt van het originele lijnenplan uit 1838 van de ‘Treffy’. Dat moet een 

verschrikkelijk snel scheepje geweest zijn. Hij is er een heel jaar mee bezig geweest. 

De boot staat nu bij ons thuis. En ik mag er aan het eind van de dag graag even naar 

kijken. Mooie momenten.  

Misschien wel het mooiste moment met mijn schoonvader was die keer dat we met 

de hele familie op het water waren. De kleinkinderen hadden een ‘optimist’, zo’n 

eenmans zeilbootje. ‘Dat lykt my ok wel wat’, zei hij en stapte fleurig van de kruiser 

in het bootje en zeilde de wereld uit. Tot hij overstag moest en klem kwam te zitten, 

want op z’n 80ste ook niet meer de soepelste. En het bootje ging om inclusief de 

zeiler. De hele familie in rep en roer. Zwemmend en roeiend naar de plek des 

onheils. Johannes, een van de kleinkinderen, was er als eerste. En daar was pake, 

hij leunde op de omgeslagen optimist, keek uit over de rietkragen en genoot van de 

zon. ‘Hé, Johannes, bist d’r ok’. Tsja, hij zeilde de optimist, maar hij was zelf ook 

een optimist. De mooiste momenten. Maar ook: mooie mensen, want dat ‘mooiste’ 

hangt ook vaak samen met mensen die dat mooie koesteren. Die er oog voor hebben, 

die dat stukje optimisme uitstralen. Ook en zelfs als het wel eens wat tegenzit.  

Eigenlijk horen we dat ook steeds weer in het evangelie. Waar Jezus mensen de 

ogen opent voor wat goed is en mooi en waar. Effatha, staat er dan, ‘ga maar open’. 

Want in dat mooie komt misschien ook wel iets van de goede God op ons toe. Zijn 

liefde wordt zichtbaar waar mensen met elkaar dat mooie vertellen en dat mooie 

moment maken. Nou dat gebeurde zeker op die 14e september.  

Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 
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VOORAANKONDIGING –  

WAT IS JULLIE DE KERK WAARD! 

 

Hoe komt het in de toekomst met onze geloofsgemeenschappen 

en onze kerkgebouwen als zichtbaar teken daarvan?  Onze 

kerkgebouwen zijn ons dierbaar als centrum van spiritualiteit, als plekken waar 

hoop en troost wordt geboden, als een open (Gods-) huis voor allen die maar binnen 

willen komen.  

Uw pastores, parochiebestuurders en locatieraadsleden nodigen u als parochiaan, 

en eenieder die de kerk in uw stad of dorp belangrijk vindt uit om met ons mee te 

denken onderweg naar morgen. We willen dat doen per locatie. 

In Sneek op 4 november   

In Blauwhuis op 25 november   

In Roodhuis op 26 november  

In Heeg op 3 december. 

Laat dit alvast door u heengaan. In het volgende parochieblad, of via de website 

hoort u meer van ons en ook waar we bij elkaar komen per locatie. Als u denkt: ‘Dit 

gaat mij aan’, kom dan en breng vooral anderen mee. Hoe méér hoe beter! 

 

Pastoor Peter van der Weide, Pastor Lucas Foekema 

 
GASTKOOR CAPELLA SINE VINCULIS 

 

Zondag 29 september zal Capella Sine Vinculis zingen tijdens de Hoogmis van 

11:00 uur.  

Capella Sine Vinculis is een vocaal ensemble, aanvankelijk samengesteld uit leden 

van het gezin Van der Kaaij. Het koor zingt in kerken van allerlei denominaties, 

maar de basis ligt in de Anglicaanse koortraditie.  

Bea van der Kaaij, dirigent van het ensemble, heeft diverse Anglicaanse kerkkoren 

gedirigeerd en 2 van de 4 kinderen zongen in het Lincoln Cathedral Choir 

gedurende een aantal jaren. Alle familieleden, bijna allemaal volwassen nu, hebben 

gezongen in koren die geleid werden door hun moeder. 

Koen Vroemen, 

organist, speelt 

sinds zijn 6e 

piano en heeft 

zijn hele leven 

gezongen als 

jongenssopraan. 

PAROCHIEBERICHTEN 
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Na een zangcarriere zowel als solist, als bij verschillende koren, is Koen nu actief 

met het begeleiden van koren en solisten en speelt hij regelmatig solo. 

Om 16:00 uur zingen ze samen met het MKS, Martinikoorschool Sneek, de 

Evensong in de Martinikerk te Sneek 

U bent allen van harte welkom.  

 
ARCHIEF RK FRIESLAND HOUDT OPEN DAG 

 

Het Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland 

houdt op zaterdag 5 oktober aanstaande weer een Open Dag. 

Er is in het centrum op Grote Dijlakker 12 te Bolsward dan 

van 13.00 - 16.00 uur gelegenheid om de diverse vitrines met 

devotionalia te komen bezichtigen of om bijvoorbeeld advies 

te vragen bij het zelf opzetten van een familieonderzoek. 

Daarnaast is het de moeite waard om te komen kijken naar onder andere de 

bibliotheek met zo’n zesduizend boeken, de grote bidprentjes-verzameling, het 

religieuzenarchief, het Familiearchief Titus Brandsma, de interessante fotocollectie 

en de honderden religieuze voorwerpen in het depot. Voor de liefhebbers is er keus 

uit tientallen overtollige boeken om deze 

voor een zacht prijsje over te nemen.  

De eigen donateurs, maar tevens ook andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. 

Wie alvast meer wil weten over het ‘Archief 

RK Friesland’ kan vooraf de uitgebreide 

website www.archiefrkfriesland.nl 

raadplegen. 

 

 

Bronnen van Bezieling 
FILMAVOND: TURIST 

 

Op dinsdagavond 8 oktober 20.00u 

kunt u in de Bonifatiusschool in Reahûs 

de film ‘TURIST’ zien. Deze zwart-

humoristische Zweedse film speelt zich 

af op de wit besneeuwde hellingen van 

de Franse alpen, waar het echtpaar 

Ebbe en Tomas ‘genieten’ van een skivakantie. A  ls een lawine het gezin dreigt te 

vermorzelen reageert Tomas totaal anders dan zijn vrouw en kinderen verwachten. 

Tijdens de rest van de vakantie zorgt dit voor de nodige spanningen. 

U bent van harte welkom.    
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LOURDESZONDAG 

 

Zondag 13 oktober is het Lourdeszondag. Het Sint 

Caeciliakoor uit Sneek zingt dan de welbekende 

Bernadettemis. Maria wordt ter gelegenheid daarvan 

in de bloemen gezet. Zaterdag 12 oktober tussen 

14.00 en 16.00 uur kunt u uw bloemen bij Maria 

komen brengen aan de Singel in Sneek. 

U bent van harte uitgenodigd in de Sint 

Martinuskerk in Sneek. 

 

Het bestuur van het Sint Caeciliakoor 

 

Bronnen van Bezieling: MARTINIKRING 

 

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar 

Doopsgezinden, Rooms-katholieken en Protestanten elkaar 

ontmoeten. Voor het nieuwe seizoen willen we gebruik maken 

van het boek Catechismus van de compassie’., waarin de 

twaalf kernwaarden uit het christendom centraal staan. De 

eerste bijeenkomst is 24 oktober van 10.00 tot 12.00u in de 

Martinikerk in Easterein. 

 
STANDHOUDERS GEZOCHT VOOR KERSTMARKT  

 

Op zaterdag 7 december 2024 vindt er in de Sint Martinuskerk a/d Singel te Sneek 

voor de 7e keer een sfeervolle en overdekte kerstmarkt plaats van 11:00 tot 16:00 

uur. Er is ruimte voor meer dan 40 standhouders waar bezoekers prachtige, 

creatieve, lekkere en mooie (kerst)cadeautjes kunnen kopen, zowel voor zichzelf 

als om iemand te verrassen met een uniek cadeau. Er worden standhouders gezocht 

die items in kerstsfeer verkopen, zoals retailproducten, sieraden, cadeauartikelen en 

handgemaakte creaties. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar maar vol=vol!.  

 

Wie geïnteresseerd is in het verkopen van 

leuke spullen op deze kerstmarkt, kan zich 

z.s.m. aanmelden via e-mail: 

communicatie@sintantoniusparochie.nl   

Vermeld hierbij naam, telefoonnummer en 

de producten die aangeboden worden. Er 

wordt gestreefd naar een exclusieve markt 

met een gevarieerd aanbod.  
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 28 september 2024  

 19.30 Woord-en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor   

Lector Lisa Brandsma 

Acoliet Jan Landman 

Koster André Brandsma 

  Intenties: 

Overleden ouders Ydema- Flapper 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Harmen Witteveen 

Hendrik Johannes Stornebrink 

Zondag 6 oktober  

 09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor vd Weide 

En Kinderwoorddienst 

M.m.v. St Ceciliakoor  

Lector Tonny Hobma 

Misdienaars: Auke en Oane. Acoliet: Berber 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma 

Hendrik Johannes Stornebrink 

Zaterdag 12 oktober  

 19.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Marieke Brandsma 

Misdienaar: Elbrich 

Koster Sicco Rypma  

  Intenties: 

Familie van der Weij 

Antoon Popma 

Zondag 20 oktober      Wereldmissiedag  

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Maria Zonderland | Misdienaar Iris en Jeske 

Koster Jan Landman 

Deurcollecte Wereld Missiedag 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 

viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 

 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

 

Fan de Sint Vitus lokaasjeried 

 
- Tank oan eltsenien dy’t meiwurke hat oan oan de feestlike drokbesochte 

reuny-fiering fan sneon 31 augustus yn ús Sint Vitus. 
- Felisitaasjes en kompliminten oan de reuny organisaasje foar de tige goed 

slagge dei.  
- It fieringenroaster fan Allerzielen 2024 oant en mei Peaske 2025 is koartlyn 

troch foargongers en 4 lokaasjes fêststeld. 
- Underhâld: Bûtenferljochting  

- Oare kear yn dit parochyblêd: evaluaasje Tsjerkepaad, Monumentedei en 
Uitfestival  
 

Oant sjen yn de Sint Vitus  

 

Lokaasjeried Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 
 

 

  Intenties: 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Overledenen familie Wybenga-Bulle 

Zaterdag 26 oktober  

 19.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor v.d. Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaar Hendrik en Auke. Acoliet: Jan 

Koster André Brandsma 

  Intenties: 

Jan Kroon 

Harmen Witteveen 

 

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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IN MEMORIAM HENDRIK JOHANNES STORNEBRINK 

 

Henk werd geboren als vierde kind in het gezin van Dirk en Hiske Stornebrink - 

Plantinga op 12 september 1934 en is gedoopt in de Sint Vituskerk. Henk overleed 

in Tilburg op 21 augustus 2024. Geheel volgens zijn laatste wens hebben we 

Requiemmis opgedragen in de Sint Vituskerk met aansluitend de begrafenis op ons 

RK Kerkhof in het familiegraf. 

Opa Dirk, zijn vader, had net zoals zijn grootvader, een timmerbedrijf en mem 

Hiske runde de huishouding van uiteindelijk zes kinderen van wie Grety in de 

oorlog zou overlijden aan difterie. Na de tragische dood van haar man in 1941 stond 

Hiske er alleen voor. Dat was niet gemakkelijk. Een ander moest het timmerbedrijf 

runnen en wie weet kreeg ze wat hulp via de armmeesters. Maar hoe je het ook 

wendt of keert, het leven gaat door en Henk trok er op uit. Als ik hem een beetje 

goed inschat had een hij gevoelige natuur, was nieuwsgierig, sportief en 

humoristisch, een vlotte prater, kortom hij zou het wel redden en dat heeft hij ook 

gedaan, maar afkomstig uit een andere tijd konden de vaak diepere dingen niet 

sprake worden gebracht. Je kunt wel iets willen, maar je moet het maar kunnen 

gevormd als je bent door de omstandigheden en de tijd waarin dingen gebeuren! Ik 

weet nog goed dat oom Henk en tante Greet gingen trouwen in Alkmaar in de Don 

Boscokerk in 1970 met daarna het feest in Oudorp. Wij allemaal op de foto voor de 

deur bij pa en ma Hessing in de Korte Lansstraat. Een stralend stel dat in het 

Brabantse Udenhout aan de vaste wal kwam want daar runde oom Henk vele jaren 

een pompstation in de Kreitenmolenstraat. Hij herkende daar de mensen niet bij 

naam maar aan de auto waarin ze reden. Daar werden ook hun kinderen geboren 

Lisette, Annette en Dirk-Jan, de stamhouder. Later kwamen de kleinkinderen en 

achterkleinkinderen waar hij erg gek mee was en omgekeerd ook. Een deel van zijn 

hart is altijd verbonden gebleven met Friesland en in het bijzonder met Blauwhuis. 

De laatste keer dat hij hier was, was met het 150 jarig kerkwijdingsfeest in oktober 

2022. Dochter Lisette reed haar pa toen naar Blauwhuis en ze maakten de Mis mee 

waarbij hij na afloop zei: ‘Ik heb niet veel oud- Blauwhuisters in de kerk gezien! 

Leven die meisjes van Rijpma nog, vanuit de Rijp?’ Ik kon er toen twee bij hem 

brengen Sietske en Hanke waarmee hij in de Freonskip even lekker kon praten, want 

dat deed hij graag. Dan vroeg hij honderduit en vroeg naar die en die. Hij had goed 

gevoel voor geschiedenis en ook voor het wereldgebeuren. 

Het geloven van toen heeft hem nooit los gelaten. In Oisterwijk, ook net als hier 

gebouwd door Pierre Cuypers, ging hij graag naar de kerk. Dan had hij het idee dat 

ook Blauwhuis aanwezig was. Ik weet nog van mijn jeugd dan oom Henk ook een 

verwoed visser was. Ik herinner me de vakantieverblijven in Molkwerum en 

Staveren en later het buitenverblijf in Noord Frankrijk. Hij was een goede zorgzame 

vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader. 

En nu kijken we terug op een mooi en rijk leven bijeengehouden met de rode draad 

van de liefde. Liefde voor zijn dierbaren, liefde voor de natuur, voor de 
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geschiedenis, het wel en wee van mensen, voor rechtvaardigheid, voor zijn werk, 

liefde die zich uitte in het altijd bereid zijn te helpen binnen het gezin en daar buiten, 

liefde die voor hem alles te maken had met de moedergrond hier in Friesland. ‘Over 

dat graf in Blauwhuis hoef je je voorlopig geen zorgen te maken!’ zei hij een poos 

geleden nog tegen mij, niet wetende dat zijn lichaam hier aan Moeder Aarde zou 

worden toevertrouwd! Iedere keer dat ik hier naar toe en het kerkhof zie zeg ik vaak: 

‘Gegroet, dierbare voorvaderen, waaraan Henk Stornebrink nu ook is toegevoegd. 

Vlak voor zijn sterven zei hij: ‘Volgens mij is de hemel vol, maar ik ga er maar 

rustig naar toe’. Oom Henk, dat was het wat mij betreft. Als er in de hemel wat 

gedaan moet worden dan ben je vast al lekker bezig. Och aan gespreksstof ook daar 

geen gebrek en vele bekenden van toen zijn daar vast ook. Houdt het verhaal van 

het leven maar gaande. Rust zacht en dank voor alles. A Dieu. 

 

Je oomzegger, Pastoor Peter van der Weide 

 

 

Boek oer de Huizinga fan De Kie 

 

De presintaasje fan it boek de ‘Huizinga Kroniek’ is op sneon 5 oktober om 14.00 

oere yn ‘De Freonskip’. Wy hoopje dizze middei op in protte belangstelling. 

Famylje, Blauhústers en belangstellenden. Wy nimme jimme dy middeis mei nei it 

ûntstean fan dit unike projekt. We geane werom nei plakken dêr’t de foarâlden 

harren yn it swit wurke ha om te oerlibjen ûnder ferskate rezjyms en 

tsjerkeautoriteiten. De Nederlânske corrector fertelt ús hoe’t se de autentisiteit fan 

de ferhalen wist te behâlden. 

 

Fan 1891 oant 1940 wenne en buorke Petrus Meindert Huizinga (Piet) op de Kie by 

Greonterp. Piet Huizinga, ferstoarn yn 1958, liet in grutte samling hân skreane 

bondels en deiboeken nei oan syn alve bern. Uteinlik kaam dizze unike samling 

ferhalen by syn bernsbern telâne. Se seagen de wearde fan de ferhalen en woene it 

net ferlern gean litten. In kronykteam is doe foarme en sy ha it inisjatyf nommen 

om it sammele wurk fan Piet Huizinga oer te setten, te bewurkjen en te bondeljen 

ta in lêsbere kronyk. 

Wy hoopje dit unike projekt op in feestlike wize yn ‘De Freonskip’ ôfslute te 

kinnen. It boek is dan ek te keap.  

 

Ut namme fan it Huizinga’s kronykteam,  

Pyt Bouwhuis 
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Gerben Rypma Stichting 

 

Hjirby ferklearje wy de kleurrike Tentoanstelling ‘Mei ferve en pinsiel’ yn de 

Gerben Rypma Keamer fan kafee de Freonskip Blauhûs as iepene! 

 

De keamer is ûnder oare ynrjochte mei grutte foto’s fan ús ferskate skilder-

aktiviteiten. De Blauhúster skoalbern hawwe der ek flink oan meiwurke. Yn de 

fitrinekast fine jo persoanlike besittingen fan de skilder dichter Gerben Rypma. 

Der is in gratis Jubileumboekje 25 jier Gerben Rypma Stichting en in boekje en 

kwisfragen foar de jeugd. 

 

Iepen oant-en-mei maitiid 2025 op:  
- Tiisdei oant en mei sneon 12.00-20.00 oere  

(Nei 1 novimber woansdei oant en mei sneon)  
- En op snein 14.00-20.00 oere 

 

Oare aktiviteiten: 
- Sneon 26 oktober jûns ‘De Nacht fan de Nacht’ op Sânfurd. 
- Freed 31 jannewaris 2025 ‘Ferhalen Fertelle’ yn De Freonskip. 

 

Oant sjen, 

Sjoch ek gerbenrypma.nl en facebook @gerbenrypma  

 

 
Collectes Sint Vituskerk  

 

augustus 2024  €  1.716,47 

Deurcollecte MIVA : €  401,00 

 

 

 

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad 

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

09-10-2024 >> verschijnt op   24-10-2024 

06-11-2024 >> verschijnt op   21-11-2024 

04-12-2024 >> verschijnt op   19-12-2024 

 

Of in de brievenbus van de pastorie 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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Prachtich ‘Myn Moaiste Festival’. 

We kinne werom sjen op in hiel moai festival op sneon 

14 septimber. Mei sawol moarns yn de tún as yn de 

tsjerke in moai ôfwikseljend programma. En jûns de 

‘fiering ûnder de beammen’. Tank oan alle 

dielnimmers, frijwilligers en  Jeugdorkeset Nij 

Kabaal. Tank ek oan it publyk, en foar de leuke 

reaksjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitfestival komitee en Sint Vitus Lokaasjeried. 

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 38909704  
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Eten op de Pastorie van 
Blauwhuis Vrijdag 25 
Oktober 

 
Ook dit jaar zijn er weer gezellige maaltijden op de 

Pastorie. De eerste zal zijn op 25 oktober. De maaltijd is 

echt voor iedereen die het leuk vind om samen te eten en 

een goed gesprek te hebben aan tafel. Er is plaats genoeg.  

De eerste maaltijd is natuurlijk in herfstsfeer.  

We zitten op deze vrijdag nog steeds in de zomertijd (de klok gaat dat weekend 

pas een uur terug). Dat we zomertijd en wintertijd hebben schijnt in 1977 

begonnen te zijn. Nou ja, tijdens deze maaltijd hebben we tijd genoeg, tijd voor 

elkaar. Tijd voor een gezellig kopje koffie of thee, en tijd voor een voedzame 

maaltijd. U bent van harte welkom. 

 

Er is een welkom met een drankje-koffie of thee. Hoofdgerecht en nagerecht 

laten we gerust over aan de fantasie van de kok maar zal vast heel lekker zijn.   

Waar: Vrijdag 25 oktober op de Pastorie  

Hoe laat: De koffie staat klaar om 17.00 uur,  

we gaan eten om half 6. 

Voor wie? 

Nog maar een keer: ECHT…..IEDEREEN  

is welkom Als je maar van lekker eten houdt. 

 

*Zijn er mensen die willen helpen bij de voorbereidingen,  

het klaarmaken van de tafel. 

*Halen en brengen is mogelijk, maar bel dan even met 

06 44 29 08 69 

*De maaltijd kost niets behalve een vrijwillige bijdrage.  

*U kunt u opgeven tot en met 23 Oktober 

  

Heel graag tot 25 oktober 

 

Hinke en Wopke Bekema, tel 0515 85 68 19 

Pastor Lucas Foekema, tel: 06 44 29 08 69  
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Frouegroep E.V.A. Blauhús nijs, 
 

 

Tiisdei 15 oktober; 

It foarljochtings programma fan 

‘REMEDICA’ 

Remedica komt mei in nij jûn fullend programma oer: 

‘Hoe kom ik sûn de winter troch’ 

Dit docht m’n oan ‘e hân fan foarljochting, foarbielden en produkten. 

De ôandachtspunten binne;  

Medisyngebrûk, musyk en beweging, persoanlike fersoarging  

en oandacht foar jesels. 

 

Wolkom oan leden en alle oare belangstellenden. 

Net leden betelje €4, oan entree. Dit is exc. de konsumpsjes. 

De Seal fan de Freonskip is iepen om 19.45. 

Start fan it programma is om 20.00 oere. 

 

It EenVrouwActief bestjoer; Hennie-Marieke-Brenda-Holkje 
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Oprop Nijsbrief Hjerst 
Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Hjerst hat, dit graach  
Foar 27 septimber 2024 stjoere nei:  

nijsbriefblauhus@hotmail.com of 
nijsbriefblauhus@gmail.com 

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, 
dizze binne tige wolkom. 
As ekstra in oprôp nei nije ynwenners 
fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei 
foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle 
oan de Blauhústers. 
Alteast tige tank foar jimme bydragen 
foar de Nijsbrief. 
Redaksje Nijsbrief 
 
 
Oproep Nijsbrief Hjerst 
Iedereen die kopij heeft  
voor de Nijsbrief Hjerst, graag  
Voor 27 september 2024 sturen naar: 

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com 

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom. 
Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met 
foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis. 
Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen. 

  

mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

Gedicht – auteur onbekend       

          

 Wat nou als, wat als ik toen      

 zullen we ze niet meer denken,      

 zullen we dat niet meer doen     

         

 gepieker over de toekomst, over het verleden nog getobt  

 levert behalve een korte nacht en kopzorgen, weinig op   

         

 vertrouw op wat er komen gaat, op wat het leven biedt   

 vanaf vandaag denk ik, nou en, kom maar op, en waarom niet 

 

 

  

LOCATIE HEEG 

Zondag 29 september 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 6 oktober 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 13 oktober          Bootviering 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 19 oktober 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 27 oktober 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 
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BOOTTOCHT OP ZONDAG 13 OKTOBER 2024 

 

Na de boerderijviering op zondag 7 juli, gaan we op zondag 13 oktober 2024 een 

boottocht maken met een viering aan boord van De Klifrak uit Koudum. 

Nadat we uit Heeg vertrokken zijn, gaan we om ca. 10.00 uur stilliggen ergens op 

het water, om met elkaar een viering te houden onder leiding van pastor Lucas 

Foekema. 

 

Na de viering gaan we verder varen onder het genot van koffie/thee en natuurlijk 

iets bij de koffie. Voor de lunch rond 13.00 uur  zal er ook nog een borrel worden 

geserveerd. Omstreeks 14.30 uur is er weer koffie/thee waarna we om ca. 15.30 

uur weer in Heeg aanmeren. 

 

De kosten voor deze bootreis bedragen €10,00 per persoon.  

Ook minder validen kunnen mee.  

Omdat slechts 60 personen meekunnen, moet u zich van te voren opgeven bij 

Marjo Wezenberg.  0515 444 850 of  marjowezenberg@home.nl.  

Maar let op vol is vol.  

 

  

mailto:marjowezenberg@home.nl
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

Volgende viering zo. 27 okt. Woord-en communieviering met pastor Foekema  

 

Zondag              29 sept.  

 9.30 Woord -en communieviering Jan Mulder  

Lector: Frida                                                  collecte: Ida 

  Intenties:  

Simme en Johanna Andringa-Wijngaard, Clazien Brandsma-

Ketelaar,Tjerkje Huitema en overleden fam. Popke en Alie 

Altenburg-Agricola en overleden, fam. Andries en Regina 

Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes  

Zondag               6 okt.      

 9.30 Oecumenische woorddienst te Scharnegoutum met pastor 

Foekema en de werkgroep ‘nieuw vieren’.   

  Intenties: 

Hiske Galema-Kramer, Anne Bootsma.   

Zondag             13 okt.   

 9.30 Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide 

Lector: Rein                                                  collecte: Ida   

   Intenties: Leny van Balen-van der Werf, Corrie Altenburg-

Damsma, Tom Slooter, Popke en Liske van der Werf-

Minnema.  

Zaterdag             19 okt.  

 19.30 Viering van de Eucharistie met pastoor van der Weide  

Lector: Anneke                                          collecte: Karel 

  Intenties: 

Harm van der Werf, Clazien Brandsma-Ketelaar, Tjerkje 

Huitema en overleden fam. Leo en Marijke Otte-Brandsma 

LOCATIE REAHÛS 
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VIERING 

 

Oecumenische viering op zondag 6 oktober 

 

Op 6 oktober zal de viering zijn in de Martenskerk in Scharnegoutum 

om half 10.  

Voor de zomer waren we al in de Thomaskerk in Hidaard. Dat was ook een 

prachtig moment zo vlak na de 

Slachtemarathon. Op deze zondag gaan we 

ook weer even op reis om met elkaar te vieren 

in de prachtige protestantse kerk van 

Scharnegoutum. Daar zijn we al eerder 

geweest. Vorig jaar was dat rond Allerheiligen 

en het jaar daarvoor stond Franciscus en 

dierendag centraal. Het waren mooie 

vieringen. We willen ook dit jaar graag weer 

bij elkaar komen. En nu stilstaan bij onze 

verschillende geloofstradities. Daar willen we 

op een creatieve manier met verhalen en 

gedichten aandacht aan geven. De viering zal 

zijn in samenwerking met de werkgroep 

‘nieuw vieren’ van Scharnegoutum. U bent 

van harte welkom. 

 

Pastor Lucas Foekema 

 

 

FILMAVOND 

 

Op dinsdagavond 8 oktober is onze jaarlijkse filmavond. Dit keer de film     

‘TURIST’ Een Zweedse film die zich afspeelt op de wit besneeuwde hellingen van 

de Franse alpen, waar het echtpaar Ebbe en Tomas ‘genieten’  van een skivakantie. 

20.00 uur in de school. U bent van harte welkom.   

 

MARTINIKRING 

 

Op donderdag 24 oktober is de eerste bijeenkomst van de Martinikring, de 

oecumenische gesprekgroep. We beginnen om 10.00 uur te Easterein. We 

bespreken thema’s uit het boek ‘Catechismus van de compassie’. ( Zie ook bronnen 

van bezieling) U bent van harte welkom.   
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 28 september 
 

    

Bonh. 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en overleden 

familie Brouwer-Palsma, Joop Modderman, Cile Hettinga, 

Rein van der Werf, pater Michiel Zeinstra 

Zondag 29 september 26e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sine Vinculis 

Anja Haaze en Willem Ncolaij (L); Franclin Kubaran, Kees 

Buruma, Maureen van Groenestein, Eline Schickenberg (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, onze overleden ouders Anton Flapper en Clara 

Flapper-Hamersma en Anne Bootsma en Jetske Bootsma-

Landman, Athanasius Bootsma en Marjet Catharina Flapper, 

Djoeke Roorda-Bruinsma, Marianne Johanna Josephia 

Mensink-Janssen, Maria JohannaWilhelmina Theresia 

Mensink, Jellie Triemstra en Karts-Harm Triemstra, Lenie 

Dooper-van der Pol, overleden familie Miedema-van Wijk, 

Jan Bits Jongsma, Joke Vellinga-Blankers, Tietje Maria 

Nauta-Adema, Dieuwke Roorda-Bruinsma, Hessel Hanzen, 

Suze Westhof, pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Harrie 

Diekstra, Janny Dijkstra-Poiesz 

Kinderwoorddienst 

Maandag 30 september – H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor een jarige, Harry Bloks, 

Tine van der Pol-Zijlstra, Pe Miedema, bij de herdenking van 

een diakenwijding 

Dinsdag 1 oktober – H.Theresia van het Kind Jezus 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier,  

Johannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Rozenkransgebed 

Woensdag 2 oktober – HH. Engelbewaarders 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Nel Rentmeester, 

LOCATIE SNEEK 
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Donderdag 3 oktober 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Overleden ouders en familie 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 4 oktober -1e Vrijdag van de maand – H. Franciscus 

Kerk 

Kerk 

18.30 

19.00 

Aanbidding en Rozenkransgebed 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie, om roepingen tot 

het priesterschap, het pastoraat en religieuze leven, voor alle 

volgelingen van de H. Franciscus, Jan en Regina v.d. Berg-

Hoekstra 

Zaterdag 5 oktober 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Overleden familie Bouma- van Gool, Pier Ruiter, 

Jan Gerrit Maurits Melchers 

Zondag 6 oktober – St Franciscus Dierendag 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Susan Silvius (L);  Fabiola, Ariana en Rosmari Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor alle volgelingen van de H. Franciscus, 

Dieuwke Roorda-Bruinsma, Rein en Annie van der Vliet-

Tigchelaar, Leo Potma en onze dochter Karin, uit 

dankbaarheid b.g.v. een 60- jarig huwelijk,  Docus en 

Margaretha van der Vliet-de Vries, Pater Henk Brouwer en 

Ingrid van der Krogt, Wietske de Groes-Altenburg, Louise 

Wierdma-de Bruin, de overledenen van de familie Wierdsma, 

Jan de Bruin, Greetje Huitema-Grol, Marga Lotstra-Eg 

Kinderwoorddienst 

Maandag 7 oktober – H. Maagd Maria van de Rozenkrans 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers, Annie Meijer-

de Vries, Rein van der Werf 

Dinsdag 8 oktober 

Kerk 

 

  

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Oud pastoor Pater Leo van Ulden en zuster Gudule 

Jansen, voor een jarige 

Rozenkransgebed 

Woensdag 9 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma-van der Horst,  
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Donderdag 10 oktober 

Kerk 

 

  

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Edward Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, 

Willy Benninger 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 11 oktober 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: De overledenen van de familie Hettinga, oud pastoor 

Jan Alferink en Marietje Wortelboer 

Zaterdag 12 oktober 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Wies Hooijschuur-van den 

Oever, Kees en Rina Silvius-Griffioen, Ester Haarsma-Konst 

Zondag 13 oktober -28e Zondag door het jaar- Lourdeszondag 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze (L); Melle de Wolff, Henk Elzinga, Mikail 

Daniel  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, ter ere van Maria, voor alle pelgrims die naar 

Lourdes zijn geweest, Tinus en Janny van der Weide-

Stornebrink en zoon Dick, Dieuwke Roorda-Bruinsma, 

overleden ouders Haaze--Heering, overleden Mw. Taselaar-

Reinders. Sietse, Siebrand en Thea Altena, Bertus ten Have, 

Leo Boot, Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en dochter Leneke 

Fea van der Meulen-van der Heide, Marian Fijlstra-van 

Ruiten, Mien Dierkes en pastoor Henk Dierkes, Frans en 

Betsy Verbeek-Voorbraak 

Kinderwoorddienst 

Maandag 14 oktober 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Johan Borg, Lize Hooghiemstra, Fien Landman-

Slippens, Joop en Djoeke Roorda en Tineke Roorda 

Dinsdag 15 oktober – H. Theresia van Avila, maagd en kerklerarres 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle leden van de Karmelorde, overleden 

kloosterzuster Caecilia Drabbe 

Rozenkransgebed 

Woensdag 16 oktober 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Pe Miedema, Mily Clerkx, Janny van der Weide-

Stornebrink 



22 

 

  

Donderdag 17 oktober – H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Nan Drabbe-Kruijs,  

Henk en Sabine Andela-Brouwer 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 18 oktober – H. Lucas, evangelist 

Kerk 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle (kerkelijke) kunstenaars, Marinus 

Franciscus Janssen, Dirk van Eijk 

Zaterdag 19 oktober 

Ielânen 10.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Fimme Folmer, Jogemien 

Huiting, Julia Krekekelaar, Marga Lotstra-Eg, Leo 

Stornebrink 

Zondag 20 oktober – 29e Zondag door het jaar - Wereld Missiedag 

Kerk 11.00 Woord & Communieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Willem Nicolaij  (L);  Anis en Franclin Kubaran 

Kees Buruma (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen,  voor alle missionarissen, missionaire werkers 

en werksters, Dieuwke Roorda-Bruinsma, Saekle en Fien 

Landman-Slippens, Leo Boot, Diny Hergarden, Wim en 

Tecla van der Heijden-Hoekstra, zuster Antoine Leechburg-

Auwers, Pater Rieks Andela, Miep Hamersma-van der Leeuw 

Maandag 21 oktober 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Anton Poiesz 

Dinsdag 22 oktober 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor een bijzondere intentie, Joop en Dieuwke 

Roorda-Bruinsma en dochter Tineke 

Rozenkransgebed 

Woensdag 23 oktober 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden familie Mulder-Hiemstra 

Donderdag 24 oktober 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt 

Rozenkransgebed 
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COLLECTE  

 

Zondag 18 augustus € 342,90  Zondag 25 augustus € 314,30 

Zondag 01 september € 910,06  Zondag 08 september € 801,58 

Extra collectes € 1246,49 

 

Heel veel dank voor al uw goede gaven via de mandjes, betaalzuil en QR-Code voor 

onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw!. 

 

AGENDA 

 

Woensdag 2 oktober 13.30    Leerhuis in de pastorie 

Weekend 11, 12 en 13 oktober: Producten voor de Voedselbank 

Dinsdag 22 oktober  20.00    Wijkhoofdenavond in het Martinushuis. 

Donderdag 24 oktober 14.30 KVG Ambulance wens 

Dinsdag 29 oktober 14.00 Bloemschikken KVG 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 1 oktober is er weer een Koffieochtend. 

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u 

klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u van 

harte welkom.  

Lenie 

 

Herinnering betaling Parochieblad 2024 
 

In juli jl. heeft u van ons een factuur van  € 15,- ontvangen (per 

mail of bezorgd) voor het parochieblad van onze St. 

Martinuskerk. Uit onze administratie blijkt dat nog niet 

iedereen betaald heeft. Misschien is de factuur aan uw aandacht 

ontsnapt. Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag van 15 euro alsnog over te 

maken op rekeningnummer NL02ABNA0482168706 ten name van St. Antonius 

van Paduaparochie locatie Sneek, onder vermelding van ‘uw naam en parochieblad 

2024’.  

Alvast veel dank! 

Locatie Sneek  

Vrijdag 25 oktober 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Pastoor Wim van Wijk en Ellen Tersteeg, Jaap de 

Backker  
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IN MEMORIAM TIETJE MARIA NAUTA-ADEMA 

 

Titie werd geboren op 12 juli 1944. Gelijk de dag daarop ontving zij het 

H. Doopsel uit handen van kapelaan Noordmans in de Sint Martinuskerk. 

Op 20 augustus 2024 overleed zij te Sneek. Op maandag 26 augustus 

hebben we de goede God gedankt voor haar leven tijdens een 

Eucharistieviering in de St. Martinus aan de Singel. Aansluitend volde de 

teraardebestelling op de RK begraafplaats.  

 

Titie was een vrouw die op haar eigen wijze heeft liefgehad en die de gewone 

dingen des levens daardoor op een buitengewone wijze heeft gedaan. Ze was lief 

en zorgzaam en zeer betrokken bij mensen. Ze had het liefste veel mensen om haar 

heen en ze volgde ze graag in alles wat ze deden; hun sociale leven. Zo stuurde ze 

geregeld kaarten, die ze dan  doorschoof naar Jan die ze dan mocht schrijven. Dat 

krijg je ervan als je bij de PTT hebt gewerkt. In haar jonge jaren heeft ze hard 

gewerkt in veel huizen, zo ook in het Bonifatiushuis met de zusters JMJ. Het 

verdiende geld werd dan thuis afgedragen aan ma en zelf hield ze daar 2,50 gulden 

van over. Och, zo ging dat trouwens ook bij mijn eigen moeder. Je leefde niet alleen 

voor jezelf maar was altijd op de anderen gericht en daar werd je heus niet minder 

van! Bij het trouwen met Jan Nauta die ze leerde kennen tijdens de dansles hield dit 

op en werd ze het middelpunt van het gezin; de spil in huis. Haar kinderen en 

kleinkinderen waren haar alles en als er iets te vieren viel dan werd dat gedaan. 

Zoals gelukkig ook de 50 jarige bruiloft, weliswaar ietsje uitgesteld vanwege ziekte 

van Jan, maar toen die genezen was werd er meteen uitgepakt en als klap op de 

vuurpijl kwam Sinterklaas, afkomstig uit een bekende Sneker familie, ook nog 

langs! Titie was ook een zeer betrokken lid van het KVG. Zo zorgde zij er mede 

voor dat niet katholieken daar bij konden komen. De laatste jaren nam  haar 

gezondheid helaas af en werd het trappetje naar het Martinushuis   een onneembaar 

obstakel, maar dat verminderde niet haar belangstelling. Dat was in het laatst ook 

zo toen ze niet kon meer praten; dan kneep ze even met de hand! Wat heerlijk dat 

mensen graag met je van doen hebben en zich welkom weten zoals de verpleegsters 

die graag bleven koffiedrinken, of degene die verdrietig was vanwege het overlijden 

van haar moeder die door Titie werd getroost. Zo was zij op haar manier goddelijk 

bezig! Zo zie je maar dat het ware mens zijn gelegen is in de manier waarop met 

anderen omgaan; hen bejegenen. In de wereld waarin wij leven  kunnen er iet 

genoeg mensen zijn zoals Titie die belangstelling tonen, alles graag  op de voet 

volgen, opdat het goede door kan gaan! Mensen die goddelijk bezig zijn. Laat ze 

toch hun goddelijke gang gaan als een soort van First Ladys of First Men! Moge 

het leven van deze lieve zorgzame vrouw ons daartoe inspireren en moge alles wat 

zij uit liefde heeft een steun en kracht zijn voor al haar dierbaren! Titie, dank voor 

wie je was en zult blijven; een vrouw uit duizenden. Dank voor alles en A Dieu. 

Pastoor Peter van der Weide 
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WIJ ONTVINGEN EEN GEBOORTEKAARTJE VAN… 

 

Mirte Renate Molenkamp, geboren op 3 september 2024.  

Dochter van de trotse ouders Anneke en Ger.  

Welkom in ons midden nieuwe wereldburger.  

Veel geluk en Zegen op je levensweg! 

 

AANBIDDING OP DE 1e VRIJDAG EN ROZENKRANSGBED 

 

Op vrijdag 6 september j.l. was er vanaf 18.30 uur uitstelling van het H.  

Sacrament en Rozenkransgbed. We baden in het Nederlands, Spaans, 

Engels en Portugees. Op vrijdag 4 oktober bidden we ook in het Pools. U 

kunt gewoon in het Nederlands antwoorden hoor!  

Van harte welkom ook namens de gebedsgroep op vrijdag 4 oktober 18.30 

uur. Aansluitend vieren we de Mis van 19.00 uur.  

 

Pastoor Peter van de Weide 

 

SINT FRANCISCUS DIERENDAG 

Op zondag 6 oktober zullen we stilstaan bij Dierendag, 

nauw verbonden met Sint Franciscus, de heilige die 

wanneer de mensen niet wilden voor de vogels preekte, 

net zoals zijn volgeling Antonius van Padua eens voor de 

vissen predikte. Wie wil mag een huisdier meebrengen 

naar de kerk. Dat wordt dan gezegend. Een mooie oproep 

om zuinig te zijn op Moeder Aarde, op alles wat groeit en 

bloeit. We hopen dat de Straatzangers weer het de lofzang 

van Franciscus op de Schepping, het Zonnelied, zullen 

zingen en dat we er samen weer een mooie viering van 

maken. Dus kinderen, ouders en grootouders, wie maar wil, kom op zondag 6 

oktober naar de kerk! De viering begint om 11.00 uur! 

 

Vrede en alle goeds, pastoor Peter van der Weide 

 

UITJE ACOLIETEN, MISDIENAARS EN LECTOREN 

 

Op zondag 6 oktober hebben onze acolieten, misdienaars en lectoren een uitje. 

Daarom is er voor hen na afloop van Hoogmis van 11.00 uur een deurcollecte. .  

We zijn blij met al die assistentie op het altaar.  

Wie weet kunnen we dat dan even extra onderstrepen.  

Alvast veel dank namens  hen allen. 

Pastoor Peter van der Weide   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dn4df8aBMxOfkM&tbnid=CCY6DNveqU5BuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.ziggo.nl/jcdhollander/portfolio/drawings/kinderportretten.html&ei=IuWkUunrDqmV0AWnoYHYCA&bvm=bv.57752919,d.d2k&psig=AFQjCNGKmCiazkSLYdZ_z9zV9o2EG7nI5w&ust=1386624605563565
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJNdJfXv358GxM&tbnid=Toiwyo9aFwpnEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerknet.be/microsite/sintgilliswaas/content.php?ID%3D18736&ei=V04zUv6_N4Gw0QXS4oCQDg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNHbra0f7VqADKZQF5VEtdBj5AaBcg&ust=1379180493976631
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KINDERKATECHESE      

                                                                

Ook dit jaar starten we weer met KINDERKATECHESE  

Wat is dat? 

Het heeft  te maken met alles wat we er in de kerk is te zien en wat er dagelijks 

gebeurt, op zondag, en door het jaar heen op de grote feesten zoals Kerstmis, 

Pasen, Pinksteren.  

Meestal doen we een Quiz met vragen als:  

Wat is de Advent? Waarom vieren we Carnaval? Wat gebeurt op Aswoensdag? 

Soms hebben we een uitstapje naar een andere kerk, of gaan we iets maken en zo 

is een uurtje zomaar voorbij. 

We komen om de week op maandagmiddag bij elkaar in het Martinushuis van 

14.30 uur tot 15.30 uur. Dit is te bereiken via de Sint Martinuskerk aan de Singel. 

Pastoor is er altijd bij en één van de ouders.  

Ieder jaar verzorgen we het Kerstspel op de Tweede Kerstdag in de kerk waarbij 

altijd een (Kerst-) kindje in de kribbe ligt dat in dit jaar is gedoopt. Daarom komen 

we december elke week bij elke om te oefenen. Je bent van harte welkom! 

Dit zijn de data waarop we in dit jaar bij elkaar komen 

 

4 november 

18 november 

2 december 

9 december 

16 december 

23 december 

 

Het zou heel leuk zijn als je kwam! 

 

Groetjes van Pastoor Peter van der Weide 

 

ANBO/PCOB-KBO  NIEUWS 

 

Dinsdag 1 oktober:  WIM BEEKMAN 

Sinds november 2011 schrijft ds. Wim Beekman wekelijks een spirituele column 

in de zaterdaguitgave van de Leeuwarder Courant over zijn belevenissen als 

dominee op het Friese platteland 

Op 1 oktober leest hij een aantal van zijn columns voor en vertelt wat er zoal bij 

het schrijven van een wekelijkse column komt kijken. Hij is bijna 30 jaar 

dorpsdominee geweest in de Friese Zuidwesthoek en is inmiddels met pensioen. 

Deze lezing is in de Schuttersheuvel en begint om 14.30 uur.  
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BLOEMSCHIKKEN 

Onder leiding van Joke Kuipers maken we een herfststuk. U kunt zich hiervoor 

opgeven tot 1 oktober bij Joke Kuipers tel. 413049 of bij Heleen tel. 416370. 

We beginnen om 14.00 uur in de Schuttersheuvel. 

De kosten zijn € 15.- 

 

Lenie ten Have 

Akt. comm. ANBO/PCOB-KBO 

 

KVG NIEUWS 

 

AMBULANCE WENS 

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien of een concert bijwonen? 

De Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele 

terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. 

Deze lezing is 24 oktober om 14.30 uur in het Martinushuis. 

Wilt u deze lezing meemaken maar u ben geen lid... altijd welkom.. Kosten 3,- 

exclusief  koffie/thee. 

 

Lenie ten Have, 

secr. 

 

BLOEMSCHIKKEN HERFSTSTUKJE MAKEN 

 

Dinsdag 29 oktober gaan de dames van het KVG onder leiding van Gea een 

herfstukje maken. Vergeet u geen schaaltje, schaartje en mesje? 

U kunt zich hier voor opgeven bij Annie tot 10 oktober. tel 0515 427430 

De kosten zijn € 10.- en we beginnen om 14.00 uur in het Martinushuis 

 

LOURDESZONDAG 

 

Zondag 13 oktober is het Lourdeszondag. Het 

Sint Caeciliakoor zingt dan de welbekende 

Bernadettemis.   

 

Maria wordt ter gelegenheid daarvan in de 

bloemen gezet. 

Zaterdag 12 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur 

kunt u uw bloemen bij Maria komen brengen. 

 

U bent van harte uitgenodigd. 

Het bestuur van het Sint Caeciliakoor  
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PRACHTIGE JUBILEUMDAG 

Zondag 1 september was het zover. Het 

Caeciliakoor bestond 100 jaar en dat werd 

gevierd met een feestelijke Mis in de Sint 

Martinuskerk aan de Singel in Sneek. Er 

waren qua voorbereiding heel wat uren aan 

vooraf gegaan. Oud-koorleden werden 

uitgenodigd, evenals  besturen van andere 

koren, de commissaris van de koning Arno 

Brok, gemeenteraadsleden enz. De 

jubileumcommissie was bezig met het 

maken van een jubileumboek over de jaren 

1924-2024. Op de repetities werd druk 

gerepeteerd. We kregen steun van vier 

zangers van een ander koor. Drie bassen en 

een alt. Dit was nodig omdat het 

ledenbestand helaas een gevoelig verlies 

heeft geleden door overlijden en ziekte van 

enkele koorleden. Gezongen werd de 

Missa Brevis in C van W.A. Mozart, onder leiding van onze dirigent Frits Haaze en 

begeleid door onze organist Henk de Haan en trompettist Huite Zonderland. Tevens 

bracht het koor de Cantique de Jean Racine van G. Fauré ten gehore en het Locus 

Iste van Bruckner. Pastoor Van der Weide sprak lovende woorden over met name 

de trouw in al die jaren van de koorleden. Er was sprake van jubilarissen die 25, 40 

en soms 50 jaar koorlid waren. De waarde van muziek is groot, zo memoreerde hij. 

Daarna volgde een intermezzo op harp. De muzikale kapelaan Stoverinck, die in 

1924 in de parochie op zoek was gegaan naar heren om te zingen in het mannenkoor, 

moest eens weten dat het toen door hem opgerichte St. Caeciliakoor al 100 jaar aan 

het zingen is. In de jaren zestig aangevuld met dames. Aan het einde van de Mis 

werd het aloude Caecilialied door het koor gezongen. Wethouder Bauke Dam 

overhandigde de zilveren penning van Verdienste van de gemeente Sudwest Fryslan 

aan onze voorzitter, vergezeld van een oorkonde. Daarna volgde voor de koorleden 

een verrassing van Intermezzo: de kerkgangers zongen het koor toe met prachtige 

woorden op de wijze van een bekend 

kerstlied. De hele kerk zong…… 

prachtig was het. Aan het einde van 

de Mis werd het eerste exemplaar van 

het prachtige jubileumboek 

overhandigd aan Greetje Bosma, die 

het langst bij het koor zingt, 57 jaar! 

De aanwezigen werden daarna 

uitgenodigd voor koffie met gebak in 
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het Martinushuis en voornamelijk in de pastorietuin. Het was prachtig weer. 

Vervolgens waren er volop hapjes en drankjes, die geserveerd werden door onze 

onvolprezen vrijwilligers. In het Martinushuis konden belangstellenden foto’s van 

het koor bekijken. Er waren veel foto’s bij van de vele reisjes die het koor in de 

loop der jaren heeft gemaakt. Al met al was het een geslaagde dag voor koorleden, 

parochianen, andere belangstellenden en allen die er aan hebben meegewerkt. Niet 

te vergeten de dames van Flora Pro Deo die de bloemstukken in de kerk en de 

corsages voor de koorleden hebben verzorgd. 

Het koor is zaterdag 7 september afgereisd naar Oudenbosch, waar we in de 

beroemde Basiliek zijn rondgeleid. Aan het eind van de dag een heerlijk diner op 

Urk.  

We hebben een gezellige dag met elkaar gehad en inmiddels zijn we al weer 

begonnen met de repetities voor het komende zangseizoen. 

 
 

Voor meer foto’s kunt u kijken op de website www.sintantoniusparochie.nl 

 

ALLERZIELEN 

De Allerzielendienst wordt gehouden op zondagmorgen 3 november tijdens de Mis 

van 11.00 uur. Meer informatie hierover leest u in het eerstvolgende parochieblad. 

 

Werkgroep Omzien naar Elkaar  

Sint Martinuskerk Sneek 
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INSCHRIJVING LANDELIJKE ROMEBEDEVAART  

 

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het 

Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar 

gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar 

Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus 

Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen  

en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. Mgr. Woorts, bisschop-

referent voor de bedevaarten: ‘Namens de Nederlandse Bisschoppen nodig ik u en 

jou van harte uit om mee te pelgrimeren naar Rome, de Eeuwige Stad’.  

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of 

Jubeljaar gehouden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bedevaart naar Rome. 

De Nederlandsche bisdommen hebben de handen 

ineengeslagen en gaan van 27 april tot 2 mei 

samen naar de ‘Eeuwige Stad’. Op het programma 

staan onder meer enkele Nederlandsche vieringen, 

waaronder een Nederlandse Mis in de Sint-Pieter 

en deelname aan een audiëntie met paus 

Franciscus. 

Belangstellenden kunnen per bus of vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt een 

volledig verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen 

Petrus en Paulus bezocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in 

Rome, die voor Nederlanders belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van 

de enige Nederlandse paus, Adrianus VI in de basiliek Santa Maria dell’ Anima. 

Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een 

wandeling langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom 

eigen programmaonderdelen aangeboden. 

De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- 

en terugweg. De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. Voor jongeren is er een 

speciale jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in 

Rome een aangepast programma aangeboden. Gezinnen kunnen een 

familiearrangement met flinke korting boeken. 

De nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandsche 

Bisschoppenconferentie uitgevoerd door Bedevaartorganisatie Huis voor de 

Pelgrim in Maastricht. Belangstellenden kunnen inschrijven via 

www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl. Voor ons bisdom zijn er 60 

plaatsen gereserveerd waar het motto geldt vol is vol. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Peter Wezenberg  0515 444 850 of  

pamwezenberg@home.nl . De kosten bedragen €1.525.  

BISDOMBERICHTEN 
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SPACE FOR GRACE  

 

Durf. Ondernemingszin. Levenskracht. Deze kwaliteiten worden zelden met de 

katholieke kerk geassocieerd. Meestal gaat het over de krimp, kerksluiting en 

vermoeide vrijwilligers. En toch tref je aan de basis van de kerk, in parochies en 

lokale geloofsgemeenschappen durvers, flexibele denkers en creatieve doeners. 

Zij zien de toekomst, hebben nieuwe ideeën en gaan er mee aan de slag. Deze 

mensen ondersteunt Space for Grace sinds vijf jaar. Dit vernieuwingsproject gaat 

nu haar slotfase in met een drievoudig aanbod. 

1. Boekpresentatie ‘Zoveel toekomst’, 18 oktober  

Dit boek belicht twintig innovatieve projecten van geloofsgemeenschappen in 

Nederland en Vlaanderen die de afgelopen vijf jaar meededen aan het 

vernieuwingstraject van Space for Grace. Van Speelkerk tot Klooster in de Cloud, 

van missionaire parochie tot inloophuis.   

Tijd: 15.00 tot 16.00 u met aansluitend een feestelijk samenzijn 

Locatie: Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht 

Alle aanwezigen ontvangen een gratis exemplaar van het boek.  

2. Startprogramma voor kerkvernieuwers, 17 en 18 januarie 

Voor enthousiaste katholieken die geloven dat er meer mogelijk is in hun 

gemeenschap organiseert Space for Grace een startprogramma. Dit bestaat uit een 

tweedaagse in een klooster, een terugkomdag en de mogelijkheid om een 

projectvoorstel in te dienen.  

De tweedaagse in het klooster helpt de deelnemers om te kijken naar de kansen, 

mogelijkheden en talenten en er vervolgens concreet mee aan de slag te gaan. 

Daarna kan een aanvraag worden gedaan voor het laatste Space for Grace 

jaartraject waarbij projecten gesteund worden met coaching en een werkbudget.  

Locatie: Abdijhof Marienkroon, Nieuwkuijk 

3. Leergang voor katholieke kerkvernieuwers, aanvang vrijdag 18 oktober  

Paus Franciscus roept op om durvend en creatief te zijn bij het vernieuwen van de 

structuren, de stijl en de methoden van de evangelisatie binnen de eigen 

gemeenschappen. Voor deze creatieve durvers en doeners in de rooms-katholieke 

kerk biedt Space for Grace een speciale leergang aan van twee maal vier modules.  

In de eerste vier bijeenkomsten ontdekken de deelnemers de kernthema’s van de 

katholieke leer en passen die toe op projecten en experimenten uit de praktijk. 

Iedere bijeenkomst start met een lunch en eindigt met een viering. 

De leergang is voor iedereen die gevoed wil worden met kennis vanuit de 

katholieke leer en die wil meebouwen aan de vernieuwing en de toekomst van de 

Kerk.  

 

Space for Grace Nederland is een initiatief van Porticus, in samenwerking met 

het Kaski Onderzoekscentrum van de Radboud Universiteit, Huis van 

Dominicus, Hoe Dan Wel en De Zalige Zalm.  

https://dezaligezalm.nl/


32 

 

Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 9 oktober vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 26 oktober en 23 november. 

ADRESSEN ADRESSEN 


