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Een witte wolk 

De zomer gaat dit jaar toch een beetje anders dan anders (althans 

op het moment dat ik dit stukje schrijf). Voor sommigen is dat 

misschien wat teleurstellend. Maar wat dit jaar wel heel mooi is 

zijn de wolkenluchten. En wees eerlijk; dat is toch ook veel 

mooier dan dag in dag uit van die staalblauwe luchten.  

Wolken horen bij ons landschap, horen bij ons leven. 

De 17e eeuwer Jacob van Ruisdael kon de 

wolkenluchten al prachtig schilderen. Maar denk ook 

aan de schilders van de Haagse School zoals Jan 

Hendrik Weissenbruch. Op zijn schilderij ‘Te 

noorden bij Nieuwkoop (1901)’ is ‘n prachtige witte 

wolk te zien. Bijna abstract, maar supermooi. Van 

Gogh schreef er al over aan z’n broer Theo en Jan 

Mankes was ook behoorlijk te spreken over deze 

schilder van de Haagse School. Voor Weissenbruch waren licht en lucht dé grote 

tovenaars. Ach, heel vroeger dan lag je nog wel eens in het gras en keek je omhoog 

naar die prachtige luchten. En kon je, in de wolken, met wat fantasie de meest 

fantastische beesten herkennen, of landen, of mensengezichten.  

Dan was je letterlijk met je hoofd in de wolken. 

Mijn schoonvader kon die wolken als het ware ‘lezen’. Als de hele familie op een 

mooie zomerdag aan het spelevaren was op het meer, stond hij aan de kant en zag 

aan de wolken dat het weer om zou slaan. Dan waarschuwde hij iedereen om aan 

de kant te komen. Er ze hebben ook mooie namen die wolken: Cumulus of cirrus of 

stratus. Dat klinkt toch ook veel mooier dan stapelwolken of sluierwolken of van 

die grijze egale wolken. Er zijn zelfs nieuwe wolkenvormen ontdekt. Hebt U de 

“altostratus undulatus asperitas” al eens gezien?  In de bijbel komt de wolk ook. In 

het Oude Testament duidt een wolk vaak op de aanwezigheid van God. Mozes gaat 

de wolk in en uit als hij God ontmoet op de berg Sinaï. En ook in het verhaal van 

het evangelie horen we over de wolk als ze met drieën de berg opgaan en er uit de 

wolk een stem komt: “dit is mijn Zoon de veelgeliefde”. Tsja, wolken vertellen een 

verhaal. En zoals die wolken steeds weer veranderen, het ene patroon geleidelijk in 

het andere overgaat, als een groot panorama. Misschien dat dat panorama wel iets 

zegt over de goede God, die altijd anders is en warmer en groter dan we zouden 

durven denken.Ik zou zeggen, kijk deze zomer ‘ns wat vaker naar de wolken en laat 

je gedachten maar gaan. Hoe ze vederlicht langs de hemel zweven. Hele fijne 

zomerweken toegewenst. Tenslotte nog maar een uitspraak van Loesje: Als je me 

zoekt, ik ben in de wolken.          Pastor Lucas Foekema 

  

 

PASTORAAL WOORD 
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MARIA TENHEMELOPNEMING IN BLAUWHUIS 

 

 

Op donderdag 15 augustus, op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, zal er 

zoals we gewend zijn een plechtige Eucharistieviering zijn in de Sint Vituskerk in 

Blauwhuis. Het Antoniuskoor zal de gezangen verzorgen o.l.v. Paul Jansen en de 

beide orgels worden bespeeld door Doeke van Wieren. We hopen dat u mee komt 

vieren, dat verhoogt de feestvreugde en de devotie.  

Alvast dank aan allen die dit mogelijk maken en hopelijk tot 15 augustus in 

Blauwhuis. 

O ja, de viering begint om 19.00 uur! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

MIVA – 24/25 augustus 

  

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte in afgelegen Zambia 

Een dag lopen naar de kraamkliniek om te bevallen? Voor vrouwen in het 

achterland van Zambia is dat vaak de realiteit. De kliniek van verloskundige Zelly 

heeft namelijk geen vervoer. De afstanden zijn enorm en er zijn alleen zandwegen. 

Met regelmaat moeten vrouwen hun baby langs de kant van de weg ter wereld 

brengen. Dat zorgt voor levensbedreigende situaties. Een ambulance kan onnodige 

sterfte voorkomen. 

 

Het ziekenhuis is op twee uur rijden met de auto. Maar een auto heeft in dit gebied 

bijna niemand, en men heeft ook geen geld voor ander vervoer. Zelly gebruikt haar 

eigen fiets om vrouwen te bezoeken. De kliniek heeft geen enkel vervoer. Vrouwen 

kunnen in geval van nood, als ze veel geluk hebben, achter op een ossenkar naar het 

grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten. 

Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. 

Helpt u mee met een gift voor een ambulance? Daarmee geeft u nieuw leven een 

kans. 

 

 

 

 

  

PAROCHIEBERICHTEN 
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VIERINGEN 

 

Zondag 21 juli 2024 

 09.30 

 

Woord-en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

M.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma 

Misdienaar Auke 

Koster André Brandsma 

  Intenties: 

Ouders van der Meulen-Melchers 

Overleden familie Wybenga-Bulle 

Manna van den Berg-Alting 

Zaterdag 27 juli  

 19.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

M.m.v. St Ceciliakoor  

Lector Maria Zonderland 

Misdienaar Siepie, Elbrich. Acoliet Berber Witteveen 

Koster John Weel 

  Intenties: Overleden ouders Ydema-Flapper 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie  

Harmen Witteveen,  

Rudolf Zijlstra 

Manna van den Berg-Alting 

Zondag 4 augustus  

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Tineke Rijpma 

Misdienaar Oane 

Koster Sicco Rypma 

  Intenties: Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Familie van der Weij 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Nellie Haarsma-Galama (jaargetijde) 

Zaterdag 10 augustus  

 19.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector Berber Witteveen 

Misdienaar Iris en Jeske 

Koster Jan Landman 

LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS 
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  Intenties: 

Overleden familie van der Meer 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Donderdag 15 augustus Parochieviering  Maria Tenhemelopneming  

 19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. gezamenlijke koren Antoniusparochie      

Lectoren Willem en Hendrik van Albada 

Misdienaar Hendrik en Auke. Acoliet Berber Witteveen 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Mebius Bonekamp 

Catharina van der Weij 

Harmen Witteveen 

Overledenen Familie Wybenga-Bulle 

Zondag 25 augustus 

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. Jan Mulder  

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Koster Sicco Rypma 

  Intentie: 

Harmen Witteveen 

Zaterdag 31 augustus  Reünie 100 jaar Gregoriusschool 75 jaar Blauwhuis  

 20.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor Peter van der Weide  

en pastor Lucas Foekema  

m.m.v. Gelegenheidskoor en blazers ensemble  

Lectoren Marga Koopmans en Bert de Jong 

Misdienaars Iris en Jeske. Acoliet Jan Landman 

Koster John Weel 

Deurcollecte: MIVA  

  Intenties:  

Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Familie van der Weij 

Antoon Popma 

Donderdag 5 september  

              ’s Avonds kerkelijk huwelijk Voorberg-Dunning 

Zondag 8 september 

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

Zaterdag 14 september             Monumentendag  

 19.00 Viering ‘onder de bomen’ o.l.v. pastor Foekema 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Voor 

vrijblijvende informatie: 

 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

 

Graach wolle wy eltsenien bedanke foar alle steun dy't wy krigen ha, de waarme 

wurden yn de foarm fan kaarten, berjochtsjes, besite en alle oare wizen wêrop 

jimme mei ús meilibbe ha by it ferstjerren fan Veroni. It hat ús goed dien.  

 

Tige tank,  

famylje Bruinsma 

 

Nijs fan de Sint Vitus Lokaasjeried  

 

We fergaderden moandei 24 juny 2024 ûnder oare oer: 
- Prachtich slagge Túnfeest en Jeugdkorpsen Festival yn de pastorijtún 
- Fuortgean Biskop van den Hout. 
- Ferlet fan nije misdienaars. Pastor Foekema is kontaktpersoan. 
- Oerlis pastorijen kommisje Parochie mei gebouwekommisje Bisdom. 
- Tsjerkepaad. Frijwilligersskema en tentoanstelling. 
- Tydlike ferhier pastorij 

- Grut en lyts ûnderhâld, binnen en bûten 

Agenda  
- Sneon 6 july oant en mei sneon 14 septimber www.tsjerkepaad.nl 
- Tongersdei 15 augustus 19.00 oere Maria Tenhemelopneming fiering 
- Sneon 31 augustus 20.00 oere Feestelike Reuny Fiering mei pastoar vd 

Weide, Pastor Foekema, gelegenheidskoar, blazersensemble en fansels alle 
reunisten. 

- Sneon 14 septimber Uitfestival, Monumentendei en Fiering ûnder de 
beammen. Programma folget.  

- Twa Jubilea:  
o It grutte oargel is desimber 1924 yn gebrûk nommen. Desimber 

2024 fiere we it 100 jierrich jubileum.. 
o Yn 2026 is it 375 jier lyn dat de parochy Sensmeer oprjochte is, as 

foarrinner fan ús Sint Vitus- en Antonius van Paduaparochie. 

 

En dat alles, mei help fan al ús entûsjaste frijwilligers. Ek frijwilliger wurde? 

Fragen en reaksjes binne altyd wolkom, Sint Vitus Lokaasjeried T 06 3890 9704 

 

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl


7 

 

 

Te koop in ons kerkportaal:  

- Nieuw. Ansichtkaart met foto van onze kerk €.1,00 
- Magazine Sint Vituskerk en Kerkhof €.5,00 
- Graflicht €.2,00 

- Boekje, geschiedenis Kerkhof en bijzondere monumenten €.2,00 
- Betalen kan contant óf met QR code.  

 

Fryske Boerderijfiering 

 

Sneon 29 juny wie de fryske boerderijfiering by Cor en Brenda op De Kie. Mei as 

tema ‘de frede fan’e greiden’. Mei pastor Foekema en it St Cecileakoar. De preek 

gie oer nammen fan minsken, dingen en bisten mar ek it beneamen foar wat ús 

hillich wie, foar wat we graach fȇsthâlde wolle. Sa as frede, “de frede fan’e 

greiden”. 

Reaksjes fan in parochiaan: “It wie in moaie fiering, op in prachtich plakje, goeie 

liturgy, moai wat minsken en gesellige neisit”. 

Tank oan eltsenien dy’t meifierde en tank foar de de gastfrijheid op ‘e Kie. 

 

Sint Vitus Lokaasjeried 

 

Verjaardag 

 

Hartelijk bedankt voor de aandacht die ik heb ontvangen vanwege mijn 80ste 

verjaardagDe felicitaties, de bloemen en kaarten, het was voor mij en Guusje een 

bijzondere ervaring 

 

Koster John 
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IN MEMORIAM MANNA VAN DEN BERG ALTING 

 

Die ik liefheb ga ik verlaten, en die ik liefhad zal ik vinden 

 

Op 11 juni moesten we afscheid nemen van Manna van den Berg-Alting.  

Een markante en bijzondere vrouw. Veel heeft ze gedaan en betekent voor de 

mensen haar gegeven. Manna is geboren in Vlagtwedde op 18 augustus 1944. In 

Groningen groeide ze op, ging ze naar school, deed er de 1e communie en als ze wat 

ouder is gaat ze er werken in een kledingfabriek. De Groningse taal was zo nu en 

dan nog wel eens te horen. Haar vader komt eigenlijk vroeg te overlijden. En dat 

maakt dat ze als jong meisje al sterk moet zijn. Ze kiest er op zeker moment voor te 

gaan werken bij Pastoor Hendrickx in de huishouding. En met hem gaat ze dan mee 

naar Blauwhuis. En dat is het mooie: ze voelde zich er thuis. Ze genoot van alles 

wat in het dorp gebeurde: het carnaval, de merke, etc. Voor de kerk heeft ze heel 

veel gedaan. In de huishouding van de pastoor natuurlijk maar ook in de liturgie en 

de vieringen van de kerk. En bij gezinsvieringen was ze helemaal in haar element. 

Het kon niet gek genoeg; “As de bern it mar leuk hawwe”. 

 

En in Blauwhuis kwam ze Leo tegen. Monteur bij het bedrijf van de familie, 

landbouwtechniek. Ze hadden het goed samen en maakten met elkaar een thuis voor 

Johan en Andre. Ze wonen eerst aan de Lytse Finne, later aan de van der Looswei 

en tenslotte in het mooie huisje aan de Jacobidyk. Goede herinneringen zijn er aan 

een thuis waar eigenlijk alles wel kon. Manna werkte ondertussen ook op school. 

En het bijzondere was: alle kinderen van de school kenden haar. Ze was ook nog 

eens heel creatief, met naald en draad, maar ook kaarten maken en noem maar op. 

Ook op school was ze handwerk juf. Maar dan gebeurt het verschrikkelijke. Haar 

man Leo komt plotseling te overlijden, het is op 2e pinksterdag, een ongeluk met de 

motor. Nieuws dat inslaat als een bom. Gelukkig krijgt Manna veel hulp en steun 

van vrienden en vriendinnen om haar heen. En zo probeert ze de draad weer op te 

pakken. En dat is knap en sterk: Manna was een sterke vrouw. En als dan het leven 

verder gaat, gebeuren er ook weer mooie dingen: komt schoondochter Elma in de 

familie en dat is prachtig. Komt er ook tijd voor mooie reizen naar bijvoorbeeld 

Polen, naar Rome en Assisi. En dan is het zo mooi dat zelfs al is het midden in de 

zomer, ze altijd wel een kerststal vindt voor de verzameling. Ondertussen blijft ze 

de vrouw die ze is. Ze houdt de fleur vast, het optimisme, het genieten van de kleine 

dingen. Ze houdt de bezoekgroep van de kerk in ere, ze is er tot het laatst lid van. 

Maar ook gaat ze graag even naar de Freonskip voor een snack en natuurlijk een 

sigaretje op z’n tijd. Haar gezondheid wordt met de tijd minder. Maar als je haar 

vroeg hoe of het ging zei ze altijd: ik fiel my goed. Het werd al gezegd; Ze was een 

sterke vrouw.  
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En ja, die tekst wilde ze ook graag laten lezen in de afscheidsviering in de kerk op 

zaterdag 15 juni: “Een sterke vrouw wie zal haar vinden” (uit spreuken 31). 

 Ook werd het Ave Maria gezongen en staken we voor haar de kaarsen aan. Dat het 

licht haar nu mag begeleiden naar dat thuis, ergens voorbij de horizon, waar ze weer 

samen mag zijn met Leo en allen die haar zijn voorgegaan. Wij wensen Johan, 

André en Elma en allen met Manna verbonden heel veel sterkte toe.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

Nieuws van Fanfare Blauwhuis 

Eind april is weer de Donateursactie van Fanfare Blauwhuis 

geweest. Fijn dat we weer een aantal nieuwe donateurs konden 

bijschrijven. We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor 

de donatie, hier zijn we erg blij mee.Ook dit jaar verleende 

Fanfare Blauwhuis haar medewerking aan de dodenherdenking, 

georganiseerd door Deadebetinking Blauhûs. Naast de koralen 

werd op verzoek van de organisatie het prachtige muziekstuk ‘Band of Brothers’ 

ten gehore gebracht. 

Op 25 mei jl. deed Fanfare Blauwhuis mee aan het Gouden Spiker Festival te 

Ureterp. Het werd een succesvol optreden in de vijfde divisie, waar tien korpsen 

aan mee deden. We keerden huiswaarts met twee prijzen! Een tweede prijs voor het 

verplichte werk Sterke Yerke en een "Sulveren Spiker Bokaal" voor het 

totaalprogramma! In het juryrapport alle hulde voor dirigent Roelof Bakker, die 

veel aandacht had besteed aan alle aspecten van het musiceren. Dit mooie resultaat 

werd op de volgende repetitie gevierd met oranjekoek en een nazit met heerlijke 

hapjes. Het Jeugdfestival van 22 juni jl. in de pastorietuin van de Sint Vituskerk 

was een groot succes. We willen graag de jeugd stimuleren om muziek te maken en 

dan is een festival, waar jonge muzikanten elkaar ontmoeten, natuurlijk erg 

belangrijk. En wat geweldig, dat je samen met je muziekvrienden op het podium 

van het Blauhúster Túnfeest mag optreden. Dit vergeet je natuurlijk nooit meer! 

Ook zijn we blij met de negen leerlingen van de AMV lessen op de Sint 

Gregoriusschool, die proeflessen volgen. Misschien toeteren ze een volgende keer 

mee met ons Jeugdkorps Nij Kabaal. En natuurlijk is het nooit te laat om te beginnen 

met muziek maken, of om (weer) te spelen bij de Fanfare. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met Douwe de Jong of een mail sturen naar fan 

fareblauwhuis@hotmail.nl.Een klein groepje Fanfareleden (i.v.m. de 

vakantieperiode) laat van zich horen tijdens de viering op de Reünie van Blauwhuis 

in de Sint Vituskerk op 31 augustus a.s. s avonds om 20.00 uur. 

Wij wensen jullie allemaal een fijne, zonnige zomer. 
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50 jaar Sie-Sa 

Wat een geslaagde dag was het zaterdag 1 juni 

’24!. 

Een vol programma voor elke doelgroep.  

Start met de peuters en kleuters met een knutsel en 

muzikale medewerking van Janneke Brakels.  

Om 1 uur een fantastisch opening met 

medewerking van ‘de Swalkers’. Groep 3 t/m 8 

hebben levend ganzenbord spel door het hele dorp 

gespeeld. (dank voor de hulp van 11 jonge meiden 

voor het begeleiden van de groepjes). Vossenjacht 

voor de middelbare scholieren  

(dank vossen) met na afloop een culinaire 

hoogstandje uit eigen buitenkeuken. In de avond 

een hilarische maar vooral gezellige avond met medewerking van 

‘Plantimproductie’ improvisatie theater.  

In de afgelopen 50 jaar zijn er meer dan 240 vrijwilligers!!! die verbonden zijn 

geweest met Sie-Sa. Zowel als bestuurslid van bv. KPJ, damclub, Caritas als Sie-sa 

zelf, maar ook alle clubbegeleiders, krieltoniel, TSO en peuterleidsters noem maar 

op.  

 

Waar een klein dorp groot in kan zijn!!!!  Soms lijkt dit maar gewoon, maar 

bijzonder is het wel. 

“Wat de takomst bringe sil kinne we lokkich net sizze, mar ik hoopje dat we elts 

goed nei elkoar omsjen blieuwe foar jong en alde jeugd.            

Ferbyntenis hâlde mei elkoar. Sie-Sa is sa’n plak yn’t doarp wêr at dit bard.           

Hald dit fêst” 

 

Bij deze willen we als bestuur ieder bedanken op welke wijze je verbonden bent 

geweest bij het jeugdhuis Sie-Sa in de afgelopen 50 jaar.  

En natuurlijk zonder PCI en TÚNFEEST BLAUWHÚS geen Sie-Sa. (door deze 

bijzondere constructie van opbrengsten maken wij geen gebruik van subsidie) 

Daar is ieder bij gebaat…. 

 

 

Collectes Sint Vituskerk  

 

Juni 2024  € 563,33 
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Blauhúster Merke  

 

Vorig jaar hebben we met een prachtige optocht, mooi versierde straten en veel 

vertier een geweldige 150e Merke meegemaakt. En achter de kerk weer paarden op 

het nieuwe ‘oude’ hynstefjild. Door de inzet van alle vrijwilligers en het Hynstedei-

comité is dit een mooi evenement geworden dat dit jaar weer een editie zal beleven.  

Vrijwilligers, onmisbaar voor de vele initiatieven die ons dorp rijk is!  

 

Ook voor de reünie/jubileum die een week na de Merke gevierd zal worden in ons 

dorp. Wat een inzet vraagt dit weer, maar er zal in september vast teruggekeken 

kunnen worden op een prachtig evenement.  

 

Maar eerst de Merke! Op donderdag 22 augustus starten we weer met de rondgang 

door het dorp, waarna we bij het plantsoen beginnen met het eerste spel van de 

Blauhúster Vierkamp. Teams bestaande uit 4 personen kunnen zich hiervoor tot en 

met 15 augustus opgeven bij Sytze Galama (06-52034705). Deelname vanaf de 

basisschool. 

De rest van het programma kunt u vinden in het vertrouwde Merkeboekje. Ook dit 

jaar brengen we dit bij u langs zonder intekenlijst. We vragen u niet meer bij de 

deur om in te tekenen, met daarbij een vrijwillige gift die gebruikt wordt voor het 

organiseren van een spektakel voor de kinderen en het programma in het 

Teatskehús. In het Merkeboekje vindt u ook een QR-code waarmee u door deze te 

scannen met uw mobiele telefoon gemakkelijk en vertrouwd een gift naar ons kunt 

overmaken. U vindt de link ook op onze website www.blauhustermerke.nl onder de 

knop Doneer. Wilt u liever een gift rechtstreeks overmaken op ons 

bankrekeningnummer? Dat kan op: NL 28 RABO 0308 7700 48 t.n.v. St. Merke 

Blauhús. Alvast Bedankt!  

 

Samen gaan we er in augustus weer een mooi feest van maken, voor nu alvast een 

mooie zomer toegewenst! 

 

Merkecommissie Blauhús 

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad 

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

14-08-2024 >> verschijnt op   29-08-2024 

11-09-2024 >> verschijnt op   26-09-2024 

09-10-2024 >> verschijnt op   24-10-2024 

Of in de brievenbus van de pastorie 
 

  

http://www.blauhustermerke.nl/
mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

Overleden         

                                                              

22 mei is op 96-jarige leeftijd overleden, mevrouw    

  Trijntje Maria Flapper.      

                                                

We condoleren haar tantezeggers en wensen hun alle sterkte toe. 

LOCATIE HEEG LOCATIE HEEG 

Zondag 21 juli 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Dhr. J. Mulder 

Zaterdag 27 juli 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 4 augustus 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 10 augustus 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg 

Zondag 18 augustus 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 24 augustus 

 19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 1 september Oecumenische viering in de St Josephkerk 

   9.30 uur Dominee Warnar en Pastor Foekema 
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IN MEMORIAM   Trijntje Maria Flapper    

                                              

Tryntsje was een bescheiden vrouw, altijd hartelijk, belangstellend en zorgzaam. Ze 

leefde eigenlijk heel sober en eenvoudig, was eigenzinning in het vinden van 

oplossingen en kon het mooi zeggen; mei snoade útspraken. Zovelen hebben mooie 

herinneringen aan deze lieve en bijzondere vrouw.     

                     

Tryntsje is geboren op 25 augustus 1927. Ze was de tiende in het grote gezin  

Flapper. Ze groeide op op de boerderij op’e Burd aan de Idzegeaster poel.        

Ze ging naar de lagere school en daarna naar naailes in Sneek. Maar toen de fiets 

het begaf, was het met de naailes ook gedaan. Tryntsje was daar niet echt rouwig 

om, ze was liever kleuterjuf geworden. En dat was ook echt wat geweest want 

Tryntsje “wie gek mei bern”.       

                                                  

Haar mem Tjitsje Flapper - Miedema komt al jong te overlijden; in januari 1939. 

Dat was een grote klap voor de huishouding. Met heit Fokke Flapper, Catharina en 

Johannes bleef ze op de boerderij wonen. Daar heeft ze het grootste deel van haar 

leven ook gewoond. Een heel eenvoudig huisje, eerst zelfs zonder stromend water, 

een eenvoudig keukentje. Zo’n plek op de wereld waar de tijd wel stil leek te staan. 

Maar ook een gastvrije plek, de deur stond altijd open voor familie en buren.  

Er was altijd wel avontuur; vissen, volleyballen en zwemmen natuurlijk en dan 

gaven de tantes zwemles. Veel familieleden, neven en nichten hebben          

bijzondere herinneringen aan deze tijd. Ook tantesizzer Fokke met downsyndroom 

mocht graag op de Burd zijn en daar groeide echt een speciale band.   

                      

Tryntsje was ook sportief. Ze zat op volksdansen en volleybal en mocht graag 

schaatsen. Ze haalde het rijbewijs en van het Dafje heeft ze nog jaren plezier      

gehad. Als ook haar vader in ‘78 en zus Catharina in ‘80 komen te overlijden         

blijven Johannes en Tryntsje wonen op de plaats. In een stukje in de krant zegt ze 

het  zo: “Wy hoege hjir net oan ús dea ta te bliuwen, mar sa lang as wy it wurk noch 

dwaan kinne, wolle wy net fuort”. Uiteindelijk zullen ze toch verhuizen naar de 

Breewar in Heeg. Ook daar bleef de gezellige aanloop.     

                     

Tryntsje had zo haar eigen bezigheden; “handwurkje en breidzje foar in goed doel. 

Toen ook Johannes kwam te overlijden was het wel een beetje eenzaam voor 

Tryntsje. Maar ze bleef de vrouw die ze was; altijd hartelijk en warm. Na een tijd 

in Talmastate verhuisde ze uiteindelijk naar Bloemkamp. En daar had ze het echt 

naar de zin met ook het gezelschap van een vriendin op dezelfde afdeling. In 

Bloemkamp waren ook de activiteiten waar ze graag aan meedeed zoals het         

kegelen. En als ze dan meedeed was dat nog net zo fúl als vroeger.   



14 

 

                 

Het leven werd alleen wel steeds wat kwetsbaarder. Gelukkig mocht ze nog de 

ziekenzalving ontvangen. Op 22 mei is ze overleden. Bij het afscheid in de St. 

Josephkerk op 28 mei zongen we voor haar It Âldershûs. En daarbij dachten we 

natuurlijk aan de boerderij op de Burd.       

                    

Tryntsje, een lieve tante en bijzondere dorpsgenoot, de laatste van gezin van   Fokke 

Flapper en Tjitje Miedema. Dat ze nu thuis mag zijn gekomen in de vrede van God 

en weer samen met allen die haar zijn voorgegaan.     

                     

Wij wensen de familie en allen met Tryntsje verbonden              

heel veel kracht en sterkte toe.  

Pastor Lucas Foekema 
 

Bedankt         

                   

Op 9 juni jl. waren wij 40 jaar getrouwd.                

Wij hebben dat met onze kinderen en kleinkinderen gevierd.     

                          

Wij willen graag iedereen bedanken voor alle kaarten en andere attenties die wij 

mochten ontvangen. Een speciale dank aan pastoor van der Weide voor de 

jubileumkaars en zijn mooie woorden tijdens de mis op zondagmorgen 9 juni in 

Sneek, de parochie voor de mooie bloemen en natuurlijk ook een dank aan alle 

mensen die speciaal naar de kerk gekomen waren, wij hebben dat zeer gewaardeerd.

         

                               Mirjam en Jeroen Meijnders 
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IN MEMORIAM   Ivon de Jong – Zijlstra 

 

Ivon is geboren op 25 juli 1993, op een zondag, als Ivonne Bernarda Zijlstra. 

Dochter van Bert Zijlstra en Anja Groot Nibbelink. Ze is vernoemd naar haar tante 

Yvonne en oma Bernarda. Ivon was de oudste in het gezin, na twee jaar kwam Dirk 

en 3 jaar later ook Anne. Ivon was blij met haar broertje en zusje. Maar dit was 

voldoende vond ze, want ze zei na de geboorte van Anne; dizze mei we hâlde, mar 

wy hoege er net mear. 

 

Ivon was een vrolijk kind, een dierenvriend. Een echt paardenmeisje. Eerst 

huppelend met vriendin Thjalda door de tuin met een tuigje om en later samen op 

de fiets naar de pony’s op de Bird. Na een poosje werden het paarden op de Bird. 

Na het vmbo op het AOC in Sneek gingen ze samen naar de Paardenhouderij in 

Leeuwarden.  

 

Vriend Rein kreeg een woning in Woudsend en na enige tijd ging Ivon, het ouderlijk 

huis, in Heeg verlaten. Toen Ivon wilde beginnen met een nieuwe opleiding werd 

ze ziek. Ze kreeg lymfeklierkanker, dit was een heftige periode. Maar Ivon wist dat 

het te genezen was, dus ze ging ervoor. Ze heeft toen gekozen om een hond te 

nemen. Maud, een bordercollie, die heeft haar door deze moeilijke periode heen 

geholpen. Uiteindelijk heeft Ivon de opleiding Verpleegkunde gedaan en kreeg ze 

werk in het Tjongerschans in Heerenveen. Daar heeft ze al die tijd met heel veel 

plezier gewerkt. 

 

Rein en Ivon trouwden op 9 oktober 2020, ondanks Corona een mooie dag om nooit 

te vergeten.  Hun geluk werd bezegeld met een zwangerschap, die voorspoedig 

verliep. In april 2023 zijn ze verhuisd naar Tjerkgaast, een prachtig huis wat op de 

toekomst is uitgezocht.  In juli 2023 hebben ze een tuinfeest gegeven, gewoon 

omdat ze dat graag wilden; 30 jaar / trouwdag / nieuw huis / baby.  Op 21 augustus 

werd zoon Stijn geboren, bijna 4 weken te gauw, maar een gezonde jongen. 

 

Tijdens de keizersnede werd duidelijk dat de buik, naast de baarmoeder, vol zat 

met kankercellen. Ivon had een hele dikke buik, maar ja dat hoort zo, als je 

zwanger bent. Het is een wonder dat Stijn gezond geboren is. Begin september 

werd duidelijk dat het om een ernstige vorm ging, die niet te genezen was.            

Ivon was meteen duidelijk; we maken er nog een mooie tijd van; een mooi einde 

voor mij en een mooi afscheid voor jullie.  

 

Er begon weer een pittige periode van kuren; 6 dagen opname (5 nachten) en 2 

weken later 1 nacht. Tijdens de lange opname waren Rein en Stijn bij Ivon, zij 

mochten dan bij haar op de kamer logeren. Dit werd elke maand herhaald. En de 

resultaten waren hoopgevend, de tumoren werden kleiner.  Elke keer als Ivon thuis 
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was, was het fijn, Ivon kon dan volop moeder zijn en van Stijn genieten. Ook haar 

conditie probeerde ze op peil te houden door veel te wandelen. Zo ging de tijd 

verder. Kerst en de Jaarwisseling mocht Ivon thuis vieren, dat viel gelukkig tussen 

de kuren in. Het nieuwe jaar ging weer verder met kuren. Het huis was ook nog niet 

helemaal af. Er moest nog een kamertje geverfd worden. Dit wilde ze allemaal ook 

zelf doen en dat lukte. 

 

Het resultaat van de kuren was zelfs zo goed dat er in februari een operatie mogelijk 

was. Alle tumoren werden verwijderd, helaas zaten er nog 2 % levende cellen in. 

Een pittige operatie waarna Ivon 6 weken niet mocht tillen. Mem is in die periode 

dagelijks bij Ivon geweest om haar te ondersteunen en Stijn de nodige zorg te geven. 

Ondertussen was ze ook betrokken bij de lammerij, van hun eigen schapen. Dit was 

een mooie afleiding en mooie dagelijkse wandeling naar de boerderij. Na de herstel 

periode begonnen de kuren weer. Dit was zwaarder voor Ivon, zij voelde zich 

zwakker worden. Bij de derde kuur bleek dat de kanker weer volledig terug was. 

Alle behandelingen werden gestopt. 

 

Ivon heeft in de laatste weken afscheid genomen van Stijn, Rein, familie, vrienden, 

collega’s. Ze heeft iedereen aangespoord om iets op papier te zetten om voor te 

lezen bij de uitvaart. Goede maar ook minder goede dingen. Zodat zij wist wat er 

gezegd zou worden. Ook nodigde zij iedereen uit om nog afscheid te nemen, bij de 

condoleance heb ik er niks meer aan zei ze steeds. Ook de uitvaart heeft ze geregeld, 

de kaart samen met Anne en de foto’s met hulp van Dirk.          

Rein heeft nog paarden geregeld die voor de rouwauto uitliepen.                   

Heel bijzonder en indrukwekkend. 

 

Uit alle gebeurtenissen en alle verhalen kwam naar voren dat Ivon een vrolijke, 

goedlachse, positieve en krachtige vrouw was. En dat bleef ze tot het einde toe. 

                            

“Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde “ 
                    

Ivon is geboren op 25/7 en overleden op 27/5 

Bert Zijlstra en Anja Groot Nibbelink 
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VIERINGEN 

\ 

 

 

 

 

 

Zaterdag      20 juli 

 19.30 Woord -en communieviering  

Pastor Lucas Foekema    

Lector: Anneke                           Collecte: Karel 

  Intenties: 

Cornelis de Groot en Pater Sybrand Galema, IJsbrand Galema 

en overl. Fam. Tjitte en Agatha Landman- Postma en overleden 

fam. Clazien Brandsma. 

 

Zondag              28 juli  

 9.30 Woord -en communieviering Pastor Lucas Foekema  

Lector: Karel                                  Collecte: Ida 

  Intenties:  

Klaas en Agatha Bootsma- Zonderland, Tinus Hoekstra, 

Bonnie Bootsma, Anne en Baukje Bootsma- de Jong, Clazien 

Brandsma. 

Zaterdag           3 augustus             

 19.30 Viering van de eucharistie pastoor van der Weide   

Lector: Anneke                                             Collecte: Ida    

  Intentie: 

Fam. Bleeker- van Lierop kinderen en kleinkinderen, Tjerkje 

Huitema en fam.Popke en Alie Altenburg-Agricola en 

overleden fam.Andries en Regina Siemensma- van der Weij, 

Minne en Sybrich Poelsma- Aukes  Leo en Marijke Otte- 

Brandsma, Tom Slooter, Clazien Brandsma 

Zondag             11 augustus  

 9.30 Woord en communieviering Liturgiegroep Heeg.   

                                                                          Collecte: Karel      

  Intenties:       

Seakle en Lydia Altenburg -Brandsma Fam.Hendrik en 

Clasien Brandsma-Ketelaar                       

LOCATIE REAHÛS LOCATIE REAHÛS 
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HIDAARD 

 

Op 16 juni was onze eucharistieviering te Hidaard. In het oude Thomaskerkje zaten 

we gezellig bij elkaar en het koor zat achter het altaar klaar om de liederen in te 

zetten. Het zonnetje scheen door de ramen van de in 1873 gebouwde kerk. Tijdens 

de laatste restauratie, zo werd ons verteld, vond men het graf van de laatste abt van 

Bloemkamp Thomas van Groningen. Het klooster Bloemkamp heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de aanleg en ontwikkeling van het gebied rond Hidaard 

en Reahus. ( Slachtedyk) 

Heel erg mooi om daar weer eens een viering te houden, daags na de 

Slachtemarathon.  

 
 

Donderdag             15 augustus te Blauwhuis  

 19.00 

uur 

Feest van Maria ten hemelopneming  

Gezamenlijke Eucharistieviering m.m.v. alle koren 

                     

Zaterdag           17 augustus  

2 juli  9.30 Woord-en communieviering Jan Mulder  

Lector: Karel                                    Collecte: Ida 

  Intenties: 

Leny van Balen-van der Werf, Corrie Altenburg-Damsma 

Durk en Yt Bouma-Huitema, fam Rijpma -Witteveen IJsbrand 

Galema en overl.fam. 
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IN MEMORIAM BAUKE VOGELZANG 

 

Alles wȇrsto echt fan hâldst 

sil waarmte jaan bliuwe  

ek al is it net bleaun 

it bliuwt altyd in part fan dy 

in stikje fan dyn libben  

 

Op 27 mei namen we in de kerk van Roodhuis afscheid van Bauke Vogelzang. 

Een sterke man was hij. In de kerk lazen we het verhaal over de sterke boom aan 

de waterkant. Het verhaal zou zomaar over Bauke zelf kunnen gaan. Ook een 

sterke man die met z’n voeten stevig in de friese aarde stond. Een man met een 

duidelijke mening over de dingen. Maar niet om mensen te oordelen. Hij was 

meer van stimuleren en dingen mogelijk maken.  

 

Bauke Vogelzang is geboren in 1952 en groeide op aan de Jongedyk. Hij hield van 

de wereld en het boerenbedrijf. Maar wel met vooruitziende blik. Hij was, zeg 

maar, altijd al een stap verder. Hij had het goed voor elkaar op het bedrijf. 

Met Agatha komt het leven in een nieuw vaarwater. De huwelijksviering is in 

Blauwhuis. En daarna samen verder aan de Jongedyk. En Bauke en Agatha maken 

samen een warm thuis, waar Marijke en Sjouke hun plekje mogen vinden. Een 

plek waar veel mogelijk is: trekkerride, pony’s, het zwembad voor huis. En waar 

heit graag voorlas en het mooie: hij las in het Nederlands maar vertelde 

tegelijkertijd in het fries. “Heit liet je ook graag spelenderwijs meedoen met het 

werk, gaf al gauw een stukje verantwoordelijkheid”. 

Dat verhaal over die sterke boom aan het water is op meer manieren zó 

toepasselijk; ook als beeld van het leven dat zich verder ontvouwt. Want ook de 

kleinkinderen vinden een thuis bij Agatha en Bauke. Bauke is een grutske pake. 

En natuurlijk wordt ook het voorlezen weer opgepakt. En zo gaan de jaren dan 

verder op de Jongedyk. Hij houdt van werken. Het is zeg maar zijn hobby. En dat 

is dan ook zo’n mooi verhaal: met het swieljen trok hij kaarsrechte lijnen. En ja, 

als je dat wil, dan “moat net werom sjen”. En dat is wat Bauke ook typeert. Een 

man die altijd vooruitkeek, altijd positief. 

 

En dat blijft als de boerderij wordt verkocht en er een nieuwe plek wordt 

gevonden eerst in Heeg en later in Folsgeare. De oude boerderij wordt helemaal 

opgeknapt tot een lyts paradiske. Folsgeare werd echt een nieuw thuis waar ze 

hem al gauw kunnen vinden als er wat hulp nodig is. Hij was ook altijd bereid om 

te helpen. Hij is lid van de hulp bij de begraafplaats en zelfs van het koor al is dat 

misschien meer voor de gezelligheid. Er komt tijd voor kleine vakanties. Maar ja 

dat verhaal over die sterke boom aan de waterkant; ineens blijkt het leven zo totaal 

veranderd, alsof een tak wreed werd weggesneden.  
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Een ziekte die hij uiteindelijk niet kan overwinnen, al heeft hij er alles aan gedaan 

om bij zijn mensen te blijven. Moedig en sterk zijn ook die laatste dagen. Bauke 

overleed op 21 mei.  

In de viering ten afscheid zong het koor voor hem het prachtige ‘Ik zal er zijn’. En 

we lazen uit prediker dat verhaal over de tijd. Dat voor hem nu een nieuwe tijd 

mag aanbreken, een nieuwe morgen. Op de begraafplaats luisterden we naar de 

prachtige muziek van de dekdweilers: ‘I did it my way’. Dat Bauke nu zijn weg 

mag gaan naar het licht.  

 

Wij wensen Agatha, de familie en allen met Bauke verbonden heel veel kracht en 

sterkte toe.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

 

IN MEMORIAM   CLAZINA ANSTASIA BRANDSMA-KETELAAR 

 

Met het overlijden van Clazien is de laatste telg verdwenen uit het gezin Ketelaar 

uit Nijhuizum waarin zij werd geboren op 20 maart 1936 in het toenmalige Sint 

Antonius Ziekenhuis te Sneek. Een maand te vroeg, met de keizersnee. Toen nog 

een gevaarlijke ingreep omdat er nog geen penicilline was. Maar toch, Clazien was 

bestemd om een blijvertje te zijn! Al vroeg kwam haar vader te overlijden zodat 

haar moeder de boerderij moest runnen samen met de kinderen. Met de lessen 

gevolgd op de naaischool kon Clazien wat bijverdienen wat thuis van pas kwam en 

later in haar huwelijk ook. Ze mocht graag kleren maken! 

 

Met Hendrik kwam ze in contact via een toneelavond alhoewel Hendrik het gezin 

Ketelaar al kende. Allemaal, volgens hem, leuke jongens en twee leuke meiden 

waaronder en een hele lieve.  En u raadt het al met die ene lieve is hij maar mooi 67 

jaar getrouwd geweest. Hendrik en Clazien en een soort van twee-eenheid vormden. 

Het was de tijd van de boer bij de kij en de vrouw bij de bern, maar dat was voor 

hen beiden helemaal prima. Clazien was een goede moeder en heeft veel aan de 

opvoeding van de kinderen gedaan in wel en wee. Alle kinderen zijn thuis geboren 

en aan één van hen heeft ze als het ware tweemaal het leven geschonken door aan 

één van hen een nier af te staan; een geschenk dat voor een wonder heeft gezorgd!  

 

Samen met Hendrik en de kinderen was er een mooie tijd op de pleats waarbij de 

brand in 1969 natuurlijk voor de nodige impact zorgde, maar door hun beider grote 

geloof en optimisme gingen ze niet bij de pakken neerzitten en ging het leven verder 

op de nieuwe pleats!  

Clazien was in huis de spil van het gezin en Hendrik was naast het werk op de boerderij 

ook actief in het kerkbestuur, bij de ABTB, 25 jaar bij de bank, in deze kerk als 
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parochievoorganger aangestuurd door de lessen van pater Joop Kallenberg uit 

Bolsward. De ware spirit kwam bij Clazien helemaal naar boven bij het kaartspelen 

waarin Clazien lekker fanatiek kon zijn! Verder heeft zij in haar jongere jaren ook veel 

gedaan aan het zieken verzorgen in de parochie rondrijdend in de auto. Ja, ja, na veel 

inspanningen heeft ze toch het rijbewijs gehaald!  

Toen Hendrik en Clazien van de boerderij afgingen was daar het mooie huis met het 

prachtige uitzicht. Ik ken iemand die daarvan gezegd zou hebben: ‘Als de hemel 

bestaat, dan heb ik die hier gezien! ‘   

Het geloof in Gods liefdevolle aanwezigheid heeft een grote rol gespeeld in haar 

dagelijks leven en daarbij was de voorspraak van pater Titus Brandsma heel belangrijk. 

Iedere dag werd hij genoemd in het gebed. Het is toch heerlijk te weten dat je een soort 

van hemels familielid hebt die je altijd mag inschakelen!  

Op zondag 2 juni is Clazien rustig heengegaan. Mooi lag ze daar in de kamer, 

opgebaard voor het raam met het mooie uitzicht, verlost van alle benauwdheid van de 

laatste tijd. En nu is ze op een nieuwe wijze met haar dierbaren verbonden, door de 

kracht van de Geest, de kracht van de Liefde. 

 

Op zaterdag 8 juni hebben we de goede God gedankt voor haar leven Clazien tijdens 

een Eucharistieviering in de St. Martinustsjerke in Reahûs. Aansluitend hebben we 

haar lichaam toevertrouwd aan Moeder Aarde op ons parochiekerkhof. Clazien, van 

jou is en blijft er maar één. Een sterke vrouw die gevonden is!  Rust zacht en geniet in 

Gods eeuwigheid. Of daar kaart gespeeld wordt weet ik niet, maar als dat zo is zal het 

er vast ‘begeesterd’ aan toe gaan.  Ben benieuwd wie dan de fanatiekste is. Clazien, 

dank voor alles. A Dieu.  

 

Pastoor Peter van der Weide 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 20 juli  

    

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

M.m.v. Bonifaius Cantorij 

 

Intentie: Voor alle bewoners, Erik Jan Mulder en moeder 

Marijke 

Zondag 21 juli -16e zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze(L); Albert en Fabiola (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Leo Boot, familie Brenninkmeijer-Sandfort, 

Kees en Rina Silvius-Griffioen,, Wim en Tecla van der 

Heijden-Hoekstra, zuster Antoine Leechburg-Auwers, Ingrid 

van der Krogt en pater Henk Brouwer, de overledenen van de 

familie Wierdsma, Louise Wierdsma- de Bruin, Jan de Bruin, 

Harrie Diekstra, Janny Dijkstra- Poiesz, Geertruida Agatha 

Maria Hartog-Kruis, Dick van der Weide, Joke Baljet-

Groosman 

Maandag 22 juli – H. Maria Magdalena- feest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Joop Modderman, Nelly de Jong-Schrichte 

Dinsdag 23 juli – H. Birgitta, religieuze, patrones van Europa 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een jarige, voor de zieken van de parochie 

Woensdag 24 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Marianne Johanna Josephia Mensink-Janssen, Maria 

Johanna Wilhelmina Theresia Mensink, Cile Hettinga,  

Pe Miedema 

Donderdag 25 juli – H. Jacobus, apostel 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor allen die reis naar Santiago hebben gemaakt of 

nog onderweg zijn, zuster Gudule Jansen, Cornelis Fredrikus 

en Lenny Damwijk-Motto, Ely Damwijk 

 

 

LOCATIE SNEEK LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 26 juli – HH. Joachim en Anna, ouders van Maria 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, voor alle ouders, Nicolaas 

Bonifatius Boekema en overleden echtgenote, Jan en Regina 

v.d. Berg- Hoekstra, Jaap de Backker 

Zaterdag 27 juli – H. Titus Brandsma, priester en martelaar 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Pier Ruiter, 

Jogemien Huiting, Yvonne van Schagen-Paddenburg, Jan 

Gerrit Maurits Melchers, Cilia Hooghiemstra- van der Weide 

Zondag 28 juli -17e Zondag door het jaar- TV uitzending 

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. het Vakantiekoor 

Willem Nicolaij en Eeke Slart (L); Kees Buruma, Mikail 

Daniël, Hanna en Yousif Hano (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Bertus ten Have. Joke van Vellinga-Blankers, Jan 

Bits Jongsma, Marianne Johanna Josephia Mensink-Janssen, 

Maria Johanna Wilhelmina Theresia Mensink, Karst 

Triemstra, Jellie Triemstra en Karst-Harm Triemstra, Leo 

Potma en onze dochter Karin,  Lenie Dooper- van der Pol, 

overleden familie Miedema- van Wijk, Eelke Bootsma, 

Catharina Bootsma-Landman, Sien Kazimier-Bootsma, Ate 

Bootsma, Ruurd Silvius, Anna Silvius-Zijlstra, voor pastoor 

Fons Zandbelt die vandaag zijn 60- jarig priesterfeest viert, 

Sietse, Thea en Siebrand Altena, voor de zusters Onder de 

Bogen en JMJ en hun familieleden, Tinus en Janny van der 

Weide- Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, Marian van Ruiten-Fijlstra, oud pastoor pater Leo 

van Ulden, familie Aukes-Stockmann, Henk en Sabina 

Andela-Brouwer, Elly Kruis-Hoekstra, Geertruida Agatha 

Maria Hartog-Kruis, Annie de Ree-Altena, overleden ouders 

de Ree, de Blauw – Altena, Joke Baljet-Groosman 

Maandag 29 juli – HH. Marta, Maria en Lazarus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Fien Landman-Slippens, Sjoerd 

en Riek Hamersma- van der Horst 

Dinsdag 30 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Overleden ouders en familie 
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Woensdag 31 juli – H. Igantius van Loyola, priester 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle leden van de Societeit van Jezus, Andries 

en Jetske Brouwer-Melchers, pastoor Cornelis Johannes Maria 

Vermeulen 

Donderdag 1 augustus – H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en  

                                           kerkleraar 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle leden van orde der Redemptoristen, Edward 

Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, Willy Benninger 

Vrijdag 2 augustus -1e Vrijdag van de maand 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Cilly Dorhout-

Mensink, Berendina Janssen-Sanders 

Zaterdag 3 augustus 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering m.m.v. Bonifatius Cantorij 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en overleden 

familie Brouwer-Palsma, Tine van der Pol-Zijlstra, Annie 

Meijer-de Vries, familie Flapper-Brouwer 

Zondag 4 augustus  - 18e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anneke Silvius (L); Chris Seinen, Eeke Slart  en  

Narges Sharifi (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Sietse, Thea en Siebrand Altena, Anna Sofia 

Ringnalda. Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, Leo 

Boot, Hessel Hanzen, Suze Westhof, pastoor Hein Hunink en 

Riek Klomp, Greetje Huitema-Grol, Diny Hergarden, Rein en 

Annie van der Vliet- Tigchelaar, Miep Hamersma van der 

Leeuw, Wietske de Groes-Altenburg, Janny Dijkstra- Poiesz, 

Diny Hergarden, Fea van der Meulen-von der Heijde, Joke 

Baljet-Groosman, Theodorus Andreas Weda 

Maandag 5 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Anton Poiesz, Nel Rentmeester, Mily Clerkx, pater 

Rieks Andela 

Dinsdag 6 augustus – gedaanteverandering van de Heer, feest 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee-Thibaudier, Ton Stevens, 

Jehannes Jozef en en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 
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Woensdag 7 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Meijer-de Vries, Mattie Janssen-Janssen, Pe 

Miedema 

Donderdag 8 augustus – H. Dominicus, priester 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle leden van de orde der predikheren, Annie 

van der Weide- van der Linden, Edward Renee Matitawaer, 

Joan Grace Matitawaer, Willy Benninger 

Vrijdag 9 augustus – H. Theresia Benedicta, maagd en martelares,  

                                      patrones van Europa 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor allen die vervolgd worden vanwege hun afkomst 

of geloof, Kees en Rina Silvius-Griffioen 

Zaterdag 10 augustus – H. Laurentius, diaken en martelaren 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, alle diakens, Albert en Agnes 

Huitema-Altena, Julia Krekelaar, zuster Calista van Mastrigt 

Zondag 11 augustus – 19e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Willem Nicolaij (L) Anton Bod en Chris Seinen 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, bij de verjaardag van Paul Drabbe, overleden 

ouders Haaze-Heering, Coby Schoof-Vierhout, Leo Boot, 

Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra, Lenie 

Uijtdewilligen-Neervoort en dochter Leneke, Mien Dierkes en 

pastoor Henk Dierkes, Fea van der Meulen- von der Heijde, 

Janke Bouwhuis-Feenstra, Harrie Diekstra 

 

Oecumenische Kerkdienst aan het water bij het Theater 

Maandag 12 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Johan Borg, Ernesto Andriol en overleden familie 

Dinsdag 13 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor een bijzondere intentie, om roepingen tot het 

priesterschap en het religieuze leven 

Woensdag 14 augustus – H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Lize Hooghiemstra, Regina van der Meer-Gaarman, 

Sjoerd en Riek Hamersma- van der Horst 
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Donderdag 15 augustus – Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 

Kerk 

Blhs 

08.45 

19.00 

Géén Eucharistieviering in de kerk 

Eucharistie in Blauwhuis m.m.v. Antoniuskoor 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, op voorspraak van Maria, voor ons bisdom, de 

vrede, de zieken, voor broeder Giovanni Hadad  die vandaag 

zijn kleine professie doet in Ierland, uit dankbaarheid voor de 

hechte liefde tussen twee mensen, Tinus en Janny van der 

Weide- Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, Marian Fijlstra- van Ruiten, overleden ouders 

Miedema- van Wijk 

Vrijdag 16 augustus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Zuster Gudule Jansen, Jan en Regina v.d.Berg-

Hoekstra, 

Zaterdag 17 augustus 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Nan Drabbe-Kruijs, Fimme 

Folmer, Wies Hooijschuur- van den Oever, Ester Haarsma-

Konst, 

Zondag 18 augustus -20e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Susan Silvius  (L); Chris Seinen, Yousif Shamel en  

Fabiola Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, bij de naamdag van Jan v.d. Goorberg, Marianne 

Johanna Josephia Mensink-Janssen, Maria Johanna 

Wilhelmina Theresia Mensink, Hein en Rie Tromp-Vonk, 

Harrie Keijzer- pater Joop Kallenberg, Nicolaas Bonifatius 

Boekema en echtgenote, zuster Manetta van Zuijlen en zuster 

Johanny Mentink, Marian Fijlstra- van Ruiten 

Maandag 19 augustus   

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor de zieken van de parochie 

Dinsdag 20 augustus  - H. Bernardus, abt 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Marian Fijlstra- van Ruiten, om genezing 

Woensdag 21 augustus – H. Pius X, paus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Siepie van der Hoek-Foekema, overleden ouders en 

familie 
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Donderdag 22 augustus – H. Maagd Maria, Koningin 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, deken Adri de Jong 

Vrijdag 23 augustus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Jan Kroon, Froukje Kroon-Zijlstra, Albertus Nicolaas 

Kroon. Bij de verjaardag van Frans Drabbe, Nel Rentmeester 

Zaterdag 24 augustus – H. Bartolomeüs, apostel, feest 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Pier Ruiter, Jan en Corry Bouma- 

van Gool, voor bisschop Ron van den Hout die vandaag die 

zetel in Roermond in bezit gaat nemen, voor ons bisdom om 

een goede opvolger 

Zondag 25 augustus – 21e Zondag door het jaar MIVA ZONDAG 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Ria Rijpkema (L);Hanna en Yousif Hano (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen,  voor het werk van de MIVA  in Zambia, 

Trees Bloks-Mensink, overleden ouders Schoof-Middelweerd, 

overleden ouders en familie Smit-Negenman, Leo Boot, Andre 

Stornebrink, Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-

Huizinga, Henk Sabine Andela Brouwer, de overledenen van 

de familie Wierdsma, Louise Wierdsma-de Bruin, Jan de 

Bruin, Hessel Hanzen, Suze Westhof, Lenie Uijtedewilligen-

Neervoort en dochter Leneke, Ingrid van der Krogt en pater 

Henk Brouwer 

Maandag 26 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Annie Meijer-de Vries, Cile Hettinga, Folkert en Tine 

van der Pol-Zijlstra 

Dinsdag 27 augustus – H. Monica 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de levende en overleden zusters Augustinessen 

van de H. Monica,, om zegen  voor Rob en Diedeke (20 jaar 

getrouwd) 

Woensdag 28 augustus – H. Augustinus, bisschop en kerkleraar, 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Om huwelijkszegen over het echtpaar E. Barnhoorn-

Drabbe, Familie Poiesz-Bergsma 
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COLLECTE 

 

Zondag 26 mei € 201,00  Zondag 02 juni € 503,46 

Zondag 09 juni € 245,00  Zondag 16 juni € 243,55 

zondag 23 juni € 306,00  Zondag 30 juni € 207,60 

Extra collectes € 2182,24 

 

Dank maar weer voor al uw goede gaven via de mandjes, de betaalzuil  

en de QR-code. Zo houdend we onze gemeenschap draaiend en in stand 

 

 
 

AGENDA 

 

Woensdag 7 augustus 13.30: Géén Leerhuis op de pastorie 

 

QR code Collecte 
 

Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden om uw collecte bijdrage te 

verzilveren nl. 
• Via de fysieke collecte in de kerk 

• Via de betaalzuil in de kerk 
 

Daar voegen we nu aan toe de mogelijkheid om 

middels bijgaand QR code uw collecte bijdrage 

over te maken. 

Uw bijdrage blijft anoniem maar op uw eigen 

bankrekening wordt uw bijdrage expliciet 

vermeld.  

 

De QR code collecte wordt voortaan standaard 

opgenomen in het parochieblad.  

 

De locatieraad 

Donderdag 29 augustus – Marteldood van de H. Johannes de Doper 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Familie Aukes-Stockmann, overleden familie 

Brenninkmeijer-Sandfort, Cornelis Frederikus en Lenny 

Damwijk-Motta en Ely Damwijk 

Vrijdag 30 augustus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Jaap de Backker, overledenen van de familie Hettinga 
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KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 6 augustus is er weer een koffieochtend. 

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u 

klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u van 

harte welkom.  

Lenie 

 

SNEEK KOMT WEER IN BEELD OP 28 JULI 

 

Op zondag 28 juli wordt de Hoogmis uitgezonden door de 

KRO/NCRV via de TV. De Mis begint dan om 10.00 uur!  

De gezangen worden verzorgd ons Vakantiekoor o.l.v. Frits 

Haaze met begeleiding van en solo- harpspel door  

Marije Fijselaar! 

We hopen er samen een mooie viering van te maken met alvast dank aan allen die 

eraan meewerken. 

  

Dus als u kunt… graag in de kerk en niet thuis voor de buis.  

Daar zitten er al genoeg en u kunt het later altijd weer even terugzien via uitzending 

gemist! 

 

Pastoor Peter van der Weide  

 

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm… 

 

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van 9, 10 en 11 augustus de bak 

weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de 

vorig maand. 

Idee tip: Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, 

appelstroop of stroop. 

Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten zijn welkom. 

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA? 

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten. 
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IN MEMORIAM GEERTRUIDA AGATHA MARIA HARTOG-KRUIS 

 

Truus werd geboren op 3 november 1946 te Sneek. Bij het H. Doopsel 

ontving ze klinkende namen Geertruida Agatha Maria. Zij overleed op 25 

juni 2024 te Sneek. Op maandag 1 juli was er een afscheidsviering in 

Talitha Koem met aansluitend de begrafenis op ons RK Kerkhof. 

 

Van Truus is, was en zal er maar één zijn. Een bijzonder mensenkind! Geboren als 

de op één na jongste in een groot gezin van wel 14 kinderen. Met broer Maarten 

had zij een bijzondere band, want die zorgde er zelf voor dat hij bij haar, met de 

nodige stemverheffing, in de klas kwam op de kleuterschool bij de zusters JMJ! Al 

vroeg viel op dat zij een buitenbeentje was; een beetje anders. Zo kon ze zeer direct 

zijn, geen blad voor de mond, terwijl ze deksels van de pannen optilde en haar 

mening over het thuis bereide voedsel gaf. Ook in de liefde ging het met haar wat 

anders als anders. Bij Friso Bouwbedrijf leerde ze Piet Hartog kennen en kreeg met 

hem verkering. Truus was een type die haar eigen gedachten en gedachtewereld 

had. Kwam het door het leeftijdsverschil dat ze niet vaak tegenspraak kreeg? In haar 

verdere leven is dit wel een eigen leven gaan leiden. Dat wil niet zeggen dat ze geen 

mensen om haar heen had die met haar begaan waren. Het gezegde dat wanneer 

O.L. Heer een deur sluit dat er wel ergens een raampje opengaat is beslist op haar 

van toepassing. Op beslissende momenten stonden er altijd wel weer mensen klaar 

uit de familie die iets voor haar wilden doen en betekenen. Talitha Koemi! Meisje, 

sta op! 

 

In haar jeugd was Truus erg sportief en heeft ze zelfs wel prijzen behaald zoals een 

Fries kampioenschap gym! Ook kon ze leuk omgaan met neefjes in nichtjes door 

met ze te knutselen, maar in de liefde, vooral na het heengaan van Piet, is ze niet 

echt gelukkig geweest. Het is jammer dat zij meer en meer geïsoleerd raakte en 

tenslotte in een soort van kluizenaarsbestaan terecht kwam en mensen van haar 

afhield. Het is allemaal zo gelopen zoals het gelopen is. Een leven met heel veel 

heen en weer. Maar altijd waren er, buiten haar om, mensen die ze dan wel niet 

toeliet, maar die wel aan haar dachten zoals in Oppenhuizen en die het beste met 

haar voorhadden. Augustinus zei het al in de vierde eeuw: ‘Onrustig is ons hart tot 

het rust vindt in U. Wij wensen Truus rust toe en eeuwige vrede. Och je zult maar 

verliefd worden waardoor je helemaal open bloeit tot de mens zoals je bent bedoeld 

in het diepst van je wezen. Dat dit zo mag wezen, zijn en blijven in Gods eeuwigheid 

voor Truus. Truus, A Dieu!   

 

Pastoor Peter van der Weide   

 

Op vrijdag 5 juli overleed in Heeg, in Talmastate, in de leeftijd van 96 jaar Joke 

Baljet-Groosman. In het volgende parochieblad komt haar In Memoriam. 
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 ZOMER ORGELCONCERTEN  

 

Ook dit jaar wordt er weer een aantal orgelconcerten in onze kerk gegeven. 

 

22 juli:          Theo Jellema (Leeuwarden) 

5 augustes:    Sneekweekconcert: Peter van der Weide, Frits en Anja Haaze                                                            

19 augustus:  Maarten Wilmink (Borne) 

 9 september: Margreeth C. De Jong (Middelburg)  
 
ORGELCONCERT DOOR THEO JELLEMA      22juli 

 

Hij speelt werken van o.a: Mendelssohn, Franck, Guillou, 

Litaize en de Klerk. 

Theo Jellema (*1955) was in Leeuwarden tot 2020 organist 

van de Grote of Jacobijnerkerk. Nu vervult hij de functie van 

Leeuwarder stadsorganist.  In die hoedanigheid voerde hij de afgelopen jaren Bachs 

integrale Wohltemperierte Klavier en Kunst der Fuge uit op historische orgels in de 

omgeving van de Friese hoofdstad.  

 

SNEEKWEEKCONCERT      5 augustus 

 

Op maandag 5 aug. Is er weer het traditionele Sneekweekconcert op ons 

Maarschalkerweerd-orgel. Het concert wordt verzorgd door Peter van der Weide en 

Frits Haaze, orgel en Anja Haaze Mezzo-sopraan. 

Op het programma staan werken van 0.: Bach, Mozart, Scarlatti, Durante Haydn, 

Handel en Schroeder. Tevens zal er een bewerking klinken van een Fries volksliedje 

voor Tenor, Sopraan en Orgel van de hand van Frits Haaze. Het programma biedt 

voor elk wat wils zoals we van het Sneekweekconcert gewend zijn. Op deze avond 

zullen onze beide orgels te horen zijn. 

 

ORGELCONCERT DOOR MAARTEN WILMINK    19 augustus 

 

Maarten Wilmink is een jonge, pas afgestudeerde organist. Hij heeft al een grote 

concertpraktijk opgebouwd en is o.a. organist van de St. Stephanuskerk te Borne in 

Twente. 

 

De concerten zijn alle op de maandagavond 20.00u en de toegang is € 9.00.- 

Het Sneekweekconcert op 5 augustus is gratis toegankelijk. 

Na elk concert staan de koffie en de thee klaar in het Sint Martinushuis. Het beloven 

weer mooie avonden te worden. 

 

De Orgelcommissie. 
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KERKDIENST AAN HET WATER BIJ HET THEATER 

 

Op zondag 11 augustus is er kerkdienst aan het water bij het Theater.  

Dit in het kader van het Sneker Grachtenfestival. 

  

De dienst is georganiseerd door de gezamenlijke Sneker Kerken.  

Ze is geheel in de stijl van Elvis Presley met als thema: IF I CAN DREAM.  

Kom in stijl en bidt alvast voor goed weer!  

Dank alvast aan allen die voor en achter de schermen dit 

mogelijk hebben gemaakt! De kerkdienst aan het water begint 

om 13.00 uur! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

BOOTTOCHT  KBO FRYSLAN 

 

Dinsdag 27 augustus organiseert KBO Fryslân een boottocht met de Tourist VI naar 

Lemmer met vertrek vanaf de Jousterkade. Vanaf 8.30 uur is de ontvangst en om 

9.30 uur vertrekken we. 

 

Hoe meldt u zich aan? Door € 30,- per persoon voor 15 augustus a.s. over te maken 

op rekeningnummer NL75 INGB 0006 4934 02 t.n.v. KBO Fryslân Commissie 

Educatie. Vermeld hierbij de namen van de deelnemers, een telefoonnummer of 

emailadres. Dit bedrag geldt ook voor introducees en leden van de PCOB, die 

welkom zijn. 

Inbegrepen is koffie met oranjekoek, lunch met een drankje vooraf. Na de lunch 

kunnen we een uurtje passagieren in Lemmer. 

Tijdens de terugvaart nog een kopje koffie of thee en rond 17.00 uur zijn we weer 

terug in Sneek. 

Voor vragen Lenie ten Have 0636181342 

  

BUSTOCHT PCOB 

Dinsdag 10 september hebben we een bustocht naar de 

Orchideënhoeve in Luttelgeest. Tegenwoordig heet het 

Pantropica. De bustocht is ook voor de leden van de KBO en 

introducees.  We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Veemarkt 

terrein en zijn rond 18.00 uur weer terug in Sneek. 

Kosten per persoon € 40,- te betalen bij de bus in een gesloten 

envelop met uw naam erop. Bij de prijs inbegrepen: de entree 

en 2x koffie/thee met gebak. 

 

U kunt zich opgeven tot 3 september bij Lenie ten Have 0636181342 
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SHUTTLE TOCHT 

 

4 juli waren de weergoden ons goedgezind. Met 2 shuttles zijn we met 35 personen 

bijna heel Sneek door geweest. 

Voor de koffie het wat oudere gedeelte van Sneek en na de koffie met gebak het 

wat nieuwere gedeelte. 

Alles van Sneek zien lukte niet in een middag dus misschien komt er nog een 

vervolg. Dit was in ieder geval een leerzame en gezellige middag. 

 

Lenie ten Have 

Akt. Comm. KBO 

 

 

FEEST          SINT CAECILIAKOOR 100 JAAR                        FEEST 

 

Het Sint Caeciliakoor viert op 1 september haar 100-jarig jubileum. Een korte 

impressie van de geschiedenis van het koor: Het koor werd op 1 september 1924 

opgericht door kapelaan Stoverinck. Deze kapelaan werd speciaal uit Utrecht 

gehaald omdat hij een muzikale duizendpoot was. In no-time had hij een schitterend 

mannenkoor en knapenkoor gevormd, ook kwam er een dameskoor.  

 

Hij verzorgde met zijn koren veel concerten en musicals. Hij kwam in 1930 te 

overlijden en als zijn opvolger werd de heer Flucie van Bergen benoemd, de heer 

Doodkorte bleef organist. Met twee eerste dirigenten maakte het koor een goede 

start en ook toen zong men al voor de KRO-radio. In de oorlogsjaren beleefde het 

koor een dieptepunt, veel jonge mannen “verdwenen” en ook het repeteren werd 

moeilijker met al die voorschriften en verboden van vergaderen etc.  

 

Na het overlijden van de heer van Bergen, hanteerde de heer Doodkorte de 

dirigeerstok en was hij tevens organist. Cees Silvius, vaste organist in het Sint 

Antoniusziekenhuis, nam in 1966 de taak op zich om in de parochiekerk te spelen. 

In 1967 kwam er een fusie tot stand tussen het dames-en herenkoor en de heer Piet 

Tiel Groenestege werd de dirigent. In 1972 werd Gerard Visser onze vaste dirigent. 

Het repertoire mag en mocht er zijn, dat bestaat uit veel uiteenlopende componisten 

zoals: Bruckner, Mozart, Perosi en Lotti. De belangrijkste taak van een kerkkoor is 

het muzikale gedeelte van de kerkelijke vieringen te verzorgen.  

 

Ook bij rouw en trouw is er altijd een koor aanwezig. In 2007 namen Cees Silvius 

en Gerard Visser afscheid als resp. organist en dirigent. Enkele jaren later kwam 

Gerard Visser jammerlijk te verongelukken. Cees Silvius overleed in januari van 

dit jaar, een tijdperk was ten einde. Frits Haaze werd in 2009 onze nieuwe dirigent 

en Henk de Haan onze organist. Het Sint Caeciliakoor is altijd een reislustig koor 
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geweest, we hebben overal gezongen. In de Friezenkerk te Rome tot aan de Dom 

van Keulen toe. Ook hebben we meegedaan aan een zangwedstrijd in Praag, het 

verplichte nummer was toen: Cantique de Jean Racine, dat was een hele belevenis.  

 

De laatste 10 jaar zijn we ook op RKK-televisie te zien, de mis in de Sneekweek is 

een vast jaarlijks gebeuren, samen met het koor Intermezzo. Zonder de inzet van 

velen in deze jaren was deze mijlpaal nooit bereikt. Iedere woensdagavond 

repeteren we trouw van 19.30 uur tot 21.30 uur. Natuurlijk worden we een dagje 

ouder maar zingen in het koor is nog steeds onze passie. Nieuwe leden zouden wel 

heel welkom zijn.  

 

1 september, de dag van het ontstaan van ons koor, zingen we een jubileum mis van 

Mozart en het Cantique de Jean Racine zal zeker niet ontbreken. We hopen als Sint 

Caeciliakoor nog een tijd te kunnen bestaan en mensen blij te maken met onze 

muziek. 
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TERUGBLIK GARAGEVERKOOP 

 

Met een mooi opbrengst van ruim € 600,- was 

de garageverkoop van zaterdag jl. weer een 

groot succes! Een mooi servies, speelgoed, 

kleding of dat ene boek wat je altijd al had 

willen lezen: het was allemaal te vinden in de 

prachtige pastorietuin.  

 

Na de opening ging de verkoop vol van start 

en al snel liepen de eerste tevreden kopers met 

hun aankopen weer naar huis.  

Naast keiharde onderhandelingen over de 

prijs was er natuurlijk ook ruimte voor 

leuke gesprekken of bijpraten met bekenden. 

Met de ‘”vul je shopper voor 1 euro”-actie 

werden nog de laatste pareltjes verkocht en 

konden de deuren van de garage weer 

gesloten worden. 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601ALSneek  

pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 14 augustus vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 31 augustus en 28 september. 

ADRESSEN ADRESSEN 


