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IK ZAL EVEN IN MIJN AGENDA KIJKEN     

 

Ik geloof niet dat ik mijn moeder ooit in een agenda heb zien 

kijken en mijn vader al helemaal niet. Als er iets geregeld of 

afgesproken moest worden dan had moeder de agenda in haar 

hoofd zitten. Ik ben nog van de zo onderhand ouderwetse 

geworden agenda waar je met de hand van alles in schrijft. Elk jaar dezelfde, een 

lekkere dikke goed hanteerbare. Die neem ik dan ook geregeld ter hand. De 

opmerking: ‘U zult het wel druk hebben’ is dan ook een betrekkelijk begrip. Dat 

verschilt van de ene op de andere dag. Wat voor mij niet in een agenda hoeft dat 

zijn de dagelijkse vieringen. Alhoewel ik, wat de zondagse vieringen betreft, wel 

goed moet noteren waar ik in het weekend moet zijn. Ik geloof dat het tot nu toe 

twee keer is voorgekomen dat ik bij de verkeerde kerk stond, of in het gunstigste 

geval, dat ik die keer vrijaf had! Bij dit laatste stijgt dan meestal een gejuich op dat 

ik alleen kan horen! De godsdienstige boog mag ook wel eens keertje wat minder 

gespannen staan! Mijn ouders hadden ook niet in de ‘agenda’ staan wanneer ze naar 

de zondagse viering gingen. Dat zat gewoon in hun systeem. Dat was net zoiets als 

ademhalen en dat is goed. De Kerk bestaat bij de gratie van een gemeenschap die 

regelmatig en vooral op de Dag des Heren bij elkaar komt om nieuwe inspiratie op 

te doen om zo het geloof in te oefenen. Mijn voorganger, pater Leo van Ulden, 

benadrukte dit door te zeggen dat de H. Mis een ‘godsdienstoefening’ is en oefening 

baart tenslotte kunst! Het is daarom maar goed dat er een trouwe groep is die het 

oefenen niet opgeeft zodat de grotere groep die het zo te merken met minder oefenen 

afkan ook terecht kan wanneer ze graag wil komen! 

Als u dit leest ben ik weer terug van een reis door Italië vanuit onze parochie. Dat 

vraagt de nodige voorbereiding, maar als je dat goed doet is het resultaat er ook 

naar. Dit hangt ook af van de groep. Die is gelukkig van tevoren zo’n twee keer bij 

elkaar geweest om de sfeer te proeven en bij de laatste keer, ook met elkaar te eten. 

Dit laatste zorgde ervoor dat de stemming er goed in zat! Het was een soort van 

inoefenen om met elkaar op te trekken; de ‘goede geest’ vast in te ademen. Het lijkt 

veel op wat we doen wanneer we samen komen om te vieren in de kerk.  

Vroeger kenden we de zondagsplicht en als je daar niet aan voldeed dan leverde dat 

geloof ene doodzonde op! Nu draai ik dit om door te zeggen dat het doodzonde is 

om niet te gaan. ‘Er gebeurt namelijk steeds iets’, zoals mijn vader dat vroeger zei, 

als hij uit de kerk kwam. Het is aan ons om dit steeds weer te laten gebeuren. 

Hopelijk denkt u hier eens over na. Wie weet komt het uit in uw agenda! Ik hoop 

het! 

 

Pastoor Peter van der Weide  

PASTORAAL WOORD 
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Bronnen van Bezieling: 

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Elke eerste woensdagmiddag 3 juli is er van 13.30 tot 14.30 u in 

de RK pastorie Singel 64, Sneek leerhuis rond de Schrift. Pastoor 

Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten. Aan de hand van de lezingen van 

de komende zondag gaan we met elkaar in gesprek. Hoe lezen we 

een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend met 

elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

U bent meer dan welkom! 

 
NIEUWS VAN DE ITALIEGANGERS 

 

Toen we op dinsdag 21 mei vertrokken 

wisten we niet dat we zoveel zouden zien en 

meemaken. Allereerst in Pisa en vervolgens 

in Florence waar we ons verbaasden over 

alle kunst in de open lucht. In Siena waar we 

het hoofd van Catharina tegenkwamen en in Assisi waar Franciscus en Clara nog 

echt leven. Daar hadden we een mooie viering terwijl in de basiliek ook de 1e 

Communie plaatsvond; een waar volksfeest. Maandags gingen we naar 

Montecassino waar we in het moederklooster van de benedictijnen een mis vierden. 

En nu ik dit schrijf zijn we in Rome waar we nog een heel programma voor de boeg 

hebben met alle dagen mooi weer en een heel gezellige en enthousiaste groep. In 

het volgende parochieblad leest u vast dat we voldaan en veilig weer huiswaarts 

zijn gekeerd.  

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

VERJAARDAG PASTOOR 

 

Op vrijdag 12 juli hoopt pastoor zijn 66e verjaardag te vieren. 

Omdat er die dag om 12.00 uur een huwelijksviering is, is de 

ontvangst vanaf 14.00 uur in de pastorie en hopelijk bij goed 

weer in de tuin. We sluiten dan af met de avondmis van 19.00 

uur en daarna gaat de pastoor een weekje op vakantie! 

 

Locatieraad Sint Martinus en parochiebestuur   

PAROCHIEBERICHTEN 
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BUDGEMAATJE ZIJN 

 

Budgetmaatje word je niet, maar ben je in eerste aanleg al als je belangstelling hebt 

voor cijfermatige zaken en goed kunt luisteren. 

Wat het eerste betreft komt het voor dat je een grote doos/zak met allerlei papieren, 

facturen en ongeopende post moet ordenen om enig zicht te krijgen op hoe het er 

financieel voor staat. Een klus, maar een ongeordende administratie is altijd beter 

dan geen administratie. Gelukkig komt het vaker voor dat de financiële 

problematiek is te overzien en beheersbaar is. Komen er schulden tevoorschijn dan, 

indien mogelijk, betalingsregelingen treffen. Bij grote schulden moet er een 

schuldhulpverleningstraject (minnelijke schikking) worden opgestart. Hierbij is wel 

de medewerking van de schuldeisers vereist anders ligt een gerechtelijke procedure 

in het verschiet. Zijn er geen schulden dan is ondersteuning vereist tot het moment 

dat zelfredzaamheid weer mogelijk is.  

Budgetmaatje worden van iemand die zichzelf aanmeldt is veelal een beter te 

bewandelen traject dan wanneer er een aanmelding plaatsvindt via een instantie bij 

een betalingsachterstand van huur of verzekeringspremie. Reden: betrokkene 

herkent en erkent problemen en is beter gemotiveerd. 

Wat je altijd tegenkomt is dat financiële problemen als het ware een uithangbord 

zijn van andere onderliggende problemen. En dan is een luisterend oor van eminent 

belang. Zonder enig uitgesproken oordeel, want dan is het vertrouwen weg en je 

missie gedoemd te mislukken.  

Onderliggende problemen kunnen je overkomen, maar kunnen ook een gevolg zijn 

van verkeerde keuzes. Vooropgesteld zij dat betrokkenen (nagenoeg) nimmer van 

kwade wil zijn. Vaak goed van hart zijn en merendeels ook niet van intelligentie 

verspeend. Echter intelligentie is van andere aard dan wijsheid. En juist een gebrek 

aan wijsheid leidt naar verkeerde keuzes. Verkeerde keuzes. Wat je hierbij helaas 

steeds vaker tegenkomt is dat men naar middelen grijpt die de misère doen vergeten. 

Dat vergeten is eindig en de middelen niet ........ 

Is dit aan de orde dan is een volledig inlevingsvermogen van grote waarde. Maak 

mee dat er dan verhalen komen die het daglicht nauwelijks of niet kunnen 

verdragen. Voel me dan soms een soort biechtvader met een absolutie vanuit mijn 

hart. De betrokkene is zijn/haar verhaal kwijt en daar gaat het om, vooral om. Door 

alle cijferbrij, regeltjes, voorschriften, wetten, wetjes en vooral die verhalen heen 

wordt het je ook helder waar je zelf staat.  

Ook als budgetmaatje geldt: wie goed doet, goed ontmoet. Bovenal 

ontvang je veel dankbaarheid. Dat alleen al is het waard 

budgetmaatje te zijn. 

Er zijn heel veel goede initiatieven. Budgetmaatje is daar één van. 

Een budgetmaatje   (ingekort) 

 

Voor meer informatie: PCI en of coördinator Chantal Udema: 06.35626592 
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VIERINGEN 

 

Zondag 9 juni 2024     

 09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema  

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Marieke Brandsma 

Misdienaar Hendrik 

Koster Sicco Rypma 

Viering met Kinderwoorddienst 

  Intenties: 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Familie van der Weij, Veroni Bruinsma 

Zaterdag 15 juni  

 19.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

Mmv St Ceciliakoor  

Lector Tonny Hobma 

Misdienaar Iris 

Koster André Brandsma 

  Intenties: 

Sibbel Witteveen-Asma 

Overledenen familie Wybenga-Bulle 

Veroni Bruinsma 

Zondag 23 juni  

 09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Natasja Westra 

Misdienaar Auke en Oane 

Koster Jan Landman 

  Intenties: 

Jan Witteveen, Giny van der Weij, Harmen Witteveen 

Hedwig Brandsma-Ydema, Antoon Popma, Veroni Bruinsma 

Zaterdag 29 juni          Boerderijviering bij Cor en Brenda op De Kie 

 19.30 Woord- en Communieviering o.l.v.  Pastor Foekema 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector Berber Witteveen 

Misdienaar Siepie 

Koster John Weel 

  Intenties: Ouders van der Meulen-Melchers 

Sikke Brandsma, Veroni Bruinsma 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 

viering kunnen we u en uw familie, als u dat wilt, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704 

 

 

Fietsroute - ‘Volg de kerktorens van Súdwest Fryslân’. 

Een initiatief van VVV Waterland van Friesland en de gemeente Súdwest-Fryslân. 

Onze Sint Vitus is een van de 25 deelnemende kerken. Voor de kerk is een blauw 

QR bordje aangebracht voor informatie. Bovendien staat de deur tijdens de zomer 

gastvrij open. Daar maken vele passanten altijd dankbaar gebruik van. 

Van 7 juli tot en met 14 september is er iedere zaterdagmiddag weer Tsjerkepaad.  

Zondag 7 juli 2024 

 09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaar Hendrik en Jeske. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Familie van der Weij 

Willem Kroon 

Thewis Hobma 

Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma 

Zaterdag 13 juli  

 19.30 Woord- en Communieviering o.l.v.  Liturgiegroep Blauwhuis 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Koster Jan Landman 

  Intentie: 

Rudolf Zijlstra  

Zondag 21 juli  

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma 

Misdienaar Auke 

Koster André Brandsma 

  Intenties: 

Ouders van der Meulen-Melchers,  

Overledenen familie Wybenga-Bulle 

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Nijs út de Sint Vitus Lokaasjeried-fergadering fan tongersdei 16 maaie 

 

• De Túnfeest-kommisje hat ús bypraten oer Túnfeest 2024 
• Jan Landman fertelde oer ôfsluting baggerjen tsjerkegrêft. 
• We ha werom sjoen op Himelfeartsfiering mei grut koar en seizoen 

ôfsluting Ite yn de pastorie;   
• en foarút sjoen nei pinksteren, boerderijfiering 29 juny, Maria 

Tenhemelopneming tongersdei 15 augustus, feestlike fiering by de grutte 
reuny sneon 31 augustus en fiering ûnder de beammen monumintedei sneon 
14 septimber. 

• We tinke oan it organisearren fan in simmerske High Tea yn de Pastorietún. 

Suggestjes binne wolkom. 
• Der binne ansichtkaarten mei foto fan eksterieur en ynterieur fan ús tsjerke 

‘in de maak’.  
• Sneon 14 septimber is der moarns fan 10.00-12.00 oere wer Uitfestival yn 

de tún en tsjerke, mei muzyk, teater en in hieleboel oare kreative ynbring. 
• Folgjende lokaasjeriedfergadering is moandei 24 juni.  

 

Foar kontakt, ynformaasje of fragen: 

blauwhuis@sintantoniusparochie.nl of M 06 38909704 

 

 

Betinking 4 maaie 2024 

 

Sneon 4 maaie 2024 stie it ferhaal sintraal dat mannen harren yn 1943 op befel fan 

de Duitsche Weermacht ferplicht melde moasten ‘voor den arbeidsinzet’. Klaas 

Bootsma fertelde it ferhaal fan syn heit Dominicus dy’t mei syn maten Wiebe en 

Durk dêrom ûnderdûkten yn de mole-ûnderbou oan de Marfeart.   

 

Foto’s steane op https://www.facebook.com/deadebetinkingblauhus/ 

We sjogge ek alwer foarút nei 2025, dan is it 80 befrijïng, ferhalen binne wolkom. 

 

Tank oan alle oanwêzigen en helpers,  

4 maaie komitee Blauhûs 

Willem, Aggie en Sicco 
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COLLECTES SINT VITUSKERK  

 

April 2024 € 277,49 

 

 

Kopij voor het volgende parochieblad 

 
Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

 

03-07-2024 >> verschijnt op 16-07-2024 

14-08-2024 >> verschijnt op 27-08-2024 

11-09-2024 >> verschijnt op 24-09-2024 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 

 
Opzegging huur graven begraafplaats Blauwhuis  

Van de onderstaande graven hebben de huurders aangegeven om per 1 januari 2024 

niet over te gaan tot verlenging:  

-graven 1A-01-37 en 1A-01-38. Laatst begraven: Jetske de Jong-Ypma en Klaas de 

Jong  

-graf 01-06-06. Laatst begraven: Sjoerd Pietersma  

-graf 02-02-32. Laatst begraven: Janke Rijpma-Feenstra  

-graven 02-06-34 en 02-06-35: Laatst begraven Tjeerd van der Zee en Marijke 

Brouwer  

  

Hiervan is melding gedaan in het publicatiekastje bij de ingang van het kerkhof. Bij 

de graven zijn bordjes geplaatst dat de huur is opgezegd. Eventuele nieuwe huurders 

voor deze graven kunnen zich melden bij ondergetekende (tel. 06-27474267). 

Mochten zich het komende jaar geen nieuwe huurders melden, dan zullen de 

grafmonumenten in het tweede kwartaal van 2025 worden verwijderd waarna de 

graven worden vrijgegeven.  

  

Bert de Jong  

Administrateur begraafplaats Blauwhuis   

 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com


9 

 

IN MEMORIAM PIET GALAMA  

  

Nea mear op klompen, 

mei grutte stappen troch de skuorre. 

Nea wer troch it meande gêrs, it hea yn de simmer.  

Net mear by de hynders yn it lân en de kij yn de stâl.  

Op Sinserhûs, bist oeral om ús hinne, 

fierfuort mar ek sa tichtby  

 

Op 23 april hawwe wy yn de Vitustsjerke ôfskied naam fan Piet Galama. Nimmen 

koe har dit, yn pear wike earder, betinke. Ûnbegryplik en sa’n grutte skok. It wie 

ommers ek noch sa moai op Sinserhûs. Der wienen noch safolle plannen en dingen 

te dwaan. Piet waard berne yn 1955 yn it grutte gesin Galama, mei 8 bruorren en 

susters. Piet wie in man dy't altyd himsels bleau, altyd mei syn klompen op 'e grûn. 

Optimistysk en kreatief. In man dy't tocht yn termen fan oplossingen en mei 

belangstelling foar minsken. Hy troude mei Cobi Draijer. Sy kaam fan in pleats wat 

fierder oan de Hemdyk. En tegearre folden sy inoar yn alles oan en makken in 

waarm thús foar Berdien, Meinse, Ysbrand en Tsjitske. En Piet wie in heit dy't altyd 

ree wie om te helpen. Hy stie altyd klear. Piet wie op en top boer. Hy wie hielendal 

fan’e natuer. Fan de kij en benammen de hynders. En ja, hy koe der ek moai oer 

fertelle. It ferskil tusken it iene of 't oare hynder. It iene is wat nijsgjirricher, it oare 

wat rêstiger. En dat it by it trainen wolris in ‘oh heden’ wie, omdat it beestje syn 

eigen sin trochsette wol. Want ja, der sit pit in en dat fûn hy eins ek it moaiste.  

Piet wie ek fan’e skiednis en de famyljeferhalen. En fan it Sinserhûs koe hy de 

eftergrûn fan elke balk en elke stien. Hy wie der altyd mei dwaande, en mocht der 

ek graach oer fertelle. En dat hûs waard in thús foar de bern en letter de 

bernsbern.  En eins foar alle minsken dy’t op Sinserhûs delkamen. It wie ek in hûs 

mei muzyk: Fan piano oant basgitaar, van Chopin oant Deep Purple, en ja de muzyk 

kaam eins fan beide kanten, fan beide famyljes. Yn’e ôfskiedstsjinst hearden we dat 

ek: in nocturne van Chopin mar ek Sebastian fan Steve Harley & Cockney Rebel. 

Sa hatPiet ek in soad dien foar ús Vitustsjerke. Piet siet yn’t bestjoer, en hat him der 

wol foar ynsetten, ek foar de restauraasje fan’e tsjerke. Alwer it behâld fan in stikje 

historie fûn hy sa belangryk. Sa hat hy ek wolris meidien as lector oan in fiering in’ 

e goeie wike. Mei elkoar it passieferhaal fertelle. En hy die dat goed, mar ek op syn 

eigen manier en dan kamen der ynienen neie sinnen by, dy’t hielendal net yn’e 

liturgy stienen. Dat is moai, sei hy dan, dan wurd it je wat mear ‘eigen’.    

Piet wie in warbere man, markant en belutsen. Foar de peaske waard hy siik en sa 

sterk as hy wie hat hy der oan it lêst ta tsjin fjochten, mar hy koe dizze striid net 

winne. Hy is ferstoarn op 16 april. Yn’e tsjerke ha wy Piet yn leafde betocht en foar 

him de kearsen oanstutsen. We sjongden it liet; It Aldershûs.   
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Hy sil nea ferjitten wurde, syn namme is foar altyd yn ús hert en it it hert fan God. 

Wy winske Cobi, de bern en bernsbern, de famylje en freonen in protte sterkte en 

krêft ta.        

Pastor Lucas Foekema  

 
Tige tank 
 
Graach wolle wy eltsenien bedanke foar alle steun dy't wy de ôfrûne tiid krigen 

ha. Wy binne stil fan alle waarme wurden en gebaren yn de foarm fan kaarten, 

berjochtsjes, besite, blommen en alle oare manieren werop jimme mei ús meilibbe 

ha tiidens it siik wêzen en ferstjerren fan myn man en ús heit en pake  

Piet Galama. 

En ek no wurdt der nog om ús tocht. Dizze steun docht ús goed. Tige tank derfoar. 

 

Famylje Galama, Sinserhûs 

 

IN MEMORIAM VERONI BRUINSMA 
 

Sa frij as in fûgel, de fûgels om dy hinne 

Ja, fiel dy as in fûgel en do bist nea alinne (Die Twa) 

 

Op 11 november 1964 is Veroni geboren op Westhem. Dochter van Minne Bruinsma 

en Ciska Bruinsma-de Wolff. Haar broer is Cor en haar zussen zijn Wietske en 

Gerda. De heit van Veroni overleed toen ze 11 jaar was. Mem stond er toen alleen 

voor met 4 opgroeiende kinderen. Gelukkig was er veel hulp. Veroni gaat met 

Wietske naar de Conventschool in Sneek en later zal ze naar een nieuwe woonvorm 

in Bolsward verhuizen.  

Veroni hield van buiten. Ze mocht graag helpen op de boerderij en was dan ook 

helemaal niet bang voor die grote beesten. En als een koe kalven moest dan hielp 

ze natuurlijk mee. En bij al die dingen was Veroni zo sterk als wat. En heel Blauhús 

wist dat als de toeter ging; dan zat Veroni op de vee-wagen en reed ze dwars door 

het dorp. Ze vond dat geweldig. 

Ze hield van gekkigheid. Ze had haar eigen stopwoordjes en bijnamen. En als ze 

iemand te pakken had genomen was ze ‘slop fan laitsjen’. Veroni hield ook heel erg 

van de muziek. Ze had haar eigen muziekuurtje in de achterkamer met de grote 

radio erbij en ze was natuurlijk speciaal lid van de Swalkers.  

Ze had dan haar eigen witte kiel en liep met de tamboerijn met de muziek mee. Als 

er een feest was in Blauhús dan was ze altijd van de partij. Mooie herinneringen 

zijn er aan de bezoeken aan mem in het Teatskehus. En natuurlijk met elkaar de 

verjaardag vieren en Sinterklaas. Veroni hield ook van mooi; met gel in het haar en 

armbandjes en kettinkjes om. Ze was een mooi portret. Met de jaren was te merken 

dat ze ouder werd en moest er gezocht worden naar een andere geschiktere 
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woonvorm. Er brak een periode aan die niet zo makkelijk was. Maar toen kon 

Veroni komen wonen in Stiens op Ieleane 7 en dat was een geweldige plek. Het 

team daar wist haar weer de structuur te geven die ze nodig had. En de oude Veroni 

kwam echt weer terug. Prachtige herinneringen zijn er aan de bezoeken samen met 

Wietske aan Stiens. 

Zo zijn er nog mooie uitstapjes gemaakt. Veroni was een heel bijzondere vrouw, 

uniek en sprankelend. En met veel mensen had ze een speciale band. In het laatste 

jaar werd de gezondheid echt minder. Maar zó sterk was ze dat ze er toch elke keer 

weer bovenop kwam. Op zaterdagavond 11 mei is ze overleden. In de 

afscheidsviering op 18 mei luisterden we na afloop van het levensverhaal naar háár 

muziek, muziek waar Veroni heel rustig van werd. We zongen ook het: Dank U voor 

deze nieuwe morgen. En aan het einde van de viering was er een filmpje van de 

Swalkers; speciaal voor haar opgenomen. Ze speelden ‘de Engelbewaarder’. In de 

viering lazen we ook het verhaal over de vlinder. Veroni was een beetje zoals die 

vlinder. Ze heeft op haar eigen bijzondere wijze veel mensen vreugde gebracht. De 

vlinder staat misschien ook wel voor het nieuwe leven, voor die wereld van licht en 

vrede. Dat Veroni nu thuis mag zijn gekomen in de vrede van God en weer bij heit 

en mem.  

 

Wij wensen de familie en alle mensen met Veroni verbonden heel veel sterkte en 

kracht toe.  

 

Pastor Lucas Foekema 

 

 

 

OPROP NIJSBRIEF SIMMER  

 

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Simmer hat, dit 

graach   

Foar 14 juny 2024 stjoere nei:   

nijsbriefblauhus@hotmail.com of 

nijsbriefblauhus@gmail.com  

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne 

tige wolkom.  

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: 

stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels 

foarstelle oan de Blauhústers.  

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de 

Nijsbrief.  

 

Redaksje Nijsbrief  

mailto:nijsbriefblauhus@hotmail.com
mailto:nijsbriefblauhus@gmail.com
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FRYSKE BOERDERIJ FIERING 

 

Op sneontejûn 29 juny  by Cor en Brenda op De Kie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dizze sneon is de tsjinst net in ús Vitustsjerke mar yn’e iepen loft, en  

by min waar kinne we ek de stâl yn. 

 Wy hawwe in moai plakje fûn foar de fiering: 

Yn it appelhôf foar de pleats. En sa moai dat wy wolkom binne by Cor en Brenda. 

It tema fan de fiering is: ‘de frede fan 'e greiden’. It is in Wurd- en 

Kommunytsjinst foar jong en âld, mei de sweltsjes dy’t oer ús hinne fleane 

en...fansels mei muzikale help fan it Caecilia Koar. 

It sil in fryske tsjinst wurde. 

 

Nei de fiering is der gelegenheid gesellich nei te 

praten mei in bakje koffie of thee, limonade en wat 

lekkers. Wy hoopje dat it in noflike en moaie 

fiering wurdt.  

De tsjinst begjint om 19.30 oere. 

 

Jim binne fan herte wolkom 

 

Ynformaasje en fragen: 

lucas.foekema@gmail.com Of: 06 44290869  

mailto:lucas.foekema@gmail.com
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Bêste minsken,  

 

Yn it lêste wykein fan augustus dit jier stiet Blauhús op syn kop. De St. 

Gregoriusskoalle bestiet mear dan 100 jier en Blauhús hat 75 jier ‘doarpsrjochten’. 

En dat moat fansels fierd wurde.  Freed 30 augustus sil yn it teken stean fan de 

jongerein. Op sneon 31 augustus hâlde wy in grutte skoal/doarpsreüny yn Blauhús.  

Alle ynwenners en âld ynwenners fan Blauhús e.o. nûgje wy út om hjirby te wêzen.  

 

It programma fan sneon 31 augustus ‘24  

13.30 oere: ûntfangst yn ‘e tinte  

14.00 oere: iepening reüny  

16.00 oere: strune yn Blauhús  

18.00 oere: itenstiid  

20.00 oere: tsjerketsjinst  

21.00 oere: feestjûn  
 

Link foar de kaartferkeap  

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/Reuny-Blauhus  

Sjoch ek foar ynformaasje: https://blauhus.nl as www.gregoriusschool.nl/reunie  

Hjirby it freonlik fersyk om famylje, freonen, kunde en âld klasgenoaten om útens 

te ynformearjen oer dizze reüny. Jou jimme sa gau mooglik op. Wy wolle graach 

foar de fakânsjeperioade wite wêr’t wy oan ta binne.  

Wy kinne yn oanrin nei de reüny en op de dei sels ek frijwilligers brûke. It giet 

dêrby begelyks om fersiering, parkearmasters, help by de entree en nim fierder mar 

op. Foar opjefte kinne jimme gebrûk meitsje fan ús emailadres: 

reunyblauhus@hotmail.com  

   

De Reünykommisje   

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/Reuny-Blauhus
https://blauhus.nl/
http://www.gregoriusschool.nl/reunie
mailto:reunyblauhus@hotmail.com
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VIERINGEN 

 

 

 
Jubileum       

 

9 juni zijn Jeroen en Mirjam Meijnders 40 jaar getrouwd 

 

Gefeliciteerd met jullie robijnen huwelijk   

  en vele mooie en gezonde jaren toegewenst 

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 8 juni   Viering voor alle vrijwilligers 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 15 juni 

 19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 23 juni 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 29 juni 

 19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 7 juli    Boerderijviering 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Adres: Herman en Cilia Rijpma - De Burd 1 - Heeg 

Zaterdag 13 juli 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 21 juli 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Dhr. J. Mulder 
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Bonifatiuspenning !!        

                        

Afgelopen zaterdag 13 april aan het eind van de viering werden    

   Klaas en Annie Teerenstra in het zonnetje gezet.    

                          

Zij ontvingen de Bonifatiuspenning.                                                

Dit is een bisschoppelijke onderscheiding voor parochianen die zich voor lange tijd 

met grote inzet verdienstelijk maken.      

                  

Wat doen ze dan, een kleine opsomming:         

koster, lector ,assisteren bij uitvaarten, schoonhouden zaal, toilet en kerk,      

kerststal opbouwen, bezoekersgroep en verdere kleine klusjes.   

              

En dat ze dit al heel veel jaren met grote inzet doen, vinden we geweldig!  

 

Klaas en Annie van harte gefeliciteerd        

          en we hopen dat het nog maar even door mag gaan. 

                             
Namens de locatieraad Heeg – Cees van der Tol  
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 8 juni  

 

19.30 uur  

 Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide 

Lector: Karel                                            Collecte: Ida 

Intenties   Tom Slooter, Lena van Balen van der Werf en Corrie 

Altenburg- Damsma, Bouke Vogelzang 

 

Zondag 16 juni              onder voorbehoud te Hidaard    zie website kerk  

9.30 uur   Woord- en communieviering  met Pastor Foekema  

Lector: Jetze          

Intenties  Fam.Hendrik en Clasien Brandsma-Ketelaar, Klaas en Agatha 

Bootsma- Zonderland, Fam. Eduard en Griet Witteveen- 

Huitema. 

 

Zaterdag 22 juni  

19.30 uur   Woord en communieviering met Pastor Foekema  

Lector: Karel                                Collecte:  Ida 

Intenties  Lydia Altenburg Brandsma en overleden fam. IJsbrand 

Galema en overl.fam. Bouke Vogelzang  

Zondag 30 juni  

9.30 uur   Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide  

Lector:Anneke                                       Collecte:Karel   

Intenties  Durk en Yt Bouma-Huitema, Tjerkje Huitema en fam.Popke 

en Alie Altenburg-Agricola en overleden fam.Andries en 

Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrich 

Poelsma- Aukes, Bouke Vogelzang. 

Zaterdag 6 juli  

19.30   Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide 

Lector: Jetze                                      Collecte:  Ida  

LOCATIE REAHÛS 
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We namen afscheid van:   

Bauke Dominicus Maria Vogelzang. Hij overleed op 21 mei, op zijn verjaardag, 

op 72 jarige leeftijd. Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte. 

Bouke is op 27 mei op het kerkhof  te Reahûs begraven.   

 

 
LOCATIERAAD 

Op 25 april hield onze locatie haar jaarvergadering in Café de Ree. 

We bespraken daar, na de opening van Jan Zonderland , de resultaten van het 

onderzoek van Deltares/TNO. De resultaten van dit onderzoek geven hoop voor een 

goed gesprek met de wethouder, maar  de aanbevelingen van dit bureau om alles te 

monitoren en te onderzoeken geven wel veel zorg en zullen in het parochiebestuur 

besproken moeten worden. Het krijgt dus nog een vervolg.  

De Power-Point presentatie gaf een mooi beeld van de activiteiten van het afgelopen 

jaar met o.a. Wim Anker die een lezing in de tap verzorgde. 

Verhalenvertellers zijn er vele maar niet veel die ons zo bekend zijn als Willem 

Feijten. Willem woonde vroeger op Meilahuizen en nu in Iens en heeft zich altijd 

verdiept in het vertellen van spirituele verhalen. Heel onderhoudend en mooi. 

Folkert van der Werf en Rein de Wolff ( beoogd opvolger voor Jan Kuipers) deden 

de cijfers uit de doeken. Het moet financieel niet krapper, maar het kan. Er zijn 

natuurlijk best nog wel investeringen gedaan, ( begraafplaatspaden ).  Voor de 

meeste zaken geeft de bisschop op dit moment echter geen machtiging af. Ook 

pastoor wees daar in zijn pastoraal woord op. Het is lastig allemaal. We weten dat 

en we voelen dat.  

Een gezellige nazit besloot deze bijenkomst.  

 

 
  

Intenties  Tom Slooter,Lena van Balen van der Werf, Corrie 

Altenburg-Damsma, Bouke Vogelzang, Jan Seakle 

Andringa. 
 

Zondag 14 juli  

9.30   Woord-en communieviering mat Pastor Foekema 

Lector   Karel                                    Collecte: Ida                                     

Intenties  Fam.Hendrik en Clasien Brandsma-Ketelaar , Tjerkje 

Huitema en familie, Bouke Vogelzang.  
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VIERINGEN 

 

  

Zaterdag 8 juni 
 

    

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, overleden zus Lies Esser-

Kruijs, Marianne Johanna Josephia Mensink-Janssen, Maria 

Johanna Wilhelmina Theresia Mensink 

Zondag 9 juni – 10e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Mannenschola 

Anja Haaze (L);  Ariana, Fabiola en Rosmari Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid b.g.v. een 40 jarig 

huwelijksjubileum, pastoor Henk Dierkes en zus Mien, Theo 

van der Hoek, overleden ouders Haaze-Heering, Leo Boot, 

zuster Magdalino Bosch, zuster Gudule Jansen en oud 

pastoor pater Leo van Ulden, Hessel Hanzen, Suze Westhof, 

Pater Rieks Andela, zuster Antoine Leechburg-Auwers, 

Marian Fijlstra- van Ruiten, Ingrid van der Krogt 

Kinderwoorddienst 

Maandag 10 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Uit dankbaarheid bij de herdenking van een priester 

wijding, Annie Meijer-de Vries, Johan Borg, Tinus en Janny 

van der Weide- Stornebrink en hun zoon Dick, Frans en 

Betsy Verbeek-Voorbraak 

Dinsdag 11 juni – H. Barnabas, apostel 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, voor een 

bijzondere intentie 

Woensdag 12 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Nel Rentmeester, Joop Modderman 

Donderdag 13 juni – H. Antonius van Padua, patroon van onze parochie 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de gehele parochie, om roepingen tot het 

priesterschap en het religieuze leven, voor allen die iets zijn 

kwijtgeraakt, uit dankbaarheid voor de H. Antonius 

LOCATIE SNEEK 
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Vrijdag 14 juni – H. Lidwina van Schiedam 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Familie Aukes-Stockmann 

Zaterdag 15 juni 

Ielânen. 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Julia 

Krekelaar, Pier Ruiter, Jan Gerrit Maurits Melchers, bij de 

verjaardagen van Annet Barnhoorn-Drabbe en Eli Drabbe- 

van der Vegte 

Zondag 16 juni -11e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Eeke Slart (L);  Mikail Daniël en Narges Sharifi (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk  welzijn van alle 

parochianen, Johan Kodde, Sietse, Siebrand  en Thea Altena, 

Leo Potma en onze dochter Karin, uit dankbaarheid b.g.v. 

een 66 jarig huwelijksjubileum, ter na gedachtenis van de 

overledenen van de familie Bon, ter nagedachtenis van de 

overledenen van de familie van der Mijle, familie 

Brenninkmeijer-Sandfort, Henk en Sabine Andela-Brouwer, 

Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra, voor de zusters 

Onder de Bogen en JMJ en hun familieleden, Joop de Vreeze 

Kinderwoorddienst 

Maandag 17 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Cile Hettinga, Fien Landman-Slippens, Nan 

Drabbe-Kruijs 

Dinsdag 18 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Fea van der Meulen- von der Heide, pastoor Hein 

Hunink en Riek Klomp 

Woensdag 19 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mattie Janssen-Janssen, Mily Clerkx, overleden 

familie Flapper-Brouwer 

Donderdag 20 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra 

Vrijdag 21 juni – H. Aloysius Gonzaga, religieus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle leden van de Sociëteit van Jezus, Jaap de 

Backker, overledenen van de familie Hettinga 
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Zaterdag 22 juni 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Mimi Steinebach, Tine van der 

Pol- Zijlstra, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-

Palsma, Ester Haarsma-Konst 

Zondag 23 juni -12e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anneke Silvius (L);  Maureen van Groenestein en Eline 

Schickenberg (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het bruidspaar Redmer Boschma en Mila 

Synychak, uit dankbaarheid b.g.v. van een huwelijksdag, 

overleden ouders Schoof-Middelweerd, Leo Boot, overleden 

ouders en familie, overleden ouders Miedema-van Wijk,  

Janke Bouwhuis-Feenstra, de overledenen van de familie 

Wierdsma, Louise Wierdsma- de Bruin, Jan de Bruin, Ingrid 

van der Krogt 

Kinderwoorddienst 

Maandag 24 juni – Geboorte van Johannes de Doper - Hoogfeest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers, Pe Miedema, 

Cornelis Frederiku s en Lenny Damwijk-Motta en Eli 

Damwijk 

Dinsdag 25 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Julia Boersma-Kamsma, zuster Gudule Jansen 

Woensdag 26 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Sjoerd en Riek-Hamersma-van der Horst, Tini en Jo 

Andringa, overleden famlie Vallinga- Siemonsma 

Donderdag 27 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Familie Aukes-Stockmann, Edward Renee 

Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, Willy Benninger 

Vrijdag 28 juni – H. Irenëus, bisschop en martelaar, kerkleraar 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Sofia Teeters-Vunderick, Jaap de Backker 

Zaterdag 29 juni 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan en Corry Bouma- van 

Gool, Jogemien Huiting, Yvonne van Schagen-Paddenburg 
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Zondag 30 juni -13e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Woord & Communieviering m.m.v. Young Angels en 

Caeciliakoor 

Frédérique Emmerig (L);  Anton Bod, Henk, Marije en Anna 

Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het bruidspaar Redmer Boschma en Mila 

Synychak, Leo Potma en onze dochter Karin, Leo Boot, 

overleden ouders Brenninkmeijer-Bürger, Diny Hergarden, 

Janny Dijkstra- Poiesz, Harrie Diekstra, Pater Henk Brouwer 

en Ingrid van der Krogt 

Kinderwoorddienst 

Maandag 1 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Lize Hooghiemstra, Tine van der Pol- Zijlstra 

Dinsdag 2 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en 

Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 3 juli – H. Tomas, apostel, feest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Rie Tromp-Vonk, Ernesto Andriol en overleden 

familie, overleden Mw. Martina Kruijs- van der Linden 

Donderdag 4 juli 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Joke Kloos, Mien Roelen- van Rooden 

Vrijdag 5 juli -1e Vrijdag van de maand 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Tinus van der 

Weide, Koos Rijpstra, Piet Bootsma, Anno Bootsma, familie 

Potma- Silvius, familie Bootsma- de Jong 

Zaterdag 6 juli 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Pater Henk Brouwer, bij de 

verjaardag van de heer Robin Barnhoorn 
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Zondag 7 juli – 13e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Riam Bashir (L); Franclin en Anis Kubaran  (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid, voor het bruidspaar Redmer 

Boschma en Mila Synychak, Sietse- Siebrand en Thea 

Altena, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Henk en 

Sabine Andela- Brouwer, Docus en Margaretha van der 

Vliet- de Vries,  Cees en Rina Silvius-Griffioen, Miep 

Hamersma- van der Leeuw, Wietske de Groes-Altenburg 

Kinderwoorddienst 

Maandag 8 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Nelly de Jong –Schrichte 

Dinsdag 9 juli – HH. Martelaren van Gorcum 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor allen die vervolgd worden vanwege hun 

geloofsovertuiging 

Woensdag 10 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Siepie van der Hoek- Foekema 

Donderdag 11 juli – H. Benedictus- abt en patroon van Europa 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle volgelingen van Benedictus, zuster Jacobi 

Lemmens, Edward Renee Matitawaer, Joan Grace 

Matitatawaer, Willly Benninger 

Vrijdag 12 juli 

Kerk 

 

Kerk 

12.00 

 

19.00 

Huwelijksviering 

 

Eucharistieviering  

Intentie: Uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag, Jan en Cor 

Aert-van Tilloo, Jan en Reina v.d. Berg-Hoekstra, Marian 

Fijlstra-van Ruiten, pater Henk Brouwer en Ingrid van der 

Krogt, George en Niek Edens,Tinus en Janny van der Weide- 

Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, Clasien Verbeek 

Zaterdag 13 juli 

Ielânen 10.00 Woord & Communieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, pater Ad Blijlevens, Truus 

Weitenberg-Visser, 
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COLLECTE   

 

Zondag 21 april € 290,00 Zondag 28 april  € 288,70 

Zondag 5 mei    € 356,75 Zondag 12 mei   € 379.65 

Zondag 19 mei  € 632,94 Extra collectes    € 531,10 

 

Veel dank voor al uw goede gaven via de mandjes, de betaalzuil en de QR code! Zo 

houden we onze gemeenschap draaiend en in stand! 

  

Zondag 14 juli -14e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Woord & Communieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Willem Nicolaij (L);  Kees Buruma en Maureen van 

Groenestein (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Leo Boot, overleden ouders en familie, oud 

pastoor pater Leo van Ulden, Hessel Hanzen- Suze Westhof, 

de overledenen van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma- 

de Bruin, Jan de Bruin 

Kinderwoorddienst 

Maandag 15 juli – H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Pater Jacobus Postma 

Dinsdag 16 juli 

Kerk 08.45 Woord & Communieviering  

Intentie: Jan Sirre, Trees Adema 

Woensdag 17 juli 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma- van der Horst, Andries 

en Jetske Brouwer-Melchers, Annie Meijer- de Vries, na 

Drabbe –Kruijs, familieM ulder- van der Horst en Johan 

Mulder 

Donderdag 18 juli 

Kerk 08.45 Woord & Communieviering  

Intentie: Pastoor Peter Bosma, om troost en vertrouwen 

Vrijdag 19 juli 

Kerk 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor de zieken van de parochie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJNdJfXv358GxM&tbnid=Toiwyo9aFwpnEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerknet.be/microsite/sintgilliswaas/content.php?ID%3D18736&ei=V04zUv6_N4Gw0QXS4oCQDg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNHbra0f7VqADKZQF5VEtdBj5AaBcg&ust=1379180493976631
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FACTURERING PAROCHIEBLAD 2024  

 

In de maand juni zult u van de penningmeester een factuur á 15 euro ontvangen 

voor het parochieblad met het verzoek om dit z.s.m. over te maken!  

Wanneer uw emailadres bij ons bekend is zult u de factuur per mail ontvangen. Is 

het emailadres niet bij ons bekend dan ontvangt u de factuur tezamen met het 

eerstvolgende parochieblad.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de locatie Sneek 

Jan Dirk Pruimboom, penningmeester     

pennmsneek@sintantoniusparochie.nl  

 

AGENDA 

 

Woensdag 3 juli  13.30 uur Leerhuis in de pastorie 

Donderdag 4 juli 14.00 uur KBO/ PCBO Shuttlebus 

 

Dinsdag 2 juli  (1e dinsdag van de maand) is er weer een 

koffieochtend. 

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er weer een kopje koffie/thee voor u klaar in het 

Martinushuis. We kunnen even bijpraten over van alles en nog wat.  

QR code Collecte 
 

Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden om uw collecte bijdrage te 

verzilveren nl. 
• Via de fysieke collecte in de kerk 

• Via de betaalzuil in de kerk 
 

Daar voegen we nu aan toe de mogelijkheid om 

middels bijgaand QR code uw collecte bijdrage 

over te maken. 

Uw bijdrage blijft anoniem maar op uw eigen 

bankrekening wordt uw bijdrage expliciet 

vermeld.  

 

De QR code collecte wordt voortaan standaard 

opgenomen in het parochieblad.  

 

De locatieraad 

mailto:pennmsneek@sintantoniusparochie.nl
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LIEF EN LEED 

 

GEDOOPT 

 

Op zondag 12 mei ontving Clerveau Élena het H. Doopsel. Wij 

feliciteren haar ouders en al haar dierbaren. Veel geluk en Zegen op 

je levensweg en welkom in onze geloofsgemeenschap! 

 

GAAN TROUWEN 

 

Op vrijdag 12 juli hopen Redmer Boschma en Mila Synychak elkaar 

het jawoord te geven onder Gods beste Zegen. We wensen hen alvast 

een heel mooie viering toe en veel en geluk voor de toekomst samen 

met al hun dierbaren!. 

 

VERJAARDAG PASTOOR 

 

Op vrijdag 12 juli hoopt pastoor zijn 66e verjaardag te vieren. 

Omdat er die dag om 12.00 uur een huwelijksviering is, is de 

ontvangst vanaf 14.00 uur in de pastorie en hopelijk bij goed 

weer in de tuin. We sluiten dan af met de avondmis van 19.00 

uur en daarna gaat de pastoor een weekje op vakantie! 

 

Locatieraad Sint Martinus en parochiebestuur  

 

 

KBO/PCOB NIEUWS 

Er op uit met de shuttlebus                    

 

Op 4 juli a.s. organiseren we bij goed weer een rit met de shuttlebus. Het wordt een 

rondrit door Sneek en over de route laten we ons verrassen. We vertrekken om 14.00 

vanaf de Veemarkt. Om ongeveer 14.45 komen we aan bij Onder de Linden om 

daar een kopje koffie of thee met gebak te nuttigen.  Rond 15.30 uur vertrekken we 

weer en komen om 16.15 uur weer aan op de Veemarkt.  

De kosten bedragen 10 euro p.p. inclusief koffie/thee en gebak. 

Af te rekenen bij de shuttlebus. 

U kunt zich tot 28 juni opgeven bij 

 

Lies Evertse  tel. 0515 707030 

Lenie ten Have tel. 0636181342  
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EEN GESLAAGDE SCHEEPSMAATJESDAG 

 

Zaterdag 20 april 2024 kwam eindelijk de dag waar alle scheepsmaatjes naar uit 

hebben gezien. 

Zoals u al hebt kunnen lezen wordt deze dag één keer in de 2 jaar georganiseerd. 

Deze dag heeft altijd een thema en dat was deze keer: ‘ALLES WAT  JE 

AANDACHT GEEFT, GROEIT’ . 
Het was de 15-de keer, een lustrum, en dan gaan we altijd varen met een boot. Dat 

werd de Toerist van Menno en Esther van der Werf. 

Vanaf 9.30 was het inschepen en het vertrek was om 10.00. Gelijk aan de koffie 

met appelgebak en Greetje heet iedereen welkom. Maar…… dan gebeurt er 

plotseling iets buiten op het water. Er komt een 

bootje aangevaren , toeterend en vragend om 

hulp. Er is een boot vluchteling. Hij komt bij ons 

aan boord , hij is koud en verdrietig. Hij krijgt iets 

warms aan en koffie en appelgebak. 

Alle scheepsmaatjes 

omringen hem met 

warmte en heel veel 

liefde. Ze proberen 

het hem naar de zin te 

maken waar bij we de 

7 werken van 

Barmhartigheid 

toepassen.  

 

Onze vluchteling Omar krijgt kleren, 

leert Nederlands met behulp van een memoryspel die 

de scheepsmaatjes met hem spelen. Samen met Sipke 

de Boer, die op de gitaar speelt ,worden er 

zeemansliedjes voor hem gezongen . Kortom hij krijgt 

van alle kanten een zeer warm onthaal. Natuurlijk is ook de kapitein Sibbele aan 

boord om Omar  te helpen 

De lunch met de lekkere broodjes worden met smaak gegeten.    

Na de lunch gaat het verhaal weer verder, alles wat je aandacht geeft, groeit.  Alle 

scheepsmaatjes mogen nu een potje versieren waar modder en zonnebloemzaadjes 

in komen. Dat krijgen ze aan het einde van de dag mee naar huis en moeten ze er  

goed op passen zodat er een mooie zonnebloem uitkomt. 

Weer terug in Sneek aan de Pampuskade wordt de groepsfoto gemaakt en gaan we 

met zijn allen naar de kapel van het Bonifatiushuis ,met de 2 jongeren (Maureen 

en Marinde) voorop, Ze hebben  deze dag meegeholpen.   
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In de kapel wordt deze geweldige dag afgesloten met een prachtige viering samen 

met Pastoor van der Weide ( die ook de hele dag aan boord was) en  organist en 

koor waar bij de scheepsmaatjes zich met muziekinstrumenten laten horen. 

De Roos van Jericho krijgt tijdens de dienst water van Kees en zo kunnen we zien 

hoe mooi de bloem wordt. 

En Omar krijgt een slaapplaats in het Bonifatiushuis, zo is de cirkel van ons thema 

rond. 

  

Het was een geweldige dag met behulp van vrijwilligers uit de parochie. Het was 

top. 

Bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOEDSELBANK:  Van delen wordt niemand arm… 

 

Iedere  tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van 8 en 9 juni en 12, 13 en 14 juli de 

bak weer in de hal van de kerk. 

Bedankt voor uw bijdrage 

Idee tip:  Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, 

appelstroop of stroop.  

Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten  zijn welkom. 

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?  

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten.  
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TERUGBLIK OP DE BEDEVAART NAAR KEVELAER 

 

Op vrijdag 10 mei vertrokken we na het reisgebed in de Sint Martinuskerk te hebben 

gedaan rond 6.30 uur richting Kevelaer met ongeveer 70 mensen in een 

dubbeldekker. Het was prachtig weer en windstil. Onderweg koffie gedronken in 

Didam en de rozenkrans gebeden. In Kevelaer kwam het vaandel tevoorschijn en 

gingen we in processie voor de eerste groet aan Maria naar de genadekapel met 

aansluitend een prachtige Mis in de Biechtkapel. Het eten was weer als vanouds in 

het priesterhuis. Toen baden we de kruisweg en was er tijd voor ontspanning. 

Tenslotte vierden we het Lof in de kaarsenkapel waar alle devotionalia gezegend 

werden en brachten we een 

laatste groet aan Maria bij de 

genadekapel. Daar kwam het 

vaandel ineens van boven op het 

hoofd van ondergetekende, maar 

het bleef gelukkig bij een 

schampschot! Rond 20.30 uur 

waren we allemaal weer veilig in 

Sneek, dankbaar en tevreden om 

deze dag met een gouden rand. 

Dank aan Boudien Jansen voor 

de prima organisatie, aan 

Willem Nicolaij die als 

broedermeester velen 

enthousiast wist te maken, aan 

Frits en Anja voor de muziek en 

het mooie boekje, zuster 

Dorothea voor haar inzet in de 

liturgie en bij de mensen, de 

misdienaars en acolieten, de 

vaandeldrager Mark Potma en 

alle pelgrims die via Sneek en 

Bolsward er waren. Hopelijk 

hebben velen er troost en kracht 

door mogen ontvangen! We 

hopen in 2026 weer naar 

Kevelaer af te reizen. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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MARTINI KOORSCHOOL SNEEK      

 

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in 

de maandelijkse Choral Evensong, die om de beurt gehouden wordt in de PKN 

Martinikerk en de RK St. Martinus. 

Zondag 30 juni 16:00 uur Martinikerk 

 

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

Liturg – ds. M. Mazereeuw   

Organist- Roelof van Luit   

- Datum zondag 30 juni  

- Plaats: Martinikerk   

- Tijd 16:00 uur 

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.  

Martini Koorschool Sneek. 

 

ZOMER ORGEL CONCERTEN gaan weer van start 

 
Ook dit jaar wordt er weer een 5-tal orgelconcerten in onze kerk gegeven. 

De data en de concertgevers zijn: 

 

 8 juli     Mark Heerink (Sneek) 

22 juli    Theo Jellema (Leeuwarden) 

5 augustus Sneekweekconcert door Peter van der Weide, 

Frits en Anja Haaze. 

19 augustus Maarten Wilmink (Borne) 

 9 september. Margreeth C. De Jong (Middelburg) 

Zijn de eerste twee hier oude bekenden, de laatste twee komen voor het eerst 

concerteren op ons orgel.  Maarten Wilmink is een jonge, pas afgestudeerde 

organist. Hij heeft al een grote concertpraktijk opgebouwd en is o.a. organist van 

de St. Stephanuskerk te Borne in Twente. 

 

Margreeth C. De Jong is al jaren een bekende in Nederlands orgelland en 

daarbuiten. Zij is stadsorganist van Middelburg en tevens organist van de Nieuwe 

Kerk aldaar. Zij is de eerste vrouwelijke stadsorganist van Middelburg. 

 

De concerten zijn alle op de maandagavond 20.00u en de toegang is € 9.00.\ 

Het Sneekweekconcert op 5 aug. Is gratis toegankelijk. 

Na elk concert staan de koffie en de thee klaar in het St. Martinushuis. Het beloven 

weer mooie avonden te worden. 

De Orgelcommissie.  
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ORGELCONCERT DOOR MARK  HEERINK 

 

Op maandag 8 juli geeft onze stadgenoot Mark Heerink 

een concert op ons Maarschalkerweerd-orgel. Hij speelt 

werken van: C.Ph.E. Bach, Brahms, Franck, Leutert-

Falch en Haaze. 

 

Mark Heerink (Alkmaar, 

1966) studeerde orgel en 

kerkmuziek aan de 

conservatoria van Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar bij 

Hans van Nieuwkoop, Pieter van Dijk, Bernard 

Winsemius en Jos van der Kooy (kerkelijk orgelspel) en 

sloot deze studies af met het behalen van de diploma’s 

docerend- en uitvoerend musicus voor orgel (bachelor en 

master) en het praktijkdiploma kerkmuziek (bachelor). 

Daarnaast studeerde hij koordirectie bij Daniel Reuss. Op 

het Nationaal Orgelconcours voor orgelstudenten te Leiden behaalde hij in 1990 de 

eerste prijs in de categorie oude muziek. 

Door het college van B&W in Hoorn is hij in 2016 benoemd als stadsorganist en in 

die hoedanigheid organiseert en geeft hij concerten in de (historische) kerken van 

Hoorn. Ook heeft hij als stadsorganist diverse componisten een compositieopdracht 

kunnen geven waarbij hij de première van deze werken verzorgde. Met Marit 

Doodeman ontwikkelde hij de educatieve voorstelling ‘Waar is de Junglekraai’ die 

inmiddels bezocht is door honderden kinderen. In deze voorstelling worden muziek, 

tekst en tekenen met elkaar gecombineerd. 

Mark Heerink is sinds 1992 werkzaam als organist-dirigent van de H.H. Cyriacus 

& Franciscuskerk (Koepelkerk) in Hoorn. Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.markheerink.nl 

Het concert begint om 20.00u, de toegang is € 9.00. 

Na afloop staan de koffie en de thee voor u klaar, Komt allen, het belooft een mooie 

avond te worden. 

 

De orgelcommissie.  

  

http://www.markheerink.nl/
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GARAGE VERKOOP SNEEK 

ZATERDAG 29 JUNI 11:00 – 15:00 UUR 
 

Zaterdag 29 juni a.s. organiseert de locatie Sneek voor de tweede keer een 

garageverkoop. Er is van alles te koop: boeken, merk- en (kinder)kleding, 

schoenen, accessoires, speelgoed, antiek etc. etc. Ingang is via de Harinxmakade, 

achterkant kerk. Bij mooi weer is de verkoop in 

de pastorietuin. Er is koffie en thee verkrijgbaar.  

 
Opbrengst bestemd voor (nóg) meer muziek in de 

kerk 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 7 juli vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 20 juli en 31 augustus. 

ADRESSEN ADRESSEN 


