
  

Parochieblad 

Sint Antonius 

van Paduaparochie 

4  mei  2024 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

HIJ GING VAN STAD TOT STAD  

 

Laatst hadden we een middag over de liederen van Huub 

Oosterhuis in Heeg. Zijn liederen speelden toch wel een 

rol in mijn leven. Ik kan me nog de vieringen van de oude 

lagere school herinneren op de eerste vrijdag van de 

maand. Dan liepen we met de klas achterom de school uit, 

zo’n paadje tussen de struikjes door om dan via een zijdeur de gigantische 

Franciscuskerk binnen te gaan. En daar zongen we dan liedjes zoals: ‘Hij ging van 

stad tot stad’ (GvL 469). Ik had toen echt geen idee dat die liedjes nog maar net 

door Huub Oosterhuis waren gemaakt. Maar ik had kennelijk een levendige 

fantasie. Ik zag onze Heer al rondtrekken van stad naar stad en van dorp naar dorp.  

En ja, dan word je wat ouder en kom je bij het jongerenkoor. Een electronisch orgel, 

een klarinet en een drumstel; de beatmis. Nou ja, we kwamen niet zo veel verder 

dan: ‘Kom Heer, geef ons vertrouwen’ en Bob Dylan natuurlijk: ‘Blowin’ in the 

wind’. Hij zei zelf trouwens over dat lied: ‘There ain’t too much I can say about 

this song except that the answer is blowin’ in the wind.’   

Nee, dan Huub Oosterhuis, want die kwam bij een nieuw jongerenkoor toch weer 

om de hoek kijken. Joachim heette dat koor. Dit keer met muziek van Antoine 

Oomen en Tom Löwenthal. We repeteerden op de zondagavond van 7 tot half 9. En 

dan in het oude parochiehuis aan de dijlakker op 2 hoog. Daar heette ‘de golle’, de 

ruimte van de KPJ. Een herinnering zal me bijblijven: we zongen met Joachim in 

de kapel van het oude ziekenhuis van Sneek bij een dienst. De kapel was nogal leeg. 

Er was een patient achter in de kapel. Hij lag te bed en sliep. Tijdens een van de 

liedjes werd hij wakker en zei duidelijk hoorbaar: ‘Ik wil hier weg’. Tsja, daar ging 

onze laatste luisteraar. Er waren gelukkig ook wel eens meer luisteraars.  

Maar wat ik me vooral herinner was de sfeer op de zondagavonden en dat gaat zich 

dan verbinden met de muziek en de woorden van Oosterhuis: ‘Die chaos schiep tot 

mensenland’ (GvL 593). En ja, en als het dan niet lukte met het lied, gingen we in 

het hoge trapportaal staan zingen. En daar klonk het toch mooi. Dan kwam de 

‘chaos’ toch nog tot harmonie. Maar wel gevaarlijk want in de Franciscuskerk was 

het totaal anders. Daar was volstrekt geen akoestiek. Het lied: ‘Die chaos schiep’ 

was mooi. Maar misschien nog wel mooier was: ‘Mensen van God’ (GvL503). 

Want die tekst is zo prachtig: ‘Niet als een storm als een vloed, niet als een bijl aan 

de wortel, komen de woorden van God…..maar als een glimp van de zon, een 

groene twijg in de winter……’. 

Voor mij was dat zingen op de zondagavond als een glimp van de zon.    

 

Pastor Lucas Foekema     

PASTORAAL WOORD 
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Bronnen van Bezieling: 

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG  

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in de RK 

pastorie leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide 

verzorgt deze bijeenkomsten.  

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag 

gaan we met elkaar in gesprek. Hoe lezen we een 

Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend 

met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie 

De volgende data zijn 5 juni en 3 juli. 

U bent meer dan welkom! 

Plaats:     RK Pastorie, Singel 64, Sneek, 13.30 -14.30 u. 

Inleider:  Pastoor P. van der Weide 

 
OPBRENGST VASTENACTIE 2024 –’BOUWEN MET DE BOUMA’S’.  

 

Afgelopen Veertigdagentijd hebben we een actie gehouden voor het project 

‘Bouwen met de Bouma’s’. In de Zambiaanse stad Kaoma wordt de capaciteit van 

het voortgezet onderwijs flink uitgebreid, dankzij de bouw van vier nieuwe 

leslokalen. Ouders zorgen voor bouwmaterialen, leerling-timmerlieden maken het 

meubilair. Eén van de Bouma’s heeft onze kerken bezocht en aan de hand van een 

presentatie kort iets verteld over het project.  

De opbrengst is geweldig: In totaal is er binnen onze parochie € 11.541,86 voor dit 

goede doel bij elkaar gebracht. Dat is inclusief de acties door de scholen gehouden 

en de opbengst van de ‘sobere maaltijd’. Het geld dat parochianen rechtstreeks naar 

Vastenactie hebben overgemaakt is niet meegerekend.  

Hierbij de opbrengst per kerk/plaats:  

Blauwhuis            €         620,05   

Heeg                    €         847,11  

Reahûs                     €         271,50  

Sobere maaltijd           €         547,15  

Sneek                           €         906,30   

Gregoriusschool-Blauwhuis  €         594,20  

IKC Bonifatius-Sneek        €      7.529,65  

IKC Bonifacius-Reahûs    €         225,90  

 

Hartelijk dank aan alle gevers, 

  

PAROCHIEBERICHTEN 
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PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING. 

Hulp voor de naaste opdat we het licht zijn voor de naaste 

 

Wat betekent PCI? 

Deze afkorting staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI geeft kleinschalige 

financiële hulp aan mensen in nood vanuit de R.K. parochie. Dat we een teken zijn 

van hoop en liefde. 

 

Wat is het doel van de PCI? 

- Betrokkenheid bij acute noodsituaties. 

- Beperkte financiële ondersteuning. 

- Bevorderen van sociale rechtvaardigheid, zoals: het Budgetmaatjesproject en het  

  Kanskaartenproject 

- Activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. 

- Initiatiefnemer en ondersteuner van de Warme Woonkamer ‘De Ankerplaats’, 

  (voorheen ‘De Loodsboot’ in het Martinushuis) 

- Samenwerken met andere kerken en diaconieën. Door samenwerken zien we  

  kansen, om meer te doen. Zo steunen we met andere kerken ‘De Herberg’ 

- Financiële bijdragen voor diaconale werkgroepen in onze geloofsgemeenschap: 

      Bezoekersgroepen, zoals ziekenbezoek, rouwverwerking, alleenstaanden 

      Wijkhoofden met diaconale signalering door werkgroep Diakonie Sneek 

      Scheepsmaatjes  

     De MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)       

 

Voor wie is de PCI? 

De PCI is voor mensen, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen krijgen en 

(tijdelijk) geen hulp meer krijgen de gewone instanties.  

De PCI is voor alle vrijwilligers, die met hun inzet, dit werk mogelijk maken.  

  

Hoe komt u in contact met de PCI? 

Als u of iemand, die u kent niet meer rond kan komen, kan de PCI helpen. Dit kan 

door een briefje geadresseerd te sturen aan de PCI St. Antonius van Padua of te 

brengen naar Singel 64, 8601 AL Sneek, naar één van de bestuursleden of naar een 

lid van de Werkgroep Diaconie Sneek. Of bellen naar 0636298374, of mailen naar: 

p ci-secretaris@sintantoniusparochie.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

 

Bent u onverhoopt toch in de schulden beland, neem dan contact op met 

Budgetmaatje Fryslân,  website www.solidairfriesland.nl/budgetmaatje-fryslan, of 

zoek contact met Chantal Udema, 06-35626592, cudema@solidairfriesland.nl 

 

Opdat we het licht zijn voor de naaste  
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET BUDGETMAATJESPROJECT 

‘Mensen bloeien op als hun schuld afneemt’ 

 

Bij het project Budgetmaatje van Solidair Friesland 

ondersteunen vrijwilligers mensen om hun financiën weer op 

orde te krijgen. In deze tijd met hoge inflatie en toenemende 

kosten van levensonderhoud hebben steeds meer mensen moeite 

om rond te komen. Een deel van deze mensen raakt het financiële 

overzicht kwijt, waardoor de behoefte aan een budgetmaatje 

toeneemt.  

Budgetmaatjes zijn getraind om op een laagdrempelige en persoonlijke manier hulp 

aan te bieden aan mensen met financiële problemen. Een budgetmaatje werkt op 

vrijwillige basis en kan ingeschakeld worden als iemand het financiële overzicht 

kwijt is en in de schulden zit of dreigt te raken. Niet alleen als er grote problemen 

zijn, liefst zo vroeg mogelijk.   

Er zijn nu 25 vrijwilligers bij betrokken. Gezien de toenemende vraag zijn meer 

mensen nodig.  

Na een eerste kennismaking met de hulpvrager door de coördinator Chantal Udema, 

wordt gezocht naar een vrijwilliger die als budgetmaatje hulp kan bieden. Het is erg 

belangrijk dat een goede match wordt gemaakt. Mensen kunnen zich kwetsbaar 

voelen en moeten vertrouwen hebben in een vreemde. Vaak hebben mensen al 

ervaringen met verschillende instanties achter de rug. Doordat er gewerkt wordt met 

vrijwilligers die niet aan een instantie gebonden zijn, is de drempel lager.’   

Budgetmaatjes proberen daarom eerst het vertrouwen te winnen door tijdig in 

gesprek te gaan en te inventariseren welke financiële problemen er zijn. In veel 

gevallen moet eerst een overzicht van vaste en incidentele kosten worden gecreëerd 

en moeten eventuele openstaande rekeningen op een rijtje worden gezet. Daarna 

volgt een traject waarbij gezamenlijk wordt gekeken of bepaalde kosten kunnen 

worden verlaagd of vermeden en op welke wijze aan financiële verplichtingen kan 

worden voldaan.  

Vrijwillige budgetmaatjes krijgen van Solidair Friesland een naslagwerk voor alle 

regels en mogelijkheden. Als een budgetmaatje problemen ondervindt, kan hij of 

zij altijd terugvallen op een collega-budgetmaatje of op Chantal Udema. 

 

Spreekt u dit verhaal aan en wilt u vrijwilliger/maatje worden? 

Neem dan contact op met Chantal Udema van het Budgetmaatjesproject. 

Het kan via cudema@solidairfriesland.nl  of 06.35626592 

Voor meer informatie: www.solidairfriesland.nl/budgetmaatje-fryslan 
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OP BEZOEK IN VOLENDAM 

 

Op 9 maart is een afvaardiging van de 

parochie van Volendam in Sneek geweest 

voor de kruiswegwandeling. Er was een 

gevuld programma met onder andere een 

rondleiding door de kerk, een verhaal van 

de bakker over het bakken van dûmkes en 

oranjekoeken. Daarna was er een toespraak van de commissaris van de Koning dhr. 

Arno Brok en zang van Adri de Boer.  

14 dagen later is Sneek voor een tegenbezoek naar Volendam gegaan. Weer staan 

er 62 mensen klaar om in de bus te stappen, op weg naar Volendam. De stemming 

zit er meteen goed in; al gauw wordt er gezongen: ‘En we gaan nog niet naar huis’. 

Bij aankomst worden we verrast met koffie en gebak èn met een woord van welkom 

door pastoor Dominiek. Daarna volgt een wandeling via een statie in ‘Experience 

Volendam’ naar het stadion van FC Volendam. Verwend met zoute haring, zure of 

kibbeling, worden we bijgepraat door Henk Kras over de prestaties van 

Volendammers in het Nederlands elftal, zoals o.a. Wim Jonk. ook vertelt hij 

enthousiast hij over ‘zijn’ onderneming KRAS, die inmiddels marktleider is 

geworden op het gebied van het recyclen van plastics tot bijvoorbeeld 

vuilniscontainers etc. Na een groepsfoto op het hoofdveld gaan we naar de H. 

Mariakerk, een modern kerkgebouw uit het jaar 1957. Na een overheerlijke lunch 

gaan we naar het Volendams Museum. Niet de klederdrachten, maar de spullen van 

muziekkanten uit de 60-er en 70-er jaren maken grote indruk. Behalve foto’s van 

hun eerste optreden zijn er ook de diamanten platen van de BZN en de CATS. Wie 

is er in Friesland niet ‘groot’ mee geworden?  

Na deze ‘sentimental journey’,  tijd voor het serieuzere werk: We lopen langs de 

staties en komen bij de H. Vincentiuskerk, gebouwd in 1860. Naast de kerk is een 

klein, klein kerkhof. Alle graven van de volwassenen worden volgens afspraak na 

15 jaar geruimd. Echter, er is ook een afgebakend gedeelte, wat niet wordt geruimd. 

Hier zijn de jeugdige slachtoffers van de nieuwjaarsbrand op 1 januari 2001 in Café 

De Hemel begraven. Met de foto’s erbij èn hun geboortejaar realiseer je opeens dat 

jouw kind er ook bij had kunnen zijn, als je in Volendam had gewoond. Met een 

afsluitende viering in de kerk, met geweldige zang en daarna een optreden van een 

blaaskapel uit Volendam is het enthousiasme groot.  

Na het ‘Avondmaal’ met natuurlijk vis op het menu, heeft pastoor Peter van der 

Weide de organisatie met de vele vrijwilligers bedankt voor de inspirerende dag. 

Gewoon een ‘ouderwetse uitwisseling’ voor de vrijwilligers van beide parochies. 

Absoluut de moeite waard. Er zijn vele positieve contacten gelegd en er veel 

inspiratie opgedaan. 

 

Een blije deelnemer  
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VIERINGEN 

 

Zondag 5 mei                  Bevrijdingsdag  

 09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

Met kinderwoorddienst  

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Lisa Brandsma 

Misdienaar Hendrik, acoliet Jan 

Koster André Brandsma 

  Intenties: Jaargetijde Akke Altena-Boersma 

Dominicus en Hotske Bootsma 

Sake Leenstra 

Piet Galama 

Donderdag  9 mei            Hemelvaartsdag | Parochieviering 

 10.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide en pastor 

Foekema | m.m.v. Antoniuskoor  

Lector Tineke Rijpma 

Misdienaar Oane en Auke. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

Deurcollecte Nederlands Missionaris 

Na de viering koffiedrinken in de pastorie  
  Intenties: Rudolf Zijlstra 

Piet Galama 

Zondag 12 mei  

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v.  pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Berber Witteveen 

Misdienaars: Siepie en Elbrich 

Koster Jan Landman 

  Intenties:  

Overleden familie Sikkes-Bekema 

Overleden ouders Ydema-Flapper  

Piet Galama 

Zaterdag 18 mei                       Pinksteren  

 19.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector Akkelien Brandsma 

Misdienaars: Hendrik, Oane. Acoliet Berber 

Koster Jan Landman 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken  

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in 

onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de 

viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. 

Voor vrijblijvende informatie: 

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704  

  Zaterdag 18 mei Pinksteren 

Intenties:  

Overleden familie Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra 

Hotske van der Meer 

fam. van der Weij, 

Johan en Mieke Popma-Bootsma,  

Jan Kroon,  

Antoon Popma,  

ouders Frans en Yke de Boer-de Jong,  

overledenen familie Wybenga-Bulle 

Piet Galama  

Zondag 26 mei 

 09.30 Woord- en Communieviering o.l.v.  pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector Lisa Brandsma 

Misdienaars: Iris en Jeske 

Koster André Brandsma 

  Intenties:  

Overleden familie Hylkema-van der Werf 

Harmen Witteveen 

Piet Galama 

Zaterdag 1 juni  

 19.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Maria Zonderland 

Misdienaars: Siepie, Elbrich. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Jaargetijde Hotske van der Meer 

Sikke en Marie Rijpma-Smeding 

Willem Kroon 

Piet Galama 

Zondag 9 juni  

 09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

Met Kinderwoorddienst  

mailto:blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
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Nijs fan de Sint Vitus lokaasjerie | Fergadering 16 april.  
- De wurkgroep hat ús bypraten oer de stân fan saken apparteminten pastorie: 

útdaging is ‘wat kost it’ om dêrmei út te kommen op in sosjale ferhierpriis.  
- De goede week - fan palmpeaske oant en mei Peaske - is nei tefredenheid 

ferrûn, it wiene moaie fieringen en alle leeftiden wiene fertsjinwurdige. 
- Ek de parochyjûn fan 25 maart is goed slagge. Earst presintaasje fan de 

sifers en it jierferslach, doe kaam tsjerkhof administrateur Bert de Jong oan 

it wurd en der is ôfsluten mei in gesellige neisit. 
- Tsjerkhof. Der binne nije urnenkluisjes pleatst yn it kolumbarium, de âlde 

motormeaners binne ferfongen troch elektrische.  
- In wynwizer op de pastorie is reparearre en mei grutte kraan wer pleatst 

(wie garânsje). 
- Tiisdei 9 april is ús restaurearre Sint Vitusargyf offisjeel oerdroegen oan 

gemeenteargyf DeTiid yn Boalsert.    
- Tsjerkepaad. Fan 6 july oant en mei 14 septimber sneontemiddeis fan 

13.30-17.00 oere. Mei tank oan de frijwilligers.  
- Sneon 14 septimber moarns Uitfestival yn de tún en tsjerke en middeis 

Iepen Monumintedei.   
- Sneon 29 juny jûns Fryske Boerderijfiering by Cor en Brenda op e Kie. 

Fragen of reaksjes binne wolkom. 

Sint Vitus Lokaasjeried 

 

Programma Deadebetinking Blauhûs - Greonterp 

 

Sneon 4 maaie 2024 wurdt it ferhaal ferteld oer de mannen dy’t harren 

yn 1943 op befel fan de Duitsche Weermacht ferplicht melde moasten 

‘voor den arbeidsinzet’.  

Sa ek ús doarpsgenoaten Dominicus Bootsma, Wiebe de Witte en Durk van der 

Werf. Sy wegeren dat en sieten sadwaande lang ûnderdûkt yn de mûne-ûnderbou 

oan de Marfeart, tusken Greonterp en Blauhûs. 

 

19.10 oere sammelje by fam. Huitema, vd Looswei 34, Blauhûs  

Kom by foarkar rinnend of op de fyts. Auto’s svp by fuotbalfjild parkeare. 

 
• Stille tocht nei de Molepôle fan familie Jaap en Nettie Tiedema 
• Fanfare spilet koralen - Foardracht gedicht bern 
• Klaas Bootsma fertelt it persoanlike ferhaal fan syn heit Dominicus Bootsma 
• Fanfare spilet ‘Band of Brothers’ 
• Taspraak gemeente - Krâns- en blomlizzingen 

• Last Post en 20.00 oere 2 minuten stil - Wilhelmus en Frysk Folksliet 

4 maaie komitee Blauhûs 

Willem, Aggie, Sicco 
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Ite op de pastorie 

Vrijdag 19 april was de laatste maaltijd van dit 

seizoen in de pastorie. Het was weer heel erg 

lekker. 

Wopke en Hinke hebben er weer 
iets moois van gemaakt.  

Ze werden tijdens de maaltijd 

dan ook bedankt voor een 'overheerlijk' afgelopen 

jaar. 

 

En we hopen na de zomer weer 

op eenzelfde manier bij elkaar 

te kunnen komen.  

En dan bent u natuurlijk weer van harte welkom 

om aan te schuiven. 

                                                          

Pastor Lucas Foekema 

 

 
 
 

 

Jeu de Boules 

De Jeu de Boules baan is afgelopen jaar weer opgeknapt en ligt er weer mooi bij. 

Dinsdagavond wordt er weer gespeeld vanaf 19:00 uur  

tussen het Teatskehûs en het schoolplein.  

U bent ook van harte welkom om vrijblijvend mee te spelen.  

Geen ballen maar toch nieuwsgierig?  

Neem contact op met Sijke Rijpkema  

De Sylroede 9 Blauwhuis. 

 

Verhuisbericht 
Nei in moaie tiid fan 55 jier wenne op Westhim 

Bin ik no wer ferhûze nei myn berneplak Heeg 

Myn nei adres is 

 

Anny Leenstra Teerenstra 

Tollewei 53 

8621CX Heeg  
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Bêste minsken, 

Yn it lêste wykein fan augustus dit jier stiet Blauhús op syn kop. De St. 

Gregoriusskoalle bestiet mear dan 100 jier, Blauhús hat 75 jier ‘doarpsrjochten’ en 

Siesa hat 50 jier op de teller. En dat moat fansels fierd wurde. Freed 30 augustus sil 

yn it teken stean fan de jongerein. Op sneon 31 augustus hâlde wy in grutte 

skoal/doarpsreüny yn Blauhús. Alle ynwenners en âld ynwenners fan Blauhús e.o. 

nûgje wy út om hjirby te wêzen. Wachtsje net te lang mei jimme opjefte yn ferbân 

mei de organisaasje. 

It programma fan sneon 31 augustus ‘24 

13.30 oere: ûntfangst yn ‘e tinte 

14.00 oere: iepening reüny dêrnei in optreden fan de plankeploech 

16.00 oere: strune yn Blauhús 

18.00 oere: itenstiid 

20.00 oere: tsjerketsjinst 

21.00 oere: feestjûn 

Link foar de kaartferkeap https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/Reuny-

Blauhus Sjoch ek foar ynformaasje: https://blauhus.nl as 

www.gregoriusschool.nl/reunie 

Hjirby it freonlik fersyk om famylje, freonen, kunde en âld klasgenoaten om útens 

te ynformearjen oer dizze reüny. 

De Reünykommisje 

 

Collectes Sint Vituskerk  

maart 2024 € 285,93 

Collectes Adventsactie Sint Vituskerk € 620,05 

Ook het geweldige bedrag dat onze school met de actie ‘Bouwen met de Bouma’s’ 

bij elkaar heeft gebracht   € 594,20  



12 

 

 



13 

 

 
 

Zaterdag 25 mei 2024 

Voorjaarsmarkt 

Teatskehûs Blauhûs 

13:00 - 17:00 

 

 
 

 

De opbrengst gaat naar de beleeftafel           

voor de bewoners 
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VIERINGEN 

 

Overleden         

                 

14 maart is op 71 jarige leeftijd overleden     

 Abel Jan Potma               

We condoleren zijn familie en wensen hun alle sterkte toe. 

Nieuwe parochiaan        

                                        

Vanuit Blauwhuis is Mevrouw Anny Leenstra – Teerenstra         

onlangs verhuist naar Heeg, Tollwei 53                       

Van harte welkom en een prettig verblijf in Talmastate 

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 4 mei 

 19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Donderdag 9 mei  Hemelvaart 

 10.00 uur Gezamenlijke viering in Blauwhuis 

met deurcollecte bestemd voor Nederlandse Missionaris 

Zaterdag 11 mei 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 19 mei 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 25 mei 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Dhr. J. Mulder 

Zondag 2 juni 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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In Memoriam   Abel Jan Potma     

          

   Je sliep zo stil vannacht 

   De zon kon het niet weten  

   Dat jij zo vreedzaam en zo zacht 

   De ochtend zou vergeten    

                

Op dinsdagmiddag 19 maart namen we vanuit de St. Josephkerk afscheid van 

Abel Potma. Eigenlijk vlakbij de plek waar hij is geboren en is opgegroeid. Eerder 

was er al een afscheidsplechtigheid in Rolde. En tijdens de viering waren van dat 

afscheid prachtige beelden te zien, van de betrokkenheid en de onderlinge liefde 

aldaar, onder de klanken van het bekende lied van Willeke Alberti ‘Samen Zijn’.  

Abel Potma is geboren op 4 december 1952. Hij was een zorgenkind en had veel 

hulp nodig van Heit en Mem en broers en zussen. Wat wij met liefde deden maar 

niet altijd zo gemakkelijk was. Abel woonde eerst een korte tijd in Maeykehiem in 

St. Nicolaasga, maar op 2 maart 1970 verhuisde hij naar Rolde, naar ‘Huize 

Mariënkamp’ (nu Nooitgedacht). Daar heeft hij een hele goede tijd gehad. 54 jaar 

is hij daar geweest. Hij was er op z’n gemak en kreeg er goede zorg. Tijdens de 

viering werden de herinneringen verteld aan de bezoeken. Aan het kopje koffie 

waar hij zo van hield, Abel was echt een koffieleut. Aan zijn muziek, want Abel 

mocht graag platen draaien. En een van z’n lievelingsplaatjes was Fernando van 

Abba. Ook daar mochten we naar luisteren in de viering.  

Herinneringen aan het puzzelen. Herinneringen aan zijn lieve lach en aan de 

knuffels die hij altijd gaf. Herinneringen aan dat bezoek aan Lourdes samen met 

heit en mem. Het lied: ‘Te Lourd op de bergen’ mocht hij graag mee-neuriën. 

Herinneringen aan hoe wijs de mensen en de verzorgers in Rolde met hem waren. 

Ook de laatste dagen hebben zij hem met liefde omringd en daar zijn wij hen heel 

dankbaar voor.  

Abel overleed op 14 maart. Voor ons was Abel een bijzonder mens, een heel 

bijzondere broer. Het zal wennen zijn nu hij er niet meer is en we niet meer naar 

Nooitgedacht hoeven.  

Tijdens de afscheidsviering werden voor Abel de kaarsen aangestoken en lazen 

we uit het scheppingsverhaal: ‘Ieder naar z’n eigen aard’. Dat Abel nu een nieuw 

thuis gevonden mag hebben in het licht bij God en weer samen met heit en mem.  

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken  

voor het medeleven en de kaarten die wij mochten  

ontvangen na het overlijden van onze broer  

Abel Potma  

 

Familie Potma, Heeg.   
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 mei.   Hemelvaart van e Heer 

 

10.00  uur  

 Gezamenlijke viering  t.g.v. Hemelsvaartdag te Blauwhuis  

Met medewerking van de gezamenlijke koren van onze 

parochie. 

   

Zondag  12 mei        7de zondag van Pasen 

9.30 uur   Viering van de Eucharistie  met Pastoor van der Weide 

Lector: Anneke                                Collecte:   Karel 

  Intenties Leny van Balen-van der Werf, Corrie Altenburg-

Damsma. Bauke Poelsma Fam. Altenburg-Brandsma, 

Fam.Hendrik en Clasien Brandsma-Ketelaar, Huite en 

Trijntje Bootsma- de Jong. Elly Galama - van Oosten.  
 

Zaterdag 18 mei     Feest van Pinksteren  

19.30 uur   Woord-en communieviering met Pastor Lucas Foekema  

Lector: Karel                                      Collecte: Ida 

  Intenties: Catharina Brandsma- van der Werf fam. Rijpma -

Witteveen. IJsbrand Galema en overl. fam. Durk en Yt Bouma-

Huitema, Tjerk Huitema en fam. 

Zondag 26 mei       H. Drie-eenheid  

9.30 

uur  

 Woord-en communieviering  Liturgiegroep Reahûs  

                                                         Collecte: Ida 

  Intenties: Bertus van den Hengel en overleden fam. Jaap en 

Eise de Jong.  

Zaterdag 1 juni     Sacramentdag 

19.30   Woord-en communieviering met Pastor Lucas Foekema  

Lector: Anneke                               Collecte: Karel  

  Intenties:  Tom Slooter, Yt Bouma-Huitema, Tjerkje Huitema 

en fam. Popke en Alie Altenburg-Agricola en overleden fam. 

LOCATIE REAHÛS 
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Ons bereikte het bericht van het overlijden van Pater Pieter Bootsma oud- 

missionaris uit Ghana. Pater Pieter was 98 jaar.  

 

We namen ook afscheid van Ate ‘fan de Klieuw’, ( 93 ) Wij, hier op het dorp,  

kennen hem niet anders dan als de bewoner van het kleine huisje in de bocht 

bij de Klieuw. 

Pastor Foekema schreef het in memoriam voor hem  

In memoriam Ate Zijlstra 

 

Op vrijdag 19 april namen we vanuit het crematorium Haskerpoort afscheid van 

Ate Zijlstra. Boven de rouwkaart stond: ‘Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon 

een heel bijzonder mens’. Het laatste jaar verbleef Ate in Bloemkamp. Maar zijn 

thuis was natuurlijk de Klieuw. Daar heeft hij zijn hele leven gewoond. Hij 

groeide op in het grote gezin Zijlstra. Zoon van Sjoerd Zijlstra en Hiske Ferwerda.  

Ate was de vijfde in het gezin. Het zal vast geen vetpot geweest zijn in die jaren 

voor de oorlog. Maar met een beetje inschikken kan er veel. En daar zal hij vast 

meegekregen hebben wat belangrijk bleef de rest van zijn leven: Aanpakken en 

niet zeuren, geen kouwe drukte maar er zijn voor je naaste. Het huisje zal daarna 

niet eens zoveel meer veranderen als Ate en zijn zuster Betty er blijven wonen. 

Het bleef een beetje het middelpunt in de familie.  

Ate kon goed leren en na de schooltijd kwam hij te werken bij de boer en daarna 

werd hij botermaker in Easterein en ook in Scharnegoutum. Daarna werkte hij als 

condenseur bij Hollandia. Maar het stond al op de rouwkaart: Ate was een 

‘fjildman’. Hij mocht graag op het land zijn, leven met de seizoenen: 

mollenvangen, hazen en eenden. Hij hield van jagen. En als er problemen waren 

‘mei in mudde yn’e skuorre’, hij loste het wel op. Ate was goed in zijn werk en 

niemand deed ooit vergeefs een beroep op hem. En het mooie was dat bij de 

afscheidsdienst de attributen van de jacht ook aanwezig waren inclusief de 

eendenkooi en een prachtig veldboeket op een oude tak. Als het jagen in de winter 

niet kon en er veel sneeuw lag ging Ate met hooi naar de velden. Zeg maar de na-

zorg voor de dieren, want zijn hart lag bij de natuur en bij alles wat groeit en 

bloeit. Ate was ook een sportman. Hij hield van fietsen en schaatsen. Hij heeft de 

schaats-elfstedentocht 2 keer uitgereden. De keer dat het niet lukte was de barre 

tocht van ‘63. En graag fietste hij naar het Heerenveenstadion om Abe Lenstra te 

zien voetballen.  

Ate was ook een man van verhalen vertellen of gewoon een praatje langs de weg. 

Andries en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en 

Sybrich Poelsma- Aukes 
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De laatste jaren kwamen de verhalen misschien nog wel sterker naar boven. Maar 

de jaren tikken wel verder. Het gehoor wordt minder, het geheugen. Maar Ate is 

een ijzersterke man en met hulp van de familie en van goede vrienden kan het 

lang goed gaan. En lijkt het alsof de tijd niet verandert op de Klieuw maar dat is 

natuurlijk wel zo. Wel is er nog een prachtig feest op zijn 90e verjaardag in de 

Parkflat in Sneek. De laatste tijd ging het echt minder, en werd het leven al te 

kwetsbaar en was de verhuizing naar Bloemkamp nodig. Daar is nog zijn 94e 

verjaardag gevierd en zijn er nog kostbare momenten van samen, momenten om 

nooit te vergeten.  

Ate is overleden op 11 april. Op de rouwkaart stond de foto van het huis op de 

Klieuw. Dat plekje temidden van de fryske greiden en onder de vrije hemel.  Dat 

Ate nu een nieuw thuis gevonden mag hebben voorbij de horizon in het licht van 

onze God. Wij wensen de familie en allen met hem verbonden heel veel kracht en 

sterkte toe. 

 
 

 
BEGRAAFPLAATS 

De paden van ons kerkhof gaan binnenkort op de schop. Over de grintpaden komt 

een laag Kotrec zoals dat ook in Sneek en in Blauwhuis is uitgevoerd. Voor dat doel 

zijn de opsluitbanden aan de buitenkant rondom het kerkhof reeds verwijderd. Het 

wordt zo makkelijker om bij de graven te komen, maar vooral het onderhoud aan 

de paden wordt een stuk handiger.  

 

 

                                                                                              

 

  



19 

 

VIERINGEN 

 

Zaterdag 4 mei  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor alle slachtoffers van oorlog 

en geweld, Pier Ruiter, Jogemien Huiting, Yvonne van 

Schagen-Paddenburg  

Zondag 5 mei – 6e Zondag van Pasen - TV uitzending 

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. deMartini koorschool 

Lukas Huitema en Riam Bashir (L); Ariana, Fabiola en 

Rosmari Alberda (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, uit dankbaarheid voor onze vrijheid, voor allen 

die leven in onvrijheid, Paul den Boer, onze overleden ouders 

Anton Flapper en Clara Flapper-Hamersma, Anne Bootsma 

en Jetske Bootsma-Landman, Athanius Bootsma en Marjet 

Catharina Flapper, Marianne Johanna Josephia Mensink-

Janssen, Maria Johanna Wilhelmina Theresia Mensink, Karst 

Triemstra, Jellie Triemstra en Karts-Harm Triemstra, Leo 

Potma en onze dochter Karin, Docus en Margaretha van der 

Vliet-de Vries, ter intentie van Tjerk en Fia de Blaauw-Konst 

en voor Julia de Blaauw, overleden familie Miedema-van 

Wijk, Paul en Diana Haaze-Harteveld, Rein en Annie van der 

Vliet-Tigchelaar, Jan Bits Jongsma, Bertus ten Have, Jan de 

Bruin, Pe Miedema, Marian Fijlstra-van Ruiten, Tinus en 

Janny van der Weide-Stornebrink, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, Ingrid van der Krogt en pater Henk Brouwer, 

voor de zusters Onder de Bogen en JMJ en hun familieleden, 

Harrie Diekstra, Joop en Tineke Roorda,  Mien Dierkes 

Maandag 6 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Tiny en Jo Andringa 

Dinsdag 7 mei 

Kerk 

 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Verjaardag Eric Branhoorrn, Mieke van 

der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en Anna 

Maria Bouwhuis-Huizinga, 

Rozenkransgebed 

LOCATIE SNEEK 
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Woensdag 8 mei 

Bonh 

 

Kerkh 

09.15 

 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Carlos Onwezen, Cile Hettinga, Pe Miedema, 

H. Mis in de kerkhofkapel 

Willem Nicolaij en Anneke Silvius (L) 

Intentie: Voor alle overledenen die op ons kerkhof rusten en 

in de kapel, voor alle overleden kinderen, Sietse , Siebrand en 

Thea Altena, Marian Fijlstra- van Ruiten, voor de zusters 

Onder de Bogen en JMJ en hun familieleden 

Donderdag 9 mei – Hemelvaartsdag in Blauwhuis - Hoogfeest 

Kerk 10.00 Eucharistieviering in Blauwhuis - parochieviering 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het welslagen van de bedevaart naar 

Kevelaer, pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt, 

Marian Fijlstra-van Ruiten 

Vrijdag 10 mei – Bedevaart naar Kevelaer 

Kerk 06.00 Reisgebed in de kerk bij het vertrek van de bedevaart naar 

Kevelaer 

Géén avondmis om 19.00 uur! 

Zaterdag 11 mei 

Bonh. 19.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan Bouwer en overleden 

familie Brouwer-Palsma, Joop Modderman, Fien Landman-

Slippens 

Zondag 12 mei -7e Zondag van Pasen - Wezenzondag 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Melanie Matthews (L); Franklin en Agnes Kubaran (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Jan de Bruin, uit dankbaarheid voor het 

welslagen van de bedevaart naar Kevelaer, Wietske de Groes-

Altenburg, Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en dochter 

Leneke, Hessel Hanzen, Suze Westhof,  Miep Hamersma-van 

der Leeuw, pater Rieks Andela, Greetje Huitema-Grol, 

Louise Wierdsma-de Bruin en de overledenen van de familie 

Wierdsma, Janny Dijkstra-Poiesz 

Kinderwoorddienst 

Maandag 13 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Andries en Jetske Brouwer-Melchers, Annie Meijer-

de Vries 
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Dinsdag 14 mei – H. Mattias, apostel, feest 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Marian Fijlstra-van Ruiten, Rie Postma-

van Barneveld 

Rozenkransgebed 

Woensdag 15 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Gretha Houwer-van der Weide, Hiske Stornebrink-

Plantinga, Nel Rentmeester 

Donderdag 16 mei 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Edward Renee Matitawaer,  

Joan Grace Matitawaer, Willy Benninger 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 17 mei 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Verjaardag mejuffrouw Sabine Barnhoorn, Nan 

Drabbe-Kruijs, Jaap de Backker 

Zaterdag 18 mei 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Fimme Folmer, Truus Visser-Weitenberg, Jan en 

Corry Bouma- van Gool 

Zondag 19 mei – Hoogfeest van Pinksteren 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo en Sint Caeciliakoor 

Riam Bashir en Franklin Kubaran (L); Melle de Wolff, Eline 

Schickenberg, Henk en Marije Elzinga (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen,voor onze Nederlandse Missionarissen, Leo 

Potma en onze dochter Karin, Ate Bootsma, Sien Kazimier 

Bootsma, Catharina Bootsma-Landman, Eelke Bootsma. 

Ruurd Silvius en Anna Slivius-Zijlstra, Leo Boot, oud pastoor 

pater Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen, Marian 

Fijlstra- van Ruiten, Fea van der Meulen-von der Heide, 

Janke Bouwhuis-Feenstra, Tinus en Janny van der Weide-

Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-

Voorbraak, zuster Johanny Mentink en zuster Manetta van 

Zuijlen, Rina en Cees Silvius-Griffioen, pater Henk Brouwer 

en Ingrid van der Krogt, Joop en Tineke Roorda 

Kinderwoorddienst 
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Maandag 20 mei – H. Maria, Moeder van de Kerk -2e Pinksterdag 

Bonh 09.30 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, voor onze jongeren, Tine van 

der Pol-Zijlstra, Pe Miedema 

Dinsdag 21 mei 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

\ 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap, 

religieuze leven en het pastoraat 

Rozenkransgebed 

Woensdag 22 mei 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Clazien Verbeek, Lize Hooghiemstra 

Donderdag 23 mei – Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Voor alle priesters en pastores, Rie|Tromp-

Vonk 

Rozenkransgebed  

Vrijdag 24 mei 

Kerk 19.00 Woord & Communieviering  

Intentie: Voor de vrede in de wereld, voor de zieken van de 

parochie en alle dierbare overledenen 

Zaterdag 25 mei 

Bonh. 19.00 Woord en Communieviering 

Intentie:Voor alle bewoners, Wies Hooijschuur- van den 

Oever  

Zondag 26 mei – H. Drievuldigheid- Hoogfeest 

Kerk 11.00 Woord &Communieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Yousif Shamel, Kees Buruma, Hanna en Yousif Hano (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Tinus Rotteveel, Lenie Dooper-van der Pol, 

pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Wim en Tecla van der 

Heijden-Hoekstra 

Kinderwoorddienst 

Maandag 27 mei 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering  

Intentie: Ria Jansen, Annie Meijer-de Vries, Sjoerd en Riek 

Hamersma- van der Horst 

Dinsdag 28 mei 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Marian Fijlstra-van Ruiten 

Rozenkransgebed 
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Woensdag 29 mei 

Bonh 09.15 Woord & Communieviering 

Intentie: Nelly de Jong- Schrichte, Tine van der Pol-Zijlstra 

Donderdag 30 mei 

Kerk 

 

Kerk 

08.45 

 

16.00 

Woord & Communieviering  

Intentie: Voor een bijzondere intentie 

Rozenkransgebed 

Vrijdag 31 mei – Maria Visitatie, feest 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van Maria, Jaap de Backker, Jan en Regina 

v.d. Berg-Hoekstra 

Zaterdag 1 juni 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Julia 

Krekelaar, Jan Gerrit maurits Melchers, Albert en Agnes 

Huitema- Altena 

Zondag 2 juni – Sacramentsdag – 1e Heilige Communie 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor onze 1e communicanten, zuster Antoine 

Leechburg-Auwers, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, 

Marquin Ringnalda, Docus en Margaretha van der Vliet-de 

Vries, Marian Fijlstra- van Ruiten, Rina en Cees Silvius-

Griffioen, Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en dochter Leneke, 

Mien Dierkes en pastoor Henk Dierkes 

Maandag 3 juni – H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mily Clerkx, Ernesto Andriol en overleden familie, 

Mattie Janssen-Janssen 

Dinsdag 4 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en 

Anna Maria Bouwhuis-Huizinga 

Woensdag 5 juni H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor ons bisdom, alle bewoners van het 

Bonifatiushuis, voor de leerlingen en leerkrachten van de 

Bonifatiusschool, overleden vader Adolf Kruijs, Siepie van 

der Hoek-Foekema 
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COLLECTE 

Zondag 17 maart € 343,61 Zondag 24 maart € 440,61 

Zondag 31 maart € 1144,21 Zondag 07 april   € 230,00 

Zondag 14 april   € 300,90 Extra collectes     € 2034,12 

 

Veel dank voor al uw goede gaven via de mandjes, de QR code en de betaalzuil. 

Als de QR code niet in het Misboekje staat, vindt u deze in het portaal op het 

tafeltje waar de Misboekjes verkocht worden. 

 

 
  

QR code Collecte 
 

Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden om uw collecte bijdrage te 

verzilveren nl. 

 Via de fysieke collecte in de kerk 

 Via de betaalzuil in de kerk 

 

Daar voegen we nu aan toe de mogelijkheid om 

middels bijgaand QR code uw collecte bijdrage 

over te maken. 

Uw bijdrage blijft anoniem maar op uw eigen 

bankrekening wordt uw bijdrage expliciet 

vermeld.  

 

De QR code collecte wordt voortaan standaard 

opgenomen in het parochieblad.  

 

De locatieraad 

Donderdag 6 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Edward Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, 

Willy Benninger 

Vrijdag 7 juni -1e Vrijdag van de maand – H. Hart van Jezus- Hoogfeest 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Jan Bruinsma, 

Marjo Pool-Bruinsma 
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AGENDA 

 

Dinsdag  14 mei 19.45 Caritas 

Vrijdag  31 mei  09.00 Flora pro deo overleg  

Dinsdag 4 juni  09.15 Koffieochtend 

Woensdag 5 juni 13.30 Leerhuis in de pastorie 

 

KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 4 juni is er weer een Koffieochtend. 

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u 

klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u 

van harte welkom.  

 

VOEDSELBANK :  Van delen wordt niemand arm… 

Iedere  tweede weekend van de maand is er een inzameling van 

houdbare producten voor de voedselbank. 

Daarom staat in het weekend van 10, 11 EN 12 MEI de bak weer in 

de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand. 

Idee tip:  Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop.  

Houdbare melk,pakjes soep maar alle houdbare producten  zijn welkom. 

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?  

 

Diaconie St. Antonius van Padua 

Opdat wij elkaar niet vergeten. 

 

55 JAAR GETROUWD 

 

Op zondag 14 april herdachten Menno en Anneke Silvius-Oppenhuizen tijdens de 

Hoogmis dat zij 55 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. 

We wensen hen veel geluk en Zegen toe in verbondenheid met 

al hun dierbaren en zeggen dank voor hun inzet voor onze 

geloofsgemeenschap! 

 

IN MEMORIAM YU YÁN (CARLA) TAN 

 

Carla werd als enig kind geboren op  20 december 1940 in Garut in 

Indonesië. In haar jeugd leerde zij al om op te komen voor zichzelf en 

om je leven dienst te stellen van andere mensen. Zij overleed op 13 

maart 2024 te Sneek. Op dinsdag 19 maart hebben we tijdens een 

eucharistieviering de Heer gedankt voor haar rijke leven. Aansluitend is 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bq3xhYlfeuJtlM&tbnid=P8L2fOK6JdAP1M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bestmag.nl/bruidsmeisje/&ei=ateZU6r8Meq20wXJgYH4Cg&psig=AFQjCNHQe9prGF0oWHE4agTNY2kARZTPag&ust=1402677482964996
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haar lichaam toevertrouwd aan Moeder Aarde op de natuurbegraafplaats te 

Sondel. 

Carla is in Indonesië op het spoor gekomen van het werk van de zusters Onder de 

Bogen en de geest van waaruit deze zusters werkten heeft zij haar hele leven 

bewaard, ook toen zij geen lid meer was van de congregatie. De meeste mensen 

noemden haar dan ook zuster Carla Tan. Toen ik Carla nog niet kende had ik haar 

naam al eens horen noemen door mijn vader die als lid van de technische dienst 

werkzaam was in het oude Sint Antonius Ziekenhuis en ook voor haar vast wel 

eens een klusje heeft gedaan. Carla was een kordate vrouw. Klein van stuk, maar 

niet snel over het hoofd te zien, want daar zorgde ze zelf wel voor. Een 

ontmoeting met haar kon je bijblijven! Ze had een zeer sociale instelling en stond 

altijd klaar. Daarbij kon ze best streng zijn, maar dat had eerder met duidelijkheid 

te maken. Zo wist je gelijk waar je aan toe was. Als je het anders zag dan zij dan 

was daar altijd nog het bekende gat van de deur. Heel haar leven stond in het 

teken van leven voor de medemens. Een van haar hoofdmotto’s in de verpleging 

was: ‘Iedereen moet goede kraamzorg hebben!’ Hier werd geen onderscheid 

gemaakt in rangen en standen; dat hoorde voor een ieder gelijk te zijn! Ze stond 

met twee benen op de grond en met een eigen mening in het wereldgebeuren wat 

ze op de voet volgde. Zo interesseerde zij zich voor politiek waar ze een heel 

eigen opinie over had. Achtergrondprogramma’s werden op de voet gevolgd. Zo 

ook de sport. Als je belde terwijl het niet uitkwam riep ze: ‘Nu niet, ik moet de 

Olympische Spelen zien!‘ Verder had ze veel voldoening in eten klaarmaken, 

koken en bakken, andere talen leren, tuinieren,bolletjes in de grond zetten, kleren 

maken en lopen, kilometers lopen. ‘Zet me er hier maar uit , dan loop ik de rest 

wel naar huis’, dat kon gebeuren wanneer je haar bij je in de auto had. Zo was 

Carla een zichzelf voorziende mens; een kloostercongregatie in haar eentje! 

Daaronder zat het diepe besef dat zij niemand tot last wilde zijn. Zo wordt haar 

lichaam niet voor niets op de natuurbegraafplaats in Sondel in de Bremer 

Wildernis aan Moeder Aarde toevertrouwd en heeft ze dit graf voor maar liefst 

250 jaar gehuurd! Als de wederopstanding van de doden ietsje eerder plaatsvindt, 

dan zullen we nog wat beleven! 

 

Na de dood van haar man Balder, de liefde van haar leven ondanks dat ze twee 

hele verschillende karakters hadden,  in 2019 kwam ze weer geregeld naar de 

kerk, Voor haar een plek om op te laden en tot rust te komen en er daarna weer 

voor anderen te zijn en dan zeggen wij vanuit ons geloof voor de Ander met een 

hoofdletter! Moge Carla zich voor altijd omringd weten door een allesomvattende 

en begrijpende liefde, door God, met dank voor alles wat zij voor de medemens 

heeft mogen doen. Het was heel veel. Wie volgt! Het is de moeite méér dan 

waard! Carla, rust zacht en a Dieu! 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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IN MEMORIAM BERTY ROODENBURG-ROBROEKS 

 

Berty werd geboren op 22 maart 1934 te Amby. Zij ontving 

waarschijnlijk al op die dag bij haar Doopsel de klinkende namen 

Hubertine Mathea Thèresia. Zij overleed in Sneek op 23 maart 2024. We 

hebben de Heer gedankt voor haar leven op Paaszaterdag 30 maart in 

Sneek in het uitvaartcentrum. Hier vond de crematieplechtigheid plaats.  

 

Net als Martha, de zus van Maria en van Lazarus in het evangelie mocht Berty 

graag voor anderen zorgen, maar stond ze ook open voor de zorg van anderen. Net 

als Maria zat ze van tijd tot tijd als het ware aan de voeten van de Heer om door 

de zorg en aandacht van anderen haar accu weer op te laden. Ze heeft een hele reis 

tijdens haar leven door ons land gemaakt niet wetende dat ze haar lange leven nog 

hier in het Friese Sneek zou afsluiten vlak na haar 90e verjaardag die ze nog heel 

bewust heeft meegemaakt. 

Geboren en getogen in Limburg kwam ze via haar eerste man Wim in Tiel terecht 

en later door zijn verplaatsing als ambtenaar registratie en successierecht in 

Rotterdam. Later via haar tweede echtgenoot Dick in Terheijden. Ook kwam ze 

later regelmatig in Oostenrijk bij Huub en Hedwig waar ze erg van kon genieten. 

Ze was een fijne moeder die er altijd was en graag voor een ieder klaar stond, 

maar die ook streng kon zijn en een gedegen opvoeding gaf gekruid met het besef 

voor normen en waarden. Zichzelf kon ze zich bezig houden door te fröbelen. 

Kaarten maken, bloemstukken maken en vrijwilligerswerk doen voor de 

Zonnebloem. Ze was zeer gehecht aan de plek waar ze woonde, je mocht alles 

doen; maar daar vandaan gaan was geen optie. Als je er over begon zei ze: ‘Ik 

begrijp het en zal er over nadenken!’ Met andere woorden… 

Toen het echt niet anders meer ging en ze hier in Sneek terecht kwam in het 

Hospice bleef haar dankbaarheid voor de zorg aan haar gegeven en had een ieder 

graag met haar van doen. Ze vonden haar een lieve vrouw! En nu is ze niet in 

levende lijve uit ons blikveld verdwenen, maar wel in de kracht van Geest; vanuit 

de kracht van de liefde aanwezig. Haar handen zijn nu vastgepakt door ander 

handen waarbij ze voorgoed in goede handen is. Tekenend dat ze zelf vlak voor 

haar sterven haar hand reikte naar die hand! Haar kinderen en kleinkinderen, waar 

je veel van hield en alle andere dierbaren zullen haar missen, maar ze zullen haar 

aanwezigheid ogenblikkelijk weer voelen wanneer haar levensverhaal 

doorvertellen. Een verhaal gedragen door liefde; zuivere liefde. Die is gratis en 

voor niks te koop wanneer je ze gebruikt door goed te doen en wie goed doet, 

goed ontmoet! Moge Berty zich nu voor altijd door die liefde omringd weten. Zij 

heeft ze gebruikt bij het leven om er nu voor eeuwig in door te leven bij God, de 

bron van de zuivere Liefde. Berty, dank voor alles. Rust zacht . Adieu.  

 

Pastoor Peter van der Weide  
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IN MEMORIAM PETRUS EGBERTUS MIEDEMA 

 

Pe werd geboren op 30 december 1933 te Keimpetille / Zweins. Hij 

overleed gesterkt door het sacrament der Zieken op 4 april 2024 te 

Bolsward in Bloemkamp. Op rijdag 12 april hebben we de Her gedankt 

voor zijn leven tijdens ene Eucharistieviering in de St. Martinuskerk. 

Aansluitend volgde de crematieplechtigheid.  

 

Pe had iets met boten. Hij bouwde ze en hij ging er graag mee varen. Eigen 

ontwerpen onder de naam Stabila. Ze waren stabiel en betrouwbaar. Zoals Tiny 

laatst nog zei: ‘Ook bij harde wind ging Pe rustig het water op’. Pe was een kind 

van zijn tijd. Zijn moeder was nogal streng en dit heeft doorgewerkt in zijn 

verdere leven. Hij wilde graag studeren , maar kwam bij de boer te werken. Toch 

heeft hij zijn weg gevonden en doorgezet, zodat hij botenbouwer werd. Eentje die 

nauwgezet werkte en met een scherp oog voor detail. Dat bleek wel bij het 

aftimmeren van het binnenwerk. Zo maakte hij eens in een binnenbetimmering 

een mooi apart kastje, of gleufje met de boodschap aan één van zijn dochters: 

‘Daar kun je mooi je liefdesbrieven in doen!’  Zelf had hij ook geluk in de liefde 

en wel door het Roomse Dansen van toen. Dat ging toen nog met een pasje van de 

parochie met een stempel erop. Daar trof hij aan aardig meisje uit Wytgaard, Tiny 

Kingma. Ook zij hield van dansen. Zo werd na menige toneeluitvoering van Tiny 

lustig gedanst. Pe kon streng zijn en was niet altijd even gemakkelijk. Hij hield het 

roer van zijn levenschip graag in zijn vaste hand en voer op eigen koers. Maar ook 

was hij lief. Dat strenge kwam voort uit een diepe bezorgdheid en vanuit zijn 

wereld die zo groot was als hij met zijn bootje kon bereiken. Na zijn 60e was het 

genoeg geweest met het werken en brak de mooie periode aan van alle tijd 

besteden aan het varen en erop uit trekken als de boot op een mooie plekje lag, het 

fietsen en wandelen samen met Tiny. De kleinkinderen waren hem alles. Daar had 

hij een engelengeduld mee. En nu hebben andere handen het levensroer van Pe 

overgenomen. Tot het laatst toe heeft Tiny zijn handen vast gehouden tot  ze door 

andere handen zijn vastgepakt; voorgoed in Gods hand. 

Pe was niet een mens van discussies. Waarom? Daarom! Maar toch wist hij zich 

gedragen door de kracht van het leven dat voor hem alles met verbondenheid te 

maken had. Met Tiny, de kinderen en kleinkinderen en ook het achterkleinkind, de 

familie en vele anderen. Met handen die elkaar zoeken wanneer het nodig is, 

handen die werken uit liefde voor het gezin, handen die dragen. Moge Pe zich nu 

gedragen weten door handen die dragen, verdragen en verder dragen. En mogen 

onze handen zich openen naar elkaar en zich vouwen om als het nodig is om 

kracht te vragen. Pe, jouw leven gaat verder in al je dierbaren en bij God, bron van 

liefde, zorg en aandacht. Ze gaan vast verder in jouw geest! Stabiel en hecht 

verbonden. Dank voor alles. Rust zacht en Adieu. 

 Pastoor Peter van der Weide  
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IN MEMORIAM MARIA FRANCISCA FIJLSTRA - VAN RUITEN 

 

Marian werd geboren op 14 mei 1952 te Sassenheim. Zij overleed na 

voorzien te zijn van het sacrament der Zieken op 7 april 2024 te Sneek. 

We hebben de Heer gedankt voor haar leven tijdens een 

eucharistieviering op zaterdag 13 april in de St. Martinuskerk, 

Aansluitend gingen we te voet door de stad om haar lichaam in het 

geloof aan het eeuwige leven aan Moeder Aarde toe te vertrouwen op het ons 

Kerkhof waar ze meer dan 36 jaar gewoond en gewerkt heeft. 

 

 ‘Gute Nacht Freunde.  

  Es wirdt Zeit für mich zu gehn.  

  Was ich nog zu sagen hätte dauert eine Sigarette  

  und ein letztes Glas im stehn.’ 

 

Kent u het nog, de tune vooraf aan de programma  

‘Met op het oog van morgen’ gezongen door Reinhardt Meij? Rond die tijd, laat 

in de avond, keek Marian meestal naar een crimi op TV, of was bezig met koffie 

te zetten, was opvouwen, strijkbout aan, een peukje draaiend, want er moest nog 

wat koper gepoetst worden, met de kranten op tafel, poes op schoot, Molly 1, alias 

de moordenaar, of de kuitenbijter als Stieny Remeus op bezoek was, of Molly 2 

met belletje, de kranten doornemend en wie weet bezig met een briefje, waarvan 

er soms wel 15 op het aanrecht lagen. 

 

Marian was een koster pur sang. Het was voor haar een soort van roeping. De 

wereld van de Kerk en alles wat daar bij hoort spraken haar aan. Dat is zo 

gegroeid, want ze heeft in haar jonge jaren ook even au pair gewerkt in Engeland, 

op het kantoor van de familie de Jager en ook een opleiding tot verpleegster 

gevolgd. Eerst geland op het Kerkhof samen met Willy en nadat  zuster Gudule 

vanwege haar gezondheid niet meer kon kosteren en Marian al goed had 

ingewerkt in haar precieze en strenge manier van aanpak, had ze een 

dubbelfunctie in de kerkelijke wereld. En zo zag je haar bijna dagelijkse fietsen, 

vice versa kerk, kerkhof, onderweg even stoppen voor je weet wel; de schoorsteen 

moest roken en de tabaksindustrie gesteund. Ze heeft zelfs landelijke bekendheid 

gekregen via de TV Missen als de mevrouw die langs kwam op het beeldscherm 

op weg naar het luiden van de klok onder de consecratie. We hebben wel eens 

voorgesteld aan Marian om dán aan de andere kant in de bank plaats te nemen, 

maar dat paste niet in haar denkraam. Vaste gewoontes waren haar zéér dierbaar 

en daar was ze moeilijk van af te brengen. ‘Wat altijd is geweest’ zorgde bij haar 

niet altijd voor het waaien van de geest. Waar ze erg van kon genieten was van 

geschiedenis en programma’s zoals kunst en kitsch. Het  poetsen van koper bracht 

in haar onvoorziene krachten naar boven. Het vieren van de liturgie deed ze van 
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binnenuit en ze heeft heel wat afgebeden voor deze en gene. Zo heef ze nog erg 

genoten van de vieringen in de Goede Week en ook gezien dat haar kennis en 

liefde in de goede handen zijn bij haar opvolgers Walther en Belinda. Daarom was 

het mooi om bij haar afscheid de liturgie uitbundig te vieren met alles uit de kast!  

Koster komt van het Latijnse woord custos, dat bewaker betekent. Nou, in 

bewaken was Marian erg goed. Ze waakte over datgene waar ze voor was 

aangesteld. Was soms moeilijk te bewegen het ietsje anders te doen, maar was ook 

zeer trouw in haar liefde en vriendschap. Zo hield ze veel van haar kinderen en 

kleinkinderen en was dol op gezelschap in huis. Moge alles wat Marian heeft 

gedaan voortleven in onze harten, in haar kerk, op ons kerkhof. Het was heel veel 

en met liefde en zorg gedaan. Het gaat niet in rook op, want je uit liefde doet is 

blijvend; het gaat zelfs dwars door de dood heen! Veel dank Marian, rust zacht en 

geniet bij de Heer met wie je dagelijks contact had. We komen je vast nog wel 

tegen als we doen wat jij gedaan hebt!  Adieu! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

  

IN MEMORIAM THEO VAN DEN BERG  

 

Op 21 maart namen we in de crematieplechtigheid afscheid van Theo 

van den Berg en staken we voor hem de kaarsen aan. Boven de 

rouwkaart stond het zo mooi: ‘De laatste dúmkes zijn gebakken’. 

Eigenlijk tot het laatst aan toe mocht hij nog graag in de keuken staan en 

lekkere dingen maken; koekjes, súkerboalle, oranjekoek en wat niet al. 

Het boeket bij de plechtigheid was ook heel toepasselijk; geschikt in een grote 

broodtrommel en met de attributen die bij het bakken horen. Een paar weken 

geleden veranderde alles en ging ineens heel snel achteruit met zijn gezondheid. 

Op 15 maart is Theo overleden. Een lieve man, vader, schoonvader en pake. Theo 

kwam van Blauwhuis. In 1941 is hij geboren in het grote gezin van den Berg. We 

luisterden in de afscheidsviering naar het Ave Verum van Mozart wat hij altijd zo 

mooi vond. Ooit klonk dat vast en zeker in de huiskamer in Blauwhuis op de 

zaterdagavond. Zo is de muziek verbonden met de warmte en gezelligheid van dat 

thuis. Theo is ook nog lid geweest van het koor van de Vituskerk. En de muziek is 

gebleven, want samen graag luisteren naar muziek, of een mooie cd, dat hoorde er 

echt bij. Theo ging niet in de techniek, zoals zijn andere broers. Hij werd 

banketbakker. De foto’s die werden getoond tijdens de plechtigheid spreken voor 

zich, met die prachtige foto van hem als jonge man in de bakkerij. Zijn dúmkes 

waren zelfs tot in Amerika bekend. De bruidstaarten die hij heeft gemaakt waren 

prachtig. En wat er dan zo mooi bij werd vertelt: het werkte altijd met schone 

handen.  

Theo trouwde met Regien Lolkema. Een dansavond in Bolsward bracht ze bij 

elkaar. Het huwelijk was in 1965 in de Franciscuskerk. Twee mensen die elkaar in 
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alles aanvullen. En samen met Regien maakten ze een warm thuis voor Dirk en 

Sjors. Met de boot zullen ze mooie reizen maken en dan altijd de fietsen mee. 

Theo genoot dan van de wereld om hem heen, de schepping op z’n mooist. Hij 

wist daar ook alles van. En waar een ander niks zag, zag Theo de broedende eend 

of de haas weggedoken in het gras. Zo was er zelfs een zeearend bij de Âlde 

Feanen die vlakbij de boot in het water dook. Ze maakten een prachtige reis naar 

Brazilie en bezochten heeroom aldaar. En daarna zijn nog mooie reizen gemaakt 

naar Rome, Malta of Griekenland. Vele fotoboeken getuigen daarvan. Theo was 

een rustige man, bescheiden. Hij was iemand die altijd klaarstond om te helpen. 

‘In alle eenvoud er zijn voor een ander’. De foto van het schilderen van het huis 

op de kerkstraat in Bolsward spreekt boekdelen. En zo namen we, in zijn geest en 

in alle eenvoud, afscheid. Dankbaar voor de mens die hij geweest is. Hij zal heel 

erg gemist worden. Met de muziek van Boney M: Rivers of Babylon en met die 

tekst uit prediker: ‘Alles heeft z’n tijd’. Dat voor hem nu een nieuwe tijd mag 

aanbreken van licht en vrede. En dat alles wat hij voor zijn mensen 

betekende nu een nieuw thuis mag vinden, ergens voorbij de horizon. Wij 

wensen Regien, de familie en allen met Theo verbonden heel veel kracht en 

sterkte toe.   

Pastor Lucas Foekema 
 

SNEEK KOMT WEER IN BEELD OP ZONDAG 5 MEI 

 

Op zondag 5 mei wordt de Hoogmis uitgezonden door de 

KRO/NCRV.  

De vlag kan die dag uit vanwege Bevrijdingsdag!  

De Martini Koorschool zal de liturgische gezangen verzorgen o.l.v. Gerard van 

Beijeren en de beide orgels worden bespeeld door Frits Haaze.  

Komt u meevieren? Dat zou heel fijn zijn! Dat is fijn voor u en vooral voor kijkers 

thuis in Nederland en Vlaanderen die niet naar  de kerk kunnen gaan! De viering 

begint om 10.00 uur! Dus: ‘Net stinne, maar derhinne!’  

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

PAROCHIEVIERING OP HEMELVAARTSDAG IN BLAUWHUIS 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, vieren we als parochie de Eucharistie in de 

Sint Vituskerk te Blauwhuis. Het Antoniuskoor verzorgt de liturgische gezangen 

o.l.v. Frits Haaze en de beide orgels worden bespeeld door Doeke van Wieren en 

uw beide pastores zullen voorgaan. U bent natuurlijk van harte welkom. De 

feestelijke Mis begint om 10.00 uur. Na de Mis gelegenheid tot ontmoeting bij de 

koffie. We hopen op mooi weer. Wie weet zijn er dan ‘dauwtrappers’ onder ons. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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Herdenkingsconcert Sneek 

Zaterdag 4 mei 2024  

Requiem Duruflé door Capella Sneek 
 
Sint Martinuskerk a/d Singel Sneek 

Dirigent: Gerard van Beijeren 

Organist: Erwin Wiersinga 

Aanvang: 21:00 uur (direct na afloop van de Stille Tocht) 

Toegang is gratis  

Dit concert wordt gefinancierd door de opbrengst van de onlangs gehouden 

Lentemarkt in onze Sint Martinuskerk.  

 

Net na de tweede wereldoorlog voltooide Maurice Duruflé zijn Requiem. 

Eeuwenoude gregoriaanse melodieën vormen de basis van het Requiem – een 

dodenmis - en geven het werk een eeuwigheidswaarde - je hoort bijna de 

Benedictijner monniken zingen. De muziek geeft troost en biedt ruimte voor 

reflectie en bezinning en is daarom gekozen om uit te voeren in dit 

herdenkingsconcert. 

 

Het Requiem wordt uitgevoerd in de St. Martinuskerk en begeleid op het 

prachtige Maarschalkerweerd orgel dat gebouwd is naar model van Franse orgels 

– van bijvoorbeeld Cavaillé-Coll - die Duruflé zo goed kende en waarop het 

Requiem het beste tot klinken komt. Organist Erwin Wiersinga is specialist in de 

Franse Laat-Romantiek en nam het Requiem van Duruflé op met The Gents onder 

leiding van Peter Dijkstra. Deze CD werd in de internationale pers zeer lovend 

ontvangen. 

 

Capella Sneek voerde het werk onlangs nog uit met veel succes. Het koor staat 

onder leiding van dirigent Gerard van Beijeren, die zelf leerling van Erwin 

Wiersinga is geweest. Het prachtige en ontroerende Pie Jesu zal worden gezongen 

door Sippie Broersma. 
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EERSTE COMMUNIE 

 

Op Zondag 2 juni, Sacramentsdag, doen zes kinderen hun eerste heilige 

Communie tijdens de hoogmis van 11.00 uur. Het zijn: 

Isabella van het Bolscher 

Reinier van Groenestein  

Liam Ernste 

Sophia Draisma 

Solomon Andrews  

Jorn van Hes 

 

Het is een enthousiaste groep. Het Thema van de eerste Communiemis is: ‘Samen 

in het schuitje!’ We hopen op een mooie viering en ook dat u met velen komt om 

deze  kinderen te laten voelen en ervaren dat geloven iets is wat je samen beleeft 

en doet! 

 

Pastoor Peter van der Weide  

 

                               
Zondag 26 mei 16:00 uur Sint Martinuskerk 

Martini Jongenskoor Sneek brengt Choral Evensong   

 

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse Choral 

Evensong, die om de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en de RK St. 

Martinus. 

 

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.  

Liturg – pastor Lucas Foekema 

Organist- Bob van der Linde. 

- Datum zondag 26 mei.  

- Plaats: RK St. Martinuskerk a/d Singel.  

- Tijd 16:00 uur. 

 

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.  

 

Volgende Choral Evensong is in de Martinikerk op zondag 30 juni. 

Martini Koorschool Sneek.  
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KVG NIEUWS 

FIETSTOCHT 

 

Donderdag 23 mei vertrekken we om 13.30 uur vanaf het kerkplein 

voor een fietstocht van ongeveer 35 km. 

Opgave tot 19 mei bij Lenie ten Have tel. 0636181342.  

We hopen op een mooie middag. 

  

HIGH WINE 

En dan alweer de laatste activiteit dit seizoen. 

Donderdag 30 mei is er een High Wine in het Martinushuis.  

We beginnen om 15.30 uur. 

Wij zorgen dat er drankjes zijn. Zorgen jullie dan 

voor de hapjes?  We gaan er een gezellige middag 

van maken. 

Opgeven kan bij Annie tot 23 mei.  

Tel. 0515 427430 

  

Namens het bestuur 

Lenie ten Have, secr. 

  

KBO/PCOB NIEUWS 

We gaan weer fietsen! Op donderdagmiddag 6 juni vertrekken we 

om 13.30 uur vanaf de Veemarkthal. De afstand is ongeveer   

25 a 35 km en de richting is afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  
Samen hopen we er een gezellige fietsmiddag van de maken. 

Info: J. Falkena tel. 0515- 416801 en T.v.d.Werf tel. 0515- 418503. 

  

LUNCHBUFFET  

Op woensdag 22 mei organiseren we een gezellig lunchbuffet bij Hotel v.d. Valk. 

De lunch begint om 12.00 uur en eindigt rond 14.00 uur. 

De kosten zijn € 24,50 per persoon. Dit bedrag rekent u zelf af ter plekke. 

U kunt zich hiervoor opgeven voor 18 mei bij Joke Kuipers. Tel. 0515-413049. 

  

Ook attenderen we u op de films voor 50-plussers en gelijkgestemden 

De hele maand mei zijn er in Cine Sneek op de woensdag en zondagmiddag films. 

Aanvang 15.00 uur. Kosten  € 9,- met in de pauze (20 minuten) koffie/thee met 

iets lekkers. 

De zaal bevindt zich op de benedenverdieping. 

  

Aktiviteitencommissie KBO/PCOB      Lenie ten Have  
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DE BETEKENIS VAN DE MISINTENTIE 

 

In een vorige column sprak ik over de betekenis van de 

misintentie in geestelijk opzicht. We mogen de doden niet 

vergeten en hun namen blijven we noemen in onze vieringen.  

Er zit ook een financiële kant aan de zaak. Het is een erkend 

gebruik in onze katholieke kerk om een priester te vragen een mis te celebreren voor 

een of meerdere overledenen. Het is ook een erkend gebruik dat de parochie voor 

de mis- of gebedsintentie een stipendium (geldbedrag) ontvangt. Hiermee wordt 

mede voorzien in het levensonderhoud van de priesters (en andere bedienaren).  

In de eerste eeuwen van de Kerk werden bij de offergang in de eucharistie gaven in 

natura naar het altaar gedragen. Een deel daarvan was voor de priester bestemd, 

zodat hij kon leven. Al in het Oude Testament waren de priesters vrijgesteld van 

werk en hadden geen landbouwgrond om die zelf te bewerken. Zij leefden van de 

offers die de Israëlieten in de tempel brachten en mochten daarvan een deel voor 

zichzelf bestemmen.  

Dat alles betekent niet dat we de mis ‘betalen’ of ‘kopen’. Dat zou simonie zijn, een 

zeer kwalijk misbruik. Sacramenten zijn niet te koop. Het gaat er alleen om dat de 

parochie kan blijven bestaan door bijdragen van parochianen. Misstipendia zijn 

inkomsten voor de Kerk. Bij protestanten is het een onbekend verschijnsel maar zij 

betalen dan ook véél meer aan kerkbijdrage. Katholieken hebben naast de actie 

Kerkbalans vanouds de gewoonte een bijdrage te doen bij gelegenheden. 

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de honoraria en salarissen van 

priesters, diakens en pastoraal werkers. Het zogenaamde stipendium draagt daaraan 

bij. Het adviesbedrag voor een intentie is in ons bisdom € 15,00. Dit bedrag kan ook 

jaarlijks worden aangepast, want het levensonderhoud wordt ook steeds duurder.  

In de parochiekerken, bijvoorbeeld in de Mariakapel, ligt vaak een intentieboek 

waarin kerkgangers of bezoekers een gebed opschrijven. Deze gebeden worden in 

de voorbede vaak méé voorgelezen. Om verwarring met 

(mis)intenties te voorkomen zouden deze gebeden dan wel 

anoniem moeten blijven. Ook zou het voor niemand financieel 

onmogelijk moeten zijn om een misintentie op te geven. In een 

persoonlijk contact met de pastoor of het parochiesecretariaat 

is dat altijd bespreekbaar. 

 

+ Ron van den Hout 

Bisschop van Groningen - Leeuwarden

BISDOMBERICHTEN 
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Pastoor  Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  

 pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626 

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward 

 Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-lokale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  

 blauwhuis@sintantoniusparochie.nl 

 Sicco Rypma : 0515-579476  

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com 

Bank kerk NL67RABO03087.20.458 

Locatie Heeg 

St Josephkerk  Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  

 Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850 

Parochieblad    audi-gt@outlook.com 

Bank kerk        NL90 RABO 0326 1034 14 

Onderhoud      NL58 RABO 0359 5338 76 

Locatie Reahûs 

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  

 Locatieraadreahus@gmail.com 

 Annemieke Duipmans  06-25209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  

 martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227 

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585 

 Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889 

Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706  

 

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl 

Kopij inleveren t/m woensdag 22 mei vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

De volgende bladen komen uit op 8 juni en 20 juli. 

ADRESSEN ADRESSEN 


